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ÖNSÖZ 


Önemli olan başka dünyayı kurabilmektir. 


İnsan, dünya kurmaya yatkındır. 
Devrimci, kurduğu dünyada yaşayabilmelidir. 
Bütün hücreleriyle kurduğu dünyanın «yeni» 


adamı olmalıdır. 
tk E 


Kimler yeni dünya kuruyorlar? 


Ütopyacılar yeni dünya kuruyorlar ve toplumlar, ütopyalara karşı kendilerini savunmuyorlar. Saint - Simon, Fourier, Owen, eski dünyalarında ve yalnızca hayal kırıklıklarıyla cezalandırılarak ölüyorlar. Thomas Moreun boynu vuruluyor; ancak ütopyasından değil, Sekizinci Henry ile Papa arasındaki anlaşmazlukta Papanın yanını tutacak kadar tutucu kaldığı için idam ediliyor. More'un ütopyası değil, Henry'nin bir kez daha evlenerek bir yeni dünya ve Papalık'tan ayrı bir yeni kilise kurmasına karşı çıkması ihanet sayılıyor ve bunu hayatı ile ödüyor. 


Ütopyalar eski dünyaları tehdit etmiyorlar. Ütopyacılar gerçekçi sayılmıyorlar. 

Şizofrenler hep yeni dünya kuruyorlar ve kurdukları dünyada yaşıyorlar. Ancak dünyalarının akılları yok ve sık sık yeni dünya kuruyorlar. Şizofrenler tutarlı değiller ve ısrarlı olamıyorlar; toplum, fırsat buldukça şizofrenleri akıl hastanelerine kapatıyor. 

Toplum, devrimcilere, akıllı ve inatçı şizofrenler olarak bakıyor. Hep hapse kapatıyor ve fırsat buldukça başlarını vücutlarından ayırıyor. 

P} 


Devrimcilik bir yeni dünya işidir. 

Davalar, yeni dünya işine tepkidir. 

hk 

İnsanları, sözlerinden daha çok, kinlerinin yönüne göre ayırmak gerekiyor. 

Korku ve kin kavramlarını bilimin içine yerleştiriyorum. 

Stefan Zweig'in intiharını artık anlıyorum. 

Ölüm, insanın kendini unutmasıdır. İntihar, bunu, isteyerek yapması demek oluyor. 

Günter Grass'ın ülkesini terkederek Asya'nın itiraz dolu topraklarında tazelik arayışını artık anlıyorum. 

Neden artık anlıyorum? Çünkü benim de içinde yaşadığım toplum, hızla, darbe ile, onların yaşadıkları topluma benzetiliyor. İnsanlar, böyle toplumlarda yaşamaya layık değildirler; bu düzenler, insanları hamam böceğine dönüştürüyorlar. 

Zweig, hamam böceği olmamak için kendisini unutmayı seçiyor. 

Grass, hamam böcekliğinden kaçabilmek için Asyanın tepki dolu topraklarına sığınıyor. 

Benim ise davalarım var. Ve pek çok sayılamayacak çok, «suç ortağım» var. 

Bu çalışmam, davalarım ve suç ortaklarım hakkındadır. 

Bu kitap «bizler» ve «onlar» ve «bunlar» üzerinedir. Bu kitabımda bizi, onları ve bunları bulacaksınız; hem pratiklerini ve hem de felsefelerini yazmaya çalıştım. 

X kek 
Toplumda artık iz bırakıyoruz. 
Direniş ve aklın cüretini temsil ediyoruz. 
Yalnızlığa ve 
Doğa'ya ihtiyacım var. 


a 


"> 


Kimseyi görmesem, ne olur! 
Görmeden insanlığı duysam! 
Aklın cüreti ile karıştırsam! 
Bir yol bulsam! 
Bir yol olsam! 
e ğe 


İnsanın hep değişen bir özü var. 

Ancak insanın özünün hiç bir zaman yok edilemeyeceğine inanıyorum. 

Bu inanç benim en büyük silahım oluyor. 

vek 

Kapitalizm başkadır ve tekelsi düzen başkadır. Birini diğerinin büyümesi olarak gören görüşlere artık daha çok itiraz ediyorum. Kapitalizm, Orta Çağ ile tekelsi düzen arasında bir sıkışma ve fışkırmadır. Tekelsi düzende insan, Orta Çağ'dakinden, feodal düzendekinden daha zavallı ve daha çok sürü oluyor. 

e 

Avrupa'da insan kapitalizmin doğuş sırasında ortaya çıktı. Avrupa'da On Altı ve On Yedinci Yüz Yıl insanın en çok çıktığı yıllar oluyorlar. 

Türkiye'de insan kapitalizmin Ön Asya'ya girişiyle ortaya çıkmaya başladı. On Dokuzuncu Yüz Yılın sonu ve Yirminci Yüz Yılın başı, bu topraklarda insanın fışkırma dönemi oluyor. 

İnsan, bu topraklarda bir de şimdi fışkırıyor. 

Bu topraklar şimdi fışkıran insanını mahkemelere götürüyor, hapislere atıyor, sehpalara çıkartıp altındaki sandalyesini çekiyor. | 

Bu çalışmam, fışkıranlar, bizler, ve cesedler, on-: lar ve arasında yalpalayanlar, bunlar, üzerinedir. 

ik ik 4 

Kapitalizm, ezenlerin, yetenek kazandığı bir dü-- zendir. 

Tekelsi düzen, ezenlerin bütün yeteneklerini yitirdikleri bir düzen oluyor. 
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Bu çalışmamda bu görülüyor. 
44 
Sevmiyenlerim ne kadar çok! 
Çok güzel. 
Bu düzende sevmiyenlerim çok olmalıdır. 
lr ix 
Sevenlerim artıyor. 
Utanıyorum. 
Bu düzende hiç bir rahatlatıcı istemiyorum. 


Sevgi, en büyük rahatlatıcıdır. 
rik Gir 


Sevgi, bütün düzenlerin en büyük lutfü'dur. 
Sevgi, sınıflı düzenlerin baldıran otudur. 
Bu düzende hiç bir sevgiden emin olamıyorum. 
Güvensizlik bendedir Layık olabileceğimi düşünemiyorum. 
ik lir 
Düzen, sallandıkça, sevgisizlik üretir. 


Köksüz sevgi, ısırgan otu oluyor. 
EA 


Sevgisizliğin hasatına çıkıyorum. 
Ortak bir düzeni, sevgi ile, planlamak istiyorum. 


Ankara 


Karakusunlar Köyü 
Ağustos 1989 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
ŞEYTANA PABUCUNU TERS GİYDİRDİM 


Bir Hıristiyan mücadele yöntemidir. Bir kenarda saklı tuttum. 

Devlet, benim, bir Hıristiyan felsefesine bağlı olduğumu bilmiyordu. 


On İki Mart yargılamalarında, Askeri Mahkemelere sunulan istihbarat raporları dosyalara girdiler. Eylülizm, Mart'ta yapılanların bir bölümünü tekrarlamamayı yöntem bildi; Milli İstihbarat Raporları, sıkıyönetim mahkemelerinin resmi dosyalarının içinde yer alıyordu. 


«Bir Yeni Cumhuriyet İçin» adlı çalışmam, Eylül Darbesi ile yaşıttır; nerede ise aynı günlerde ortaya çıktılar. 
Darbe'den önce yazılmıştı ve ben, pek çok inanılmaz kestirimler arasında, askerlerin yönetimi ele alacaklarını ve Erbakan'ı hapse atarak, Erbakan'ı çok aşan bir islamik dinselliği getireceklerini yazıyordum. Eylülizm ile birlikte Türkiye, büyük bir dinselliğin örtüsü altına girdi. 

Mart, Profesör Necmettin Erbakan'ın partisini kapatti ve kendisine dokunmadı. Eylül, önce partisine dokunmadı ve Erbakan'ı gözaltına alırken din derslerini zorunlu yaptı. 

Bu kitabımdan dolayı yargılanırken Selimiye'de Askeri Mahkeme önünde, dikkati çekici hiç bir tutum veya çıkışım olmadığını hatırlıyorum. Beni önce sekiz yıla mahkum eden kararda şeytana pabucunu ters giydirecek kadar zeki olduğum yargısına en çok ben şaşırıyorum. 
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Düşünmek için önce şaşırmak gerekiyor; şaşıramayanların düşünebileceğine inanmıyorum. Şeytan ile benim aramdaki bağın, istihbarat örgütleri tarafından kurulduğuna inanıyorum; bir rapor olup sıkıyönetim mahkemelerinin tutanağa geçmeyen bilgileri arasına giriyor. 

Öyle anlaşılıyor, Milli İstihbarat Teşkilatı, islama duyduğu ilgiden de olabilir, benim bir yerde bir Hıristiyan felsetesine sahip olduğumu bilmiyor. Bu felsefe şudur: Eğer mücadelede gücün az ya da zayıf ise, yenmek için kırılmak gerekiyor. İlk Hıristiyanların, zayıflıkları içinde, kırılarak ve kınlmaktan korkmayarak kazandıklarını düşünüyorum. 

Dava açıldıktan sonra, karara yaklaşırken, beni sevenler bana «sen de çık dışarı» dediler; mahkum olabileceğimi söylüyorlardı. Onlara, «biraz adım var, Darbeye ben ancak kırılarak zarar verebilirim» diyordum. Karar zamanı yaklaşıyordu; Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi arkadaşlarım yök sistemine karşı bir istifa zinciri hazırladılar. Yök zorbalığına karşı ilk ve en onurlu tepkidir; birlikte hazırladık. Ancak ben mahkeme kararını beklememin daha iyi olacağını düşündüm. Ayrıca askeri rejimin, tıpkı 12 Mart'ta olduğu gibi, beni üniversiteden tasfiye edeceğini de biliyordum. «Beni atmaları, istifa etmemden daha etkilidir» diyordum; herkese Hıristiyan felsefemi anlatıyordum. 

Devlet benim bu felsefemi bilmiyordu. İlk mahkumiyetin Askeri Yargıtay'da bozulması üzerine tahliye olacağim gün yeniden tutuklandım ve sonra bundan da tahliye kararı alınca «serbest» oldum. Fakat Selimiye Mahkemesi sekiz yıllık kararında ısrar etti ve beni yeniden mahkum etti. Böylece ben bir sekiz yıllık mahkumiyet ve bir de altı yıllık ordu'ya hakaret gerekçesiyle hapis istemiyle «dışarda» duruyordum. 

Bunun anlamını da biliyordum; Devlet de bana «çık dışarı» diyordu. Ancak devlet, benim, Hıristiyan felsefemi bilmiyordu. Ben o dönemde, halkım için, kırılmaktan başka yapacak bir işim olmadığını düşünüyordum ve bu düşünceyle ayakta duruyordum. 
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Bu davada ben mahkum oldum ve ben kazandım. 

O dönemde kırılmak bir hücumdu ve ben kazandım. 

Bir felsefem olduğu için kazandım. 

Devlet bilgisizdi; ben kazandım. 

EEK 

Bir sanık ne yapar da, kendisini hızla sekiz yıla mahkum eden bir askeri mahkemenin yargıçlarına, şeytana pabucunu ters giydirecek kadar zeki olduğunu öğretir ve bu karara yazılır; bu, davayla ilgili olarak, hâlâ cevabını bulamadığım sorulardan birisidir. Burada tartışmak istiyorum. Bunun dışında, ikinci olarak, bu davanın neden açılmış olduğunu da bir türlü kestiremiyorum. Zorlama bir Gavadır; pek çok kez mahkumiyet kararı veren alt askeri mahkemenin her kararında kendi gerekçesini ve suç konusunu değiştirmesi de, zorlama olduğunu gösteriyor. Davanın yedi yıldan uzun sürmesi ve hâlâ başvuru yoltarının tükenmemiş olması da zor ve zorlama bir dava olduğunu açığa çıkarıyor. Bu nedenlerle, böyle bir davanın neden açılmış olduğu sorusu, hâlâ ortada duruyor. 

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Çetin Tekin, davasını 3 
Ekim 1980 tarihinde'açıyor. Kısa bir zaman içinde de bu davayı sıkıyönetime göndermeyi planlıyor ve sağlıyor. Ancak beni savunan Gülçin Çaylıgil müdahale ediyor ve davanın sıkıyönetime gidip gitmemesi önce Yargıtay'a gönderiliyor. Yargıtay, sıkıyönetime gitmemesi gerektiğine karar veriyor. Fakat eylülist dönemdir ve beni sıkıyönetime almaya kararlı görünüyorlar ve alıyorlar. 

Selimiye'de Bir Numaralı Askeri Mahkeme'nin karşısına çıktığımda artık tarih 31 Ağustos 1982 olmuştur; ilk 
duruşmada sorgum yapılıyor. İki ay sonra 28 Ekim 1982 
tarihinde Sıkıyönetim Savcısı Cevdet Varol, beratimi istiyor; suçsuz olduğum konusunda bir de Profesör Sulhi Dönmezer'den alınmış, her halde tersi bekleniyordu, bir rapor var. Mahkeme kararı hazır; Gülçin Çaylıgil ve ben, yine de savunma için süre istedik. 23 Kasım 1982 tarihinde savunma yaptık; karar bekliyorduk ve mahkeme karar vermedi. 18 Ocak 1983 tarihindeki duruşmada karar bekliyorduk; mahkeme yine karar vermedi ve bana, kapak 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kompozisyonu konusunda davayı hiç ilgilendirmemesi gereken sorular sordu. 

Sanki mahkeme vakit geçiriyor ve beni bulmuş eğleniyordu. 

Kasım 1982 tarihinde duruşmaya gittiğimizde ve kararı dinlemeğe hazırlandığımızda Duruşma yargıçı Muzaffer Kaptanoğlu, tutanaklara, şunları yazdırıyordu: «Geçen ara kararı gereğince savunmaların duruşma gününden önce dosyaya konmuş olmasına rağmen işlerin çokluğu nedeniyle kararın hazırlanmadığı anlaşıldı»1. Gülçin Çaylıgil ile birlikte kararın hazırlanmasını çabuklaştırmak için, savunmalarımızı önceden dosyaya koymuştuk; iki duruşma uzatıldı. 

Her halde hoş bir işaret sayılmamalıdır; bir başka «olay» bekleniyor olmalıdır. Ocak Ayı'nda artık kesin karar bekliyorduk. Bu duruşmaya ait tutanaklara da şu cümle geçirildi: «Sanık Yalçın Küçük'ten, kısa ve öz olarak, özgeçmişi ve eserleri ile ilgili bilgi vermesi istendi». 
Mahkeme, karar açıklamak yerine beni incelemeye başlıyor. Aynı günün tutanaklarında şunlar da yer alıyor: «Dosyada mevcut dava konusu ‘Bir Yeni Cumhuriyet İçin’ başlıklı kitap sanığa gösterildi. Sanıktan soruldu: ‘Dava konusunu teşkil eden ve tarafımdan yazılmış olan kitap bu kitaptır” dedi.» Daha önce bana gösterilmiş ve sorgusu yapılmış kitabım tekrar gösterildi; kitabımı yeniden inceliyorlar. Bu ara yeni yeni sorular soruyorlar ve ben de, karar beklerken hiç ummadığım bu sorulara, o an aklıma ne geliyorsa onları söyleyerek cevaplar vermeye çalışıyorum. Karar yerine, o günün tutanaklarına, verdiğim cevaplar geçiriliyor. 

«Bin lira, ister dolar, ister Türk Lirası olsun, bir para, ekonomiyi simgeler. Şapka, kapakta çizilmiş şekliyle şapka, genel olarak, burjuvaziyi hatırlatır. Türkiye haritası var. O da Türkiye ile ilgili olduğunu gösteriyor. Örümcekle şapkanın birbirine bağımlı olduğunu sanmıyorum. 
Ancak örümcek daha çok durgunluğu, statik bir yapıyı gösterir. Ben şu anda bütün bunlara baktığım zaman, bir ressamın, bir profesyonel kapak yapımcısının, bu kapakla, Türkiye'de işlerin iyi gitmediğini anlatmak istediğini anlıyorum. Bu ise benim yazdıklarıma son derece paraleldir. Ben de gerek Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığım yazılarda, kitabın önsözünde, yeni olarak koymuş olduğum bölümde, Türkiye'de ekonomik işlerin, biz plancıların düşündüğü yönde, doğrultuda ve hızda gelişmediğini söylüyorum!» 

Bir hukukçu, askeri mahkemede görev yapsa da, kapağın arkasında kapağın kimin tarafından yapıldığı açık olarak yazılıdır, başkası tarafından yapılmış ve bir yayınevi tarafından basılmış bir kapa-ktan dolayı benim sorumlu olamayacağımı bilir; mahkum eden kurulun da bildiğinden kuşku duymuyorum. Eğleniyorlar ve ben tutanakları okumayı sürdürüyorum. 

«Atatürk resminin çizilmemiş olduğunu, sorunuz üzerine, fark etmiş durumdayım.» 

«Ancak kapak yapımcısı, bana, Türk Lirası üzerine Atatürk resmini koyup koymama yönünden bir sual tevcin etmiş olsa idi, kesinlikle, Atatürk resminin Türk Lirası üzerine konulmamasını isterdim. Çünkü, kitabımda da açıkladığım gibi, Türkiye çok kötü bir ekonomik bunalım içindedir.» 

Kapağa Atatürk'ün resminin konulmasını ve bu yolla Atatürk'ün Türkiye'nin kötü durumunu görüp üzülmesini istemediğim anlaşılıyor. Askeri mahkemenin, kararı geciktirerek, yaptığı yeni sorgulamalarla bu gerçeğin su yüzüne çıkmasına katkıda bulunmak istediği görülüyor. 

Fakat mahkumiyet kararını yazarken böyle düşünmüyor. Kapağın çizimi ve hukuk sorumluluğunu da bana yükleyerek şunları hükme bağlıyor: «Sanık, Türkiye'de mevcut olan derin bir bunalım ile her türlü özgürlüklerin ihlal edildiğini, ayaklar altına alındığını vurguladıktan sonra, kitabın kapağındaki kompozisyonda kitap içeriğini açıkladığı belli olacak şekilde üzerinde Atatürk resmi çıkarılmış ve ince detaylarına varıncaya kadar çizilmiş olan Bin Lira'dan yapılmış bir Türkiye'nin şapka ile ifade edilen burjuvazi akrebinin ağına düştüğünü, burjuvazi akrebinin kolları arasında kanının emildiğini, kemirilip yok edilmek is- 
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.tendiğini belirtmektedirms. Tarihin her kesitinde ilericileri suçlamak için kullanılan şapka (*) ile akrep ve ağ, bu kez, benimle ilgili mahkumiyet kararının gerekçesine fon işlevi görüyor. 

Mahkeme, hükmünü verince, kapaktan başka bir de suçlanan incelememin konusunu nasıl seçtiğimi anlatmak gereğini duyuyor. Şunları hükme bağlıyor: Sanık «yazısının konusunu yine Türkiye'de kurulmasını düşlemiş olduğu ‘Yeni Cumhuriyet İçin’ Türkiye'nin yolun neresine geldiğini saptamaya ayırmış ve bu konuyu bu suretle seçerek incelemesini yazmıştır.» Bu paragraf ile şapka ve akrep paragrafı arasına da şeytan ile pabucunu yerleştiriyor. 

«Sanık bu incelemeyi yazarken hiç zorluk çekmemiştir. Zira sanık Yalçın Küçük, şeytana pabucunu ters giydirecek kadar kıvrak bir zekâya ve düşüncelerini karşısındakilere kolaylıkla ve rahatlıkla anlatabilecek, onları en azından kendi düşüncesi paraleline getirerek aynı düşünce tarzını rahatlıkla ve kolaylıkla onlara aşılayabilecek ve hiç olmazsa kendi görüşleri ve düşünceleri simgesinde onları düşünmeye sevk edebilecek tarzda bir üsluba ve yeteneğe malik bulunmaktadır.» 


«Sanık bu yeteneklerini öğretim üyesi olmasının kendisine kazandırmış olduğu tecrübeleri de katarak hitap etmek istediği gençlik, memur, köylü kesimleri, kısacası sosyalistlerin ve komünistlerin deyimiyle Türkiye'de yaşayan hakları karşısına alarak, onlara, sosyalizmin ve komünizmin hangi koşullarda ve hangi etkenler altında oluşabileceğini, ‘güzel’ olarak adlandırdığı Halk İhtilali'nin dogumunu temin için nasıl ve hangi yeteneklere sahip bir ebenin mevcut olması gereğini açıklamaktadır.» 

«Sanık bilim adamının sorumluluğunu kale almaya- 


(*) Tarihçi Ahmet Cevdet Paşa'nın anlattıklarına göre, Osmanlı'dan ayrılmakta olan Eflak ve Buğdan'da, bugünkü Romanya, erkekler, portmantoda şapka varsa, evlerine veya yatak odalarına girmiyorlarmış; eşlerinin, sevgilileriyle birlikte olduğunu anlıyorlar. Bu, 1960 yıllarında, Türkiyede gericilik 'taraftından, solcu şöhretlere yakıştırıldı. 
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rak, bir yazarın eleştiri hakkını da adeta suistimal ederek, Gazi Üniversitesi'nde, Türkiye'deki gençleri yetiştirme ve onların Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı ve yararlı bir eleman durumuna gelmelerini sağlaması maksat ve gayesi ile kendisine verilmiş olan üniversite öğretim üyeliği görevini de hiçe sayarak Lenin'in yüz onuncu doğum yıldönümü onuruna kaleme aldığı suç konusu yazısıyla, Anayasa'nin tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin hazırlayıcısı ve planlayıcısı gibi hareket ederek, Türkiye'de müsait ortam yaratmak maksadıyla, çevresindekileri bilinçlendirme ve şartlandırma derecesinde faaliyet göstermiştir.» 

Hepsi bu kadar; ancak hukuken kapak beni ve üniversite öğretim üyeliğim de mahkemeleri ilgilendirmemesi gerekiyor. Çünkü bir hukuk düzeninde eğer üniversite öğretim üyeliğim nedeniyle bir kusurum veya suçum olursa, ilgili yasaların ve bundan da önce yönetmeliklerin harekete geçirilmesi zorunludur. Bunlar yapılmadan bir mahkumiyet kararına, hiç bir kanıt gösterilmeden, öğretim üyesi olmam nedeniyle suçlayıcı ifadeler konulmamalıdır. 

Dahası var; mahkumiyet kararı «kendisine verilmiş olan öğretim üyeliği görevini de hiçe sayarak» ifadesine yer veriyor. Öğretim üyeliğinin verilmişliği düşüncesinin bir Orta Çağ anlayışı olduğu bile farkedilmiyor ve belki de daha doğru bir deyişle, fark ettirilmek isteniyor. Orta Çağ'da ve bu arada gecikmiş Orta Çağı yaşayan Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfına seçilmek bir lütuf'tur, nasb ediliyorlar. 

Eylülizm, birey ve hakları açısından Orta Çağı yeniden yaşamaktır. 

Tekelsi devlet, bireylerini, kapitalizm öncesine indirgeyerek egemenliğini kurabiliyor. Tekelsi düzen, ancak Orta Çağ'ın bitkisel canlılığını gösteren bir sürü üzerinde hükmünü sürdürebiliyor. 

Burada bir parantez gerekebiliyor; şeytanın pabucu davası, gerekçeli hükmünün incelenmesinden bir üniversite davasına ve üniversite öğretim üyelerinin Orta Çağ'da 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ve şimdikı zamanlarda haklarının karşılaştırılmasına dönüşüyor. Bunun, benim irademin sonucu ortaya çıktığı sanılmamalıdır; olayların, doğal olmasa bile tarihsel gelisimin doğal sonucudur. 

1982 yılının Kasım Ayı başından, 1983 yılının Şubat 
Ayı ortasına kadar Istanbul'da, Selimiye'de askeri mahkeme kararını veremiyor ve bu arada beni ve kitabımın kapağını inceleyerek vakit geçiriyor ve eğleniyor. Bu sırada ben öğretim üyesiyim ve Selimiye'ye her gelişimde fakülte yönetiminden izin alıyorum. Yök sistemi uygulamaya konmuştur; fakat karar açıklandığı sırada ben artık öğretim üyeliğinden çıkarılmış bulunuyorum. Tıpkı Orta Çağ '- da ve gecikmiş Orta Çağı yaşayan Osmanlı düzeninde olduğu gibi, bir paşanın fermanı veya bir sıkıyönetim komutanı generalin emriyle,-hiç bir gerekçe gösterilmeden üniversiteden uzaklaştırılmam 3 Şubat 1983 tarihinde gerçekleştiriliyor. 3 Şubat 1983 tarihinde, benimle birlikte ve ilik kez, Türkiye'de 1402 sayılı sıkıyönetim yasasında yapılan bir değişikliğe dayanılarak, bir generalin (*) emriyle, üniversite öğretim üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılması ve kamu hizmetinden menedilmeleri pratiği başlatılıyor. 

Mahkumiyet kararının üç ay ertelenmesinin boşuna olmadığı anlaşılıyor; bu sırada, Şubat başında benim ve diğer iki öğretim üyesiyle başlatılan üniversitedeki tastfiyeler, birbirini izleyerek devam ediyor. Korkmaya hazır üniversite öğretim üyeleri, her gün gazeteleri açıp komutan satırının hangi Öğretim üyesinin boynunu uçuracağını bekleyerek birbirinin korkusunu artırıyorlar. 

Orta Çağ bir korku düzenidir. Benim mahkumiyetim olmasa bile zamanlamasının üniversitelerde korku yaratma çabalarının etkisini artırmak, cadı kazanının altına bir kaç odun daha atmak amacıyla planlanmış olduğu net bir biçimde ortaya çıkıyor. Bir öğretim üyesi, bir örgüt bağlantısı veya başka yaygın bir gerekçeyle değil, yazdığı kitabından, yaptığı eleştirilerden ve Sovyetler Birliği'ni in- 


(*) Bu general, Ankara Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Recep Ergun'dur. General Ergun, şu anda hükümet partisinden milletvekilliği ve hükümet partisinde başkan vekilliği yapıyor. 
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celemesinden dolayı sekiz yıla mahkum ediliyor; bu, öğretim üyelerinin gerekçesiz bir biçimde birbiri arkasından üniversitelerden atıldığı bir zamanda gerçekleştiriliyor. Eylülist darbe'nin korkusuna eklenen tasfiye korkusu ve bunun tam bir Rus Ruleti yöntemiyle sahnelenmesi ve bununla birlikte bir öğretim üyesinin ağır bir biçimde mahkum edilmesi, eylülizmi belirleyen Orta Çağ kafasını açıkça ortaya çıkarıyor. 

Mahkumiyet kararının yazıldığı ve bekletildiği tarih, 
1982 yılının son baharına denk geliyor. Artık hem kitabımın 
yayınlanmasından ve hem de eylülist darbe'den iki yıl geçmiş durumdadır; ileri sürdüğüm kestirimlerin pek çoğunun gerçekleştiği görülüyor. 1980 yılı başında haber verdiğim askeri darbe gerçekleşmiş, «kemalist» silahlı kuvvetler yönetiminde, incelememde ileri sürdüğümü de aşan bir ölçüde Türkiye görülmemiş bir dinselliğin içine itilmiş, haber verdiğim gibi Erbakan hapse, ancak politikası daha büyük bir hırsla uygulamaya konmuş ve Ecevit, imaj düzeltmeye yarayan bir iki çıkıştan sonra, darbe'den umduğu yararları toplamak için sükunet bulmuş görünüyor; bütün bunlardan, askeri mahkeme kurulunun, benim şeytana pabucunu ters giydirecek kadar zeki olduğum sonucunu çıkarmaları mümkün olabilir. Ancak böyle düşünemiyorum. 

Bu nitelemenin, askeri mahkemeye, her sıkıyönetim komutanlığı bünyesinde bulunan Adli Müşavirlik'ten aktarıldığını sanıyorum. Adli Müşavirlik'ler, devletin çeşitli servislerinden ve dosyalar halinde bilgi alıyorlar. Bu bilgiler, tutanaklara, ancak dolaylı olarak geçiyor ve kaynağı belirtilmeden kararlara yansıyor. 

Doğru olmayabilir; bunun doğruluğuna inanıyorum. 
Bu nedenle bunu, beni mahkum eden heyetlere de aktarma- ya çalıştım; yazılı olarak da verdiğimi hatırlıyorum. Askers Mahkemeye verdiğim savunmaların birisinde* yazılıyor. 

«Mahkemeniz'in benimle ilgili üçüncü mahkumiyet kararında, benim Türkiye solunda liderlik iddiasında olduğumu belirten ifade yer alıyor.» 

«Böyle bir iddianın Türk Adaleti'ni ilgilendirmemesi gerekiyor. Türkiye solunda kimin önder olacağı konusu askeri mahkemelerin yetki ve ilgi alanının dışında tutulmalıdır.» 

«Türkiye solunun geleceği askeri mahkeme kararlarını etkilememelidir.» 

«Ne yazık, Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT, Türkiye soiunun bugünü ve geleceği ile yakından ilgilenmekte, raporlar hazırlamakta ve bunları Ordu Komutanlıkları Adli Müşavirlikleri'ne göndermektedir» | 

«MIT raporlarının Adalet'in gerçekleşmesini etkilediği izlenimi bile sakıncalıdır. Bu izlenim silinmelidir.» 

Önemli olan izlenimin zamanında silinmesidir. Aradan zaman geçtikten sonra izlenimin silinmesi mümkün olmuyor. 

Benim mahkumiyetimle, benim omuzlarımın üzerinden, bir yoğun korku dalgası yayılmak istendi. Daha sonra kararın bozulması, korku dalgasının yok olması anlamına gelmiyor. 

Korkuyu kovmak, davet etmekten çok daho zordur. 

Korkuyu dağıtmak çok daha ısrarlı ve cesur çabalar istiyor. 


Dava Açan Savcıyı 
Kanser Yapıp Oldürdüm 


Dava dosyası, Askeri Yargıtay'a gidiyor. Askeri Yargıtay Başsavcılığı, 21 Temmuz 1983 tarihli tebliğnamesi ile mahkumiyet kararının bozulmasını istiyor. Askeri Yargıtay Beşinci Dairesi, 23 Kasım 1983 tarihinde ve oy birliğiyle mahkumiyet kararının bozulmasını ve benim serbest bırakılmamı, bunun telgrafla Selimiye'ye bildirilmesini kararlaştırıyor. Buna göre ve Sultan Ahmet Cezaevi'nin O aylardaki uygulamasına göre benim, 24 Kasım 1983 tarihinde tahliye edilmem bekleniyor. i 

Ben de bekliyorum. Fakat 24 Kasım 1983 tarihinde cezaevi koğuşunda tahliyeyi beklerken, kapı altına çağrıyorum ve ellerim arkadan kelepçelenerek, hızla Selimiye'ye götürülüyorum (*). Tahliye edilmeyi beklediğim an tekrar tutuklandım; bu kez, Türk Ordusu'na hakaret nedeniyle ve altı yıla kadar hapis istemiyle, yeniden Sultan Ahmet Cezaevi'ne kapatıldım. 


Bu, büyük bir kızgınlığı yansıtıyor. Kararın bozulması, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı içinde ve özellikle, Adli Müşavirlik'te, Askeri Yargıtay'a karşı da bir öfkenin doğmasına yol açıyor. Yargılanma yeniden başlayınca, askeri mahkeme yeniden mahkumiyet kararı veriyor ve hukuk ditiyle kararında direniyor. Fakat bu kadar değil; kararında «suçun oluşmadığın: iddia etmek yazıların tümünün içeriği nazara alındığında biraz safdillik olmaktadır» diyor”. Duruşma yargıcı Muzaffer Kaptanoğlu, bu kez yanına aldığı üsteğmen yargıç Salih Coşkun ile birlikte Askeri Yargıtay'a ders veriyor ve Askeri Yargıtay Beşinci Dairesi üyelerini «safdiller» olarak niteliyor. 

«Safdiller» olarak nitelenen Askeri Yargıtay Beşinci Dairesi, 311 ve 312 nci maddelere dayanan mahkumiyet kararını, usulüne göre, zamanında bu maddelere göre dava açılmadığı için ve 142 nci maddeye göre verilen hapis cezasını da, Profesör Sulhi Dönmezer'in raporunda yer alan komünizmi övme suçunun oluşmadığı görüşüne de dayanarak bozuyor. Selimiye'de askeri, mahkeme, hem Askeri Yargıtay'a ve hem de Sulhi Dönmezer'e kızmaya başlıyor ve bunu da mahkeme kararına geçiriyor. Askeri mahkeme, ünlü bilirkişi (**) Profesör Dönmezer'in sanık- 


(*) Hazırlık yapılmış; kararın bilinen tarihinden on gün kadar önce, doktora muayene ettirileceğim söylenerek, kapı altına çağrılmıştım. O sırada, Ordu'va hakaret ettiğimi gösteren bir tutanak hazırlandığını, 24 Kasım 1983 tarihinde, Selimiye'de yeniden tutuklanırken öğrendim. i 

(**) Birinci mahkumiyet kararından sonra, bu dava nedenivle tanıştığım ve dost olduğum emekli yargıç Albay Levent Akyüz de beni savunmaya başlıyor. Gülçin ve Levent Albay, savunma yazılarını birlikte yazıyorlar. 

«Bilirkişi Prof. Sulhi Dönmezer marksizme karşı olan taraflı bir kişidir. Nitekim raporunda hiç gerek yokken sanığın kişiliğine girmiş ve ‘yazarın bir marksist olduğunda şüphe yok- 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da öğretim üyesi olduğu için, sanığı koruduğunu söyleyecek kadar mantık ölçülerini bir kenara atıyor 

«Üniversite öğretim üyesi olan bilirkişinin, kitap yazarının marksist bir yazar olmasına rağmen kendisi gibi üniversitede öğretim üyesi olması nedeniyle, onu korumak için, kanaatini sadece TCK.nun 142 nci maddesi yönünde belirterek, açıkça TCK.nun 311 ve 312 nci maddelerine giren suçlar hakkında mütalaa vermekten kaçınarak, kaçamaklı, hakikatleri yansıtmayacak ve gizleyecek bir.şekilde rapor düzenlemiş olduğu kanısı ortaya çıkmaktadır.» 

Türkiye'de bir askeri mahkeme, beni ısrarla mahkum edebilmek için, 141 ve 142 maddelere göre «suçludur» raporları vermekle ünlü bir öğretim üyesinin «marksist» olarak nitelediği beni korumak için özel raporlar düzenlediğini bile ileri sürebiliyor. Bu kadar da değil; Gülçin Çayligil ve Levent Akyüz'ün yazılı olarak da belirttikleri gibi, ` «dedikodulardan, yorumlardan, kişisel bilgilerden» bir yeni mahkumiyet kararı çıkarıyor. 

Dedikodulardan bir mahkumiyet kararı çıkarıldığı iddiası inanılmaz görünebilir; inanmak zorunludur. Çünkü, ikinci mahkumiyet kararında, Dönmezer'in günahını açıklayan paragraftan hemen sonra, şu cümle geliyor: «Basın Savcısı olan Çetin Tekin, bilirkişiden bu raporu aldığı zaman raporun sonucuna bakarak kendisine 'hiç mi suç yok' diye sorduğunu, bilirkişinin de, gülerek, 'bu iş mahkemenin takdirine kalmış bir şey’ diye cevap verdiğini, duruşma hakimi olan Muzaffer Kaptanoğlu'na, davanın seyri sırasında, sağlığında, nakletmiştir» Pek açık; dava açan savcı, daha sonra, Selimiye'de askeri savcı oluyor (*) ve 


tur, çeşitli konular üzerindeki tahlilleri de hep marksizme dayanmaktadır! demiş, ancak, kitabın TCY.nın 142 nci maddesini ihlal etmediğini kabul etmiştir. Böyle bir kişi, neden öğretim üyesi diye müvekkilimizi korusun?» 
G. Çaylıgil - L. Akyüz, Savunma, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, Bir Numaralı Askeri Mahkemesi, 95 Haziran 1984. 
(*) Davaya Cevdet Varol ve Mehmet Balcı savcı olarak katıldılar. Her ikisi de ısrarla beratimi istediler. 
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davama girmemekle birlikte, Selimiye'de askeri tabldotta yemek yerken veya çay içerken, Muzaffer Kaptanoğlu ile çeşitli dedikodular yaparken, Profesör Dönmezer'in «Siz bulursunuz» anlamına gelecek bir biçimde göz kırptığını söylüyor. Yargıç Kaptanoğlu da bunu mahkumiyetime dayanak yapıyor. 

Pekiy, benim bu savcıya ne yapmam gerekiyor? Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın saptamasına$5 göre, ben bu savcıyı öldürüyorum. Tebliğname'de şunlar yazıyor: «Basılı bir yapıtı Mahkeme'nin değerlendirmesi olanaklıdır. 
Ancak bu değerlendirme objektif biçimde yapılırsa kabul edilebilir. Direnme kararında, duruşma yargıcının ölen bir savcı ile kişisel söylentilerine dayandığı, adeta sanığı savcının ölümünden sorumlu tutar gibi subjektif bir değerlendirmeye yöneldiği, bu yönelti içinde yoruma gidilip sonuca varıldığı gözlenmektedir.» Askeri Yargıtay Başsavcılığı, bu nedenle, bu mahkumiyetin de bozulmasını istiyor. 

Gerçekten de o zamanın Askeri Yargıtay Başsavcısı yargıç Tuğgeneral Naci Turanay (*) böyle bir yargıya yalnızca askeri mahkemenin mahkumiyette ısrar kararını okuyarak varıyor. İkinci gerekçeli hükmün bu bölümünü de aktarıyorum: «Suç tarihinde İstanbul Basın Savcısı Yardımcılığı görevini yapan ve daha sonra Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki askeri savcı yardımcılığına getirilerek bu görevde sıhhati bozuluncaya kadar azimle, şevkle ve her türlü meşakkatlere göğüs germek suretiyle çalışan ve karşılaştığı stresler sonucu menhus kanser hastalığına yakalanarak hakkın rahmetine kavuşan savcı arkadaşımız Çetin Tekin, Basın Kanunu gereği olarak Savcılığa gönderilen suç konusu kitap üzerinde inceleme yaparken bu kitabın içeriğinin TCK.nun 142, 311 ve 
312 nci maddelerine aykırı olduğu kanısına varmış, bu 
kanıyı kuvvetlendirmek ve değerlendirmek yönünden kitap 


(*) Dava devam ederken aydın belgesini hazırlamak veya Ekin Şirketi'ni kurmaya çalışmaktan hakkımda yeni davalar açıldı. General Naci 'Turanay da görüşünü değiştirerek, cezalandırılmamı istemeye başladı. 
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üzerinde bilirkişi tetkikatı yapılması lüzumunu hissetmiş. 
ve bilirkişi olarak da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Kürsüsü Öğretim Üyelerinden Ordinaryüs Prof. 
Dr. Sulhi Dönmezer'i seçerek dava konusu üzerinde, özellikle TCK. nun 142, 311 ve 312 nci maddelerine ve diğer maddeler yönünden inceleme yapılmasını ve bu konuda bir rapor düzenlenmesini istemiştir.» Görülüyor; Savcı Çetin Tekin, benim suçlu olduğumdan hiç kuşku duymuyor. Bu nedenle ve istediği raporu alacağından hiç kuşku duymadan, Sulhi Dönmezer'e baş vuruyor. Dönmezer, sürpriz yapıyor (*) ve beni koruyarak suç olmadığı yönünde bir rapor veriyor. 

Basın savcısı Çetin Tekin, benim suçluluğum konusunda kesin bir inançla Profesör Dönmezer'e başvurup ummadığı bir raporla karşılaşınca, çok üzülüyor. Stres duymaya başlıyor; görevini yarıda bırakmak istemiyor ve beni mahkum ettirebilmek için yer değiştirip Selimiye'de sıkıyönetim savcısı olmayı planlıyor. Selimiye'de «sıhhati bozuluncaya kadar, azimle, şevkle ve her türlü meşakkate göğüs germek suretiyle» çalışırken, bilinmez bir nedenle ve muhtemelen benim sayemde, kanser oluyor. Ölüyor. 

Bu direnme kararı Yüksek Mahkeme'ye gidecek; böylece hukukçulardan oluşan bir kurula, hakkında dava açan savcıları, eninde-sonunda kanser yapıp ortadan kaldıran birisi olarak gösteriliyorum. Artık dava, hukuk planında görüşlerin tartışıldığı bir yargılama olmaktan çıkıyor; benim ne ölçüde tehlikeli ve şeytan birisi olduğumu, bunları anlamayanlara, anlatma davasına dönüşüyor. Daha önce de değindim; fakat burada aktarmam gerekiyor. «Savunma tarzını Atatürk'ün hatırasına hakaret mahiyetine sok- 


(9) «Bu bilirkişinin (Prof. Dönmezer'in, y.k.) görevini tam olarak yapmamış olduğunu kabul etmek gerekir. Bilirkişinin tek doğru olan görüşü, sanık yazarın marksist bir yazar olduğu ve Türkiye'deki olaylara bu gözle baktığı, tahlillerinin marksizme dayandığı noktasındaki görüşüdür.» 

Gerekçeli Hüküm, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Bir Numaralı Askeri Mahkemesi, 24.4.1984, Karar no 1964/172 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ması, sanığın, sosyalist ideolojiyi ve marksizmi benimseyen ve bunların liderlerine karşı duyduğu saygı ve itibarı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e karşı duymadığı ve buna özen göstermediği ve özel bir kasıtla hareket ettiği anlaşılmıştır.» Yüksek rütbeli subaylardan oluşan bir kurula, bir de Atatürk'e hakaret eden birisi olarak sunuluyorum. 

Geriye ne kalıyor? Askeri Yargıtay subaylardan oluşuyor; bir de Silahlı Kuvvetlere hakaret etmem sağlanabilirse, mahkumiyetim kesinlik kazanabilir. Böyle düşünüldüğü anlaşılıyor ve beni ikinci kez mahkum eden mahkeme gerekçesine bunu da yazıyor. Gerekçeli hükümden” aktarıyorum. 

«Sanık Yalçın Küçük hakkındaki kararımız Askeri Yargıtay Beşinci Dairesinin açıklanan kararıyla bozulmasıyla birlikte sanığın telle tahliyesine de karar verilmiş ve sanık Sultanahmet Askeri Cezaevi'nde bulunur iken 9.11.1983 tarihinde cezaevi revirine muayene maksadıyla çıkarıldığı sırada cezaevi revirinde vazifeli üsteğmen Cahit Şen'e hitaben 'siz askerler, bütün subaylar, erinden albayına kadar yalancısınız, işkencecisiniz' demek suretiyle hakarette bulunduğundan tahliye edilmeyerek 24.11.1983 tarihinde çıkarılmış olduğu Sorgu Hakimliği'nde tevkif edilmiş ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcılığı'nın 29.11. 
1983 ve 1983/1198-788 esas sayılı iddianamesivle devletin 
askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif suçundan dolayı TCK. 
nun 159/31 -33 ve 17/3/son maddeleriyle ve 1402 sayılı kanunun 17/1 maddesiyle tecziyesi talebiyle Sıkıyönetim Komutanlığı üç numaralı askeri mahkemesinde kamu davası açılmıştır.» 

Bu davadan da berat ettim. Askeri Yargıtay'da ilk sonucun alınmasının yaklaştığı bir sırada, muhtemelen de zamanın Sıkıyönetim Komutanı General Necdet Öztorun'- un emriyle, hiç haberim yokken ve ben istemeden benim kalbimi muayene etmek için cezaevine çağrılan doktorun doğum mütehassıs: olduğunu, tutuklu olarak yapılan, duruşmamda ortaya çıkarabildim. Ben de şaşırdım; bu beceriksizlik karşısında askeri mahkeme de şaşırdı. Tutanağı 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imzalayanlar, imzalarını geri aldılar. Önce tahliye oldum ve sonra aklandım. 


Böyle bir davadan bile yararlanmak istediler. Alt mah- 
: keme mahkum etti ve üst mahkeme bozdu. Benim üst mahkemeleri kandırabilleceğim yazıldı. Üst mahkeme, bir 
yerde fazla uzatmamayı tercih etti. En azından TCK 311 
ve 312 nci maddelere göre, zamanında ve usulüne uygun olarak, bir dava açılmamış olduğu için, suç varsa bile zaman aşımına girdiğini belirterek bu iki maddeden yargılamayı durdurdu. Bu, sekiz yıllık cezanın altı buçuk yılını tartışmasız ortadan kaldırmak anlamına geliyordu. Böyle bir durum, Selimiye askeri yargıçlarını pek umutsuz bir duruma düşürdü ve bu kez, Selimiye'deki Adli Müşaviri ve giderek Sıkıyönetim Komutanını suçlamaya götürdü. Bir başka mahkumiyet kararında, bunu açık açık yazdılar3. 
Aktarıyorum. 


«Yukarıda belirtilen nedenlerle sanığın komünizmi övdüğü (esasen sanığın övme suçunu geniş kitlelere hitap eden kitap gibi bir neşir vasıtasıyla yapması karşısında övmenin de ötesinde komünizm propagandası suçunu işlediği Askeri Yargıtay kararları ile meydanda ise de daha evvel övmeden ceza verilip aleyhte temyiz olmayışı karşısında gereğinden daha hafif ceza verilmesi ile yetinilmiştir) anlaşıldığından TCK. nun 142/4-6 maddesi gereğince tecziyesine karar verilmiştir.» 

Daha az ceza verdiği için üzülen bir mahkemeyle ilk kez karşılaşıyorum. 

Bir hınç sergiliyorlar. 

Mahkeme, Sulhi Dönmezer'in öğretim üyesi olduğu için beni koruduğunu hükme geçirdiğini unutuyor ve üç öğretim üyesi bulduktan sonra, bunların suçlama raporuna sarılıyor. Bu üç öğretim üyesi de benim için, «siyaset bilimi açısından yazar, Moskova'ya sadık, ona bağlı bir düşünce bütünlüğü içinde görüşlerini belirtmektedir» diye yazıyorlar. «Sadık» sözcüğünün burada «bağlı» anlamına geldiğini bile unutan bu suç saçan öğretim üyeleri, sadakati ortaya çıkarmanın bilimin imkânlarının dışında olduğunu da bilmiyorlar. Ancak bu bilgisizlik askeri mahkemenin ihtiyacını karşılıyor. 

Çünkü askeri mahkemenin sorunu hukukla ve yargılamakla ilgili görünmüyor. Sorunu hukukla ilgili değil; politiktir. Bu, bir mahkumiyet kararındaki? şu mahkumiyet gerekçesinden açıkça çıkıyor: «Nitekim kitabın 559 ncu sahifesinin dördüncü paragrafında, kendisini, bu yazdıklarından dolayı iyimser olarak niteleyen Doğan Avcıoğlu'na verdiği cevapta ‘devrimci harekete küsmek olmaz’ ve te0- rik ihtilalci tarihin sunduğu elverişsiz koşulları aşabilendir demek suretiyle, sosyalist harekete yön vermeye çalışan bir teorik ihtilalci olarak göstermektedir». Bu paragrafı, son derece şaşırtıcı bulmamak mümkün mü? Bir: Bu paragrafta yer alan bilgilerden aynı paragrafın sonucu nasıl çıkar; anlamak mümkün görünmüyor. İki: Bu sonuç çıksa bile, bunun davayla ne ilgisi olabilir? Yargılamaların, bu kadar açık bir biçimde, bir hukuk işlemi sınırlarını aşıp bir politik eyleme dönüşmemesi gerekiyor. 


Eylülizmin İki Hukuku 


Devlet, hükmetme durumudur. ! 

Hükmetmenin iki önemli aracı bulunuyor; zor ve ideo-Joji hükmü sağlıyor. 

İdeoloji, az veya çok ölçüde, ancak mutlaka birikmiş zor içeriyor. 

Siyaset ise, kütleyi bir yere götürmektir. 

Götürmek için güç gerekir; siyaset, güç toplamaya ve kullanmaya dayanan bir dinamik ve bir sanat oluyor. 

Siyaset'in gücü ile devlet'in zoru birbirinin aynı değildir; ancak, birisi diğerine dönüşebiliyor. Siyaset, devletin değişmesini, ortadan kalkmasını ve yerine yenisinin kurulmasını sağlayabiliyor. 

Devlet ise zor'unu kabul eden kütle bulduğu ölçüde kendisini sürdürebiliyor. 
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İdeolojide içerilmiş zer gizlidir; kendisini hüküm'lerle gerçekleştiren hukuk'un zoru ise dışa taşıyor. 

Hukuk, kütle içindeki bireyleri ve dolayısıyla kütleyi yerinde tutmayı amaçlıyor. 

Siyasetin dinamizmine karşılık, hukuk, doğası gereği, statik bir niteliğe bürünüyor. 

Bu nedenle hukuk, siyasetle birleştiği zaman varlığını ve tanımını kaybediyor. 

Ancak siyaset ile hukuk arasına konulan bu mesafeyi mantıksal ucuna götürmemek gerekiyor. Kütleleri dondurmadıkça, bir hükmetme durumu olan devlette de bir hareketlilik ve bir siyaset ortaya çıkıyor. Bu durumda hukuk marjinal değişikliklerle hem geçerliliğini ve hem de devleti oluşturan hükmetme kapasitesini sürdürebilmiş oluyor. 

Devlet, hükmetme kapasitesini, kendi hukukunda, hissedilmesi zor ancak sürekli değişikliklerle sağlıyor. 

Eylülizm ise bu ilkenin dışına taşıyor. Eylülizm, bu açıdan da, hem kütlelerin hukuk anlayışında ve hem de tek tek önemli hukuk olgularında kaba ve sürekli deği-Şiklikleri ön plana çıkarıyor ve bir anlamda, bunlarla var oluyor. i 
Eylülizm, iki hukuk alanı demek oluyor. Daraltılmış bir alanda, burjuva hukukun temelindeki eşitlik ilkesinden güçlülük ilkesine doğru kaymış bir hukuk mantığı ile bir diğer alanda hukuksuzluğun ilke olması, eylülizmin hukuk mantığını Çiziyor. 

Eylüizm'in hukuk mantığı özgün değildir; tekelci devletin hukuk düzenidir. 

Eylülizm, Türkiye'de ahlakı ve mantığıyla tekelci devleti yerleştirme operasyonudur. Her alanda olduğu kadar hukuk alanında da kabadır. Bu kabalık, Şeytanın Pabucu Davası'nda ve her aşamasında kendisini gösteriyor. 

Bu kabalığı çok kısa bir biçimde özetleyerek bu' bölümü bitirmek istiyorum. Askeri: Yargıtay Başsavcılığı, bu davada, çok uzun zaman, Selimiye askeri mahkemesinin vermiş olduğu mahkumiyet kararlarının bozulması yönünde görüş bildirdi ve teknik sözcükle tebliğname hazırlayarak ilgili daire veya daireler kuruluna verdi. Arcak 1985 
yılı başından itibaren ve hiç bir gerekçe göstermeden görüşünü değiştirdi. 

Başsavcı Tuğgeneral Naci Turanay imzalı 19 Eylül 
1984 tarihli tebliğname «isabetsiz direnme hükmünün bozulmasına» karar verilmesini talep ediyor. Burada, askeri mahkeme için kınayıcı ve güvensizlik belirten ifadeler kullanıyor. Birisini aktarıyorum: «Mahkeme'nin 167 nci maddenin ikinci fıkrasının açık anlatımına karşın bu fıkradan çıkardığı ters anlam, beş yüz sayfayı aştığı anlaşılan kitap hakkındaki yorum ve değerlendirmesinin doğruluğundan ciddi kuşku duyuracak niteliktedir.» Başsavcı Tuğgeneral Turanay, Selimiye'deki askeri mahkemenin benim kitabımı doğru dürüst anlayamayacağını düşünüyor 

Tuğgeneral Naci Turanay, aradan dört ay geçmeden yeni bir tebliğname hazırlıyor. Bunda, «direnme hükmünün onanmasına» karar verilmesi isteniyor. Kitabımda «marksist-leninist bir düzenin övgüsü yapılmaktadır» deniliyor; «Türkiye'nin böyle bir düzene geçmesi özlemi sergilenmektedir». Bundan sonra Askeri Yargıtay Başsavcılığı, tıpkı Selimiye askeri mahkemesi gibi, beni hükümlü yapmak için büyük ve hırslı bir çabanın içine giriyor. 

Ceza uslandırmak içindir; çünkü, ben uslanmıyorum. 

Bu davadan sekiz yıl isteniyordu. Bir de arkasına altı yıllık «ordu'ya hakaret» davası eklediler; on dört yıl oluyordu. Böyle durumda «biz» ilericiler dururuz; ben durmuyordum. Aydın belgesi'ni hazırlıyordum. Ekin'i çalıştırmak için planlar yapıyorduk. Devlet, bunu önlemeye çalışınca, gizlice Bilar'ı kurduruyordum. Benim görüş değiştirmediğim ve kolay kolay değiştirmeyeceğim anlaşılıyordu. Yargıçlar ve savcılar görüş değiştirmeye başladılar. Benim aklanmamı isteyenler de cezalandırmam için aşırı çaba harcamaya başladılar. 

Devam etmeden önce bir küçük paranteze gerek duyuyorum ve böylece bir doğru olmayan kanıyı düzeltmek istiyorum. Benim uzun süre hapis yattığıma inanılıyor; doğru değildir. Ben Türkiye ölçüsünde uzun süre hapis yatmadım. Ancak Türkiye ölçüsünde çok uzun süre hapis 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yatmaya razı olduğumu eylemli bir biçimde gösterdim. 
Yargılanmak ve tutuklanmak, beni doğru saydıklarımı yapmaktan alıkoyamadı. 

Türkiye'de bir kez ve çok zaman da ummadığı girdiği hapishanede uzun yıllar yatanlar var. Kemal Tahir, bunlardan birisidir ve bunların sayısının az olmadığını biliyorum. 
Türkiye'de davası ve giderek davaları devam ederken yoluna devam edenler son derece az; ben bunlardan birisi oluyorum. 

Devlet, bunu, önce inat sayıyor ve daha sonra da inat'ı başkaldırı olarak görüyor. Kalkan başı kırmak istiyor. Ve bu parantez burada bitiyor. 

Devlet'tir ve hukuktur; ancak, kişilerle yürüyor. Kişiler birbirini biliyor. Askeri Yargıtay'da Beşinci Daire sürekli olarak ve oy birliğiyle suçsuzluğuma karar veriyor. 
Yargıç Tuğgeneral Naci Turanay gidiyor ve yerine yargıç Tuğgeneral Hakkı Erkan geliyor. General Erkan, Selimiye'- deki iki yargıç, yüzbaşı Salin Coşkun ile üsteğmen Malik Göktepe de başka yere atanınca, Selimiye'den de bir daha mahkumiyet kararı alamamanın kaygısına kapılıyor. Bunun için Beşinci Daire bozdukça| bozulan kararı Selimiye'- ya göndermemenin yollarını arıyor: ve sürekli Daireler Kurulu'na itiraz ediyor, 

Beşinci Daire, Sulhi Dönmezer'in raporunu beğenmeyen ve Erol Cihan, Bener Karakartal ve Aydınlar Ocağı yönetim kurulu üyesi, Odalar Birliği danışmanı, Doğruyol Partisi Milletvekili Tevfik Ertüzün'ün suçlayan raporunu beğenen alt mahkemeye, iki rapor çeliştiği için yeni bir bilirkişi kurulu bulunması hükmünü yazıyor ve göndermek istiyor. Böyle bir durumda üçüncü bilirkişi kurulması kurallara pek çok uygundur; Başsavcılık, derhal Daireler Kurulu'na itiraz ediyor. Daireler Kurulu, itirazı yerinde görüyor ve Beşinci Daire'ye yeni bir bilirkişiye gerek -olmadan son kararını bildirmesi için dosyayı gönderiyor, 

Yargıç Albay Şefkati Sağlam, Hulusi Özbakan, Necati Karakış, Metin Tüzün, Yalçın Acargün'den oluşan Beşinci Daire, 12 Şubat 1987 tarihinde, bu kez ve yine oy birliğiyle kitabımda hiç bir suç bulunmadığına karar veriyor. Selimiye Mahkemesinin kararını, suç sabit görülme-- diği için, tümden bozuyor. 

Bu karara göre, Şeytanın Pabucu Davası'nın, lehime sonuçlandığına hükmetmek mümkündür. Ancak öyle olmuyor; Başsavcılık, dosyanın, Selimiye'de değişen yargıçlar kurulunun eline geçmesini önlemeye kararlı görünüyor. 
Tekrar itiraz ediyor. 

Bir parantez açmam gerek; itiraz Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'na yapılıyor. Her bir dairenin üyeleri bellidir; Daireler Kurulu'na ise, her dairenin başkanı ile dairelerden üyeler katılıyorlar. Her hangi üye olabilir; stratejik dosya-. 
lar, kompozisyonları «iyi» oluşmuş Daireler Kurulu'na getirilebilir. Bu, bir taraftan büyük bir tazyik varsa, zor görünmüyor. 

En sonunda Askeri Yargıtay Başkanı Yargıç Tuğgeneral İ, Onur, Yargıç Albay Ş$. Sağlam, A. Küçükyılmaz, A. 
Akmut, E. Argon, M. Aksüt, Ö. Ayhan'dan oluşan yedi üye suç olmadığı görüşünü savunuyorlar ve öyle oy veriyorlar. O. Ertosun, İ. Şenel, E. Başekim, M. Aydın, M. Sönmez, N. Pandar, D. Dinçer ise başsavcılığın isteği ve israrına uygun karar veriyorlar. Durum yediye yedi'dir; on beşinci üye Yargıç Albay Yaşar Çiftçioğlu'nun oyu ise, şeklen olmasa bile, özünde, tartışma gerektiriyor. Albay Çiftçioğlu'nun karşı oy yazısı, karardan da uzun'dur; Çiftçioğlu, benim davamın bir askeri mahkemede görülmesi- nin hukuka ve Anayasa'ya aykırı olduğu görüşünü savunuyor. Askeri Mahkeme'de ele alınmaması gerektiğini yaziyor; sıkıyönetimi ilgilendiren suç konusunu oluşturmuyor. Kuşkusuz, altta bir askeri mahkemede görüşülmezse, üstte Askeri Mahkeme'ye ve Daireler Kurulu'na gelmemesi gerekir; Albay Çiftçioğlu, bunları savunuyor. Fakat sonunda oyunun, başsavcılık istemi doğrultusunda sayılmasına itiraz etmiyor 

Anlaşılması zor. Ancak Şeytanın Pabucu Davası olduğu için sonucun da anlaşılmaması zorunludur. 

Peki sonunda ne mahkum oluyor? Bunun da anlaşılmasının kolay olmadığını sanıyorum. Bu nedenle Askeri Yargıtay, Daireler Kurulu'nun onama kararının metnini yaymlamak gereği duyuyorum'©, Çünkü bu kararda bir suç göremiyorum. 

«Sübut bakımından yapılan incelemede dava konusu kitabın içeriğinin değerlendirilerek;» 

«Mahal mahkemesi kararında;» 

«Sanığın sosyalist iktidarı övdüğü, örneğin insanların beğendiği, hayran olduğu, ulaşmak istedikleri şeyleri güzel olarak nitelediklerini belirterek sosyalist iktidarı güzel kavramı ile simgelendiği, sahite 468, 469,» 

«Sosyalist iktidara bu kadar yaklaşmışken bunu kuracak, siyasi örgütlenmenin bulunmamasının ne büyük yazik olduğunu belirterek üzüntülerini ifade ettiği, sahife 469,» 

«Yine sanık sosyalist iktidar kurmak için nesnel kosulların bu kadar elverişli olmasına rağmen kavgaya sosyalist hareket damgasının vurulamayışını Türkiye tarihinin en büyük dramı olarak nitelediği sahife 469,» 

«Sosyalist akımın önde gelen teorisyen ve pratisyenlerini övdüğü, Lenin'in büyük bir deha, eşsiz bir bilim adamı olarak birçok yerde övüldüğü, sahife 545, 527,» » 

«Yine Lenin'in şahsında sosyalizmin methedildiği, sahife 526,» 

«Marks'ın iktisadının insanlık için ne büyük bir hazine olduğunun vurgulandığı, sahife 503,» 

«Robespierre'de sosyalizmin ortadan kaldırdığı daha doğrusu fertlerden alarak devlete devrettiği, mülkiyete karşı çıktığı için tarihin. kaydettiği, pek az tutarlı demokrattan birisi olarak övdüğü, sahife 525,» 

«Sosyalizmin ilk uygulayıcısı ve dünyada sosyalist kampın önderi olarak Sovyetler Birliği'ni övdüğü, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini yardım olarak gösterdiği, sahife 487, 542, 534,» 

«1945 - 1946 yıllarında Sovyetler Birliği'nin Türkiye'- den toprak istemesinin yalan olduğunu, sahife 486, 541,» 

«Sovyetler Birliği'nin 1917 Ekiminde gerçekleştirdikleri sosyalist ihtilali Büyük Ekim Devrimi olarak nitelendirdiği, sahife 535,» 

«Kapitalizmi ve kapitalist ülkeleri, kapitalist iktisatçıları sürekli tenkit etmekte, bu üfkeleri emperyalist olarak 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nitelemektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a müdahalesi emperyalist bir işgal olarak nitelenirken Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali yardım olarak gösterilmek suretiyle, komünizmi övdüğünün anlaşıldığı şeklinde sonuca ulaşılması, dava dosyası münderecatı ve dosya içinde bulunan 3 bilirkişi tarafından verilen 13.8.1985 günlü raporla da teyit edildiğinin anlaşılması karşısında, sanık tarafından yazılan dava konusu yazıyı, belli bir konuyu tarafsız olarak, olduğu gibi ele alıp lehindeki ve aleyhindeki her şeyi objektif bir tarzda inceleyip gözler önüne sermesi gereken bilimsel bir araştırma olarak nitelemek mümkün olmadığından Askeri Yargıtay 5 nci Dairesinin bu doğrultudaki düşüncesine de iştirak etmek mümkün olmamıştır.» 

«Bu sebeple Askeri Yargıtay Başsavcılığının suçun sübuta erdiğine dair itirazın kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.» 

Bütün bunlara eklenebilecek bir kaç küçük nokta olmalıdır; şimdi bunları eklemek istiyorum. Küçük noktalar, büyük açıklıklar getirebiliyorlar. 

Bir: Devlet bir hükmetme durumudur ve zor uyguluyor. Ancak devlet hükmünü sürdürürken hem kütlelerle ve hem de kişilerle konuşuyor. Eylemler sözcük oluyor; suskunluklar veya atalet, anlatım biçimleri sayılıyorlar. 

Türkiye'de «düşünce» suçundan hapse girip çıkanlar veya girmese bile devlet zoru ile ihtilafa düşenlerle devlet, «konuşmaya» başlıyor. Söz konusu kişi sınamadadır; hareket ve atalet bir ayrı dil oluyor ve karşılıklı mesajlar teati ediliyor. | 

Ben bu birbiri arkası tutuklamalardan çıktıktan sonra çoğu benden önceki kuşaktan aydın arkadaşlarımla daha sonra adı «aydın belgesi» denilen belgenin hazırlığına başladım. Hiç durmadım. Gelen mesajları duydum ve duymazlıktan geldim. 

Aydın belgesi hazırlığında yan çizenlerin çoğu, devlet'- ten aldıkları mesajları duyuyorlardı. Daha sonra, 1986 yılinda durup dururken bana karşı haçlı seferleri açanlar bu aydın belgesinin hazırlığındaki olumlu rollerini silme 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çabası içine girmiş bulunuyorlardı. Ekin Şirketi'ni hazırlarken mesajlar fazla geldi ve devletin zoru ile konuşmaktan yoruldular. Hem aydın belgesi'nde ve hem de Ekin'de, beni, ön planda göstermeyi denediler. 

İki: Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın görüş değiştirdiği zaman, aydın belgesi nedeniyle Devlet Başkanı Evren'in bizleri «vatan haini» suçlamasının etkisizleştiği dönem oluyor. Aydın belgesinin sıkıyönetim mahkemesinde süren davası, yan çizmek isteyenleri caydırmak için Ankara - İstanbul askeri mahkemeleri arasında mekik dokumanın da etkisiyle, berata doğru yol alıyor. Bu, belli oluyor. 

Üç: Ekin Şirketi'ni kurarak konferans ve panelleri canlandırma, kahvelerde konferans verme projemiz, çok büyük engellere karşın ilerliyordu. Devlet zoru, bizim inatçı mücadelemiz karşısında ilerleyemez oluyordu. 

Bu zorlu karşılaşmada pek çok arkadaşım yumusak yerleri seçtiler. Böylece Ekin Projesi ile de başbaşa bırakılmış oldum. 

Dört: 1985 yılının ikinci yarısında, eylülizm, ikinci aşamasının sorunlarını düşünmeye başlıyor. Sosyalistlerin yeniden siyasal örgütlenmeleri tartışmalara ve panellere konu oluyordu; ben, böyle bir örgütlenmenin kesin olarak lehinde bir tutum alıyordum. 

Beş: Askeri Yargıtay'ın bu son ve olumsuz kararı, uzun aradan sonra, arkadaşlarımla birlikte inisiyatif almamız sonucunda, 1 Mayıs toplantısının yeniden yapılmasından on beş gün sonradır. 1 Mayıs 1977 tarihinde yapılan toplantının açılışını yaparak, sosyalist iktidarımızın ilk gününde, başka işlerle birlikte, okul ve resmi dairelerdeki cami ve mescitleri kapatacağımızı ve minarelerdeki hoparlörleri kaldıracağımızı ilân ediyordum. 

Askeri Yargıtay'ın kararı da bir başka ilândır. Bana bir mesajı iletmekte ısrarlı davranıyorlar. 

Ancak bu karar değişecektir. Bundan hiç kuşku duymuyorum. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
TÜRK SOLUNU BİRLEŞTİRDİM 


Hiç bir siyasal içerikli davada hukuk hatası olmaz; siyasal içerikli davalarda hukuk hatası aramanın, düzeni aklama çabalarından birisi olduğuna inanıyorum. Siyasal davalarda «hata» yalnızca bir görüntüdür; devletin yeni zorunluluklarla zorunu genişletme çabalarını görüntülüyor. i 


«Hukuk hatası» hep düzenin bir tonundan diğer tonu- na geçerken ortaya çıkıyor. Bunun uyarıcı olması gerekir; «hukuk hatası» ortaya çıkan bir uyumsuzluğu gidermek için mevcut yasa ve içtihatların yetersizliğini sergiliyor. 
1930 yıllarının sonlarında, «Nazım Hikmet Davası» biçimsel hukukçular için hep bir «hukuk hatası» olarak anlaşıldı; olmadığını başka yerlerde yazmaya çalıştım. Nazım, 
1930 yıllarının pek az uyumsşuzundan birisi oldu ve uyumsuz ve devletle uzlaşmaz konumu, bir cezayı davet ediyordu. Ancak hem Nazım'ın fiilleri ve hem de mevcut yasalar, Nazım'ı cezalandırmaya yetmiyordu. Bir «hukuk hatası» zorunlu oluyor. 


Kahreden kimdir; devlet mi, Nazım'ın uyumla ve devletle saf tutan eski yol arkadaşları mı? 1930 yıllarının sonlarında çıkan Nazım Hikmet üzerine «hukuk hatası», 1920 
yıllarında başkaldıran Türkiye entelijansiyanın, örgütleri- nin, Türkiye Komünist Partisi'nin, 1930 yılından itibaren, devletle ve devlet partisiyle uyuşmasından ayrı düşünülmemelidir. Nazım'ı kahredenler, bir önemli ölçüde, devletle 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uyuşan, devlet partisi saflarına geçen, eski ve çok sonraki arkadaşları oluyor. 

Devlet, düzleyicidir. 

Devlet, ayrık otlarına tahammülsüz oluyor. 

Devlet, ayrık olana bir iç savaş ilanı olarak bakıyor. 

Demokrasi, ayrık olanda yaşıyor; geçicidir. Devlet, iç savaşları ortadan kaldırdığı ölçüde devlet olabiliyor. 

Benim, şeytanın pabucu dava'mda da bir hukuk hatası olduğunu düşünmüyorum. 1980 yılı Ekim ayı başında açıldı ve 1989 yılı Şubat Ayı başında hâlâ dosya, tümüyle, kapanmamış duruyordu. Selimiye'de alt mahkemede kaç kez, Ankara'da Askeri Yargıtay Beşinci Daire'de kaç defa ve Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nda kaç kez ele alınip incelendiğini hatırlamıyorum; saymam imkân dahilinde görünmüyor. Bu kadar çok ele alınması, bir yadan, yeni bir hukuku yerleştirmenin zorluğunu, diğer yandan beni de uyumlular arasına sokabilmenin zaman içindeki zigzaglarını gösteriyor. Kişiler, alt, orta ve en üst mahkemedeki savcı ve yargıçlar bir kenara atılacak olursa, bu dava, devletin beni düzleme çabalarından, devlet için, en zahmetli olanıdır. 

Bir özet yapmam gerekiyor: Selimiye'de alt askeri mahkeme hep mahkum etti. Ankarada, Askeri Yargıtay'- da Beşinci Daire, sürekli olarak bu mahkumiyetleri bozdu. En sonunda, artık alt mahkemeyi berata karar verecek bir biçimde bozdu. Üstelik alt mahkemede, Selimiye” - de, bütün solcuları mahkum ettirmeyi bir vatan görevi sayan iki üsteğmenden, Salih Coşkun ve Malik Göktepe, oluşan heyet de ortadan kalkmıştı; yerlerine kim gelse, bir mahkumiyet kararı vermesi ihtimal dahilinde görünmüyordu. Bu nedenle, bizim için, berat kesin görünüyordu. 

Ancak Askeri Yargıtay Başsavcısı Tuğgeneral Hakkı Erkan da bir misyon heyecanı duyuyordu; General Erkan için bir yol var. Dosyanın aşağıya inmesini engellemek; bunun için dosyanın yukarıya çıkmasını sağlamaya çalıştı. Hep itiraz ederek Askeri Yargıtay'ın en üst yeri olan Daireler Kurulu'na götürmeye çalıştı. Daireler Kurulu üyeleri her toplantı için dairelerden gelebilen üyelerden oluştuğu için kişisizdi; hem her türlü etkilenmeye açık ve hem de vicdan sırlayan bir yana sahipti. 

Burada bir parantez açmam gerekiyor. Bir: Benim arkadaşlarım şimdi devleti yönetiyorlar. İki: Şu anda üst düzeyde hain ve kahraman da benim arkadaşlarım arasından çıkıyor. Bu, iki ve bir de üçüncüsü var. Gençlik yaşımda ve devlette üst düzeylerde görev aldım; daha sonra üniversitelerde görev yaptım. Bugün devleti yönetenlerin önemli bir bölümü ile birlikte olmuşluğum ve bir bölümüyle de yakınlığım var. 

Devlet benim bildiğimi bilmiyor; ben devlette ne olduğunu biliyordum. Hukuk sistemi içinde üst düzeyde bir dostumuz, «dikkat etsin, bu ara sussun» haberleri gönderiyordu. Askeri Yargıtay içindeki manevraların nabzını tutuyorduk. Mart 1987 tarihinde, bir nikâhta karşılaştığım bir general dostumuz, «seni mahkum edecekler, haberin olsun» diyordu. Üzüntü ile bana kızıyordu. Ben, devlet yöneticisi dostlarım için de, her gün ne yapacağı belli olmayan bir afacan çocuktum. 

Halbuki, güçsüzlüğün çaresiz konjöntüründe, Hıristiyanlığın kırılmak felsefesini kendime çare yapıyordum. 

O sırada, arkadaşlarımla birlikte, eylülist günlerde ilk kez 1 Mayıs'ı yeniden kutlama hazırlığı yapıyorduk. 1 Mayıs'ı, Eylül'den beri ilk kez, İstanbul'da Emek Sineması'nda kutladık. Çok güzel, çok coşkulu ve çok görkemli oldu. 
Konuşmamda, diğer sorunlarla birlikte, dinsel akımlar üzerinde de durdum; iktidarımızın ilk gününde, okul ve resmi dairelerdeki cami ve mescitleri kapatacağımızı ve minarelerdeki hoparlörleri indireceğimizi açıkladım. Önemli yankılar doğurdu. Dinsel akımlara köle olup demokrasi kurmak isteyen safdillerde şok etkisi yaptı. Resmi devlet politikası ile bunlarla uyuşmak isteyen tövbekârları rahatsız etti. Laik ve akılcı kuşak ise mutlu oldu. 

1 Mayıs 1987 tarihiyle 14 Mayıs 1987 arasında iki haftadan daha az zaman var; Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun beni mahkum eden kararında 14 Mayıs 1987 tarihi yazıyor. Başkan Tuğgeneral İsmet Onur ile birlikte yedi üyenin muhalefetine, bir üyenin böyle bir davanın askeri 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yargı ile ilgisi olmadığını iddia etmesine karşın, yedi üyenin olumlu oyu ve söz konusu üyenin de bunlara katıldığını açıklamasıyla, ben mahkum oluyorum. 

Askeri Yargıtay'da bir ses duyuluyor: «Yalçın Küçük'- ün siyasal haklarını aldık». Kararı birbiriyle tartışan çoğu albay olan askeri yargıçlar, kararın hukuki olup olmadığı üzerinde durmuyorlar; benim siyasi haklarımın alınıp alınmaması üzerine tartışıyorlar. Mahkumiyetin gerektirdiği hapsi daha önce yatmış olduğum için, böyle bir karar beni, yalnızca bir siyasi parti kurma veya kurulmuş bir partiye üye olma açılarından etkiliyor. 


Kuşkusuz, bu sözleri, ben işitmiş değilim; bana aktarılıyor. Ancak doğruluğundan hiç kuşku duymuyorum. Selimiye'deki alt askeri mahkemenin, hiç yeri ve gereği yokken, benim Türkiye solunda liderlik iddiasında olduğumu gerekçeli kararına yazdırması da bunu gösteriyor. Benim hiç böyle bir iddiam olmadı; savcılık da iddia etmedi ve bir yerde yazıldığını da bilmiyorum. Bu, Selimiye'ye gelen istihbarat raporları arasında olmalıdır. Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın bütün hukuk kural ve nezaketini bir tarafa bırakarak beni mahkum ettirmek istemesini de Genel Kurmay ve MİT etkisine bağlamak- eğilimindeyim . 


Bu kadar değil; bir nokta daha var. Kişileri değil kurumları ve olayları değil mekanizmaları, olguları değil süreçleri yazmaya çalışıyorum Kişiler, olaylar, olgular, kurumları, mekanizmaları ve süreçleri anlatmaya gerekli oldukları ölçüde tabloya giriyorlar. 

1960 yıllarının en kavgacı kalemlerinden birisi gazeteci İlhami Soysal, Genel Kurmay'da Daire Başkanı Recai Paşa'nın emriyle, bir yarbay tarafından sokak ortasından kaçırılarak dövülmüştü. Genel Kurmay'ın bazı daireleri ve MİT önemli ölçüde Türkiye'de siyaset planlaması yapıyorlar. 1980 yıllarının sonlarına doğru, 1930 yıllarının ikinci yarısı ile birlikte Türkiye'nin som aydın ve yazarlarını devlete bağlama politikalarını, Genel Kurmay ve MİT planlamasının dışında düşünmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. 
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Nedenleri var; bana ikinci elden aktarıldığı zaman inanmakta güçlük çektiğimi hatırlıyorum. Sonra anlatanı buldum ve bir başkasının önünde tekrarlamasını istedim. 
Aktarılanlar doğru çıktı; bunu burada aktarma gereği duyuyorum. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans dersleri veriyordum; Eylülizmin ilk yıllarında oluyor. İktisat sınavında bir cevap kâğıdı çok dikkatimi çekti; çok mantıklı ve sorunların özüne inen bir çözümleme görüyordum. Master düzeyinde dersti; bir öğrenci- nin, bu düzeye gelinceye kadar, daha önce okumuş olduğu iktisat ve diğer dersler nedeniyle kafasının karışmış olmasına şaşırdım. Üniversitelerde dersler ve özellikle iktisat dersleri, pek önemli bir çoğunlukla, kafaları karıştırmak ve yanlışa alıştırmak için veriliyor. Bu, öyle değildi; karışmamış bir kafayla karşılaşıyordum. 

Merak ettim, cevap kâğıdının sahibini buldum; Cemil Günay'dı. Daha da önemlisi şaşkınlığıma uygun düşüyordu; Harp Okulu'nun bitirmişti ve daha önce «ciddi» bir iktisat dersi görmemişti. Ordu'da genç subaydı ve henüz kafası, iktisatta yanlışa ve yanlış düşünmeye alıştırılmamıştı. Küçük bir grup üsteğmen, Ekonomi Bölümü'nde master yapıyorlardı. 

Bir-ikisi, daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne bitişik olan Orta Doğu Sitesi'nde, bizim Köy'de, ev tuttular. Sonra ben Sultanahmet Cezaevi'nde iken hepsi Ankara'da Dal'a gittiler. «Üçüncü Yol» söz konusu edilerek 
1978 yılı mezunu genç subayların nerede ise tümü önce 
siyasi şubelere alındı, sonra işkenceden geçirildi, bir bölümü tutuklandı ve çok büyük bölümü Ordu'dan çıkarıldı. 

Bir bölümüne Ankara'da Dal'da neden bizim Köy'e taşındıkları soruldu. Cemil Günay'ın sorgusunda ise Genel Kurmay temsilcisi şunları söylüyordu: «Hoca'nın kitabında bir şey yok. Türk solunu birleştirecek, onun için tutukladık». Ben, beni bir mahkemenin tutukladığını sanıyordum; bir «usulüne uygun» sorgulamada bir subay, gözleri bağlı bir genç subaya, Gene! Kurmay adına, «biz tutukladık» diyebiliyordu. 
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Ben bunları Sultanahmet'ten çıktıktan çok sonra öğrendim. Ancak beni Sultanahmet'e gönderen Selimiye Mahkemesi'nin gerekçeli hükmünde, solda liderlik iddiaları ile ilgili bölümde son derece tutarlı görünüyor. Burasını şa-Şırtıcı ve açıklayıcı buluyorum. 

Fakat asıl şaşırtıcı olan, Genel Kurmay'ın ilgili dairelerinin beni solu birleştirmeye çabalayan bir kimse olarak görmesi ve bunu ciddiye almasıdır. Genel Kurmay'ın bir değerlendirmesini ciddiye almak gerektiğini düşünüyorum. 

İnanmak mümkün mü? 


Anı yazmıyorum. Anılar, genellikle, tanıkların öldükleri zamana saklanıyorlar. Ben, zaman zaman yaşayanların ismini veriyorum; kanıttır. Sorulabilir ve yanlışlığını göstermek imkânı ortaya çıkıyor. 


Fakat bu kadar da değil; ortaya bir kurgu çıkıyor. Bu bölümün tümü bir kurgu olarak ayakta duruyor ve çok sağlam görünüyor. Sorguda gözleri bağlı üsteğmenin duydukları, Askeri Yargıtay'da bir Mayıs Ayı'nda çoğunluğu albay rütbesinde askeri yargıçların bir daireler kurulu kararını, benim, siyasal haklarımın ortadan kaldırılmasına bağlamaları ve en yüksek askeri yargı kurulunun benimsediği kararın tümünün benim kişiliğim üzerine yargılar içermesi, inanılması zor, bir kurgu ortaya çıkarıyor. 

Bir parantez açıyorum; yöntemle ilgilidir. Çok zaman bir tartışmada ve özellikle yönetim veya hukuk tartışmalarında hep «belge» aranır ve «belge var mı» diye soruluyor. Bunun cevabı şudur: Belge teori'dir. Teori ise çok zaman yeni bir kurgu oluyor. 

Devamı var; hep iyimser oldum. Beni savunan hukukçu dostlarım ise hep, bana göre, daha kötümser göründüler. Ancak böyle bir kararın düzeltilebileceği konusunda oldukça iyimser bir tutum aldılar. Gülçin Çaylıgil ve Levent Akyüz, mahkumiyet kararını «montaj yoluyla hüküm kesme» olarak değerlendiriyorlardı. Her ikisi de çok deneyimlidirler; üstelik Levent Akyüz Albay'ım, uzun yıllar askeri mahkemelerde yargıçlık deneyimine de sahiptir. Bu 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nedenle bir kararın düzeltilmesi istemiyle bu haksızlığın ortadan kalkabileceğini ciddi bir ihtimal olarak ele aldılar. 

Ayrıca yargılamayı sonuna kadar götürmek gerekiyordu. Kararın düzeltilmesini istemek, Avrupa Komisyonları'nda veya başka yerlerde «hak» aramak için de zorunludur. Bunun için Askeri Yargıtay'a kararın düzeltilmesi için başvuru yapıldı. 

«Üst düzey» yargıçlar, kararlarına hukuk dışı kaygıları içerirler. 

Büyük avukatlar, hukuk dışı düşünemezler. 

Gülçin Çaylıgil ve Levent Akyüz, gerekçelerini yazdılar ve istemlerini şöyle dile getirdiler: «Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü, karar düzeltilmesi isteminde bulunulmasını ve davanın Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nda yeniden incelenmesini diliyoruz». Bu isteme ben de bir yazıyla katıldım; ancak kararın hukuk dışı içeriğini bildiğim için çok az umut duyuyordum. 

Akyüz ve Çaylıgil'in yazılarını, «Montaj Yoluyla Hüküm» ve benim dilekçemi de «Nasıl olsa Düzelteceksiniz» ara başlıklarıyla aktarıyorum. 


Çaylıgil ve Akyüz: «Montaj Yoluyla Hüküm» 


Davanın esasına girmeden önce, yargılamanın geçirdiği aşamalara ve bu aşamalardaki değişik bir takım uygulamalara kısaca da olsa değinmede yarar vardır. 

Söyle ki; Yalçın Küçük'ün, 1973 - 1976 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesinde çıkan yazılarından bir bölümünün, «Bir Yeni Cumhuriyet İçin» başlıklı kitapta toplanarak yeni bazı eklerle birlikte yayınlanması üzerine, hakkında «Komünizmi Övme» suçlamasından ötürü kamu davası açılmıştır. İStanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sırasında, yüklenen suçun 1402 Sayılı Yasa'nın, 15. 
maddesini kapsamı içerisinde görülmesi nedeniyle, dava dosyası görevsizlik kararına bağlanarak İstanbul Sıkıyö- 


42 


netim Komutanlığı Askeri Mahkemesine gönderildiğinde; yargılama kaldığı yerden sürdürülmüş ve sonuçta T. C. 
Y.'nin 142/4. maddesi uyarınca hakkında ağır bir ceza yaptırımı uygulanmıştır. 

Anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay 5. Dairesi, değişik tarihli iki ayrı ilâmında, «suç konusu kitabın’ 468 ve 561. sayfalarındaki yazıların, siyasi bir eleştiri sınırını aşmadığı ve bu yönleri ile de, «komünizmi övme suçunun oluşmadığı» bildirilmiş ve yüklenen suçtan aklanması gerektiği görüşüne yer verilmiştir. 

Ancak, yerel mahkeme söz konusu karara uymayarak, eski kararında direndiğinden, yedi yıl gibi uzun süren bu yargılama dönemi içinde konu Daireler Kurulunca 2 -3 kez ele alınmış ve sonuçta da bir oy farkı ile onama kararı verilmiştir. 

Anılan karara göre, kurula katılan 7 üye kitaptaki yazıların siyasi bir eleştiri sınırını aşmadığını söylerken, diğer 7 üye ise, komünizmi övme suçunun yasal unsurları itibariyle oluştuğu görüşünü savunmuş ve 14.5.1987 tarihli ilâmı ile de, «5. Daire bozma kararının kaldırılmasına ve dosyanın Başsavcılığa iadesine» karar vermiştir. 

Bu arada bir diğer üye de, sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin bu davada görevli olmadığını ileri sürmüş ve Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinin, 1982 Anayasasının yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere görevsizlik kararı tesis edilerek dava dosyasının ilgili adli mercilerine tevdii gerekirken, esasa girişilerek sonuca gidilmiş olması hukuka ve kanuna aykırıdır» diyerek, öncelikle görev konusu- nun ele alınmasını ve bu yönden esasa girilmemesi gerektiğini bildirmiştir. 

Davanın esasına girilmesini hukuka ve kanuna aykırı bulan sayın üye, daha sonra bu yönden davanın esasına girmiş ve görevsiz olduğuna inandığı bir mahkemenin vermiş olduğu mahkumiyet kararının yerinde olduğunu söylemiştir. 

Bu anlamda, iki ayrı görüşü savunan üyeler arasındaki sayısal eşitlik olayda farklı düşünen ve Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinin bu davada görevli olmadığını bildiren sayın üyenin, olumsuz oy kullanması nedeni ile denge bir anda bozulmuş ve sonuçta anılan karar bir oy farkı ile onanmıştır. 

Ayrıca Yargıtay ilâmının geneline baktığımızda «tashihi karar» için aranan tüm koşulların olayda bulunduğunu da rahatlıkla görebiliriz. 

Askeri Yargıtay Daire veya Daireler Kurulu ilke olarak yerel mahkemelerce verilen kararların gerekçeli olması gerektiğini açıkça bildirmiş ve bu konuyu tüm kararlarında ısrarla ileri sürmüştür. Oysa, anılan olayda açıklanan bu ilkeye tamamen ters düşen bir uygulamaya gidilmiş, inandırıcı ve doyurucu hiç bir gerekçe gösterilmek- sizin söz konusu karar onanmıştır. 

Örneğin, direnme kararı üzerine vermiş olduğumuz değişik tarihli dilekçelerde karara dayanak teşkil eden bilirkişi raporlarına ve bu raporlarda imzası bulunan kişilerin olayda tarafsız olmadıklarını ve düşünceleri gereği asla tarafsız olamıyacaklarını ısrarla ileri sürdüğümüz halde, Yargıtay ilâmında bu konulara ilişkin olmak üzere tek bir satıra dahi yer verilmemiş olması da bu görüşümüzü açıkça doğrulamaktadır. 

Bunun dışında yargılama sırasında müvekkil sanık hakkında verilmiş olan ve birbirleri ile açıkça çelişen iki ayrı raporun bulunduğu da bir gerçektir. 

Kitabın yayınlanması üzerine, açılan soruşturma sırasında Prof. Sulhi Dönmezer tarafından verilen ilk raporda «kitapta yer alan yazılarda suç unsuru yoktur» denildiğinden, sayın savcı esasa ilişkin görüşünde, müvekkil sanığın beraatini istemiş ve mahkeme başkanı da aynı görüşe katılmıştır. Aksi düşüncede olan diğer iki üyenin hiç bir gerekçe göstermeden vermiş oldukları mahkumiyet kararı ise Askeri Yargıtay 5. Dairesince oybirliği ile bozulmuştur. 

Her türlü hukuki gerekçeden yoksun olan mahkeme kararının bir yerinde, Yalçın Küçük'ün, «şeytana pabucunu ters giydirecek keskin bir zekâya sahip olduğu» söylenmiş ve ayrıca iddianameyi düzenleyen savcı hak- 


44 


kında son derece ilginç bir takım değerlendirmeler yapılarak şu görüşlere yer verilmiştir: 

«... SUÇ tarihinde İstanbul Basın Savcı Yardımcılığı görevini yapan ve daha sonra Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı emrindeki Askeri Savcı yardımcılığına getirilerek bu görevde sıhhatı bozuluncaya kadar azimle, şevkle ve her türlü meşakkatlere göğüs germek suretiyle çalışan ve karşılaştığı stresler sonucu menhus kanser hastalığına yakalanarak hakkın rahmetine kavuşan savcı arkadaşımız Çetin Tekin, basın kanunu gereği olarak savcılığa gönderilen suç konusu kitap üzerinde inceleme yaparken bu kitabın içeriğinin T.C.K.'nun 142, 311 ve 312. maddelerine aykırı olduğu kanısına varmış, bu kanıyı kuvvetlendirmek ve değerlendirmek yönünden kitap üzerinde bilirkişi tetkikatı yapılması lüzumunu hissetmiş ve bilirkişi olarak da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Kürsüsü Öğretim üyelerinden Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'i seçerek dava konusu kitap üzerinde özellikle T.C.K.'nun 142, 311 ve 312. maddelerin ve diğer maddeler yönünden inceleme yapılmasını ve bu konuda bir rapor düzenlenmesini istemiştir.» 

İleri sürülen bu gerekçeler dahi anılan kararın hukuksal açıdan niteliğini açikça belirlemesi yönünden de son derece ilginçtir. 

Yargılamanın bu döneminde kitapla ilgili olmak üzere, düşünce ve görüşlerini bildiren bilirkişi, askeri savcı ve Yargıtay 5. Daire üyeleri, müvekkil sanığın suçsuzluğu konusunda tam bir birliktelik sağladıkları halde, mahkemenin kişisel değerlendirmeleri içeren eski kararında direnmesi ve yeni bir bilirkişi incelemesine gerek duyması zihinlerde haklı olarak bazı kaygılar uyandırmıştır. Böylesi bir davranışın adeta olumsuz yönde bir rapor alınmasını sağlamaya yönelik bir hareket olarak görülüp değerlendirilmesi de bu açıdan çok doğaldır. 

Nitekim, yargılamanın son aşamasına gelindiğinde, Prof. Erol Cihan'ın başkanlığında verilen ikinci raporda «övme suçu unsurları itibariyle oluşmuştur» şeklinde son derece soyut bir suçlamayı içeren bir görüşe yer verildiğinde, bu raporun derhal benimsenmiş olması da duyulan bu kaygıların hiç te haksız olmadığını göstermiştir. 

Ayrıca sorunun bu açıdan ele alınması halinde Prof. 
Sulhi Dönmezer ile Prof. Erol Cihan'a ait raporların hukuki yönden karşılaştırılması ve tartışılması da zorunlu olmaktadır. 

Zira, iktisat ve siyasal bilimler adına imza atan diğer bilirkişilerin altı sayfadan oluşan rapora kendi yönlerin- den herhangi bir katkıları olmamıştır. Adı geçen kişilerin kitapla ilgili olmak üzere, uzmanı oldukları söylenen konularda, bilimsel yönden hiç bir değerlendirme yapmadıkları gibi, doğru dürüst bir açıklamada bile bulunmamışlardır. 
Raporda iktisat ve siyasal bilimler dalları adına en ufak bir bilgi parçasına ve hatta belirtilerine dahi rastlanılmadığına göre, geriye sadece verdiği raporlar ve yazdığı yazılarla görüş ve düşüncelerini açıkça ortaya koyan ve kamuoyunda yanlı davranışları ile tanınan Prof. Erol Cihan'- ın ceza hukuku ile ilgili kişisel görüş ve değerlendirmeleri kalmaktadır. 

Bu yönleri ile ünlü iki ceza hukuku profesöründen hangisinin görüş ve değerlendirmelerine itibar edilecek ve dolayısıyla hangi rapor geçerli sayılacaktır. 

Bizler bu konuda yapılacak olan değerlendirmeleri sonuna dek büyük bir ilgi ve merakla bekleyip durduk. Sonuçta gördük ki, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Yalçın Küçük lehine görüş bildiren, Prof. Sulhi Dönmezer'in bilgisine itibar etmemiş ve bu konuda vermiş olduğu raporu bir anda yok sayabilmiştir. Buna karşılık kitaptaki yazıları kendi açısından farklı bir biçimde ele alarak değerlendiren ve içeriğinde suç unsuru bulunduğunu söylerken, bu konuda hukuki hiç bir gerekçe göstermeyen Prof. Erol Cihan'ın raporunu geçerli saymıştır. Neden? Nedeni belli değil. 

Oysa, adı geçen üç öğretim üyesinden alınan ve salt müvekkil sanığı suçlamaya yönelik rapora imza atan bu kişilerin, siyasi görüş ve düşünceleri itibarı ile Yalçın Küçük'e karşı olduklarından olayda tarafsız kalamayacakları da bir gerçektir. 
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Söz konusu iddianın kanıtı açık-seçik ortadadır. Üç bilim adamının, bir meslektaşından söz ederken « Moskova'ya bağlı, sadık» şeklinde ilkel bazı deyimleri içeren bir takım tanımlamalar yapmaları, terbiye kuralları ile bağdaştırılamıyacağı gibi, adı geçenlerin Yalçın Küçük'e bakış açılarını göstermesi yönünden de çok önemlidir. 

Bunların dışında, anılan raporda imzası bulunan Doç.. 
Tevfik Ertüzün hakkında Yalçın Küçük'ün duruşmada ortaya koyduğu bulgu ve saptamaları buraya aynen aktarmak istiyoruz. 

Yalçın Küçük savunmasında; «araştırmalarım sonunda benim için seçilen bilirkişilerden birisinin Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu üyesi olduğunu saptadım ve bilgilerinize sundum. Bu bağlantıyı saptamadan önce aynı yönetim kurulu üyesinin tezine, yazdıklarına ve kompentasına bakarak, böyle bir davada bilirkişi olamıyacağını ileri sürmüştüm» demiş ve bununla ilgili belgeleri de mahkemeye vermiştir. 

Bu koşullar altında, siyasi düşünce açısından kendisine böylesine karşı olan bu kişilerin vermiş oldukları raporun geçerli olduğu ve gerçeği yansıttığı söylenebilir mi? 
Hiç kuşkusuz hayır. 

Yargılama süresince ortaya koymaya çalıştığımız bu konulara hiç değinilmemiş ve hukuki hiç bir gerekçe gösterilmeden savunmalarımız bütünü ile karşılıksız bırakılmıştır. 

Bu açık gerçeğe karşın, Askeri Yargıtay Daireler Kurulunca, mahkeme kararındaki suçlamaların bilirkişi raporu ile teyit edilmesi nedeni ile verilen kararın yerinde olduğundan söz edilmiş olması da gerçekten çok şaşırtıcı olmuştur. 

Kuşkusuz böylesi bir değerlendirmenin hukuki bir dayanağı olmadığı gibi, verilen mahkumiyet kararının haklı bir gerekçesi de olamaz. 

Bu yönleri ile mahkeme kararına ve bu arada sözkonusu karara dayanak teşkil eden bilirkişi raporunun ayrıntılarına girmeden önce her ikisinden de bazı alıntılar” 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yapmak suretiyle suçlamanın gerçek dışı niteliğine bir kez .daha işaret etmek istiyoruz. 

Öncelikle bilirkişiler «İnceleme - Değerlendirme» başlıklı bölümünün birinci paragrafında «yazı organik bir bütünlük içerisinde özetlenmiştir, mantıklı bir dizi insicam içinde sergilenmiştir.» diyorlar. 

Oysa, bilirkişi raporundaki «yazının özeti» bölümü, mantıksız ve düzensiz bir takım cümleler yığınından ibarettir. Bilirkişiler yazıdan bazı cümleler alıp, alt alta sıralıyarak, raporun dört sayfasını bu cümleler ile doldurmuş ve bu eylemi de bir özetleme sanıp, değerlendirmeye geçmişlerdir. 

Hiç kuşkusuz, bir yazıda cümleler alt-alta getirilerek montaj yöntemi ile değerlendirilemez. Bu yöntem ile kitabın anlamı, özü açıklanamaz. 

Şimdi biz, «1980 Yolun Neresindeyiz» başlıklı bölümün anlamını kısa ve özlü bir biçimde. açıklıyalım. Bu bölümde, 1980 yıllarının başında Türkiye'nin siyasal ve ekonomik durumu inceleniyor, işçı sınıfı, köylüler, aydınlar, devrimci demokratlar, Afganistan olayları, Disk ve silahlı kuvvetler ile ilgili bilimsel durum saptamaları yapıldıktan sonra Türkiye'de sosyalist iktidarın kurulamıyacağı sonucuna varılıyor. Kitabın özeti bu. 

Oysa, söz konusu yazıları tamamen çarpıtan bilirki-Şiler ise, rastgele seçtikleri bir takım cümleleri konunun bütününden soyutlayarak, komünizmi övme suçuna varmak için adeta zorlanıyorlar. 

Rapordaki yanlışlara ve saptırmalara bir başka örnek daha verelim: 

1 — Yalçın Küçük «Basın Cephesinde Ne Var?» başlıklı kısmında bir sanayi kolu türü olarak, oligopolü anlatıyor. Türkiye'deki gazetelerin özde aynı olduklarını, farklılıklarının görünüşte olduğunu, ayrıca sermayenin sözcüsü olduklarını belirtiyor. Basında oligopol piyasasının egemen olduğu sonucuna varıyor. 

Yazının bu kısmından «Basının oligarşik hareket ettiği» özetini çıkarmak için bilmez kişi olmak gerekir. Oligarşi, bir devlet yönetimi biçimidir, oligopol ise bir piyasa 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türü. Salt bu olay bile iktisat ve siyasal bilim dallarında uzman oldukları ileri sürülen bu kişilerin konularında ne denli bilgili ve düzeyli olduklarını gösteren ilginç bir örnek olduğunda da her hangi bir kuşku olamaz. 

Ayrıca raporun değerlendirme bölümüne geçmeden önce komünizmi övme suçu üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

T.C.Y.'nın 142. maddesinin 4. fıkrasına göre, «Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiilleri övenler...» cezalandırılır. T. 
C.Y.'nın 142/4. maddesinin içeriğinden de açıkça anlaşı-Iacağı üzere, sol düşünce ile ilgili herhangi bir hususun açıklanmasını, inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmasını değil, zora dayalı sınıf kavgasının propagandasını suç saymaktadır. 

Bilirkişi raporu üzerine mahkemece verilen mahkumiyet kararını onaylayan Askeri Yargıtay Daireler Kurulu 14.5. 
1987 tarihli 5. sayfasının değerlendirme bölümünde: «Yazıda Lenin'in şahsı ve eseri gerek tek başına, gerekse birlikte övülmüştür» denilerek belli bir kanıya varılmıştır. Komünizmi övme anlamına geldiği bildirilen bu cümleleri tek tek ele alarak iddianın yetersizliğini ortaya koymak istiyoruz. 

Ve deniliyor ki: «Gerçekten güzelin doğumu denilen olay sosyalist iktidardır. Sayfa 470». 

Önce hemen belirtelim ki, 470. sayfayı satır satır okuduğumuzda «güzelin doğumu sosyalist iktidardır» sözleri ya da bu anlama gelecek tek bir cümle dahi yoktur. Üstelik sosyalist iktidarı istemenin Türk Ceza Yasasında anlatımını bulan bir suçu oluşturduğu da söylenemez. Sosyalizmle, komünizm eş anlamda görülüp gösterilmek istenmesi eğer belli bir kasta dayanmıyorsa çok büyük bir yanılgı olduğunda da herhangi bir kuşku olamaz. Zira, Yalçın Küçük'e ait kitabın hiç bir yerinde, şiddete dayalı ihtilalin varlığını gerekli ve zorunlu gören bir nitelik yoktur. 

Ayrıca Yalçın Küçük, «güzelin doğumu sosyalist iktidardır» da diyebilirdi. Şu gerçekten bilinmelidir ki, Anayasamıza göre, Türkiye Cumhuriyeti Demokratik bir devettir, siyasi partiler de demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. 1980 yılı 12 Eylül'ünden sonra olağanüstü dönemde siyasi partiler faaliyetten yasaklanıncaya kadar Türkiye'de sosyalist partiler seçimlere girdiler ve iktidar kavgası verdiler. Türkiye'ye sosyalist iktidarın gelmesini istemek, güzelin doğumunu sosyalist iktidar olarak görmek her Türk vatandaşının Anayasal bir hakkıdır. Bu açık gerçeğe karşın, kitabın dikkatlice okunması halinde, güzelin doğumu ile sosyalizm arasında hiç bir bağlantı kurulamıyacağı da açıkça görülecektir. Bu nedenle de komünizmi Övme suçundan da söz edilmesi olası değildir. 

Bunun dışında, bilirkişi raporunda çok çarpıcı, saptırılmış, tahrif edilmiş bir örnek te şu: 

«Amerikan dünyasının kaymaya başladığı, dünya sosyalist sisteminin genişlediği (Sy 491)». 

Yazar bu sayfada, yüzyıl önce İngiliz dünyası kaymaya başlarken, yerine Amerikan dünyasının geçtiğini, şimdi Amerikan dünyası kayarken yerine batı Almanya ve Japon dünyalarının aday olduğunu, buralardaki hızlı gelişmenin Amerikan ekonomisinin hızlı gelişmesini gerilettiğini, dünya sosyalist sisteminin gelişmesinin de bir faktör olduğunu belirtiyor. 

Bu düşünce, dünya ekonomisi üzerine bir durum saptamadır. Ancak bilirkişiler Batı Almanya ve Japonya faktörlerinden hiç söz etmeksizin sadece Sovyetleri ele almışlar ve tahrif edilmiş cümlelerle komünizmin övüldüğü sonucuna varmışlardır. 

Sorun bu açıdan ele alındığında, bilirkişilerin ya kitabı okumadıkları, ya okuduklarını anlayamadıkları ya da son derece taraflı ve Önyargılı kişiler oldukları da açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Her iki durumda da verilmiş olan bu rapora itibar edilemez ve böyle bir rapora dayanarak, bir kimse hakkında bu denli ağır bir ceza yaptırımı uygulanamaz. 

Raporun bir başka yerinde, «Lenin'e eşsiz bir bilim adamı, eşsiz politikacı, hulyalı bilim adamı denilmesinin doğal olarak Türk Ceza Yasası'nın 142/4. maddesindeki suçu oluşturmayacağınım» ilişkin bir açıklama getirilmiştir.. 
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Oysa, bu açıklamanın tamamen dışına çıkan mahkeme «Lenin'in büyük bir deha, eşsiz bir bilim adamı olarak bir çok yerde övüldüğünü ve Lenin'in şahsında sosyalizmin öyüldüğünü» bildirmek sureti ile, rapora rağmen Yalçın Küçük'ü suçlayabilmiştir. Üstelik Daireler Kurulunca da aradaki bu çelişki giderilmiş ve haklı hiç bir gerekçe gösterilmeden mahkumiyet kararı yerinde görülebilmiştir. 

Kaldı ki, Yalçın Küçük'ün Lenin'e «hülyalı bilim adamı» demiş olması yasalara göre, belli bir suçu oluşturmayacağı gibi, T.C.Y.'nın bunu engelleyici bir hükmü de yoktur. Lenin'in hülyalı bilim adamı olarak nitelendirilmesini T.C.Y.'nın 142/4. maddesinde anlatımını bulan ve belirli amaçlara yönelik propaganda fiilini övülmesi olarak görmek ve aralarında hukuki yönden bir bağlantı kurmak clanaksızdır. Bu yönlerden yazarın, «Lenin'e hülyalı bilim adamı eşsiz politikacı, büyük lider» diyerek O'nun kişiliğin- de komünizmi övdüğü iddiası da soyut bir suçlamadan öte bir anlam taşımamaktadır. 

Gerekçeli kararın dördüncü ve Yargıtay ilâmının be-Şinci sayfasında: «Robespiyer'i de sosyalizmi ortadan kaldırdığı, daha doğrusu fertlerden alarak devlete devrettiği, mülkiyete karşı çıktığı için tarihin kaydettiği pek az tutarı demokratlardan biri olarak niteliyerek övmektedir» denilmektedir. 

Görüldüğü üzere Yalçın Küçük, burjuva demokratik devrimini anlatarak Robespiyer'i tarihin kaydettiği tutarli demokratlardan biri olarak niteleyip, devrim tarihi içindeki gerçek yerine işaret ediyor. Bu şekildeki bir belirlemenin komünizmi övme ile bir ilgisi olmadığı, olamıyacağı gibi, bu iddiayı ciddiyetle bağdaştırmak da olanaksızdır. 

Daha önce Lenin'in bir bilim adamı olmadığını öğrenmiştik, şimdi de Marks'ın doğumundan yaklaşık yirmi, otuz yıl önce ölen ve 1789 ihtilalinden sonra Convention Meclisinde ılımlılara karşı demokrasiyi ve genel oylamayı savunan Robespiyer'in gizli bir Marksist - Leninist olduğunu da yine aynı yargı kararından öğrenmiş bulunuyoruz. 

Yargıtay ilâmında «Sosyalizmin ilk uygulayıcısı ve 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dünyada sosyalist kampın önderi Sovyetler Birliği'ni övmektedir» diye ayrı bir suçlamada bulunulmuştur. Bu nedenle adı geçen kitabın 487 - 534 - 542 nci sayfalarını baştan sonuna kadar bir iki kez daha okuduk. Orada hiç bir şekilde bu açıklamaya hak verdirecek bir yargı ve değerlendirmeye rastlamadık. 

Bu açık gerçeğe karşın, sayın mahkeme bu yazıların anılan kitapta yer aldığını bildirmiş, bundan ötürü de kendisini sorumlu tutmaya kalkışmıştır. Salt bu olay dahi, kurulun dava konusu kitabı hiç okumadığı ve sadece tahrifli bilirkişi raporuna kısa bir göz atma ile yetindiği gerçeği de açıkça ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, Daireler Kurulunca da bu konularda hiç bir araştırma yapılmaması ve değerlendirmeye girişilmemiş olması da ayrı bir eksikliği oluşturmuştur. 

Keza Marks'ın iktisadının insanlık için ne büyük bir hazine olduğunun belirtilmesi, Sovyetler Birliği'nin 1917 Ekiminde gerçekleştirdiği ihtilali Büyük Ekim Devrimi olarak nitelendirmesi, hiç kuşku yok ki belli bir suç kastına bağianamaz. Komünizmin övülmesi olarak görülüp gösterilmesi ise asla olası değildir. 

Kararın son bölümünde ise sürekli olarak kapitalizmi eleştirdiği ve kapitalist iktisatları tenkit ettiği belirtilerek mahkum edilmek istenmiştir. Oysa, kapitalizmi ve kapitalist iktisatçıları tenkit etmeyi yasaklayan bir yasa maddesi olduğunu sanmıyoruz. Üstelik, kapitalizmi ve kapitalist iktisatçıları savunmak Türk Milleti adına yargı görevini yerine getiren ve yansız olması gereken mahkemelerin üzerine düşen bir görev de değildir. Kapitalist ekonominin tartışılması, eleştirilmesi yüzyıllar boyu yapılmış ve yapılacaktır. 

Bunun yanında, Sovyetler'in Afganistan'a müdahalesini «işgal» ya da «yardım» olarak nitelendirmek politik bir tercin sorunu olup, bu saptamanın komünizmi övme ile eş anlamda görülüp gösterilmesine hukuken olanak yoktur. 

Bütün bu açıklamaların ışığı altında tashihi karar için mevcut olan nedenler şöylece özetlenebilir: 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a) Müvekkil sanık için verilen iki ayrı rapordan lehte olan Prof. Sulhi Dönmezer'e ait raporun hangi nedenle geçersiz olduğu bildirilmemiştir. Örneğin, mahkeme kararının bir yerinde Sulhi Dönmezer'in Yalçın Küçük'ün meslektaşı olması yönünden koruyup kollaması nedeni ile söz konusu rapora itibar edilmediği açıkça bildirildiği halde, Yargıtay ilâmında bu konuya hiç değinilmemiştir. 

b) Aleyhte olan Prof. Erol Cihan'a ait raporun geçerli sayılmasına karşın, sözkonusu raporun içeriğine hiç giriimemiş ve hakkında hukuki bir değerlendirme yapılmamıştır. ! 

c) Raperda imzası bulunan kişilerin uzman oldukları söylenen konularda yetersiz oldukları, yaptıkları değerlendirmelerle açıkça ortaya çıkmıştır. Olayda yanlı ve kasıtlı hareket ettikleri dosyadaki belgeler ve raporun içeriğinden anlaşıldığı halde bu konudaki iddialarımıza da hiç bir yanıt verilmemiştir. 

d) Bilirkişiler kitabın bütününü okumamışlar, okudukları varsayılan bölümleri ise kendilerine göre değiştirmiş ve keyfi bazı eklemeler de yapmak suretiyle konuları gerçek çizgisinden saptırmışlar dır. 

e) Kararda politik ve kişisel değerlendirmeler esas alınmış, savunmalara karşı hukuki hiç bir gerekçe gösterilmediği gibi, Yargıtay ilâmında da bu konulara hiç değinilmeyerek, sükutla geçiştirilmiştir. 


Küçük: «Nasıl Olsa Düzelteceksiniz» (*) 


Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 1987/92 sayılı ve 
14 Mayıs 1987 tarihli kararıyla ilgili olarak savunma hukukçularım Gülçin Çaylıgil ve Levent Akyüz, karar düzeltilmesi isteminde bulunuyorlar. Tekrarlama tehlikesini de göze alarak bir kaç noktayı dikkatinize yeniden sunmaktan kendimi alamıyorum. 


(*) Askeri Yargıtay'a düzeltme istemi olarak verildi. 
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1 — Daireler Kurulu, alt mahkemenin vermiş olduğu 
mahkumiyet kararlarından birisini onamaktadır. Böylece alt mahkemenin kararı, Daireler Kurulu'nun görüşüne dönüşmüş oluyor. 

Buna göre ben «sosyalist iktidarı övmek» ve «güzel kavramı ile simgelemek» suçlarından mahkum oluyorum. 
Halbuki bunlar suç değildir. Benim dışımda da sosyalist iktidarı övenler var. 

Böyle bir kararın içtihat kataloğundan çıkması gerekir. 
Nasıl olsa çıkacaktır, çünkü bunları söyleyenler bugün yargılanmıyorlar. Benimle ilgili karar nedeniyle çıkmasını diliyorum. | 

2 — Alt mahkemenin onanan kararında açık tahrifat 
var. Onama kararında «Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini yardım olarak göstermektedir» deniliyor. Hem kitabımda ve hem de çeşitli savunmalarımda bunun böyle olmadığını pek çok kez göstermeye çalıştım. 

Bir cinayet veya soygun davasında maddi hata olabilir. Bir kitapla ilgili mahkumiyet kararında maddi hata ancak çarpıtma sayılabilir. 

Bu, örneklerden birisidir. Bu nedenle de kararın düzeltilmesi gerekir. 

3 — Alt mahkeme beni sürekli mahkum citi. Askeri 
Yargıtay Beşinci Dairesi sürekli olarak mahkumiyet kararını bozdu ve sonunda aklanmama karar verdi. Daireler Kurulu, Beşinci Daire'nin yeni bir bilirkişi işaretini yersiz bularak alt mahkemenin kararlarından birisini, sonunda, onadı. : 

Ancak on beş üyeden yedisi onama lehinde ve yedisi aleyhinde oy kullandı. Bir üye ise davanın askeri mahkemelerde ve dolayısıyla Askeri Yargıtay'da görüşülmesine karşı çıktı ve uzun bir karşı oy yazısı yazdı. Karar bu üyenin oyuyla ve şeklen tamamlanmış oluyor. Şeklen tamamlanmış olduğu doğrudur. Ancak özünde kararın onama lehinde verilmemiş olduğu haklılıkla ileri sürülebilir 

4 — Dava özel bir dönemin ve Türkiye toplumunda, 
mahkemeler dışında, ısrarla tekrarlanan evham ve suçla- 
- maların izlerini taşıyor. Yüksek mahkemelerin kararlarının 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hukuk netliğini artırma yönünde gelişmesi gerektiğini dü-Şünüyorum. 


Askeri Yargıtay'da Başkan ve 
Başsavcı: Onur 


Bir teknik bilgi verilmesi gerekli oluyor; düzeltme isteminin Askeri Yargıtay Başsavcılığı'na verilmesi zorunluluğu var. Başsavcı uygun görürse, kararın yeniden görüşülerek düzeltilmesi istemini işleme koyuyor. 

Bizim istemimizde, Başsavcı'nın kararın düzeltilmesi için kapıları açmasını gerektiren pek çok neden var. Bunlar sayılıdır; ancak bunların dışında bir de son kararın, şeklen de olsa, yediye sekiz bir aritmetik taşıması, yeni bir sorun yaratıyor. Askeri Yargıtay'ın kendisi bile Daireler Kurulu kararının böyle bir oyla alınmış olmasından rahatsızlık belirtiyor ve bu tür kararların yeniden ele alınarak en azından altıya dokuz bir çoğunluğa dönüştürülmesi için yasal yollar arıyor. Başvurumuz bu arayışa uygun düşüyor. 

Fakat ne yazık, uygunluk burada ve bizim kafamızda kalıyor. Askeri Yargıtay Başsavcılığı, avukatlarım Gülçin Çaylıgil ve Levent Akyüz ile bana iletilmek üzere, İstanbul 
«Sıkıyönetim Savcılığına», 1989/346 tebliğ numaralı ve 2 
Subat 1989 tarihli yazısını yazıyor. Yazıda sadece şu var: «Anılan kararın incelenmesinde, 353 sayılı yasanın 225. 
maddesinde öngörülen kararın düzeltilmesi nedeni olabilecek bir eksiklik ve yanlışlık görülmediği için kararın düzeltilmesi isteminde bulunulmamıştır». Bu resmi yazıyı, Askeri Yargıtay Başsavcısı Hakim Tuğgeneral İ. Onur imzalıyor. 

Bu dava burada bitmiyor. Ancak ben bu bölümü bitiriyorum. 

Yalnız bitirmeden önce bir tekrarlamama izin verilmesini diliyorum. Yargıtay Daireler Kurulu on beş üyeden 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oluşuyor. Aleyhimdeki yargı kararı yedi üyenin beni suçlu. 
bulması, bir üyenin benim davamın askeri mahkemelerle ilgili olmadığına kesin inanç getirmesi ve bu yönde uzun bir karşı oy yazmasına, daha sonra da bu görüşlerle, beni suçlu görenler tarafına katılarak sekiz kişilik çoğunluğu sağlamasına karşın yedi üyenin suçsuzluğum konusunda karşı oy vermeleri ve bunu yazmalarıyla alınıyor. Şimdi bu karşı oy yazısını aktarmak istiyorum. 

«Sanığın ‘Bir Yeni Cumhuriyet İçin” isimli kitabının 
468 - 561 nci sayfalarında yer alan '1980 Yolun Neresindeyiz? başlıklı yazısı bir bütün olarak incelendiğinde, gerek bilirkişi Ord. Prof. Sulhi Dönmezer'in 3.11.1980 tarihli raporundaki TCK. nun 142/4-6 ncı maddelerindeki suçun unsurlarının oluşmadığına ilişkin görüşlerinde ve gerekse Askeri Yargıtay 5 inci Dairesi'nin 11.2.1987 gün ve 1987/ 67-72 esas karar sayılı ilâmındaki anılan yazının, sol görüşe mensup sanığın kendi bakış açısına göre Türkiye'nin ekonomik ve siyasal durumunu değerlendiren ve sorunlara kendi görüşü doğrultusunda çözüm arayan sıyasi eleştiri niteliğinde bulunduğunu kabul etmek gerektiğine ve sonuç olarak sübut yokluğuna” ilişkin (görüşünün) kabulünde isabet bulunduğu kanaatine ulaştığımızdan, çoğunluğun aksi yöndeki değerlendirmesine iştirak etmemekteyiz». Bunu, Askeri Yargıtay'ın yedi üyesi imzalıyor; yedi üye beni suçsuz buluyor. 

Şimdi bu yedi üyeyi yazıyorum: Hakim Yarbay Dr. Ö. 
Ayhan, Hakim Albaylar M. Aksüt, E. Argon, A. Akmut, A. 
Küçükyılmaz, Ş. Sağlam ve Askeri Yargıtay Başkanı Hakimim Tuğgeneral İ. Onur. Bir kez daha tekrarlıyorum; Askeri Yargıtay Başkanı Yargıç Tuğgeneral İ. Onur, beni mahkum eden kararı hukuka uygun bulmuyor ve en sonunda benim suçsuzluğum lehine oy kullanıyor. 

Ancak bu, Yargıç Tuğgeneral İ. Onur'un Askeri Yargıtay Başkanı olarak görüşüdür. Yargıç Tuğgeneral İ. Onur, daha sonra, görevini değiştiriyor ve Askeri Yargıtay Başsavcısı oluyor. Bu kez Yargıç Tuğgeneral İ. Onur, görüşünü de değiştiriyor; Yargıç Tuğgeneral İ. Onur yargıç görevinde bulunduğu sırada beni suçsuz görüyor ve beni mahkum eden kararı hukuka aykırı sayıyor ve karşı oy yazısı: yazıyor ve aynı Yargıç Tuğgeneral İ. Onur, Başsavcı olunca beni mahkum eden kararı hukuka uygun ve her bakımdan mükemmel görüyor ve yeniden görüşülmesini engelliyor. 

İnanılır mı? 

Acaba Askeri Yargıtay Başkanı, Yargıç Tuğgeneral İ. 
Onur ile Askeri Yargıtay Başsavcısı Yargıç Tuğgeneral. 
|. Onur gerçekten «aynı» mı? Ben de kuşkulanmaya başladım. Acaba Askeri Yargıtay'da aynı isimle iki Yargıç Tuğgeneral İ. Onur var mı; bunları düşündüm. Bu nedenle Yargıç Tuğgeneral İ. Onur'un beni suçsuz bulan karşı oy yazısının altındaki imza ile, Yargıç Tuğgeneral İ. Onur'un beni mahkum eden kararın hukuka tümüyle uygun oldu-- ğunu belirten yazısının altındaki imzaları karşılaştırdım. 
Birbirinin aynıdır; beni suçsuz bulan Yargıç Tuğgeneral İ. 
Onur ile beni suçlu bulan Yargıç Tuğgeneral İ. Onur'un aynı olduklarına karar verdim. Hükmüm budur. 

Bu hüküm daha cok tartışılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 


VE TÜRK ORDUSUNA HAKARET ETTİM 


İdam edilmek belki daha kolaydır; bilmiyorum. 

İdam etmek büyük bir ilkelliktir; bunu biliyorum. 

Ancak ölümü son derece teorik buluyorum. Bir insanın intiharı kadar teorik bir eylemi olamaz; bana öyle geliyor. 

Fakat bana, insan doğasına en ters işin ne olduğu sorulursa, «hapislik» diye cevap veririm. Hapse konmanın insan doğasına son derece ters geldiğine inanıyorum. Bunun için de, hapse konan bir insanın, vahşi bir hayvan veya kudurmuş bir kedi türünden neden duvarlara saldırmadığına hep şaşıyorum. İnsan hapse konduğunda duvarları tırmalamalıdır; insanı böyle düşünüyorum. 

Böyle olmuyor; uygarlık, insan oğluna, bir yadan en güzel soruları sormamayı öğretirken, diğer yandan da, en insan tepkilerden arındırıyor. Tersi oluyor ve «güzel» yatmak, erdem sayılıyor. 

Ben «güzel» yatıyordum; öyle söylüyorlar. «Kaçakçılik» suçundan yargılananlarla, yer altı dünyasından insanlarla yattım. Hepsi, nerede ise cezamın kesinleşmesini diliyorlardı; «Hocam birlikte yatalım» diyorlardı. Koğuşta erken kalkıyordum, spor yapıyordum, yıkanmış çay bardaklarını, kimseye göstermeden bir daha yıkıyordum, sonra çalışmaya başlıyordum. İdris Bey, «Kürt İdris» olarak tanınan İdris Özbir de, bir ara bizim koğuştaydı; geç kalkardı ve üst ranzada gözlerini açınca oturur, her sabah, «Allahıma Hocam ne güzel yatıyor!» diye mıridanırdı. Ben duymazdım. 
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Hapislik bir dünyadır ve tahliye ise bambaşka bir dünya oluyor. Hapislik ile tahliyenin birbirine cehennem ile cennetten daha uzak olduğunu sanıyorum. Sanki kapı altı, gökkuşağıdır; geçenleri zıddına çeviriyor. Sanki her cezaevinde bulunan kapı altı ile iki dünya birbirinden kopuyor. 

Benim tahliye haberim 23 Kasım tarihinde geldi. «Bir Yeni Cumhuriyet İçin» kitabımla ilgili Askeri Yargıtay Be-Şinci. Dairesi kararını 23 Kasım'da verecekti; verdi ve benim tahliyemi de telgrafla Selimiye'ye bildirdi. O gün öğleden sonra önce Gülçin, sonra Ziya Bey, Ziya Nur Erun, Öznur, ayrı ayrı Sultanahmet'e geldiler ve sanki benden daha çok sevindiler. Bir gün sonra buluşacaktık; Sultanahmet'te o zamanlar tahliye işlemi bir gün alıyordu. 

Cezaevlerinin de kendine özgü yasaları var; çok özel eşyaların dışında hapislikten dışarıya giysi, battaniye ve benzerleri çıkartılmıyor. Ben o gece ve bir gün sonra, kalanları ve olanları dağıttım. 24 Kasım sabahı, öğleden sonra olmasını bekledim. Öğleden sonra çağırıyorlardı; çağırdılar. Ancak anlamamakla birlikte bir tuhaf çağırıyorlardı. 

Kapı altına götürüldüm. Aniden ellerim arkadan kelepçelendi. Bunun pek tahliye olmayacağını anlamaya başliyordum ama yine de anlayamıyordum. Sonra bir cezaevi arabasına kondum. Sonra Selimiye'ye götürüldüm. Selimiye'nin koridorları boştu; bir tek Yargıç Albay'lıktan emekli avukat Refik Karaa, iki arkadaşıyla volta atıyordu ve ben, «bunlar beni yeniden tutuklayacaklar, Gülçin'e haber verin» diye seslenebildim. Sonra bir savcının önüne Çıkarıldım. Arkasından sorgu yargıcı bir yüzbaşının önüne götürüldüm. İddiadan o kadar habersiz, tepkilerim öylesi- ne masum ve içtendi ki, galiba yargıç yüzbaşı da etkilendi ve arkaya kaykılarak telefona uzandı. Komutanlarına, iddianın bir komplo olduğunu söyleyecekti; bana kesin Öyle geldi. Sonra eli telefonu tutmadı, normal yargıç pozisyonuna döndü ve beni, Türk ordusuna hakaretten tutukladı. 

Tekrar ellerim arkadan kelepçelendi. Tekrar cezaevi 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arabasına kondum. Tekrar Sultanahmet'e getirildim. Tekrar koğuşuma atıldım. 

Jandarma eri gardiyanların bir bölümü üzgün ve bir bölümü de devletin gücünün kanıtlanması karşısında sevinçli görünüyordu. 

Yakın koğuşlardan verdiğim hediyelerin bir kısmını yeniden topladım. Uzun donu, kalın pijamayı ve benzerlerini aldım. E-1 koğuşta kalıyordum. Üst ranzada, camları kırık bir pencerenin yanında yatıyordum. Kar yağıyordu ve kırık pencereden yatağımın üstüne akıyordu; mazoşist değildim ve yazgı arkadaşlarım benim orada yatmamı istemiyorlardı. Mecburdum; çünkü idare elektrik vermiyordu. Mum vermiyordu. Bazan telgraf çekiyor ve her gün idare'ye paramızla mum almak için dilekçe veriyordum. Işık yoktu ve ben ancak pencereden gelen ışıkla okuyabiliyordum. Güneş batınca karanlığa boğuluyorduk; tahliye yerine yeni bir tutuklama işlemi tamamlandığında güneş batmıştı. 

Üzerine kar akan ranzada tam kırk sekiz saat içim yandı. Ne tahliye ve ne de hapislik; iki gün, bir üçüncü dünyadaydım. Yemedim, içmedim ve uyumadım; sürekli «bir hata yaptım mı?» diye kendime sorup durdum. Bu iki gün, koğuşla tek ilişkim, arada bir, sayıklar gibi, «çocuklar, söyleyin, bir hatam oldu mu?» diye sormak oluyordu. Beni hata yıkar; bunu biliyordum. Mücadelede hata olmamalıdır; mücahit, bir yarış atı gibi toplu bir yay olmalı veya bir yüksek atlamacı türünden bütün sinirlerini kontrol edebilmelidir. 

Kendime geldiğim zaman aldığım ilk not şu oldu: «Yıkım, insafsızlık karşısında çaresizliktim. Kendime geldikten sonra mücadelenin bir aşamasında mücadele arkadaşları arasında çıkan ihtilâflar sonunda yıkılarak yapmadıklarını da kabul eden «kahramanları» düşünmeye başladım. 
Bunlara ilâç verildiği, çok işkence yapıldığı hep söylenm!ştir ve yazılıyor. Bunlara hiç gerek olmadığını düşünmeyi öğrendim. Bir mücadeleci, büyük bir insafsızlık karşısında kalırsa ve hiç bir çaresi de yoksa, yıkılır. Bunları düşündüm. 
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Çonkaya'da oturduğumuz evlerin birisinin kapıcısının karısını hatırladım. Fedakârdı ve kocasının işlerinin çoğunu yapardı; mutluydu. Severek çalışıyordu. Kocası genç kalmış ve kendisi de yakışıklı kocasına bağlılığından ve aşırı çalışmaktan çabuk yıpranmıştı. Fakat mutlu görünüyordu. Bir gün genç kalmış kocası, cinayet suçundan hapse girmiş, yeni çıkmış, iri-yarı, sağlıklı bir kadıni ikinci eş olarak kapıcı dairesine getirdi. Kapıcının karısı bir günde yıkıldı. Bir günde bin kat daha yaşlandı. Daha çok çalışıyordu ve işler bitince apartmanın önüne bir tabure çekip oturuyordu. Kapıcı ve yeni eşi kapıcı dairesinde kaliyordu. Kapıcının ilk karısı, apartmanın Önünde eriyordu. 
Ben ve karım, kadını orada gördükçe, vücudundan dumanlar çıktığını da görüyorduk; kadın orada sürekli içinden yanıyordu. Çaresi yoktu. Çökmüştü, adamı seviyordu ve gidecek bir yeri yoktu. Çankaya'da bir apartmanın önünde, bizim evin kapıcısının karısı bir taburenin üzerinde oturup yanıyordu. Her tarafından dumanlar çıkıyordu; görüyordum. 

İki gün benden de hep dumanlar çıktı. Duyuyordum. 
Bunu bana Necdet Öztorun yaptı; biliyordum. Ben tutuklandığım zaman Genel Kurmay İkinci Başkanı idi. Türk Ordusuna gelmiş en Amerikan yanlısı generallerden birisi olan Orgeneral Öztorun, 1983 yılında Birinci Ordu Komutanlığı'na atandı ve böylece, Kara Kuvvetleri Komutanlığı kapısı açılıyordu. Belki Genel Kurmay Başkanlığı'nı güvence altına almak, belki kinini tatmin etmek ve belki de Amerikan Hükümeti'nden aldığı madalyayı daha çok hak edebilmek için, Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı zamanında zulüm uyguladı ve İstanbul hapishanelerini bir 
esir kampına çevirdi. Bunu o zaman da düşünüyordum; 1 
Ekim iarihinde, hapishane müdürü binbaşıya verdiğim dilekçede «lütfen, beni, bilgisiz - görgüsüz bir esir olarak düşünmeyiniz» cümlesinin de yer aldığını notlarıma kaydetmiş bulunuyorum. Dilekçeleri değil, ama, içinde olanların bir bölümünü saklayabildiğim anlaşılıyor. 

Öztorun'un sıkıyönetim komutanlığı zamanında çok çok açlık grevi yapıldı; hapishane koşulları dayanılmaz 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sınırlara götürüldü. İçerde olduğum zaman bunların hepsine katıldım. Yazgı arkadaşlarım daha sonra da devam ettiler. Sultanahmet'te, 26 gün süren uzun açlık grevinde, ben yirmi dördüncü günde yıkıldım, beraber olduğum dört genç arkadaşım, Abdullah, Hasan, Haydar ve Fatih, bu general döneminde, denedikleri bir açlık grevinde öldüler. 


Hiç kimse General Öztorun'un istiskal edilmesine benim kadar sevinemez. Öztorun, İstanbul Hapishaneleri'ndeki direnişlerde bana hak etmediğim ve haklı olmayan bir değer biçiyordu ve bunun için beni yıkmayı planlıyordu. Tahliye olacağı gün bir insanın tutuklanması ağır bir darbedir; yıkılabilir. Yıkılmadım. «Yıkım, insafsızlık karşısında çaresizliktir» notu, «benim çarem var» sözcükleriyle sürüyor. Fakat Öztorun'un çaresinin olmadığı anla-Şılıyor. 


General Öztorun, bize zulüm uyguladıktan sonra, Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Beklediği gibi, Necdet Uruğ'- un boşalttığı Genelkurmay Başkanlığı'na, Kara Kuvvetleri Komutanlığı koltuğunu tahliye ederek geçiyordu. 
Törenler yapıldı. Ancak olmadı; emekli edildi ve yerine yardımcısı Orgeneral Necip Torumtay getirildi. Öztorun, «basın toplantısı yapacağım» dedi. Her halde uyarıldı ve yapamadı. 


General Üruğ planladı ve planıyla Devlet Başkanı Evren'e güveniyordu. Genelkurmay Başkanlığı'nı tahliye etti. 
Fakat Hükümet Başkanı Özal, Öztorun'un yerine General Necip Torumtay'ın kararnamesini sundu ve Evren imzaladı. Öztorun'a bu insafsızlık olarak göründü; ancak çaresi yoktu. Yıkıldı. 


Ben yıkılmadım. Avukatlarım, işin başında, hiç umutlu olmadılar. Dosyada, hapishane iç komutanı Üstteğmen Cahit Şen'in, bir asteğmen doktorun ve bir gardiyan jandarma çavuşunun imzaladığı bir tutanak vardı; buna göre, ben, «siz askerler, bütün subaylar, erinden albayına kadar yalancısınız, işkencecisiniz» diyerek Türk Ordusu'- na hakaret ediyordum. Bunların imzalarını geri almaları 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mümkün olmayacağına göre ben mahkum olacaktım; alti: yıla kadar hapsim isteniyordu. 

Berat ettim. Temyiz ettiler. Yine berat ettim. Bu kez de Askeri Yargıtay Başsavcısı Daireler Kurulu'na götürdü. 
Tekrar berat ettim. 

Nasıl olacağını bilmiyordum. Fakat berat edeceğim- den kuşku duymuyordum. 

Pek çok faktör etkili oldu. Belki de en etkilisi mum için çektiğim telgraflar oluyordu. Bu, çağdaş sinemada çok işlenen bir konuyu, insanın çok karışık bir yapısı olduğunu gösteriyordu. En acımasız sistemlerde bile ortaya bir yumuşak ve duyarlı yan çıkıyordu. 

Once başkalarından duydum ve sonra karşılaştım; Tahsin İnce, bir sınıf albayı olarak, Selimiye Mahkemeleri'nde başkanlık yapıyordu. Ordu'ya hakaret davamda Mahkeme Başkanı, Tahsin İnce idi; adını sonradan öğrendim. 
Yüksek kürsüden sanık parmaklıkları arkasındaki bana, yiyecek gibi mi, yoksa severek mi bakıyordu; karar veremiyordum. Teğmenliğinde şiir okurmuş ve Nazım Hikmet'i severmiş; daha sonra tanıdığım arkadaşları söyiediler. 

Öztorun zındanlarından, Öztorun'un kumandan olduğu Selimiye'ye çok mum telgrafı çektim; bir bölümünü gönderdikleri anlaşılıyor. Avukatlarım, karım, oğlum, Selimiye'ye mum dilekçeleri yığdılar. «Mum verin, okuyamı-. 
yor» Öztorun zındanında, bana, okumam için ve parasıyla da mum vermediler. Ancak mum telgraflarım duyulmuş; Mahkeme Başkanı Albay Tahsin İnce de duymuş. Duygulanmış; bir kopyesini almış ve cüzdanına koymuş. Akşam eve gittiğinde ve belki de gençlere verdiği ağır cezaların da sıkıntısıyla, sofrasını kurduruyormuş, rakısını dolduruyormuş ve benim mum telgrafını çıkartıp duygulanıyormuş. Albay İnce, benim mum telgraflarıma bakıp, «benim memleketimde zındanda okumak için mum isteyenler de var» diyerek pek çok seviniyormuş. Duygulanıyormuş; Albay İnce'nin bu inceliğinin, beratimde etkili olduğunu sanıyorum. 
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Mum Dilekçesi 


Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığına Istanbul 


Müvekkilimiz Yalçın Küçük Sultanahmet Askeri Ceza ve Tutukevi E-1 Blokta 15 Şubat 1983 
gününden beri tutuklu olarak bulunmaktadır. 

Gerek ailelerin, gerekse avukatların sanıklarla görüşmeleri bir aydan beri yasaklanmış olduğu için kendisiyle ancak 9 Kasım 1983 günü görüşebildik. Bu görüşmede bize ilettiği ve halen devam etmekte olan cezaevi koşullarını bilginize Sunuyoruz. 

1 — Tutukluların tüm giyecek eşyaları, battaniyeleri idarece alınmıştır. Bu durum bir aydır devam etmektedir. Şu anda sadece iki «V» yakalı kazak ve yün çorap verilmesine izin verilmiştir. 

2 — Müvekkilimizin yatağının yanındaki pencerenin camı uzun süreden beri kırıktır. Defalarca başvurmasına, camın parasını ödemek koşuluyla yaptırılmasını istemesine rağmen bu güne kadar yapılmamıştır. 


3 — Cezaevinde elektrik ışığı kullandırılmamakta, hava karardıktan sonra koğuşlar ışıksız Ralmaktadır. Mum aldırma istekleri de kabul edilmemiştir. Akşam 17 - 18'den sonra göz gözü görmemekte, tuvalete gitmek dahi bir sorun ol- | maktadır. 

4 — 45 yaşında olan müvekkilimizin sağlığı 
bozuktur. Devamlı ilâç ve vitamın kullanmak zo- | rundadır. Oysa bir aydan beri kendisine ilâç verilmemektedir. Ayrıca, süt, bal gibi gıda madde- ` leri de cezaevine girmemektedir. | 

5 — Tutuklular, müvekkilimiz de, bir aydan 
beri havalandırmaya çıkarılmamaktadır. 


64 


6 — Müvekkilimizin ailesine ve biz avukatlarına yazdığı mektuplar gönderilmemekte, acil telgrafları idare tarafından on gün sonra postaya verilmektedir. 


Sözkonusu tutukevinde yukarıda arzettiğimizden çok daha vahim koşulların mevcut bulunduğunu biliyoruz. Emir buyurduğunuz halde bunları şahsen size açıklamaya hazırız. 

Bütün bunların Anayasamız, Uluslararası antlaşmalar, cezaevi tüzük ve yönetmelikleriyle ne derece bağdaştığını yüksek takdırinize arzederiz. Saygılarımızla. 15.11.1983 


Av. Gülçin Çaylıgil 
Av. Ziya Nur Erun 
. Av. Oznur Gündoğdu 
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Cezaevindeyken bana mum sağlayamayan telgraflarımın beratime etkili olabileceğini bilmiyordum. Fakat berat edeceğimi biliyordum. 


Hapishane Notları 


Ancak önce Öztorun zındanından çizgiler sunmak istiyorum. Günü gününe notlarımın bir bölümünü koruyabildim; bunlardan aktarmayı planlıyorum. Şimdilik bazı isimleri ve nitelemeleri nokta nokta aktarıyorum. İlerde hapishane defterlerimin yayınlanabileceğini düşünüyorum. 
Bu kayıtla yer yer atlamakta sakınca görmüyorum. 

lir ik 3 


16 Ekim 


Stefan Zweig'm Mektupları'na başlıyorum. 
65 o FS 


Stefan Zweig, intiharından önce, ilk karısı Frederike '-—- ye şunları yazmış: «Bütün dostlarıma selamlar. Uzun geceyi izleyecek sabahın kızıllığını görmelerini dilerim. Aşırı sabırsızlığımdan ötürü onları beklemiyorum». Zweig, Sabah'ı pek sevmiyormuş! 

Viyana, 12 Mayıs 1937, Hotel Regina 

«Sevgili Fritzi, 

Çalışmaktan bir sevinç duyabiliyorum sadece. 

Oysa, öğrenmek, bizlerin gençliğinin bütün güzelliği ve anlamıydı». d 

Brezilya, Petropolis 27 Ekim 1941 

«Sevgili Frederika, 

Azıcık bencillik ve hayal yoksunluğu hayatımı pek çok kolaylaştırdı». 

Bir ölçüde doğru, sonra çok eksik. 

Eğer toplumu dönüştürme hırsı yoksa, doğru. 

Varsa, bencil olmamak ve hayal gücü olmak, pek çok güzel. 

x k ir 
17 Ekim 

Geceleri üşüyorum. Sabahları uyanamıyorum. 

Açlık artık etkisini gösteriyor. Günlerdir yemek yiyemiyoruz. 

Hâl, sebze, gelmiyor; kantin gelmiyor. Peynir yok. 

Yedide uyandım. Çalıştım. 

elin den, ............'dan mektup geldi. İçinde kurutulmuş çiçek var. 

Spor yaptım. 

Mapusane çok gergin. 

Operasyon oldu. Mapuslar ve askerler çatıştı. Barikatlar kuruldu. Barikat, koğuşun kapısını takviye etmek demek. 

İki taraftan yaralı var. 

Havalandırma yasaklandı. Artık yemekleri yalnızca ben değil hiç kimse yemiyor. 

Genel açlık; intikam var. 
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Yazmayı unuttum. ... ve ... aynı komünde, başka koğuşlara, geçtiler. ... ve ... geldi. ... verem tedavisi ve dieti görüyor. ......... 'yi Gülçin'e yazmıştım. Bir kriz anında hastaneye götürmüşler. Psikolog Doktor, seks sorunu olup olmadığını sorunca «ben devrimciyim» demişti. Yazmıştım; devrimci, devrimci olmasına. Üç aydan fazla beraber kaldım. Gazete bile okumadı. Sadece gazetelerin bulmacasını çözmeye çalıştı. 

Gözlüğü kırılmış; zor görüyor. Bilmece çözmek için gazeteyi gözüne yapıştırmak zorunda kalıyordu. 

Gazete bilmecesini gözüne yapıştıran devrimci! 

e 'nin annesi Almanya'da. Babası burada. O da Almanya'daymış, yaşlı bir Alman kadınıyla evlenmiş, nasılsa. Parasını yermiş, işi kumarhanelerde çalışmakmış. 
İyi giyinir, viski içermiş. 

Konuşmasını bilmiyor; ... İstanbul'da büyümesine rağmen 'laylon' diyor. Pek az kelimeyi doğru söylüyor. 

İki yıl geçmiş. Anası bir kez gelmiş. Oğluna palet getirmiş. «Orada yüzme havuzu var» demiş, olmalılar. ...... = in anası, mapusanede oğlunun tek eksiğinin bu olduğunu düşünmüş. Vermemişler. 

AOE süt içemiyor, alışmamış. Geçen bayramda bir-iki kez tavuk yemeği verdiler, haşlama ile yemek arası....... 
yiyemiyor, midesi almıyor. Ancak en kötü yemeklerden çok yiyerek yaşıyor. 

18 Ekim 

Havalandırma yasak; iki gündür çıkmıyoruz. 

Herkes zayıfladı. Açlık var. 

Kuru ekmek değer kazandı. 

Hiç önemli değil. 

Cumhuriyet'te, «İsmail Gülgeç'in çizgileriyle adım adım Turgut Sunalp altınca sayfada». Bundan daha...... 
olabilir mi?» 

19 Ekim 

Öğle konseri: Suna Kan Beethoven'in keman konçertosunu çaldı. Şans. 

Şimdi de Çaykovskiy'nin Patetik Senfonisi; Gürel Aykal yönetiyor. 
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Birisi ne kadar araştırıyorsa diğeri o kadar titretiyor. 

Akılcı ve mistik: Neden yan yana geliyor? 

Dün Sevgili ...... gelmiş. Kitap ve para getirmiş. Kitabı almamışlar. 

MM E 'e ne kadar kötü davranıyorum. Halbuki ne kadar borçluyum! 

Telgraf yazdım. 

Gitmedi. Çünkü hep yasak var. Mektuplar duruyor, telgraf duruyor. 

Benim keyfim ise çok iyi gidiyor. 

Bugün mürafaa var. 

Kitap yok, Dil çalışıyorum. Chomskiy'i Fransızcadan yeniden okuyorum. 

Aydın Üzerine Tezler; tam zamanıdır. 

İlericilik, yeniliğe düşman halkı yenilikçi yapma mücadelesidir. | 

Aydın yaratmaya yönelmeyen aydın düşmanlığı gericiliktir. 

Dev-Yol komününden kitap seçtim. Bana bir süre yeter. Beni kitapsız bırakmazlar. 

Ne yazık, burada en çok şaka yapamamaktan şikâyetçiyim. «İdamlık Bebeler» şakayı sevmiyorlar. 

Bense alabildiğine keyifliyim. Çok güzel'i aynı zamanda sevmekten korkuyorum. 

Fikret Otyam'ın, Orhan Kemal'e Mektupları'na e Belli; yorum. 

Sabah Cumhuriyet'i akşam geldi: Bugün mürafda olduğu haberi var. Şeytana pabucunu ters giydirecek kadar zeki olduğum yazılıymış Gerekçeli Karar'da (*). Daha neler! 

Akşam; yabancı radyolar haber vermiş (**). Gülçin tahliye istemiş. Karar 23 Kasım'da. Karara beş hafta var. 


(*) Sanığa Gerekçeli Karar'ın verilmesi gerekiyor. Bana verilmedi. Ben, Mahkeme kararına göre, şeytana pabucunu ters giydirecek kadar zeki olduğumu, çok sonra öğrendim. Cumhurriyette okudum. 

(**) Ne kadar baskı olursa olsun mapuscuların bazı gizle-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İdare'nin tutumuna karşı tepkiler devam ediyor. Günde iki kez sloğan atılıyor. Tabii, diğer bloktan yazışmalar geliyor. «Neden dün atılmadı, yoksa ziyaret için mi?» Devam ediyor, «yararcı davrandınız, özeleştiri yapın». Özeleştiri Partisi olabilir. 

Sloğan temsilci koğuşundan başlıyor. Anlatmak zor, görmek gerek....... PA PEPEE , tek pencereye fırliyorlar. 
Müthiş canlanıyorlar. Sanki bütün acılarını unutuyorlar. 
Sanki boşalıyorlar. Sanki çok hoşlanıyorlar. 

Akşam sayımında oturuluyor, ayağa kalkılmıyor. 

Bugün nöbetçi üsteğmenmiş. Farkında değilim, çalışıyordum. Bana bakmış ve bakmış. 

Kimseye saygısızlık yapamam. Kişiliğine ve taşıdığı üniformaya saygılıyım (9). Gördüğümde söyleyeceğim. 

Eşitsiz gelişmiş insanlar. Insanlarımız eşitsiz gelişmişler. Eşitsiz insanlar arasında yaşıyorum. , 

20 Ekim 


ri ve güçleri var. Koğuşlarda açlık vardı, kar vardı; falzat yabancı radyoların ve bu arada BBC'nin dinlenmesi önlenemiyordu. | 

(*) Belki ağır yazdığım oluyor; ancak hakaret ve saygısızlıık benim dışımda kalıyor. Yazgı arkadaşlarımın bütün eylemlerine katıldım; uzun açlık grevinden sonra dünya radyoları- nın öldüğümü haber verdiğini ben de duydum. Fakat akşamları koyun gibi bizi saymaya gelen astsubay veya üsteğmene ayağa kalkmamak, bana çok zor geliyordu; saygısızlık olarak görüyordum ve saygısızlık yapamıyordum. 

Sayımda oturma grevimizden sonra, kıpkırmızı oluyordum ve saygısızlığım bittikten sonra, iki şeritli astsubayın da arkasından bağirıp «kişiliğine ve üniformasına saygım olduğunu» söylüyordum. Çalıştığım için üstegğmeni görmemiştim; not, bununla ilgilidir. 

Bu üsteğmen daha sonra, aldığı emre uyarak, benim hakkımda orduya hakaret tutanağı düzenledi ve serbest bırakılacağım gün benim yeniden tutuklanmama alet oldu. 

Avukatlarım, Gülçin, Levent Albay'ım, Öznur, Ziya Bey, hiç umutlu görünmüyorlardı. Ben ise kendime güveniyordum; çünkü henüz hiç kimseye hakaret etmedim ve saygısızlık yapmadım. Üniformaya ve orduya saygımı, yeteri kadar solcu veya devrimci olmama bağlayacak olabilir; benim sorunum olmuyor. Mücadele ayrıdır, saygı ayrıdır; ben hem devrimci olmadan ve hem de saygılı ilişkiden yana bir tutum alıyorum. 
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Sabah, Olivia Newton-John söylüyor: Heart Attack. 
Ne güzel, renkli bir sesi var! 

Kahvaltı, domates artı tayın artı bir fincan suda eri-UMIS in 'in getirdiği aspirin. Hepsi, bu. Dün akşam da sadece çoban salata. İdare on beş günden bu yana ilk kez, domates, biber ve soğan getirdi. Kendi paramızla. 

Açlık grevinin intikamını yaşıyoruz. 

İdare yemekleri yenmeyecek duruma geldi. Dışardan sebze gelmiyor. On beş gündür peynir alınmadı. 

İdare, sürgüne başladı. Dün Dev-Sol'dan beş kişi sürüldü. Gidenler, geliyor, mazgaldan el sıkışıyoruz. 

A Dev-Yol'dan, çukulata almıştım. İyi diklendiği için. «Çukulata aldın, gidiyorum» (*) dedi. 

e Halkın Kurtuluşu'ndan. İngilizce öğrencimdi. 
Heyecanlı gitti. 

e Dev-Yol'dan, İngilizce öğrencim sürüldü. 

Bizim komünden...... 8 | e e , Acilci, sevimli deneyimli mapuscu. Yatmadığı hapishane kalmamış. 
Anlatmaya değer; bir sürgünde eli arkaya kelepçeli olduğu için jandarma yardımıyla işiyormuşŞ. ............ 'i unutmak istemiyorum. O halde yazmam gerek. 

«Sürgünler bizi yıldıramaz!» Sloğanlar patladı. 

Ben Cumhuriyet'i okuyorum. Davayı yazıyor. Fena değil. 311/312 den onama çok zor. 142 için «eksik inceleme ve yetersiz gerekçe». Cumhuriyet, yine de fena değil. Daha iyi olabilirdi. Gülçin, Yargıtay'da, Cumhuriyet'ten CHP'- li olduğu için ayrıldığımı söylemiş. İyi. Gerekçeli Karar'da da Sovyet türü bir cumhuriyet kurmak istediğim yazılı. 

Sovyetler'e dost ve CHP'ye düşman. Öyle mi? 

Sürgüne gidenleri İdare'de dövdükleri iddiası üzerine sloğanlar atıldı. 


(*) Gelen paraları komüne verirdik. Her zaman bir miktar ayırırdım. Solcu mapushane de olsa, çok darda kalanlar, kime başvuracaklarını bilirler; bunlara verirdim. Arada bir de havalandırmada «kantin» açılırdı. Mücadeleci, dirençli ve direnişçi gençlere çukulata alırdım. 

Sonradan hissettin; kantinci jandarma eri gardiyanlar ispiyonlarlarmış. Sürgünleri nerede ise benim çukulatalara göre planlamışlar; bunlardan birisi, notlarımda, dilleniyor. 
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Tekstil işçisi Şevket Yılmaz, Tekstil Patronu Halit Narin, Çalışmö Bakanı'nı ziyaret edip 3000 TL zam için teşekkür ettiler. 

21 Ekim 

Eşitsiz gelişmiş insanlar ülkesindeyim. 

Gelişmenin eşitsizliği - - Çelişkinin Gelişimi — Eşitsiz Gelişmiş İnsanlar. 

Askerlerle birlikte kalıyorum. Sıradan askerlerle yaşıyorum. 

Yasak kitabı, «Bir Yeni Cumhuriyet İçin» ne kadar seviyorum. 

Ne kadar doğru çıktı! 

Pratik severler demiştim. Sıradan askerler çıktı. Sıradan askerlerle yaşıyorum. Ne mutluluk! 

Kıbrıs Savaşı'nda da askerlerle yaşadım. Yeşil Hat'- ta, yıkılmış College Binası'nda askerlerle menemen yumurta yaptığımı hatırlıyorum. 

Aydın Üzerine Tezler'in birinci kitabını yazmam iyi oldu. 

Ben nep zor bir beraberlik için koştum. Kolaydan nefret ediyorum. 

Simonov'un Gündüzler ve Geceler'ine başlıyorum. 

Garip garip çevirmenler çıktı. Dil bilenlerin sayısı arttı. Çevirilerin düzeyi düştü, geriledi, bozuldu................ 
imzasıyla birisi Rusça'dan çevirdiği iddiasında, Türkçesi de Rusçası da yetersiz Nüansların hepsi ters. 

Bütün basın, seçimi, inanılmaz ölçüde pompalıyorlar. 
Doğal! Burjuva veya solcu, basın, 12 Eylül taraftarlarının dışmdakilerle köprüleri attı. Artık basın, Cumhuriyet dahil, 12 Eylül Rejimi'ne mahkumdur. 

22 Ekim 


Boğaz'a açık camsız pencere ile mazgal arasında, sabaha kadar, soğuktan uyuyamıyorum. 

Simonov'un, Gündüzler ve Geceler'inde, insan var; Insanlar, toplumun gübresel ağırlığından kurtuluyorlar. Savaştalar. | 
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Canlı, düşüncede cesur, düşünen, duyan, insan var. 
Çünkü ölüm var. 

Ölüm var, yaşam var. 

Ölüm düşüncesi, insanı, zamanın ve mekanın dışına çıkarıyor: İnsan yapıyor. 

Bir küçük memurun çevirisi olduğu anlaşılıyor; çok kötü. 

Çukurova romanı, kalıcı. mı? Hayır. Kesinlikle hayır. 
A kalıcı değil. 

Agatha Christie'nin, «Le train de 16. 45» kitabını bitirdim. Chomskiy'i saymazsam başka Fransızca kitap yok. 


Agatha Christie, N. Chomskiy'den çok daha yetenekli. Agatha Christie, bütün iyi polisiye romancıları türünden, Noam Chomsky ve benzeri mekanik araştırıcılardan çok daha fazla bilimsel yönteme yakın. 

Köylü kurnazlığı her tarafa sinmiş. 

Popülizm artı Ampirisizm eşittir Köylü Kurnazlığı. 


23 Ekim 


Açık pencerenin önündeki battaniye sayısını artırdım, dün gece. Üzerime örtmüyorum. Ranzayı battaniye ile sardım. 

Soğuk hortumunu kesmek için ayak ucunu battaniye: ile örttüm. Şimdi ranzamın üç yanı kapalı. 

Üşüdüm, ama yine de uyumuş olarak uyandım. 

Düşünceler düştü: Sabah saat sekiz. Kartlara geçirdim. 

Bütünlük'e yabancılaştı, birey, 

Bütünlük, akıldan çıktı. 

Bütünlük, eziyor. 

Benim rolüm cenneti sevdirmek. 

Benim rolüm cennet heyecanı vermek. 

Benim rolüm, cennetin alınabileceğini göstermek. 

Benim rolüm cennet örneği vermek. Cennet örneği yaşamak. İnsan yaşamak. 

Zorunlu olduğumu duyuyorum. Karara tam bir ay kaldı. TRT-2'de sabah için muzik başlıyor. 

Açlık, acı olarak, sürüyor. - 
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Dün C. Sandoz aldırdım. Hayko da iki kutu almış. 
Calsium Sandoz ile besleniyorum. 

Dün gece liderler tuluatını pek izlemedim. Kitap okudum (*). Ancak Sunalp'ın «Fatsa'da halkın korktuğunu» söylediğini işittim. 

Cumhuriyetgeldi:............ Vehbi Koç dört sayfa reklam vermiş. İş adamları reklamları ayarfarlar. Bugün Cumhuriyet'in dört sayfasını Vehbi Koç kapatmış. Geriye tv tuluatını övmek için sayfalar kalmış. Cumhuriyet, bayram yapıyor. Turgut Özal'ı sevimli göstermeye çalışıyor. 

Mütareke aydını: TV'de liderlerin hangisi iyiydi? (**) Bunu tartışıyorlar. 

Zavallı Cumhuriyet, Özal destekçiliğine kadar indi. Takunyalı Özal'dan «Rahat Özal» çıktı. Cumhuriyet, «Özal Rahat» diye yazıyor................ 'nın adı «rahat» oldu. 

Mapusane müdürü Binbaşı'ya dilekçe yazdım: «Benim tutukluluk koşullarımı ağırlaştırmayı politika yaptınız». Ayrıca şu da var: «Tarih, barışcıl silahların en ateşlisidir». 
Anlar mı? 

Ne köksüz toplumuz: Bir adam, bağrı açık, kebapçıya benziyor, Beşiktaş'ı satın almak istiyor, «nasıl olur» diyen. 
yok. 
şeyh'miş, Suudi Arabistanlıymış. Parası varmış. 

Şu Kaşıkçı için yapılanlar! 

Yalnızca onlar mı, benim yazgı arkadaşlarım farklı mı? Çavuşa isim takılacak? Hazır: «Titus». Bir TV dizisinden alıyorlar. 

Bildikleri köyden «Malak» daha uygun. Önerdim. Kabul ettiler. 

Köksüzlüğümüzü ne kadar çok anlıyorum. 


(*) Hapiste, küçük bir koğuşta da, televizyon seyretmiyor-- dum. 

(**) Birinci Dünya Savaşı sonlarında İstanbul işgal edilince, İstanbul'daki aydınların pek çoğu, «Fatih mi büyük, Yavuz bu büyük?» türünden tartışmalara başladılar. Benzeri tartışmalarla dünyada ve Türkiye'de en utanılacak aydın türünü ortaya çıkardılar. i 


73 


Simonov'un Geceler ve Gündüzler'ini bitirdim. 
İnsan savaşta gerçekleşiyor. 
24 Ekim 


De Beauvoir, Bir Genç Kızın Anıları, İstanbul, 1976, başlıyorum. 

Kesiyorum. Hareket başladı. Barikatlar kuruldu. Tek tip elbise vs. 

Açlık var. 


Sonra yazarım. 
ir siir 3 


Sonra yazmaya 28 Kasım tarihinde başladığım anla- 
:Şılıyor. 

Aradaki günler yazılabilir mi? Aradaki günlerin filmi yapılabilir mi? Benim en iyi kameram, gözlerim; ancak yalnızca gözlerimi kapadığım zaman işliyor. 

Şimdi bunları yazarken, gözlerim açıkken, dünya ne kadar sade ve açıki Gözlerimi kapatıyorum; müthiş karışık sonsuz renkli, her yanı alevli bir dünya görüyorum. 
Gözlerimi kapatınca, Tolstoy'dan, Dimov'dan, Şolohov'- dan daha canlı, daha hareketli, daha kahraman dünyalar benim oluyor. 

Ben savaştım; Kıbrıs'ta, Türk Ordusu ile birlikte savaştım. Savaşı yazmanın zor olduğunu biliyorum; savaşta ordular değil, dünyalar harekete geçiyor. Savaş, birbirinin içine girip çıkan sonsuz sayıda dünyadır; nerede durup yazılabilir? Kim yazabilir; savaşta insan yeniden doğuyor ve kuruluyor. 

Bütün demir ranzalar yerinden oynatıldı. Koğuş zaten çok küçük, demir kapıya dayatıldı; artık, jandarma erleri- nin koğuşun kapısını açarak içeriye girmeleri ve dövmeleri mümkün değil. Demir kapı, demir ranzalarla tahkim edildi; yatak ve yorganlar da üzerlerine konuldu. 

Tabur sürekli mehter marşı çalıyor; mehter marşı kulakları sağır ediyor. Tabur, hücuma hazırlanıyor. Mehter marşını ancak sloğanlar bastırabilir; yetmiyor. Şimdi ben F-1 koğuşundayım; Boğaz'a açılan bir penceresi var. Bütün hapishanede tek'tir, bütün pencerelerin önü kapatılmış 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durumdadır. Kemal Tahir'in anılarından, Sultanahmet Cezaevi'nin nerede ise her koğuşundan karşı sahillerin, Moda Burnu'nun görüldüğü anlaşılıyor. Türkiye'de zaman cezaların artırılması kadar hapislerin de körleştirilmesi yönünde çalışıyor. Cumhuriyet'te zaman, Sultanahmet Cezaevinin ufkunu daraltmak olarak gelişiyor; bir tek penceresi kalıyor ve bu da, hapishanelerin dış duvarları, bu pencerenin de görüşünü kapatacak kadar yükseltilemediği için duruyor. Buradan, bir süre okuduğum Haydarpaşa Lisesi'- ni, bizleri tutuklayan Selimiye Kışlası'nı görebiliyorum. 

Sultanahmet'te iç savaş başladığı zaman Selimiye Kışlası'nı görmek mümkün olmuyordu. Pencere camları kırık, hava çok soğuk, dışarısı karlı ve içeriye yağış akıyordu. İdare, her türlü yiyeceği kesti; artık düşman saydığı bizlere tayın bile vermiyordu. Biraz patates, biraz soğan kalmıştı; kış için, plastik bidonlarda bol miktarda turşu kurulmuştu. Bir-iki gün, günde bir öğün, patates soğanda kavruldu ve yedik. Sonra günlerce ve yalnızca henüz iyice olmamış biber ve domates turşusu yemeğe başladık; sabah kahvaltısında yarımşar domates turşusu ve akşam yemeğinde birer biber yiyorduk. Öğle yemeklerinde sloğanlarla karın doyuruluyordu. Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Öztorun, bizlere tek tip elbise giydirmeye çalışıyordu. 

Mehter marşı on günden fazla sürdü. Kar, soğuk ve açlık on günden daha uzun sürdü. Taburun barikatları aşması mümkün görünmüyordu ve «biz» açlığa karşı eğitimliydik. Üç günlük, beş günlük, on günlük olanlar bir yana herkesin en azından yirmi beş günlük bir açlık eğitimi vardı. Zaman zaman sloğanlar hoparlörlerle verilen mehter marşını bastırıyordu. Aileler, Sultanahmet Cezaevi'nin çevresini dolduruyordu. Bazan yazgı arkadaşlarımın analarını ve babalarını özledikleri anlaşılıyordu; «analar babalar evlatların yanına, analar babalar evlatların yanına» diye sloğan atıyorlardı. Ben bu sloğana çok gülüyordum.» Annelerinizi, babalarınızı burada ne yapacaksınız?» 
diye soruyordum. Bilincinde görünmüyorlardı ve benim de onların sloğanlarını bastırmam imkânsızdı. 
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Orgeneral Öztorun, kurmay subaydı ve planlarını yapt; isthkâm birliklerinden yardım istedi. Istanbul'un fethinde surların üstünden Romalılar Grek Ateşi kullandılar. 
Sultanahmet'e kaynakçı birlikleri getirildiler. Bir manga asker, önlerinde kaynakçı takımları, en iyi kaynakçılar, önce bir koğuşun kapısına dayanıyorlar. Mehter marşını “aktaran hoparlörlerin düğmesi daha da açılıyor ve elektrikli kaynaklar çalışmaya başlıyor. Koğuşun yıkılmaz sanilan demir kapısı, elektrikli kaynağın şiddetiyle, dört köşe bir pasta gibi ayrılıveriyor. Kapıya dayalı demir ranzalar kaynakçı birliklerinin işini kolaylaştırıyor; demir kapıları doğrarken, koğuşlardan bir mukavemetle karşılaşmıyorlar. | 

Demir kapı bir dikdörtgen pasta gibi oyuluyor. Mehter marşı yükseliyor ve askerler, demir ranzalardan olu-. 
şan barikatları aşmak için hücuma geçiyorlar. Silah olarak coplarını kullanıyorlar; her koğuşta bir ayrı meydan savaşı oluyor. Elebaşları daha çok dövülüyor ve tutuklular teker teker alınıyorlar, karga-tulumba ve döve döve, kapı altına götürülüyorlar. Kapı altında ayrı bir tören var; her tutukluya bir manga asker düşüyor. Tutuklu yerde çarmıha geriliyor; kollarına, başına, vücudunun üstüne bir asker oturuyor. Sonra tek tip elbise g iydiriliyor. Sonra ağzı-burnu kan içinde yazgı arkadaşlarım, bu kez koğurşuna götürülmek üzere, kapı altından çıkarılıyorlar. Koğuşlarla kapı altı arasında havalandırma var; ön koğuşlar, kapı altından çıkanları görüyorlar. l 

Havalandırmada üçüncü savaş başlıyor. Iki askerin gözetiminde bir yazgı arkadaşım, havalandırmaya çıkınca üzerindeki tek tip elbiseyi çıkarmak için mücadeleye başlyor. Çıkartıyor ve yırtıyor (9). Havalandırmada don ve atletle kalıyorlar. 

Bu kez bütün eşya ve giysilerinden soyutlanmış olarak başka bir koğuşa atılıyorlar. Ben de E-1 koğuşunda 


(*) Bir çoğumuz hakkında, ben de dahil, devlet malını yırtmaktan dolayı soruşturma açıldı. Soruşturma yazısını el yazısıyla kopye etmiş ve saklamışım ve 12 Kasım'da altı sayfa cevap yazdığımı kaydetmişim; defterlerim arasında var. 
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Tek Tip Yırtma Davası 


Bir: Y. Küçük Devlet Malını Hasara Uğrattı İSTH: 7130-136-83/1632 

KONU: Tutuklu YALÇIN KÜÇÜK'ün 
Savunması HR. 


1 NCİ ORDU VE SIKIYÖNETİM KOMUTAN- 
LIĞININ 25 EKİM 1983 GÜN ve AD. Müş.: 1983/ 
1805 sayılı emriyle Cezaevimizde 25.10.1983 günü 
başlatılan düzenleme ve tek tip elbise giyimi ile ilgili olarak size verilen maliyeti 1565 TE. olan tek tip mahkum elbisesini yırtmak suretiyle devlet malını hasara uğrattığınız tespit edilmiş olup, bu konudaki savunmanızı / Kasım 1983 günü saat 19a kadar İç Güvenlik Bölük Komutanlığında bulundurmanızi rica ederim. / 


Cahit Şen 
J. USİĞ. 
1 nci Kor. BL. K. 


İki: Kovuşturmaya Yer Kalmadı 


E.G 
J. GN. K. 
1 NCİ JANDARMA KORUMA BÖLÜK 
KOMUTANLIĞI 
SULTANAHMET 


İSTH: 7130-292-84/805 
KONU: Tebliğat HR. 27 Şubat 1984 
YALÇIN KÜÇÜK 


Ankara, Çankaya Cinnah Cad. 
44/2 deki mukim 


ANKARA 
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A SEEE. OEA = Y 


Cezaevimizde tutuklu bulunduğunuz sırada tek tip elbiseyi yırtmak suçundan verildiğiniz mahkemece konu ile ilgili olarak «Koğuşturmaya Yer Olmadığı» kararı verilmiş olup, karar hakkında tanzim edilen tebellüğ belgesi ekte gönderilmiştir. Tebellüğ belgelerinin imzalandıktan sonra Askeri Savcılığa gönderilmek üzere iadesini rica ederim. 

Cahit Şen 
J. Üst. 
1 nci Kor. BL. K. 


EKLER 
| EK-A (2 Adet Tebellüğ Belgesi) 


“atıldım. Hiçbir eşyamız yoktu; yalnızca atılıyorduk. Hallaç pamuğu gibi atıyorlardı; yalnızca yüzlerini bildiğimiz yeni yazgıdaşlar tanımanın heyecanını yaşıyorduk. Yemek vermeye başladılar; ancak yeteri kadar kaşık vermiyorlardı. 
Aynı kaşıktan sırayla yemek yiyorduk ve aramızdan ikisi verem tedavisi görüyordu. 

Nasılsa, bir kutu calsium sandoz'u bana bırakmışlardı. Bir sandoz kutusundan üç kaşık yaptım. 

Küçük bir parantez açmam gerekiyor; yeni düzenlemede iki önemli değişiklik vardı. Cezaevi genellikle demir parmaklıklarla simgeleniyor; bana göre cezaevini anlatmıyorlar. Cezaevi «Kapı» demek; kapı, kapı, kapı ve kapi üzerine kapı cezaevini anlatıyor. Bir koğuştan sokağa kadar bir cezaevinde en az dokuz kapı veya daha çok kapı vardır. Normal olarak parmaklık bu kapıların üzerinde de bulunuyor; küçülüyor ve bunlara mazgal deniyor. Yeni düzenlemede mazgallar küçük bir deliğe indirildi; küçük de olsa parmaklıklar kaldırıldı. Artık gardiyanlarımızı bile göremiyorduk; delikten veya, demir kapının altındaki küçük bir aralıktan muamele görüyorduk. 

İkinci değişiklik: İdare, önceleri, ilâçlarımızı, aspirinimizi, bize veriyordu; cezaevi doktorundan geçen, kontrol edilen ilâçları, daha önce biz alıyorduk. Yeni düzenlemede bu da kaldırıldı. Bir jandarma eri, bir sağlık onbaşısı, bir sepete ve gazete kâğıdına sarılmış olarak, herkesin: ilâcını topluyor ve koğuşun önüne isimleri bağırıldıktan. 
sonra delikten, bir gazete kâğıdının içinde hapı dağıtıyordu; Amerika Birleşik Devletleri'nden madalyalı Orgeneral Öztorun, bu usulü getiriyordu. Bize bunu lâyık görüyorlardı. 


.Bir parantez daha açmam gerekiyor; benim hiç bir sağlık sorunum olmadı. Sadece çok çalıştığım zamanlar, genellikle çok çalışıyorum, bir sorumluluğumu yerine getremiyeceğimi düşündüğüm zamanlar, çokça bu kaygıya kapılıyorum, vücudumda taşınması zor ağrılar ortaya çıkıyor, beni yere düşürüyor. Kalple ilgisi yokmuş; ancak içimdeki basınç çok zaman kalbimi sıkıştırıyor ve bu garip- 
«entelektüel hastalığı» kriz halinde beni gören doktorlara kalp krizi kanısını veriyor. Böyle durumlarda çare sadece beynimin çalışmasını yavaşlatmak ve kalbimi esnek tutmak oluyor; bunun için bazı takviye edici ilâç alıyorum. 


Alıyordum; sonra ilâçlarımızı topladılar ve gazete kâğıdının içinde tek tek delikten vermek istediler. Çok sağıksız buldum; altı yüz kişilik bir hapishanede bir onbasının bu ilâçları karıştırmadan veremeyeceğine inanıyordum. Verem tedavisi gören bir yazgıdaşımın ilâcı bana, benimki ülser tedavisi gören bir arkadaşıma verilebilirdi. 
Dahası, delikten ilâç almayı onuruma yediremedim; ilâç almayacağımı söyledim. Neden dediler; Namık Kemal'in, Mithat Paşa'nın soyundan geldiğimi, bana lâyık bir biçimde davranılması gerektiğini, onurlu bir aydın soyum olduğu için de delikten ilâç alamayacağımı söyledim. 

Bütün cezaevine yayıldı. İlâççı onbaşı, gazete kâğıtlı ilâç sepetini dağıtamaz oldu; verem ve ülser tedavisi gören yazgı arkadaşlarımızdan rica ettik, ilâçlarını almalarını istedik, razı olmadılar. Altı yüz kişilik Sultanahmet Ce-. 
zadevi ilâç almıyordu. 
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Sonradan ilâcımızı, bize lâyık ve bizim istediğimiz biçimde vermeye başladılar. 

Ben yine pencere kenarına çıktım. Yine camlar kırıktı. Kar yağıyordu. Elektrik vermiyorlardı. Sadece gün 1şığında ve karlı bir sonbahardan içeriye sızan soğuk aydınlıkta okuyabiliyordum. 

Harekât, 24 Ekim'de başlamış ve ben not tutmaya yeniden 28 Kasım'da başlamışım; defterlerim bunu gösteriyor. Orgeneral Öztorun'un bize açmış olduğu savaş bir aydan uzun sürmüşe benziyor; öyle anlaşılıyor. 

Kim kazandı? Cevap verebilmek için biraz daha not aktarmam gerekiyor. 

Mapusta en karışık, içimde en hareketli haftayı geride bıraktım. 23 Kasım öncesi üç gün bekleme gerginliğiyle geçti. Çarşamba öğleden sonra tahliye sevinci geldi. Persembe öğleden sonra aniden Selimiye'ye götürüldüm. Tutuklandım. Tahliye engellendi. 

24 Kasım'da Meclis açıldı. Ben bırakılmadan yeniden 
kapatıldım. 

Hiç bir suçum ve hatam yok. Çok haksız bir tutuklama. 
Anlaşılan henüz sürem dolmadı. 

Yıkım, insafsızlık karşısında çaresizliktir. Benim çarem var. İki gün içimi yakarcasına bir kusurum var mı, diye aradım. Mutluyum. 

26 Kasım sabahı saat 4.00'de duvara yazdım: «Çok 
rahatım. Buna ihtiyacım vardı. Beni istediğim yere götürecek». Dün mektup yazdım. Daha önce telgraflar yazmıştım. Bugün saat sabah 7.00'de okumaya başladım. Kendime geldim. 

Darwin, mağaraya konan bir insanın körleştiğini yazıyor. İnsan, aydın, tersi: Karanlıkta gözü büyüyor. 

Karanlıkta okumayı öğreniyorum. 

Aziz Bey'e felç gelmiş, önceki gün. Doğan gitti, Mahmut Bey içeriye girdi (*). Çok heyecanlandım. Telgraf yaz- 


(*) Doğan Avcıoğlu, Mahmut Dikerdem, Aziz Nesin, bir zamanlar çok iyi dostluk ilişkileri içindeymişler; o sıralar, pek öyle değillerdi. Ben üçüyle de ayrı ayrı dosttum. Ben hapse girmeden önce, bu üç eski dost birbirine yaa yordu 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dım. Gider mi, bilinmez. 
29 Kasım 


Dün Temren ve Ömer'den telgraf geldi: «Moralini bozma. Bugünler de geçecek. Sevgiler». Geçecek. 

e YE MEC 'den telgraf var: İlk kez memnun oldum. Sevinemedim». 

Çalışmaya başladım. Neşem geliyor. Bugün sabah 7. 
30'da hazırım. Ancak henüz güneş yok. Okumak çok zor, İki yumurta içtim. 

30 Kasım 


Dün görüşme günüydü. Ömer geldi. Pek güzel. Önce şok olmuş. Sonra rahatlamışlar. Herkes «komplo» olduğundan kuşku duymuyor. 

Mapusluğun ikinci dönemine alışmaya başladım. Biz güçlüyüz. 

Gün ışığında okuyorum. Akşam gözlerim oyulacak gibi ağrıyor. 

Asaf Savaş'ın Strateji'sini okuyorum. Asaf, Türkiye'- nin sui generis olduğu ideolojisinden kurtulamıyor. 

Gülçin ve Öznur geldiler. İkisi de pek güzel. Davaya bakıp bakıp gülüyorlarmış. Esas dava (*) çok iyi bozulmuş. 
Içim sevinç dolu. 

Bu davadan korkmuyorum. 

Dün güzel uyudum. Tahliye haberinin geldiği geceden daha rahattım. Sanki tahliyeye inanmıyordum. Geç uyandım. 

Bugün çocuklar yemek almıyor. 

Bu davayı önemsemiyorum. Artık davalarımı önemsemiyorum. Gelecek bizim. 

Öğle; yer değiştirmem istendi. D'deyim. D-4 koğuşu yer altında. İki kişilik (**). Işık daha iyi. Kırık cam yok. Rutubetli. Baskılı. 

2 Aralık 


(*) «Bir Yeni Cumhuriyet İçin» Davası, 
(**) İki katlı bir ranzanın güçlükle sığdığı bir koğuştu. Deli 
81 F.: 6 


Geç uyudum. Erken uyandım. 

Mapus alışıyor. Torbanı alıyor, taşınıyorsun; yatağını kuruyor yatıyorsun. 

# XX 

Zor hapislik, güzel aşklar türünden, anatomi ve fizyoloji dersidirler. İnsana kendi vücudunu öğretiyorlar. D-4, yerin bir buçuk-iki metre kadar altındaydı, bir tek penceresi yukardaydı. Ancak sonsuz ve mavi gök'ü görmüyordu; pencereden bir metre ötede, hapishanenin dış duvarları yükseliyordu. Ranzadan inildiğinde, bu küçük koğuşun tuvaletinin kapısına adım atılıyordu. Çok rutubetliydi. 

Koğuş arkadaşım Şahin, hastahanedeydi. Hapishanenin delisiydi; delilik raporu alarak az hapis yatmak istiyordu. Bazıları Şahin'in deli olmadığını ve delilik taklidi yaptığını söylüyordu. 

Hapishanede çok insan deli taklidi yapar. Ben akıllı taklidi yapıyordum. Belki de bu nedenle ve çok iyi bir niyetle beni, yer altına attılar. Deli taklidi yapan Şahin'le birlikte kapattılar. . 

XXX 

Sahin döndü; ancak dönmeden önce beni yine D Blokta bir başka koğuşa fırlattılar. Yine yerin altındaydı; üst ranza, tek penceresine denk düşüyordu ve buradan terk edilmiş bir iç avluya bakıyordu. Üç üst ranza bitişikti; yanımdaki ve pencereye denk düşen üst ranzada IKP'ye bulaşmış bir karateci yatıyordu. Garipti ve bu, bir hakiki deliye benziyordu. En çok fareleri seviyordu ve ben fareleri hiç sevmem. IKP'ye bulaşmış bir karateci, eline ekmek geçirince, bitişik üst ranzaya yatıyor ve pencerenin önüne terk edilmiş bahçedeki tüm fareleri topluyordu. Saatlerce farelerle konuşuyor ve oynuyordu. 

Bu koğuş üzerimize akıyordu. Geceleri, nasıl oluyor bilmiyorum, üst koğuşun bütün suları, battaniyelerimizin üzerine iniyordu. Çamaşır leğenlerimiz vardı; renkli plas- 


olduğunu iddia eden ve bunun için her olmadık saatte horoz gibi öten, duvarlara tırmanan, Sevimli Şahin'le birlikte D-4 koğuşu bana tahsis edilmişti. Şahin, delilik tedavisi gördüğü. 
için hastanedeydi; ben yalnız kalıyordum. 
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tikten yapılmışlar. Battaniyenin altına girdikten sonra üstüne bulabildiğim kadar plastik leğen koyuyordum; işe yarıyordu. Ancak bu koğuşun en önemli sorunu bu değildi. 

Sultanahmet, gerçekten sultanlara layıktır. Tuvaletlerimiz çok uzakta değildi; küçük koğuşların içinde bir daha küçük bölme tuvalet oluyordu. Bütün koğuşlar böyledir; ancak bizim koğuşumuzun bir farklılığı var: Üst koğuşun tuvaletinden lapa lapa bok yağıyordu. Bu nedenle bizim için en zor sabah tuvaleti oluyordu; tuvalette tam çömeldiğiniz zaman başınıza üst koğuştaki arkadaşınızın boku düşüyordu. 

Boşalmakla doldurmanın bir olduğunu işte bu koğuşta öğrendim. 

Sonuna kadar dayanıyor ve dayanamaz hale gelince tuvalete giriyorduk. Altımızdan boşalanlar üstümüze yapı-Şıyordu. | 

Şahin'li koğuşta öğrendiklerim daha çok anatomi ve fizyoloji üzerinedir. 

Ilk gün farkına varmadan rahat uyuduktan sonra ikinci gece nefes darlığı çektim. Sonra anladım; gecenin belli saatına doğru koğuşta hava bitiyordu. Yer altındaydı; demir kapı kapalı ve mazgallar kaldırılmıştı. Donmamak için küçük pencere kapatılınca, bir müddet sonra hava bitme- ye başlıyordu. 

Yer yüzünde havanın bitebileceğini ve vücudun bunu duyabileceğini öğrendim. 

Öğrenmenin sonu yok ve öğrenmek, benim için, bitmez tükenmez bir heyecan kaynağı oluyor. Stefan Zweig '- in öğrenme heyecanını yitirmiş olmasına üzülüyorum. 

Açlık grevinde insanların, günlük su ihtiyacının en büyük bölümünü, ekmek dahil yediği diğer besinlerden aldığını öğrenmiştim. Şahin'li koğuşta insanın, her gün farkına varmadan uzun müddet uzağa bakmakta olduğunu öğrendim. Her gün, bilincine varmadan uzağa bakmak ne büyük bir fizyolojik ihtiyaç! Şahin'li D-4 koğuşunda en uzak iki metreydi ve uzağa bakamıyordum. Tek pencerenin bir metre ötesinde dış duvar vardı; demir kapıdaki tek delik açık olsa bile, hapishanelerde malta denilen koridorun 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bir metre ötesi yine duvardı. Havalandırma da yasaktı; gözlerim uzağa bakamıyordu. 

Uzağa bakmak, yakına bakmanın tersidir. İnsan, gündüz çalışırken, okurken, hep yakına bakıyor; yakına bakmak göz kasları için bir belli tür hareket oluyor. Göz uzağa bakarak yakına bakmadaki göz kasları hareketinin tersini yapıyor. Fakat Şahin'li D-4 koğuşunda benim gözlerimin uzağa bakma özgürlüğü yoktu;'göz kaslarım hep bir tür hareket ediyordu. 

Bunu kısa zamanda öğrendim: Sanki her bir gözüme birer tonluk bir gülle sıkıştırılmıştı. Gözlerim güllelerini taşıyamıyordu. Sanki göz kaslarım bir tarafa doğru çekiliyordu ve müthiş ağrıyordu. Parmaklarımı gözlerimin içine sokup göz kapaklarımı tersine esnetmek istiyordum. Cesaret edemiyordum. 

Öğrenmekten büyük heyecan alıyordum. 


Bal ve Süt Davası 


Türkiye'de en kolay iş tutuklamadır. 

Tutuklayanın hiç bir sorumluluğu olmaz. Yoktur. 

İster sorgu yargıçlığında, isterse Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nde yedek üye önünde olsun, size yüklenen suç konusunda savunma yapmanız ve suçsuz olduğunuzu anlatmanız bile imkân dahilinde olmaz; çünkü tutuklama, suçla değil «emare» ile ilgilidir. Tutuklayan suçun kanıtlarına değil işaretine bakar; tutuklamanın bir önlem olduğunu, itirazın mümkün bulunduğunu, suçsuz olduğunuzu mahkemede anlatabileceğinizi söyler ve tutuklar. Isterse tutuklamaz; emarenin bulunmadığını ve sanığın adresinin belli olduğunu söyler ve serbest bırakır. 

Tutuklama, Türkiye'de, bazı makamların en büyük özgürlüğüdür. 

Pek de sağcı bir hukuk öğretim üyesi pek yakında bir istatistik açıkladı: Türkiye'de tutuklamaların yüzde doksan 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beşinden fazlası beratle sonuçlanıyor. Buna bakarak tutuklamanın Türkiye'de bir yargı kararı mı, yoksa idari bir tasarruf mu olduğunu merak ediyorum. Hukukçuların incelemesi gerekiyor. 

Göz altına alma ile tutuklama arasında ne fark var; göz altına almanın süresi, on beş gün olarak biliniyor. Eylülist dönemde doksan gün oldu ve fiilen daha da uzadı. 
Süre bir yana bırakılırsa, tutuklama ile göz altına alma arasındaki farkın açıklığa çıkarılması gerekiyor. 

Türkiye'de en kolay olan kitap ve insan tutuklamaktır. Çok basittir. 

Su kadar basittir: Basılı «Tutuklama İstemi» kâğıtları var. Suç'un karşılığında «devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif» yazıyor. Sanık, Yalçın Küçük'tür. Bütün yozı şu kadar oluyor: «Birinci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 23.11.1983 tarih, AD. MÜŞ. 1983/ 
2047 sayılı soruşturma istemi mevcut olup komutanlığın 
tutuklama talebi vardır. Sanığa müsnet cürmün mahiyeine mevcut delillerin durumuna ve tevilli ikrarına göre komutanlığın tutuklama talebine iştirak edilmiştir». İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı savcı yardımcısı Metin Çelenligil, Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Necdet Öztorun'un beni tutuklama isteğine katılıyor. Hepsi bu kadar. 

Sıkıyönetim Savcısı ve herkes herkesi bilir; hangi savcı yardımcısının hangi sanığı tutuklama isteminde Orgeneral Öztorun'un isteğine katılacağını önceden bilirler. Orgeneral Öztorun'un imzasını taşıyan beni tutuklama emrinde, el yazısıyla, «Metin Çelenligil'e» işareti var. Çelenligil işini çabuk bitirir ve sizi, Selimiye koridoruna çıkarırlar; jandarmalar etrafınızı sararlar. 

Hakim yüzbaşı Atılay Tekgündüz de şunları yazar: «Sanık Yalçın Küçük'ün müsnet devletin askeri kuvvetlerine hakaret suçunu işlediği hususunda dosyada yeterli delil ve emare bulunduğundan» tutuklanmasına, yeterli miktarda tutuklama yazısı yazılmasına, «itirazı kabil olmak üzere» karar verildi. Hepsi bu kadar. 

Hepsi, bir Orgeneral Necdet Öztorun'un komplosudur. 


85 


Öztorun, İstanbul Sıkıyönetim Komutanı olunca belli miktarda tutuklu teslim almış; içlerinde Yalçın Küçük de var. 
Simdi Ankara'da Askeri Yargıtay'ın bir tahliye kararı ve bunu bildiren telgrafına bakarak Yalçın Küçük'ü serbest bırakmak olur mu? Kurmay'dır; bir ön hazırlık yapılıyor. 
23 Kasım tarihinde Askeri Yargıtay verilen cezayı bozuyor ve tahliyeyi telgrafla bildiriyor; aynı gün öğleden sonra General Öztorun, imzasını atıyor ve Yalçın Küçük'ün yeniden tutuklanmasını, emrindeki askeri savcıya bildiriyor ve «neticesinden bilgi verilmesini rica ederim» de diyor. Kibar'dır. İ 

Genelkurmay Ikinci Başkanı idi ve Kara Kuvvetleri Komutanı olması için Ordu Komutanlığı yapması gerekiyor. Yalçın Küçük'ü elinden kaçırıp serbest bırakırsa, rakipleri arasından sıyrılıp Kara Kuvvetleri Komutanı olabilir mi? Sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan madalya hak edilmiş olur mu? Sonra Genelkurmay Başkanlığı? Kararlı olduğunu göstermelidir ve tahliye olacağını düşündüğü gün, Yalçın Küçük, Öztorun'un emriyle, tekrar deliğe tıkılmalıdır. Aklı var . 

Benim bu komplodan hiç haberim olmadı. 9 Kasım tarihinde koğuştan alınarak muayeneye götürüp getirildiğimde son derece neşeli idim. Koğuştaki arkadaşlarıma, «Avrupa'dan sağlığım merak edilmiş, bir doktor getirmişler» dedim; hepsi o kadar. Mahkeme kararına göre, komplo tutanağı tarihinden bir gün önce de beni muayene etmek istiyorlar; ben, gitmedim. Şikâyetim olmadığını, kriz anında doktorun görmesinin yararı olacağını, o anda iyi olduğumu söyledim. Tutanak hazırlayarak getirdiler; bir şikâyetim olmadığını yazıyorlardı. O anda bir şiköyetim olmadığını «şerh düştüm» ve imzaladım. Hapishane İdaresi'nin birden bire bana özen göstermeye başladığını düşünüyordum. 

Bir gün sonra bu kez beni mevcutlu olarak koğuştan çıkardılar ve kapı altına götürdüler; bu kadar değil. Uç aleyhte tanık da benim kapı altından yine kapı altının bir bölmesi olan tutukluların yakınları ve avukatlarıyla görüştükleri «görüşme» yerine götürüldüğümü söylüyorlar. Burada Üsteğmen bana «artık çok oluyorsun» dedi ve bir tartışma açmak istiyordu. 

Ben burada bir tartışmaya girmek istemedim ve girmek istemememin nedeni var. Muayene olacak bir kimseyi, muayene odası yerine, «görüşme» yerine götürmenin ne ale- mi var; bu soru sorulmalıdır. Görüşme yeri, dikdörtgen, içinde hiç bir eşyanın bulunmadığı, üç tarafı duvar ve bir yanı, belden yukarısı tellerle ayrılmış büyükçe bir odadır. 
Iki işlevi var; birincisi yakınlarla ve avukatlarla görüşme için kullanılıyor. İkincisi, tutuklular burada dövülüyor. «Hoş geldin» dayakları ve bütün önemli dayaklar burada atılır; eşyasız olması, dayakhane olarak kullanılmasına imkân veriyor. Bir veya iki tutuklu bu kaygan zeminli, eşyasız odaya atılır, üzerlerine joplarıyla bir manga jandarma eri salınır; sonra mutlaka bir kaç kırık kemik alınır. 

Dayakhanede, kokuyu almış ağızları sulanan jandarma .gardiyanların önünde bir tartışma yapmak hiç aklıma gelmedi. Bu durum, tanıkların ifadesindeki çelişkiyle de belli oldu. Üsteğmen, tutanaklara göre ve mahkemede verdiği ifadede «sanık görüşme yeri ve kapıaltı denilen yerde yüksek sesle bana ifademde arz ettiğim elfazı sarfetti» derken, tank çavuş, benim hakareti, revirde yaptığımı ifade ediyordu. 

Davayı ilk duyduklarında ve tutanak olduğunu öğrendiklerinde pek canları sıkılan ve fazla umut beslemeyen Gülçin Çaylıgil ile Levent Akyüz, dosyayı incelemeye başladıktan ve mahkeme tanıkların ifadelerini gördükten sonra neşelenmeye başlıyorlar. Bu davadaki savunmaları, belki de yazdıkları en eğlendirici savunmalarından birisi oluyor. Hukukçu savunmasında şunlar da yer alıyor: Çavuş Rüstem Kayadelen «12.11.1983 tarihli ifadesinde ve duruşmada olayın cezaevi revirinde geçtiğini ve Yalçın Küçük'ün içeri girer girmez Cahit Şen'e hakaret ettiğini söylerken, Tabip Asteğmen Celal Ardıç, olayın revire girmeden önce, giriş yerinde ve aralarında çıkan münakaşa sonunda meydana geldiğini bildirmiştir.» Hakkımdaki komplo tutanağı imzalayan üç kişi de orduya hakaret etmek için farklı yerler seçmiş olduğumu anlatıyorlar. 
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Bana yüklenen suçun yeri tutmuyor. Şimdi gerekçeli karardan aktarma yapmak istiyorum: «Şahit Rüstem Kayadelen yeminli ifadesinde E Blok sorumlusu olarak görev yaptığını, Üsteğmen Cahit Şen'in emri ile sanığı koğuştan çıkardığını, avukatlarla tutukluların görüştükleri bölmeye sanığı götürdüğünü, orada Tabip Asteğmen ile Üsteğmen Cahit Şen'in bulunduğunu, ondan sonra revire sanığın götürüldüğünü...» Şimdi burada kesiyorum; benim için bulunan tanık, beni kesinkes doğruluyor. Dayakhane ya da görüş odasına götürüldüğüm doğrudur; hazırlanan komployu bilmeden burada oyunu bozduğum anla-Şılıyor. 

Çavuş Rüstem'in ifadesi alınırken hepimiz gülüyorduk; mahkeme heyeti de gülüyordu. Duruşma Yargıcı «oğlum sanık ne diyordu?» diye sorduğunda, Çavuş Rüstem, «komutanım bana bal verin, süt verin, balımı vermiyor sunuz, sütümü vermiyorsunuz diye söyleniyordu» diye cevap veriyordu. Doğrudur; bal ve süt için tutturduğumu hatırliyorum. Parayla satın alınabiliyordu; baskılara karşı direncimi artırabilmek için bal ve süt istiyordum Gardiyanlık, isteği ve iradeyi kırma politikasıdır; istenmediği zaman serbest olan bal ve süte, sansür uyguluyorlardı. 

Gerekçeli Karar'dan aktarmayı kaldığı yerden sürdürüyorum: «Ondan sonra revire sanığın götürüldüğünü, revirin yanına geldiklerinde Üsteğmen Cahit Şen'e, ‘Siz yalancısınız, yalan söylüyorsunuz’ diye söylediğini, sanığı koğuştan çıkarıp Doktorun yanına götürürken 'bal ve süt vermiyorlar ne diye muayene olacağım' diye söylendiğini beyan etmiş, dosya dizi yedideki tutanak ve dizi ikideki ifadesi okunarak sorulduğunda, 'siz yalancısınız, yalan söylüyorsunuz,. benim balımı ve sütümü vermiyorsunuz' şeklinde elfaz sarfettiğini, ancak tutanakta geçen 'siz askerler bütün subaylar erinden albayına kadar yalancısınız, işkencecisiniz' şeklinde bir beyan duymadığını ve konuşmanın revir odasında geçtiğini, kendisinin dışarda beklediğini beyan etmiştir». Bu kadar açıktır; Duruşma Yargıcı, Çavuş Rüstem'e ilk tutanağa bu sözlerin nasıl girdiğini sorduğunda, Çavuş, sadece «bilmem» cevabını veriyor. 
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Tabip Asteğmen Celâl Ardıç, 9 Kasım tarihinde benim erinden aibayına kadar Türk ordusunun yalancı ve işkenceci olduğunu söylediğimi iddia ediyor ve böyle bir tutanağı imzalıyor. Savunmalarında Gülçin Çaylıgil ve Levent Akyüz soruyorlar; böyle Türkçe olur mu? Bir kimse ve bu arada ben, subay üniforması üzerinde bir üsteğmene «siz hepiniz yalancısınız subaylar dahil» der miyim? 

Böyle Türkçe olmaması bir yana, Doktor Asteğmen'- in imzaladığı iki tutanak net bir biçimde çelişiyor. Doktor, duruşmada, ilk tutanakta yer alan ifadeyi benim kullanmadığımı kesinlikle belirtiyor; kuşkusuz Duruşma Yargıcı «öyleyse neden imzaladın?» diye soruyor. Cevap, Doktor Asteğmen'in ilk tutanağı okumadan imzaladığı oluyor. 

Doktor Celal Ardıç'ın böyle bir tutanağa zorlandığın- dan hiç kuşku duymuyorum. Beni muayene ederken de çok. 
çekingendi; duyulur duyulmaz bir sesle, bana, «Sizi tanıyorum» dedi ve sempatisini belirtti. Mahkemede de «ben bu olaya şahit olmak istemiyorum» dedi. İlk tutanağı okumadan imzaladığını açıkça söylemesi, duruşmada, savunma hukukçularımın da belirttikleri üzere, tutuk, çekingen ve huzursuz bir biçimde ifade vermesi, Mahkeme Heyeti'ne de imzasının baskıyla alındığı konusunda hiç kuşku bırakmıyordu. 

Mahkemede doktor asteğmene uzman olup olmadığı soruldu. İhtisasını yapmış; bunun üzerine uzmanlık alanını söylemesi istendi. Doğum mütehassısı imiş; Orgeneral Öztorun, Avrupa'nın benim sağlımı merak etmesi üzerine, bana bir doğum doktoru gönderiyor. 

Doğum olmadı. 

Kürtaj gerekti. 

Berat ettim. Selimiye, temyiz etti. Askeri Yargıtay, ilgili dairesi beratımı onadı. Bu kez Askeri Yargıtay Başsavcılığı, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'na götürdü. Bu kez Daireler Kurulu beratımı kesinleştirdi. 

Necdet Öztorun'a gelince, daha sonra, Kara Kuvvetleri Komutanı oldu. Genelkurmay Başkanı Necdet Uruğ, yerini boşalttı ve Necdet Öztorun, Genelkurmay Başkan vekili de oldu. Kararnamesi sunulacaktı; Hükümet Başkanı Turgut Özal, sunmadı. Öztorun'un en çok güvendiği Devlet Başkanı Kenan Evren, başka bir kararnameyi imza- 


Iamakta gecikmedi. l g 
Vulgar basın buna çok şaşırdı. Içlerinde bunu, Ozal'ın 


«beyaz devrimi» olarak niteleyenler bile oldu. 
Uygundur. Oztorun, Ozal'ın devrimi için büyütülmüş- 


tür. 


90 


Üçüncü Bölüme Ek 


çap eyyam. Si) n s 


ÖZTORUN FERMANI: «BIRAKMAYIN HA!» 


MM —S.AXx;” xe m———>—>—————>—— iie ———— > 


TO 
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 
1 NCİ ORDU VE SIKIYÖNETİM KOMUTANLIĞI 
SELİMİYE 


AD. MÜŞ. : 1983/2047/ 23.11.1983 

KONU : Soruşturma istemi. 

SIKIYÖNETİM K. LIĞI ASKERİ SAVCILIĞINA SELİMİYE 


İLGİ : Sultanahmet Synt. As. Ceza ve tut. evi müd. 
nün 18 Kasım 1983 gün ve İSTH: 7130-1826-83/ 
20 sayılı yazısı. 

Aşağıda açık kimlikleri ve kendilerine isnad olunan suçları yazılı şahıslar hakkındaki soruşturma evrakı ilişikte gönderilmiştir. 

353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun 8 ve 95 nci maddeleri gereğince soruşturma yapılmasını, dosyanın alındığı- nın ve aldığı esas numarasının bildirilmesini, soruşturma neticesinden bilgi verilmesini rica ederim. 


EKİ: Suç evrakı Necdet Öztorun 
Orgeneral imza 
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GÖZETİM BAŞLANGICI : 1 nci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı 

TUTUKLAMA İSTEMİ: VARDIR 
TUT. İSTEME NEDENİ: 353. S. K. 71/A-B-D 
SUÇ: TCK. nun 159/1 nci maddesini ihlâl. 
OLAYIN ÖZÜ: Bir başka suçtan Sultanahmet Sıkıyönetim Askeri Ceza ve tutukevinde tutuklu bulunan sanığın 1.9.1983 günü cezaevi revirinde muayenesi yapılırken, kendisini revire getiren Üstğ. Cahit ŞEN'e hitaben «Siz Askerler, bütün subaylar erinden albayına kadar yalancısınız, işkencecisiniz» şeklinde sözler sarfettiği anlaşılıyor. 
SANIĞIN ADI VE SOYADI: BABA ADI: DOĞUM TAR. 
VE YERİ: MESLEĞİ : 
YALÇIN KÜÇÜK (Başka suçtan Sultanahmet Synt. 
Askeri Ceza ve Tutukevinde tutuklu) 


Y/ BİR KİŞİDİR. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 


AYRICA VATANA İHANET ETTİM 


Söz, sorumluluk'tur 

İnsan, söz'dür. 

Söz, eyleme geçmiş düşünce'dir. 

Tocgueville, 1848 Şubat Ayı'nda Paris sokaklarında yürüyen insanlar değil, yürüyen insanlara baktığında, hareket halinde opinions armées görüyor. Aslında insan değil düşünce silahlanıyor; bunu anlatmak istiyor. Tocgueville, yürüyen silahlı kalabalığa bakıp silahlı düşüncenin yürüdüğünü düşünüyor. Öyle görüyor. 

Gören göz değil; akıldır. İnsan aklıyla görüyor ve düşündüğünü görebiliyor. 

Tekeller düşünmeyi kaldırmak istiyorlar. Görmeye son vermek istiyorlar. Tekelcilik, eninde sonunda, körlük üzerine kurulu bir düzendir; bunu biliyorlar. 

Tekelsi düzende insan güçlükle söz olabiliyor. 

Insan'ın söz olabilmesi artık kendi içinde bir kavga'- yı gerektiriyor. 

İnsan artık kendi içinde bir kavga'dır. 

Aydın Belgesi'nin hazırlanması kendi içinde bir kavga oldu. 

ri siri 

Sözler var; son derece determinist. 

Bütün sanatlarda en önde insan bulunuyor. Trajedi bütün sanatların en deterministi oluyor. 

Antik Atna'da insan, bütün coğrafyaların kesiştiği bir 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yerde, bir kurtarılmış bölgede, doğumunur ira;edisini yaşıyor. İnsan'ın doğumu, Tanrı'larıyla savaşıdır. Antik Helen'de insan Tanrı'larına karşı daha açık ve cepheden bir savaşı kabul ediyor. Yeniliyor. Trajedisini yaşıyor. 

İnsanlığın çocukluk döneminde, insanlığın çocukluk dönemi burjuvazinin çocukluk dönemi oluyor, insan daha kurnaz ve daha iki yüzlü çıkıyor. Copernicus, Galileo, Kepler, Decartes, Bacon ve hatta Newton, ianrı'ya karşı son derece korkak, kurnaz ve iki yüzlü davranıyorlar. Tanr"ya karşı söz'lü ve düşünce'li insanın kuruluş ve kurtu-İuş savaşını verirken aynı zamanda Tanrı'yı sürekli yüceltmekten geri kalmıyorlar. 

Bruno daha yüreklidir; yakılıyor. Shakespeare'in de yürekli olduğunu düşünüyorum. Ancak kendisini hep sakiyor. Belki birbirine zıt iki ayrı kişiliği aynı zamanda yaşamıştır; sanat tarihçileri ve araştırmacıları hâlâ Shakespeare'in gerçek kişiliğinden emin olamıyorlar. Belki de bu nedenle trajik insanı daha iyi görüyor ve daha kalıcı yazabiliyor. 

ik X 

Sözler var; hem son derece determinist ve hem de son derece trajik oluyorlar. 

sözler var; başlıbaşına tiyatro'dur. 

«Nazım'ı bir incir ağacına asmalı ve sonra altına geçip ağlamalım; bu sözü ilk kez Mustafa Kemal'in Nazım için söylediğini okudum. Sonra aynı sözün Namık Kemal için de söylenmiş olduğunu buldum. Bu kez Keçecizade Fuat Paşa'nın: ağzına uygun bulunuyor; belki de Kemal Paşa, Fuat Paşa'dan öğreniyor. Daha sonra bu sözün başka durumlar ve kişiler için de telâffuz edilmiş olduğunu gördüm. 

Son derece determinist, son derece teatral ve ayni ölçüde trajik bir sözdür; böyle bir durumu özetliyor. Bir güçlü ile bir muhalifi arasında, aynı zamanda, bir yakınlık ile bir uzaklığı anlatıyor. Paşa, Kemal'i beğeniyor; beğenmek yakınlıktır. Kemal, Paşa'yı yavaş buluyor ve araya mesafe koyuyor. Paşa ile Kemal, düşüncelerinin altında, aynı yönün yolcusu olduklarını seziyorlar; çabukluk ayrılıkları var. Paşa, Kemal'in hızına, böyle bir hız tuttuğu dengeleri bozacağı için karşı çıkıyor; Kemal'in uzaklığı bir tehlike yaratıyor. İncir ağacına asması gerek; altında ağ-Iamayı planlıyor. 


Sorumluluk, zorun!luluk'tur. 

Türkiye aydını, 15 Mayıs 1984 tarihinde Devlet Başkanlığı Dairesi'ne bir Aydın Yazısı verdi. Sorumluluğundan doğan zorunlulukla hareket etti. Eylülist Darbe, korku üretmeyi, yaymayı ve korkuyu sürekli kılmayı önemli bir eylem programı haline getirmişti; korkunun yenilmesi gerekiyordu. Türkiye aydını korkuyu yenme sürecini başlatmanın kendi sorumluluğu olduğunu görüyordu; ancak başta kendisi korkuyordu. | 

Aydın Yazısı, kendisi korkan Türkiye aydınının korkuyu yenmede önemli bir eylemidir. 

Elinden gelse Türkiye aydını, bu aydın belgesini çıkarmazdı; elinden gelmedi. Aydın Yazısı, Türkiye'de insanın korkusunu yenmede ve dağıtmada çok önemli bir işlev gördü. Ancak aydın, sözünü söyleyip yazısını verdikten sonra halkın dağılmaya başlayan korkusunu kendi içinde top-Iamaya başladı. Korkuyla aydın, bir yandan sözünü incir ağacına asmaya ve diğer yandan kendi içinde kavga etmeye yöneldi. 

Söz, silah'tır. Aydın Yazısı ile Türkiye aydını silahını ateşledi. Gürültüsünden korktu. Silahını bırakmanın yolla-. 
rını aramaya başladı. 


İşi Değil Ortak İşi Seviyorum 


Aziz Nesin, korkak mıdır? Hakkında bir kitap yazan Demirtaş Ceyhun da bu soruyu soruyor ve bir cevap verme cesaretini göstermeden bırakıyor. Ancak Aziz Nesin Için böyle bir sorunun fazla anlamlı olmadığını düşünüyorum. Aziz Bey'i anlatan temel çizgi korkaklık olamaz; «ben 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yapacaktım, yapıyordum, bırakmadılar, beni yalnız bıraktılar, engellediler» tarifi Aziz Nesin'i çok daha iyi anlatıyor. 

Bunu nasıl buldum; bilmiyorum. Aziz Nesin'in bütün ömründe başında işin içinde olduğu ve sonuçlandırıncaya kadar bırakmadığı iki görev, aydın belgesinin hazırlanmasıyla ekin çalışmalarıdır; bırakmadık. Birinci tekil şahısla yazacak olursam, «bırakmadım». Aydın Yazısı'nı Aziz Bey olmasaydı yapamayacağımızı hâlâ düşünüyorum; ancak «bizler» olmasak belki yüz kez bırakıp gitmişti. Hiç kuşku duymuyorum ve buna imkân verseydik, «ben yapacaktım, yapıyordum, bırakmadılar, beni yalnız bıraktılar, engellediler» tarifesini iki kez daha ileriye sürecekti; buna izin verilmedi. 

Tarih yazmıyorum ve anı bırakmıyorum; tersinden determinizmi anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de yaşananların nerede ise tümü her önemli işin oluşturulmasında ve her aydın eyleminde var; bundan kuşku duyulmamasını istyorum. Önemli olan bir önemli işin yapılmasında ve yapıldıktan sonra sürtüşmeler değil, önemli olan işin yapılmasıdır. i 

Önemli olan ortak işin yapılmasıdır 

İş yapmaktan çok ortak iş yapmayı seviyorum. 

Kiminle ortak iş yaptıysam, O'na aşık oluyorum. 

Behice Boran ve Nihat Sargın'la ortak iş yaptım; mutlu oldum. Ne verebilirim? Bir kitabımı ithaf ettim. Kısa bir zaman sonra benim hakkımda görülmemiş bir kampanya açtılar; hiç pişman olmadım. İl il, ilçe ilçe, bucak bucak, Yalçın Küçük'ü karalama toplantıları düzenlediler. Şimdi kızmadan ancak büyük bir acıyla hatırlıyorum. Aziz Nesin'le ortak iş yaptım; sevinç duydum. Ne verebilirim? En sevdiğim kitaplarımdan birisi olan Bilim ve Edebiyat'ı yetmişinci yaş gününe armağan olarak sundum ve «dostca saygı ile, sevgiyle» diye yazdım. Aziz Bey, Nihat Sargın ile Behice Boran'ı sevmeye işte tam bu sırada başladı ve Mülkiyeliler Birliği'nin üst kat lokantasından başlayarak ev ev dolaşıp «Yalçın'ı Karalama ve Şeytanı Taşlama» toplantıları yaptı; hırsızlığımı kanıtlamaya çabaladı. İnanılması zor bir güvenle ve yine de derin bir acıyla hatırlıyorum. 

© Ancak anlıyorum: İnsan, hâlâ determinist yaratıktır. 
İnsanın hâlâ tekelsi aşamada da determinist olabilmesine seviniyorum. 

Mecburdular; anlıyorum. 1966 başı ile 1977 sonu arasındaki zaman Behice Hanım ile Nihat Bey için bir TKP ile zıtlık dönemi oluyor. 1977 sonu ise içinde bulundukları siyasal hareket bakımından belli bir başarısızlığı gösteriyor. Başarısız solcu için TKP en emin limandır; TKP'ne doğru açılmak gerektiğini düşünüyorlar. Peki zıtlıklar ve peki anti-TKP dönemleri? Bunlar için birisini bulmak gerekiyor ve birden bire Yalçın Küçük'ün «anti-sovyet ve anti - komünist» olduğunu keşfediyorlar; TİP Merkez Komitesi'nden geçiriyorlar ve hemen yayınlıyorlar. Mecburdurlar. 

Türkiye solunun ergenlik dönemiyle sesinin çatallaştığı zamanda, eğer solcu kendine güveniyorsa TKP karşıtıdır ve kendine güvenini yitirdiğinde TKP'ne geçiyor. 

Aziz Bey için söylenecekler ise kısadır: Aziz Nesin, neyi kontroluna geçirirse, devlete götürür ve teslim eder. 
Bütün ömründe, I KP'ye, Esat Adil'in Türkiye Sosyalist Partisi'ne birinci ve ikinci TİP'e, Aybar'ın kurduğu partilerin hiç birine, diğerlerine, hiç bir zaman üye olmadı; hiç bir örgütlü sol siyasal hareketin içine girmedi. Aydın Yazısı ile bunu izleyen Ekin, Aziz Bey'in bütün ömründe içinde bulunduğu iki sol aydın örgütlenmesidir; sonunda devlete götürmesi gerektiğine inanıyordu. Aydın Yazısı ve izleyen Ekin, beklendiğinden çok daha önemli oldular; bu Aziz Bey'in dengelerini aşıyordu. Bunun için bölmesi, suçlaması ve sonunda devlete götürmesi gerekti; şimdi Ekin Projesi'ni harekete geçirmek için kurmak zorunda kaldığım Bilar, devletten yardım alıyor ve bütün amaçları bir yana, Ankara'da İstanbul'daki oligark Eczacıbaşı'nın rolünü üstlenerek sinema şenliği düzenliyor. 

Kaç kez Aydın Yazısı'nı hazırlarken ve kaç kez Ekin - Bilar projesinde bırakıp gitmek istedi ve bırakmadık? En çok ben bırakmadım ve en çok bana kızıyor. 


li ir 
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Önemli oldu mu ve ne ölçüde önemli oldu? Bu soru-- ya önce «önem ile «kalıcı» sözcüklerini birbirinden ayırarak cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aydın çözümlemesini yapabilmek için pek çok anı okudum; geleceğe hiç kalamayan, ancak yaşadığı dönemlerin güncelliğinde çok önemli olmuş insanların sanıldığından çok daha fazla olduğunu görerek şaşırdım. Aydın Yazısı'nın geleceğe ne bırakabileceğini şu anda tartışacak durumda değilim; başka ülkelerde çok daha önceki yüz yıllarda benzer yazılar olmuştur. Bu açıdan bakıldığında kalıcı ve evrensel bulmak mümkün görünmüyor; ancak bu çalışma için yeniden okuduğumda gördüm. Aydın Yazısı, yanlışı olmayan bir belge olarak ortada duruyor. Türkiye tarihinin belli bir noktasında siyasal gerilikle bağlarını kesiyor ve geleceğin çeşitli kapılarına yol açıyor. 

Güzel tanımları, özlü söyleyişleri ve ilk kez ortaya atılan bazı kavramları var; yine de daha sonraki zamanlarda Türkiye aydınının kendisinin bu Yazı'yı bu kadar çok unutması şaşırtıcıdır. Belki de ipucunu veriyor; unutmak istiyorlar. 

Güncelliği içinde ise son derece önemli olduğu görülüyor. Yazı'nın sanıklarından Profesör İlhan Tekeli, savunmasına bir de tarihçe ekliyor; buradan aktarmak istiyorum. Belge, 15 Mayıs 1984 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Köşkü kapısına bırakılıyor. Aynı gün Sodep Başkanı Profesör Erdal İnönü, Yazı'yı desteklediklerini açıklıyor. Aynı gün Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, hem Yazı'nın yayınlanmasına ve hem de İnönü'nün demecine yayın yasağı koyuyor. 

18 Mayıs 1984 tarihinde Hükümet Başkanı Turgut 
Özal'ın basın toplantısı var; Reuter Ajansı Muhabiri Hugh Carnegy, «aydınlar dilekçesi» adıyla tanıtılan Yazı üzerine soru soruyor. Özal, yayın yasağı olan Yazı'dan bazı önemli pasajlar okuyor ve bundan sonra da «bu dilekçe verilebildiğine ve Başbakan da bundan bahsedebildiğine göre her halde 'Türkiye'de demokrasi yoktur’ sözü de varid değildir» diyor. Sıkıyönetim Komutanları'nı bir karar almaya zorluyor. 


Özal'ın basın toplantısını yayınlayacak gazeteler, hiç kuşkusuz, Yazı'dan alınan bölümleri de yayınlamak durumundalar; yoksa, Özal'ın «demokrasi testi» olumsuz sayılır. Komutanlar da böyle düşünüyorlar ve kendileriyle tutarlı kalmak için Hükümet Başkanı'nın Yazı'dan aktardığı sözleri için de yayın yasağı koyuyorlar. Ancak tutarlılıkları uzun sürmüyor; aynı gün, hem bu yayın yasağını ve hem de daha önce Yazı üzerine konulan yasağı kaldırmak zorunluluğunu duyuuyorlar. 

Bir gün sonra, 19 Mayıs 1984 günü, bütün gazeteler Yazı'yı yayınlıyorlar. Yazı, daha da önemli olmaya başlıyor. Ancak bir gün daha sonra Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı imza koyan aydınlar hakkında kovuşturma başlatıyor. Eylülizm, korkuya dayanıyor ve korkutması gerekiyor. 

Burada bir parantez açmak, günlük notlarımdan bir bölüm aktarmak istiyorum. 19 Mayıs 1984 tarihli günlük ve acele notlarımdan aktarıyorum. 

«Sevinçli gün; keyifli gün. 

Mektup, bugün gazetelerde yayınlandı. 
= Dün Turgut Özal'ın basın toplantısında soru olmuş; Ozal, geniş pasajlar okumuş. Bir anlamda yayınlanmasını ` sağlamış oluyor. 

Keyifliyim. Ağrılarım artıyor (“). Hüsnü Bey, 15 Mayıs'ta köşkün kapısında metni on iki kişinin hazırladığını açıklamış. 14 Mayıs Gecesi, şunları saptadık: H. Göksel, A. Nesin, B. Savcı, Ş. Turan, |. Tekeli, Y. Kepenek, M. 
Tuncay, U. Mumcu, E. Tuşalp, M. Belge, H. Gerger, M. 
Tali Öngören ve Yalçın Küçük». 

14 Mayıs akşamı, açıkçası bizim operasyonumuzdan 
bir gece önce, yine Hüsnü Göksel'in evinde toplandık; birbirimizle tutarlı olmak üzere, sorumluları saptadık. Bu toplantıdan söz etmek durumundayım; şimdi parantezi kapatıyorum. 

Profesör İlhan Tekeli, 20 Mayıs tarihinde başlatılan kovuşturmanın 21 Mayıs tarihinde Ankara'ya bir sanat görüşmesi için gelen ve çoğu Yazı'yı imzalamış olan ünlü 


(*) Aşırı entellektüel yorgunluk bende dayanılmaz kas ağmları yapıyor. 
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sinema oyuncularıyla başlatıldığını kaydediyor. Havaalanı'ndan alınıp sorguya götürülüyorlar; eylülizm, korku jeneratörüdür. Tekrarlıyorum. 

Ben, sinema sanatçılarının havaalanından sorguya götürülmelerini hatırlamıyorum. İlhan'ın saptamasından öğrendim. Neden hatırlamadığımı bir tarih çakışmasından çıkardım; ben o tarihte kapatıldım. Bu kez 22 Mayıs tarihli notlarımdan aktarıyorum. 

«21 Mayıs akşamı envanter yaptım: Daha düzenli çalışmalıyım. 

Saat sabah 3'te evi bastılar. Önce Cinnah'a gitmişler. Sevgili Ömer'i tehdit etmişler. Buraya getirmişler. Temren ne kadar güçlü! 

Müteferrika'ya götürdüler. Merkez Cezaevi'ne Rl lürken döndüm. ‘Yanlışlık’ anlaşıldı». 

Devam etmeden önce yine bir parantez açma gereği duyuyorum: Okuyucularım benim tesadüfe hiç inanmadığımı bilirler. Benim için tesadüf, nedeni henüz bilimsel olarak bulunamamış bir sonuç oluyor ve bu nedenle Stalin'in bir basit sözünü çok seviyorum, hep tekrarlıyorum. 
Eta -li sluçayni tavarişi, nyet twarişi, eta ni sluçaynı; bu bir tesadüf mü yoldaşlar, hayır yoldaşlar, bu bir tesadüf değildir. Soruşturmanın başlandığı gece benim, birisi de Adalet Sitesi'nde olmak üzere, iki ev basılarak Ankara Emniyeti'ne götürülmemi ve müteferrikaya atılmamı ne bir yanlışlık ve ne de bir tesadüf sayıyorum. 

O gece toplananlarla birlikte Ankara Emniyeti'nin bodrumundaki müteferrikaya attılar ve sabahleyin, üst katlara götürüp parmak izlerini de aldıktan sonra küçük çapta bir kabadayı ile kelepçeleyerek, Ulucanlar Merkez Cezaevi'ne doğru, dağıtım yapmak üzere çıkardılar. Oyküsü gülünçlüdür; ancak burada anlatmak istemiyorum. Sürekli olarak benim bir cezam olmadığını, bir yanlışlık yapıldığını anlatıp duruyordum; kimse inanmak istemiyor. «Masumum» diyordum; yüzüme bakıp evrakı tamamlıyorlardı. 
Kimseye inandıramadan Cezaevi'ne yaklaştım. En son olarak, bir önemi olmamakla birlikte, kelepçelendiğim küçük çapta kabadayıya anlatmak istedim; diğerlerinden daha duvardı ve beni hiç dinlemek istemiyordu. Burada mapusun . 
mapusa hiç inanmadığını hatırladım; içimden güldüm. 

İnanılmaz görülebilir; bir mapus diğerinin masum olduğuna hiç inanmıyor. Tam tersine ve bir kural olarak, bir mapus diğerinin suçlu olduğuna, en acımasız savcıdan daha çok inanıyor. Bunu biliyordum, ancak acıyla bir daha öğrendim ve kendi içimden, «peki tamam» dedim; Aydın Belgesi'ni götürmenin cezasını böyle vermek istiyorlar. Cezaevine götürecekler, belki «bilmeden biraz dövecekler, saç-sakal kesecekler ve bir kaç gün yatıracaklar; sonra da «yanlışlık» diyecekler. Böyle düşünüyordum; fakat Temren, kız kardeşimin Yargıtay'da yargıç olan eşi Mehmet, İstanbul'da Gülçin ve Öznur, Levent Albay'ım ve Fikret durmamışlar (*). Bir gece önce toplananları teker teker ilgili oldukları adliye binalarına götürüp son imzalarını attırdıktan sonra ve artık Ulucanlar Merkez Cezaevine teslim etmeden önce, en son olarak beni Büyük Adliye'ye getirdiklerinde, işin bir «yanlışlık» olduğunu kanıtlamışlardı. Her eski kentte olduğu türden Ankara'da da Büyük Adliye ile Merkez Cezaevi birbirine çok yakındır; öğle saat onikide serbest bırakıldım. 

Mustafa Ekmekçi, sadık'tır; ancak belki de köylülügünden, sadakatının objesi hep değişiyor. Beni bulmak için önce Cinnah Caddesi'ndeki evimiz basılınca Temren, telefonla aynı cadde üzerinde Ekmekçi'yi uyandırmayı ihmal etmiyor. Mustafa ise çok sevdiği telefonla, Aydın Yazısı'- nın ele başlarına, sabahın üçle dördü arasında bir «kalk borusu» çalıyor. Bir süre bir araya geldiğimizde hep Mustafa'nın telefonlarına güldük; askerde çavuşun ere anası- nın ölümünü haber verişini hiç aratmıyor. Bu haber üze- 


©) Böyle bir yanlışlık senaryosunun bir uygun zamanda bir kez daha hazırlandığını biliyorum. «Küçük memuru» hep | severim; bir gece yine bu masada çalışırken haber verdi. «Beni tanımazsınız, ben sizi hep okuyorum, bu hafta sizi hapse atacaklar» dedi; «küçük memurlar» hep ellerinden geleni yapıyorlar. Derhal, İstanbul'a Gülçine telefon ettim. Benim dörtlü kurtarıcılarını, Gülçin, Öznur, Levent Albayım ve Fikret, bir gün içinde «yanlışlık» evrakını yine düzelttiler ve düzelttirdi- 


ler. 
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rine, mapuscu nitelemesiyle benim «suç ortaklarım» küçük çantalarını hazırlıyorlar ve sabaha kadar kapının zili- nin çalmasını bekliyorlar. Kimse gelmiyor; bir «yanlışlık» yetiyor. 

Profesör Tekeli'nin savunmasında verdiği takvime göre, parantezi kapatıp devam ediyorum, 25 Mayıs 1984 tarihinde İstanbul, İzmir ve Eskişehir Sıkıyönetim Savcıları Aydın Yazısı'na katılanların ifadelerini almaya başlıyorlar. 
28 Mayıs 1984 tarihinde ise Devlet Başkanı Kenan Evren, 
Eylül Darbesi'nin başlangıç günlerini hatırlatan ve inanılması zor bir biçimle, Aydın Yazısı'na ve imzalayanlara hücum etti. Metin-içinde ek olarak da sunduğum bu konuşmasında General Evren, Aydın Yazısı'nın hemen hemen her paragrafına cevap vermeye çalıştı ve Vahdettin'in de aydın olduğunu ileri sürerek aydınların vatana ihanet ettiğini ve Nazım Hikmet'ten söz ederek yurt dışına kaçtıklarını anlatmaya çalıştı. 

Hiç bir yazı böylesine önemli olamaz; bunu sonradan böyle bir belgenin hazırlıklarına katılmayanlar ve küçümseyenler de kabul etmek zorunda kaldılar. Deniz Baykal, bunlardan birisidir; pek çok Sodep önde geleni türünden belgeyi imzalamadı ve önemsiz olduğunu ileri sürdü (*). 
Daha sonra bana, bir gün, şunları söyledi: «Yaptığınız Öönemsizdi. Ancak hata yaptılar; Sıkıyönetim dava açtı ve Evren daha büyük hata yaparak, hücum etti. Böylece siz kazandınız. Yaptığınız iş önemli oldu». Belgeyi hazırlayanlar yapılan işin önemli di başından biliyorduk; bilgimiz doğru çıktı. 


(* Yöneticilerden Profesör Yakup Kepenek bütün hazırlıklarda bulundu. Güler Tanyolaç, bu işin en yüreklilerinden birisi olarak hareket etti. Profesör Erdal İnönü, imzalamasının doğru olmayacağını söyledi. ancak, vaad ettiği desteği hep verdi. Karşısında Bülent Ecevit, önce çok büyük vaadlerde bulundu ve daha sonra Yazı'nın Sodep etkisine girdiğini gerekçe göstererek vaadlerinin hiç birisini yerine getirmedi; ayrıca cephe aldı. Bülent Bey, anlaşılmaz bir kompleks içine girmekle kalmadı ve o sıralarda kendisiyle birlikte bir politik hareket içine girmeye yatkın profesörler Erdem Aksoy, Alpaslan Işıklı ve Cevat Geray'ı da afaroz etti. 
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Yurt dışı etkisi ise içerdekinden daha fazla oldu. Dünyanın her yerinde yaşayan Türkiyeliler ve aydınlar, «Türkiye'de aydın vam demeğe ve aydın hareketi ile ilgilenme zahmetine katlanmaya başladılar. Yurt dışında Türkler, kendi aralarında Türkiyeli aydınlarla «dayanışma komiteleri» kurdular. Dünyada aydınlara hitap eden etkin yayınlar, Türkiye'de aydının yazgısıyla ilgilendiler. 

Sadece iki örnekle yetinmek istiyorum. Le Monde, «Des intellectuels turcs en accusation» başlıklı ve Claire Tréan tarafından yazılan haber-yorumda övücü bir dil kullandı. Sadece bir parağrafını aktarıyorum ve Fransızca bilmeyenlerin bu övücü dili öğrenmeleri için de Türkçe'- ye çevirmiyorum: «Les prévenus, accusés d'avoir enfreint la Joi sur l'état siège limitant la publication des dextes à caractère politique, encourent des peines de trois mais à un an de prison. Parmi eux, la fine fleur de I'intelligentsia turque, de l’ancien professeur Yalcin Kucuk a L'humoriste Aziz Nesin, en passant par des universitaires, des avocats, de ecrivain, et des journalistes du quotidien Cumhuriyet. 
Leur délit? Avoir participé à la rédaction et a la diffusi- on d'un texte signé par mille deux cent soixante intellectuels (dont le célèbre ecrivain Yachar Kemal) et adressé le 15 mal sous forme de pétition au president de la Republique, le général Evren» (*). Türkiye'de aydının bu çıkışı üzerine dünyanın çeşitli yerlerinden ünlü aydınlar dayanışmalarını bildirmeye başlıyorlar. Bunların temsilcileri olarak Arthur Miller ile Harold Pinter de Türkiye'ye geldiler. 


EVREN: «NE YAPAYIM BEN ÖYLE AYDINI» 


İzmir/Manisa — Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Manisada yaptığı konuşmada, «kefil oldu- 


| Cumhuriyet Gazetesi, 29 Mayıs 1984 


G) Le Monde, 17 Ağustos 1984, s. 5 
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ğum anayasanın orasından burasından delik açtırtimam» dedi. Evren, «kendilerini aydın zanne- den bazı kişiler olduğuna» işaret ederek şunları söyledi: «Biz çok aydınlar gördük. Vatan hainliği yaptılar. Bazı şairler vardı, yurt dışına kaçtılar. O aydın değil miydi? Ne yapayım ben öyle aydını? Bu millete hükmetmek için aydın olmak gerekmez ki. Son padişah Vahdettin de aydındı, ama memleketi düşmanlara teslim etti». 

Dün sabah önce İzmir'de Vali Vecdi Gönül ile Anakent Belediye Başkanı Burhan Özfatura'- yı makamlarında ziyaret eden Cumhurbaşkanı, sonra helikopterle Manisa'ya geçti. Cumhuriyet Alanı'nda «anarşiye vermedi aman, Kenan Paşa çok yaman» gibi pankartlarla kalabalık bir yurttaş topluluğunca karşılanan Evren, burada oir konuşma yaptı. 

Evren Manisa konuşmasında şunları söyledi: «Çok sıkıntılı günler geçirdik. Bu sıkıntılı günleri geride bıraktık. Çizdiğimiz takvime uygun olarak da her şeyi teker teker zamanında gerçekleştirdik. Bu sıkıntılı günleri atlatmamız sizin sayenizde olmuştur. Çünkü anarşiyle mücadelemizde bize daima yardımcı oldunuz. Çıkardıiğımız kanunlara destek sağladınız. Yaptığımız icraatları gönülden desteklediniz. İçte ve dışta yapılan menfi propagandalara kapılmadınız. Uydurulan yalan kampanyalarına da kapılmadınız. En sonunda da hazırladığımız anayasayı büyük bir çoğunlukla kabul ettiniz ve nihayet milli iradenizi kullanarak Büyük Millet Meclisi'ne girecek milletvekilini de seçtiniz». 

«12 Eylül'den evvel oynanan oyunlar değişik şekilde tekrar oynanmaktadır. Bunlar içte ve dışta oynanmaktadır. İki türlü düşman vardır. Biri dış düşman, diğeri de maalesef iç düşman. En 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bir Çerkes Ethem çıktı içimizden ve bize karşı savaştı. Nihayet Yunanlılar tarafına geçmek suretiyle maksadını ortaya koydu. Onlarla uğraşmak, düşmanla uğraşmaktan çok daha zordur. 
Dışarda ve içerde bizim düşmanlarımızla işbirliği yapan iç duşmanlarımız da vardır. Ermenilerle işbirliği yaparak, Avrupa'da yapılan yürüyüşle- | re katılan ve maalesef kendine Türk diyenler de vardır. Bundan üzüntü duyuyoruz ve yüzümüz kızarıyor, onlarla kolkola yürüyüş yaptıkları halde onların yüzü kızarmıyor». 

«Zaman zaman yurt içinden ve yurt dışından bazı çatlak sesler gelmektedir. Duyuyoruz. Işitiyoruz. Bazı müracaatlar oluyor. Devlet, kooperatif, vakıf, meslek odaları ve sendikaların yine 12 
Eylül'den önce olduğu gibi politikaya sokulması- . 
nı istiyorlar. Bir dernek niçin kurulur, bir Rooperatif niçin kurulur? Bunların kendilerine göre maksatları vardır, o maksat için kurulur». 

«Bğer bu kurulan kuruluşlar politikayla, siyasetle uğraşacak olurlarsa, kuruluş maksatlarının dışına çıkarlar. Siyaset yapmak istiyorlarsa, siyasi partilere geçerler. Tabii bunu yine eski hale getirip, bu suretle her türlü melâneti dernekler- de, meslek odalarında, sendikalarda oynamak isilyorlar. Maksatları budur, bunu bilesiniz». 

«İnsan hakları mevzuunun yurt dışında tartışılması bizim onurumuzu kırıyormuş. Bunu tartiışanların kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Türkiye'de insan haklarının rencide edildiği yok. Ve bir de memlekette sıkıyönetim idaresinin olduğunu unutuyorlar». 

«İşkence insanlara karşı suçmuş, bundan endişe ediyorlarmış. İşkencenin suç olmadığını biz iddia etmiyoruz ki. Işkence elbetteki suçtur, yapanı da yakalıyor ve adaletin pençesine veriyoruz. Bunlar Türkiye'de işkence vardır diye yurt 


105 


dai link A NEM NN e a kk a e nk kn e a ki ön Gl > ak, dışında yaygara yaparak Türkiye'yi küçük düşürmek istiyorlar. Bunların maksatlarını çok iyi biliyoruz. Çünkü elimizde çok deliller var». 


«Bir de şöyle diyorlar: Yaşadığımız o korkunç terör eylemlerinden demokratik sistem sorumlu değilmiş. Yani 12 Eylül'den önceki terör hareketleri demokratik sistemden dolayı olmamış. Biz de demokratik sistemden dolayı oldu demedik ki. 
Ama o demokratik sistemin, o zamanki anayasanın verdiği hürriyetten dolayı, bunun açık kaplılarından istifade etmek suretiyle gençleri silâhlandırıp sokaklara saldılar. Biz demokratik sistemden dolayı deseydik, tekrar demokratik sisteme dönmezdik. Terörle mücadelede devlet hukuk ilkelerine bağlı kalmalıymış. Sanki biz hukuk ilkelerinden ayrılmışız». 

Evren, hukuk ilkelerini 12 Eylül'den sonraki dönemde dahi bozmamaya gayret ettiklerini, hiç | bir mahkemeye dokunmadıklarını, yeniden mahkemeler kurmadıklarını söyleyerek, «eğer hukuk ilkelerine bağlı olmasaydık özel mahkemeler kurar bazı ülkelerde olduğu gibi arzu edilmeyen kararlar alabilirdik» dedi. Evren şöyle devam etti: «Diyorlar ki, ölüm cezaları kaldırılmalıymış ve verilmiş ölüm cezaları da infaz edilmemeliymiş. İşte şimdi asıl maksatlarını ortaya döküyorlar. Ölüm iyi bir şey değildir, kimse arzu etmez. 
Onun içindir ki kanunlarımız ölüm cezalarının mahkemeden sonra da TBMM'den geçmesini ve TBMM'den geçen bu ölüm kararının da Cumhurbaşkanı tarafından onanmasını emreimiştir. O halde kolay kolay ölüm cezası verilmez bir kişiye. Fakat kanunlarımıza konmuştur. Bu yalnız bizde değil, dünyanın en demokratik ülkesi olan Amerika'da da var. Elektrik sandalyasına oturtuyorlar. O halde yeni bir şey değil, biz koymadık ölüm cezalarını». 
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«Tabii onların istediği, ölüm cezası kalksın, 

` rahatlıkla eylemlerini sürdürebilsinler. Yine esas maksatlarının birisi kapsamlı bir af çıkarılsınmış. 
Kapsamlı aftan maksat terör eylemlerine karışanlardır. Yoksa öteki mahkümlar değil. Bunların istedikleri o aftır. Biliyoruz onların ne istediğini, bu yüzden dolayı anayasaya madde koyduk. Af insani bir şeydir. Allah da birçok suçları affederim diyor. Yeter ki benden af dileyin, özür dileyin ama bir daha yapmayın diyor. Hangisinin ıslah olduğunu, doğru yola geldiğini nereden bilelim. Bundan önce de af oldu, hırsızları, ırz düşmanlarını salıverdiler, ama daha bir hafta, 10 
gün geçmeden yine aynı suçları işleyip hapishaneye geri döndüler. Birçok kimsenin evi soyuldu. 
Bir çoğunun ırzına geçildi. Dağa kaldırıldı ve O zarar gören vatandaşa soruyor musunuz sen bunu affediyor musun diye? Nasıl affederiz biz bunları». 

«Yine kulağımıza geliyor. Gecikmiş adaletten şikâyetçilermiş, adalet mekanizmasını da biz yeni Rurmadık ki. 12 Eylül'den önceki adalet mekanizması neyse, odur ve hatta bunun çabuk işlemesi için de kanunlarda bazı değişiklikler yapttk». 

«Kişi hakları yine ele alınmalıymış. Bizim 
1961 Anayasamız kişi haklarına daha fazla önem 
veren bir anayasaydı. 1982 Anayasası ise devleti güçlü kılan bir anayasadır. Şimdi onlar tekrar 
1961 Anayasası'nı istiyorlar. 1961 Anayasası'ndan 
çektiğimiz sıkıntıları biliyoruz. Her türlü düşünce üretimi korunmalıymış. Yani her çeşit faşist, Marksist, Leninist Maoist yayınlar yayınlansın, dükkânlarda satılsın, gazetelerde yayınlansın; istedikleri bu. Yağma yok vatandaşlarım». 

«Yine istenen şeylerden birisi basın özgürlüğü her türlü fikre açık olmalıymış. Bizim basın 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özgürlüğüne dokunduğumuz yok ki, basın özgür- | lüğüne bir şey yapmadık. Ülkede şimdi sıkıyönetim var. Sıkıyönetim kalktıktan sonra basın özgürlüğü bundan daha iyi olacak». 

«TRT'nin özerkliği de sağlanmalıymış, TRT'nin | özerkliğinden 12 Eylül'den önce nasıl kullanıldı- | ğını biz çok iyi biliyoruz. TRT'de nasıl komünizm propagandası yapıldığını biliyoruz. Eline geçenlerin fikriyatı ne yöndeyse, onu da biliyoruz». 

«Bir istek de, üniversiteler, devlet kontrolü ve denetiminden uzak, idari özerkliğe de sahip olmalıymış, üniversitelerde ilim değil, anarşinin nasıl kök salacağı öğretildi. Şimdi bütün maksatları YÖK Kanunu'nu değiştirmektir. Anarşi, biliyorsunuz 1960'lı yılların sonlarında üniversitelerde başladı. Üniversitelerde kök saldı. İşte, kendi kendini idare eden üniversitelerin hali o haldeydi. Tekrar üniversiteleri o hale getirmek mi lâzım? Kısaca, bütün maksatları bu anayasayı değiştirip, 1961 Anayasası gibi bir anayasa getirmektir». 

«Kefil olduğum anayasanın değiştirilmesine sonuna kadar karşı çıkarım. Bu anayasa sizlerin oylarına sunulmuştur. Yüzde 92,5 oyla kabul edilen anayasayı kolay kolay değiştirtmem. Eğer böyle bir şey yapılacak olursa, bana yetki verilmiştir, tekrar sizlerin oyunuza sunarım. Oyunuza sunduğum zaman sizler tasvip ederseniz o zaman birşey diyemem. Fakat anayasanın orasından bu- 
| rasından delik açtırmam». 

«Kendilerine aydın damgası vuran çevreler, onların dedikleri doğruymuş, sizlerin, bizlerin düşüncesi onlar için mühim değildir. Biz çok aydınlar görmüşüzdür, vatan hainliği yapmışlardır. 
Bazı şairlerimiz vardı, yurt dışına kaçtılar. Ve başka bir memlekete sığınıp, orada öldüler. O 

l aydın değil miydi, ne yapayım böyle aydını? Aydın damgası kimsenin inhisarında değildir. Bu millete hükmetmek için aydın olmak gerekmez. 
Son Padişah Vahdettin de aydındı. Cahil miydi? 
Ama memleketi düşmanlara teslim etti. Ne yapayım öyle aydını. Ama onların aydın demediği 


. bir Demirci Efe çıktı, senelerce düşmanla savaş- 


tı. Aydın değildi ama vatanperverdi o. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığında İstanbul'da bazı aydınlar bu savaş deliliktir, ya Amerikan mandası, ya İngiliz mandası diye tutturan aydınlar vardı. Ben böyle aydınları ne yapayım...» 

«Atatürk'ün dediği gibi, biz imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz. Eğer böyle sınıflara ayrılacak olursak, işte o zaman halimiz dumandır». 

«Bir memlekette ne kadar çok aydın kafalı olursa, elbette ki o millet, o memleket, o kadar çabuk kalkınır. Fakat aydın olmak kâfi gelmez. 
Azıcık da şu memleketin halini gezerek, görerek tanımak lâzım». 

Cumhurbaşkanı, Manisadaki konuşmasının ardından helikopterle Gördes'e geçti. Gördes'te de halka seslenen Evren, «bana cunta diyorlar, halbuki parlamenter sisteme geçildi. Bunlarda utanma, arlanma yok» dedi. Evren, Türkiye'yi Avrupadan kopararak yalnız bir ülke durumuna getirmek isteyenler bulunduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: sMilli Güvenlik Konseyi şimdi Cumhurbaşkanlığı Konseyi oldu ya, aleyhinde yalan, maksatlı haberler çıkarıyorlar. Ellerine ne geçerlerse kullanıyorlar. Konsey arkadaşlarımla uğraşıyorlar. Onlar hakkında maksatlı haberler yayıyorlar. Bunlarla ellerine ne geçecek? Türkiye'yi 


parçalasınlar da nasıl parçalarsa parçalasınlar. 


Onu istiyorlar. Amaçları bu». 
Gördesten Kırkağaç'a geçen Evren, burada yvurttaşlarca «en büyük Evren, başka büyük yok» 


sloganlarıyla karşılandı. Evren, Kırkağaç'ta da 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yurttaşlara hitaben konuştu. Burada 27 Mayıs Bayramını «kimse gücenip kırılmasın diye» kaldırdıklarını belirten Evren, yurttaşlardan kızlarını okula yollamalarını istedi. 


Arthur ile Horold'da ev sahipliği yaptık; Türkiye'de yoğun, ancak heyecanlı günler yaşadılar. Ankara'dan ayrılışlarında, şimdi Moskova'da bankacılık yapan Ömer Kükner'in kullandığı otomobille havaalanına götürürken, Arthur, «Harold'la ben biz ikimiz, iki FBI ajanı gibi hareket ettik» diyordu. Arthur Miller, daha sakin ve görüştüğü kimseler arasında eylülizmi savunanlara, Amerikan Büyükelçisi Robert Strausz-Hupe'ye, Nazlı Ilıcak ve diğerlerine daha yumuşak davranıyordu. Pinter ise ateş püskürüyordu; Amerikan Büyükelçiliği'ndeki yemekte Nazlı licak'a çok ağır sözler söyleyerek bir bilinçli skandal çıkardı. İ 


Grup grup yemekler ya da randevular düzenleyerek bu iki seçkin aydına sözü olabileceklerin hepsini görüştürmeye çalıştık; çoğunda ben oldum. Bu yaptığımız Türk aydınının genel çizgisinin tam tersidir; basın - üniversite çizgisinde benim «ilerici mafya» dediğim bir raket vardır. 
Gelenleri kimseyle görüştürmezler ve gelenlerin ellerinde isim varsa ve kendi mafyaları dışındaysa, kötüleyerek görüşmelerini engellemeye çalışırlar. Bu, daha çok, ilerici görünümlerine karşın görüştükleri yabancılara Türkiye rejimini övmelerinden kaynaklanıyor (*). TIP-TKP sempatizanı aydınlar ise gelen heyetleri tümüyle kapatırlar ve kendilerine karşı aydınlar hakkında açıkça yalan söylerler. 
Bunları «biz» yine de öğreniriz; ulaşırlar. Bunları artık yabancılar da öğrendiler; gülerek anlatıyorlar ve artık gö- 


(*) Yabancılara rejimi övmelerinin, istihbarat örgütlerince saptanacağını, uygun yerlere götürüleceğini hesap ediyor'- lar. Ancak «yabancılar» bizlere ulaşınca ve konuşmanın belli bir aşamasından sonra bu korkak yabancıları «bize» söylüyorlar. 
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rüşmek istediklerini Türkiye'ye gelmeden önce haberdar ediyorlar. 

Mülkiyeliler Birliği'ndeki öğle yemeğine, öyle hatırlıyorum, Muzaffer Erdost'u, Halit Çelenk'i, Hasan Esat Işık'ın oğlunu, galiba Erbil Tuşalp'ı çağırdık; İlhan Erdost'- un ölümünü ve daha çok Diyarbakır Cezaevi'ni konuştuk. 
Muzaffer Erdost'un kardeşinin öldürülmesini anlatışı, buna Halit Bey'in katkıları, Diyarbakır Hapishanesi'nde Türkçe bilmeyen anaların çocuklarını hazin seyredişi, bizim eklediklerimiz, bu iki ünlü oyun yazarı için tam bir tiyatro oldu. Harold'un gözleri doluydu ve «ağlıyor» demek daha uygun oluyordu. Miller'e döndü, «Arthur» dedi, «ne idi adı: o politikacının, bundan sonra neden bir politikacıya gidelim?» diye ekledi. Arthur da etkilenmişti; «gitmemize . : gerek yok» diye cevap verdi. İ 

Yemekten sonra Demirel'le randevuları vardı; gelirken görüşmeyi düşünmüyorlardı ve biz ısrar ettik. Simdi gitmek istemiyorlardı. Müdahale etmek zorunda kaldım: «Bize çok nazik davrandınız. Demirel ve Erbakan'la görüşmenizi biz istedik. Bunu bilmezler ve pek de inanmazlar. Simdi gitmezseniz bizim sizi göndermediğimizi düşünürler. 
Lütfedin, bizi kırmayın ve zor durumda bırakmayın». Bunları söyledim ve «peki» dediler. 

Havaalanına giderken «iyi ki ısrar ettin» dediler. Bana, Ecevit - Demirel karşılaştırması yaptılar. Arthur Ecevitten hiç etkilenmemişti; Ecevit'in çok uzun başlangıç konuşmasından sıkıimıştı. «Passive philosopher» nitelemesini yaptı; Ecevit'i aktivitesi olmayan bir filozofa benzetyordu. Ben itiraz ettim; «headmaster» dedim. «Ilkokul başöğretmeni» diye düzelttim, katıldı. Demirel'in iki aydını karşılamadan önce ciddi hazırlık yaptığını ve anayasaların ve bazı yasaların İngilizcesini verdiğini söylediler. 

Harold Pinter'in geçen yıl Londra'da sahnelenen «Mountain Language» adlı kısa oyunun en büyük esin kaynağının, Mülkiyeliler Birliği'ndeki yemek olduğuna inanıyorum. Harol, Türkiye ziyaretinden etkilenerek «Dağ Di-. 
li» oyununu yazdı; Arthur da izlenimlerini Nation'a aktardı. 
Sadece başlangıç paragrafını aktarıyorum: «In March, Harold Pinter and ! went to Turkey for a week on behalf of the İnternational PEN Club. We made the visit not primarily to conduct an investigation of human rights - an impossibility in so short a stay - but to demonstrate to the coutry's writers and artists and to its political prisoners that the outside world cares about what ıs happining to them. İt was to be an act of morai solidarity by the members of İnternational PEN, and we hoped it might also have an effect on the country’s military goverment» (*9). Bu yazıda Arthur Miller, hem izlenimlerini aktarıyor ve hem de dayanışmasını dile getiriyor. 

Bütün bu aktarmalar, Aydın Yazısı'nın, hazırlayanların beklentilerinin de ötesinde önemli olduğunu gösteriyor. 
Türk aydınının sorumlulukla hareket ettiği ve sorumluluğundan kaçamadığı anlaşılıyor. 

sorumluluğundan kaçamamak; insanı insan yapan budur. 

sorumluluğundan kaçmak; insanın kendisine ihaneti oluyor. 

Aydın Yazısı ile Türkiye aydını ihanetinden kurtuldu. 

Aydın Yazısı ile kendisi çok korkan Türkiye aydını, kütlelerin korkusunu parçalamada önemli bir katkıda bulundu. 

Söz'ünü söyledi ve önemli bir bölümü dönüş yollarını aradı. 


Bilgisiz Bilginler Arasındayım 


Bir parantez açıyorum ve bir tekrarı kaydediyorum : Sezgi, bilgi öncesidir. Ben, Türk aydınının korktuğunu, O sıralar bilmiyordum. Daha doğrusu bildiğimi bilmiyordum. 
Şimdi kesin biliyorum ve bu notları bu bilgiyle yazıyorum. 
Ancak yazarken notlarıma bakıyorum; sezdiğim ortaya çıkıyor. Benim bütün davranışlarıma, bu sezginin egemen 


(*) Arthur Miller. Dinner With the Ambassador, The 
Nation, 18 Mays 1985, S$. 1 
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olduğunu ve böyle bir sezginin beni yönlendirdiğini şimdi çok daha iyi anlıyorum. 

Parantez içine bir parantez daha yazmak istiyorum: Yazdıklarımda kişiler unutulabilir. Kişiler unutulmalıdır. 
Ben bir eylemin temel çizgilerini yazmak istiyorum ve bunu yazarken yeni eylemlere yardımcı olmaya çalışıyorum. 

Korkuya veya dönüş yollarına bakılacak olursa, her eylem de korku ve dönüş yolu arayışları var, ancak bir eylemi gerçekleştirmemek mümkün olmuyor. İş, eylemin kaçınılmazlığına bakabilmekte yatıyor. Aydın Yazısı, kendine ihanetten kaçan Türk aydınının kaçınılmaz bir eylemi oldu. 

e # K 

12 Mayıs 1984 tarihli notlarımı ve sadece bir bölümünü aktarmak istiyorum. Notları hep sabah alıyorum ve 
çok ender olarak daha sonra eklemeler yapıyorum. 12 
Mayıs 1984 tarihli notlarım önce sabah tarihlidir ve daha' sonra eklemeleri var. 

O tarihte Aydın Yazısı'na ben ve yalnızca ben «Mektup» adını veriyorum. Çok tartışıldı; «bildiri» ve «dilekçe» arasında günlerce tartışmalar yaptık. «Bildiri» veya «dekilarasyon» sıkıyönetim altında zordu; bunu biliyorum. Ancak «dilekçe» sözcüğü bana hep uzak ve yabancı kaldı. 
Kendime ve aydın onuruma, bir askeri darbenin liderine dilekçe vermeyi yediremedim. 

Fakat sonuna kadar diretmedim; benim için önemli olan ortak iş yapmak'tı. En tereddütlü zamanlarda dahi hiç kimse olmasa da bu belgeyi vereceğimi söylüyordum. 
Yalnız iki «katkım» ya da uygun ise «senaryom» . oldu. 
Bunlardan birisi, hiç bir yerde «dilekçe» sözünü kullanmadım. Sıkıyönetim sorgularında ve mahkemelerde, «bildiri» sözcüğünü savundum. Bu konuyla ilgili yazdıklarım, «magna carta», «papirus», «tebliğ», «paper sözcüklerinin hep «bildiri» anlamına geldiğini göstermeye yöneliktir; bu alanda bir edebiyat oluşturmaya çalıştım. 

Bu kadar değil; yazar arkadaşlarımın ve bu arada bir bölümü beni üniversitede okutmuş değerli profesörlerin, hocalarımın, iş ortaklarımın, bilgisizliğinden yararlandım. 
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Proresörler ve yazarlar dünyasal işlerinde çok bilgisizdirler; Devlet Başkanı Evren'den randevu diye tutturdular. 
Ben hem Evren'e dilekçe vermekten rahatsızdım ve hem de bunun bütün eylemi suya düşüreceğini biliyordum. Çünkü bir devlet başkanı, kapı komşusu değildir; randevu istendiğinde vermek veya vermemek iradesi devlet başkanlarına aittir. Fakat «vermiyorum» demezler; zamanı kullanırlar. Randevu isteyenler günlerce ve aylarca bekliyorlar. 
Bizim projenin ise beklemeye tahammülü yoktur; ordu-. 
lar hemen geriye çekilebilirler. 

Milli Eğitim eski Bakanları'ndan çok sevgili ve çok yür-. 
rekli Profesör Fehmi Yavuz ile bu proje nedeniyle tanıştığım ve dostluğundan onur duyduğum Profesör Hüsnü Göksel, Devlet Başkanı'ndan randevu sağlamak görevlerine atandılar; iki koldan çalışma kararı alındı. Her ikisi de iyi niyetle çalışıyorlardı; ben, randevu talebinin bile kayda geçirilmemesi için, randevu talebinin bile kabul edildiğinin bize bildirilmemesi için, dua ediyordum. Çünkü bir: bekleme zamanı başlayacaktı ve bilgili yazarlar ve profesörler, her gün bir yeni bilgiyle randevunun verilmekte olduğu sevinciyle beklemeyi sağlayacaklardı. 

Evren'in çevresi de bizim çevremiz kadar bilgisizdi; bunu yapmadı. Randevu talebini not edip «icabına bakariz» bile demedi. Bunu değerlendireceğimiz toplantıya gidiyorduk; hazırlığımı yaptım. O sırada oturduğum kız kardeşimin Adalet Sitesi'ndeki evinden, Çankaya Köşkü'nün önünü izleyerek yine Çankaya'da Hüsnü Bey'in evine gel-. 
dim. Hüsnü Bey'in güzel evi, sanki bizim «örgüt evi» olmuştu. Örgüt evi'nde randevu talebimizi konuştuk; profesörlerimiz tam bir başarısızlık ve umutsuzluk içindeydi. 
Doğrusu başarısızlığın tam görünmesine ve umutsuzluğun yaygın olmasına dua ettim; öyle de oldu. Böylece «bütün eylem» suya düşüyordu. Tam bu sırada söz aldım; . «dilekçe» vermek için randevu almaya gerek olmadığını, Devlet Başkanlığı Kapısı'na her zaman dilekçe verilebileceğini, bunun deftere kaydedileceğini söyledim. Bunu bildiğimi ve bilmekle kalmadığımı, buraya gelirken, dilekçenin hangi kapıya verileceğini de araştırdığımı ve Çankaya Köşkü'nün iki numaralı kapısına verilmekte olduğunu ve burada dilekçeler için bir düzen bulunduğunu ekledim. Bununla da yetinmediğimi, bir «prova» yaptığımı, İki Numaralı Kapı'dan içeri girerek ilgili subaya, «aydınlar dilekçesi» vereceğimi söylediğimi, subayın heyecanla benim dilekçe'yi getirdiğimi sanarak, ben de bu izlenimi vermeye çalıştım, Köşk'e telefonla «getirdiler» haberini verdiğini, ben de henüz getirmediğimi ve yakında getireceğimi söylediğimi ilâve ettim. Yazarlarımız ve profesörlerimiz çok sevindiler. 

Dilekçe'nin verilişi tam söylediğim türden oldu. Bir eksiği vardı. Ancak beni tanıyanlar bilirler; ben her işin yedeğini de hazırlayarak çalışırım. Yabancı basın için Aydın Yazısı, çeşitli dillere çevirtildi. Bir arkadaşımız, Erbil Tuşalp bunları bir gün önceden yabancı basına ulaştıracaktı; gönüllü oldu ve çevirilerin hepsini istedi. Benim deneyimlerim, bunu üstlenenin her kim olursa olsun, Erbil ya da bir başkası, böyle durumlarda yapılan çevirileri çok beğenerek ve dil öğreniminde kullanmak üzere, yabancı basına vermek yerine turşusunu yapmayı tercih ettiğini gösteriyor. Nitekim 15 Mayıs Sabahı'nda Çankaya Köşkü önündeki yabancı basın mensuplarının hiç birisi İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak hazırlanan Aydın Yazısı'- na sahip değillerdi. Ancak deneyimlerime uygun olarak hazırlanan çeviri kopyelerinin hepsini Erbil'e vermemiştim; yakın olan evden alarak dağıtımı sağladım. 
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«Mektubu sonuçlandırmak için yoruluyorum. İki engel 


var. 
1 — Üniversite mensupları ve yazarlar iş ve usül bilmiyorlar. 
2 —- İşe girenlerin bir bölümü toplantıların dışında işi 


hemen unutuyorlar. Unutmak istiyorlar: Korkudan kurtulmanın yolu unutmaktır. Artık kararların çoğunu tek başıma alıyorum». 
ir Sk 
Bunlar, 12 Mayıs 1984 sabahı almış olduğum notlar- 


115 


dır. Beni bile şaşırtıyor. Ancak gelişen olayların mantığı- na çok uyuyor. 

12 Mayıs tarihi üzerinde ve notlarımla birlikte durmak 
istiyorum. Fakat önce parantezler açma gereğini duyuyorum. Yöntem, bilimin önemli bir bölümüdür; burada aklın ve eylemin yöntemi üzerinde duruydrum. Bu nedenle parantezlere ihtiyacım var. 

Bildiğimi bilmiyordum. 

Akıl, kendisine ve bilgisine karşı tarafsız olamıyor. 

Zaman, aklı bozuyor. 

Akıl, kendisine karşı tarafsız olamadığı için, insanoğlu, rahatsızlıklarını hep başka göstergelerle anlatma eğilimini gösteriyor. İnsan, böylece, rahatsızlıklarına karşı, burjuva anlamda, ideolojik davranıyor. 

Psikoanaliz, insanın derininde, gösterge rahatsızlıklara uyumlu bozukluklar bulma yöntemi olarak ortaya çıkıyor. 

Akıl, ancak ve kalabildiği ölçüde, yozlaşmış insanda ve bir ölçüde, kendisine tarafsız olabiliyor. 

Benim aklımda tarafsız çalışmıyordu; ortak iş yapıyordum ve ortak iş yaptıklarımı seviyordum. Toz kondurmuyordum. 

Fakat not almak veya daktilonun Dorma geçmek benim için bir başka dünya oluyor; belki güncel sevgilerimi unutuyor ve daha kalıcı sevgiler peşinde koşuyorum. 

Unutmak korkmak'’tır. 

Bunu en çok Aydın Yazısı sırasında öğreniyordum. 

Korkmak, unutmak'tır. 

Haz'za alışmak da insanın içinde korku üretiyor ve çoğaltıyor. İlkel insanın korkmaması, önemli ölçüde de, hazzı bilmemesinden doğuyor. Bu nedenle uygarlığın gelişmesi insanın içinde korku hücrelerini de çoğaltıyor. Uygar insan, ilkel insana göre çok daha fazla korkuyor. 

Aydın, gelişmiş insan türüdür. Önemli bir bölümü hedonist'tir; artık korkuyu bilmesine şaşırmıyorum. 

Fakat bunu en çok 1984 Nisan sonu veya Mayıs başında anlamış olduğumu düşünüyorum. Şu nedenle; 1984 
Mart başında belge hazırlanıp notere teslim edildikten ve 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Mart sonu veya Nisan başında Kapı'ya bırakılması kararı alındıktan sonra ben Ankara'dan ayrıldım ve kimsesizlik'e çalışmaya gittim. «Yalnızlık» demiyorum; insan, hiç bir zaman yalnız olamaz. Kimsesizlik'te, Akdeniz'de bir yerde, bir arkadaşımın yazlığında, kışın veya baharın kimsesizlik'inde kitap yazıyordum. Belge'nin teslimi beni ilgilendirmiyordu. İşimi bitirdiğimi düşünüyordum. 

Bir kararımız oldu; yazıyı Anadolu aydınına ulaştırmayı istedik. Bir karar alınırken heyecanlıları çok oluyor; herkes bildiğini ve bildiğinden daha fazlasıyla ortaya ko- 
-yuyor. Böyle bir karar aldığımızda da bu işe katkıda bulunanların Anadolu'da pek çok aydın arkadaşı olduğu ortaya çıktı; Belge'yi bütün Anadolu'ya yayma kararı aldık. 
Pek çok arkadaşımız bu işi üstlendi. Herkesin hazine Anadolu'da derin kökü vardı. 

Korku'nun azalması veya artması toplumsaldır. 

Bilimde veya politikada önemli olan varlık değil, artma veya azalmadır. 

1984 yılı başlarına gelindiğinde eylülist darbenin Türkiye insanını bir büyük korkunun içine itmiş olduğunu anlamak zorunda kaldık; «gizli örgüt» korkusu, artık Türkiye insanı ve bunun gelişmiş türü olan aydını için büyük bir karabasan olmuştu; bunu 1984 yılının başlarında anladım. İnsanlar birbiriyle en insanca ilişkinin bile ilerde kendisine «gizli örgüt» suçlamasıyla fatura edilmesin- den titrer oldular. 

Aydın Yazısı'nın sorguları bunu gösteriyor, 

Daha önce görmüş olduğum anlaşılıyor. Savcılık sorgularında ve sıkıyönetim mahkemesinde kimse kimseye imza için bu belgeyi verdiğini kabul etmedi. Ben de böyle davrandım. Sadece savunmamda, bu işe Anadolu aydınını katamamış olmaktan üzüntülerimi ifade etmekle yetindim. 

Bu ayıbımızı burada düzeltmek istiyorum. Anadolu aydınına ulaşmak kararı aldık. Fakat Mayıs başında Ankara'ya döndüğümde hem Aydın Yazısı'nın verilmesinin bilinmez bir tarihe ertelendiğini ve hem de Anadolu Aydını ile bağlantı kurmayı üstlenenlerin sözlerini tümüyle 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unuttuklarını öğrendim. Bundan sonra Aydın Yazısı ile ilgili olarak tüm kararları önce aldım ve daha sonra bulabildiğim kimselerin onayını sağladım. 

Herkes gizli örgüt suçlamasından korkuyordu (*). Bunun için kimse Anadolu Aydını ile bağlantı kurmak istemiyordu. Bunu yaptık; Aziz Bey'in bağlantı kurduğu Antalya'daki aydınlar hariç hiç bir yerden bir katkı alamadık. 
Metropol aydını, Anadolu aydınına uzanmaktan korkuyordu. Anadolu aydını cevap vermekten korktu. Bu korkunun belgesini metin-içi ek olarak veriyorum. 


(*) Aynı «gizli örgüt» korkusu mahkemede sanık aydınları savunacak avukatlara vekâletname verme sırasında da çıktı. 
Pek çok avukat savunmayı üzerine almak istedi. Sanıkların bir bölümü yalnızca ünlü avukatlara, bir bölümü sadece politik olmayanlara vekâlet vermek istiyordu, hiç kimse avukatların çoğuna veya tümüne vekâlet verme cesaretini gösteremedi. Bu konuyla ilgili toplantıda son derece sinirlendim ve «peki, hepsine ben veriyorum» dedim. Aydın arkadaşlarım bu işin riskini bana vermeye razı görünüyorlardı; ancak tüm prestijini vermenin sakıncalarını, geç de olsa, anladılar. Benden sonra bir bölümü yüz on yedi ovukata vekâlet verdiler. 

Her toplantıyı tutanağa aldığım anlaşılıyor. Konuyla ilgili olarak 10 Ağustos 1984 tarihinde, Erşen Şansal, Nevzat Helvacı ve arkadaşlarının bürosunda yapılan toplantıya N. Helvacı, E. 
Şansal, G. Tanyolaç, Baro temsilcisi Tanju Korkmaz. M. Tuncay, V. Devecioğlu, G. Aydın, Y. Kepenek, E. Tuşalp, Y. Küçük katılıyor. Tutanak şunları içeriyor. 

«l — Y. Küçük özet bilgi verdi. 2 — E. Şansal hazırlıkları özetledi. 3 — V. Devecioğlu, bildiri konusunda çalışmasını özetledi. 4 — H. Gerger, tçeriğe girilecek mi, girilebilir mi? 5 — N. Helvacı, içeriğe girmeyi amaçlamak gerekir. 6 — Y. Küçük bütün vukatlara vekâlet verecek». 

Bazı sanıklar ve hukukçular açısından en önemli sorun, verilen bir «dilekçe» olduğunu ileri sürerek, yalnızca biçimsel savunma yapmak ve yazı'yı savunmamak olarak görünüyordu. 
Bu bakış, aydınlar ve hukukçular arasında tam bir ayrılığa yol açtı. 
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Anadolu'dan Gelmeyen İmzalar 


Değerli Arkadaşım, 


Size «Türkiye'de Demokratik Düzene İlişkin Gözlem ve İstemler» adıyla hazırladığımız belgenin bir nüshasını gönderiyorum. Bu dokümanı bugüne kadar binden çok aydın imzalamış bulunuyor. İmzalayanlardan bir bölümünü içeren bir listeyi de ekliyorum. 

Bu belgemizi imzalayadcağınızı düşündük. 
Bulunduğunuz kentte yalnız size yolluyorum. İmzalamak isteyen başka arkadaşlarımız da olabilecektir. Bunu da sevinçle karşılarız. Ancak size gönderdiğimiz belgenin imzaların gerektirdiğinin dışında çoğaltılmamasını ve nüsha alıkonmamasını önemle rica ediyorum. 

Gönderdiğim nüshayı en geç 11 Mayıs 1984 
tarihinde elimize geçecek bir biçimde iade edebilir misiniz? Lutfen, gönderilen nüshayı aşağıda yazdığımız adrese iade ediniz. 

Zahmetleriniz için teşekkür ederiz. 


Yalçın Küçük 
Av. Mehmet Ozşüca 
G.M.K. Bulvarı Onur Işhanı 
Kat: 3, No: 62 Kızılay/Ankara 


1 — Hacı Ali Işık, Adana 

2 — Lütfi Çimen, Konya 

3 — Ekin Dikmen, Mersin 

4 — Süleyman Galioğlu, Hatay 
5 — Hacı Kantarcı, Kayseri 

6 — Ferit Atalay, Bolu 
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Vuruş Gününün Kararı 


Kimden öğrendim, bilmiyorum; bildiğim, yapmak- ta olduğumuz işin önemi idi. Her önemli adımı tutanağa geçirdiğimi görüyorum. Ayrıca özel notlarım var. 

Bu tutanaklar şunu gösteriyor: Çok az kimse karar veriyor. 

Mayıs başlarında Ankaraya döndüğümde kimse yapılacak işi hatırlamak istemiyordu. Bir tarih saptadım ve sadece Hüsnü Göksel, Halük Gerger ve Yakup Kepenek'in onayını alabildim. 
Aziz Nesin, «yapacaktım, yaptırmadılar» senaryosuna uygun olarak Çatalca'ya kapanmıştı; gidip bulmam gerekiyordu. Daha önceden saptadığım iki tarihi Aziz Bey'e de sundum; kabul etti. 

Yazı'yı Çankaya'ya taşıyacaklar giderek azaiyordu. Bir bölümü, böyle bir projenin gerçekleşmeyeceğini düşünerek söz vermişti; öyle anlaşılıyor. Ord. Prof. Cahit Arf'la yaptığım telefon konuşmasını hiç hatırlamak istemiyorum. Ancak hatırlıyorum; insanoğlu «ben bu işin içinde yoğum» diyemiyor ve bunun yerine yapılanın yanlışlığını anlatmaya çalışıyor. Bunları dinlemeye zamanım olmadığını, Ord. Prof. Cahit Arf'a, benim kibarlığım ölçüsünde, anlattım. 


Bu tutanağı buraya alıyorum. 
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İskanlı! Gendu Dat Nel. 
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Basın Toplantısı Üzerine 
Aydın Tartışmaları 


| 


ŞA 


Basın toplantısı benim için hiç önem taşımadı. Onemli bir iş yapılıyordu; duyulacağından kuşku duymuyordum. Ayrıca basını fazla önemsemediğim için basın toplantısı ile ilgili tartışmalara da ilgi göstermiyordum. 

Berim yokluğumda, ben kimsesizlik'te çalışırken, İstanbul'da basın toplantısının İlhan Selçuk ve Ankara'da Nurkut İnan tarafından yapılması kararlaştırılmış; İlhan'ın ve Nurkut'un görüşünün alınıp alınmadığını bilmiyorum. Aydın Yazısı verilecek ve aynı gün iki arkadaşımız, basını çağırarak açıklamalarda bulunacak; sorun bu oluyor. 

Çatalca'dan şehre, İstanbula, dönünce herkese yuruş gününü haber verdim. İlhan'ı telefonla aradım; Handan Selçuk'la konuştum Handan Hanım, böyle bir işin söz konusu olmadığını söyledi. Benim için yeterliydi; Onat Kutlar ve Vedat Türkali ye bildirerek önlem almalarını istedim. 
Vedat Bey, bana, «İlhan'la Handan ayrı konuşurlar, bir de İlhan'a sor» dedi. Beni hiç ilgilendirmediğini, benim kibarlığım ölçüsünde Vedat Bey'e bildirdim. i 

Ankara'ya döndüğümde İlhan Selçuk'un da Ankara'da olduğunu ve bir toplantı istediğini öğrendim. Bu toplantı, 12 Mayıs günü yapıldı. Tutanağa almışım; yayınlıyorum. Bu toplantı sonunda basın toplantısından vazgeçildi. 

| Bu toplantıda ve bu konuyla ilgili olarak ben 
| hiç söz almadım. Tutanaklardan Halük Gerger'- 
in basın toplantısının aleyhinde olduğu ve böyle konuştuğu anlaşılıyor. 14 Mayıs gecesi'nde, vuruş gününün akşamında, bir toplantı daha yaptık; 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Aziz Bey, bu toplantıda, nerede ise bütün projevi torpidoluyordu. O gece Aziz Bey'in niyetinin projeyi sabote etmek olduğundan, artık hiç bir kuşku duymuyorum. O gece Aziz Nesin, basın toplantısı diye tutturdu ve İlhan Selçuk için küfürün sınırında ve saatlerce konuştu. Tutanaklardan Halük Gerger'in bu kez basın toplantısı lehinde konuşmuş olduğunu anlıyorum. O gece İlhan Selçuk yoktu; Aziz Nesin konuşuyordu. 

Halük'u, aydın projesi nedeniyle tanıdım; bana en çok yardım edenlerin başında geliyordu. Ortak iş yapıyorduk ve ben Halük'u seviyordum. 
Bu nedenle kişiliğinin bu yanını, fazla içkiden veya bir başka sebepten, bir uçtan öbür uca uçuşunu ve hangi ünlü ile beraber olursa onun görüşüne katılma huyunu henüz göremiyordum. 
Daha sonra gördüm; gördüklerim tutanaklara uyuyor. 

Bir nokta daha var. Anı yazmıyorum. Herkes yaşıyor. Herkesin kalemi ve yazacak kâğıdı var. 
Bu yazdıklarıma itirazı olanlar veya itiraz edebilecekler için kâğıtlar ve meydanlar açıktır; doğal, ancak, yine de kaydediyorum. 


123 


0. 2 Meya 17 
e; 
ALa laas, Qy NAS, Salt, Vo kapek, 
1 Tekli , Mauga, T. MS çala 


iri A, si oeh la ua landa BYE CE AŞ w- Csa galgunnbau Eredladi . 
97- QS udun ke. Fu Aandi Eowu veri laik m) 
e. ide HS Hay 
Kl ET E Wela Zapı lank ? 
harm Trp liler | 
A sey ve SİN, 
AŞ Yİ ANNE DAŞ 


D- -N kepenak, ger e Liau Üy; 
- U. Gug, you h RA E 7i mehin ile ASau bih - 
~. \ a Salça, Bergr in Buketi 

SİS a% vala, ha “t 


Fa VU, Qal aS. b ellerle kalas toki. 


— Bw vu yle si ekildi » 
> Salı K] melbu p veu la Lin ku uu Li lego U T R b y 


124 


all 

ein. Klan e 
DAL, MAYA, a ea 
EN. da La- arda lüle 

— \ Telli, i O 

"esdi | sal oi, Ja Lala, ge sileği tol. ZAMAN İLA « 
Suuk. Bi değil a 

So 1. Pe aş uğ!" 


YASA BİA. 


a tos 
b m». (Utan 7 


mow ARAM al alt la Are Teni 
1- Teumil ukile hai hik lag uain 


ke SE Hee PET] ye 


14 Mayıs: «Yorgun ve Öfkeli İnsanlar Olduk» 


15 Mayıs «vuruş günü» olarak seçildi; 14 mayıs gecesindeki toplantının tek amacı bulunuyordu. Gözaltına alınma ve tutuklanma halinde «Sorumluları» saptayacaktık; ortak bir ağız üzerinde anlaşacaktık. Ancak Aziz Bey «takaza» çıkarmayı tercih etti. Önce imzaların eksik olduğunu söyledi. Sonra toplantıda bulunmayan İlhan Selçukun korkaklığı üzerine, gerçekten saatlerce konuştu. Uğur Mumcu, bunlara tahammül edemiyordu ve İlhan'ı savunması gerektiğini biliyordu. Aziz Bey İlhan'ın korkaklığı ve diğer özellikleri üzerinde konuşmasını sürdürüyor, Uğur yerinde duramıyordu. Patladı ve patlayacak; ben, projeyi düşünüyordum. Basın toplantısının önemli olmadığına işaret ediyordum, Aziz Beyi teski- ne çalışıyordum ve konuşmasının gereksiz olduğunu söylüyordum. Olmadı ve sonunda Uğur patladı. 

Fakat Uğur'un o zamanki güç dengesi Aziz Nesin'e patlamasına imkân vermiyordu. Aziz Bey'in İlhan'a küfürlerinin çok daha ağırını birden bire bana saymaya başladı. Şimdi daha iyi an- 


iyorum; sezgilerim bu projenin sabote edilmek | 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istendiğini bana söylüyordu. Bütün hakaretler | 


karşısında yalnızca sustum. 

Bu is benim yediğim hakaretlerle kapandı. 
Ancak Aziz Bey hızını alamıyor ve yeni sorunlar çıkarıyordu. «Mumtaz'ın imzası» da o gergin gecede zamanımızın büyük bir bölümünü aldı ve sinirlerimizi daha da gerdi. Aziz Bey, listedeki imzalardan yeterli güveni alamıyordu ve gecenin ilerlemiş saatında başka imzalar istiyordu. 


Mümtaz Soysal, toplantılara katılmıştı, ancak, | 


elimizdeki belgelerin hiç birisinde imzası butunmuyordu. Aziz Nesin, yine de Mümtazın imzasının listeye eklenmesinde ısrar ediyordu. Uzunca tartışıldı; buna en çok ben karşı çıktım. Bir kez bir imzanın diğerinden daha değerli olmasını anlamıyordum. İkincisi artık imzalar kapanmıştı. Üçüncüsü Mümtazın imzası elimizde değildi. 
Bunun imkânsızlığını anlatabildik; gergin bir geceyi daha gergin bir gün için kapattık. 

Hüsnü Bey'i de Aydın Yazısı nedeniyle tanıdım. Terbiyesine, terbiye sözcüğünü geniş anlamında kullanıyorum, hayran kaldım Çankaya - daki evini «gizli örgüt evi» olarak kullanıyorduk. 
O gece dayanamadı ve «yorgun ve öfkeli insanlar olduk» diyerek sesini yükseltti. Bir de şunu ekledi: «Kollektif çalışmaya saygılı olmalıyız». Benim de ekleyeceğim şudur: Kollektif çalışmaya saygı, bir ahlaktır. 

Solculuğun temelidir. Ne yazık, pek çok solcu bu temelden yoksun görünüyor. 

Tutanaklarda «C.B.» cumhur başkanlığını, ve «B.T.» basın toplantısını anlatıyor. 
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Artık vuruş gününden önceki geceyi yazmanın Sırasıdır; fakat 12 Mayıs ile ilgili notlarımı tekrar aktarmak istiyorum. Bundan önce ise iki sözcüğü deşifre etme durumundayım; notlarımda «dilekçe» sözcüğü geçmiyor. Hazırlanan belgeye «mektup» ve bizlere de «mektupçular» adını vermiş bulunuyorum. Daha sonra «ekin» olarak ortaya çıkan projenin hazırlayıcıları ise «kahveciler» oluyor; ilk amaç, kahvelerde para ile seminer ve konferans düzenlemekti. Kodlamanın kaynağı buradan çıkıyor. 

«Mektub'u sonuçlandırmak için yoruluyorum. İki en- 


gel var. 

1 — Üniversite mensupları ve yazarlar iş ve usül bilmiyorlar. 

2 — İşe girenlerin bir bölümü, toplantıların dışında 


işi hemen unutuyorlar. 

Unutmak istiyorlar: Korkudan kurtulmanın yolu unutmaktır. 

Artık kararların çoğunu tek başıma alıyorum». 

Bu notları daha önce kaydetmiştim; tekrarlıyorum. 
Notlar, tutanaklara uygun çıkıyor. Hesapladım; 12 Mayıs, Cumartesi gününe denk düşüyor. Bir toplantı yapıldı. Günlük notlarıma, o gün devam ettiğim anlaşılıyor. Aktarıyorum. 

«Mektup ile ilgili toplantı yaptık. H. Göksel, Ş. Turan, İ, Selçuk, Y. Kepenek, İ. Hr H. Gerger vardı. 

Son kararları aldık. I. Selçuk'un etkisiyle basın toplantısından vazgeçildi. günü bitireceğiz. 

insanlarımızı yorgun gördüm. 

Fakat pek çok memnunum. Bizim işimiz, bu». 

«Biri çıksa, 'artık sonuca vardık, şu mektubu yakalim” dese, çok büyük çoğunluk 'evet' diyecek. 

Yıllardır, aydını süreklemekten yoruluyorum». 

İlhan Selçuk da gelmişti; artık «vurma» kararı kesinleşti. Ben son derece memnundum; önemsiz saydığım basın toplantısını bir ödün olarak verdikten sonra projenin kesinleştirilmesi kararı alınmasına son derece seviniyordum. 
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14 Mayıs, Pazartesi gününe rastlıyor. Akşamı, «gizli 
örgüt evinde» son kez buluşmaya karar verdik. O sabah aldığım notları da yazmak istiyorum. 

«Sırt ağrılarımın başladığını duyuyorum. Normal, fakat kötü. Baskı, beynimi ve yüreğimi etkileyemiyor; kaslarımı zorluyor. Midem bulanıyor. Diş etlerim kanıyor. Bütün özellikler var: Vücudumun direnci azaldı». 

Entellektüel olarak çok yorgun olduğum ve içimde bir tansiyon taşıdığım zaman vücudum beni taşımıyor; o günler de bunu duyuyordum. Hem başarıp başaramamak ve hem de başardığımız takdirde hapse atılma tehlikesinin gerginliğini yaşıyorduk; bu ara sürekli yazıyordum. 

O geceyle ilgili notlarımı da aktarmak istiyorum. 

«14 Mayıs gecesi toplandık: H. Göksel, E. Tuşalp, E. 
Afşar, Ş. Turan, B. Savcı, F. Yavuz, Y. Kepenek, B. Erenus, H. Gerger, U. Mumcu, A. Nesin. 

Aziz Bey, İ. Selçuk'u korkaklıkla suçladı. Uğur, çok rahatsızdı. Bana saldırdı. Pek yumuşak karşıladım. Bir gün sonra rahatlama sırasında, içki içerken Bilgesu söyledi; Esin'e ‘böyle değildi! demiş. Şimdilik “çöpçatan rolü’ oynadığını söyledim. Kavga gelecek. 

Kişiliğim yumuşak yanı şaşırtıyor. 

Benim düşüncelerim sert». 

Sezginin bir birikimin sonucu olduğunu ve insanın çok zaman sezgileriyle hareket ettiğini söylüyorum; aslında tekrarlıyorum. O gece hiç yeri yokken Aziz Nesin İlhan Selçuk'a hakaretler yağdırdı. İlhan mevcut değildi. Uğur Mumcu, bunları karşılamak için, çok daha fazlasını bana çevirdi. Ben sustum. Sezgilerim susmamı istiyordu. 

Ortak işi tamamlayabilmek için hakaret yağmuruna gülümsedim. 

Pek çok proje ortağım, Mektup'u Kapı'ya bıraktıktan sonra, yine Hüsnü Bey'in evinde içki ile kutlarken, hakarete gülümseyerek projeyi kurtardığımı söylediler. Ben de aynı düşüncedeyim; o zaman öyle seziyordum ve şimdi öyle düşünüyorum. 

Aziz Nesin'in 14 Mayıs gecesi'ne projeyi tümden torpidolamak için geldiği kesinlikle söylenebilir mi; emin olamıyorum. Kendi içinde kavgası olduğunu söylemek daha doğrudur. Bir süre yakın dost oldum; Aziz Nesin, kendi içindeki kavganın en önemsiz dalgasını bile zaptedemeyen bir kimsedir. Bu yanıyla hiç gelişmemiş bir yaratık olduğunu düşünüyorum. 

Mektupçuluk ve bunu izleyen kahvecilik projeleri, Aziz Bey'in, devletin kontrolu dışında yürüyen ve kendisinin önde bir yer tuttuğu iki eylemidir; bu ikisinin dışında, Aziz Nesin'in, devletle karşı karşıya gelmeyi göze alan hiç bir adımını bilmiyorum. Kaygılanmış olmasını mümkün görüyorum. 

Kahveciler projesi sonunda Ekin-Bilar olunca, DGM'- de yargılanmak kaçınılmaz olarak karşımıza çıktı; «Davalarım» arasında yer alıyor. Bu dava ile ilgili olarak Ankara'daki bir gündüzlük gözaltı deneyimizde ve tutuklama talebiyle DGM yargıcı karşısında Aziz Bey yoktu. Daha sonra İstanbul'da ifade verdi ve ifadesi Cumhuriyet'te yayınlandığında, Ali Sirmen, Uğur Mumcu, bizier. Malatya'- da kitap imzalıyorduk ve bir evde konuk kalıyorduk. Önce Ali ile Uğur okumuşlar; çok tepki duydular. Aziz Nesin'in savcılık ifadesi tek sözcükle ve kesinlikle çirkindi; kendisinin yapmadığını, benim ve Ankara'daki bir kaç arkadasımızın sorumlu -olduğunu açıkça ileri sürebiliyordu. 

Buna da sıra geliyor. 14 Mayıs gecesi'ne dönüyorum. 


Gizli Örgüt Evinde Vuruş Gecesi 


Gizli örgüt evinde, masanın başında Aziz Bey, ve bir yanında ben, diğerinde Uğur Mumcu oturuyorduk. Son gece toplantısıydı; sanki başkaldırıyı ilan ediyorduk. Aziz Bey, gergin ve inandırıcı olmadığı zamanlardaki kızıllaşan yüzüyle, «ben korkağım» diye söze başladı. Sonra «insanlar korkar» dedi. Arkasından «hayvanlar korkmaz» diye ekledi. «Ben insanım» diye sürdürdü. Aziz Nesin mizahının temel çizgisidir; tekrara dayanıyor. Uzun süre «ben kor- 


133 


karım», «insanlar korkar» «hayvanlar korkmaz» diye tekrarladı; hepimiz sıkıntıyla sonucu bekliyorduk. 

Sonra dikdörtgen masanın çevresinde oturanlara döndü ve sırayla, «sen korkaksın» «çünkü sen insansın», «insan korkam, «hayvan korkmaz» demeye başladı. Bunu masanın çevresindekilerin pek çoğu için yaptı; sanki bir ayin hazırlığı vardı. 

Daha sonra «burda yok, ama yazacağım» demeye başladı. Aziz Bey, mevcutta olmayan bir kişinin aleyhine konuşmaya başlayacağı zaman hep «yazacağım» diyordu; bunu Öğrenmiştim. Yazacaktı; masaya, yazmadan önce bildiriyordu. Bütün bu girişten sonra İlhan Selçuk'un korkaklığı üzerine uzun uzun konuştu. Basın toplantısının yapılmaması büyük felâketti ve projenin batması demekti. 
Bu İlhan'ın korkaklığı yüzünden oluyordu. İlhan kaytarıyordu. Zaten hep böyle yapıyordu. Aziz Nesin, İlhan'ın kaytaracağını daha önceden biliyordu; ancak yine de bir şans veriyordu. İlhan bu şansı kullanamıyordu. Korkaktı; insanlar korkardı ve İlhan da insandı. 

Hüsnü Göksel tatsızlığın farkına vardı; «yorgun ve öfkeli insanlar olduk» diye sesini yükseltti. Basın toplantsından vazgeçilmesi ortak karardı; «kollektif çalışmaya saygılı olmalıyız» diyordu. Uğur Mumcu, önce, basın toplantısı yapabilmek için sıkıyönetimden karar almak gerektiğini söyleyerek tartışmayı engellemek istedi. Bu, yeni bir tartışmayı getirdi; Aziz Bey, Bülent Ecevit'in kendisine basın toplantısının izne bağlı olmadığını söylediğini anlatıyordu. Uğur, sıkıyönetim bildirilerinin bulunduğunu hatırlatıyordu. Bunun üzerine tartışma bir aralık İlhan'- ın üzerinden kaydı ve sıkıyönetim yasaklarına girdi. Aziz Nesin, ikide bir yerinden kalkıyor, «Bülent'e telefon edelim» diyordu. Saat gecenin on buçuğunu bulmuştu; Uğur sıkıyönetim bildirilerinin getirilebileceğini söylüyordu. Sıkıyönetim bildirilerinin getirilmesi, bizim bildiri'yi öldürecekti; beni öldürmeyi tercih ettiler. l 

Uğur, bana hakaret ederek, hem İlhan'ın prestijini, hem Cumhuriyet Gazetesi'ne saldırıları geri çevirmiş oldu. Herkes rahatladı. Bu rahatlık içinde basın toplantısının yapılmamasına bir kez daha karar verdik. Benim önerimle Hüsnü Göksel'i «gizli» komite'nin sözcüsü seçtik (*); Aziz Bey bunu hiç kabul etmedi. 

Bütün bunları yazıyorum ve şunları ekliyorum: Aziz Nesin'e şükran duyuyorum. Kavga herkesin içindedir ve kavga motordur; içinde kavgası olmayan insan ölüdür. Ben olmasam bu proje yine gerçekleşirdi; buna kesinlikle inanıyorum. Bunu her yerde tekrarlıyorum. Gereksiz tevazuyu sevmediğim biliniyor; benim rolüm sahipsiz kalmazdı. Bu toplum, benim türümden, işine titiz, iş takipçisi. bir ölçüde inatçı ve Israrı olan insanları yetiştirir; ancak benim adım “o zamanlar toplayıcı olmaktan çok uzaktı. Aziz Nesin'e ise kimisi «polis», kimisi ise «komünist» diyordu; ne polisti ve ne de komünist, ikisi arası bir yerde yaşıyordu. «Biz» hem mektupçular ve hem de kahveciler projesinde Aziz Bey'in adını çekici olarak kullandık. 

Bunun en çok ben bilincindeydim. Aziz Bey, biraz da bu nedenle, daha sonra en çok bana kızdı; kızgınlığının veya kızdırılmasının başka nedenleri de var. 

Sadece Aziz Bey mi? Hüsnü Göksel, Fehmi Yavuz, Şerafettin Turan, bunlar olmasa, böyle bir proje kesinlikle gerçekleşmezdi. Adları güven verdi. Yalnızca güven mi? 
Vecdi Sayar, Onat Kutlar; bunlar büyük yük taşıyıcılar. 
Vecdi ile Onat'ın şimdi tüm zamanlarını sinemaya vurmalarına hiç kimse benim kadar üzülemez; üzüntüden kızgın davrandığımı biliyorum. Bunlar, İstanbul'da, her «iyi» 


(*) Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi'nde davanın başlayacağı günün akşamında yine Hüsnü Bey'in evinde, bir toplantı “yapıldı. Bu toplantıya ısrarla katılmadım. Gerginlik vardı; kavganın başka bir kanala akıtılmasını istiyordum. Sonunda toplantı Uğur Mumcu-Aziz Nesin kavgası olarak gerçekleşmiş; Uğur, Aziz Bey'i, seçilmiş sözcü olmasına karşın, hepimizi bağlayacak demeçler vermesi ve şahsi oynamasıyla sucluyordu. 

Dava sabahı Mamak kapısında Aziz Bey'i çok hırpalanmış buldum: «bana gelseydin, böyle olmazdı» diyordu Uğur için, «kitabıma Ölısöz yazdım, severdim, bir daha yazmam» diye ekliyordu. Aziz Bey, Uğur'un Sakıncalı Piyadesi'ne önsöz yazmıştı; aydın davasının sabahında bunu hatırlıyordu. 
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işte vardılar. Aydın Yazısı için en çok koşanlar arasındaydılar. İ l 

Tekrarlıyorum: Her aydın ürününde bu tür çelişkiler ve sürtüşmeler olur. İş yapmak bir ölçüde Darwinist kurallara sahip görünüyor. 

Orta Çağ'da insan, doğayı etkileyemediği ve kontrol edemediği için kendisine güvenden yoksundu. Bitkisel bir yaratıktı. 

Tekelsi dönemde insan, toplumu etkileyemediği ve kontrol edemediği için kendisine güven duyamıyor. Giderek hamam böceğine dönüşüyor. 

İnsanı insan yapan nehrin akışını değiştirmektir; bunun için çaba ve ortak çaba gerekiyor. Ortak çaba başarıya ulaştığı ölçüde insan yükseliyor. 

İçinde kavgası ve korkusuyla birlikte Aydın Yazısı, insanımızın yükselmesine katkıda bulunuyor. 
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İlk toplantıyı, 3 Şubat 1984 akşamı, Ankara'da Aziz Nesin'in sürekli olarak konuk kaldığı Tahsin Saraç'ın Emek'teki evinde yaptık. İlk toplantıda şunlar vardı: Aziz Nesin, Tahsin Saraç, Hikmet Çetin, Bahri Savcı, Ahmet Taner Kışlalı, Hasan Esat Işık, Hüsnü Göksel, Celal Sayaş, Mahmut Tali Öngören vardı. Çağrıları ben yaptım; bir tek Celal Bey'i tanımıyordum. Eski subaymış, şimdi avukatmış; Aziz Bey çok istedi. Toplantıda konuşmaları hep dinledi ve pek konuşmadı. Bir daha görmedim. 

İlk geceki toplantıda Yazı'nın konu başlıklarını saptamaya çolıştık. Ortak bir metin ihtiyacı üzerinde görüşler ortaktı; bir tek Hasan Esat Bey, özel görüşlerinin ve bazı yazılarının Yazı'ya yansımasını istiyordu (*). Sözcük ve formülasyon olarak değil, ancak kaba içerik açısından, ilk toplantı ile daha sonra ortaya çıkan metin arasında bir uyum olduğunu söyleyebiliyorum. 


(*) Hasan Esat Bey, bu görüşlerinin yazılı metinlerini, daha sonra, bize iletti. Metne almak mümkün olmadı; bu nedenle ortak yazıyı imzalamadı. 
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Bir tek eksik görebiliyordum. Saf saf bunu dile getir-- dim; «hepsi güzel» dedim, «ancak Kürt sorununa değinme-- den böyle bir belge tam olamaz». Bu sözlerime tepkilerin. 
nasıl olduğunu bugün de hatırlayamıyorum; çünkü, hiç kimsenin tepki göstermesine fırsat vermeden Aziz Bey atıldı ve konuşmaya başladı. «Yanlış duydunuz» dedi; Yalçın kürdan eksik diyor» diye ekledi. Masada bulunanların hiç biri ne benim «Kürt Sorunu» sözlerime, ne de Aziz Bey'in «Kürdan» yakıştırmasına tepki gösterdi. 

Tahsin Saraç'ın, toplantı masasına çok yakın mutfağa gidip kürdan getirerek eksikliği giderip gidermediğini de hatırlamıyorum. Ancak bundan sonra bütün çalışmalarımız süresince bir daha «Kürt» sözcüğü telâffuz edilmedi. Ben de telâffuz etmedim. Bu işin tamamlanmasını istiyordum. 

Yöntemimiz son derece basit oldu; her toplantıdan sonra bir sonraki toplantının yerini ve çağrılacakları saptıyorduk. Bütün çağrıları ben yapıyordum; ancak ilk toplantıdan sonra yapılanlara ben katılmıyordum (*). Fakat her sabah Aziz Bey'le buluşuyor ve bir değerlendirme yaptktan sonra yeni toplantıya geçiyorduk. Her toplantıdan bir veya iki kişiyi yazman olarak ayırıyorduk. Başında benim ve Aziz Bey'in yazmanlar arasında yer almamasını kararlaştırdık; sonunda fiilen katılma durumunda kaldık. 

Bugünden geçmişi anlatmak istemiyorum. 1 Haziran 
1984 tarihinde Ankara'da Mamak Gazinosu'nda Sıkıyönetm Komutanlığı Askeri Savcısı Nasuhi Kurdoğlu'na «As, Savcılık Sorgu Odası» denilen yerde verdiğim ifadeyi tutanaklardan, olduğu gibi, aktarıyorum. 

«Kendisine tahkikat konusu anlatılarak soruldu: 


(*) Bir süre sonra toplantıların yavaş yavaş çığırından çıkmaya başladığı haberleri geldi. Yazının nereye verileceği her toplantıda bir kez daha tartışılıyordu: İnönü'ye verilmesini, dilekçe komisyonuna verilmesini, halka verilmesini, hiç kimseye verilmemesini, bir kuyuya atılmasını önerenler çıkıyordu. 
Bunun üzerine toplantıları yönlendirmek için benim katılmam zorunlu görüldü. Erbil Tuşalp'ın, İlhan Tekeli'nin evindeki toplantılara katıldığını hatırlıyorum. İstanbul'daki bazı toplantılarda da bulundu. 
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Cevaben: Şimdi bana gösterilmiş olan Altındağ Birin- 
“ci Noterliği'nin 7826 yevmiye nolu kaşesi bulunan metnin sonundaki isim listesinin başında yer alan ismime ve eski görevlerime ilişkin yazılar ile imza bana aittir. Aziz Nesin benim dostumdur. İstanbul'da bir görüşmemizde, Ankara'ya geldiğinde, 'yine beraber olacağız' dedi. Aziz Bey A nkara'ya geldiği zaman biz bazı dostlar bir araya geliriz. 
Sanattan memleket sorunlarına ve edebiyata kadar her şeyi görüşürüz .Yine böyle oldu. Aziz Nesin, Hüsnü Göksel, hatırladığıma göre Hasan Esat Işık, Hikmet Çetin, Ahmet Taner Kışlalı, Tahsin Saraç bir araya geldik. Sohbetler ettik. Bu sohbetlerimizi başka arkadaşlarımızla da yapabileceğimizi düşündük. Bu anlattıklarım bu yılın Şubat Ayı başlarında oluyordu. 


Ülkenin sorunlarını kendi aramızda tartıştık. Başka arkadaşlarla da tartıştık. Tartışmalar devam ederken bazı fikirler oluşmaya başladı. 'Bunu acaba Anayasa'nın dilekçe hakkını kullanarak Cumhurbaşkanlığı Makamı'na sunabilir miyiz” dedik. Görüşümüz bu noktaya gelince, bu projemizi yasal bir safhaya sokmak istedik. Ülkenin bugününde ve geleceğinde söz sahibi olduğuna inandığımız kimselere bu düşüncemizi açma gereğini duyduk. 


Eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'le ve Süleyman Demirel'le, Sodep Başkanı Erdal İnönü ile, DYP Başkanı Yıldırım Avcı ile temaslar kurduk. Temasların çoğunda randevuları ben aldım. Aziz Nesin, Bahri Savcı, Hüsnü Göksel gibi hocalarımız gidip görüştüler. Hepsine şunları söyledik: ‘Kanunlar çerçevesinde ülkemizin geleceği hakkındaki görüşlerimizi Cumhurbaşkanlığı Makamı'na sunmak istiyoruz. Bir dilekçe yazacağız. Size bilgi veriyoruz" Daha başka görüşlerimiz de oldu. 


Biz aşağı-yukarı, sayılarını tam olarak bilmiyorum, 12-13 arkadaş bir araya geldik. Bunlar Aziz Nesin, ben Yalçın Küçük, Hüsnü Göksel, Bahri Savcı, Murat Belge, Erbil Tuşalp, Uğur Mumcu, İlhan Tekeli, Şerafettin Turan, Mete Tuncay, Mahmut Ali Öngören idiler. Bir de Halük Gerger vcrdi. Beraberce bu metni kaleme aldık. Hüsnü Bey 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temize çektirdi. Notere, Altındağ Birinci Noterine (*), verdik. Notere vermemizin maksadı yazdığımız metnin yerine bir başka metnin koyulmasını önlemekti. Bundan sonra imzaladık. 

Sonunda imzalar toplandı. Ayın onbeşinde Cumhurbaşkanlığı İki Nolu Nizamiye Kapısı'na verildi. Oradan da Meclis Başkanlığı'na götürüldü. 

Veren heyet altı kişiydi (**). Ben o heyette yoktum. 
Ancak her iki yere verilmesinde de bulundum. 

Hazırlanmasına katkıda bulunduğum bu metni, tabiatıyla, imzaladım. Fakat içtenlikle söyleyeyim ki, şimdi nerede ve nasıl imzaladığımı hatırlamıyorum. Son toplantı gününde imzalamış olabilirim. 

Metin notere tevdi edildikten sonra bir kitap yazmak üzere Ankara dışına, iki aylığına, gittim. Bu sebeple metni başkasına imzalatmadım. Bu maksatla da dolaştırmadım. 

Dilekçe metnini, 6 veya 16 Nisan tarihlerinden birinde Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'na sunmayı düşünüyorduk. 


(*) Altndağ Birinci Noteri, Hüsnü Bey'in hastası bir Hanımefendi idi. Çok yürekli davrandı. İyileşmesini Hüsnü Bey'e bağlıyordu; sanki Hüsnü Bey, Ayten Hanıma canını yeniden vermişti. Ayten Hanım da Hüsnü Bey aracılığıyla bize yüreğini ve bilgisini verdi. 

(**) «Ceza Avukatıs Profesör Faruk Eremi hic önemsemediğim biliniyor; ancak toplantılara katılması için iki kez telefonla konuştuğumu hatirliyorum. Gelmeyeceğini söylemedi; anlamadığım sesler çıkardı. Hem katılınası ve hem de Cumhurbaşkanlığı'na gidecek heyette bulunmesı isteniyordu. İmza atmayı da reddetti. 

Aziz Nesin, heyette bulunması için Adalet Ağaoğlu ile konuştuğunu ve reddettiğini toplantılarımızda açıkladı. Ekrem Akurgal'ın da heyette bulunması isteniyordu. Adalet Ağaoğlu ve Profesör Akurgal, Yazı'yı imzaladılar. 

İki sunucu heyet düşünülüyordu. Benim notlarıma göre, Cumhurbaşkanlığı Heyeti, Hüsnü Göksel, Fehmi Yavuz, Bahri Savcı ve Esin Afşar'dan olşuyordu. Meclis Baskanı'na, Veli Lök, Cahit Arf, Aziz Nesin, Cumhur Ertekin ve Bilgesu Erenus gidiyordu. Profesör Arf, heyette olmaktan vazgeçtiğini, bana bildirdi. Profesör Lök ve Profesör Ertekin gelmediler. Sonunda gelenlerle bir heyet yapıldı. 
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Ancak benim yokluğumda, Avrupa Konseyi'ndeki tartışmalarla bir bağlantı kurulmasını önlemek için, arkadaşlarımız, Avrupa Konseyi toplantısınının sonuna ertelemişler. 
Nitekim de öyle oldu». 

Bu, resmi açıklama metni sayılabilir; 14 Mayıs gecesi, her yerde böyle bir açıklama yapmayı kararlaştırdık. Yaznin hazırlanmasıyla ilgili olarak gerçeğe en yakın ve en kısa açıklama budur (*). Bugün de öyle düşünüyorum ve bu nedenle aktarıyorum. 


e ve 


Bu bölümü bitiriyorum. Ancak katıldığım veya katılmamakla birlikte bana aktarılan (**) bütün. toplantıların iki temel gündem maddesini ve tartışmasını aktarmadan edemiyorum. Bunlardan birisi «Nazlı Sorunu» oldu. Her toplantda önümüze bu sorun getirildi ve «Nazlı ne olacak?» diye soruldu. Nazlı'dan alınacak mı, Nazlı'dan alınmayacak mı; bunlar saatlerce tartışıldı. 

Baskı döneminde insanlar küflü sandıklardan yıldız Çi- 


karırlar. 
İnsanlar, kendilerini tehlikede gördükleri zaman, tehlikeden kurtaracak bir yere sarılırlar. 


(*) Savcılık ifademde Anadolu'ya metni gönderdiğimi söylemediğim anlaşılıyor. Bunun iki nedeni olabilir; birincisi, cevap gelınedi. Gösterdiğim adrese, imzalar kapanıncaya kadar hiç bir cevap çıkmadı. İkincisi, «gizli örgüt» korkusu, hepimizi ve beni de etkisine almış görünüyor. 

Buna bir de şu eklenebilir: Hep gizli örgütten yargılanacağımızı düşündük. İsim vermemeyi ilke bildik. Ancak bu özenimiz, yer yer bizi gülünç hale düşürmekten başka bir işe yaramadı. «Bildiri» yayınlayarak Sıkıyönetim yasaklarını çiğnemek türünden basit bir suçla yargılandık. 

(**) Bütün toplantılardaki tartışmaları ve eğilimleri bana aktarmak usulü vardı. Bütün sorunlar da bana getiriliyordu. 
Bir tür «bilgi merkezi» işlevi görüyordum. Hüsnü Bey. bu nedenle, benim yaptığım işi kompütere kaydetme olarak niteliyordu. 

Örgütlü işlerde bilginin de bir merkezde toplanması gerekiyor. Ben olmasam bir başkası yapacaktı; benim üzerime kaldı. 
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Aydın Yazısı yazılırken Nazlı hem bir yıldızdı ve hem de bir güvence sayıldı. Nazlı, Tercüman Gazetesi sahibi Kemal Ilıcak'ın karısı Nazlı Ilıcak'tı. O zamanlar, kendine güvenini yitirmiş, ezik düşmüş Türk aydınının demokrasi meleği ve aynı zamanda kurtarıcı ilâhesiydi. 

O dönemde Nazlı üzerine bir büyük edebiyat oluştu. 
Sıkıyönetim yasaklarına aykırı hareket ettiği için de kısa bir hapis cezasına çarptırıldı; gündüz çıktı ve gece girdi. 
Nazlı, darbeyi destekliyordu, fakat darbe ile, bazı ayrıntlarda anlaşamıyordu. Bu, ezik düşmüş ve kendine güvenini yitirmiş Türkiye aydını için Nazlı'ya aşık olmak için yetiyordu. 

Nazlı'nın da sol aydına aşık olduğuna dair rivayetler çıkarılıyordu; toplantıların en neşeli bölümü işte bu rivayetler faslı oluyordu. Herkes bu Nazlı ilişkisini bir zafer sayıyordu. 

Herkes Nazlı'yı istiyordu ve beraber olmak için can atıyordu. Nazlı'dan mutlaka bir imza istenmeliydi; her toplantıda bu bir kez veya bir kaç kez ileri sürülüyordu. Elimdeki ve şu anda masa üzerindeki notlara göre. Erbil Tuşalp'ın evindeki toplantıda, Cüneyt Arcayürek, dört kişiden, mutlaka imza alınmasını buyuruyordu. Bunlar, şunlardır: Erol Simavi, Çetin Emeç, Arda Gedik, Nazlı Ilıcak. 

Notlarıma göre, 14 Şubat 1984 tarihinde, Oran'da Profesör İlhan Tekeli'nin evinde yapılan toplantıda Nazlı nedeniyle büyük bir tartışma çıktı. Maliye eski Bakanı Ziya Müezzinoğlu, notlarıma göre ve tırnak içinde, «Nazlı olmal» diyordu. Jülide Gülizar ise «Nazlı olmasın» diye tutturuyordu. Şimdiye kadar herkes, «Nazlı olsun» istiyordu ve hiç kimse karşı çıkmıyordu. Nerede ise Nazlı olacaktı ve ben de Nazlı'nın olmasını hiç istemiyordum. İlk kez Jülide, «Nazlı imzalarsa, ben imzalamam» diye bastırıyordu; ben seviniyordum. Böylece şimdiye kadar tek yanlı giden «Nazh Sorununu», «Nazlı ve Jülide Sorunu» haline sokma imkânı doğuyordu; bu imkândan yararlandım. Nazlı'ya kar-Şı yülide'nin yanını tutarak Nazlı lNlıcak'tan imza alınmamasını kayıtlara geçirdim. 

Daha sonraki toplantılarda ve sohbetlerde Nazlı yi- 


141 


ne ortaya atıldı. Ancak Jülide Nazlı'nın rüzgârını çalmıştı, eskisi kadar önemli olmuyordu. Bir de «Nazlı Sorunu» gündemlerin hiç değişmeyen bir maddesi içinde eriyordu; sağcılardan imza alma, her toplantıda tartışılıyor ve ele alınıyordu (*). Son günlere kadar dağci kesimden imza almaya hiç kimse karşı çıkmıyordu. 

Ben ise rahatsızdım; ancak karşı çıkmıyordum. Zaman zaman, «sağcıların imzasını alabilmek için bizim ve bu arada benim imzalayamayacağım bir metin çıkarmayalım» diye uyarıyordum. Zaman zaman bu uyarımı sertlikle tekrarllamak zorunda kaldığımı hatırlıyorum; çünkü, sağcıların imzasını alma sorunu, artık amaç olmaktan çıkıyor ve metni sulandırmanın bir gerekçesi yapılıyordu. Ne ya-Zılsa, sağcılar ürkecekti; yazılmaması öneriliyordu. 

Ayrıca Yazı'yı hazırlarken, ben, sağcılarla beraber olduğumu düşünüyordum. Murat Belge, benim işbirliği yapabileceğim en sağ insandı; yazmanlar kurulunda yer alıyordu. Murat, o sıralar tam bir papağandı; ne söylenirse, «Dilipak» diye cevap veriyordu. Abdurrahman Dilipak, benim de tanıdığım, üstelik radikal islamın en saygıdeğer isimlerinden birisiydi; ancak Murat, «hava nasıl dense», hemen «Dilipak'a soralım» diye cevap veriyordu. 

Sağcı kesimden imza alma işi hiç bir zaman reddedilmedi; ancak olumlu bir sonuç vermedi (**). Profesör Faruk Erem bile imzalamayı reddetti; bu kesin imzalamala- 


(©) Milli Selâmet Partisi'nin son genel sekreteri Oğuzhan Asiltürk ile de resmi bir görüşme yapıldı. 25 Şubat'ta Yıldırım Avcı, 27 Şubat'ta Asiltürk ve 28 Şubat'ta Demirel'le görüşülmüş; kayıtlar bunu gösteriyor. 

Bülent EFcevitle bir heyetin görüşmesi için randevuyu yine ben aldım. Akşam evimi aradığını: öğrendim. Heyette eski CHP'li olmamasını rica etti; Fehmi Yavuzun, Hüsnü Göksel'- in bulunacağını bildirdim. Daha sonra Hüsnü Bey'e yalnız kendisiyle görüşmek istediğini söylüyor; kayıtlar görüşmenin 2 
Mart 1984 tarihinde gerçekleştirildiğini gösteriyor. Ecevit, bu görüşmede, Hüsnü Bey'e, bizi desteklemediğini açıklıyor. 

(**) Daha sonra İstanbul'da Hasan Aksay ve arkadaşlarının, önemli sayıda olmak üzere, Yazı'yı imzaladıkları anlaşıldı. Murat Belge'nin imzaları almayı ihmal ettiği ortaya çıktı. 
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rın bize de, kendilerine de zarar vereceğini ileri sürüyordu. Bizden anlayış istiyorlardı. 

Yazıcılar Kurulu, zaman zaman, umulmadık anlayış örnekleri sergilemekten geri kalmadı. Yazıcılar Kuruluna, hep bir ev toplantısından ve seçilerek geliniyordu; Muammer Aksoy'un gelişi böyle olmadı. Hukuk Profesörüydü, devrimci bir geçmişi vardı, Türk Hukuk Kurumu Başkanı idi; bu nedenle, bir gün ve tepeden yazıcılar kuruluna geldi. Herkesi şaşırttı. 

«Gizli örgüt evi» olarak kullandığımız Hüsnü Bey'in evinde, dikdörtgen masa çevresinde toplantı halindeydik; Muammer Hoca ile yan yana oturuyorduk. 1956 yılı Aralık Ayı'nda Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Turhan Feyzioğlu, siyasi iktidar tarafından üniversitedeki görevinden alınmıştı; o sıralar Feyzioğlu, ilerici aydının sembolüydü ve iktidar bir profesörü üniversiteden uzaklaştırabiliyordu. Muammer Aksoy doçentti; protesto etti ve görevinden ayrıldı. Ben öğrenciydim; protesto eylemleri düzenledim ve üniversiteden kovuldum. Bu nedenle çok yakın bir dönemimiz oldu. 

O gün Muammer Hoca heyecanlı konuşuyordu; hep: heyecanlıdır. Hazırlanan metni imzalaması için her paragrafına katılması gerektiğini söyledi; çok şaşırdık. Genellikle daha az tepkili Profesör Yakup Kepenek, «biz demokrasi dersini Muammer Hoca'dan aldık; bu demokrasi ilkelerine uymuyor» dedi. Ben Siyasal'da okurken Yakup Hukuk'taydı; Aksoy'un demokrasi derslerini biliyordu. 

Profesör Aksoy, burada da durmadı; idam cezalarına karşı bir ifade bulunursa imzalamayacağını söyledi. Şaşırdık. Türk Hukuk Kurumu Başkanı idam cezalarını savunmaya başlamıştı. «Avrupa Konseyi'nde savundum» dedi; faşistlerin idam edilmesi gerektiğini savunuyordu. Bunun yanında idam edilecek faşist olmayanları umursamaz görünüyordu. Hep birlikte her türlü idama karşı olduğumuzu söyledik. 

Muammer Aksay, sanki hazırlıklı gelmişti ve devam etti. Sağcı kesimden mutlaka imza alınması gerektiğini belirtti; bunu herkes istiyordu. Ben istemiyordum ve imza- 


143 


İlamayacaklarına da inanıyardum; Hoca, uzun uzun sağ imzaların faziletlerini anlattı. Nerede ise herkesi ikna ediyordu ve sağ imzalar için bir seferberlik açmak üzereydik. Ben isim istedim; «gidelim» dedim ve «ben gideceğim» diye ekledim. «Sağcı kesim» sözü açık olmaktan uzaktı; kimlerden imza istenecekti? Israrım üzerine Muammer Hoca isim saymaya başladı ve saydıkça daha çok şaşırttı. Kayıtlar arasında, üstünde «M. Aksoy'un önerileri» yazan bir köğitta şu isimler yer alıyor: «Turhan Feyzioğlu, Osman Bölükbaşı, Muzaffer Özdağ, Kemal Satır, Kasım Gülek, Sebati Ataman, Hayrettin Erkmen». Aksoy, kendi imzası için, bunların imzasının olmasını şart koşuyordu. 

Sağımda oturuyordu. «Muammer Bey» dedim, «istesek de bunlar bize imzalarını vermezler». Şunları ekledim : »Ancak biz Sizin imzanızı istiyoruz. Sizin imzanız bizim için çok değerli. İzin verin, ben sağcı olayım, beni sağcı sayın, Sizin imzanız için sağcı olmaya hazırım, Siz de imzalayın». Bunları söyledim. 

Muammer Aksoy, kabul etmedi. Beni sağcı saymadı ve imzalamadı. 
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Dördüncü Bölüm İçin Birinci Ek 


SUÇLAYAN SAVCILARA TÜRKÇE VE 
MANTIK DERSLERİ 


Mahkemenizde açılmış bulunan davada, Savcılık Makamı tarafından hazırlanan iddianamede maddi hatalar bulunmaktadır. 

Sorgulama aşamasında ve sorgulamanın başında, bana sorulabilecek sorulardan önce, saptayabildiğim maddi hataları, Mahkeme'de açıklanmak üzere, kısaca ve yazılı olarak, sunmak gergi ini duydum. 

«aylarca elden ele gayrimuayyen yerlerde» hk. 

Savcılık Makamı, takvimi ve Türkçeyi doğru kullanmak durumundadır. 

1 — Yaratmayı ve düşünerek üretmeyi doğuma benzetiriz: Her ikisi de sancılıdır. Ancak doğumun takvimini, ana rahmine düşüşü, saptamak kesindir; düşüncenin beyinde parlayışının tarihi kolay saptanamıyor. 

Aydın sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmeyi hep düşündük. Ancak sorumluluğumuzun gereği ilk top- 


14 Eylül 1984 tarihinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Bir Numaralı Askeri Malıkemesi'nde yapılan sorgulamada yazılı olarak sunulan bölüm. 

Bunlara ek olarak sözlü olarak eklediklerimden şunları kaydetmiş bulunuyorum: «Yaptığımızdan onur duyuyoruz. Sonuçlarına katlanmaya hazırız. Başka ülkelerin aydınlarının, Şili aydınlarının, Pakistan aydınlarının yapamadığını yaptık. Sorumluluğumuzun gereğini yaptık». 

«Başka illerdeki aydınlara götüremedik. Götürmemiz lâzımdı. Eksikliğimiz oldu». 
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lantıyı, 3 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da Aziz Nesin'in konuk kaldığı evde yaptık. Çağrıları ben yaptım, katılanları yazıyorum: A. Nesin, T. Saraç, H. Çetin, B. Savcı, A. 
T. Kışlalı, H. E. Işık, H. Göksel, C. Çayaş, M.T. Öngören, Y. Küçük. 

Belgenin hazırlanmasının başlangıç tarihi, 3 Şubat 1984'dur. 

İlk kez bu sohbetimizde yazıcılar olarak iki arkadaşımizi ayırdık. 

2 — Eldeki bütün belgelerin üzerinde 5 Mart 1984 
tarihi ve noter damgası var. 

Bir aydan iki gün uzun görünüyor. Değildir; Şubat Ayı, Roma yöneticileri Julius ve Augustus'un kaprisleri nedeniyle, diğer aylara göre, iki gün kısaltılmıştır. İki günü çıkarıyorum. 

Belge bir ayda hazırlanmıştır. 

Bir ay «aylarca» olamaz. İ 

3 — Belgelerin üzerinde 5 Mart 1984 tarihi vardır. 
Savcılık Makamı, suçlamasını, Ankara - Altındağ 1 Nolu Noterliğindeki imzalı belgelere dayandırıyor. Bunların en sonuncusu, 16 Nisan 1984 tarihini taşıyor. 

Demek oluyor, bir ay on gün içindeki imzalar suçlanıyor. 

4 — Şimdi Türk dilinin özelliklerine geliyorum. İki örnek kullanıyorum. Birincisini Savcılık Makamına, yakın bir alandan alıyorum: Bir yıl hapis yatan bir insan için «bir yıl hapis yattım denir. Üç-dört yıl olursa «bir kaç yıl» denir. Ancak altı-yedi yıldan daha uzun hapis yatmış olanlar için «yıllarca» sözcüğü kullanılabiliyor. 

Bir yapıt üzerinde bir ay, iki ay çalışan, ikinci örneğe geçtim, «aylarca çalıştım« diyemez. Altı ay çalışmış olsa bile, eğer «aylarca çalıştım» derse, abartmış olur. Hukukçular abartmalı bir dil kullanmamak durumundalar. Ancak altı aydan uzun ve bir yıldan kısa bir süre bir yapıt üzerinde çalışan, «aylarca çalıştım» diyebiliyor. 

Savcılık Makamı, bir ay on gün içinde atılan imzaları suçluyor: Bir ay on günlük bir zaman kesitine aylarca denilemez. 
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Savcılık Makamının, «aylarca elden ele gayrimuayyen yerlerde» sözünü iddianameye geçirmesine maddi açıdan ve Türk dili kurallarına göre olanak yoktur. Maddi olgulara ve Türkçe kurallarına ters düşüyor. 

«Aylarca elden ele gayrimuayyen yerlerde» sözünün iddianameden çıkarılması gerekiyor. 

«hukuki danışmanlık görevi» hk. 

Türkiye'de iyi yurttaş olabilmek için hukuk savunması ve savunma hukukunu bilmek gerektiğine inanıyoruz; ancak düşüncelerimizi geliştirirken, tartışırken, henüz hukuk danışmanı kullanmıyoruz. 

Düşüncelerimizi kâğıda dökerken hukuk danışmanı kullanmayı ve böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalmayı onur kırıcı bulduğumu yazmak durumundayım. 

Cumhurbaşkanlığı Dairesi'ne sunduğumuz belgeyi hazırlarken hukuk danışmanımız olmadı. 

1 — Ankara'da toplanarak sohbet etme çağrılarını 
ben yaptım. Herkesi, aydın kişiliği ve sorumluluğu ile çağırdım. Güzide hukukçularımız da. aydın kişilikleriyle, sohbetlerimize katıldılar. Aramızda güzide yazarların, sanatçıların, cerrahın, tarihçinin bulunması türünden pek seçkin hukukçularımız da bulundular. 

Sohbetlerimize çağrıları yalnızca aydın olduklarını düşündüklerimize yaptık ve aydın oldukları için imzaladılar. 

Hukuk danışmanı kullanmadık. 

2 — Savcılık Makamı, bizim hukuk danışmanı kullandığımızı iddia ederek suçluluk endişesi içinde olduğumuz izlenimini yaratmaya çalışıyor. > 

Hukuk danışmanı kullandığımız iddiası bir maddi hatadır ve «hukuk danışması görevi» tamlamasının iddianameden çıkarılması gerekir. 

«bazı toplantılara katıldıkları» hk. 

1 — lddianamede yazıcı olarak ayrılan arkadaşlarımızın bir bölümünün «bazı toplantılara katıldıkları» ileri sürülmektedir. 

Yersizdir. Maddi hatadır. 

2 — Toplantılara ve toplantıları haber verme, bilgi 
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aktarma, türünden basit ve rutin işleri üzerine almış olan ben ve sohbetlerimize ev sahipliğini büyük bir sevecenlikle üstlenen Hüsnü Göksel'in dışında hemen hemen bütün arkadaşlarımız bazı toplantılara katıldılar. İstanbul'da oldukları için Aziz Nesin, Murat Belge, örnek olsun diye yazıyorum, bazı toplantılara katıldılar. 

Profesör Muammer Aksoy, bazı, burada bir, toplantıya katıldı. Profesör Mümtaz Soysal, bazı, burada bir, top lantıda bulundu. Belgeyi imzalamadılar. 

3 — Bu, aydın sorumluluğundan kaynaklanan bir gönüllü çalışmadır öyle oldu. Herkes bazı toplantıya katıldı; kimi imzaladı, kimi imzalamadı. 

Sanıklar arasında «bazı» temeline dayalı bir ayırım yapılmaz. Maddi dayanaktan yoksundur. 

Bu ifadenin de iddianameden çıkarılması gerekiyor. 

«dilekçe nüshalarına öğrenci, memur ve üniversitede öğretim kademesinin alt kadrolarında görevli olanlara imza ettirilmemesine özen gösterildiği» hk. 

İddianamede yer alan bu ifadenin hiç bir maddi dayanağı yoktur. 

Bu ifade kesinlikle gerçek dışıdır. i 

1 — Cumhurbaşkanlığı Dairesi'ne verilen doküma- 
nın fihristinde 662 numarada, açıkça ve üniversitesi belir- 
: tilerek bir genç öğretim elemanı yazılmıştır. Aynı biçimde 
4 numarada bir başka üniversitenin bir başka genç öğretim elemanı yer alıyor. 

Bizler sorumlu yurttaş olmanın eylemlerinden dolayı yargı karşısına çıkarılmaktan çekinmiyoruz. Ancak ve ne yazık, üniversitelerimizde zaptiye alışkanlığının yerleştirilmek istendiğini de biliyoruz. Hiç bir kovuşturma veya yargılama olmadan, öğretim elemanlarının üniversitelerin dısına çıkarılmak istendiği gözleniyor. 

Bu nedenle bazı arkadaşlarımız, sohbetlerimizde, genç öğretim elemanlarının, sorgusuz-yargısız üniversitenin dışına atılarak cezalandırılmalarını önlemek için, bunların belgemizi imzalamamalarının iyi olabileceğini ileri sürmüşlerdir. 

2 — Ancak bizim, istemiş olmamıza karşın, imzalama 
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sürecini denetleme olanağımız olamadı. Kimlerin imzaladığını veya imzalamadığını, ancak imzaları notere verirken gözlememiz mümkün olabildi. 

Bu ifadenin ve bu ifadede davalı «bunun, sanıkların yaptıkları eylemin suç olabileceği şüphe ve endişesi ile hareket ettiklerini gösterdiği» ifadesinin iddianameden çikarılması gerekir. 

«dilekçenin aydınlar bildirisi olarak adlandırılması» hk. 

Savcılık Makamı, bir dergide «dilekçenin aydınlar bildirisi olarak adlandırılmasını» suç kanıtı olarak ileri sürüyor. 

Savcılık Makamının. ne yazık, bilgi eksikliğini gösteriyor. İddianameden çıkarılması gerekiyor. 

1 — Biz öğretim üyeleri ulusal veya uluslararası bir 
toplantıya katılarak yazılı veya sözlü olarak düşüncelerimizi, bir çalışmamızı açıkladığımız zaman buna, Türk-. 
çede «bildiri» sunmak, deniliyor. Ingilizce «paper», «kâğld», deniliyor. Osmanlıca «tebliğ» kullanılıyordu. Şimdi güzel Türkçe'de «bildiri» sözcüğü kullanılıyor. 

«Bildiri» sözcüğü suç değildir. 

2 — Savcılık Makamına, kendi alanından örnek vermek durumundayım: Bir dava Askeri Yargıtay'a çıktığın- da, Başsavcılık Makamı, önce, «tebliğname» hazırlıyor. 
Tam Türkçesi ile «bildiri» sunuyor. Şimdi Askeri Yargıtay'da Başsavcılık Makamı, her gün bir kaç «bildiri» hazırlayıp, daktilo ederek sunmakla, her gün bir kaç suç mu işlemiş oluyor? 

3 — Yurttaşların bir toplumdaki en üst makama, Osmanlı Devleti'nde Yüksek Kapı'ya, Bab-ı Ali'ye, Japonya'- da Mikado, dertlerini, sıkıntılarını, görüşlerini bildirmeleri yeni bir olay değildir. Osmanlı Devleti'nde Osman Bey'- den sonra Devlet Başkanı Vahdettin'e kadar, her zaman Saray'ın kapısına, dertler, yakınmalar, görüşler, layihalar bırakılmıştır. 

Osmanlı Devleti'nde yurttaşlar, Devlet Başkanlığı Dairesi'ne, Yüksek Kapı'ya, Bab-ı Ali'ye, dertlerini, görüşle-. 
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rini bildirdikleri için hain ilân edilmemişler ve suçlanmamışlardır. 

4 — Hazırladığımız belgeyi, Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Başkanlığı Dairesi'nin iki numaralı kapısına bırakmaktan başka, başkalarına bildirmek ihtiyacımız olmamıştır. Başkalarına bildirmeye iki nedenle ihtiyacımız olmadı. 

Çünkü, birinci neden, belgeyi hazırlarken pek çok kimse ile görüştük. Eski başbakanlardan B. Ecevit ve S. Demirel, eski Meclis Başkanlarından Ferruh Bozbeyli, eski bakanlardan H. E. Işık, Oğuzhan Asiltürk, yeni parti başkanlarından E. İnönü, Y. Avcı, Tüsiad Başkanı Ali Koçman, Milliyet Gazetesi Genel Koordinatörü Tarhan Erdem, Barolar Birliği başkanı ve diğerleri ile görüştük. 

Herkes Cumhurbaşkanlığı Dairesi'ne verilmek üzere bir belgeyi hazırlamakta olduğumuzu biliyordu. Hazırlığımızı açık yaptık. 

Kime ne bildirecektik? 

5 — lürkiye'de yaşayan ve emekli bir cumhurbaşkanı var: Fahri Korutürk. Bugün Değerli Korutürk'ün görüşleri pek büyük bir ilginin kaynağı olmuyor. 

Fakat bizim görüşlerimiz, dışarda ve içerde, herkesi ilgilendiriyor. 

Çünkü biz Türk Aydınlarıyız. Sorunlarla ve sorumlulukla büyüdük; ülkemizi seviyoruz, ülkemizi sevmek ve ülkemize sevgimiz, ülkemizin sorunlarını sevmekle özdeşleşti. 

Bunu herkes biliyor. Görüşlerimizin ilgi uyandırdığını biz de biliyoruz. 

Bu nedenle, hazırladığımız belgenin içerdiği görüşlerimizi, Devlet Başkanlığı Yüksek Kapısı'na bildirmenin dışında bir başka bildirme endişemiz olmadı. 
| Hazırladığımız ve imzaladığımız belgeye ilgi duyulması, bizim suçlanmamızın dayanağı yapılamaz. 

İddianamedeki «dilekçenin aydınlar bildirisi olarak adlandırılması» ifadesinin, İddianameden, çıkarılması gerekiyor. 

Saygılarımı diliyorum. 
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Dördüncü Bölüm İçin İkinci Ek 


ÜLKEMİZDE PERSONA NON GRATA 
İLAN EDİLDİK 


Savunma yapmak üzere karşınızda bulunuyorum. Savunmamı üç aşamada yapmaya çalışacağım. Mümkün olan ölçüde kısa tutabilmeye özen göstereceğim. 

Birinci aşamada Savcılık Makamı'nın Esas Hakkındaki Mütaleası ile yine Savcılık Makamı'nın Iddianamesi'ni ele almak durumundayım. Burada söyleceklerimin özü ve temeli şudur: Hakkımızda, bizlerin cezalandırılmasını gerektiren bir iddia ve mütalea yoktur. Çünkü Savcılık Makamı, önündeki ve elindeki davanın ciddiyeti ile bağdaşmaz bir tutum ile bizlerin cezalandırılması için, son mütaleasında, «suçları sabit olmuştur» demekle yetindi. Suçlarımızın neden ve nasıl sabit olduğunu anlatmak zahmet ve külfetini gerekli görmedi. Savcılık Makamı tarafından daha önce hazırlanarak sunulan iddianamede yer alan suçluluk kanıtlarının tartışmasına bile girmedi. Savcılık Makamı, dinlenmesini istediği ve aleyhimize suç kanıtı sağlayabileceğini düşündüğü tanıkların dinlenmesiyle, iddiasının sabit olduğunu bile söyleyemedi. Her birisi kendi 
alanında Türkiye'nin en önde gelen uzmanlığına sahip 59 
sanık için, 59 kelime bile telâffuz etmeden, toplam 59 yıla yakın bir cezayı isteyiverdi. 


Aydın Davası nedeniyle 6 Eylül 1985 tarihinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Bir Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yapılan Aydın Savunması. Kısaltarak aktarıyorum. Tümü Aydın Üzerine Tezler'in dördüncü kitabında yer alıyor. 
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Yargılama bir süreçtir; iddia ile başlar, sorgulama izler, kanıtların araştırılması ve tartışılması ile sürer. Bir yıla yakın bir süredir, sorgulama ile kanıtların değerlendirilmesi dönemi yaşanıyor ve öyle görünüyor, her celse değişen kişilerden oluşturulan Savcılık Makamı, iddianamede yer alan suçluluk kanıtlarının hepsinin, şu ana kadar çürümüş olduğunu görmek istemiyor. Savcılık Makamı'nın görmek istemediklerini göstermek bize düşüyor: Bizler şimdiye kadar, İddianame'de aleyhimize sıralanmış olan bütün delilleri tümden ve net bir biçimde çürütmüş durumdayız. 

ihtilal düzenleri ya da askeri rejimler, genellikle, birer özel mahkeme kurarlar; özel mahkemelerin birisinin «bir» savcısı olur. «Bim savcı, ya da savcılardan birisi askeri rejim adına suçlamalarda bulunur; çok zaman karşısındaki sanıkların omuzlarının üzerinden yalnızca kar-Şısına sanık olarak getirilebilenleri değil, sanık sandalyasına oturtulamayanları da suçlar. Askeri rejim, bu suçlamalardan güç alır. 

Kurtuluş. Savaşı içinde, bizde, İstiklâl Mahkemeleri kuruldu; bu mahkemeler için ilk düşünülen ve önerilen ismin «Terör Mahkemeleri» olduğunu ve İstiklâl Mahkemeleri'- nin, bağımsızlık savaşından kaçanlar için kurulduğunu, kitaplarımda, yazdım. Burada, kısaca, tekrarlamış oluyorum. 

Devlet Başkanı Kenan Evren, kendi rejimlerinin, özel mahkeme kurmadığını açıkladı ve bundan, 12 Eylül Rejimi lehine bir pay çıkarmaya çalıştı. Tartışmayacağım. Ancak 12 Eylül günlerinde, «özel mahkeme» olarak tanımlanan bir mahkemenin bulunmamasının, Devlet Başkanlığı Makamı için çok olumsuz sorun ve sonuçlar getirdiğini kaydetmek durumundayım. 

Devlet Başkanı Kenan Evren, yalnızca 12 Eylül Rejimi'nin liderliğini değil tüm suçlamaları vapmak gereğini de duydu. 12 Eylül 1980 tarihinde başlandı; anayasayı suçladı. Partileri suçladı. Başbakanları suçladı. Üniversiteleri suçladı. Öğrencileri suçladı. Öğretmenleri suçladı. Sendikacıları suçladı. İşçileri suçladı. Dilcileri suçladı. Barış isteyenleri suçladı. Af bekleyenleri suçladı. Kabul ediyorum, bir tek Türk basınını suçlamadı. Bir tek Türk bası- 


nına teşekkür etti. 
xe 4 - 


Savunmamın üçüncü aşamasının özetine geçmeden önce, kısaca, ekleyeceklerim var: Kimsenin yurdunu benden daha az sevdiğini iddia edemem. Sevgilerin şiddeti karşılaştırılamaz. Aynı biçimde, benim, yurdumu, bir başka kimseden daha az sevdiğimi veya bir başka kişinin, isterse bu kişi Devlet Başkanı Kenan Evren olsun, bana" yurtseverlik dersi vermesini de kabul edemem. 

Nedenleri var; yalnızca birisini söyleyeceğim. Nizamiye'den biz buraya, biliyorsunuz, belediye otobüsü ile geliyoruz. Bütün arkadaşlarım otobüse binmek için para veriyorlar. Ben vermiyorum. Kenan Evren de, devlet başkanlığı süresinin sonunda buraya gelecek olursa, bizlerin taşındığı otobüse para vererek binecektir. Ama ben, ölünceye kadar, Nizamiye'den Mahkemenize gelmek için otobüse para vermeyeceğim. Çünkü ben gazi'yim ve gazilik kartı taşıyorum. 

Özel durumumu anlattığım için özür dilerim: Savaşı sevmem ama, ben Türk Ordusu ile birlikte savaştım. Savaşa giderken savaşmamayı çok düşündüm. Beni savaşa aldığım emirden çok, Türkiye'ye bağlılıiğım ve bu yurda olan sevgim götürdü. Beni savaşa, yurdumun dün ve bugün içinde bulunduğu durumdan aldığım mutluluk değil, halkımın mutluluğu için mücadele etme olanağını kaybetmeme düşüncesi götürdü. Yalnızca bu düşünce ile, bir gün sanık olarak da olsa buraya gelebilme olanağını yitirmemek için, savaştım. Adım, Genel Kurmay'ın şehit listesine yazıldı. Sevenlerim öldüğüm için üzüldüler. Ben de ölmüş olduğumu Mustafa Ekmekçi'nin savaş alanına ulaşan bir yazısından öğrendim. Ölmedim. 

Bu ayrıntıyı şunun içir verdim: Ben gazi'yim. Öncelikle siz askerlerin gözünde benim yurtseverliğim, bir başkasına göre ve bu arada Devlet Başkanı Kenan Evren'in yurtseverliğine göre, daha çok kanıtlanmıştır. Devlet Baş- - 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kanı Kenan Evren'in bana yurtseverlik dersi vermesini kabul etmiyorum. 

Savunmamın son ve üçüncü bölümünün özetini veriyorum: Biz bir geleneğiz. Biz, uzun, cefalı ve mücadeleci Türk aydın hareketinin bugünkü kuşağıyız. Bu belgeyi, başka türlüsünü yapmak, belgeyi vermemek elimizden gelmediği için verdik. Biz Türk aydınları insan soyundan geliriz; ürkeriz, korkarız, geçimimizi düşünürüz, işsiz kalmaktan kaygılanırız, ancak bunlar, bizi, bir zamana kadar tutarlar. Sonra zaman gelir, içimizden ülkemize karşı sorumluluk duygusu, geçmişten gelen dürtü, bütün korku ve kaygıların üstüne geçer. Böyle oldu ve böyle olduğu zamanda, bu belgeyi hazırlayıp Devlet Başkanlığı Makamı'- 


na verdik. 
x k * 


İddianame'nin en önemli paragrafının Değerli Mahkeme'nizin bir ara kararıyla çok büyük ölçüde çürütülmüş olduğunu tekrarlamak durumundayım. Ancak, ne yazık, Savcılık Makamı'ndan çıkan bu paragraf önemli bir bilgi eksikliğini yansıttığı için, Mahkemeniz böyle bir karar vermemiş olsa bile, çürütülmesi çok kolaydır. Çünkü, «bildiri» sözcüğü hiç bir suç içermiyor. Değil belgemizi imzalayanların birkaçı, hepimiz, tüm sanıklar ve bu arada ben, burada, belgemiz için «bildiri» sözcüğünü kullanacak olursa, her hangi bir suç işlemiş olmayız; suç işlemiş olmam. 

sözlükten «bildiri» sözcüğünün karşılığını: aktarıyorum: «1 — Resmi bir orun veya kurum tarafından herhangi bir işi halka bildirmek üzere yazılan şey, tebliğ, tebligat. 2 — Bilimsel bir konu üzerinde yazılan açıklama; tebliğ. 3 — Hükümete, herhangi bir durumun bildirilmesi için verilen yazı veya cetvel, beyanname». (Türkçe sözlük, s. 103-104). 
Görülüyor, Türkçede «bildiri» sözcüğünün pek çok masum anlamı var. Sorgulamam sırasında da açıkladım; Askeri Ycırgıtay Başsavcılığı, önüne gelen her dava dosyası için önce bir tebliğname hazırlıyor. Bugünkü dille her dava için bir bildiri hazırlıyor. demek. Bu durumda Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Savcılık Makamı, bizi suçlayabilmek için, Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nı suçlamış ve her gün bir çok kez suç işlemiş olduğunu ileri sürmüş olmuyor mu? 


Ayrıca üniversite öğretim üyelerinin uzun yıllar, bilimsel toplantılarda yaptıkları konuşma ve bunların yazılı metnine «tebliğ» dediklerini, yine sorgulanmam sırasında açıkladım. Şimdi «tebliğ» sözcüğü eskidiği için, üniversitelerde öğretim üyeleri bilimsel toplantılara sundukları derli toplu görüşlerine ya da yazılı metinlere «bildiri» diyorlar. Bir öğretim üyesi, herhangi bir bilimsel .toplantıya katılabilmek için bağlı bulunduğu dekanlıktan izin isterken «bildiri sunacağını» belirtiyor. Suç işlemeye mi hazırlanıyor, bunun için mi izin istiyor? 


Bizler, büyükçe bir çoğunluğu öğretim üyesi olan bir grup tarafından hazırlanmış olan belgemize, Türkiye'deki demokratik düzene ilişkin gözlem ve istemleri derli toplu anlatım belgemize «bildiri» dediğimiz zaman suç işlemiş olacaksak, şimdiye kadar üniversiteler yaşamımızda çok, ama çok suç işlediğimizi kabul etmek zorundayız. Böyle bir zorunluluk, saçmalıktır. 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın emri ile, hiç bir gerekçe gösterilmeden ve hakkımda hiç bir soruşturma başlatılmadan, üniversitedeki kürsümden uzaklaştırıldım; fakat, kişiliğimden uzaklaştırılmadım. Açıklamak, anlatmak, yanlışları düzeltmek benim kişiliğimin bir parçasıdır. Hiç bir emir ile benden ayrılamaz. 


Bu nedenle de «bildiri» sözcüğünü açıklamayı sürdürüyorum. Türkçede bizim «bildiri» ya da daha eski kullanım ile «tebliğ» dediğimizde, Anglo-Amerikan dünyasında «paper» deniliyor. Redhouse'un, İngilizce - Türkçe sözlüğün- den «paper» girişini aktarıyorum. «Paper, n-a. Kağıt; kağıt tabakası; senet, hüccet, bono; kağıt para, kaime, banknot; gazete; herhangi bir yazı, tez, deneme, tebliğ...» (Redhouse, İngilizce-Türkçe Luğat, s. 743). Sözlük sürdürüyor, ben burada duruyorum. Bildiri ve tebliğ'in, İngilizce «paper» demek olduğu ve Anglo - Amerikan üniversitelerinde öğretim üyelerinin de bilimsel toplantılar için «paper» hazırladıkları ve sundukları, «to submit a paper» ortaya çıkıyor ve şimdilik bana yetiyor. 

Değerli Yargıç, Batı dillerinde sözcüklerin çoğu Latince ya da bizim yanlışlıkla Yunanca deüiğimiz Grekçe'den geliyor. İngilizce «paper» sözcüğü, tıpkı Türkçe'deki «def- te» sözcüğü türünden, «defter» grekçe deri, cilt demektir ve «difteri» ile aynı kökene sahiptir, Grekçe'den yayılmıştır; aslı «papirüs» oluyor. Bizim davamızda adı geçen yazar ve sanatçıların gittikleri «papirüs» denilen ve benim, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Mahkemesi'nde, Savcılık Makamı'nın isteği üzerine dinlenilen sinemacı ve tanıklara özel bir yer olduğunu tutanaklara geçirttiğim lokal, «kağıt» ve daha doğrusu «yazı» anlamına geliyor. Burada, geçerken tekrarlıyorum, adı «yazı» anlamına gelen bir lokale, herkesin gitmeyeceğini kabul edeceğinizi umuyorum. 

«Bildiri» sözcüğünün irdelenmesini sürdürüyorum. 
Türkçe «bildiri», Arapça «tebliğ», Grekçe «papirüs», İngilizce «paper» olan sözcüğün Latince karşılığı «charta» sözcüğüdür. 

Değerli Yargıç, huzurunuzda kendimi ve arkadaşlarımı eleştirmeme izin vereceğinizi umuyorum. 12 Eylül döneminde bozulmadan önce, Türk Dil Kurumu'nun, temel sözlükleri çıkarmamış olmasını, bu Kurum'a yöneltilecek önemli bir eleştiri olarak görüyorum. 12 Eylül Rejimi, Kurum'u bu tür eksiklikleri nedeniyle eleştirmiş olsaydı, hiç olmazsa bir yerde haklılık kazanabilirdi; haklı olmadığı noktalarda eleştirdi. 

Ne yazık! Türkiye'de hâlâ bir Latince-Türkçe Sözlük yok. Bir tek çıkmış; ilk üç harfte kalmış. Bir şanstır; «charta» sözcüğü bu pek çok eksik sözlükte yer alıyor. Aktarıyorum: «Charta 1 - Mısır papirüsünün bir yaprağı, kağıt, 2 - mec. a - papirüs b - bir yazı, mektup, şiir. c - herhangi bir ince levha, yaprak». (Faruk Zeki Perek, İzahlı Latince-Türkçe Sözlük, İstanbul, 1952, s. 241-242). Böylece «charta» sözcüğü ile «papirüs» sözcüğünün özdeşliğini de oraya çıkarmış oldum. İzninizle, burada hiç kuşku kalmamasını istiyorum. Webster's Third New International Dictionary'nin, üç ciltliktir ve kütüphaneler dışında bir evde bulunabilecek en ayrıntılı sözlüktür, birinci cildine bakıyorum. Burada «charta» için şunları yazıyor: «L. 
Leaf of paper, writing, letter». (Webster's Third International Dictionary, Vol. 1, s. 378). Böylece Latince «charta» sözcüğü ile İngilizce «paper» sözcüğünün özdeş olduğunu da en güvenilir sözlükler yardımıyla göstermiş durumdayım. 

Benim türümden dile özel bir tutkunluğunuz olmasa bile, hukuk fakültelerinden mezun olmuş her yurttaşımız türünden Siz de, «charta» sözcüğünü çok iyi bilirsiniz. Kamu Hukuk derslerinde mutlaka okutulur; çokca zaman «Magna Charta» olarak öğretilir. «Magna Charta», «Büryük Yazı», «Büyük Bildiri» ya da mecazen «Büyük Anlaşma» anlamına geliyor. 

Bizler, sanıklarınız, Türk aydınları arasında bir görüş ortaklığı, bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Bu, önemli bir adımdır. Bu görüş ortaklığına, bu anlaşmaya, şu anda Türkiye'nin yönetiminde etkili olanların da katılmasını diledik. Dilek, bizim hakkımızdır. Dilemek suç değil. 

Yaptığımız, dil bilgisi ve bilimsel anlamda, bir yazı'- dır; bir papirüs; bir tebliğ'dir, bir paper, ve bir bildiridir, bir «charta». Yaptığımız, yasal planda, anayasal düzende, tüzel platformda, bir dilekçe'dir. Bu ikisini karıştırarak, yasal platform ile linguistik alanı birbirine çarparak, bize ceza biçmek mümkün değildir. 

Yaptığımıza «Magna Charta» demiyoruz; bu, bizim işimiz değil. Ancak belgemizin şu anda bir çok dile çevrilmiş olduğunu, bir çok ülkede yayınlanmış bulunduğunu biliyoruz. Bu, doğaldır. Çünkü, bizimki, evrensel, kalıcı ve güzel bir belgedir. Bu belgeyi hazırlarken kavramsal planda kalmaya özen gösterdik, kavramsal geliştirmeler yaptık. 

Belgemizin şu anda çeşitli dillere çevrildiğini bildiğimiz kadar, bu belgenin Türkiye'de ders kitaplarına da gireceğini biliyoruz. Belgemiz, Türk Kamu Hukuku'nda bir eksikliği gideriyor; bir boşluğu dalduruyor. 

Değerli Yargıç, 
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Sizden, Sizin için, bir dileğim var. Lütfen, kalıcı olan, ders kitaplarına ve tarihe geçeceği bilimsel açıdan kesin olan bir belgeyi, mahkum eden bir yargıç olarak tarihe geçmeyiniz. 

ir k 


Manisa konuşmasında Devlet Başkanı Kenan Evren, sık sık «böyle aydınları ne yapayım?» diyor. Bu soruyu aynı paragrafta üç kez tekrarlıyor; ben, birisini aktarma gereğini duyuyorum. Devlet Başkanı Evren şöyle söylüyor: «Biz çok aydınlar görmüşüzdür, vatan hainliği yapmışlardır. Bazı şairlerimiz vardı, yurt dışına kaçtılar. Ve başka bir memlekete sığınıp, orada öldüler. O aydın değil miydi, ne yapayım böyle aydını?» Böyle söylüyor ve Devlet Başkanı'nın söylediklerini çok şaşırtıcı bulduğumu 

belirtmek durumundayım. 

| Çok basit bir nedenle şaşırıyorum: Demokrasilerde 
yurttaşların kendilerini devlet başkanlarına beğendirmek sorumluluğu ve zorunluluğu yoktur. Hiç ama hiç yoktur. 
Diktatöryalarda yurttaşlar ve bu arada yurttaş aydınlar, kendilerini, diktatörlere beğendirmek zorunluluğu ile kar- | şı karşıya bırakılıyorlar. Demokrasiler bunun tersidir. 

Tam tersidir: Demokrasilerde, devlet başkanlarının beğenmedikleri yurttaşlara ve bu arada aydınlara uygulayabilecekleri hiç bir yaptırım yoktur. Demokrasilerde devlet başkanları, beğenmedikleri yurttaşları, yurttaşlıktan atamazlar. Demokrasilerde devlet başkanları beğenmedikleri yurttaşlara ve bu arada aydınlara katlanmak zorundadırlar. 

Tam tersidir: Demokrasilerde devlet başkanları, kendilerini, yurttaşlara ve bu arada gelişmiş yurttaş türünü oluşturan aydınlara beğendirmek zorundadırlar. Demokrasilerde kendilerini yurttaşlarına beğendiremeyen devlet başkanları değiştirilir. 

Demokrasilerde devlet başkanlarının yurttaşlara, kendilerini, eylemleriyle beğendirmesi bir yana, çok zaman görüntüleriyle de beğendirmeye çalıştıkları gözleniyor. Örnek olsun, Reagen, daima sağlıklı, atletik görünmeye özen 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gösteriyor ve bu amaçla hastalığını bile yurttaşlarından saklıyor. Kararlı lider imajı verebilmek için hiç bir fırsatı kaçırmıyor. Uçak kaçıran Şii gerillalar ile pazarlık yapıyor, ama «pazarlık yapmadım» diyebiliyor. DemokrasilerJde bir çok devlet başkanı görüntüye çok önem veriyor. Her şeyi bilen lider olabilmek için her konuda düşüncesini açıklıyor, sevecen ve saygılı imajı verebilmek için küçüklerin yanaklarından, büyüklerin ellerinden öpüyor; sadık olduğunu kanıtlayacak haberler çıkarıyor, halkın sevdiği kimseleri hatırlatan giysileri ya da resimleri seçiyor. 
Bütün bunlar, demokrasilerde devlet başkanlarının kendilerini yurttaşlarına ve bu arada gelişmiş ve sorumlu yurttaşlar olan aydınlara beğendirme zorunluluğundan ileri geliyor. 

Bütün bunlar, bu verdiğim örnekler, son derece geneldir. ve Türkiye somutunun uzağına düşüyor. Türkiye somutuna gelince, burada, bir ölçüde kişisel konuşmak gereğini duyuyorum. Devlet Başkanı Kenan Evren «böyle aydınları ne yapayım?» derken, ben kendimi, Devlet Başkanı Evren'e beğendirmek gereğini görmüyorum. Rektör adayı bir profesör müyüm ki, kendimi Devlet Başkanı Kenen Evren'e beğendirmek gereğini duyayım? 

Buna ek olarak ve aydın bir yurttaş kimliğiyle, Devlet Başkanı Kenan Evren'in devlet başkanlığını beğenmediği- mi söylemek benim hakkımdır. Bu hakkımı her zaman kullanmak da benim hakkımdır. Burada ikinci kez kullanıyorum. Birinci kez 1982 yılında kullandım. 1982 yılında ben, Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Evren'in devlet başkanlığı için «hayır »oyu kullandım. Gerçi o zaman tartışıldı; MGK tarafından kabul edilen anayasa ile Orgeneral Kenan Evren'in devlet başkanlığı için birlikte oy veril- 
‚mesinin sakıncalı olduğu ileri sürüldü. Bu sakıncalar benim için geçerli değildi: Ayrı pusulalarda da görüşüm sorulsaydı, hem MGK tarafından kabul edilen anayasaya ve hem de Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Evren'in devlet başkanlığına «hayır» derdim. 

Görüşümü değiştirmiş değilim. 

k k k 
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Değerli Yargıç, savunmamı bitirirken bakış açımızı ve açımı yazmak gereğini duydum. Şimdi son olarak, bize, nasıl bakılacağından söz etmek durumundayım. 

Rejim, bize, suç işleyebilecek insanlar, suçlulukları kanıtlanabilecek yaratıklar olarak bakmıyor. Rejim bizi, kisilik kazanmış suç olarak görüyor. Hani radyoaktivite yüklü parçacıklar vardır; Rejim, bize, suç yüklü insancıklar olarak bakıyor. Bu Rejim'e göre, bizim suçluluğumuzun kanıtlanmasına gerek yoktur; çünkü, suç bizim yaptığımız işte değil, bizde'dir. 

Bu Rejim, bize, suç yüklenmiş yaratıklar olarak baktığı İçin, suçu yaptığımız işte aramak yerine bizde bulduğu için, karşınızdayız. 

Bu bakış açısını değiştirmek için buradayız 

Ülkemizde Persona Non Grata ilan edildik; bu ilanı kaldırmak için burdayız. 

Özenli davrandık. Belgemizi hazırlarken, sunarken, yasalara saygılı davrandık. Müphem ve nereye çekileceği saptanamayan, son dakika işi izlenimi veren 2969 sayıli yasa var; belgemizi hazırlarken, titiz davrandık ve bu yasanın uzağında kalmaya çalıştık. 

Başarılı olduğumuz anlaşılıyor. Komutanlık kovuşturma emrini 2969 sayılı yasa ile verdi, Savcılık ifadelerin çoğunu buna göre aldı. İncelendi ve görüldü, 2969 sayılı yasanın kapsamına alınamayacağımız anlaşıldı Karar verildi. 

Fakat kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmedi. 
Çünkü biz, kesin suç yüklü sayılıyorduk, ülkemizde Persona Non Grata ilan edilmiştik. 

Yurttaş onurumuzla hareket ediyorduk. Tarihin geçici dalgalarının esiri, acımasız kampanyaların korkağı olmuyorduk. Bizden önce gelen aydın kuşağının adına da saygıyla, sorumluluğumuzun gereğini yapıyorduk. Bu nedenle 
2969 sayılı yasa kapsamına girmediğimizin anlaşılmasına 
karşın, kovuşturma durmadı. Biz duruyorduk, bize, yasa maddeleri bulunacaktı. 

Kesin suçlanacağız. Çünkü, suç yaptığımız işte değil, bizde'dir. 
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Bizler, boğucu bunalım içinde, umudunu yitirmiş, inançlarını kaybetmiş insanlar olarak yaşamaktansa, bunu insan onuruna yakışan bir yaşam saymıyorum, bu bunalımdan çıkış yollarını kağıda dökmeyi tercik ettik. Bunu yetkili gördüğümüz Kapı'lara götürdük. Bu nedenle bildiri dağıtmakla suçlandık. 

Şimdi buradayım. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 


AZABLARIN HEPSİNİ SOĞUKKANLILIKLA 
HANÇERLEDİM 


Söz ya da olguları, önce, kavramlaştırıyorum. 
Kavramları, sonra, vektör /*) yapıyorum. 
Vektörlerden bir dünya kuruyorum. 
Kurduğum dünyanın içine giriyorum. 
Herkesin dünyasında değil teorik dünyada yaşıyorum. 
kkk 


«Azab» (**) kavramını ilk önce, «Fatih Sultan Mehmet» çalışmamda geliştirdim. Osmanlı Devleti'nin kuruluş 


(*) «vectorla: radius vector 2 b or vector guantity: a guantity that requires for its complete specification a magnitude, direction and sense and that is commonly represented by a line segment the lenght of which designates the magnitude of the vector ,the orientation of which designates the direction of the vector and the sense of which is designated by an arrowhead at one end of the segment: a quantity having both magnitud and direction...» 

Websters Third New Jntertnational Dictionary, s. 
2537 

«wector, (math.) Vektör, bir hareketi veya kuvveti ifade için bütün paralel hatları temsilen çizilen ve hem istikameti, hem dereceyi (kuvveti) gösteren hat veya ok..» 

Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük, s. 1140 

(**) «azab: 1. bekar, ergen. 2. (Tanzimat'tan önce) deniz tüfekçi eri.» 

Ferit Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe Ansiklonpe— 
dik Lugat, s. 70 
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ve yayılma döneminde savaşta ilk önce sürülüyorlar; surların önlerine ilk önce gönderiliyorlar. Çoğu yaşlı oluyor; çoğu inancını yitirmiştir ve yaşamda yitirdiklerini bir denemede kazanmayı denemek azab'ı anlatıyor. Azab'ta bütün yaşamları boyunca istedikleri yere gelememiş olanların psikolojisini görüyorum. Surların önüne ilk giderek, surları ilk aşarak, «bu kez» geçmiş tüm kayıpları telâfi edeceklerini düşünüyorlar. 

Surların öbür yanında zenginlik var. Zenginlik, azab için, ganimet'tir veya ganimet düşü oluyor. Azabı surların önüne çeken inancı değil ganimet oluyor; surları ilk aşanlar ganimete doyuyorlar. 

Ancak sur'lar sürprizle doludur; duvardır, direnci de saklayabiliyor. Azab, direnci biliyor, fakat, hiç ihtimal vermiyor. Ve ihtimal vermediği direncin ilk işaretlerini görür görmez de surlara yöneldiği hızla geriye doğru kaçmaya başlıyor. Şansını denemiştir; şansının yaver gitmediğini düşünüyor. 

Osman'ın çocukları ise sanıldığından daha hesapçıdırlar; azabların geriye geleceklerini biliyorlar. Azcbları, eski .mevzilerinde ellerinde palaları yeniçeri çavuşları bekliyor; surlardan gelen ateşten canını kurtaran azablcr, yeniçeri çavuşlarının hızla işleyen palalarıyla can veriyorlar. 

Yeniçeri palalarından canlarını kurtarmak isteyen azablar tekrar surlara koşuyorlar. 

w k k 


Bütün hücumların azabları var. 
k k k 


«Yirmi bir yaşında çocuk» Sultan Mehmet'in İstanbul surları önünde azabları kullanmasını yazmadan önce de «azab» kavramını geliştirmiştim. Her eylemin azabları olabileceğini düşünüyordum. 

İçinde olduğum her eylemde, önce, çok zaman, «motor» ve sonra da, her zaman, yeniçeri çavuşu rolünü oynuyordum. 

Rolleri ben seçmiyorum. Benim seçtiğim bir teorik dünya'dır. 
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İnsanlar dünyalarını seçmelidirler. Rollerine razı olmalıdırlar. 
elik Sir 3 

Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'ne gittim. Yale, Harvard ile rekabet halinde Amerika'nın en önde ve elitist iki üniversitesinden birisidir; Amerika'da beni sürpriz bekliyordu. 
«Hür» dünyanın bu merkezinde ben kendimi bir fânusun içinde hissediyordum. Üstelik fânus gittikçe daralıyor ve ben havasızlıktan boğuluyordum. 

Daha kötüsünü gördüm; sokaktaki her Amerikan yurttaşı bir fânusun içinde yaşıyordu. Fânustan dışarısını gördüğü için hapiste yaşadığını anlayamıyordu. Ortalama her Amerikan yurttaşı'nın bir kuş beyinli olduğunu o zaman anladım; henüz tekelsi düzenin insanları hamam böceğine çevirdiğini bilmiyordum. Bu tehlikeyi sadece Kafka türünden uç insanların fark ettiğini sanıyordum. 

Beni rahatsız eden ortalama Amerikalının fânusuna sımsıkı bağlı olmasıdır. Fânus, ortalama Amerikalının can simitidir; bilinçsiz bir biçimde, fânusundan çıktığı zaman öleceğine inanıyor. Fânustan çıkartılan mumun söndüğünü biliyor. 

Dünyanın hiç bir yerinde bir ortalama Amerikalı kadar özgürsüzlüğe susamış yaratık bulmak mümkün değildir. 

Tekelsi düzen özgürsüzlüğe susamış insanlar fabrikasıdır. 

Yale'de ancak ben «mesleki» açıdan da bir büyük sürpriz yaşadım. Harvard ve Yale türünden üniversiteler son derece zorlayıcıdırlar. Hem «klasikleri» hem de en yeni «teorik» katkıları okuturlar. Klasikler, burjuva iktisatının temelleridir; hem yeni katkıları ve hem de Adam Smith, Ricardo, Mill ve diğerlerini bir büyük hırsla okudum. 
Tam bir hayal kırıklığına uğradım; ister «klasik», isterse «neo-klasik» olsun, burjuva iktisatının temelinde azalan verimler ilkesi yatıyordu. Bu ise, en fazla teknolojisi değişmeyen alanı sınırlı bir tarlada yapılan tarımcılığa uygulanabilirdi; buradan bir yönetim bilimi çıkarmanın imkânsızlığını görüyordum (*). Üst düzey yönetici ve akademisyen yetiştirmek için uzmanlaşan bir akademik kurumda çağ- 
.daş burjuva iktisatının boşluğunu görmek benim için pek kötü bir sürpriz oldu. | 

En kısa zamanda Amerika'yı ve iktisatı terk etmeye karar verdim. Bu iktisat benim sürekli soran aklıma cevap vermekten çok uzak kalıyordu ve gerçekten tam bir kuş beyinli puzzle'ı,, bulmacasıydı. Derhal Türkiye'ye dönmek, tiyatro veya fizik alanında yeniden üniversite eğitimine başlamak istiyordum. | 

-akat iktisattan yine de kopamıyordum; Yale Co-Op'- ta kimsenin bakmadığı bir köşede Capital'in Ingilizcelerini buldum. Hemen aldım; Soğuk Savaş'ın son günlerini yaşıyorduk. Fakat son günlerini yaşadığımızı bilmiyorduk; bunu, daha sonraki günleri yaşadıktan sonra anladık. Böyle bir zamanda çantamda Capital'in üç cildiyle Amerika'- dan dönmeyi çılgınlık saydılar; yakınlarım benim «deli» olduğumu söylemeye o zaman başladılar. Amerika'da bir yıl «kalanların bir otomobil, bir buzdolabı ve bir müzik dolabı ile dönerek cismani dünyalarını pek çok zenginleştirdikleri bir zamanda yalnızca üç cilt Capital ile dönüş yapmanın çılgınlık olacağına beni de inandırmaya çalıştılar. 
Belki de o zamanlar şimdiki kadar cesur değildim; Capital'leri Yale Co-Op'a iade ettim. 

Türkiye'de ise tiyatro veya fizik alanında yeniden üniversiteye başlayamadım. Bunun yerine meraklı kişiliğime ve bir sorunun cevabından yeni bir soru çıkaran aklıma uygun bir alan arayıp durdum; matematiksel istatistik her bakımdan «opportune», fırsata uygun, göründü. Matematiğin sanıldığından çok daha fazla sezgi isteyen bir disiplin olduğunu öğrenmiştim ve istatistik de, eninde sonunda, somutun zenginliğinden fonsiyonlar bulma uğraşıdır. 
Böylece matematik istatistik (**) bir dönem benim mesleki dünyamı doldurabildi. 


(*) Engels'in bir ilkenin ana okullarında okutulması gerektiğini belirten satırlarını daha sonra okudum. 

(**) Türkiye üniversitelerinde yapılan bir tez çalışması, Celal Küçükev'in tezi, «dummy variable» tekniğinin kullanılma-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Aklımın bu döneminden kalma bir alışkanlığı var; hiç ilgilenmediğimi sandığım zamanlarda da, somutun çokluğunu sürekli işleyerek belli fonksiyonlar çıkarıyor. Bu fonksiyonları, aklım, hiç istemediğim ve ummadığım bir zamanda ve beni hiç yormadan, önüme getirip koyuyor. Bana bu fonksiyonları harekete geçirmek düşüyor. 


İki Hukukçuyu İhbar Ettim 


Aydın Yazısı yazıcılar toplantılarında da böyle olduğu anlaşılıyor; değerli hukukçu Emin Değer ile Halit Çelenk'- in her toplantıya mutlaka geç gelip ve mutlaka önce çıkmalarını, aklımın istatistik olarak işlediğini, sonradan fark ettim. Yazı'dan kimlerin sorumlu olacağını saptamak için yaptığımız toplantıda da liste bana soruldu; ben, Değerli Hukukçu Değer ile Çelenk'i önermedim. Kimseden ve bu arada bu iki değerli hukukçudan da itiraz gelmedi. 

Her iş kümesinde mesleki bozulma oluyor; Fransızca'- dan bütün dillere aktarılan söyleyişle «deformasyon pro-Tesyonel» yaygındır. Ancak en çok da hukukçular ve özellikle savunma hukukçuları arasında yaygın olduğunu düşünüyorum. Sanki savcılık iddianameleri, en çok, avukatları etkiliyor ve sanki avukatların çoğunun kafasına kakılıyor. Avukatların çoğu, günlük yaşamlarında da, ünlü savcıları aratmayacak bir biçimde konuşmaya başlıyorlar; «yüz kırk bir» ya da «yüz kırk iki» veya benzeri, «avukatlarımızın» çoğunun günlük reçeteleri arasına giriyor. 

Eylülizm, başarılarından birisini, örgüt ve özellikle «giz-Il örgüt» korkusunu yaymada gösterdi. Türkiye'de insanlar, gizli örgüt suçlamasıyla karşılaşmamak için bir araya gelemez oldular. Bu korkunun da en çok savunma hukukçuları arasında kök saldığını biliyorum. Bu bilgi ile Değerli Değer ile Çelenk'in, Aydın Yazısı yazıcıları toplan- 


sında, bir arkadaşımla ortak calışmamızda. benim, dünyadaki bilgi düzeyini geliştirmiş olduğumu saptadı. 
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tılarına sistematik olarak geç geçmeleri ve sitematik olarak erken çıkmalarını bu biçimde yorumluyordum. Kimseyo söylemiyordum, içimden gülüyordum; Değerli Değer ile Çelenk, polisin gizli örgüt baskınını ya toplantının başında veya da sonunda yapacağını hesaplıyorlar. Önlemlerini alıyorlar. 

Böyle düşünüyordum ve bu düşüncemin doğruluğuna gün geçtikçe daha çok inanıyorum. Ancak önemsemiyor - dum; önemli olan bu işi yapmaktır ve herkesin katkısı kendine göre oluyor. Geç gelseler ve erken çıksalar da katkıda bulunuyorlar. 

Aslında katkılarını da tartışmak istiyorum. Değer ve Çelenk'i yazıcılar listesinde önermememin nedenlerinden birisi de bütün toplantılarda en geri önerilerle ortaya çıkmaları oldu. Hep geriyi öne sürüyorlardı ve ileriye dönük önerilerin çoğuna da, «suç» olacağı gerekçesiyle karşı çıkıyorlardı. 

Anayasa'yı değiştirme bunlardan birisidir. Benim «Seksen İki Belgesi» dediğim Anayasa'yı değiştireceğimizi Yazı ya koymamıza karşı çıkıyorlardı. Bu yönde her türlü argümanım, Çelenk ve Değer'in «suçtur» fetvasıyla karşılaşıyordu. Zamanla ben de kızıyor ve görüşlerimi daha keskin ifade etmek zorunda kalıyordum. 

«Gizli örgüt evimizde» yaptığımız toplantıların birinde yine bu anayasanın değiştirilmesi yönünde öneriyi tekrar tartışmaya getirdim. İki değerli hukukçu karşı Çıktılar. Gerekli sinirlilik dozajıyla şunları söylediğimi hatırlı yorum: «Siz ne diyorsunuz, gazete de mi o'umuyorsunuz, bugünkü gazetelerde Doğru Yol Partisi Genel Sekreteri Gökberk Ergenekon'un iktidara geldiklerinde anayasayı değiştireceklerini açıklayan demeci var. Biz bu genç çocuktan daha mı yüreksiziz?» Bunların pek yararı olmadı. Yazıcıların çoğu bu iki değerli hukukçunun hukuk bilgisine güvenmek ya da sığınmak istiyordu. 

Peşini bırakmadım. Bir başka gün, Çelenk ve Değer'in yüzlerine şunları söyledim: «Yirmi altı yaşında Başbakanlık'ta, Devlet Planlama Teşkilâtı'nda Daire Başkanlığı yaptım. Hukukçu çalıştırdım. Bir sorun olduğu zaman hukukçulara havale eder, görüşlerini alırdık. Hukukçuların tavsiyelerini alırdık ve tersini yapardık». Nedense hukukçulukta düzeni koruma ve statükoya bağlı olma daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. 

Ben, bu tartışmalardan sonra, seksen iki belgesinin değiştirileceği görüşünün Yazı'ya girdiğini sanıyordum. 
Yok; nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu ayrı; ancak bu çalışma içinde bu iki hukukçuya güvenemiyordum. Dava'yı sonuna kadar savunacaklarına inanmıyordum; bu nedenle de saptadığımız yazıcılar listesine alınmadılar. Tekrarlıyorum; itiraz etmediler ve memnun göründüler. 

Yazı verildi: Sessizlik var. Yayın yasağı var: Endişe var. Turgut Özal, yayın yasağını kaldırdı ve gazetelerin hepsinde birinci sayfa haberi var: Sevinç var. Ben gece ev basılarak müteferrikaya kapatıldım: Kaygı var. Bir gün sonra bırakıldım: Kaygı dağılıyor. 

Müteferrika'dan çıktıktan sonra Mülkiyeliler Birliği”nde yazıcıların, ya da aramızdaki kod ile, mektupçuların, bir bölümüyle buluştuğumu hatırlıyorum. Burada Mahmut ile Erbil'in benim üzerimde baskı yaptıklarını da hatırliıyorum; «Halit Bey'le Emin Değer'i de söyleyeyim». Sanki büyük başarının prestijinden Çelenk ile Değer'i yoksun ediyoruz ve haklarını çalıyoruz; bu haksızlığı düzeltmek istiyorlar ve bunun için beni ikna etmeye çalışıyorlar. Mahmuta ve Erbil'e doğru olmayacağını ve her ikisinin de istemeyeceğini tahmin ettiğimi söyledim. Matematik istatistik çözümlemelerimden söz etmedim. Olaylar başka türlü gelişmeseydi, söz etmeyi de düşünmüyordum. 

Fakat sonradan anlaşılıyor; işin başında prestij gani-. 
metinin büyük olduğu hesaplanıyor. Bu nedenle Çelenk ve Değer'in kulis yaparak, Halit Bey'i hep beceriksiz bir kulisci olarak tanıyorum, kendilerine emin bir statü buldukları görülüyor; bu iki değerli hukukçu, yazıcı sıfatını tehlikeli bularak kendilerine yazıcıların «hukuk danışmanı» ünvanını uygun buluyorlar. Böylece prestij ganimeti- nin dağıtımı açısından işin içinde olacaklar ve hukuki sorumluluk da ise dışında kalacaklar; çok açık bir hesap var. 
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Bir Aydın Yazısı hazırlıyorduk; «aydın», mesleğinin sınırlarını aşan kimsedir. «Biz», Hüsnü Göksel'i meme konusunda danışmanlık yapması için bulmadık. «Biz», Erbil'i, askerlik konusunda bilgilerini aktarması için çağırmadık. Uğur Mumcu, gazetecilik veya yazarlık konusunda danışmanlık yapmadı; aydın olarak görüşlerini ortaya koydu. 

Ancak ikisi de değerli hukukçudurlar; paylarının gereğini yapıyorlar. Bunu, Savcılık ifadelerini inceleyerek daha açık olarak gösterebiliyorum. 

Hüsnü Bey, Profesör Göksel, 23 Mayıs 1984 tarihinde, Sıkıyönetim Savcısı Kemal Kadıoğlu'na ifodesini veriyor. Tutanaklara göre bu ifadede şu da var: «Dilekçe metnini hazırlarken, danışman olarak başvurduğumuz iki arkadaş vardı, bunlar Avukat Emin Değer ve Avukat Halit Çelenk idi». Sevgili Hüsnü Bey beni affetsin, bu söylediklerinin gerçekle hiç bir ilgisi olmadığını yazmak durumundayım. «Biz» hiç kimseyi danışman olarak. kullanmadık ve hiç bir toplantımızda böyle bir ünvan söz konusu edilmedi. 

Erbil Tuşalp, 24 Mayıs 1984 tarihinde yine Askeri Savcıya ifadesini veriyor. Tutanaktan aktarıyorum: «Hukuki durumu da zaman zaman Avukat Halit Çelenk ve Avukat Emin Değer ile görüşüyorduk. Bu görüşme ayaküstü veya telefonla da oluyordu». Erbil, çok fazla uyduruyor. «Biz» telefonla veya ayaküstü kimseye «danışmadık». Erbil'in, Halit Bey'in beceriksiz kulisini askeri savcıya aktardığını sanıyorum. 

Uğur Mumcu, savcılık ifadesini 28 Mayıs 1984 tarihinde, yine Kemal Kadıoğlu'na veriyor. Tutanaktan sadece bu bölümü alıyorum: «Bir toplantıya katılan diğerine katlmayan arkadaşlar vardır veya toplantıdan evvel ayrılan olmuştur. Bu toplantılara katılanlardan biri de Şerafettin Turan'dı. Avukat Halit Çelenk ve Emin Değer de zaman zaman toplantılara katılırlardı. Bu son iki arkadaş hukuki bir sorun olmaması yönünden toplantılara katılmışlardı». Uğur, her zaman olduğu gibi kendi doğrularına daha çok bağlı kalıyor; Çelenk ve Değer'in isteklerini söylemekle birlikte hem toplantılara katıldıklarını belirttiyor ve hem de «danışman» türünden anlamsız bir sözcüğü kullanmıyor. 

Bu ifadelerin «ısmarlama» ve rica ile verildiğinden hiç kuşku duyulmaması gerekiyor; herkesin bir mesleği var. 
Yazıcılardan hiç kimsenin mesleği adının önünde belirtilmezken bu iki değerli hukukçunun adlarının önüne hep «avukat» sıfatları da ekleniyor. İstatistikte böyle durumlara «sistematik hata» deniyor; çok büyük açıklıkların ipuçlarını taşıyor. 

Aziz Bey'le birlikte bu hata'ya çok sinirlendik ve bunun hem dürüslüğe uymadığını ve hem de. savunma çizgisi açısından sakıncalı olduğunu saptadık. Aziz Bey, bana, Savcılık ifadesinde bu durumu düzelttiğini ve her ikisini de yazıcılar arasında gösterdiğini söyledi. Belgelerim arasında Aziz Bey'in savcılık ifadesi bulunmuyor; buradan aktarma yapamıyorum. Ancak dava açıldıktan sonra ve ilk duruşmada sorgular yapılırken Aziz Nesin, bu iki hukukçunun danışmanlık sıfatlarını aldı ve sıradan yazıcı durumuna getirdi. 

İlk duruşmadan bir gün sonraki Cumhuriyet Gazetesinden, 16 Ağustos 1984 tarihli Cumhuriyet, Aziz Nesin'- in sorgusunun ' ilgili bölümünü aktarıyorum. «Değişik fikirler ortaya çıktı. Bu nedenle bir yazmanlar kurulu oluşturuldu. Bu arkadaşlar aylarca çalıştılar, amacımız ve ilkelerimiz doğrultusunda bu dilekçeyi hazırladılar. Bu hazırlayanlar, Hüsnü Göksel, Yalçın Küçük, Emin Değer, Halit Çelenk, Erbil Tuşalp, Halük Gerger, Yakup Kepenek, İlhan Tekeli, Uğur Mumcu, Şerafettin Turan, Mete Tunçay, M. Tali Öngören, Bahri Savcı, ben ve Murat Belge'dir». 
Böylece, Hüsnü Göksel ve Erbil Tuşalp'in savcılık ifadeleri tümden, Uğur Mumcu'nunki kısmen çürütülmüş oluyor. 

Benim sorgulamama sıra, 14 Eylül 1984 tarihinde geldi. Sıkıyönetim Mahkemesi'ne yazılı olarak da hazırladığım sorgu'da şunlar da yer aldı: «Türkiye'de iyi yurttaş olabilmek için hukuk savunması ve savunma hukukunu bilmek gerektiğine inanıyoruz; ancak düşüncelerimizi geliştirirken, tartışırken, henüz hukuk danışmanı kullanmıyoruz. Düşüncelerimizi kağıda dökerken hukuk danışmanı kullanmayı ve böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalmayı onur kırıcı bulduğumu yazmak durumundayım». İki değerli hukukçu, önce arkadaşlarını ve daha sonrc da askeri savcıyı yanıltmış oluyorlar. Bunu onur kırıcı bulduğumu yazmak gereğini duydum. 

Bu kadar değil; işin bir de hukuk savunması yanı var. 
Askeri savcı her söyleneni doğru kabul edip iddianamesi- ne almıyor; suçlamayı güçlendirecek ifadeleri seçiyor. Bu nedenle, aynı sorguda şunları da belirttim: «Savcılık Makamı, bizim hukuk danışmanı kullandığımızı iddia ederek suçluluk endişesi içinde olduğumuz izlenimini yaratmaya çalışıyor. Hukuk danışmanı kullandığımız iddiası bir maddi hatadır ve ‘hukuk danışmanı görevi' tamlamasının iddianameden çıkartılması gerekir». Bunun için de, işin bu yanını hiç hesaba katmayan iki değerli hukukçunun düz sanık olması gerekiyor. 

Hançerledik. 

Aziz Nesin ile birlikte Halit Çelenk ve Emin Değer'i sıkıyönetim savcılığına «ihbar ettik». Sanıklıktan kaçma- 


larını önledim. 
kk k 


Azablar, önde, surlara doğru hücuma geçerler. 

Sur'lar, hücuma geçenlerin içinde azab olduğunu bilirler. 

Bu, tarihtir. 

Bilimsel fonksiyonlar, surların her iki yanında, kendi hallerinde varlar. 


Yeşil Çam'da Adam Öldürdüm 


Cumhuriyet Gazetesi haberi şu başlıkla verdi: «Aydınlar Dilekçesi davası ile ilgili 41 sanığın ifadesi alınacak». Haber başlığı anlaşılabilir bir yanlışlık içeriyor; Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi kırk bir sanığın değil, kırk bir tanığın dinlenmesini kararlaştırıyor. Her aileden en az bir kişinin sanık olduğu bir Türkiye'de bu tür yanlışlıkların sevimli bir yanı var. Üstelik haberin içinde bilgi doğru olarak veriliyor. Haberin içinde şunlar yazıyor: «Aydınlar Dilekçesi davasının geçen oturumunda konuyla ilgili olarak tanıkların dinlenmesine karar verilmişti. İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Bir Nolu Askeri Mahkemesi'nde 41 kişinin tanık olarak talimat yoluyla ifadesi alınacak». Aslı şöyle oluyor: Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi, Aydın Yazısı'nı imzalamış olanlardan kırk birini ayırıyor ve bunları sanık yapmayarak «tanık» olarak dinlenmelerini kararlaştırıyor. 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne bu yolda bir talimat gönderiyor. 

Yazı'nın altında binden çok fazla imza var. Askeri savcılar davalarını açmadan önce imza sahiplerinin yarısın- dan fazlasının ifadesini alıyorlar; sonra tamamının ifadesini almayı gerekli görmüyorlar. Daha sonra bu ifadeleri imzaladıktan sonra bir bölümünü sanık olarak ayırıyorlar. Dava devam ederken. ilk alınan ifadeleri bir kez daha inceliyorlar; bu kez de kırk birini ayırıyorlar. Bunlara da «sanık» değil «tanık» sıfatını uygun görüyorlar. 

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinden aktarıyorum : Hakim Tuncay Gönül tarafından 27 Kasım günü saat 11.00'- de ifadesi alınacak olan 20 tanık şunlardır: Fikret Hakan, Öztürk Serengil, Sami Hazinses, Kartal Tibet, Sedat Soner, Hakan Akalın, Erdoğan Tünaş, Tanju Gürsu, Orhan Salman, Turan Göbekli, Yörük Kabalak, Ergin Türsoy, Canan Baykal, Metin Sevinç, Yusuf Tozkoparan, Mehmet Yıldız, Ali Tolkay, Metin Menol, Reyhan Tokatlı, Meral Kat». Hepsi bu kadar değil; bir bölümü de daha sonraki bir güne ayrılıyor. 

«Daha sonra ifadesi alınacak olan tanıklar ise Şunlar: Müjdat Gezen, Suzan Öztan, Şahin Gök, İzzet Ümit Elçi, Ali Uçansu, Talat Bulut, Leyla Özalp, Orhan Aksoy, Mengü Ertel, Azcan Arıcan, Çetin Tunca, Ahmet Nasibi Ündal, Hasan Fehmi Yaşar, Aydın Sayman, Menderes Samancılar, Turgay Bekir, Erkan Görel, kıol Özkök, Atilla Den say, Hümeyra Akbay, Ali Özgentürk». Böylocu kuk bit eta nık» ve söz uygunsa potansiyel «azab» seçim oluyo 

Tamamı değil ancak seçilenlerin çok büyük bır bölu münü Yeşil Çam'cılar oluşturuyor; sinema dünyasının çok ünlü veya üne aday mensuplarının surlardaki ilk direniş ile ricat edeceği hesaplanıyor. Her halde ünlerine ün katmak için imza attıkları ve karşılarına devletin soğuk yüzü çıkarıldığında çil yavrusu türünden dağılacakları dü- 
:şünülüyor. İ 

Bu durumda yapabileceğim bir tek iş vardı: Hançerimi alıp Selimiye'ye gitmek. Gerçekten öyle yaptım; sıkı yönetim makamlarının yaptıklarının aynısını ve tersinden yapmaya çalıştım. Tanık olarak seçilenlerin (*) hepsinin ilk savcılık ifadelerini inceledim; kaçabilecekleri kanalları tahmin ettim. Buralarda mevzi almaya karar verdim. İstanbul'dan «sanık» arkadaşların bir bölümünü de Selimiye'ye götürebileceğimi düşünüyordum. Özay Erkiliç, Ümit Erdoğan, Gençay Gürsoy, sanık olmayan ancak Yazı'yı Köşk'e götüren Bilgesu Erenus, azab'larla boğuşma sahnelerini kaçırmamak için Selimiye Kışlası'na geldiler. 

İlk tanık Fikret Hakan'dı ve Fikret Hakan'ın 25 Kasım 
1984 tarihinde, Selimiye'de askeri savcı Deniz Hakim Albay Ulgen Sözer'e verdiği ilk ifadeyi buraya aktarmak gereğini duyuyorum: 

«1 — Dilekçeyi kimin kaleme aldığını bilmiyorum. 

2 — Yeni Emek Sineması'nda bulunan, bizim gibi sinemacıların devam ettiği, lokal şeklinde, bir kahvemiz vardır. Bu kahvede otururken soyadını tam olarak hatırlama- 


(*) Dava'nın.hukuk cephesini yürüten hukukçu arkadaşlarım, Savcılık Makamı'nın Azmi'nin Kahvesi ve Papirüs müdavimlerinden <tanık» çıkarmasına karşılık, akıllarınca, «akılları başlarında ve okkalı» tanıklar istediler. «Bizim» tanıklarımız, Muhsin Batur, Tarık Zafer Tunaya, Adalet Ağaoğlu ve benzeri saygın isimler oldular. Fakat beklenen ve Dava'nın gidişini olumlu yönde etkileyen bir sonuç alınamadı. Bir kez bu saygım kişiler «tanık» olduklarını anlayamadılar ve yine sanık gibi «suç görmedim, imza attım» demekle yetindiler. İkincisi, bu saygın arkadaşlar dinlenirken beni içeriye almadılar. 
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dığım sinema muhitinden Kemal isimli birisi bu dilekçeyi dolaştırdı ve ben de okumadan imza attım. Şöyle bir göz attım; af konusu ile ve idam cezalarının kaldırılması ile ile ilgili bir istemi dile getirdiğini ve saydığımız ve sevdiğimiz bazı sanatçıların imzalarını taşıdığını görerek imza ettim. 

3 — Ben bu dilekçeyi başka hiç bir kimseye imzalattırmadım. 

4 — Ben böyle bir soruşturma olunca, dilekçeyi yayınlanan gazetelerden bulup bir kere daha okudum ve gördüm ki, imza atmama neden olan af konusu ve idam cezalarının kaldırılması konusu dışında, katılabileceğim hiç bir husus yoktur. Kaldı ki şahsen affı da şartlı ve anarşik eylemlere katılanlara uygulanmamak kaydıyla düşünüyorum. Bu gün dikkatle okuduğumda diğer hususlara katılmamın mümkün olmadığını gördüm. Ama yine de değindiğim gibi keşke daha dikkatli ve bütünüyle bu dilekçeyi okuyabilseydim ve en azından bir hukukçu arkadaşıma inceletebilseydim. 

5 — Bana okumuş olduğunuz paragraftaki ifadelere 
kesinlikle katılmıyorum. Ben 12 Eylül'ün gereğine ve O günlerde yapılan icraata yürekten inanan ve bunun gerektiğine inanan bir kişiyim. Bu paragrafta belirlenen sözlerin ve açıklanan hususların var olduğunu bilseydim bu dilekçeyi kesinlikle imzalamayacağımı belirtmek isterim. 
Bu düşüncelere katılmıyorum, dedi. Başka bir diyeceği olmadığını beyan etmekle, müştereken okunan ifade birlikte imza edildi. 25.5.1984» 


HAZIRLIK SORUŞTURMASI SORGU 
TUTANAĞI 


Askeri Savcı: Kemal Kadıoğlu, Synt. Yard. 
Savcısı 

Tutanak Kâtibi: Svl. Me. Yaşar Erdoğan 

Sorgu Yeri: Savcılık sorgu odası 

Sorgu tarihi: 21.5.1984 


1/4 


nr. A 


İfade sahibi: Türkân Şoray (Ünal), Halit kızı, Meliha'dan doğ. 1945 doğumlu, Kastamonu ili, Taşköprü nüf. kayıtlı, Ankara Oran Sitesi Aşık Veysel Cad. 60/1'de oturur. İstanbul Gayrettepe Saatçıbayırı Polat 4 Sitesi Kat 5, D. 19'da ikamet eder. 

İfadesinde: Şimdi vefat etmiş bulunan annem Meliha Şoray üç yıla yakın bir süre rahatsızdı ve doktor kontrolünde idi. Rahatsızlığında kendisini tedavi eden doktorlardan biri de Ankara'da, sanırım, Hacettepe Üniversitesinde profesör olan Hüsnü Göksel idi. Profesör Hüsnü Göksel ile bu vesileyle ilişkilerimiz arttı, ailece görüşme imkânı oldu. Evlenip Ankara'ya yerleştikten sonra kendileri bizi tebrik etmek vesilesiyle evlerine çaya davet ettiler. Çayda Hüsnü Göksel'in hanımı, ben ve eşim Cihan Ünal vardı. Sohbet sırasında Hüsnü Göksel bize hitaben bir dilekçeden bahsetti, bu dilekçenin sanatkârlar tarafından imzalandığını, profesörler tarafından hazırlandığını, Hükümete iyi niyet dilekleri içerdiğini, herhangi bir suç oluşturmadığını, nitekim metnin bastarafında bunun belirtildiğini, söyledi. Bu metnin bir dilekçe olduğunu söyleyerek dilekçenin başlığını da bize gösterdi. Şu anda dilekçenin başlığının nasıl olduğunu kelime kelime hatırlıyamıyorum. 
Bu konuda uzun konuştu; benim ilgilendiğim konu sanat ve fikir özgürlüğü konusuydu. Benim bir film yıldızı olarak ve son zamanlarda sansür nedeniyle değişik konuları işleyen filmler yapamamış ve bu nedenle de seyircimizin isteklerini karşılayamamış olmaktan ötürü, sansürle ilgili benim de, yumuşatıcı bir takım tedbirlerin alınması görüşüm vardır. Bu bakımdan sanat ve fikir özgürlüğü sağlanması yolunda bir adım atılması için böyle bir dilekçeye imza atmada bir sakınca görmedim. 
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Ben dilekçenin diğer kısımlarında yer alan siyasi ve hukuki sair konular hususunda açıklayıcı bilgi sahibi değilim. O kısımları izah edecek durumda değilim, dedi. 

Soruldu: Bu metni Anayasa profesörlerinin hazırladığını söyledi, bir kısım isimler de belirtti. 
Ancak ben bu isimleri şu anda hatırlıyamıyorum, dedi. 

Dosyanın 23 üncü nüshasında mevcut imza sirküleri gösterildi, soruldu. Buradaki imza bana aittir. İsmim ve sinema sanatçısı olduğumu belirten kısım kendi elyazımla yazılmıştır, dedi. 

Soruldu: Çaya gittiğimiz, dolayısiyle imza attığımız tarih, Mart veya Nisan 1984 tarihi olacak, kesin bilmiyorum, dedi. İfadesi yeter görüldü, tutanak okunup imzalandı. 21.5.1984 


Synt. Yrd. Savcısı T. kâtibi İfade sahibi Türkân Şoray (Unal) 


"a nnee 


Savcılık ifadelerinin fotokopilerini inceledikten sonra hepsinin üzerlerine gerekli notları ekliyordum. Bu ifadeye ekledim notlar şunlar: «1 — İstanbul'da toplantıda bulundu. 2 — Toplantıda bilgi verildi. 3 — Cerahatlerin akıtılması gerektiğini söyledi. 4 — Hülya Koçyiğit de vardı». 
Bu notları da alarak Selimiye'ye gittim. 

İstanbul'da yaptığımız toplantıların birinde Fikret Hakar yanımda oturuyordu. Uzun ve kalabalık masanın bir ucunda bir tarafımda Fikret, diğer yanımda Hülya Koçyiğit vardı. Fikret, sürekli olarak «artık cerahatler akıtılmalidırm diyordu ve hazırlanan Yazı taslağını bile yetersiz bulduğu izlenimini veriyordu. Bir kaç kez konuştuğunu hatırlıyorum. 

Savcı'ya Azmi'nin Kahvesi'nde okumadan imza attığını söylemişti. Şimdi tanık olarak «pişti oynarken imzaladım» demekten başka kanalı kalmıyordu. Kaçmak is-- 


146 


BIR YENİÇERİ ÇAVUŞUNUN NOTLARI 


ti TAR: 
| - demle tpat la 
çal uu d 


i ç Juel aé ha, 
PH Ta ex Li i ` i 4 
Yi o 


Â- Poewe! ba 
Yaya aki, Tal 


177 > a 


tiyordu ve çaresiz hançerlemek zorunluluğunu duyuyordum. 

Fikret, Selimiye'de pişti hikâyesini anlatırken kendisini bekleyen sürprizden habersiz görünüyordu. Bir gün sonraki Cumhuriyet, Mahkeme'deki sahneleri pek «kibar» yansıttı; sansasyonal basın sansasyonu kaçırmadı. Ben yine de 28 Kasım 1984 tarihli Cumhuriyet'ten aktarmak istyorum. Şunlar yazılıyor: «Sinema ve tiyatro oyuncusu Fikret Hakan ise sanatçı arkadaşları ile sürekli gittiği kahvede dilekçeyi okumadan imzaladığını, dilekçede idamın kaldırılması yönünde temenniler olduğu için imza ettiğini belirtti. Sanık Yalçın Küçük'ün 'dilekçenin hazırlanması sırasında İstanbul ve Ankara'da bazı toplantılar yapıldığını, İstanbul'daki toplantıya Fikret Hakan'ın da katıldığını, bu nedenle de Hakan'ın dilekçenin tamamı hakkında. 
bilgi sahibi olması gerektiğini! söylemesi üzerine Fikret Hakan şöyle konuştu: 'Ben toplantıya geç katıldım. Bazı endişelerim bulunduğunu söyleyerek açıklama yaptım. Bunun üzerine Yalçın Küçük ve Aziz Nesin ile öteki bazı arkadaşlar bu dilekçenin politik yönü olmadığını, insan haklarına dayanan bazı konularda temenniler mahiyetinde olduğunu söylediler. Dilekçenin yazımında bulunmadığım gibi dilekçenin tamamını da okumadan imzaladım». Fikret Hakan'ın bütün senaryosu çöktü. Çok yaralandı; çok üzülüyorum. 

Bir parantez açmak gereğini duyuyorum. Gerçekten üzülüyorum. Olanlar, Fikret'i hançerlemem, o gün öğleden sonra İstanbul'da bütün aydın çevresinde duyulmuştu, «aydın aydının kurdudum ilkesine uygun olarak sevinenler çok oluyor. Ben ise, üzüntümden, bütün öğleden sonrayı nerede ise bilinçsiz olarak geçirdiğimi hatırlıyorum. 
Sonra üzüntümü Aziz Bey'e de aktardım. Aziz Bey anlamadı, bana «yaptığın doğrudur» dedi. Ben de Aziz Nesin'e, «Aziz Bey, ben de biliyorum doğru olduğunu, kırk kez gerekse kırk kez yaparım, burada kuşkum yok, ama neden hep ben yapıyorum, neden insanları ben üzüyorum» diyordum; yine kendimi anlatabildiğimden emin olamıyo-. 
rum. 
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Devam ediyorum. Askeri makamların azab'ları çak İyi tanıdıklarını kabul! etme gereğini dile getirmek istiyorum. 
Bunun için Öztürk Serengil'in Askeri Savcı Hakim Yarbay Muhteşem Savaşan'a verdiği savcılık ifadesinden aktarma yapmak gereğini duyuyorum. 

«Bundan bir müddet evvel Yeşil Çam Sokağı'nda sanatçıların devam ettiği bir kahvehanede, soyadını bilmediğim, ancak, bir yayınevi ile ilişkisi olan ve muhasebecilik yapan, o sokakta herkes tarafından tanınan, benim de iki yıldan beri tanıdığım Kemal isimli bir şahıs yanıma gelerek “Öztürk Bey, sanatçılara mesken yapılması ve mesken kredisi sağlanması yolunda girişimde bulunacağız, bakanlik nezdinde yapacağımız bu girişime katılır mısınız’ dedi». 
Türk filmlerinin komedyeni Öztürk Serengil, Yazı'yı, kendisine Sevgili Kemal Demirel'in konut kredisi başvurusu diye sunduğunu iddia ediyor. Devam ediyor: «İmzalar arasında bir kısım sanatçı arkadaşlarımı da görünce imza-Iamakta tereddüt etmedim. Çünkü bu arkadaşlar tanıdığım kadarıyla, Atatürkçü, milli görüş sahibi ve sola karşı kişilerdi. Şimdi anladığıma göre çok ahlaksızca bir oyuna getirildim». Sinema oyuncusu Serengil, burada duramıyor ve Askeri Savcılık'ta sözünü şöyle tamamlıyor : «Beni böyle bir şerefsizliğe itenlere lanet ediyorum. Ayrıca bunlar hakkında da soruşturma açılmasını istiyorum. Başka diyeceğim yoktur». 

Öztürk Serengil tam bir azab'tır. Yeniçeri çavuşu olarak bir değil pek çok hançer hazırladım. Bir küçük kağıtın arkasına yedi not alarak Selimiye Kışlası'na gittim. Öztürk Serengil ifadesini tekrarlayınca soru sordum; sonra başta iri-yarı Ziya Nur Erün olmak üzere avukatların çoğu, Askeri Mahkemede, Öztürk'ün üzerine yürüdüler. Yargiç Tunçer Günal, bir ara, Öztürk Serengil'in halini görerek, avukatlardan «sakin olmalarını», istedi; Öztürk Serengil'in çok heyecanlandığını söyledi. 

Bir gün sonraki, 28 Kasım 1984 tarihli Cumhuriyet'ten aktarmak istiyorum. Şöyle başlıyor: «Sinema sanatçısı ve komedyen Öztürk Serengil ise dilekçeyi hangi tarih- 
. te imzaladığını hatırlamadığını, ancak aynı kahvede kağıt 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oynarken imzaladığını belirterek şunları söyledi: “Tanıdığım Kemal Demir elinde bir dilekçeyle kahveye geldi ve «bunu imzala» dedi. Ne olduğunu sordum, sosyal konut ile ilgili problemlerimizi bakanlık nezdinde arz ve çözüm için imza topluyoruz dedi. Ben okumak istedim, bana itimadın yok mu dedi. Dilekçenin altında Tanju Gürsu, Kartal Tibet gibi imzalar görünce ben de imzaladım. Anayasaya evet demiş bir kişiyim. Bu imza işinde ben oyuna getirildim. Ismi belli olan bir kişiyim!» Komedyen Serengil bunları söylüyor ve ben elimde hançerim bekliyorum. 

Bir nokta var; söylediklerinin hepsi doğru olabilir. Ancak bir nokta doğru olamaz; kendisine getirilen kağıtta Tanju Gürsu veya Kartal Tibet'in imzaları bulunamaz. 
Çünkü bütün savcılık ifadelerini incelemiştim ve Tanju Gürsu, Kartal Tibet, Askeri Savcı'ya verdikleri ifadelerinde Öztürk Serengil ve Erdoğan Tünaş ile birlikte oyun oynarken Yazı'nın getirildiğini ve imzaladıklarını belirtiyorlar. Bu nedenle Öztürk Serengil, en azından bir noktada açıkça yalan söylüyordu. 

Bu noktadan hareket etmeyi planladım. Serengil, bu noktadan ilk hançeri yiyince, sözcüğün tam anlamıyla dağıttı ve sözcüğün herkesin bildiği anlamında «ağlamaya» başladı. Burayı, Cumhuriyet Gazetesi'nden aktarmanın daha soğukkanlı bir yazıma imkân vereceğini düşünüyorum. 28 Kasım 1984 tarihli Cumhuriyet şöyte sürdüruyor: «Sanık Yalçın Küçük'ün ‘dilekçe imzalanırken kimlerin masada olduğunu' sorması üzerine Serengil, Erdoğan Tünaş masamızda idi. Kartal Tibet ve Tanju Gürsu'nun olup olmadığını hatırlamıyorum. Ben solcu olmayan bir kişi olarak bilinirim. Benim gibi adamın yanına sosyal konut falan diye yanaşılır. Böyle bir dilekçe bilerek bana imzalattırılamazdı. Dört evim oldu, evlilik ve boşanmalar dolayısıyla elli yaşımı geçmiş olmama rağmen evim bulunmadığı için sosyal konut benim için çok önemli idil» Öztürk Serengil, böylece Türk filmlerinin inandırıcı olmayan sahnelerinden birisini, Türk filmleri için en çok senaryo yazanların başında Erdoğan Tümaş yer alıyor, ünlü Selimiye Kışlası'nda görev yapan Askeri Mahkeme salonuna 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getirince ve bundan keyif alarak sürdürmeye başlayınca ilk dayanamayan Ziya Bey oldu ve iri vücuduyla Öztürk'ün üzerine yürüdü. Bunu Atilla Coşkun'un, Serengil'in, «yalan ifadeden tutuklanmasını» istemesi izledi. Belki de komedyen Serengil bütün bunları beklemiyordu ve Sıkıyönetim Mahkemesi'nde son derece dramatik sahneler yaşamaya ve yaşatmaya başladı. Yargıç Tuncer Günal, avukatları sükünete çağırdı; Öztürk çok heyecanlanmıştı. 
Gerçekten ölebilirdi. 

Mücadele'dir. 

Mücadele bütün'dür. 

Askeri Makamlar, Öztürk'ün azab yanını görmekte isabet ettiler. 

Ancak Öztürk, surlardan gerisin geriye kaçarken, bir değil pek çok yeniçeri çavuşunun hançerleriyle karşı karşıya geldi. 


Burası Türkiye'dir. 

Burası Küçük Asya'dır. 

Ön Asya, Amerika değildir. 

1950 yıllarının başlarında, Soğuk Savaş'ın ilk zamanlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde McCarthy'nin «Amerikan Aleyhtarm Faaliyetleri Soruşturma Komisyonları'nın sorgucuları, Hollywood'un ünlü azab'larından pişmanlık belgeleri, üstelik yapmadıkları işlerin itiraf ifadelerini alabildiler. 

Ön Asya'da dönmenin zor olduğu günler yaşanıyor. 

Küçük Asya'da, surların önünden kaçan azablar için yeniçeri örnekleri var. 

Bundan sonraki tanık duruşmaları normal geçti. Askeri Savcılıkta olumsuz ifade veren «tanıklar» bile duruşmada dilekçeyi isteyerek imzalamadıklarını söylemeye başladılar. Artık gazeteler için haber değerini yitirdiler; 20 
Aralık 1984 tarihli Cumhuriyet, «Müjdat Gezen, Suzan Öztan, İzzet Ümit Elçi, Şahin Gök, Ali Uçansu dilekçeyi Papirüs'te imzaladıklarını söylediler» demekle yetindi. Halbuki 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Müjdat'ın ifadesi tam bir tiyatro olmuştu; Müjdat ateşli hastaydı ve duruşma salonunun ortasına bir sandalya koydurup anlatmaya başladı. Omuzlarına bir battaniye almış mıydı hatırlamıyorum; ancak, sanki Hitchcokk'un bir filminde Anthony Perkinsi seyrediyordum. 

Bir de şu haber oldu: «Sinema oyuncusu Tanju Gürsu, dilekçeyi Azmi'nin kahvesinde otururken, sadece bir sayfasını okuduktan sonra imzaladığını kaydetti». Aslında Tanju Gürsu, ilk ifadesinde, «bir tek pelür sayfasından ibaret» dilekçe üzerine imza attığını ileri sürüyordu. Mümkün değil; imzaların hepsi asıl metnin fotokopilerine atılmıştı ve tümü Askeri Savcılık'ta bulunuyordu. Fotokopi kağıdı, pelür kağıdı olamazdı. | 

“ Duruşmaya gitmeden önce ve Tanju ile konuşmadan Tanju ile bir pazarlık yaptım. Pelür kağıdı-fotokopi kağıdı tutarsızlığını ortaya atacaktım ve Tanju Gürsu'dan bizim Yazımızı isteyerek imzaladığı ifadesini alacaktım. İstediğim gibi gelişti; Mahkeme, pelür kağıdının fotokopi kağıdı ve fotokopi kağıdının da pelür kağıdı olabileceğine hükmetti. «Biz» hançerimizi kullanmadık ve Tanju Gürsu yara almadı. 

Kırk bir tanığın geriye kalanlarının hepsi, bir tek istisna ile, Dava'yı kolaylaştıracak yönde ifade verdiler. Askeri Makamlar istediklerini elde edemediler. 

Bir tek avukat Turan Göbekli pişmanlık ifade eden bir tutum aldı. O zamanlar çok iyi işler yapan ve çok sev- 


diğim bir arkadaşımın kardeşiydi. Bıraktım; dokunmadım. 
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Bu bölümü de bitiriyorum. 

Muzaffer Erdost: «Bahis konusu dilekçede yer alıp bana gösterilen imza bana aittir. Tarihten tahminen bir ay kadar önce tanımadığım bir şahıs İlhan İlhan Kitabevi'ne, bu dilekçeyi imzalanmak üzere bırakmış. Beni de böyle bir dilekçenin hazırlanmakta olduğundan haberim vardı. Dilekçeyi imzaladım. Ve kitabevine bıraktım. Burada 
10 - 15 gün kalmış ve getiren kişi tekrar uğrayıp alıp götürmüş». Muzaffer Erdost, bu kişiyi görmemiş ve tanımıyor. 
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Ali Özgentürk: «Ben, film yönetmenliği yaparım. Filmcilerin genelde çıktığımız Beyoğlu'nda bir kahve vardır. 
Ben de oraya gitmişim. Masaya anılan dilekçeyi getirdiler. Kimin getirdiğini bilmiyorum. İmzalayarak masa masa dolaştırdılar. Ben de baktım, bir göz attım, imzaladım. Kimin yazdığını bilmiyorum. Kimin oraya getirdiğini de bilmiyorum». Ali de hiç kimseyi bilmiyor. 

Musa Alp: «İki aydan fazla bir zaman önce Seymenler Parkı'na torunumu gezdirmeye götürmüştüm. Parkta dört kişi ellerinde bir yazı metni yüksek sesle okuyorlar ve tartışıyorlardı. Dikkatimi çekti ve yanlarına yanaştım. 
Benim de kıyafetim düzgündü. Bana içlerinden birisi 'sizin mesleğiniz ne' dedi, öğretmen olduğumu söyleyince, “siz de okur musunuz, tasvip ediyorsanız imzalar mısınız" dediler. Ben de daha önce yüksek sesle okunduğu için zaten dinlemiştim, tekrar okudum, imzaladım. Bana yazı metnini imzalamamı teklif edenler 3 - 4 kişi, temiz giyimli, 
40 - 50 yaşları arasında, itimat telkin eden kişilerdi. Kimliklerini sormadım. Şimdi görsem bu şahısları tanıyabilİrim, dedi. Ben imzaladıktan sonra torunumu aldım, evime gittim, dedi. İfadesi yeter görüldü. Tutanak okunup imzalandı. 20.6.1984» Musa Hoca'nın öyküsü de böyle yazılı, yor. 

Daha gülünçlü olanları da vardı. Bir mimar, bir otelin salonunda kız arkadaşıyla dansederken birden bire arkadaşının sırtında bir kağıt tomarı gördüğünü, okuyup imzaladığını, ifade olarak veriyordu. İki nedenle, imzalayanlar, isim vermekten vebadan kaçarca kaçıyorlardı. Birincisi : Türkiye'de aydın, emniyette ve mahkemede isim vermekten çok çekmişti. Hiç bir zararı olmasa bile, «aydın aydının kurdu» olduğu için biri diğerini suçlayabiliyordu. İkincisi ise, dönem «gizli örgüt» dönemiydi. General Evren'in döneminde askeri savcılar her gün bir yeni «gizli Örgüt» bulup televizyona çıkarıyorlardı. Aydın, «gizli örgüt» olmaktan çok korkuyordu. 

Aydın Yazısı, korkunun, sorumluluğu yenemediği bir eylem oldu. 
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Beşinci Bölüm İçin Birinci Ek 


KAHVELER, BARLAR VE ÖZTÜRK SERENGİL ÜZERİNE HUKUK TARTIŞMASI 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı .1 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde görülmekte olan ve yukarıda belirtilen dava nedeniyle, Mahkeme'nizden talimatla istenen tanık ifadeleri için saygı değer Mahkeme'nizde yapılan üç duruşmada ortaya çıkan ve hakkımızda açılmış bulunan davada Adalet'in gerçekleşmesine yardım edeceğine inandığım bazı noktaları, çok kısaca, saygı değer Mahkeme'nize belirtmek gereğini duydum. 


1 — Mahkeme'nizde dinlenen tanıkların tümüne yakın bir bölümünün, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin iki numaralı kapısına teslim edilen belgemizi, İstanbul'da aynı sokak üzerinde, birbirine çok yakın, «Azminin Kahvesi» ile «Papirüs» adındaki lokanta-barda imzaladıkları ortaya çıkmıştır. 

Bütün tanıklar bu iki yerden sözederken, kendilikle-. 
rinden, «bizim lokal» veya «buluşma yerimiz» ya da «sanatçı ve yazarların buluştukları yer» deyimlerini kullandılar. Böylece her iki yerin çok özel ve çok belirli lokaller olduğu, tartışmasız, belirlenmiş bulunuyor. Tutanaklar buna göre düzenlenmiştir. 


2 — Her iki yerde, tanık ifadeleri ve bu ifadelere göre düzenlenen tutanaklar gösteriyor, «müşteriler» birbiri- 


7 Ocak 1985 tarihinde İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Bir 
Numaralı Askeri Mahkemesi'ne sunulan dilekçe 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ni çok yakından tanıyorlar. Bu o kadar öyledir ki, her iki yerde de, sıradan bir kahve veya lokantadaki masa kavramının ortadan kalkmış olduğu anlaşılıyor. 


Açıkçası, bu iki yerde «müşteriler», her zaman herhangi bir masada boş buldukları sandalya ya da koltuğa, rahatlıkla, oturabiliyorlar; çünkü, yıllarca aynı ve yakın iş kollarında çalışarak birbirini yakından tanımış bulunuyorlar. 

Mahkeme'nizdeki tanık ifadelerinde tanıkların yanlarındaki kimseyi veya belgemizi kimin getirdiğini hatırlamamaları, Mahkeme'nizden gerçekleri saklama amacından değil, bu iki yerin gerçek niteliğinden kaynaklanıyor. 


Nitekim Mahkeme'nizde tanıklardan birisine, izninizle, yönelttiğim soru üzerine tanık, «kendisine dilekçeyi vere- nin kimliğini hatırlamadığını, ancak kesinlikle tanıdığı bir kimse olduğunu» belirtmiştir. Tutanak, buna göre düzenlenmiştir. 

3 — Her iki lokal, hukuk açısından, «umuma açık» 
yerlerdir. Fakat fiiliyatta kesinlikle «herkese açık» yerler değildir. Çünkü bu iki lokale, belli bir çevrenin dışından ve bir rastlantı sonucu gelen bir kimse, kendisinin dışındaki insanların hep birbirini tanıması, bir masadan diğerine kayması karşısında, «yabancılık» duyar ve rahatsız olur. Bir daha gelmez. 

Bu nedenlerle bu iki yere, giriş bildirgesi doldurulma: yan birer klüp gözüyle bakmak gerekmektedir. 


4 — Her iş kolunda veya yakın iş kollarında böyle 
lokaller ya da kahveler vardır. Örnek olsun, inşaat iş kolunda bir iş alan bir taşaron, ustasını, kalfasını, düz işçisini bulabileceği kahveleri bilmektedir. 


Mahkeme'nizde dinlenen tanıkların çok büyük bir' bölümü için «Azmi'nin Kahvesi» ve «Papirüs» adını taşıyan lokaller, yalnızca dinlenilen, içki içilen, pişti oynanan yerler değil, aynı zamanda iş ve işçi bulma mekânlarıdır. 

5 — Ülkemizin önde gelen sinema veya tiyatro sanatçıları, yardımcıları ile senaristlerini bulmanın ve dava konusu olan belgemizi imzalayıp imzalamayacaklarını sormanın en kısa ve doğrudan yolu, bu iki yere, «Azmi'nin Kahvesi» ile «Papirüs» lokantasına, gitmektir. 

Böyle yapılmıştır. 

6 — Tanıklar, birbirini çok iyi bildikleri bir yerde, belgemizi kimden alıp imzaladıklarını ohatırlayamamaktadır. 
Ancak bu durum, belgemizin bu iki lokale, kendiliğinden geldiği anlamını taşımıyor. 

Davamızın sanıkları arasında iki arkadaşımız, belgemizi, Azmi'nin Kahvesi ile Papirüs'e götürdüklerini Savcılık ifadelerinde belirtiyorlar ve bu nedenle sanıklar arasındaki yerlerini alıyorlar. 

7 — Burada, yeri gelmiş olduğu için, uzun kovuşturma geleneği olan Türk aydınının bir özelliğinden söz etmek durumundayım: Türk aydını çok çeşitli kovuşturma süreçleri içinde, çok iyi niyetlerle ve Adaletin gerçekleşmesine yardım amacıyla, telâffuz ettiği isimlerden pişmanlık duyar hale getirilmiştir. Bu pişmanlık içinde, çeşitli kovuşturma ve sorgulama aşamalarında isim telâffuz etmemeyi bir kişilik özelliği yapmıştır. 

8 — Tanık Öztürk Serengil'in ifadesi, bunun, tipik 
örneğidir. 

Sanık Kemal Demirel, Ankara'da 1 Numaralı Askeri Mahkeme'de yapılan sorgulamasında, Öztürk Serengil'in, bazı sinema sanatçılarının belgemizi imzaladığı sırada, aşırı istek gösterdiğini ve kendisinin de, bu isteği kıramayarak imzalamasına izin verdiğini söylemiştir. 

Tanık Öztürk Serengil ise, Mahkeme'nizde, Savcılık ifadesini tekrarlayarak belgemizi, konut dilekçesi olarak tanıtıldığı için imzaladığını ve aldatılmış olduğunu ileri sürmüştür. 

9 — Kartal Tibet, Erdoğan Tünaş ve Tanju Gürsu'- 
nun Mahkeme'nizde alınan ifadelerinden, tanıkların Türk aydınının sorgulamada isim telâffuz etmekten kaçınma eğilimine karşın, belgemizi imzalamadıkları sırada ve masada, yanlarında, Öztürk Serengil'in de bulunduğu kesinlik-Je ortaya çıkmıştır. 

Üç tanığın ifadesi de, belgemizi imzaya açtığımız zaman, herkese içeriğini doğrulukia anlatmış olduğumuzu ve hiç kimseye konut lir olarak şunmadığımızı göstermektedir. 

10 — Mahkeme'nizde dinlenilen tanıkların ifadeleri 
Öztürk Serengil'in Adalet'in gerçekleşmesini engelleyici ve gerçeklerle taban tabana zıt bir ifade vermiş olduğunu göstermiştir. 

Hakkında dava açılması için, kişisel bir başvurum yoktur. Ceza Muhakemeleri Usül Hukuku'nun gereklerini, saygı değer Mahkeme'nizin, takdirine sunuyorum. 

Saygılarımla. 
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Beşinci Bölüm İçin İkinci Ek 


TANIKLARA SANIK MUAMELESİ 
VE TEPKİSİZLİK 


Değerli Mahkeme'nizde görülmekte olan davada savunma avukatlarımın istediği ve Değerli Mahkemeniz'in kabul ettiği tanıkların talimatla dinlenilmeleri sırasında önemli usül yanılgıları ortaya çıkmıştır; böylece savunma hakkımızın tümüyle kullanılması gerçekleşememiştir. 

Şöyle; 

1 — Savcılık Makamı'nın isteği veya Mahkemeniz'in 
re'sen kararı ile daha önce talimatla ifadeleri alınan tanıkların ifadelerinin duruşmalı olarak alınmasına karşılık Istanbul ve İzmir'de savunma tanıklarımızın dinlenilmesi duruşmalı yapılmamıştır. Belirlenen tarin ve zamanda İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda bulunmama rağmen, tanıklar görevlendirilen yargıcın odasında dinlenildiği için, tanıklara soru sormam ve dolayısıyla Adalet'in ortaya çıkmasına yardımcı olmam mümkün olamamıştır. 

2 — lanıklara, belgemizi imzaladıkları için haklarındaki kovuşturma nedeniyle savcılıkta verdikleri ifade okunmuştur; bu, usül yanılgısı olmasının yanında tanıkları baskı altında tutmaya yöneliktir. 

Savunma tanıklarımıza, tanık olarak değil, muhtemel birer sanık olarak davranılmıştır. Savunma tanıklığı işlevleriyle, daha önce vermiş oldukları savcılık ifadelerinin hiç bir ilgi ve bağlantısı olamaz. 


10 Mayıs 1985 tarihinde Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 
Bir Numaralı Mahkemesi'ne verilen dilekçe. 
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Tanıklar pek âlâ belgemizi imzalamamış veya haklarında kovuşturma açılmamış olabilirdi; belgemizi imzalamış oldukları için sanık olup olmayacakları ayrıdır, bizim savunma tanığı olmaları ayrıdır. 

Talimatla ifade alınırken tanıklık ile sanıklık karıştırılmıştır. 

3 — Savunma tanıklarına belgemizi imzaladıkları ya 
da suçlu olup olmadığı sorulmuştur. Tümüyle yersizdir : Ne savunma tanıklarımız belgemizi imzalamış olmaktan dolayı, ne belgemiz yasaları çiğnemekle yüklenmiştir. 

Tanıklarımıza ve belgemize bir suç yüklemesi yoktur; böyle bir durumda tanıklarımızın, «suçsuz buldukları için belgemizi imzaladıkları« biçimli ifadelerinin alınması yersizdir. 

Ne yazık, usül yanılgıları nedeniyle, savunma tanıklarımızın, savunmamızla bağlantılı olmayan ifadeleri tutanağa geçirilmiştir. 

Bu durumda izlenebilecek iki yol görebiliyorum: Değerli Mahkemeniz'e sunuyorum. 

Bir: Değerli Mahkemeniz, usulüne uygun olarak ıfadeleri alınamamış savunma tanıklarımızı huzura çekerek usulüne uygun olarak ifadelerini alabilir. 

Yapılması gereken budur. 

Ancak benim böyle bir isteğim yoktur. Çünkü, bu, davamızı uzatacaktır; davamızın uzaması aleyhimize olduğu için, davamızın uzatılmasını istemiyoruz. 

Bugün ülkemizde davalarımızın uzatılması yurttaşlık hakkımızı kullanmamızı engelleyici bir kuruma dönüşmüştür. 

İki: Değerli Mahkemeniz, savunma tanıklarımızın çok büyük bir bölümünün ifadelerinin usulüne uygun olarak alınamamış olduğunu göz önünde tutabilir. 

İkinci yol budur ve bununla yetinmek, «birinci yol doğru ve gerekli olmakla birlikte davamızın sonuçlanmasını 'geciktireceği için», durumundayım. 

Takdir Değerli Mahkemeniz'e aittir. 

Saygılarımı sunuyorum. 
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ALTINCI BÖLÜM 


EKİNİ DEVLETE TESLİM ETMEDİM 


Tarih, içgüdü ve sezgi arasında nasıl bir ilişki var? 

İçgüdü, akıl kullanmadan ortaya çıkan tepkidir. Hiç «yanlış» içgüdüsel tepki duyulmuş mudur? 

Sezgi, akla gerek duyulmadan elde edilen bilgidir. Sezgisel bilgi «yanlış» olabiliyor. «Yanlış» ya da «Doğru» son çözümlemede tarih tarafından belirleniyor. 

Felsefe, tarih'i kullanmadan, doğru bilgi'nin sınırlarında bir gezinti oluyor. Akıl platformunda felsefe ve tarih birbirine karşıt duruyorlar. 

Tarih, hep doğru'dur. 

İçgüdü hiç yanlış tepki vermiyor. 

Doğru bilginin sınırlarında yürekli bir gezinti, kesinlikle, sezgi istiyor. 

İçgüdü daha çok hayvansal ve sezgi, önemli ölçüde insani'dir. Ancak her ikisi de bir tarihsellik taşıyor. 

İçgüdü, sonsuz sayılabilecek bir zaman aralığında savunma gücünü kanıtlamış bir tepkisel fonksiyonun hayvansal yapıya yerleşmesidir. 

Sezgi, büyük bir eylem birikiminden imbiklenen bir öz'ün bir insanda ortaya çıkışıdır. Sezgi, öz'ün, eylem birikiminden kopuşu anlamına da geliyor. Sezgi, tarih ile felsefe arasında köprü kuruyor. 
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İnsanlar neden geleceği hatırlayamıyorlar? 
Geleceği hatırlamak, yaşanmamış bir dünyayı sezmek'tir. 
190 


Geçmişi hatırlamak akılla ilgilidir. Geleceği hatırlamak, yaşanmamış güzel bir dünyayı sezmek, aynı ölçüde, 


yürek işi oluyor. 
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Tekelsi düzen, aklı daraltırken, yüreği öldürüyor mu? 

Tekeller, yürek düşmanıdır. 

Yürek, aklın özgürlüğüdür. 

Tekeller, geleceğin düşmanı oluyorlar. Geleceği hatırlamayı yasaklıyorlar. Yaşanmamış bir dünyayı sezmeyi ortadan kaldırıyorlar. 

Tekelsi düzende yalnızca geçmiş hatırlanabiliyor. Çünkü tekeller, Orta Çağ'a aşık devlerdir. 

kk k 


Sınıflar, içgüdü ve sezgiye sahip midirler? 

Sınıflar'ın tarihleri var. 

Sınıflar'ı sınıf yapan tarihleridir. 

Sınıfların içgüdüleri var; genellikle savunmaya yönelik işliyor. 

Tekelsi düzen mülksüz sınıfların sezme yeteneklerini 


kurutmak istiyor. 
4 k k 


Sezgi, yürekli'nin alanı'dır. 

Yürekliliğin devamlılığı başarıya bağlı oluyor. 

Tekeller, mülksüz insanın başarısızlığını sürekli yaparak, yüreğini öldürmek istiyorlar. 

Tekelsi düzen, insanoğlunun en başarısız olduğu bir dönemdir. 

Tekelsi düzende varolan başarı, mülk sahipleri ile mülksüzler arasında en eşitsiz bir biçimde dağılıyor. 

Tekelsi düzen her alanda eşitsizlik çağıdır; tekellerin Orta Çağ aşkı buradan da kaynaklanıyor. 

Kokk 


Bir toplumda tekelsi düzeni yerleştirmek, yüreği Öldürmek demektir. 
Bir ülkede tekellerin egemenliğini kurmak, sezgi'yi kurutmak'tır. 
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Tekellere insan değil, başarıyı unutmuş sürüler ge- 
'rekiyor. 
ol Gİ 
Başarılı tarihi olmayan bir sınıf, çok zayıftır; zamanla sınıfsal fonksiyonlarını yitiriyor. 
Başarısızlığı tarih yapan sınıf, giderek, içgüdülerine kapanıyor ve hep savunmaya düşüyor. 
Başarıyı unutmuş insan sezemiyor. Geleceği hatırlamiyor. 
Tekelsi düzen, sıradan yurttaşa başarıyı unutturan bir düzendir. 
Başarıyı hatırlamayan insan, sürüdür. 
Eok k 
Eylülizm, Türkiye'de tekelsi düzeni yerleştirme süreci'dir. | 
Eylülizm, yurttaşa başarıyı unutturma ve sezmeyi yasaklama operasyonudur. 
r r ek 
Başarının kendisi de sezgisel'dir. 
Başarı, dinamiktir. Başarı, başarıyı çağırıyor. 
4 A 


Tekelsi düzen, başarısızlığın en büyük kütleselliğe çıkarıldığı bir sistem'dir. 

Eylülizm, başarısızlığı, Türkiye'de yurttaşa, kabul ettirme savaşıdır. 

Tekelsi düzene, eylülizme karşı mücadele, yurttaşı başarılı yapma mücadelesidir. Başarıyı sürekli yapma savaşıdır. 


Cephe Kurdum 
Behice Boran'ı ürküttüm 


Eylülizm, insanı küçültme girişimidir. l «Hep, insanımızı» büyütmek için çabaladık. Insanın 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.büyümesi başarı ile oluyor ve başarısız hiç bir insan büyümüyor. Bu nedenle insanın başarısının düşmanları insanlığın düşmanları oluyorlar. 


Aydın Yazısı, bir başarı oldu. Başarı, aydını havalandırdı ve aydın, yere konmak istemedi. «Ekin» işte bu hava'da doğdu. 


1984 yaz aylarında doğdu ve aslında bu aylarda, Ankara'da dünyaya «iki çocuk» geliyordu. Her ikisinin de, Ankara Mamak'ta ve Sıkıyönetim Komutanlığı Karargâhı'nda doğduğunu söyleyebiliyorum; Aydın Yazısı'nın davası görülüyordu. Dava duruşmaları, «sanık» aydınların ve pek fazla olmayan destekçilerinin birbirini görme ve sohbet etmelerine vesile oluyordu. Önemli duruşmalardan sonra ya Mülkiyeliler Birliği'nde veya da, daha sonradan ve daha büyük sıklıkla, benim Karakusunlar Köyü'ndeki evimde büyük yemekler yeniyordu. 


Kürt silahlı hareketinin başladığı bu yaz aylarında, tutuklu ve hükümlülerle uğraşacak bir dernek düşüncesini ortaya attım; bu düşünce, önce hiç ilgi çekmiyordu ve bunun için çok çaba harcamam gerekti. Bunun yanında, aydın hareketini sürekli kılacak bir örgütlenme ihtiyacı belirdi; eylülizmin bilim ve sanatı kurutması, bir karşı arayışı davet ediyordu. 

Ne yapılabilirdi? Aydın Yazısı'nı oluştururken, kendimize, «mektupçular» diyorduk ve bu yeni arayışa da «kahveciler» demek adet oldu. Kahvehaneler açacaktık ve burada paralı seminer ve konferanslar verecektik; üniversiteyi kahvelere ve halka taşıma hülyasına kapıldık. Darbe, Sıkıyönetim yasasını değiştirerek pek çok değerli üniversite öğretim üyesini üniversitenin dışına çıkarmıştı ve Sıkıyönetim Aydın Yazısı'na dava açarak üniversite öğretim üyeleri ile sanatçı ve yazarların yakınlaşmasını sağlamıştı. 

İlk yazımız, 11 Temmuz 1984 tarihlidir ve «Karadeniz Teknik Üniversitesi Eski Rektörü» Erdem Aksoy, «Siyasal Bilgiler Fakültesi Eski Dekanı» Cevat Geray, «Gazi Üni- 
“versitesi Eski Öğretim Üyesi» Yalçın Küçük imzasını taşıyor. Bütün isimlerin önünde bir «eski» sözcüğü olmakla birlikte, «yeni» işler yapmak istediğimize inanıyorduk. İlk yazı, bir çağrı'dır ve hülya'ya katılma çağrısını içeriyor. 
«Ülkemizin zenginlik kaynağı sanatçı, yazar, sendikacı, bilim adamı, uzman, hukukçu ve öğretim üyelerinin bir bölüğünü oluşturan bizler, ‘Ekin’ Anonim Şirketi'ni kurmayı kararlaştırdık. Hazırlıklarımızı tamamladık, ana sözleşmeyi sunuyoruz»; ilk paragraf, bunları söylüyor. 

«'Ekin' A.Ş. ile, içinde gazete, dergi, kitap okunabilen geleneksel kıraathaneden ücret ödenerek dinlenilebilen konferanslara, piyasa için kamuoyu araştırması da dahil her türlü proje yapmaktan çeşitli sanat ürünlerini değerlendirmeye kadar uzanan kapsamda, bilim, ekin, sanat sektörlerinde üretim yapmayı ve pazarlamayı planlıyoruz. Ekonomik ve ticari açıdan yaşıyabilir olmayı ve finansman bakımından, gerçekçi bir hızla, güçlenmeyi temel amaç ediniyoruz». Amacı böylece özetliyorduk ve temel amacımız üniversiteyi kahveler aracıyla halklaştırmak olmakla birlikte bunu sürekli yapabilmek için piyasaya proje hazırlama türünden ekonomik işler de yapmanın zorunlu olduğunu duyuyorduk. 

Hülyalı bir işe kalktık ve bunu önce Türkiye'de duyurduk ve bu hülya'nın dış ülkelerde de ilgi çekeceğine inanıyorduk. Bu amaçla dünyanın tanınmış aydınlarına mektuplar yazdık ve şöyle başladık: «We are pleased to introduce to you Ekin Inc., founded in Ankara by distinguished scholars, artistsand professionals who represent the outstanding human potential in our country». Mektup yazdığımız kimselere, ülkenin en seçkin bilim adamı, sanatçı ve uzmanının bir araya gelmiş olduğunu haber veriyorduk ve mektubumuzun arkasına, nitelikleriyle birlikte Ekin'- in kurucularından bir isim listesi ekliyorduk. Soyadı sırasıyla yapılmış olan bu Ilsteyi buraya aktarıyorum: Niyazi Ağırnaslı, Erdem Aksoy, Güngör Aydın, Şahap Balcıoğlu, Candan Baysan, Ali Bozkurt, Halet Cambel, Ayşegül Bora, Refik Erduran, Bilgesu Erenus, Cevdet Geray, Hüsnü Göksel, Cencay Gürsoy, Ahmet İsvan, Samim Kocagöz, Orhan Koloğlu, Yalçın Küçük, Veli Lök, Berna Moran, Aziz 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Nesin, Tahsin Saraç, Timur Selçuk, Cevdet Selvi, Cahit Talas, Server Tanilli, Cahit Tanyol, İlhan Tekeli, Turhan Temucin, Tosun Terzioğiu, Şerafettin Turan, Vedat Türkali, Gündüz Vessaf, Fehmi Yavuz, Ahmet Yıldız. Bunları, dış dünyaya, güven çekici olacağı için bildiriyorduk. 

«We intend very shortly to open a coife house in one of the busier guarters of Ankara, where our clients will be offered the opportunitiy of reading newspapers, periodicals and books, in addition to the possibility of listeningn to lectures and conferences». Dış dünya aydınlarına da amacımızın kıraathaneler açarak bilim ve estetik «satmak» ve kahvehaneleri birer okuma ve tartışma ocağı haline getirmek istediğimizi belirtiyorduk. Bir darbe, işkence ve idamlar ülkesinden gelen bu ses ilgi uyandıracaktı ve çok ilgi uyandırdı. 

Saf olduğumuz anlaşılıyor. «Biz» kıraathanelerde yeni «müşterilerimizi» yetiştirmeden pratik bizi yetiştiriyordu. 

Belki de söyleyip yazdıklarımıza en az «biz» kendimiz inanıyorduk: Eylülizmin tekelsi düzeni yerleştirme süreci olduğunu ilan ediyorduk. «Biz» ise, kırk ayrı dünyadan gelen ve kırk ayrı dünyayı özleyen bir avuç aydın, tekelsi düzenin, «ekin» tekelini kırmak için hareket ediyorduk; ne yaptığımızın farkında olmadığımızı anlıyorum. 

Çok büyük engellerle karşılaştık. 20 Ekim 1984 tarihli Tercüman Gazetesi'nin, mektuplarımızın birisini elde ederek, birinci sayfadan verdiği haber bile, bizi, pek fazla uyandırmadı. Tercüman, bir alarm işareti veriyor ve «Ünlü Solcular Şirketleşiyor» haberini yapıyordu. «Aralarında dilekçeci aydınların da bulunduğu» bir grup aydın «Ekin» adlı bir şirket kuruyorlar ve katılmalarını istediklerine gönderdikleri mektupta, «bakış açımız Türkiye'yi kapsamaktadır, ancak, yaklaşımımızın evrensel olduğunu biliyoruz» diyorlardı. Tercüman, işaret verdi ve tutum aldı: «Şirketin yönetim kurulu başkanı Aziz Nesin, başkanvekili Cevat Geray, genel müdürü de Yalçın Küçük». Bundan sonraki bölümde açıklanıyor; Cevat Geray'ı yönetim kuruluna almayı, kendi imajımızı yumuşatıcı ismi nedeniyle de önermiştim. Yine de pek yumuşatamadığımızı sonradan öğrenmiş oluyordum. 

Başarı, başarıyı doğuruyor ve engelin etkisi giderek büyüyor; kendine güvenini henüz kazanmamış ve belki de kazanması mümkün olmayan bir aydın çevresinde karşılaştığımız bir engel, zaman içinde etkisini çoğaltıyordu. 
Bunu da sonradan anlıyorum; saflarımız seyrekleşiyordu. 

Bunu o zaman görmüyordum. Ancak birlikte iş yaptığım arkadaşlarımdan gittikçe yorgunluk duymaya başladığımı o günlerde de seziyordum. Sezmiş olduğumu günlük notlarımdan çıkarıyorum. 3 Eylül 1984 tarihli günlük notumda şunlar yazıyor: «İnsanlardan, ............... lardan, yoruluyorum. Sanki mutluluk doktoruyum; elimde çanta bir ona, bir diğerine koşuyorum. Ekin Ay Şe güzel ama, yönetimi almakla iyi mi yapıyorum?» Şimdi bunları yazmış olduğumu görüyorum. İ 

«Ekin A.Ş.» kuruyorduk; daha güzel yapmak istedik. 
ve kendi aramızda, «A.Ş.» harflerini «Ay Şe» olarak değiştirdik. Daha sonra da ilk büyük programa «Ekin Düğünü» adını verdik; bilinçsiz bir biçimde bir evlilik peşindeydik. Belki de hep («askeri», kuru ve ağitlı günlere tepkimizi arıyorduk. 


3 Ekim 1984 tarihli günlük notumda şunlar var: «Ekin'e 
katılanların hemen tümü, daha sonra bizi 'gizli örgüt' ile suçlayabilecekleri olasılığını biliyor. Bu olasılığı bildiğimiz için yapmamız gerekenlerden vazgeçersek istenen senaryoyu kabul etmiş oluruz. Niyetimiz yok». Çok açık ortaya çıkıyor; her halde çok gerçekçi bir saptama yapmış olduğum görülüyor. Ancak «niyetimiz yok» sözünün hiç de gerçekçi olmadığını sonradan anladım. 

Bundan sonraki bölümde daha da açık oluyor; devlet engellemesinin yanına bir de kendimizin kendimizi engellemesi ortaya çıkıyor. Engellemeler, ayak koymalar, mecazi anlamda değil, sözcüğün en dar anlamında ağlamalar, ihbarlar ve diğerleri, esas olarak, bundan sonraki bölümün konusu oluyor. Böyle olmakla birlikte burada, bundan sonraki bölümde de yer alan, Aziz Nesin'e yazmış 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olduğum 2 Nisan 1986 tarihli mektuptan yapmış olduğum aktarmayı tekrarlamak istiyorum. Şöyle: «Siz, Ruhi Su Türküleri'ne itiraz ettiniz. Sevgili Albayınız, yönetim kurulu kararından sonra, 'bizim tabanımız solcudur, Hüsnü Göksel Gecesi'ni kabul etmez' diyerek Göksel Gecesi'ni sabote etmek istedi. Artık karar alındığını, dönülemeyeceğini .kesinlikle belirttim. Haluk'un tekrar görüşülme önerisini reddettim. Cevat'ı, dilekçemizi kabul etmeyen Ankara Valiliğine zorla gönderdim, gidip geldikten sonra, ayağını yere vura vura, ‘valilik haklı' dedi. Kabul etmedim. Buraya geldik»..Ben, bu işi de yapma hırsı içinde böylesini sık bir sabotaj ağı ile karşı karşıya olduğumu göremiyordum. 

Kiminle ortak iş yaparsam ona aşık oluyordum; belki herkes böyledir. Aziz Nesin'in temel ilkesinin «yapacaktım, yaptırmadılar» olduğunu henüz keşfetmemiştim. Yersiz'dik; merkez olarak benim Karakusunlar Köyü'ndeki evim görünüyordu. Daha sonra kente taşınmamız gerekti; «bizim» Sosyalist İktidar Hareketi sırasında matbaamızı yerleştirdiğimiz yeri kullanmaya başladık. Elverişsiz ve yetersizdi. Tunalı Hilmi'de tam bir «Ekin Kültür Merkezi» olabilecek yer bulduk; sahibi vermeyi öneriyordu. Aziz Nesin'in de görmesini istedim; gittik ve tutacağımız yeri görmeden, mülk sahibini ve mülk sahibinin antikacı salonuna benzeyen bürosunu görünce, «olmaz» dedi. Ben henüz bu yanını bilmiyordum ve Muzaffer Erdost'la öğle yemeğin- den geliyordu; keyifli olmasına bağladım. Ancak şimdi tüm olayları ve belgeleri birleştirince başka bir sonuca ulaşıyorum. 

1984 Yaz Ayları'nda «hülya» kurmaya başladık ve her 
türlü engeli ve engellemeleri yenerek, ilk eylemimizi, 3 Şubat 1986 tarihinde, İstanbul Şan Sineması'nda «Ekin Düğünü» olarak ilan ettik. Başvurumuzu yaptık; izin verilip verilmeyeceği en son ana kadar belli olmuyordu. Ancak başka bir engel daha var; Belediye'den tarife almak, rüsum 
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3 Subat Pazartesi 
Şan Tiyatrorsu 19.00 
EKİN DÜĞÜNÜ 
(Müzikli gece) 


Açış konuşması 
Prof. Dr. Cevat GERAY 


Sunucular j 
Jülide GULIZAR 
Müjdat GEZEN 


Katılan sanatçılar. 
Esin AFŞAR 
Sezen AKSU 
Selda BAĞCAN 
Taner Barlas MİM 
Hasad dans gurubu 
Sadık GÜRBÜZ 
Devekuşu Kabare 
Aziz NESİN 

Ali POYRAZOĞLU 
Rahmi SALTUK 
Timur SELÇUK 
Deniz TÜRKALİ 


Davetiyeler 
Şan Tiyatrosu, 
Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu 
(eski Devekuşu salonu), 
Moda Sineması ve 
Akademi Kitabevinde 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yatırmak, bilet damgalatmak gerekiyordu. Bilmiyordum; sadece, büyük bir sevgiyle anıyorum, önce Onur Yurdatapan'ın Bilgesu'ya tarifinden ve daha sonra bir rastlantı sonucu bulduğumuz, yine bizim Sosyalist İktidar çevresinden Haldun İleri'nin açıklamalarından başka hiç bir rehberimiz yoktu. Gerici ve Anap'lı belediyeler, bu tür programları, tarife alış sürecinde kırk kez baltalayabiliyordardı. Üç bin liralık tarife.istendiğinde, bin liralık giriş ücreti koyarak iflası garantileyebiliyorlar ya da bunu önlemek gerekçesiyle ve önemli indirim yapacakları düşünülerek on bin liralık bir tarife istendiğinde hemen kabul ediyorlardı; böylece hiç kimsenin gelmemesi de kesinleştirilmiş oluyordu. Ayrıca tarife isteğine çeşitli engeller çıkarabiliyorlar; Valilik izni olmadan rüsum kesilemeyeceğini ileri sürüyorlardı. Valilik ise tarife alınmadan izin veremeyeceğini iddia ediyordu. Bütün bunları aşabilmek için, bir önlem olarak, geceleri davetiye ile yaptırmayı planladım; arkadaşlarım buna da itiraz ettiler. Ancak ben hem davetiye bastırdım ve hem de İstanbul'a giderek Bilgesu ile birlikte tarife alma savaşı verdim. 

O dört günü hiç unutmuyorum. Arada bir kendimi Amerikan filmlerine pek çok kez konu olmuş olan «hırslı organizatör» ya da yıldız avcılarına benzeterek gülmekle birlikte hiç uyuyamıyordum. Her gece üçte uykum bıçak gibi kesiliyor ve midemden dumanlar çıkıyordu. 

Çevreden «artık bunu başaramayacak» sesleri geliyordu ve beni daha da hırslandırıyordu. Yayıncı Osman Yeşil, Malatya Cezaevi'nden sürekli yazıyordu ve ben büyük bir titizlikle cevap veriyordum. «Aydın işi oldu emme, Ekin'i kıvıramıyon» diyordu; nedense bunları köylü Türkçesi ile yazıyordu ya da ben öyle algılıyordüm (*). Aklımda kaldığına göre Osman'ın bu sözleri beni daha da tahrik ediyordu. 

Kimler vardı? Şan Sineması'nın dış korumasını, po- 


(*) Hapislik ve mapusluk böyledir; Osman, çoktan tahliye oldu. Benden yayınlanmak üzere bir kitap istedi ve bu yakın dostluk nedeniyle verdim. Ancak finansmanını sağlayamadı. Fakat ben Osman'ın yüzünü hâlâ görmedim. 
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litik soygundan içeri girmiş ve benim hapishane arkadaşım, Dev-Savaş'tan Haydar Duran'a verdim; Haydar, henüz hapisten çıkmıstı. Gişe işini TKP-B davalarından dört buçuk hapis yatmış Mahmut Cumbul'a teslim ettim. 
Bir başka hapishane arkadaşım Mehmet Sert'i getirdi ve yardım edebileceğini söyledi. Hesaplara, muhasebeye ve benzeri işlere Mehmet baktı. Bir başka hapishane arkadaşım Tayyar'ı getirdi. Sosyalist İktidar zamanında lisede okuyan Tuğrul Çutsay afiş işlerini ve kapıyı üstlendi. 
Hepsi bu kadar; Bilgesu ve kendimi eklemem gerekiyor. 
Vecdi Sayar'ı yine umulmadık zamanlarda yardım ederken hatırlıyorum. Çok yakını polisler tarafından öldürülmüş Gürbüz Hanım, Özay Erkılıç ve Ümit Erdoğan protokol ve karşılama işlerini üzerlerine aldılar. 

Hepsi bu kadar. Aziz Nesin Çatalca'dan çıkmıyordu. 
Vakıf, Gökçeali telefonuna bağlıydı ve önce Çatalca'yı, sonra Gökçeali'yi bulmak mümkün olmuyordu. Bulunduğu zamanda da santraldaki genç hanım, «bir dakika» dedikten sonra tekrar yün örmeye başlıyor ve bizi unutuyordu. Bu nedenle Aziz Nesin'in Çatalca'dan çıkması için bir kaç kez telgraf çektiğimi hatırlıyorum. Ancak yine de çıkmadı. | | 

Üç Şubat 1986 günü program saat 19.00'da başlayacaktı. Programdan yarım saat kadar önce iki görevli geldi ve izin verilmediğini söyledi. Zaman kazanmak için Yönetim Kurulu Başkanı'nın gelmesi gerektiğini söyledim. 
Başkan Aziz Nesin henüz ortalıkta yoktu ve ben aratmayı sürdürüyordum. Teşvikiye'ye geldiğini öğrendim; Akademi Kitabevi sahibi Hadi Olca ile birlikte Teşvikiye'de bir daireyi ortak kullanıyorlardı. Akademi Kitabevi, telefonlara, «Aziz Bey banyoda» cevabını veriyordu. Tuğrul'u ya da Mahmut'u, hangisini olduğunu hatırlamıyorum, gönderdim; banyodan çıkarmalarını, sıkıca, anlattım. Aziz Bey, program saatından on dakika sonra geldi ve birlikte, Valilik yazısını kabul etmeyeceğimizi bildirdik ve tutanağı imzaladık (*). Böylece Aziz Bey'in banyosunu yarıda kesmek 


(*) Tutanağın aslı bendedir. Kopyesini bundan sonraki bölümde yayınlıyorum. ! > 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pahasına «Ekin Düğünü» başlıyordu. 

Her programı yöneticilerden birisinin açmasını kararlaştırdık; İstanbulluların Aziz Nesin'e doyduklarını düşünerek, ilk Gece'yi Cevat Geray'ın açmasının uygun olacağını düşünüyorduk. Profesör Cevat Geray da, İstanbul'a program günü çok geç saatte geldi; öğleden sonra olmasına karşın son derece keyifli görünüyordu. Her halinden ve özellikle üzerindeki giysinin ütüsünden, böyle bir gecenin olabileceğine hiç ihtimal vermediği görülüyordu. Fakat Gece'yi başlatmayı başardık; Cevat da açılış konuşmasını yapmaya başladı. Gerçekten hiç ihtimal vermemişti; birkaç sözcüğü tekrarlayıp duruyordu. Ekin Eylemlerinde çok emeği geçen Ayşegül Dora, «Yalçın, açılış için bu sarhoşu mu buldun?» diyerek bana yükleniyordu. Cevat gerçekten çok mu içkiliydi, yoksa hiç mi hazırlık yapmamıştı; o gecenin tansiyonu içinde hiç bilmiyorum. Bütün bunları, yeni kuşakların, bir önemli eylemin aktörlerini ve dinamiğini tanımaları, değerlendirmeleri için yazıyorum. 

Bütün önemli eylemler az sayıda insanın işidir. 

Tüm devrimler az sayıların ürünüdür. 

Her önemli eylemde ve her devrimsel anda, insanları gülmek ile ağlamak arasında şaşırtan olaylar vardır. Biraz da bu duygunu vermek istiyorum. 

Aslında Gece'nin açılışında ben sahneden çok kapıyla meşgul olmak zorunda kaldım. Bugün bile böyle bir Gece'nin az yaşanır bir heyecan olduğunu düşünüyorum. 
Tek sözcükle «kütle», boşanmıştı. Şan Sineması'nın önünden geçen «Elmadağı Caddesi kalabalıktan saatlerce trafiğe kapandı. «Halk» kapıya dayandı. Sinemanın giriş kapılarını çok önceden kapatmak zorunda kaldık. Çok fazla işe yaramadı; camlar kırıldı. Haydar, Mahmut, Tuğrul'dan oluşan üç kişilik ordumuz kapıları tutamıyordu; bütün bunlara ek olarak içeriye girmek isteyenler, kolaylık gösterebileceğimiz umuduyla, beni ve Aziz Nesin'i kapıya çağırıyorlardı. Bizim ise içeriye insan almamız mümkün değildi; salon, teknik hacmini çok zorluyordu. 

Şan Sineması'nın çalışanları, özellikle gişeci yaşlı hanımlar, «otuz yıl önce de bir kez böyle olmuştu» diyorlardı. Eğlence sanayiinde bir büyük başarının ortak sevincini yaşıyorlardı. Sinema'nın işleticisi Egemen Bostancı ise, bana göre yeraltı dünyasının pek kullandığı sözcükle, o gün tam bir «delikanlı» idi. Bir yandan artık sinemanın yıkılacağını ve tehlike çanlarının çaldığını söylüyor ve diğer yandan da bana ve Aziz Bey'e eğlence sanayiinde ortak iş Ööneriyordu; hangisini ciddi yapıyordu, bilmiyorum. 

1950 yıllarının ikinci yarısında yüksek öğrenim gençliğini iktidar kuyrukculuğundan kurtarmaya yönelik öğrenci eylemlerinde öncülük yapanlar arasındaydım. Burjuva - demokrat çıkışlardı ve basın çok önem veriyordu. Egemen o zamanlar Cumhuriyet Gazetesi'nde acar bir muhabirdi; bizi, «iyi» yazardı. O zamandan tanıyorum; sonra eğlence sanayiini tercih etti, battı ve çıktı. Belki de içindeki «delikanlı» damarlar nedeniyle Ekin Eylemleri'ne en büryük destekçilerden birisi oldu. Egemen'i, Şan Sineması'- nın tüm çalışanlarını, bu arada Ersin'i, şükranla anıyorum. 

Şu anda önümde gazete kesikleri var. 13 Şubat tarihlii Cumhuriyet'te «Bize Katılmayan Binlerce İzleyicimiz İçin Ekin Düğünü ve Ruhi Su Türküleri Yinelenecek» ilanı yer alıyor. Bir de haber var: «Ekonomiye İlgi Sokağı Taştw. Haberi destekleyen resimde, bu kez, Sıraseiviler Caddesi'nin kalabalıktan trafiğe kapandığı görülüyor. Sıraselviler'de Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda ekonomi paneli yapılıyordu. Doç. Dr. Burhan Şenatalar'ın yönetiminde, Yalçın Küçük, Nuri Karacan, Sadun Aren, Arslan Başer Kafaoğlu, Nail Satılgan, ekonomik sorunları tartışıyorlar; haberde bunlar yazıyor. 

Fakat o geceki çıkışı, bana göre, en çok iki küçük episod anlatıyor. Birisine tanık oldum ve diğerini sonradan öğrendim. Gülnur Sungur'u Ekin Eylemleri sırasında ya da daha sonra tanıdım; Ekin Düğünü'nden çıktıktan sonra otomobilini duvara çarptığını söyledi. Üzüldüm; ancak isteyerek yaptığını öğrenince de şaşırdım. Büyük coşku duymuş; bu coşkuya uygun bir «eylem» yapmak istiyormuş ve bunu yapamayacağını bildiğinden otomobilini çarpmak istemiş. Bu duyguyu anlıyorum. 
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Başarı, başarıyı doğuruyor. 

Kalkış, daha yükseğini zorluyor. 

İkinci episod, benzer bir duygunun yüze yansımasıyla ilgilidir; gördüm. Profesör Coşkun Özdemir de protokola dahil çağrılılar arasındaydı; ancak kapılar zorlandığı ve içeriye girmek mümkün olmadığı için protokol çağrılısı ile diğerleri ayırt edilemiyordu. Ben sık sık kapı bekçiliği yapmak zorunda da kalıyordum; camların ötesinde kalabalık içine sıkışmış Profesör Özdemir'i tanıdım. Güçlükle içeri aldık; yüzünde resme geçirilemez bir parlaklık vardı. Sanki öyle bir günde kutsal bir hastaya geliyordu. Bu,da.......... : DUAA ee » diyordu. 

Behice Boran'ı da tanımak imkânım oldu. Kalbi bu tür parlaklıklara dayanamıyor ve Şan'dan çok uzak olmasına karşın bu tür resme girmeyen parlaklıklardan rahatsız olduğu anlaşılıyor. Saptamalarıma göre, üç buçuk ardılı, bu görkemli çıkışı durdurma ve aydın hareketini güdükleştirme manasına da olsa, Ekin'i parçalamak için harekete geçiyorlar. 

Burada iki nokta var. Birincisi, bu zamana kadar, Ekin Eylemleri'nin uygulamaya konmasındaki tüm isteksizliği- ne karşın, Ekin Eylemleri'ni başlatma iradesinin devletle konfrontasyon çizgisini aşmasına karşın, Aziz Nesin'in işin başında Ekin'i parçalamayı ve işleri bu noktaya getirmeyi düşünmediğine inanıyorum. Bu inancımın benim için yeterli kanıtı var (*). Aziz Nesin, Behice Boran'ın bir kaç ardılının kendisine getirdiği öneriden, kendi Prestij Paylaşım Savaşı, PPS, için yararlanmayı umdu. Aziz Bey, hiç kimsenin hiç bir zaman biraz ön plana çıkmasına razı olamıyor; üstelik kendisinin başında göründüğü Aydın Yazısı ve Ekin Eylemleri dizisinde benim daha da ön plana çıkmama tahammül etmesi mümkün görünmüyor. Behice Boran Takımı'ndan böyle bir senaryo ile karşılaşınca, Cevat Geray ile Halük Gerger'den bir takım yaparak, Ekin Eylemleri sürerken parçalayıcı girişimlerini başlatıyor. 


(*) Bu bölüme birinci ek olarak yazılan «Aziz Bey ve Tahsin Saraç Üzerine» adlı eke bakılabilir: 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Benice Boran Takımı, güçlerinin çok ötesinde, Aziz Bey'i, bir uğursuz cihad için hazır buluyorlar. Çünkü Aziz Bey'in PP savaşı var. Aziz Nesin de beş kişilik Biiar yönetim kurulundan iki kişiyi, Cevat Geray ile Halük Gerger'i kendi savaşına sokmakta hiç güçlük çekmiyor; çünkü bu ikisi çok korkuyor. Bu ikisi ürktükleri ve korktukları için ricat yolları ararlarken Aziz Nesin'in PP savaşının elverişli toprağını buluveriyorlar; Aziz Nesin de, eylemlerin prestij paylaşımını kendi adaletine uygun bulmazken, Behice Boran Takımı'nın ilerici eylemlere karşı bitmez tükenmez kiniyle karşılaşıyor. Bunu, kullanılabilir bir maden sanıyor ve elinde kalıyor. 

İkinci noktaya gelmek istiyorum; işlerin bu noktaya gelmesinde benim de, belki kaçınılmaz hatalarım var. Ekin, önce namusuna güvenilir bir kişinin kişi firması olarak planlandı. Uzun süre bu namusuna güvenilir kimsenin adı açıklanmadı; ancak, bu yolun doğru olacağı kabul edilince, bu «namusuna en çok güvenilir» kimsenin Yalçın Küçük olduğu ortaya kondu. Aziz Nesin, çok uzun süre, Ekin'- in yalnızca Yalçın Küçük'e ait bir firma olmasında ısrar etti. Pek .çok kimse, bu arada «Ecevit'in Avukatı» Şahin Mengü böyle bir yolun doğru olamayacağını ileri sürdü. 
Bana büyük bir vergi cezası verilmesi, ya da &'kıyönetim kararı ile Ankara dışına çıkartılmam ve benzeri gerekçeler ortaya kondu; ben de katıldım. Bunun üzerine çeşitli kuruluş biçimlerini tartıştık; kooperatif sistemini açıkça «çok demokratik olduğu» için reddettik. Böyle bir kurumun, belli bir süre, güvenilir ellerde kalmasını istiyorduk. Bu nedenle anonim şirkette ve bu şirketin tercihli kırk hissedarının bulunmasında karar kıldık. İsimleri de belli kırk ki-Şi, bir tür vesayet makamı oluyordu. 

Kırk kişi ceza riskini de dağıtıyordu. Sorumlu ne kadar çok olursa, devletin ceza tehditinin etkisi o ölçüde azalıyordu. Benim hatam işte bu noktada çıktı; şirket ana sözleşmesini Ticaret Bakanlığı'na verirken kırk imzanın noter ve benzeri harcamalarının çok fazla olduğunu gördüm. Ayrıca kırk kişinin çoğu, ana sözleşmenin tescili için gerekli vekâlet ve diğer belgeleri de göndermekte gecikiyordu. 
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Bir de, başvurudan önce, yönetim kurulunun seçilmesi gerekiyordu ve biz de bunu yapmıştık. Bütün bunları bir araya getirerek, ben, kırk kişi yerine, beş kişilik yönetim kurulunun hukuk açısından kurucu olması önerisiyle ortaya çıktım. Kabul edildi; ama şimdi istenmeyerek kabul edilmiş olduğunu düşünüyorum. 


Kurucuları beş kişiye indirmekle, kişi başına düşen ceza tehditini çok büyük ölçüde artırmış oluyordum. Bu tür tehditler beni hiç etkilemediği için, böyle bir durum ile karşılaşmadan önce, ceza tehditi risk hesaplarıyla uğraşmamıştım. Diğer taraftan, hukuken kurucu sayısını beşe indirmekle birlikte, en azından tercihli kurucuları hâlâ karar verici sayıyordum. Nitekim bundan sonraki bölümde parçalar aktardığım mektuplarım hep ortaya çıkan sorunu daha geniş yerlerde çözme önerisini içeriyordu. Bu öneriler havada kaldılar. 


Yalnızca yanılgım değil, aynı zamanda bilgisizliğim var: Aziz Nesin'in bir yönetime girince bir daha ayrılmayı hiç aklına getirmediğini bilmiyordum. Sonradan öğrendim; herkesler biliyormuş, ben bilmiyordum. Ekin yönetimine girmeyi düşünebileceğini hiç aklıma getirmedim; yönetim önerimde de Aziz Bey yer almıyordu. Adeta yalvarırca ve «sadece dört aylığına» yönetime girmek istedi; sevindim. 
Bir daha çıkmazmış; bir kaç kişiyi müritleştirerek yönetimde kalırmış veya kargaşası bol toplantılar düzenlermiş, öğreniyordum. Doğrusu artık beni de ilgilendirmiyor. 


Bir parantez açmam gerekiyor; hem Aydın Yazısı'nın ve hem de Ekin'in bütün önemli belgeleri bende duruyor. 
Toplantı tutanakları ve yazışmaların tümü, tasnif edilmemiş dosyalar halinde, Karakusunlar Köyü'nde asma katta bekliyor. Bunları «bir yere» vermek istiyorum; ancak neresi olduğunu bilmiyorum. Gelmiş olduğu yere bakmaksızın Ekin'i önemsiyorum. 

Benim el yazımda tutulmuş tutanaklara göre ilk toplantı Profesörler Özgönül Aksoy ve Erdem Aksoy'un evinde yapılıyor; ilk toplantı 4 Mayıs 1984 tarihindedir. Öyle anlaşılıyor, «kahveciler» toplantıları, «mektupçular» toplantıları bitmeden başlıyor. Şahin Mengü, Güney Gönenç, Mehmet OÖzşuca, Özgönül Aksoy, Erdem Aksoy, Necdet Uğur, Şerafettin Turan, Hüsnü Göksel ve Yalçın Küçük bu toplantıya katılıyorlar. Yine tutanaklara göre Y. Küçük açıklama yapıyor ve Ş. Turhan başkan seçiliyor. İlk sözü Şahin Mengü alıyor; Şahin, «tek şahıs oldukça sıkıntılıdır» diyor. Vergi açısından çok sakıncalı olduğunu belirtiyor ve hisselerin bir kısmı imtiyazlı anonim şirketin Olmasını öneriyor. Kooperatifin kolaylıkla el değiştireceğini ekliyor. 

Milli Eğitim eski Bakanı Necdet Uğur, «Doğramacı üniversite kuracak, bir karşı-üniversite kurulmalıdır» diyerek söze başlıyor. Vakıf kuruluşunun zorlanmasını öneriyor ve benim notlarıma göre şunları ekliyor: «Cepheden gitmek gerek. Açıklık en büyük silahtım. Necdet Bey'den sonra Profesör Hüsnü Göksel'in söz aldığını kaydetmiş durumdayım; ancak yalnızca «biz varız» ve «aydın kişiliği» sözleri, tutanaklarımda yer alıyor. 

Profesör Özgönül Aksoy, bu hülyalı projeyi «heyecan verici» buluyor ve Profesör Şerafettin Turhan, her zamanki temkinliliği ile, bu projeyi, «benimsiyor», ancak «güçlükleri var» diye ekliyor. 

İkinci toplantı, 16 Mayıs 1984 tarihinde, Şahin Mengü'nün evinde yapılıyor; Aydın Yazısı'nın verilmesinden bir gün sonra gerçekleşiyor. G. Aydın, B. Savcı, E. Aksoy, Ö. 
Aksoy, E. Tuşalp, M. Özşuca, H. Gerger, H. Bıyıklı, A. Işıklı, K. Boratav, C. Geray, Ş. Mengü, Z. Nur Erun, A. Nesin ve Y. Küçük katılıyorlar. Yine Yalçın Küçük'ün açıklamalarıyla toplantı açılıyor. Önce «mektup» tartışılıyor ve değerlendiriliyor; tutanaklara göre, Aziz Nesin, «amacımız kamuoyuna duyurmaktır» diyor ve «Cumhuriyet, Nokta, Milliyet yayınlayacaktı» diye ekliyor. Daha sonra «kahvecilik» sorunu tartışmaya açılıyor; Erbil, «açılmış bir kıraathane alınabilir» diyor. Ziya Bey, «tek kişi dikkat çeker» dedikten sonra anonim şirket üzerinde duruyor. Şahin, «tek şahıs içeri alınabilir, ölebilir, vergi konabilir» diyerek görüşlerini geliştiriyor ve vakıf kurmanın zor olmadığını, ancak anonim şirketin daha uygun olacağını belirtiyor. Korkut, kooperatif almaşığından kolaylıkla vazgeçilmemesini istiyor. 

22 Mayıs 1984 tarihinde Özgönül Aksoy'un Kızılay'daki mimarlık bürosunda toplanılıyor ve Yalçın Küçük'ün İstanbul'a giderek toplantı yapması ve 31 Mayıs 1984 tarihinde büyük bir toplantı düzenlenmesi kararlaştırılıyor. 
Erdem Aksoy'un evinde yapılan bu toplantı pek de büyük olmuyor; Halük Gerger, Cevat Geray, Şahin Mengü, Işık Yenersu, Erdem Aksoy, Candan Baysan, Korkut Boratav, Alpaslan Işıklı, Nuri Özşuca, Aziz Nesin, Hikmet Çetin ve Yalçın Küçük katılıyorlar. Artık anonim şirket almaşığı kesinleşiyor; tutanaklara göre Işık Yenersu, amaçlar arasına üretmenin de alınmasını istiyor. Hikmet, kâr etmesi- nin zor olduğunu söylerken Korkut kıraathanenin çalışacağını Aziz Bey de geleneksel olduğunu belirtiyorlar. Kırk kişinin ayrıcalıklı olduğu bir «Ekin Anonim Şirketi» ile yola çıkılması, artık kesinleşmişe benziyor. 


Fakat olmuyor ve yine başa dönülüyor. Cumhuriyet tarihindeki ilk kez bir hükümet, bir şirketin ana sözleşmesinin tescilini gerçekleştirmiyor. Ekin A.Ş., ticaret sicilinde yayınlanamıyor ve bu durumda tekrar kişi firmasına dönmekten başka çare kalmıyor; başka da kimse kalmadığı için Yalçın Küçük'e ait bir «Ekin Danışmanlık» firması kuruluyor ve çalışmalar buna göre sürdürülüyor. 


Burada da parantez açmam gereklidir: Hak alma ve «hak verme» iki ayrı dünyadır. Şöyle de söylenebilir; mesleği «hak verme» olanlar ile yaşamları hak alma uğrun- da gelişenlerin dilleri ve dünyaları birbirinden ayrılıyor. 


Bunu devletin Ekin'e güçlük çıkardığı zaman bir kez daha gördüm; Cevat'la ve özellikle emekli vali Güngör Aydın ile dillerimiz hiç bir zaman uyuşmuyordu. Bakanlık güçlük çıkardığında ve yazı yazılacağı zaman, özellikle Güngör, Ticaret Bakanlığı'nın «izin vermemesi» üzerinde duruyor ve bunu eleştiriyordu. Ben ise Bakanlık'ın «izin verme» hakkı olmadığını, bunun basit bir tescil, sicile geçirme işi: olduğunu, ana sözleşme yasalara uygun olduğu sürece ve o hale getirilince, Bakanlık'ın tescil yapma mecburiyeti bulunduğunu savunuyordum. Uzun uzun tartışıyorduk; İdare Hukuku ve Ticaret Hukuku ciltleri getiriyorduk. 

Haklı çıkıyordum. Haklı çıkmaktan yoruluyordum. 

İlgi, yorgunluk alıcıdır. Yapmak istediğimiz, hülyalı proje, yurt içinde veya dışında, büyük ilgi çekiyordu. Kimisi «halk üniversitesi» diyordu; fincancı katırlarını ürkütmemek için bu deyişleri uygun bulmuyorduk. Bazıları «alternatif üniversite» sözünü kullanıyordu; o zamanlar gericilik «alternatif» sözüyle evlenmişti ve ben bu sözcükten rahatsız oluyordum. | 

«Parti» gözüyle bakanlar vardı. Bana çok uzak düşüyordu. Türkiye aydınını bildiğimi sanıyorum; parti kurmaktan daha çok, bunun sözünü etmeyi seviyor. Türkiye aydını, ayrıca sanıldığından çok daha fazla tüccar niyetlidir; kendi fiyatını en yüksek tutabiliyor. CHP'li ya da SHP'- lidir; daha solunda görünerek ya da daha solundaki partlerle CHP ve SHP arasında gidip gelerek kendi fiyatını yükseltiyor. | 

Başka bir yerde geliştirmek üzere şunları ileri sürebiliyorum: Türkiye'de yazar, sanatçı ve bilim adamı, hiç bir «saf» kapitalist veya saf «sosyalist» düzende gelemeyeceği yerdedir. Kapitalist dünyaya, burjuva aleme, hiç bir kini yoktur ve sosyalizm, Türkiye aydını için, uzak bir hayaldir; bu ikisi arasında «oynayarak» gelirini maksimize edebiliyor. 


Ekin'i hiç bir zaman «parti» olarak düşünmedik. Aramızdan bazıları buradan «bir parti» çıkabileceğini ümit ediyorlardı; ben, kesinlikle, böyle bir çıkarıma ihtimal vermiyordum. Sadece buradan, daha sonra kurulabilecek bir sosyalist partide önemli rol oynayacakların çıkabileceğini düşünüyordum. Söz uygunsa, bu planda, üç kişiyi «gözüme kestirmiş» durumdaydım. ' 

Bu üç kişi, Bilgesu Erenus, Halük Gerger ve Gençay Gürsoy'du; her üçüne de büyük özen gösteriyordum. Kuşkusuz yok'tan gelmiyorlardı; daha önce sempatileri ve Gencay'ın ise parti deneyimi vardı. Ancak yine de bir sosyalist politika için yeni ve taze isimlerdi; çok özeniyordum (*). 
İmkânlarım ölçüsünde ön plana çıkmalarını sağlamaya çalışıyordum ve zaman zaman da zorluyordum. 

Bilgesu'da tam başarı kaydettiğimi sanıyorum. Halük'ta yüzde yüz yanıldığımı anlıyorum. Gencay'la aynı çatı altında olmamız zor görünüyor; ancak yine de sol ve sosyalist politika içinde çaba gösteriyor. Hem seviniyorum ve hem de, tahminlerimde ve özenimde çok yanılmış olduğum sonucunu çıkarıyorum. 

KORK 


Ekinde güzel başlangıçlar yaptığımıza inanıyorum. 
Bunlar içinde, aydınlarımıza değerbilirliği göstermeye başlamamızı çok önemsiyorum. Ruhi Su ve Hüsnü Göksel için «şükran» gecelerini bunlar arasında ve en önemlilerinden sayıyorum. Geceler için birer de kitapçık çıkardık; iki değerli insanımıza armağan olmasını istedik. 

Ruhi Su kitapçığında güzel yazılar yer alıyor; Mülkiyeliler Birliği Vakfı 1985 Rüştü Koray Ödülü Gerekçesi, bunlar arasındadır. Ben yazmıştım; buraya almak istiyorum. i 
«Türk halkı ile aydını arasındaki müzik ikilemini kaldırdı. 

Türk halk müziğinin icrasına gelişmiş yöntemler uyguladı ve iyi tanımlanmış seslerle halk türkülerinin söylenebileceğini gösterdi. 

Ruhi Su'ya gelinceye değin halk türküleri, Türk aydınının kulağına ters geliyordu; Türk aydını halk türkülerini dinlemek ve hoşlanmaktan utanıyordu. Ruhi Su, müzik diliyle, aydını halka götürdü. 

Sanatına titiz bir öğretmen oldu. Konserleri Ruhi Su için, halk ve öğrencilerin özgürce katıldığı birer büyük derslik oluşturdu. Türk halk müziğini kaynağından aldı, halktan devşirdi, işledi, bütün sesleri yeniden tanımladı ve yeniden halkına sundu. 


(*) Bu özen ile, Halük Gerger ile Gencay Gürsoy'un Aydın Yazısı savunmalarını, izinleriyle, Türkiye Üzerine Tezler dizisi- 
.nin dördüncü kitabına aldım. 
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Ayrım yapmaksızın müziğin her türlüsünü devrimci buluyordu; ancak yaptığına inancı ve yolundaki inatı ile tam bir devrimci oldu». l 

Ruhi Bey ile birlikte, TİP içinde plan çalışmalarını yürütürken beraber oldum; «devrimci müziğe» hiç inanmıyordu. Şaşırmıştım. Yaptığına çok titizdi; çok seviniyordum. İcrayı stilize etti ve bilgili bir halk müzikçisi oldu. 


ik ik ọọ 


«Meslek yaşamları boyunca kimi hekimlerin kazanabildiği bu yeteneklere arada bir de, onurluluk, alçak gönüllülük, basıklara boyun eğmemek, yılmamak ve korkmamak gibi ortak insan değerleri eklenir. İşte o zaman bilim adamlarından ve hoca'lardan çok daha ender rastlanan bilgi'ler ortaya çıkar». 

Bunları da Hüsnü Göksel'in kitapçığından alıyorum ve Gencay Gürsoy'un yazısında yer alıyor. Profesör Gürsoy, Profesör Göksel'i «bilge» diye niteliyor; önemli ölçüde katılıyorum. 

Kitapçığa girecek fotoğrafları ve şiirleri, Hüsnü Bey'- le birlikte seçtik. Hüsnü Bey'in kitapçıkda yer alan Şiir seçkisinden birisini seçerek buraya almak istiyorum. 

e K 


KORKU 


Göçüvermek dünyadan 

İşlerimi bitirmeden 

Bir daha öpmemek dudaklarını 
O koynunda sakladığın mendili 
Koklıyamamak 

Doyamamak 

Yoksa Ölüm değil korktuğum 


x kk 


«Cephe» gözüyle bakanlar oluyordu. Cephe'nin kurulduğu ve benim de başında olduğumu düşünenler çıkıyordu. Duyuyordum; ilgisi yoktu. Kesin olan şudur: Ekini, 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solun her türlüsünün, kardeşçe ve aydınca bir ocağı olarak planlıyorduk. Sözcük uygunsa, sol aydınların «masonik» örgütü olacaktı. 

Aydin Yazısı ve Ekin Hazırlıkları sırasında zaman zaman Ankara'dan uzaklaşıyor ve kimsesizlik'e çekiliyordum. 
Yine kırk kişilik listeyi hazırlamıştık ve son düzeltmeler yapılırken, ben, Ankara dışına çıktım; kimsesizlik'i arıyordum. Yokluğumda başvuru verilecekti; döndüğümde verilmediğini gördüm. Tembellikti veya çekingenlikti; ancak bana, «son olarak bir de senin görmeni istedik» dediler. 
İşler yapılmazken güzel sözler bulunuyordu. Listeye baktim, «TKP sempatizanları eksik» dedim; bulunmasını istedim. Zordu ve kıttı; Hasan Esat Bey'in TKP Davası sanığı oğlu, o günlerde hapisten çıkmıştı. Tanıyamadım; değişmişti. Yolda konuştuk, Ekin'e girmelerini istedim. Kendisinin giremeyeceğini, ancak girecekler bulabileceğini söyledi. Pek az bulunabildi. 

TKP sempatizanları, Aydın Yazısı ve Ekin Projesi'nde kayda geçecek bir katkı sahibi olamadılar. Bu pis ihtlâfda da olumsuz bir rollerini bilmiyorum. 


kx k 


Profesör Sadun Aren, sığ bir kişiliktir; sığlık, sadakatsizlik ile birlikte gidiyor. Basit konuları güzel anlatıyor; güçlü ancak diyalektikten uzak bir mantığı var. Keynes iktisatının güzel hocasıdır ve öğrencileri, arkaik tortular- dan temizlemede son derece başarılı oluyor. Ancak Marx'- tan veya Lenin'den toplam okuduklarının sayısının beşi bulduğunu sanmıyorum. Okumayı en az seven hocalardan birisidir. | 

Çalışmalarım, bana, Sadun Aren'in Zeki Baştimar'ın gözdesi olduğunu anlatıyor. Baştimar'ın genel sekreterlik için gözüne kestirmiş olduklarından birisi olarak düşünebiliyorum. Ancak 51 Tevkifatı'nda sadakati içeren bir rol oynayamıyor. Mahkumiyetten kurtulabilmek için, avukatı aracıyla, komünizmi reddettiğini ilan ediyor. 

Bununla birlikte Behice Boran ile Sadun Aren'in, 61 
TİP'ine girişlerinin yine Zeki Baştimar'ın insiyatifi ile gerçekleştiğini sanıyorum. 1962 yılı, Behice Hanım'ın şeklen ve Sadun Bey'in fiilen TİP'e katılma yılıdır; Zeki, bundan sonra yurt dışına çıkıyor. Gözünün arkada kalmayacağını düşünüyor. 

1966 yılı, Boran ve Aren'in, Zeki'ye karşı sadakatsizlik ilan yılıdır; on beş kişiyle parlamentoya girmenin hikmetini kendilerinde görüyorlar. Bu dönemde, Mehmet Ali Aybar ile birlikte Boran ve Aren'in bütün çıkışları, TKP ile bağlantıyı kesme yönünde oluyor. Ancak aynı tarihten itibaren güçlenen Mihri Belli'nin İç-TKP'si yeni bir değerlendirmeyi zorluyor. 1968 yılında önce Aren ve Aren'in ısrarı ile Boran, Mihri Belli tehlikesini karşılamak için, Zeki Baştimar'ın senaryosuyla: olduğunu sanıyorum, Aybar'a karşı bir mücadele başlatıyorlar. 


Aren ve Boran'ın Aybar karşıtlığı, bir gece ansızın, başlıyor; hâlâ da önemli bir gerekçe ileri sürebilmiş değiller. Zeki Baştimar - Mihri Belli karşıtlığı, bir büyük sorumsuzluk olarak gelişerek, 1960 yıllarının birikimi hovardaca savurrna ile sonuçlanıyor. 


71 Tevkifatı'nda Aren, bu kez de Boran'a karşı sadakatsizlik örneği veriyor. TİP, aslında, hapishanede ikiye ayrılıyor. Behice Boran, teorik açıdan tutarlı ve ileri olmasa bile, son derece kavgacı ve onurlu bir savunma çizgisi tutturuyor; Aren ise, bu kez de, sosyalizmi değil devletçiliği ve planlama ilkesini benimsediklerini söyleyerek ceza tehditinden kurtulma yollarını arıyorlar. Biri kadınlar ve diğeri erkekler hapishanesinde, ancak duruşmalarda birbirini görebiliyorlar; Behice Hanım, erkekler koğuşundan gelen ve pek de «erkekçe» olmayan savunmadan dolayı Sadun Aren'i sorumlu tutuyor. Bir duruşmada yüzüne söylü yor. 


Bundan sonra Aren ile Boran, sadece bir kez ve benim Behice Hanım'a ısrarım üzerine bir araya geldiler. 
Aren, Behice Boran'ın ikinci TİP'ine katılmadı ve o sırada, TKP, bir başka Baştimar karşıtı olan Bilen'in eline geçtiği için, ortada kaldı. Sadece Kemal Türkler'in görevden alınması ve yerine Abdullah Baştürk'ün geçmesi üzerine DİSK içinde iş yapmayan önemli bir dairenin başına geçirildi ve maaş aldı. 

Profesör Sadun Aren, bir sadakatsizliği diğerini Örtmenin yöntemi saydığı için, Ekin içindeki tartışmanın kendis:ine neler vaad etmekte olduğunu görmekte gecikmedi. 
Behice Boran, 1970 yıllarının sonlarına doğru, TKP ile birleşme görüşmelerini başlattığı bir sırada, 1970 yılları Çizgisini bir «günah keçisi» bulabilmek için Yalçın Küçük'e karşı bir kampanya açıyordu. Gerileyebilmek için bir zamanlar savunduğu doğruların Yalçın Küçük'e ait olduğunu anlatmaya çalışıyordu. 1980 sonrasında Aydın Yazısı ve Ekin Projeleri içinde Yalçın Küçük'ün almış olduğu rolden son derece rahatsızlık duyuyordu. 

Aren'in basit konuları iyi çözümleyen mantığı buradaki vaadi gördü ve Ekin içindeki pis savaşta Aziz Nesin'in yanında yer almakta gecikmedi. Ekin'i çökertmede Aziz Nesin'in yanında yer alan tek «önemli» kişi Profesör Sodun Aren'dir. 

Aren, Ekin içinde Boran'a sadakatini kanıtlayabildiği ve Bilen'in ölümünden sonra TKP çok daha gerilediği için bugünkü konumuna gelebildi. Burada çok kalacağını san- 


mıyorum. 
e ai E 


TİP-TKP ya da TKP-TİP bir ekol'dür; çizgilerinden birisi burjuvaziye ve devletine güvenmede yatıyor. Mustafa Suphi, Kemal Paşa ve arkadaşlarına güvendiği için Anadolu'ya geldi. TKP çok zaman, rakipleriyle mücadelesinde burjuvazinin TKP'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyor; Suphi, burjuva-demokrat hareketin iki kanatı arasındaki çatışma- dan kendisine verimli bir pay düşeceğini hesaplıyordu. 
Kendisinin ve arkadaşlarının yaşamı ile ödedi. 

Bütün bilgiler Nihat Sargın ile Nabi Yağcı'nın «bir gece ansızın» gelmeye karar verdiklerini gösteriyor. Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin sözüne güvendikleri ve bu sözü Bakanlar Kurulu Başkanı Turgut Özal'ın taahhütü saydıkları ortadadır. Ancak ötesi var; TİP-TKP, Türkiye'deki rejimin yeni bir ihtiyacı olduğunu hesaplamış görünüyorlar. Silahlı Kürt hareketi ve yükselme belirtileri veren sosyalist hareket karşısında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TİP-TKP'ye ihtiyacı olacağına inanıyorlar. Bunun için «bir gece ansızın» geliyorfar. 

Bu hesap, TİP-TKP açısından doğrudur. Ancak fiyat ağırlığa göre veriliyor. Gelişmeler, TİP-TKP'nin önemli bir «kıymet-i harbiyesi» olmadığını ortaya çıkarıyor. 

ir EK 

Bir zamanlar Nazlı Ilıcak'a güvenenler, bir ara da bütün umutlarını Adnan Kahveci'ye bağladılar. DGM önünde görülen davada da, Kahveci'nin gelerek kendilerini kurtaracağına inandılar. Jülide Gülizar türünden Kahveci'yi, gazeteci olarak tanımış olanların tüm karşı uyarılarına karşın, Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin DGM önünde tanık olarak dinlenmesini istediler. Geldi; o günkü duruşmada Aziz Bey yoktu ve Cevat Geray her konuşmasını Adnan Kahveci'ye, Kahveci ile yaptığı görüşmelere dayandırıyordu. Usulen «sanıkları» tanıyıp tanımadığı soruldu; Adnan Kahveci arkasına döndü, düşündü, tereddüt etti, «Yalçın Küçük'ten başka hiç birisini tanımıyorum» dedi. Yaptıklarını ileri sürdükleri görüşmelerin hiç birini de 


doğrulamadı. 
KA 


3 Şubat 1986 tarihinde Ekin Eylemleri başladı. Büyük bir çıkış olarak göründü. İç İşleri Bakanı, «sol toparlaniyo» dedi. Albay Türkeş, «kültürel ve ideolojik saldırı başladı» diye demeçler verdi. Behice Boran'ın üç buçuk ardılı harekete geçti. Devlet'in hareketlerine ihtiyaçları vardı. 


BEHİCE BORAN'A AVUKATIYLA UYARI 


Karakusunlar Köyü, 4 Nisan 1966 i 
Erşen, 
Tarihte her olay iki kez ortaya çıkıyor; birisi 
| trajedi ve diğeri komedi olarak gerçekleşiyor. Bu- 
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| nu bildiğinizi ve hatırladığınızı sanıyorum, bir. 
likte politika yaptığımızda çok tekrarladım. 

Aktörlerinden birisi olduğun 1978 kampanyası bir trajedi türünde gelişti. 1980 yılından sonraki gelişmeler içinde bu talihsiz kampanyayı ve Senin rolünü unuttum. Herkesle mümkün olduğu ölçüde ve mümkün yere kadar, ortaklıklar yakınlıklar kurmaya çalıştım. Bunlara katıldım. 

Şimdi bir komediye neden ihtiyaç duydunuz? 
Her çağırdığım işe ve ortaklığa katıldınız; bana yalnızca sevginizi ve teşekkürlerini söylediniz. 
Hiç bir eleştirinizini duymadım. Arkamdan da za- | man zaman güzel sözlerinizi işittim. 

Peki ne gerek duydunuz? Aziz Bey'in başlattığı çocuksu bir eylem Sizin içinizde bitmez tükenmez bir kin olduğunu mu gösteriyor? Ne tür bir politikanız var? Aziz Bey'i şu anda katmak istemiyorum; ancak bu yeni talihsizliğin Ekin'in görkemli başlangıcından ürkenlerin bir içgüdüsel tepkisi olduğunu görmüyor musun? Yıllardır politikanın içindesin, yalnızca hizip hesapları mı önemli oluyor? 

Burjuvazi ürktü. Ürküntüsü bizim yol arkadaşlarımızın bir bölümüne yansıdı. İki aydır, Sizin şanssız kampanyanız türünden, bir Yalçın Küçük'e taş atmanın ötesinde Ekin'i düşünen var mı? Yazık değil mi Size? 

Hem 1986 Türkiyesi 1978 Türkiyesi değil ve hem de ben 1978 yılında kalmadım. Bunu da mı anlamıyorsunuz? Bütün hazırlığınıza karşın, oynattığınız atlar, 29 Martta nasıl perişan oldu, görmediniz mi? 31 Mart Bilar Genel Kurulu'nda, Şükran Size anlatmadı mı, Aziz Bey'i ne hale soktular. Ben hiç bu kadar perişan ve kendine güvenini yitirmiş görmedim. Şükran, «yaşına, yaşına» diye çırpınıp duruyordu. Herkes yaşının gerektiğini yapmalıdır. 
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Sezai Kaynak'a iki gün «seans» yapmışsınız. 
Halâ mı? Şükran'ı neden bu duruma sokuyorsunuz, neden Ahmet Abaka'yı harcıyorsunuz? 
Artık lütfen şu hizipçiliği bırakın. İçinizde Ralmış hesapları, Ekin'e getirmeyin. Başka yere de getirmeyin. Ben Sizlerin hepinizi affediyorum. Yeni hesaplar açmayın. Gücünüzü, lütfen, iyice değerlendirin. | 
Lütfen bu mektubumu ilgili arkadaşlarınıza ve benim eski arkadaşlarıma okutun. 
Selamlar. Haydi hep benim batmamı istiyor- 
| sunuz, hiç olmazsa Siz sağlam dal tutun. Bu ara 
çok çürük dallar tuttunuz. Pek yazık. 


i KA, 


Şeytan Oldum Taşlandım 


Benim geçtiğim yerlere taş attılar. Artık ben taş atılan yerlerde değildim. 

Yürüyorum ve yürümeyi seviyorum. Yürürken, yol arkadaşı olarak, mükemmel kadroları beklemiyorum. Yürüyüş'ün daha iyi kadroları çıkaracağına inanıyorum 

İnsan kabak değildir; durduğu yerde gelişmiyor. İnsanın gelişmesi yürümeyi gerektiriyor. 

Önemli olan sadece yürümek değil, birlikte yürümek'- tir. Ancak yürüyüşe çıkacaklar yoksa, önemli olan, beklememek'tir. Yol arkadaşları mükemmel değilse, mükemmeli bulamamayı yerinde saymanın gerekçesi yapmamaktır. 

Önemli olan yürüyüşte çoğalmaktır. 

Yürüyüş'te çoğalmak bir sevinç'tir. 

r ie sik 3 

Taş atmaya başladılar. Ne zaman hızlı yürürsem, arkamda kalanlar hep taş atıyorlar. Fakat ben hızlı yürüdüğüm için, aslında yürüyüş biçeminde koştuğum için, taşlar bana değmiyordu. 

kkk 
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Benim bir zaafım vardı: Aydın Yazısı ile Ekin Eylemleri'ni «yorgun aydınlar» ile birlikte gerçekleştirdim. Hepsine Şükran duyuyordum; ancak, yürümek istediğim yeni yollarda, pek çok büyük bir bölümüyle birlikte olamayacağımı biliyordum. 

«Yorgun Aydınlam, yaptıklarından tatmin olmuşlardı ve daha fazlasını yapmak istemiyorlardı. Atılan taşlar, bu nedenle, en çok onları rahatsız etti ve belki de en çok onların işine yaradı. Taşları duydukça, artık Ekin'i de hatırlamak ve bu pis savaşı bilmek bile istemiyorlardı. 

Ben ise Ekin'le elimi yıkamak istiyordum. 9 Şubat 
1986 tarihli günlük notumda şunlar var: «Ekin güzel uçtu. Artık ayrıldım». Aynı günkü notlarda, biraz daha ilerde, şöyle yazılıyor: «Ayrıldım. Çok rahatım. Uçurduk, uçurdum, bıraktım». Benim zaafım burada yatıyor; atılan ve bana değmeyen taşlara karşın, Ekin'i alamıyordum. Ekin'- de işimi bitirmiş ve elimi yıkamıştım. Başka sulara: açılmanın planları içinde oluyordum. Ekin'i ve sorumluluğunu sürdürebilme imkânım olsaydı, atılan taşları toplar, atanlara fırlatarak, kalan büyük çoğunlukla Ekin'i amaçlarına doğru götürebilirdim. Bu şansım olmadı; bırakacağımı çok daha önceden ilan ettim. 
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Bir amacım oldu: Umut'a ve güven duymaya çok önem veriyordum: Aydın Yazısı ve çok çeşitli engellemelere karşın Ekin Eylemleri'nin bir hançer türünden yükselişi, umut oldu ve insanımızın güven kaybını telâfi etmeye başladı. Başlatılan bu pis kavganın, «işte bunlar böyledir ve hemen kavgaya başlarlar» türünden bazan doğru ve çok zaman da burjuvazi tarafından öne sürülen nakaratın yine piyasaya sürülmesine neden olmasından kaygılanıyordum. Artık Ekin'den umudumu yitiriyordum; sadece umut'u korumaya çalışıyordum. 

Bunun için üç yol izledim. Bir: Basında ve büyük toplantılarda hiç konuşmcdım. İki: Kitap imzaları ve benzeri küçük topluluklar, bu sorunu, hep önüme getirdiler. 
Önemli olan yapılan iştir; buna dikkat edilmesini istedim. 


217 


Dünyanın her yanında aydın eylemlerinde bu tür gelişmelerin olduğuna işaret ettim. İyi iş yapılmıştır ve birlikte olduğum kimselere şükran duyuyorum; bunu dile getirdim. 

Doğruyu söylüyordum; bu çalışmam okunduğu zaman, yapıfanların çoğunu kendime mal ettiğim izlenimi doğabilir. Kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyorum ve bu çalışmamda «eylemin dinamiği» üzerinde duruyorum. Bunun dışında bir iddia yok; başta Aziz Nesin olmak üzere diğer aydınlar olmasaydı, bu işler ortaya çıkmazdı. Ayrıca Aziz Nesin'siz yapabileceğime inansaydım, hiç kuşkusuz, öyle yapardım; çünkü birlikte yürüyüşümüzün daha başında birlikte çalışmanın çok zor olduğunu anladım. Mahkumdum. 

Aydın Yazısı ve Ekin Eylemleri'nde, teknik ve teknoloiik bilgi ile beceriyi, ayrıntıya özeni, yapılan işe güven ve iş yapma inatını temsil ettim. 

Üç: Kendinin olmayan bu pis kavgaya girerek «ganimet» toplayabileceklerini düşünen, aydın arkadaşlarımı uyardım ve uyarıdan sonra terörize ettim. Böylece bu pis kavgayı son derece sınırlı, zararlı az hale getirebildim. Çok kısa zamanda söndü. Genel uzlaşmacılık hareketine dönüştü. 

> ye 


Bir de sürekli mektup yazdım. «Dostum» hitabıyla başlayan ortaklaradır; ne kadarına ulaşmış olduğunu bilmiyorum ve hesaplayamıyorum. Yazmış olmayı istiyordum ve mümkün olduğu kadar az ortağımıza ulaşmasını diliyordum. g 

Bu alt bölümü, mektuplar demetinden seçki ile tamamliyorum. 

k k k 
Karakusunlar Köyü, 15 Mart 1986 

Dostum, 

Birlikte olmak sevinçtir. 

Ekin Topluluğu içinde birlikte güzel işler yapmaya başladık. Sürdüreceğiz. 

Tüm kapıların kapatıldığının düşünüldüğü bir zaman- 


218 


da yeni yollar bulabildik ve açıyoruz. Ekin'i harekete geçirebildik. Mart ayında duruşumuz geçicidir; eksik bırakmak zorunda kaldığımız iç düzenlemelerimizi tamamlıyoruz. 

Küçük, ancak sevimli bir yerimiz var; döşedik. Elli kişiye kadar seminer ve toplantılar yapabilecek durumdayız. Adımıza yazılı telefonumuz var. Topluluğumuz ilk çalışanını işe başlatmış durumdadır. Bunun dışında çeşitli yardım Önerileriyle karşı karşıyayız. 

Topluluğumuz şu anda Ekin Danışmanlık ile Bilar Anonim Şirketinden oluşuyor; ileride büyüyecektir. Tüzel varlıkları kabul edilmiştir. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, tutuklama istemiyle çıkarıldığımız Mahkeme'de tüzel kişiliğimizi anlatabildiğimiz için Savcılığın tutuklama isteği reddedildi. Buna çok sevindik; bunun Ekin'i aşan olumlu bir gelişme olduğunu bilmenizi diliyorum. 

Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı müfettişine teftiş veriyoruz. Yeni kurulmuş bir şirketin bu kadar çabuk denetlenmesi ilktir; Bakanlık, tescilde çok ağır davranırken teftişte füze hızını benimsemiş görünüyor. Teftiş, tüzel kişiliğimizin ilgili bakanlık tarafından da kabul edildiğini gösteriyor: Bakanlık, kurulmamış şirketleri teftiş etmiyor. 

Dostlarım, 

Topluluğumuz'un hiç bir programı, hiç bir valilikçe yasaklanmadı. Valilikler bize sanıldığından daha büyük kolaylık gösterdiler. Hükümet, Türkiye'de ve Londra'da tüzel kişiliğimizin olmadığını iddia etti. Her aşamada tüzel kişiliğimizi kanıtladık ve kapılar açıldı. 

Programımızı, programımız yasaklandığı için değil, ilişki içinde olduğumuz sinema ve tiyatro sahiplerine baskı yapıldığı için durdurmak zorunda kaldık. 

Kaldığımız yerden sürdürmek durumundayız. 

Biz öğrenelim, istedik. Bilginin Ekin Topluluğu içinde birikmesine özen gösterdik. İzinleri biz aldık, rüsum için belediyelere biz başvurduk, rüsumu biz kestirdik, gişeyi biz kontrol ettik, broşürleri biz çıkardık,- kapıları biz tuttuk; yanılma olmadan öğrenme olmaz. Yanılgılarımızın bir 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bölümü için para cinsinden yüksek fiyat ödemek zorun-- da kaldık. 

Bütün yanılgı ve eksikliklerimizin sorumluluğu benimdir. Sorumluluğu seviyorum. 

Özellikle Ankara'da harcama disiplinini kom yeterli başarıyı gösteremedik. İyiniyet eksikliğinden gelmeyen bu başarısızlık için birbirimizi üzmekten geri kalmadık: Sorumluluğumuzun ve Ekin'e bağlılığımızın bir göstergesidir. 

Pay dağıtımında Bakanlık'ın aşırı zorlamasından gelen güçlüklerimiz oldu. Yönetici arkadaşlarım için, Sizler ile en çok ilişkide olan ben güveninizi görebildiğim ve bu sorunu zaman içinde çözeceğimize inandığım için daha az, pay dağıtımı zaman zaman en önemli gündem maddemizi oluşturdu. Şimdi yeni yönetimimizin uygulayabileceği yolları saptayabilmiş durumdayız. 

Ekin A.Ş.'nin kuruluşunun bu kadar gecikmeli olabi-İeceğini tahmin edemedik. Katkılarınızın hepsi Ekin'de ve benim üzerimdedir. Dağıtım için geçerli yollar bulununcaya kadar beklemek istemeyen dostlarımın katkısını iade edebilecek durumdayız. Ancak uzun olmayan bir zaman aralığında bu işi de çözebileceğimizi tekrarlayabilirim. 


EKİN Topluluğu sorunsuz ve parlak bir gelecekle buraya kadar geldi. Buraya gelişte en büyük katkı, kuşkusuz Sevgili Aziz Nesin'den geldi. Aziz Nesin, bu aşamadan sönra da Ekin Topluluğu'nun başında olmak durumunda ve zorundadır. Adı ve inatı, zorlukları açma ve yenmede vazgeçilmez anahtar niteliğini sürdürüyor. Yeni yönetimimizin Ekin'de yeni başarılarla Aziz Nesin'e bağlılığı bir gereksinmeden bir özgürlüğe çevirmesini diliyorum. 

Antrpranör karşılığı müteşebbis ve buradan da girişimci sözcüğünü sevmiyorum; olumlu anlam yüklüyor. 
Yüklenici sözcüğünü daha uygun buluyorum ve ayrıca «hamal» sözcüğüne yakın. Kendimi, Ocak başında İzmir'- de Aziz Nesin ve Demirtaş Ceyhun'un da katılmasıyla yaptığımız söyleşide bulunan arkadaşlarım hatırlayacaklar, Ekin Topluluğu'nun genel müdürünü hiç saymadım; kendime «ekin hamalı» nitelemesini uygun buldum. Yük taşımayı ve kuruluşun coşkusunu seviyorum. 

Ekin Topluluğu için kendimi vazgeçilmez saymıyorum. 
Ayrıca, izninizle belirteyim, böylesine bir yük taşıyıcının uzun süre ve yoğun görevler yapmasının, çalışma ilkelerimize gereksiz bir kişilik damgası vurmasından kaygılanırım. 

Kişisel nedenlerim de var: Yazmak benim yalnızca tek geçim kaynağım değil, yazmak benim için ayn. zamanda bir yaşam biçimidir ve yaşam. Ocak ve Şubat aylarında değil yazmak evimde yatmak olanağım bile azaldı. En çok otobüste uyudum. 

Yazmağı ve toprağı özledim. 

Bu kararımın Ekin Topluluğu için bir sürpriz olmadığını eklemek gereğini duyuyorum. 9 Kasım 1985 günü Mülkiyeliler Birliği'nin camlı bölmesinde gerçekleştirdiğimiz dostluk söyleşi ve yemeğinde Ekin harekete geçmeye başlayınca görevden ayrılacağımı açıkladım. Dostlarımı uzun süre bu açıklamamı tartışmak zorunda bıraktım. 

Dostlarım, izninizle, 31 Mar tarihinde yapacağımız Bilar toplantımızda yönetim kuruluna giremeyeceğimi, yönetici olarak bir görev almayacağımı, şimdiden, açıklıyorum. 
Sizleri, birbirinizi görev almaya ve yük paylaşmaya özendirmeye çağırıyorum. Yönetim Kurulu'nun yedi kişiye çıkarılmasını diliyorum. Yönetimde görev almak için istanbul'da ya da İzmir'de yerleşmiş olmanın bir sorun değil ve üstelik yarar olduğunu düşünüyorum. Yönetim Kurulları karar organlarıdır ve belirli süre ile toplanırlar. Şirketleri, genel müdürün yönetimindeki çalışanlar, kadroları yönetirler. 

Artık bu aşamaya geldik. 

Hâlâ Topluluğumuz'un temel direği Ekin Danışmanlık: - tır. Gerekirse bunun sorumluluk ve riskini taşırım. Gerekirse bunun sorumluluk ve riskini temsil edebilecek ve karar vereceğiniz arkadaşıma hemen devredebilirim. 

Bir aydın kuruluşu olarak başladık. Şu anda kendimizi aştık: Ülkemize ve halkımıza umutlardan birisi olduk. 
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Birlikte olmak sevinçtir. 
Sağlık ve başarı diliyorum. 
saygı ve sevgilerimi yazıyorum. 
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Karakusunlar Köyü, 2 Nisan 1986 

Aziz Bey, 

Size ilk kez başında «sevgili» hitabı olmadan yazıyorum. Sevmediğimi söylemiyorum. Ancak tüm yaptıklarınızdan sonra, Size, «sevgili» diye hitap etmek kendime saygısızlık olurdu. Bunun için bir neden görmüyorum. 

Bu mektubu artık Sizi bir yanlış yoldan döndürmek için yazmıyorum. Kısa dönemde böyle bir umudum yok. 
Size, Ekin için ve Sizin bu noktaya gelmenizi önlemek amacıyla yazdıklarımın sınırlı bir dağıtımına karar verdiğimi bildirmek için yazıyorum. 

Doğrusu budur. 

Hiç bir kuruluş Sizin yaptığınız türden ve pek çok acemice bir biçimde böyle bir noktaya getirilmez. Her kuruluşta düşüncesi alınacak, birikimi ve emeği olan kimseler bulunuyor. Israrla bu kimselerin görüşünü almanızı ve almamızı önerdim. Yapmadınız. İçki masalarından ve size bir tarikat reisine gösterilen bağlılığı gösteren, kendilerini kanıtlamaktan uzak bir-iki kişiye uyarak Ekin'i bir esnaf kuruluşuna dönüştürmek istediniz. 

Yaptığınızı ve sonuçlarını biliyorsunuz; tanıdığım yıllar boyunca Sizi hiç bir zaman 31 Mart Pazartesi Bilar Genel Kurulu'ndaki kadar perişan ve kendine güvenini yitirmiş görmedim. Unutmamanız için tekrarlıyorum; el sıkışırken gülerek Size, «Cumartesi günü Sizi çok üzmüşler Aziz Bey, ama, buna müstahaksınız» dedim. Ne bekliyordunuz? 

Hangi sözcüğü seçmem gerekiyor? «Yalan», «tahrifat, «çarpıtma»? Bunlardan hangi birisini seçmem gerekiyor. 

Mektuplarımın hepsi okunacak; başlarında Sizinle böyle çok küçük sorunları tartışmayı, kendimi savunur 


222 


duruma düşmeyi, utanç verici buluyordum. Aziz Bey, şimdi hiç kimsenin Sizin yerinizde olmasını istemiyorum. 

Ne bekliyordunuz? Ne umuyordunuz? 29 Mart Cumartesi günü, güya ortaklarımızın düşüncelerini alacaktınız. 
Güya demokratik olacaktınız. Güya yönetime girecekleri saptayacaktınız. İki buçuk saat Yalçın Küçük'ü karaladınız. Biliyorum; hızınızı alamıyorsunuz. Sözleriniz «dedikodu yapıyorsunuz» bağırmalarıyla kesildi. «Bildiklerimizi açıklayamayız» dediniz. Ne billiyorsanız açıklayın» cevabını aldınız. En sonunda Ekin'in çok başarısız olduğunu söylediniz. Ortaklarımızdan bunun da cevabın! aldınız. 

Utanıyorum. 

Kimden utandığımı yazmaktan utanıyorum. 

Size yakışır mı? Benimle ilgili 1978 yılındaki bir kampanyadan hızını ve hıncını alamayanları hazırlayıp getirerek Ekin toplantısı yapılır mı? Aziz Bey, Ekin yemeğinde söz alıp da, belki bugün Behice Hanım'ın bile tekrarlamayacağı sözleri onların adına tekrarlatmanın ne gereği var? Bu kadar çaresiz misiniz? 

Biz Ekin'e politika sokmamaya kararlıydık. Biz Ekin'i toplayıcı bir kurum olarak görüyorduk. Pek çok yazık! 

Aziz Bey, ben, Sizi tahmin edebildiğim için ve Ekin'i bir bunalıma sokmamak için toplantıya katılmadım. Haklıydınız veya değil; ben Sizin aydın belgesini vereceğimiz günden önceki gece halinizi biliyorum. Gözünüzde belge yoktu ve bir çocuk gibi ağzınıza geleni söylemekten başka düşünceniz yoktu. 

İki-üç kendini bilmez ile birlikte hazırladığınız kararları hazırladığınız ve beklediğiniz gruba oylattıracaktınız; gördüğünüz tepki ile buna cesaret edemediniz. Bu nedenle Ekin için ve arkadaşlarımın kişilik sınavı için, 29 Mart tarihli toplantıdan pek çok memnunum. Bana anlatılanlara pek inanamadım ve 31 Mart günü Sizi böylesine pişman ve güvenini yitirmiş görünce, inandım. 

Ekin ile ilgili sorunum yok. Sizinle ilgili sorunum var.. 

Yazık değil mi? Benim sevgimi ve güvenimi böylesine hovardaca harcamaya ne hakkınız var. İki yıldır başımızda size bir güvenirlik ve dayanılabilirlik imajı yaratıyoruz. Etrafınızda dönüyoruz. Toplumumuzun buna ihtiyacı var. İnsanlar Sizi hiç sevmedikleri kadar sevmeye başlıyorlar. Sizi bir aydın çevresinin doğal başı yapmaya özen gösteriyoruz. 

Kendinizle ne derdiniz vardı? 

29 Mart Cumartesi kendinize ne suikastınız vardı? Siz 
Türk aydınını bu kadar düzeysiz mi sanıyorsunuz? Ekin'i konuşmak için bir klikten aldıkları çağrı ile toplananlar, tam iki buçuk saat hiç bir somut olgu söylemeden şeytanı taşlarca Yalçın Küçük'ü karalamak, kimi hoşnut edecek? Tip'lilerin desteğine güveniyordunuz; aldınız ve peki ne oldu? İlk söz alarak benim tip'te de kötü olduğumu söyleyip oturan Ahmet Abakay, şimdiye kadar hiç bir Ekin toplantısına katıldı mı, hiç bir iş yaptı mı, ortak mı? 
Son haftaya kadar ortak olmadığını biliyorum. 

Aziz Bey, çok utanıyorum. Çok utanıyorum. Yazık. 
Yazık. 

Pazartesi günü toplantı yaptık. Bir buçuk ay, «görevden ayrılacağız», bunun için «geniş toplantı yapacağız» dediniz. 28 Mart akşamı, Müştak, Bilgesu, Mehmet Sert konuşuyorduk. Ankara'dan telefonunuz geldi. Bana sordular; «Aziz Bey'in ayrılacağına inanıyor musunuz. Cevap verdim; «kesinlikle, hayır». Sizin ayrılmayacağınızı biliyordum. Geniş bir toplantıda ne kadar vazgeçilmez olduğunuzun sözlerle ifade edilmesini bekliyordunuz. Yönetime kendinizi kendiniz önerdiniz. Aziz Bey Siz, Sizin her sözünüzü hikmetli bulmadığı için Bilgesu'yu bile yönetime öneremediniz. Kabul etmeyeceğini tahmin ederek nezaket gösterisine bile cesaret etmediniz. Artık daha açık yazıyorum; şimdiye kadar Sizi bu kliğin dışında tutuyordum, şimdi tutmuyorum, kliğinizin iki mensubunu önerdiniz. Kendiniz önerdiniz kendiniz oy verdiniz. 

Sıra denetçiye geldi. 

Utanıyorum. Nasıl kıvrandınız; «Haldun olmuyor mu, Haldun ortak olursa Candan'ın yerine Haldun'u önereceğim» dediniz. 

Siz kendinizden başkasına, bir kuruluşa bağlılığı çok mu görüyorsunuz? Candan, ilk başvurumuzda, paramız henüz toplanmadan bir milyondan fazla para verendir. Candan, bir buçuk yıl bütün yazılarımızı daktilo ettirip fotokopilerini kendisi yapandır. Candan, sizin Sevgili albayınızın imzalamadığı kira mukavelesini imzalayandır. Candan, İstanbul'da bir sorunlu toplantıda, benim lehime konuşmadığı için, tam bir kulisci davranışıyla Sizin Bilgesu'ya, «bak Candan da Yalçın'ı tutmuyor» dediğiniz adamdır. Ve Siz bu Candan'ı denetçi olarak görmemek için elinizden geleni “yaptınız. 

Neden, Aziz Bey? Bir kuruluşa bu kadar bağlı bir kimseyi neden denetçi olarak görmek istemiyorsunuz? 


Size güvenimi sarsmaya ne hakkınız var? Kendinizi bu duruma düşürmeye ne hakkınız var? 


Siz, Cumartesi günkü toplantıda yalnızca bana küfür beklediniz. Kimden gelirse kabul dediniz. Ekin'e beni ziyarete bir yayıncı-pazarlamacı geldi. Ekin'i görünce bana övgüler düzdü. Yeni kitabımı, Küfür romanları yayınlamak istedi. O sırada ortak oldu. Ben, yayınevim hemen yayınlamazsa verebileceğimi söyledim. Yayınevime götürdüm. 
İşte bu üç günlük ekin ortağı, iki yüz bin töbderlisi ile benim için küfürlü bir nutuk çekmiş. Başkanlık Divanı bunu .dinlemiş. Candan, bu küfürlere dayanamamış ve «susturun» diye bağırmış. 

Utanıyorum: Candan, bana küfürlere tepki gösterdiği için Sizin gözünüzde suçlu oldu. 


Olabilir. Daha çok utanıyorum. Aziz Bey, Candan'ı seçmemek için kıvrandınız, durdunuz. Sonra mecburen seçtiniz. Olabilir. Peki Aziz Bey, seçtikten sonra, neden Candan'a telefon edip, herkesin kendisini istediğini söylediniz. Neden, Sizin, eğer bir başka imkân olsaydı, Candan'ın seçilmesine karşı olduğunuzu söylemediniz. 

Neden bu duruma düşmeniz gerekiyor, bunu anlamıyorum. 

9 Kasım 1985 tarihinde herkesin içinde Ekin çalışmaya başlayınca geri plana çekileceğimi açıkladım. 6 Şubat 
1986 tarihinde istifa ettim. Heyet olarak evime geldiniz; 
üç saat rica ettiniz. Üç saat size Ekin Danışmanlık'ı ve 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Bilar'ı devralacak adam bulmanızı, artık işim kalmadığını söyledim. Gece dayanamadım, kabul ettim; uçakla İstanbul'a gidip Ruhi Su gecesi'ne nezaret ettim. Bundan sonraki her toplantıda bir kararla benim yerime Halük'u koymayı önerdim. Yapmadınız. «Seni tasfiye ettiğimizi, düşünürler» dediniz. 17 Şubatta Barış Davası'na giderken Gençay'ın otomobiline, «bugün bir karar alalım, Halük'u genel müdür yapalım» dedim, kabul etmediniz. Sonra bir ortak mektubuyla açıkladım. 

Sonra hakkımda karalama toplantısı düzenlediniz. 
Aziz Bey, vicdanınız sızlamıyor mu? 

Siz Ruhi Su Türküleri'ne itiraz ettiniz. Sevgili Albayınız, yönetim kararından sonra, «bizim tabanımız solcudur, Hüsnü Göksel Gecesi'ni kabul etmez» diyerek, Göksel gecesini sabote etmek istedi. Artık karar alındığını, dönülemeyeceğini kesinlikle belirttim. Halük'un tekrar görüşme önerisini reddettim. Cevat'ı, dilekçemizi kabul etmeyen Ankara valiliğine, zorla gönderdim, gidip geldikten sonra, ayığını yere vura vura «valilik haklı» dedi. Kabul etmedim. Buraya geldik. Bunlar mı kabahatım? Yoksa bunlarla ilgili en ufak bir dedikodunun bile olmaması mı? 

Aziz Bey, bu dahil, Ekin nedeniyle Size yazdığım mektupları çoğaltıp sınırlı bir dağıtıma sunuyorum. Genellikle işin başında A Grubu Ortakları saydığımız kimselere vereceğim. Ayrıca emeği geçmiş olanlara vereceğim. 

Parantez açıyorum: Umduğunuzu bulamadığınız toplantılarda Size katılmayanlar, beni savunmadılar. Kendilerini savundular. Çünkü Ekin'in çalışmalarına şu ya da bu ölçüde katılanlardır. Bundan haz ve onur alanlardır. 

Sizin için bana küfredenler ise en son anda katılan ya da katılmayan hazırlanmış kıtalardır. 

Görüşlerini alacağım. Hâlâ ortada bir sorun yok. Bunlar geçicidir. Ekin büyük bir kuruluştur. Bir bürokratik kuruluş değil. İki buçuk kişilik bir klikle Ekin'e ne zarar, ne de fayda gelebilir. 

Usül budur. Beni bırakın. Siz hazır ve istekli olmasanız, hiç kimse Size gelip de incir çekirdeğini doldurmayacak yakınmaları depolamaz. Siz istekli olmuşsunuz. Nedenini anlayamadım; ancak mektuplar gösterecek, başından anladım, bunu. Beni bu kadar çok severken ve beğenirken birden bire bana karşı, kabul ediyorum, çok acemice bir senaryo ile pek çok beceriksiz kulislere başlattınız. 
Beni bırakın; bana sormamanızı haklı buluyorum, ancak, anlıyorum. 

Devam etmeden önce parantez açıyorum. Bana neden birden cephe aldınız? Hiç bir ciddi ya da gayri ciddi eleştiriniz olmadı. Varsa, yazın. Öyleyse, neden? | 

a) Ekin'in yarattığı yankı nedeniyle birisine söz vermiş olabilirsiniz. Bir pazarlık olabilir. 

b) Pazarlık benim üzerime değil, Ekin üzerine olabilir. Fiilen Ekin'i işlemez hale getirebilirsiniz. 

Yakın zamanda Almanya'yı ziyaret eden Aydın Güven Gürkan, soranlara, «Ekin bitti» diyor. Nasıl? 

c) Ekin'den benim prestij topladığımı düşünebilirsiniz; bunu hakstz-bulabilirsiniz. 

d) Ekin'i sizin parlaklığınızı hiç bir zaman gölgelemeyecek bir takımla götürmek isteyebilirsiniz. 

Devam ediyorum. Beni bırakın. Böyle durumlarda, iki buçuk kişilik klikten başka görüşleri alınabilecek kimseler bulunabilir. Mektuplarıma, görüşlerinin oluşmasını istediğim ve beklediğim kimselere göndereceğim. Yapmadığınızı yapıyorum. 

29 Mart toplantısında, hızınızı durdurmadan, aydın belgesinin yazarlar sendikasından ve ekin'in aydın belgesin- den çıktığını söylemişsiniz. Özetle hepsini kendinize bağ-İiyorsunuz. Yanılıyorsunuz; yazarlar sendikasını bilemem. 
Aydın belgesi ve ekin'de vazgeçilmez bir yeriniz var. Ama lütfen her ikisini de kendinizle eşitlemeyin. Böyle bir hesaba girmeyin. 

Bunlar benim sorunum değil; benim sorunum daha başka yerde. Bunu da yazarak bitiriyorum. 

Aydın Üzerine Tezlerin dördüncü kitabında Sizi yazarken, hep komşunun kapısının zilini çalıp karşıdaki çöp bidonunun arkasına gizlenen afacan çocuk olarak algıladım. Bu yazınızı seviyorum. İki aydır Ekin'deki tutumunuz da buna uyuyor. Artık yaptıklarınız, inatçılığı ve afacan 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çocukluğu aşıyor. Ekin'e vermekte olduğunuz zararı hiç düşünmüyorsunuz. 

Bunları da telâfi ederiz. Candan, Cevat için bir çözümleme yapçtı. Şöyle: «Söylediklerinin bir bölümünün yalan olarak kabul edileceğini Cevat Hoca da biliyor. Ancak herkes, az da olsa bir bölümünün yalan olmadığını düşünecek. işte buna güvenerek, gözümün içine baka baka her türlü yalanı söylüyor». Candan, Cevat'ın söylediklerinin yalan olduğunu Sizin de katıldığınız toplantılarımızdan biliyor. Nurcan da o günle ilgili olarak Cevat'ın gözünün içine baka baka yalan söylediğini tekrarlıyor. 

Aziz Bey, Siz de biliyorsunuz. Sizinkilere, Size olan sevgimi kaybetmemek için, «çarpıtma» diyorum. Ama Cevat'ın yalan söylediğini Siz de biliyorsunuz. 

Peki şimdi ben ne yapacağım? 

Ben, bu güven verici yaşınızda, bu kadar taze olguları, bu kadar çarpıtarak yazarsanız, bu kadar yeteneksiz insanlara yetenekli, korkaklara cesur, yeteneklilere yeteneksiz, cesurlara korkak derseniz, önemlilik cetvelinizi her olaya göre değiştirirseniz, ben, çok çeşitli yerlerde, çeşitli Türk aydınları ile ilgili olarak yazdıklarınıza ne değer vermek durumundayım? | 

Böyle bir olay karşısında danışmanız gerekenlerle hiç konuşmayarak ve kendilerini hiç bir olayda kanıtlamamış bir iki kişiyle çok büyük geleceğe aday bir kuruluşu, her gün bir biçime sokmayı denerseniz, ben, sizin o öve öve bitiremediğim inadınızı gözden geçirmek zorunda mı kalacağım? 

Bunlar benim sorunlarım. 

Ekin'in sorunlarının geçici olacağını seziyorum. Yazdıklarınız ile ilgili olarak ortaya çıkan kuşkularımın sağlıklı bir etki bırakıp, olumlu bir çözüme ulaşacağını sanıyorum. Geçmişi, bugünden daha sağlıklı hatırlayabildiğinizi düşünmeye hazırım. 

Sizinle bir daha çalışmamız gerektiğini biliyorum. Sizi bu çıkmaz yoldan çıkarmak için de birlikte çalışmamız gerekecek. Ancak Sizinle artık yalnızca oturmuş kurullar- da çalışabilirim. Kurul, gündem, sıra ve zamanlama bilmi- 


228 


yorsunuz. Çok zaman, oturduğunuz koltukla bağdaşmayan bir bilgisizlik gerekçesiyle kendinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bunların hepsi için yine birlikte çalışmamız gerekecek. Buna inanıyorum. 

İki yılda hakkıyla kazandığınız büyük prestijin çok ama çok önemli bir bölümünü bir ay kadar kısa bir zamanda kaybettiniz. Lütfen, daha fazla kaybetmek için bu kadar istekli olmayınız. Mektuplarımın dağıtımını, belki bu alanda, yararlı olabileceği düşüncesiyle de yapıyorum. 


Saygı ve selâmlar. 
rik ik 


Karakusunlar Köyü, 4 Nisan 1986 

Dostum, | 

EKİN Topluluğu ile ilgili bazı bilgileri vermek için yazıyorum. i 

Ekin'in hiç bir önemli sorunu olmadan yeni çalışmalara hazır olduğunu tekrarlamak gereğini duyuyorum. Her canlı varlıkta olabilecek ve geçici nitelikteki tartışma ve sürtüşmeleri abartmamanızı diliyorum. Ekin, yazar, sanat-Çı, öğretim üyesi, yönetici, sendikacı türünden çeşitli geçmişi olan seçkin aydınlarımızı bir araya getirdi. Bu büyük ve çeşitli değerlerin bir arada çalışırken uyumlu bir düzene ulaşmaları bir süreç işidir; bundan geçmemiz gerekiyor. Geçiyoruz. 

Bu sürecin daha az zahmetli olması için çaba gösteriyorum. Bu nedenle ve İstanbul'da yayınevime yeni «Küfür Romanları» adını taşıyan çalışmamı teslim etmek üzere Ankara dışında bulunduğum için, 29 Mart tarihinde Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan yemekli söyleşiye katılamadım. 
Katılmak istemedim. 

Aydın tezleri içinde Aziz Nesin'in biyoğrafisi üzerindeki incelemelerim ve yakın zamanlardaki birlikte yoğun çalışmalarımız, Aziz Bey'in, her çalışmasının bir aşamasında bir yakın çalışma arkadaşını hedef seçtiğini ve bu yakın çalışma arkadaşına her türlü karalama ile hücumu lâyık gördüğünü gösterdi. 29 Mart tarihindeki yemekli söyleşinin benim sıram olarak düzenlendiği anlaşılıyor. Sevgili Aziz Bey, tam iki buçuk saat, yemeğe katılanlara, katılanlardan hazırlıklı olmayanları hayretler içinde bırakarak, benim kötülüklerimi anlatmış; ne yazık, sert ve üzücü tepkiler almış. 

Bunları duyacaksınız; önem vermemenizi diliyorum. 
Aziz Bey'in bilinen yanı bu dıırumları sık sık yaratması ise, güzel yanı da, bu dalgaları çabuk geçiştirmesi ve hızla unutması oluyor. Aziz Bey'in haksız karalamaları benim için sorun değil, Ekin Topluluğu için de önemli sayılmayacağını düşünüyorum. 

Tartışmalarımız olacaktır; kişiliklerimize saygılı olmak durumundayız. Ayrıca pek önemli sayıyorum; Ekin dışındaki sorun ve hesaplarımızı Ekin çatısı altına getirmememiz gerekiyor. 1978 yılında benimle ilgili talihsiz bir kötüleme kampanyasının, Ekin yemeğine getirilmesi ve 
1978 yılında Ekin'le hiç bir ilgisi olmayan karalama kampanyasının sözcülerine, aynı sözleri tekrarlama imkânı- nın hazırlanması, basiretli bir davranış olmuyor. 31 Mart tarihinde yaptığımız Bilar A.Ş. Genel Kurulu'nda Aziz Bey'i hiç görmediğim kadar bitkin ve kendine güvenini yitirmiş buldum; üzüldüm, bu yanlışlıktan gerekli uyarıları çıkarmış olduğunu düşündüm. 

Bu yemekli toplantıda, Yılmaz Onay, Ekin'e katkısını çekeceğini açıklamış; 25 bin Türk Liralık katkısını hemen iade ettim. Ekin Topluluğu ile bir ilişkisi kalmadı. 

Bundan önceki mektubumda da belirttim; Ekin'in her türlü sorumluluğunu taşıyorum. Bu sorumluluğu almak isteyen ve uygun göreceğiniz bir dostuma Ekin Danışmanlik'ı devretmeye hazır olduğumu tekrarlıyorum. Bunun dışında isteyen arkadaşımın katkısını iade edecek mali durumumuz var ve bu mali durumu korumaya özen gösterirum. Katkılarınızın bir bölümü ile önemli sayılabilecek demirbaş alımı yaptık. Yılmaz Onay'ın katkısını iade ederken bunun hesabını çıkarmadım. 

Dostlarima bilgi vermek durumundayım. Bilcr'ın ortaklık yapısını, Aziz Nesin, Yalçın Küçük, Halük Gerger, Cevat Geray yüzde yirmişer paylarla, Bilgesu Erenus yüzde on dokuz ve Candan Baysan da yüzde bir pay ile oluşturuyorlar. Genel Kurul'da Aziz Nesin'in isteğiyle, Aziz Nesin, Cevat Geray ve Halük Gerger yönetim kuruluna seçildiler. Benim önerimle Candan Baysan denetçi oldu. 


Yeni Yönetim Kurulu'nun birleştirici ve toplayıcı olmasını, çalışmaları daha ileri düzeye çıkarmasını, Ekin Topluluğunu kurumsallaştırmasını, ekonomik davranmalarını ve Topluluğu bölücü, parçalayıcı adımlardan ısrarla kaçınmalarını diliyorum. Aziz Bey'e burada önemli sorumluluk düşüyor; yöneticiler, varsa, sorunları çözmek ve küçültmek için seçiliyorlar. 


Ekin'in hiç bir sorunu yok. 


Bir insanın hem görevden ayrılmasına izin verilmez ve hem de sorun olduğu iddia edilirse; bu inandırıcı olamıyor. Üzerindeki bütün yetkileri devretmek için en azından iki aydır ısrarlı olan ve her önüne gelen kimseye Ekin'in hiç bir sorunu olmadığını anlatmaya çalışan bir kimse için kötüleme kampanyası açılması talihsizlik oluyor. 

Biz Ekin'de ekini geliştirip paylaştıracağız. Kâr edebilirsek paylaştıracağız. Biz Ekin'de anlamsız bir prestij dağıtımı kavgası yapmayacağız. 

Dostlarımı şimdiye kadarki tartışmaları, yine de, önemsememeye çağırıyorum. Benim Aziz Bey dahil, birlikte çalışmayacağım kimse yok; ancak şu kısa zamanda bunu düşünmüyorum. 

Benzer tartışmaların daha sert ve tatsızını aydın belgesini hazırlarken, sunmadan hemen önce, sunduktan sonrada yaşadık. Bunların hiç birisini büyütmedik. Çoğu Aziz Bey ile bir başka arkadaşımız arasında olduğu için bunları kapatabildim. Uzun zamandır sözlü ve yazılı olarak bu noktaya gelişi önlemeye çalışıyorum. Şimdi bunu da Ekin çalışmalarını daha ileriye götürmeye yönelik sayarak teselli buluyorum. Dostlarımın da bunu, klişe bir yaklaşımla, «iyi başlarız, hemen birbirimize düşeriz» biçiminde değerlendirmemelerini ve geçici saymalarını diliyorum. 
Çok büyük bir başlangıç yaptık ve gücümüz ile beklentilerimizi aşan bir başarı elde ettik. Önümüzde engelimiz yok. Önemli olan budur. 
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Dostlarımdan küçük sorunları büyütmemelerini ve E-- kin'in toplayıcı niteliğine özen göstermelerini diliyorum. 
Birlikte olmak sevinçtir. 


Sevgi ve saygılarımı yazıyorum. 
Dir ir 


Karakusunlar Köyü, 11 Haziran 1986 

Aziz Bey, | 

Merhaba. Selâmlarımı yazıyorum. | 

Geçen hafta İstanbul'da idim. Nokta'dan arayıp buldular; Sizin, benim hakkımda söyledikleriniz karşısında benim demeç vermememin bana büyük bir haksızlık olacağını ifade ettiler. Vermedim. Nokta'yı almadım. Yalnızca: Cumhuriyet'te ilanını gördüm. Dostlarım tepkilerini dile getirdiler. Oğlum, «bir tek cümlesi anlaşılmıyor, baba» diyor. 

Size hiç cevap vermeyi düşünmüyorum. Sizinkine benzer durumlarda hep susmayı tercih ettiğimi bilmeliydiniz. 

Neden mi? Bir: Yazar kapasitem, aktivist kapasitem olabilir. Her iki kapasitemle de Sizinle işimi bitirdim. Yürüyorum. Yürürken, mükemmel kadroları ve mükemmel koşulları aramıyorum. Yürüyorum. Biraz hızlı yürüyünce, arkamda kalan, «anti-sovyet, anti-komünist, hırçın, geçim-. 
siz, hırsız, timarhanelik ve benzerlerini» sıralıyor. Ben yürüyorum. 

Sizinle Aziz Nesin Geceleri, Aydın Belgesi, Duruşması, Ekin işlerinde beraber çalıştık. Sonuçlarına bakmadan aynı koşullarda yeniden çalışırım. Bunlar önemli işlerdir. 
Birlikte çalıştığım herkese ve hiç kuşkusuz Size de şükran duyuyorum. 

Bir aktarma yapıyorum. 29 Mart tarihinde Mülkiyeliler Birliği'nde «Şeytanı Taşlama, Yalçın'ı Karalama» toplantısından önceki bir tarihi, 24 Mart 1986 tarihini ta-. 
şıyor. Aktarıyorum. «Aziz Bey'in iki yolu var. Bir; Sakin olur. Birleştirici olur. Bunları önemli saymadığını açıklar. 
Sakin bir yönetim kurulmasına çalışır. Böylece Ekin eski coşkusuyla olmasa bile rayına oturur ve yaşar». 

«İki: Bunları yapmaz. Aydın Belgeseli'ni vereceğimiz gü-- 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nün önceki gecesinde İlhan Selçuk'a hücum etmesi türünden bu kez bana hücum eder. İlhan'a korkak, dedi. Bana, megaloman der. Belki yazdığım mektuplardan seçme bölümler okur». 

«Bilmiyorum». 

«Ekin için birinci yolu seçmiş olmasını diliyorum». 

«Benim geleceğim için, ikinci yolu seçmesinin daha yararlı olabileceğini düşünüyorum». 

«Aziz Bey, bana küfür etmeye başlarsa, başlayabilir; Ankara'daki tip-tkp kalıntılarının sessiz alkışını alır. İyi de olur. Artık süzmemiz gerekiyor». 

Aziz Bey, işte bu kadar; bu mektup, 24 Mart tarihini taşıyor. Paris'ten İstanbul'a dönen Bilgesu'ya durum özetliyor. 

Sezdim; ancak, kavrayamadım. Gözlerinizden, üzerinize giydiğiniz duvar'dan, bana bir küfür kampanyası açacağınızı seziyordum, kavrayamıyordum. Şimdi anlıyorum. 
Fakat bu kampanyanın benim için son derece yararlı olacağını başından biliyordum. Çünkü, Siz, ayraç'sınız. 

Türk aydını Size güvenmiyor. 

Sizin Türk aydın kollektivitesiyle yaptığınız yalnızca ikidir, Aydın Belgesi ve Ekin. Şimdi, anlamsız bir prestij paylaşım savaşı ile, bu iki işi de çiğnemek istiyorsunuz. 
Gözünüzü Yalçın bürümüş; Ekin'i görmüyorsunuz. Hani kıraathane açacaktık, hani öğrencilere kuru fasulye-plav verecektik, hani konferanslar, hani seminerler? Para mı yok, ben mi vermiyorum? Bütün tanıklar canlı yaşıyor; ben Sizin türünüzden, insanlar ölünce yazmıyorum. Mektupları, tanıklarına gönderdim. Herkes yaşarken yayınlamayı düşünüyorum. Hâlâ zamanımız var, mektuplarda geçen olguların yanlışlığı üzerine tutanaklar düzenleyebilirsiniz. 

Şubat Ayı'nda geldiniz. Çıkarken iki müridinize, Halük ve Cevat'a, «hesapları ve Ekin'i alacak insan bulun» diye emir verdiniz. 2 Nisan tarihli mektubunuzda bana «ben alabilirim» diyorsunuz. Ne zaman? Geçen ay Halük, şahin Mengü'de vekâletiniz olduğunu ve hemen alabileceğini söyledi. Hemen yazdım. Hemen bir satış senedi hazırlamasını söyledim. Neredesiniz Aziz Bey? Banka cüzdanlarını ve Ekin'i almaktan korkuyorsunuz. İş yapmaktan korkuyorsunuz. Yine Sizin için işleri benim yapmamı istiyorsunuz. 

Bu mektubu bunun için yazıyorum: 24 Haziran'da D GM'de dava başlıyor. Ankara'ya geleceksiniz. Bir satış senedi yaparsınız. Noterden Ekin'i devrederim. Bir de benden bütün hesapları aldığınızı noter senedine bağlarız. Banka cüzdanlarını veririm. Daha önce de yazdım. Faizli hesaplarımızın bir bölümünün faizlerini cari hesaba aktardık; iş yaparken kullandık. Unutmayın, yalnızca geçen ay, beş yüz bin lira Size gönderdiğim hariç, dört yüz bin liraya yakın harcama yapıldı. Yine tüm harcamaları ben yapıyorum. Korkuyorsunuz. Unutmayın; hiç biriniz hesaba, işe dokunmadınız. 24 saat ödeme yapmam gerekti. Bir kuruşluk ödeme aksamadı. Şu anda ne kadar faiz gelir olduğunu ben de bilmiyorum. Muhasebeciliği de yapmayacağım. Bu nedenle hesaplara birinizin adını eklerim; hesap Sizin olur. Böylece hesabın geçmişini de incelemek imkânı doğar. 

Artık Size güvenmiyorum. Bu nedenle benden banka hesap cüzdanlarını alın ve hesabı kapattığımızı noter senedine bağlayın. Benim üç kuruş alacağım çıkabilir. Ödersiniz. Şirket'in çıkabilir. Ben öderim. Güvenmek zorundasınız. Eğer güvenmiyorsanız, Candan'ı kefil gösteririm. 
Unutmayın; paramızın yarısı eksikken Candan tamamladı. 

Ekin'in hesaplarını Size ve şu anda birlikte olduğunuz iki kişiye vermem için mantıksal, hukuki hiç bir zorunluluk yok. Ama dört aydır ve belki de beş aydır, her gün bunun için çabalıyoruz. Lütfen, alın. 24 Haziran'da her ikisini de tamamlarız. 

Aziz Bey, yazar ve aktivist kapasitemde Sizinle işim bitti. 

Bir yürüyüşte insanların bir süre birlikte yürümesi, sonra ayrılması neden doğal olmasın? Neden bu kininiz? 

Ben yine de bu arada doldurduğum kartlardan birisini aktarayım: 

«Ayaklara sarılarak geriye çekmek isteyenin kini, göğüse basarak arkaya itmek isteyenin kininden yoğundur». 
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Sizin de dostluğunuzun diyalektiği yok. Dört aydır, aynı zamanda, dostluğunuzu korumaya çalıştım. Dostluklarımı tırnağımla kazanırım; kolaylıkla kaybetmek istemem. 
Dört ay çabaladım. Olmadı. Artık dostluğunuzu istemiyorum. 

Selâmlarımı yazıyorum. Saygılarımı iletiyorum. 


Çok Cephede Birden 
- Hukuk Savaşı Verdim 


Hukuk, savunma'dır ve hukuk ile hücum mümkün olmuyor. 

Hukuk, mevzilerin korunmasının önemli olduğu zamanlarda ön plana çıkıyor. Hukuk ile ancak bir savunma savaşı yapılabiliyor. 

Bunu yapmaya çalıştık ve iki işi birden gerçekleştirmeyi çabaladık. Birincisi, her görülen yerde huhuk dışılığın üzerine giderek eylülizm'in hukuk dışılığını belgelemek istedik. Ayrıca ve ikinci olarak, zaman zaman sürpriz hücumlarla hukuk başarıları elde ederek savunma savaşını hücuma çevirmeyi denedik. «Bilor» kuruluşu, bu savaşta, sadece moral kazanmak ve karşı tarafın moralini bozmak için düzenlendi. İstediğimiz sonucu verdiğine inanıyorum. 

Önce bir noktanın altının çizilmesinde yarar görüyorum; Hükümet, «Ekin A.Ş» tescilini yapmayacağını hiç bir zaman ileri sürmedi. Tam tersine yapılacağını, ancak incelemenin uzun sürdüğünü açıklıyordu (*). Ticaret Ba- 


(*) 22 Şubat 1986 tarihli Cumhuriyet'te «Bakan Aral: Ekin A.Ş. ile ilgili karar henüz verilmedi» haberi yer aliyor. Bakan Cahit Aral, Cumhuriyet'e şunları söylüyor: «Aslında izin verilmesinde bir gecikme olduğu doğrudur. Ancak biz konuyu çeşitli yönleriyle inceletiyoruz. Anonim şirket biçiminde kurulacak olan bu şirketin gayesi tümüiyle ticari değil. İncelendiğin- de görülmektedir ki, şirket ayrıca bir vakıf ve dernek hüviyeti de taşımaktadır. Bu sebeple hem bakanlıktaki ilgili hukukçularımıza, hem de konuyla ilgileri nedeniyle bazı bakanlıklara 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kanlığı'nın veya zaman zaman kullanılan isimle Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın kendisine sunulan ana sözleşme taslaklarında değişiklik istemek hakkı vardır. Pek çok kez istendi ve cevaplarımızı verdik; ancak bizden istedikleri değişikliklerin çoğu, bilinen söyleyişle, «abesle iştigal» düzeyine aşamıyordu. Anonim Şirket için başvuruyorduk, nerede ise her maddede «kâr etmeyi amaçladığımız», yazmamız isteniyordu. Nerede ise üç maddede bir, «yasal prosedüre uymak kaydıyla» veya «ilgili mercilerden gerekli müsadeyi almak kaydıyla» türünden eklemeler istiyorlardı. Sanki bizim her işimizi yasaları çiğneyerek yapacağımızdan emindiler ve sanki bizi çok seviyorlardı ve zarar etmemizden korkuyorlardı. Bunların hepsine cevaplar yetiştiriyorduk ve gerekli yeni başvuruları yapıyorduk (*). Bir süre sonra başvurularımızın akıbetini izlemez oldum. 

“Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ekin'in tescili için önüne gelen bakanlığa yazı göndere dursun, biz, «Ekin Danışmanlık» adına bir kişisel firma kurarak işimizi yürütme kararı aldık; bu yetiyordu. Ancak burada durmak istemiyorduk ve daha doğrusu istemiyordum; bir ders vermemizin gerektiğine inanıyordum. Bakanlara ve bürokratlarına bir ders vermeliydim; buna inanıyordum. 

Bakanlık, «Ekin A.Ş.» başvurusunun tescilini savsakliyordu; bunun hukuk dışılığını göstermemiz ve halka, bilim ve tartışma götürebilmek için bulduğumuz ilginç yolun önlenemeyeceğini kanıtlamamız gerekiyordu. Şöyle bir yol izledim: Beş güvenilir arkadaş bulduk. Erhan Tezgör, Emel Keskin, Tunç Tayanç, Şükran Deriş ve İlhan Akan'a, Ekin ana sözleşmesiyle nerede ise aynı amaçları taşıyan bir anonim şirket kurmalarını ısmarladık. Bunların hepsi benim TİP döneminden arkadaşlarımdı; Sosyalist İktidar - Merkezci ayrımında Erhan ve Emel, Sosyalist İktidar'dan 


sorduk ve görüş istedik. Bu bakanlıklardan cevap gelmeyince üç defa yazı yazdık. Ama hâlâ cevap alamadık». Bakan Aral, sorumluluğu başkalarına atmak ihtiyacı duyuyor. 

(*) Her başvuru için bir bankaya yüz binlerce lira depozito etmek gerekiyor. Bu paraların geri alınması gerekiyor. Ama kim? 
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yana oldular ve Şükran ile İlhan merkezde kaldılar. Tunç, ortada ve ikisi arasında bir yer tuttu. Fakat bütün bunlar, 
1980 öncesindeydi; darbe sonrasında geçmişi unutma eğilimi gösteriyordum. Ne de olsa «cephe» vardı; bir ayrıma gerek kalmıyordu. 

Ekin'den korkanlara daha iyi bir ders vermek için «bilim» ve «araştırma» üzerinde durduk! «bilar» sözcüğünü buradan uydurdum. Gerekli ana sözleşmeyi hazırladık ve başvuru için gerekli yüz yirmi beş bin lira ile giderler karşılığını Tunç'a verdim. İzlenmesi işlerini Tunç üstlendi ve kısa bir süre sonra Bilar A.Ş. tescil edildi; Ticaret Sicilli Gazetesi'nde yayınlandı. 

Bu bizim için çok büyük bir başarıydı. Bilar'ı, kurucu arkadaşlarımızdan, Aziz Bey, Bilgesu, Cevat, Halük ve ben devraldık. Bilar'ın yönetim kurulu üç kişiden iboretti; Aziz Bey Başkan, Cevat Geray Başkanvekili ve ben de murahhas aza oldum; aynı zamanda da genel müdür olarak atandım. Ekin Danışmanlık da benim adıma kurulmuş bir firma olduğu için, böylece, tüm sorumluluklar ve yetki benim üzerimde toplanmış oluyordu. Bunu, ben değil arkadaşlarım istiyordu. 

Çok seviniyorduk; sevincimizi, bir basın toplantısı ile yansıttık. Cumhuriyet Gazetesi, bu başarıyı, «Ekin A.Ş. Ad Değiştirdi» başlığıyla haber yaptı ve Aziz Nesin, Bilgesu Erenus ve Demirtaş Ceyhun'un basın toplantısını geniş bir biçimde ve fotoğrafla duyurdu. Aziz Nesin, basın toplantısında, kahvehaneler açacağımızı tekrarlıyor ve yakın tarihimize kadar var olan bu geleneği yeniden canlandıracağımızı söyledikten sonra şu açıklamayı yapıyordu: «Türkiye'nin en büyük zenginlik kaynağının ekin ve bilim olduğuna inanıyoruz. Şirketimiz, Türkiye aydınlarının derlenip toparlanmasını ve birlikteliğini, dayanışmasını sağlamak için kurulmuştur. Özellikle bir şirket olarak kurduk, çünkü artık Türkiye'de ekinin, bilimin para etmesini istiyoruz. İlk girişimimiz, Ekin A.Ş.'nin kurulması için oldu. Her türlü yasaya uygun bir girişim olmasına karşın izin verilmedi. Kültürlü insanların kültür için bir araya gelmesini istemiyorlar. Ekin A.Ş.'ye izin verilmeyince biz de başka 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bir şirket kurduk ve onu satın aldık. Türkiye'de ticaret için her türlü yasal dalavere yolunu açmışlar. Sonunda şirketimiz Ekin Danışmanlık ve Bilar A.Ş. adıyla kuruldu ve çalışmalara başladık». Yasalara uygun bir biçimde Övürnüyorduk. 

Cumhuriyet, kısa adı, «Ekin-Bilar A.Ş.» olan yeni kuruluşun yapmayı tasarladığı işleri sayarken, «Türklerin çok eski geleneği olan kıraathaneleri canlandırarak buralarda her akşam paralı konferanslar düzenlemek» maddesini ilk önce kaydediyordu. «Kahvecilik» ve «ekin» bizim yeni isimlerimiz oluyordu. 

Bir mücadeledir; «devlet» ya da «idare», bizim vurduğumuz yerden bize karşılık vermeye kalktı. Bir noktanın altını çizmek istiyorum; «idare» bize, hiç bir zaman «izin vermiyoruz» demedi ve diyemedi. Böyle bir iddia, hukuk dışılığı daha da açık yapacaktı; hem bu yola gitmek istemedi ve hem de, bütün engellemeleri aşmamızı hazmedemedi. «Nihayet bir avuç aydın», o kadar idamdan, işkenceden ve hapislikten sonra, devletin iradesini yenmeye kalkıyordu; bunu hazmetmelerinin mümkün olmadığını onliyorum. Devlet ya da «idare», izin vermeyeceğini resmen açıklamak yerine, yenilgiyi kabul etmedi ve bizim şirket olmadığımızda ısrar etti. 

3 Şubat 1986 akşamı, Şan Sineması'na geldiler ve 
«Ekin-Bilar A.Ş.» olmadığı için toplantı yapılamayacağını tebliğ etmek istediler. Aziz Bey'le birlikte bu iddiayı reddettik; tutanağı, bundan sonraki bölümde yayınlıyorum. 
Şpan'da program biterken, Bilgesu ile otobüse koşuyorduk; aynı iddianın Ankara'da da öne sürüldüğünü öğrenmiştik. 5 Şubat 1986 tarihinde Ankara'da eylemlerimiz başlıyordu ve 5 Şubat 1986 tarihli Cumhuriyet, «Ekin Düğünü'ne Ankara'da İzin Yok» haberini veriyordu. Ancak aynı haberin içinde, bir gün önce benim Ankara Vali Muavini Cengiz Bulut'u ziyaret ettiğimi ve toplantıları mutlaka yapacağımızı bildirdiğimi de kaydediyordu Cumhuriyet, «Yalçın Küçük görüşmeden sonra şunları söyledi» diyerek, eylem gününe benim açıklamamı yetiştiriyordu. Bu habere göre, şunları söylüyordum: «Bize gerekçe olarak 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şirketimizin ticaret sicilinde yer almamasını gösteriyorlar. 
Ben de kendilerine şirketimizin hukuki olarak var olduğunu savundum. Şirketimizin sicili, 25 Haziran 1985 salı günü Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nde yayınlanmış ve şirketimiz hukuki bir nitelik kazanmıştır. İstanbul'da da aynısı yapılmak istendi. Ancak biz programımızı gerçekleştirdik. 
Gerek belediyeye ve gerekse valiliğe zamanında başvurduk. Daha sonra ilanlarımızı bastırdık ve çeşitli sanatçıları davet ettik. Bize ancak bu sabah izin verilmediğini söylediler. Yarın (bugün) 14.00'te Ankara Sanat Tiyatrosu'nda panelimiz var ve biz bunu gerçekleştireceğiz». Ve söylediğim gibi gerçe::'eştirdik. Aynı gün akşamı, Çankaya Sineması'nda benim ikin Düğünü yapılacaktı, bunu da yaptık. 

Jülide Gülizar ile Müjdat Gezen sundular; Timur Selçuk, Esin Afşar, Deniz Türkali, Sadık Gürbüz söylediler ve: Taner Barlas mim yaptı. Çok güzel bir gece oldu; kalabalıktan yine camlar kırıldı. 

Devam etmeden önce burada bir parantez açmak istyorum. Bütün yasaklara karşı bir savaş açmıştık. Darbe'den beri Sadık Gürbüz'ün Ankara'da sahneye çıkmadığını, Vali Yardımcısı ve okuldan tanıdığım Cengiz Bulut'tan öğrendim. Ben Sadık'ı tanımazdım; bu proğramlarda yer almasını Ayşegül Dora istedi. Cengiz Bulut'un bir ara, benimle Sadık Gürbüz üzerine pazarlık yapmak istediği izlenimini edindim; programda değişiklik yapmamızın da söz konusu olmadığını ifade ettim. 

Hükümet, bütün bunları kabul edemiyordu. Ancak açıkça çıkıp da proğramımızı yasakladığını da söyleyemiyordu. Sinemalar ve tiyatrolar üzerinde baskıya başladı; 13 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da, bize yer sağlayan sinema ve tiyatrolar, bu arada Çankaya Sineması ve Ankara Sanat Tiyatrosu kapatıldı. Bunları haber yapan 14 
Şubat tarihli Milliyet'ten aktarma yapmak istiyorum. Haberde şu da var: «Öte yandan vilâyet yetkililer de geceyi düzenleyen Ekin Danışmanlık-Bilar A.Ş.'nin Ticaret Bakanlığı'nda tescilinin bulunmadığını belirttiler. Bu nedenle de varlığı tescil edilmemiş bir kuruluşun etkinliklerine de 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izin verilmediğini açıkladılar». Çok açık; devlet, bizi açıkça yasaklamaktan çekiniyordu. Basit formaliteler (*) arkasına sığınmak istiyordu. 

Devletle aramızda bir tür «sağırlar diyaloğu» başlıyordu. İdare, bize, «Ekin-Bilar A.Ş. adında bir şirket yoktur, toplantı yapamazsınız» diyordu. Biz, İdare'ye, «evet, Ekin-Bilar A.Ş. adında bir şirket yoktur, toplantı yaparız» diyorduk. Onlar, «yoktur» dedikçe, biz, «hayır, yoktur» diye tutturuyorduk; onlar, «yapamazsınız» diyorlar ve biz, «yaparız» diye ısrar ediyorduk. «Ekin Danışmanlık» ayrıdır ve «Bilar A.Ş.» ayrıdır; ikisi arasında bir konsorsiyum kurduğumuzu anlatmaya çalışıyorduk. Başkalarının yaptığını anlayan devlet, bizim yaptığımızı anlamıyordu. Biz, devlete, anladığı uygulamalardan örnekler çıkarıyorduk. 

13 Şubat 1986 tarihinde, Ekin'in sahibi, Bilar'ın genel 
müdürü olarak imzalayarak İstanbul Valiliği'ne verdiğim 
dilekçe şöyle başlıyordu: «Ortaklığımızın 3 Şubat - 28 
Şubat 1986 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlemiş olduğu programları nedeniyle, Valiliğinizin bir yanlış anlama ve bilgilenme sonucunda, Ortaklığımızın hukuki varlığını tartışma konusu yaptığı öğrenilmiştir». Böyle başlayan yazımın bir yerinde şunlar yer alıyor: «Ekin Danışmanlık ile Bilar A.Ş. arasında kurulan ticari ilişki son derece doğaldır ve hukuka, ticari uygulamalara uygundur. 11 Şubat 1986 tarihli gazetelerde bu uygulamanın bir örneği yer almıştır. Koç-Bank of America A.Ş. ilanı çıkmıştır. Koç Grubu ile Bank of America arasında doğal ve hukuki sayılan bir ticari ilişkinin Ekin Danışmanlık ile Bilar A.Ş. arasında da doğal ve hukuki sayılması gerekmektedir». Başvurumuza gazete kesiklerini ekliyordum. 


(*) Ekin Danışmanlık, bir kişi firmasıdır ve Ticaret Odasına kaydını yaptırdık, Bilar AŞ. de Ticaret Sicilli Gazetesi'- ne tescil edildi. Ticaret Bakanlığı, bize, «Ekin-Bilar A.Ş.» adını, tescil ettirmediğimiz için dava açtı. Bir tek bunu kazandı. Aziz Bey, Cevat ve ben, üç biner lira ağır para cezasına çarptırıldık. 
Davayı ben izledim ve üçümüzün cezasını da ödedim. 

Açılan bu ilginç dava, bizim, asıl davada daha kolay berat etmemize yol açtı. Buna da bundan sonraki bölümde değiniyorum. 


240 


Pek çok örnek buluyorduk; «İmpregılo - Sezai Türkeş - Fevzi Akkaya» binlar arasındadır. Büyük firmaları örnek gösterip bunlardan Yeri kalamayacağımızı anlatmaya çalışıyorduk. «Ekin-Hertz» diye bir konsorsiyum bile bulduk. 
Ancak en çok «Koç-Amerikan Bank A.Ş.» örneği hoşumuza gidiyordu; zaman zaman alacağımız sonuç kadar yaptığımız işten de hoşlanıyorduk. 

Devam etmeden önce bir parantez açmayı yararlı görüyorum. Yaptığımız her iş, usulüne ve yasalara uygundu; devlet, gerçekten bir yere sıkışmıştı ve hukuk dışılığa düşüyordu. Bunu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Şubat 
1986 tarihli yazısına verdiği 25 Şubat 1986 tarihli cevabı 
da gösteriyor. Bu yazıdan bir-iki paragraf aktarma yapmak istiyorum. 

Bir: «Bilar A.Ş.'nin kurulmasına 8.3.1985 tarihinde izin verilmiş olup şirket, Ankara Ticaret Sicili Memurluğunca 19.6.1985 tarihinde tescil edilerek anasözleşmesi 25.6.1985 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır». Ekin A.Ş.'nin tescilini savsaklayan genel müdürlük tarafından yazılan yazının bu paragrafının yanına, İstanbul Emniyeti, «tescil edilmiş» şerhini yazıyor; Emniyet'in işleri iyi gitmiyor. | 

İki: «Şahıs firmalarının kuruluş ve faaliyetleri Bakanlığımızın görevleri dışında bulunduğundan ilgi yazınızda zikredilen Ekin Danışmanlık Organizasyon şahıs firması hakkında Bakanlığımızda bir bilgi mevcut değildir. Keza, Ekin Danışmanlık Organizasyon şahıs firması ile Bilar A. 
S. arasında bazı konularda işbirliği yapılmasına ilişkin protokolun mahiyeti hakkında da bir bilgi yoktur. Ancak sözü edilen protokolla işbirliği yapılması kararlaştırılan faaliyetlerin Bilar A.Ş.'nin anasözleşmesinde yazılı maksat ve mevzu maddesine aykırı olmaması gerekir». Böylece, protokol yapmanın da ticaret pratiğine ve yasalara uygun olduğu ortaya çıkıyor. 

Üç: «Ekin-Bilar A.Ş. olarak sürdürülmek istenen faaliyetlerin Bilar A.Ş.'nin anasözleşmesine uygun olup olmadığı konusu, incelenmek üzere Bakanlığımız Teftiş Kurulu 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Başkanlığına intikal ettirilmiştir». Gerçekten de oldu; Ticaret Müfettişi Mehmet Yalçın tarafından derhal teftiş edildiğimizi hatırlıyorum. 

Bu aktarmayı yaparken daha büyük bir hoşnutluk duyduğumu da saklamıyorum. Öğrenmeyi sevdiğimi tekrarlıyorum. Şirket ve konsorsiyum kurmada da bilgilerimi geliştirmiş olduğum ortaya çıkıyor. 

Fakat devlet, bunları kabul etmiyor. Bir yandan aramıza «nifak» sokmaya katkıda bulunuyor; ajan bulduğunu sanıyorum. İşler bu kadar başarılı giderken, daha 6 Şubat1986 tarihinde Ekin-Bilar bir ihtilâfın içine itiliyor. 14 
Subat 1986 tarihinde ise, eylemler için yer veren sinema ve tiyatrolar cezalandırılıyor. 24 Şubat 1986 tarihinde, Cevat Geray, Mehmet Özşuca ve Yalçın Küçük, tutuklama istemiyle, DGM Yargıçı önüne çıkarılıyor. Dördüncü sanık Aziz Nesin, bulunamıyor ya da aranmıyor. 


Tutuklama talebi, aradaki sorunları daha da artırıyor. 
Pek çok ekinci, bu durumu benim zorladığımı düşünerek, bana karşı kızgınlık beslemeye başlıyor. Devlet engelleme üzerine engelleme çıkarırken, eylemleri yapmak için bu kadar ısrar ve inat göstermemi anlamıyorlar; sorumlu olduğumu ve başlarına iş açtığımı varsayıyorlar. 

Ceza kovuşturması başladıktan sonra saflar daha da açılıyor. Aziz Nesin, bizimle ilgili tutuklama talebinden bir süre sonra gittiği İstanbul DGM Savcılığı'nda inanılması zor bir ifade veriyor ve kendisinin sorumluluğu olmadığını ve sorumluluğun Ankara'dakilerde olduğunu söylüyor. Ankara'da sanıklardan Mehmet Özşuca, tutuklama talebiyle çıktığı yargıcın önünde, tam bir pişman görünümü veriyor ve Valilik'e verilen yazıda kendisinin «sorumlu» gösterilmesine karşın bunu imzalamadığını açıklıyor (*). Cevat Geray, tutuklama talebiyle karşılaşınca «kült» sözcügünün anlamını bile unutuyor. Ekin takımı tam bir dağılma tablosu çiziyor. 


(*) Savcılık ve Mahkeme ifadelerinin bu bölümlerini, tutanaklardan olduğu gibi aktararak, metin-içi ek olarak sunuyorum. 
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DGM Savcılığında 


AZİZ NESİN: «BEN MASUMUM VE SUÇLU 
| ONLAR» 


İFADE SAHİBİ: AZİZ NESİN (Mehmet Nusret Nesin) Abdülaziz oğlu Hanife'den olma, 1915 İstanbul doğumlu, halen Çatalca Nesin Vakfı'nda oturur. Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi C. Savcılığının 11.3.1986 gün ve 1986/27 AT sayılı talimatı doğrultusunda alınan ifadesinde: 

Ekin-Bilar A.Ş.'nin kurucularından ve başkanıyım. Şirket'in genel merkezi Ankaradır. Şirketimiz, talimatta belirtildiği gibi, 5-27 Şubat 1986 
tarihleri arasında ücretli olarak konserler, geceler ve paneller tertip etti. Talimatta değinildiği gibi yukarıda belirtilen tarihte tertip edilen gece için Ankara Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu'na yapılan başvuruda benim imzam yoktu. Bu başvuruda Prof. Cevat Geray, Doç. Yalçın Küçük ve Doç. Halük Gerger'in (©) imzaları vardı. Dolayı- 


(*) Aziz Bey yanılıyor; üçüncü «sorumlu» Halük Gerger değildir. Bu bölüm için «Ekin» arşivini incelediğimde Halük Gerger'in sorumluluk gerektiren ve kendisini bağlayan hiç bir kağıdı imzalamamış olduğunu gördüm. Ankarada Ekin eylemleri için yapılan başvurunun üçüncü «sorumlusu» avukat Mehmet Özşuca oluyor. Benim öğrencimin ve daha sonra asistanımın eşidir; bu kanaldan aramıza katıldı. 

Tutuklanma istemiyle, 24 Şubat 1986 tarihinde DGM Yargıcı Hakim Albay Enver Erdal'ın önüne çıkartıldığımızda Özşuca, beni hayretler içinde bırakan, şu ifadeyi veriyordu: «Toplantı için başvuru dilekçesinde benim imzam yoktur. Ayrıca toplantı tertibine valilik makamınca izin verilmediğine dair yazı da bana tebliğ edilmemiştir. 
Başvuru dilekçesinde diğer iki imza düzenleme kurulu adına atılmamıştır, şirket olarak atılmıştır.» Bunları mahkesıyla bu şahısların sorumlu olması gerekir. Bu başvuru üzerine, Ankara Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu'nun şirketimizin yaptığı geceye ilişkin izninin verilmediği konusunu bildiren yazı bana tebliğ edilmedi. Bu nedenle izinsiz olarak düzenlendiği ve 2935 sayılı yasanın b/1 maddesine muhalefet edildiği iddia edilen konuyla benim direk bir alâkam yoktur. 

Biz, Ankara Valiliği'nin etkinliklerimizi yasaklama kararının yasal dayanağı olmadığı gerekçesiyle yasak kararının iptali için İdare Mahkemesi'ne dava açmış bulunuyoruz. O dava sonuçlanmadan bu kovuşturmanın yapılması imkânsızdır. Bundan başka Ankara Valiliğinin yasaklama kararının dayanağı böyle bir şirketin olmadığı yolundadır. Böyle bir şirket yoksa, ben olmayan şirketin başkanı bulunmamam gerekir. 
Bu bakımdan dava açılamaz. Bu yasaklama kararı Valilikçe etkinliklerin yapıldığı salonların kapısına polis dikilerek önlenebilirdi. Bu da yapılmadı. Dedi. 

Ifadesi birlikte okunarak imza altına alındı. 
11.4.1986 


İst. Dev. Güve. Mah. 
C. Savcı Yrd. Z.K. AZİZ NESİN 


me tutanaklarından aktarıyorum. Sonradan kontrol ettim ve ne yazık, Özşuca doğru söylüyordu. Başvuruya imza atmamıştı. 

İstanbul'da başvuruyu Bilgesu Erenus verecekti; Ankara'da bu görev, Cevat Geray ile Mehmet Özşuca'ya düştü. Program başvurusunu 'bir türlü Ankara Valiliği'ne veremiyorlardı; salmıyorlar, Hocam» diyorlardı. Ben <nasıl 


almazlar, ben götüreyim» dedikçe, benim «yorulmamamı» 


istiyorlardı. Şimdi daha iyi anlıyorum; başvuru yazısında imza boşluğunu görerek gözlerimin yorulmasından kaygılanıyorlarmış; çok düşünceli oluyorlar. 

Ne <«becerikliz ve çok «akıllış avukatlarımız var ! 
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——— a lv a si EMEN 


DGM Savcılığında 
1 — Prof. Geray: «BEN ALMANCA BİLMEM» 


Toplantılarımızın birisinin başlığını «KÜLT MÜ, KÜLTÜR MÜ, KÜLTRT MÜ?» olarak seçtik. 
Hem zamanın kRişiyeNtapınma özentilerini, hem ekinsizliği ve hem de «tırt» denilen televizyonu ele almak istemiyorduk; Ankara'daki bu toplanida, Profesör Ilhan Tekeli, Profesör Erdem Aksoy, Doçent Ahmet Taner Kışlalı, yazar Mehmet Eroğlu, Yazar Zeynep Oral, tiyatro adamı Yılmaz Onay ve Timur Selçuk'un konuşmalarını programladık. Programları yaparken tartışma konusunda sözü olan tüm aydınları katmaya özen gösterdik. 


DGM Savcısı Ahmet Tercümanoğlu, sanık olarak karşısına getirildiğimizde, bu başlıktan rahatsızlık duydu; altında bir «tehlike» olabileceğini seziyordu. Benden önce Cevat Geray'ın ifadesini aldı; SBF Dekanı ve şimdi dilci Profesör Geray, Savcı Tercümanoğlu'nu aydınlatamadı. 
Tercümanoğlu'na verdiği ifadenin bu bölümünü, tutanaklardan, aktarıyorum. 

«6.2.1986 günü saat 15.00 de AST'da «Kült mu, Kültür mü, Kültrt mü?» toplantısını yaptık. Ben bu toplantıyı tam olarak izleyemedim. Bu başlığı Aziz Nesin koymuştu. (Kult) kelimesinin Almanca bir karşılığı vardır, ama, ben Almanca bilmiyorum. Bununla, TRI”nin kültürdeki yaklaşımı ve tutumu açıklanmak amaçlanmıştır. Bu panel saat 15.00'de idi. Benim ayrıca Eskent A.S. diye bir şirkette görevim vardı. Gündüzleri orada meşgul oluyordum. Gündüz programlarını izleyemedim. 
Ancak biletlerin tamamının satıldığını ve taleplerin olduğunu da öğrendim.» 
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II — KÜLT ÜZERİNE SÖZLÜK BİLGİSİ 


«Kült» bütün dillere girmiş bir sözcüktür; özellikle, dünyadaki anti-stalinist kampanyalar- da en çok kullanılan tamlama «kült de personali- te» ya da <Rişiye tapınma» oldu. Bütün dillerde bulunuyor. 

Websterin College Editionından aktarıyorum. 

«Cult, Fr. culte; L. cultus, 1 - a system o religious worship or ritual. 2 - devoted attachment to, or extravagant admiration for, a person, principle, etc., especially when regarded es a fad:as, the cult of nudism. 3 - a group of followers: sect.» 

Tahsin Saraç'ın Fransızca-Türkçe Sözlük'ünden aktarıyorum: 

«culte, er. 1. Tapma, tapınış, tapınç, “Le culte de feu, des morts), 2. Din; mezhep (Liberté des cultes. Lu culte musulman, catholique, protestant) 
3. Ayin, ibadet (exercise de culte: ayin yapma. Liberté de culte: oo dili 4. Saygı, derin saygı; büyük sevgi.. 

Vahit Moran'ın Türkçe-İngilizce Sözlük'ünden aktarıyorum. 

«kült, (n) cult; worsip.» 

Bu son aktarma, bu sözcüğün, «kült» olarak Türkçe'de kullanıldığını gösteriyor. Türkiye'de her «kültürlü» kimsenin «kült» sözcüğünü bilmesi bekleniyor. 


II — YALÇIN KÜÇÜK: «UYDURDUK, REK- 
LAM YAPTIK, ALAY ETTİK» 


Üç Şubat'ta İstanbul'da Şan'da açılışı yaptık. 
Akşam Bilgesu'yla Ankara'ya hareket ettik. Beş Şubat'ta Ankara'da açılış sağladık. Altı Şubat'ta tam «kült» toplantısı yapılacağı sırada iç kavga başlatıldı. Altı Şubat'taki «kült» panelinde bulunamadım. 
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Ancak DGM Savcısı Tercümanoğlu, bilgisini artırma çabalarını sürdürdü. Profesör Geray, Almanca bilmediği için soruya cevap verememişlti. 
Tercümanoğlu, bu kez, aynı soruyu bana sordu. 
Tutanaklardan aktarıyorum. 

«Kült kelimesi bir inancın, düşüncenin, hatta bir sevginin dondurulması anlamına gelmektedir. 
Biz, bununla, başlıklarımızda, biraz da ilgi çekici öğeler ve reklam kokusu bulunmasını istedik. 
Kült kelimesi her dilde bulunan bir kelimedir. Bir sevgiyi, bağlılığı ifade ediyor. Kültrt kelimesi uydurma bir kelimedir ve biz uydurduk. Bununla televizyonun kalıplaşmış bir kültür ve yayın politikası olduğunu, başlıkta, vermek istedik. Konuşmalarla da bunların açıklaması yapılacaktı. Ben bu toplantıda hazır bulunamadım .» 

Savcılık'tır; bazı hocalara bildiklerini unutturuyor. 

i Savcılık'tır; bazı sanıkları hoca yapıyor. 


=- 


Bu tablo, 24 Haziran 1986 tarihinde başlayan davanın ilk duruşmasında, daha da derinleşerek sürdü. Artık bu tarihe gelindiğinde, «biz» ile «onlar» arasında bütün kişisel ilişkiler kopmuştu; ben davanın genel seyrine karışmıyordum. Duruşma sabahı, Halit Çelenk ve Veli Devecioğlu ile takviyeli TİP'li bir-iki avukatın halinden, bunların, davayı savcıya değil bana karşı kazanmak istedikleri sonucunu çıkarıyorum. Duruşma başlayınca hem bana ve hem de Aziz Nesin'in artık tümüyle Yalçın Küçük kompleksiyle hareket ettiğine inandım. 

İnanması zor bir duruşma oldu. Savcı iddianamesini okudu ve sorgulara geçileceği zaman, onların avukatların- dan birisi, ilk ifadeyi Aziz Nesin'in vermesini, Mahkeme'- ye arz etti. Aziz Bey'in sanıklık sırası arkadaydı; demek iyi hazırlanmıştı ve ilk «sanık» ile mahkeme kazanılmak isteniyordu. Her davanın önemli ve sonuç alıcı bir veya daha çok sanığı oluyor; şimdi Aziz Nesin konuşuyor. 
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Fakat önce bir parantez daha gerekiyor. Gerek öncesinde ve gerekse Ekin Panelleri'nde panellerin birinde şunları söylediğimi hatırlıyorum: «1982 Belgesi'ni hiç okumadım, hiç okumayacağım, ancak değiştirdikten sonra bakacağım». 1982 Belgesi ile Eylülist anayasayı kastediyordum ve o günlerde, anayasayı okunıcmak, yeni kuşaklarda müthiş bir sevinç yaratıyordu. Salon alkıştan inledi. 
Ben, bunun üzerine, «okumadım ve okumayacağım» sözlerini başka toplantılarda da tekrarladım. İnsanlarımız çok sevindiler ve çok alkışladılar. 

Toplantılarda alkış, insanın ortak sevincini belirtme yoludur. 

DGM Heyeti, avukatların isteğini kabul etti ve Aziz Nesin'i sorgusunu yapmak üzere çağırdı. Aziz Bey ileriye çıktı, önemli sözler söyleyeceğini belli eden bir tavır aldı ve birden bire, «iddianameyi okumadım, okumayacağım, savunma yapmayacağım» deyiverdi. Aziz Bey, galiba, kendisini bir panalde sanıyordu. Ben yerimde, Mahkeme Heyeti kürsüde birden bir şaşkınlık geçirdik ve Başkan Deniz Hakim Albay Güner Bozkurt, Aziz Nesin'e «otur yerine» dedi. Duruşma iddianame ile başlar, sanık iddianameye göre konuşur; eğer okumamışsa söyleyecek sözü yoktur. Ceza yargılamasının alfabesi böyle olmakla beraber Aziz Nesin «iyi» hazırlanmıştı ve avukatları Aziz Bey'i «çok iyi» hazırlamışlardı; hazırlandığı gibi konuşmasını sürdürmek istedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Aziz Nesin'e Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin özel bir mahkeme olduğunu, özel yetkileri bulunduğunu, sanığı hemen dışarı atabileceğini ve ısrar ederse tutuklayabileceğini hatırlattı. Aziz Nesin panik işaretleri verdi. 

Ancak ilk uyananlar yine de «akıl hocaları» oldu. Genellikle ince, ancak mahkeme salonlarında tizleşen sesiyle Halit Çelenk ayağa kalktı; «Sayın Yargıcım, tabii okudu, okumaz olur mu, ben biliyorum okudu, müsaade edin okudu» demeye başladı. Veli Devecioğlu, Halit Bey'den cesaret aldı ve geri kalmamak için ayağa fırladı ve «okur Hakim'im, okur, ben bilirim çok okur» dedi. Iki değerli avukat, Aziz Nesin'in çok okuduğunu ve bu arada iddianameyi de okuduğunu Mahkeme'ye anlatmaya çalıştılar. 
Sonunda Aziz Bey de okuduğunu kabul etti. 

«Ankara DGM Esas 1986/52» sayılı davanın tutanaklarının beşinci sayfasından aktarmak durumundayım: «Sanık Aziz Mehmet Nusret Nesin sorgusunda: İddianameyi okumadım, okumak gereğini duymuyorum, savunma da yapmak istemiyorum, yanlış anlaşıldı, okunan iddianameye karşı yapılacak sorguya cevap vermek istiyorum, dedi». 
Bundan sonra söylediklerinden «devamla ben Bilar yönetim kurulu başkanıyım» sözlerinin dışında, ne mahkemede, ne de tutanakllırdan hiç bir anlam çıkarmak mümkün olmadı. Aziz Nesin; Ekin'in eylemlerine sahip çıkmamaya özen göstererek bir yığın anlamsız söz kelâm ettikten sonora yerine oturmak istedi. 

Ancak yaşam ve mahkemeler özen ister; Aziz Nesin'in bu perişan halini gören üye Kadri Keskin, Aziz Bey'i daha da perişan etmeden bırakmak istemiyordu. Konuşmalarındaki çelişkileri soru haline getirdi ve cevabını istedi. Aziz Nesin'in cevabı, «ben aylar önceki konuşmanın bütün ayrıntılarını olduğu gibi naklederken yanılabilirim» oldu. Burada kalınmadı; Aziz Nesin, İstanbul DGM Savcılığı'nda sorumsuzluğunu ilân ediyordu ve savcılık ifadesi okundu. Kabul ediyor mu, etmiyor mu; soruldu. Tutanaklara göre Aziz Nesin'in cevabı şöyledir: «Bu ifadem doğrudur. Sorgumda da eksikliğini tamamladım». İstanbul DGM Savcılığı'nda sorumsuzluğunu iddia eden Aziz Nesin, Ankara DGM duruşmasında sorumluluğu kabul etti ve böylece ilk ifadesinin eksikliği de tamamlandı. 

Aziz Nesin, bir daha duruşmalara gelmemek üzere, «vareste» tutulmasını istedi. 

İlk gün tam bir fiyasko oldu; «bir şeyler yapmam gerek» diye düşünüyordum. Sıra benim sorguma gelince süre istedim; İddianame'yi görmemiştim, bana gelmemişti, bunlar da belki «iyi hazırlanırım kaygısı ile» bana vermemişlerdi. DGM, özel bir mahkeme'dir; isteğimi kabul etmeyebilir. Kabul etti. 

< XX 


Gidişi tersine çevirmemiz gerekiyor. 
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Ne yapabilirim? İddianame'de mutlaka «açık» bulmak zorundayım. 

Burası bir «teorik» saptamanın zamanı ve yeridir. Eylüllzm, tekelsi düzeni yerleştirme operasyonu oluyor. Tekelsi düzen, insana ters bir rejim'dir; insanı, insanın bilgisini, becerisini ve öğrenme dürtüsünü köreltiyor. Bunun çok doğal ve «ekonomik» dayanağı var: Çok büyük rezervlerle, son derece israflı olarak ve ideolojik egemenliğini sürekli aşırı artık kütlelerine çevirerek varlığını sürdürü- 
'yor. 

Birikmiş şiddeti içeren ideolojik egemenlik tekelsi düzenin temel yönetim ilkelerinden birisi olunca, böyle bir düzenin, uzmanının da, bürokratının da, yargıç ve savcısının da bilgili ve becerikli olması gerekmiyor. Tekelsi düzen yönetim kadroları da geriletiyor. 

Tekelsi düzen yönetmek için verimlilik ve bilginin gerekmediği bir dünyadır. 

rik e 

Bunları hatırlıyordum ve daha doğrusu bunları «uyduruyor» ve çıkarıyordum. Kendime güveniyordum, ama yine de tam güvenemiyordum. Benim sevgili hukukçularıma güvenmeye alışmıştım. Fakat utanıyordum. 

Sultanahmet Cezaevi'nden çıktıktan sonra bir ara, kocası Yargıtay'da yargıç olan kız kardeşimin Adalet Sitesi'ndeki evine yerleşmiştim. İşsizdim; çok şükür, işsiz olduğum için beni işimden atamıyorlardı. Aydın Yazısı'nı verince, bir gece oğlumu «esim alıp beni müteferrikaya attılar. Ekin'i uçurunca karım Temren'i işten attılar. Bu sırada işsizdim, parasızdım ve henüz kitaplarım yeniden gelir sağlamaya başlamamıştı. Aydın Yazısı, Ekin ve benzerleri için İstanbul'a gidiş gelişlerimi kız kardeşim Nilüfer finanse ediyordu. İstanbul'da ise Sevgili Hukukçularım vardı. Gülçin, Levent Albay'ım, Öznur, Fikret, önce beni Selimiye'de savunuyorlar, sonra otomobil tutup Baro Hana götürüyorlar, karnımı doyuruyorlar, akşam Yakup'da bir kez daha ve iyice doyurduktan sonra Ankara'ya gönderiyorlardı. Artık utanıyordum. Ekin Davası için Ankara'- ya çağırmaya utanıyordum. 
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O sırada Ankara'da Muharrem Uğurlu ile dost oldum. 
Ekin Eylemleri sırasında da İstanbul'da Gönül Sabuncu'yu tanımıştım. Muharrem ve Gönül, bu davada avukatım olabileceklerini duyurdular; sevindim. Ancak yine de dört sevgili hukukçudan birisinin, gençlerden Öznur ya da Fikret'in: gelmesini istiyordum. Ayrıca Gülçin'in duramadığını, Iddlaname'yi incelediğini haber alıyordum. 

Ben birisini beklerken dördü birden geldiler. Gülçin Çaylıgil, Levent Akyüz, Öznur Gündoğdu, Fikret İlkiz Karakusunlar'a yerleştiler. Gönül ile Muharrem de gidip geliyorlardı. Çok hoş bir çalışma oldu. 
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Dava başlamış, Gülçin, İddianame'yi alınca şaşırmış; daha çok meslekdaşlarına şaşırıyor. Gülçin, hukuk bilgisinde ve bazan genel olarak yaşamda son derece mütevazidir; Levent Albay'ımın hukukçuluğunu beğendiğini biliyorum. Bir ölçüde asistanları ve şimdi doçentleri sayılan Öznur ve Fikret'i de tutar; ancak bu ayrıdır. Turgut Kazan'ın hukuk bilgisine güvenir; «Turgut, böyle olması gerekmiyor mu, ben mi yanılıyorum?» diye soruyor. Turgut, inceledikten sonra «haklısın Abla» cevabını veriyor. Fakat Gülçin, ceza davalarında Profesör Çetin Özek'i ayrı bir yere koyuyor; çok zaman çok tartışmalı konuları Çetin ile tartışıyor. Aynı konuyu bir de Çetin'e soruyor; Çetin Özek de Gülçin'in yolunu doğru ve haklı buluyor. 

Ya peki Ankara'dakiler? Ankara'daki avukatların bir bölüğünün akşamdan kalma olarak davalara girdiklerini Gülçin'e söylemiştim; belki de yazmışımdır, bilmiyorum. Gülçin, Ziya Bey'e, Ziya Nur Erun'a, «Ziya, ben mi yanılıyorum, neden Ankara'dakiler bu itirazı yapmıyorlar, yoksa Yalçın'ın söylediği gibi hep mi sarhoşlar?» diye sorunca, Ziya Bey'den «sarhoş olmasalar da anlamazlar, davayı okumazlar» cevabını alıyor. Bu cevapla ve tartışa tartışa Ankara'ya geliyorlar. 

Benim de hazırlıklarım var. Ben de önemli bir açık yakalamış durumdayım. Sormam gerekiyor; yanılıyor muyum? Bulduğum noktadan dolayı beni kutluyorlar. Ayrıca 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hukukçu dilekçelerini hazırlayarak bir gün önce dava dosyasına koyuyorlar. 

Bir noktayı belirtmek istiyorum; hazırladıkları dilekçeyi, «diğer tarafa» da vermek istediler. Özellikle Hallt Çelenk'in aksine uygulamaları olmasına karşın yine de Halit Bey'e vermek istediler. Daha sonra bunu, duruşma sabahı, duruşma başlamadan önce yapmayı kararlaştır- 


dılar. 
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Duruşma başladı. Ben, sorgumda, Savcılık Makamı'- nın davayı yanlış bir maddeye göre açtığını ileri sürdüm. 
Bir sessiz bomba oldu; Heyet'in yüzünden, vurduğum noktanın çok haklı olduğunu anlıyordum. Savcı Ahmet Tercürmanoğlu, yerinde, kızma gösterisinde bile bulunamadı. DGM için bu davadan kurtulmak tek çare olarak ortaya çıkıyordu. Dava dosyasına bir gün önce avukatlarımın koyduğu dilekçe bu yolu hem açıyor ve hem de gösteriyordu. 

Şimdi yazılı olarak da sunduğum ve DGM önünde bir saat süreyle anlattığım sorgumdan bazı bölümleri aktarmak istiyorum. Üzerinde 10 Temmuz 1986 tarihi var ve ayrıca dosyada da yer alıyor. 

e Tit- 

Değerli Yargıçlar, 

Değerli Savcı, 

Ekin Davası'nda yargılanmak ve sorularınızı cevaplandırmak için buradayım. Savcılık Makamı'nca hazırlanmış olan iddianame'de, izinsiz toplantılar düzenleme ve gerçekleştirme gerekçesiyle, beş buçuk yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmam isteniyor. 

Son yıllarda yargılandığım davaların sayısını unuttum; ancak hiç birisinde huzurunuzda olduğum kadar huzur hissetmedim. Bu davada aklanmaktan kaygım yok; önemli olan Adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. 
Savcı, sanık ve yargıçlar kurulu, Adalet'in sağlanması için bir araya geliyorlar; avukatların yardımıyla, bir ceza ya da berat kararından önce, Adalet'in ortaya çıkması için işbölümü ve bir anlamda da, işbirliği içine giriyorlar. 
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Su anda kendi yazgımı unutobiliyorum; bütün yeteneğimle Adalet'e yardımcı olmak istiyorum. Yapabileceğim şu: Değerli Mahkemenize, görülmekte olan dava ile ilgili olarak mümkün olduğu kadar çok ve bilebildiğim ölçüde, doğru bilgi sağlamak. Bunu yapmaya çalışacağım. 

Bizler, Ekin'i, politika dışı bir oluşum olarak gördük, planladık ve kurduk. Yaşayabilmesi için bunu gerekk saydık; mümkün olduğu kadar çeşitli siyasal eğilimde aydını toplamaya özen gösterdik. İçimizde Halkçı Parti'li, Sosyal Demokrat Partisi kurucusu, üyesi, bugünkü DSP'li, bugünkü SHP'li, hiç bir partiye mensup olmayan ve her türlü eği- 


ilimde aydın var. 
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Değerli Yargıçlar, Türkiye'de paralı konferanslar başladı. Türkiye'de artık insanlar üç yüz lira vererek ve birbirinin üstüne oturunca konferans ve tartışma dinlemeye koşuyor. Türkiye'de artık şairler, şiir matinelerine çıkıp şiirlerini okuyorlar ve para alıyorlar. Bir şiir matinesinde okuduğu şiir karşılığında elli bin lira alan şairler biliyorum. Çok değil; ancak çok büyük bir başlangıç. 

Bütün bunlar bu yıl oldu. Ekin ile başladı ve benzer kuruluşlara yayıldı. 

Ekin, bir çığırdır. Bugünden sonra bizim «Ekin» bir tek program yapmasa bile, Ekin, amacına ulaşmıştır ve kendisini aşmıştır. Bundan mutluluk duyuyorum. 

lk iri 


Değerli Yargıçlar Kurulu, 

Geçen duruşmada Mahkeme Başkanı, çok yerinde olarak, yargılama sürecinin iddianame ile başladığına işaret etti. Sorgulamada esas iddianamedir. 

Ancak Değerli Savcı'nın hazırlamış olduğu İddianame ile ilgili bir güçlüğüm var. Bu güçlüğümü dile getirmek istiyorum. 

Değerli Savcı, mesleğinin en yüksek noktalarından birisine gelmiş ve meslekten bir hukukçudur. Ben, toplantı ve dernekler hukukunu, öğrenci derneklerinde yöneticilik yaparken öğrendim. Ceza Hukuku'nu sanık sandalyasın- 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dan öğreniyorum. İzninizle, kendimi, alaydan yetişme bir hukukçu sayıyordum. Bu nedenle dile getirmek istediğim güçlüğümü, bir hukuk bilgiçliği gösterisi biçiminde almayacağınızı umut ediyorum; yalnızca Adalet'in gerçekleşmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. 

Savcılık Makamı, bizleri suçlandırmasını, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Anayasası'nın 11/b madde ve fıkrasına dayandırıyor. Sorgum buna göre yapılacak; ne yazık, yaptığımız işlerle, bu madde ve fıkra arasında bir bağlantı kuramıyorum. | 

11/b madde ve fıkrasını aktarıyorum: «Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak». Bize yüklenmek istenen suçun tanımı ve kaynağı burada yatıyor; Değerli Savcı, iddia ediyor. 

Mümkün değil. 

Bu kadarı da yetebilir; hukuk tekniğinin alfabesiyle değerli zamanınızı alacağım için özür dilerim. Bizim yaptığımız işin, dolaşmakla ya da araç sürmekle bir ilgisi olmadığını söylemek zorundayım. Kapalı yerlerde insanların do-Iaşmaları ya da araç kullanmaları düşünülemez. 

Değerli Yargıçlar, bu fıkra tümüyle açık havada rastgele toplanmak ya da hareket etmekle ilgilidir. Hukuk yazZımının bir mantığı var; çok genelden özele doğru geçiyor. Onbirinci maddenin ilk fıkrası, «sokağa çıkmak» üzerinedir; üçüncü fıkrası kişilerin üstünü, araçlarını aramak fiillerini ele alıyor. Mantık yapısı, ilk ve üçüncü fıkraların da açık havada, sokakta, dolaşan, gezen, yürüyen, hareket eden insanların eylemleriyle ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Kuşkusuz, aradaki ikinci fıkra da böyledir. 

Hukukta ve bilimde, sözcüklerin anlamları net olmak zorundadır. 

Hukukta ve bilimde, sözcükleri günlük dildeki anlamlarıyla almak mümkün değildir. 

«Toplanmak», hiç bir zaman «toplantı» demek olmuyor. 

Değerli Savcı'nın bana suç yüklemek için seçmiş olduğu fıkradaki sözcük «toplanma» sözcüğüdür; plansız, 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gündemsiz, programsız, bir araya gelmeleri anlatıyor. Biz «toplanma» yapmadık; bizler, «toplantm düzenledik. 

Örnek vermekten hoşlanmıyorum; burada zorunluluk duyuyorum. NATO Başkomutanı B. Rogers'in Türkiye'ye geleceği düşünülebilir; Ordu Evi'ne gitmek isteyebilir. Son zamanlarda Türk basınının Rogers hakkında tepkili bir kampanya yürüttüğü biliniyor. Ankara Valisi bunları hesaba katabilir; Rogers'in Ordu Evi'ne gideceği saatte, insanların, Bulvar üzerinde dolaşmalarını, araçlarını seyrettirmelerini ve Ordu Evi'nin önündeki kaldırımda üç kişi - beş kişi toplanmalarını sakıncalı bulabilir. Yasaklar 11/b bunun içindir. 

İddianame'nin suç yükleme maddesinin bizimle hiç bir ilgisi yok. 
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İddianame'nin değişmesi gerek. 


11/b fıkrasının, izin için başvurmakla, izin verilip veriimemesiyle, şirket olmakla, şirket olmamakla, Adnan Kahveci ile ya da Başbakanlık'la hiç bir ilgisi yok; plansız fakat rastgele ya da planlı ancak gizlice bir araya gelmek ya da toplanmakla ilgisi var. 

Değerli Yargıçlar, 11/b fıkrasının bizim ve benim durumuma hiç ama hiç uymadığını ileri sürerken Olağanüstü Hal Yasası'nda bize uyan bir fıkra olmadığını söylemek istemiyorum. Bir boşluktan yararlanarak davanın sonucur-- na ulaşmak durumunda değilim. 

Var. Yasanın 11/m fıkrası bizim içindir; bana uyuyor. 

, Aktarıyorum: «Kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsis etmek, izne bağladığı her türlü toplantıyı izlemek, gözetim altında tutmak...» Sözü uzatmama gerek yok; fıkra tam bana uyuyor. 

Değerli Yargıçlar, burada, herkesin aklına &ir soru geliyor; ben soruyorum. Peki, mesleğinin en yüksek noktalarından birisine çıkmış Değerli Savcı, hem beni yasak top- 


255 


Jantı yapmakla suçluyor, hem benim izin başvurumu dava dosyasına koyuyor, hem de neden bana en uygun bir fıkraya dayanarak davasını açmıyor da, bana hiç uymayacağı besbelli bir fıkraya dayanmak istiyor? Bu soru çok haklı bir sorudur ve mutlaka sorulması gerekiyor. 

Bu sorunun cevabı üç sözcükte yatıyor: «... veya gerekiyorsa dağıtmak». Olağanüstü Hal Yasası'nın 11/m fıkrasının son üç sözcüğünü, ilk aktarmada, eksik bırakmıştım. Anlatımı kısa tutabilmek için bu yolu seçtim. Ortaya çıkan şu: Olağanüstü Hal Yasası, Valilikleri, izin verdikleri her hangi bir toplantıyı, toplantı sürerken, toplantının her hangi bir yerinde, «gerekiyorsa dağıtmak» yetkisiyle donatıyor. 

Bu kadar basit. Eğer bir yasa bir valiye, izin verdiği bir toplantıyı bile «gerekiyorsa dağıtmak» yetki ve gücüyle donatıyorsa, aynı yasa aynı valiye, izin vermediği bir toplantıyı «dağıtmak» yetki ve görevini evleviyetle verivor, demektir. Başkası düşünülemez. 

Barış Paneli'ni yapmak üzere kapalı salona girerken, bir gün önce bana izin verilmediği kararını tebliğ etmek isteyen güvenlik görevlisi, bana «valilikten telsizle bize emir ve bilgi verdiler, kazandınız» dedi. Ben şimdi hiç bir müdahale olmadan ve görevli emniyet memuru ile tokalaşarak, görevli emniyet memuruna teşekkür ederek girdiğim toplantılardan dolayı beş buçuk yıla kadar uzanan bir hapis cezasıyla nasıl karşı karşıya getiriliyorum? Hukuk açısından mümkün mü? 

Devletin işlevi, suça izin vermek olmamalıdır; suçu 
önlemektir. Benim bu toplantılar için başvurum 9 Ocak 1986 
tarihlidir ve sözü edilen olay ise 5 Şubat 1986 tarihinde gerçekleşti. Yetkililer sonradan haberdar olmadı. Önceden bilgi verildi. 

Değerli Mahkemeniz, Değerli Savcı'dan yeni bir iddianame isteyebilir. Böyle bir karar almamanız halinde, Değerli Savcı'nın Esas Hakkında Mütalâa'da suçlama maddesini 11/b fıkrasından 11/m fıkrasına değiştirmesinin 


doğru olacağını düşünüyorum. 
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Öğretmek bizim kişiliğimizdir. Ayrılamıyoruz. 

«Ekin» dendiğinde hep Hoca Tahsin Efendi'yi düşündüm. Düşünüyorum. Avrupa'ya ilk gidenler arasında yer aldı; Darülfünun'un ilk müdürü oldu. Darülfünun'da ölümün melekler eliyle gelmediğini, fizyolojik olduğunu, göstermek > > düştü. Bir kuşun bir kavanoz içine konularak deney yapılmasına izin verdiği rivayet ediliyor. Kuş havasızlıktan ve bir meleğin katkısı olmadan ölüyor; kuş ölünce de Osmanlı Darülfünunu'nun ilk müdürü de dinsizlik gerekçesiyle işinden atılıyor. 

Darülfünun'dan kovulmak öğretmeye tutkuyu koparamıyor. 

Hoca Tahsin Efendi, öyle tahmin ediyorum, bugün İstanbul'da İran Konsolosluğu önünde bir yerde, bir yer tutuyor ve öğrenci bekliyor. Gelen öğrencilere Fransızca, Felsefe, Heyet, bugünkü dilde astronomi öğretiyor. 

Hoca Tahsin Efendi'den neden geri kalalım? Ekin'i kurmaya karar verdik. 
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Öğrenmek benim için büyük bir sevinç ve öğretmek sonsuz bir haz'dır. 

Şirket kurmayı, tarife almayı, İstanbul'da hangi masada rüsum kesildiğini, Ankara'da nasıl bilet bastırıldığını, Türk yasa koyucusunun Türkiye'de ücretli konferansları hiç düşünmediğini, bu nedenle bu tür faaliyetlerden rüsum alınmadığını, kapıda bilet nasıl kesildiğini, benzerlerini, hep öğrendim. Çok mutluyum. 

Fakat bu Türkiye'nin bir çelişkisidir. Bundan yirmi yıldan daha önce bir zamanda Başbakanlıkta Daire Başkanlığı yapmış bir kimsenin, benim Türkiye'de birden çok üniversitede öğretim üyeliği yapmış bir kimsenin, benim, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yale Üniversitesi'nde okumuş, İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde araştırıcılik yaparak çalışmış bir kimsenin, benim, Türkive'de biletçilik yapması, Şan Tiyatrosu'nun ya da Çankaya Sineması'nın kapısını tutması bir çelişkidir. 
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Ancak güzel çelişkidir. Bu çelişkiyi ve yaptığım işleri seviyorum. 
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Heyet, dikkatle dinledi. Uzun olduğu için üye Kadri Keskin, kesmesi isteğiyle, Başkan'ı sık sık uyardı; belli oluyordu. Başkan oralı olmadı. Savcı Tercümanoğlu, Savcılik kürsüsünde, sanki, saklanıyordu. 

Aziz Bey Takımının dava vekilleri hayretle dinliyorlardı. Bunlara «avukat» denemeyeceğini düşünüyorum; bunlar dava vekili olabilirler. 


Sıra avukatlarımın dilekçesine geldi. Gülçin Çaylıgil, dosyaya konmuş olduğunu ve fazla zamanlarını almayacağını söyledi; «bu mahkeme görevsizdir» dedi (1). «Suçun» niteliği davanın Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde değil, normal mahkemede görüşülmesini gerektiriyordu; bunu anlattı. 

Duruşmadan önce Gülçin, bu dilekçeyi, Halit Bey'e gösterdi; doğru buluyorlarsa imzalayabileceklerini söyledi. Halit Çelenk ise «hiç bir şey» söyleyemedi; sanki dili tutulmuştu. Dilekçeyi okudu; «doğru» demedi, «yanlış» demedi, baktı. Allahaısmarladık» bile diyemeden çekip gitti. 

DGM, bu davanın kendi görevi içine girmediğine karar verdi. Normal mahkemede görüşülecekti. Berata doğru çok önemli bir adım atıyorduk. «Normal» mahkeme, «özel» mahkemeden, bir kural olarak her zaman, berata daha yakındır. 

Bundan sonrası daha kolay oldu. Artık İstanbul'daki avukatlarıma ve Ankara'da yardım öneren dostlarıma ihtiyacım yoktu. Davayı ben götürdüm. Aziz Bey Takımı'ndan dava vekilleri her duruşmaya geliyorlar ve dava'yı seyrediyorlardı. 

Çözüldü. Neleri çözebildim; bundan sonraki bölümde anlatmaya çalışıyorum. 


(*) Bu dilekçeyi bu bölüme üçüncü ek olarak sunuyorum. 
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Yalçın K 


-Agiz Nesin 


Tahsin Saraç 


Altıncı Bölüm İçin Birinci Ek 


AZİZ BEY VE TAHSİN SARAÇ ÜZERİNE 


| Hâlâ bu tatsız episodda Aziz Bey'in, çok büyük ölçüde masum olduğunu düşünüyorum. Çirkinliğin bu noktaya geleceğini hiç düşünemediğine inanıyorum. Bu sınırda duramadı ve başlangıç adımını haklı yapabilmek için, çirkinliği tırmandırmaktan geri kalamadı. Buna hâlâ üzülüyorum. 

Tepkimi hesaplayamadı. Aslında Aziz Bey, yalnızca para hesabını biliyor. Toplumsal toplama ve çıkarmayı hiç bilmiyor. 

Aziz Bey'e beceriksiz bir kulisci bile denmez; kulis nedir hiç bilmiyor. Heves ediyor, fakat, hiç yapamıyor. 
Anında belli ediyor. 

Bunlara ek olarak söyleyeceklerim var: Benim tanıdığım Türkiyeli sanatçı ve bilim adamlarının çoğunda saptadığım eksiklik, Aziz Nesin'de de bulunuyor. Topluma ve insanlara, sanatçı veya bilim adamı türünden yaklaşmıyorlar. Toplumu ve çevrelerindeki insanları sezmiyorlar. 
Ssezmeden ve çok zaman duymadan yaşıyorlar. Aslında işte yaşıyorlar. 

Aydın Yazısı ile ve Ekin Projesi'ni uygulamaya koyarak, ben bu çevreyle işimi bitirmiştim ve bu çevreden çok yorgunluk duyuyordum. Daha Kasım 1985 tarihinde, yapmış olduğumuz bir toplantıda, Ekin'i harekete geçirdikten sonra ayrılacağımı ilân ettim; bunu görmüyorlar veya gördüklerine inanmıyorlardı. 

Bir yandan çirkinliği lokalize etmeye çalışıyor ve di-. 
ğer yandan da benim yaptıklarımı üzerine alacak bir kisiyi arıyordum. Üzerime atılmak istenen pisliklere aldırmıyor ve aramızdan bu işi götürebilecek birisini çıkarmaya 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çalışıyordum. Bu, Aziz Bey'in hiç aklına getirmediği bir durum oldu. Çünkü Ekin, hiç beklenmedik bir biçimde devletle kavgası olan bir kurum haline getirildi; hiç bir kahraman böyle bir kurumun yöneticiliğini üzerine almak istemiyordu. Aziz Bey'i bu pisliğe iten dal'ların hiç birisinin ne yüreği, ne de aklı bu işe elveriyordu ve Aziz Nesin'e her gün bir yeni hamle ile bu bataklıkta boğulmaktan başka bir şans kalmıyordu. 

«Âkil» sandığım pek çok aydın-yazar ya da bilim adamına mektuplar yazdım. Bu anlamsız işin önlenmesini rica ettim. Kıllarını bile kıpırdatmadılar. Daha sonra ortak dostumuz Demirtaş'a, Demirtaş Ceyhun'a telefon ettim; «Demirtaş, Aziz Bey'e söyle, bir kolumu arkama kelepçelerim ve bir ayağıma zincir bağlarım, yine de perişan olur, durdursun bu işi» dedim. Demirtaş o zamanlar paralize idi; güldü. 

Aydınlar, benim her gün bir yeni proje ile ortaya çıkmamdan rahatsızdılar. 

Aydınlar, projelerden rahatsız olmazlar; aydınların bir bölümü gerçekleşmeyeceklerini bildikleri projelerle oynamayı severler. Ben ise projeleri, her ne olursa olsun, gerçekleştiriyordum. Aziz Bey'in bütün sohbetleri ise «engellenen proje öyküleri» ile doludur. 

Aydınlar için, gerçekleşmeyen projeler, gerçekleşenlerden daha iyidir. Gerçekleşmeyen projelerin riski olmuyor. 

Aydınlar için, artık Aziz Nesin de bir liman oluyordu. 
Liman, sözlük anlamında da sükünet yeridir; Demirtaş Ceyhun'un da ibresi limana yöneliyordu. 

Burada bu çirkin sürtüşmede, kendimi suçlayan ve Aziz Nesin'i aklayan bir duruma düşmek istemiyorum. Altını çizmek istediğim birinci nokta şudur: Aziz Nesin, böyle çirkin bir kavgaya kendiliğinden ve isteyerek atılmadı. İkna edildi ve itildi. İkinci nokta ise şöyle oluyor: İkna edilmeye her zaman elverişlidir. Çünkü kimsenin bir parmak da olsa öne çıkmasını kabul edemiyor. Daha da önemlisi üsteğmenliğini bir türlü unutamıyor. 

Aziz Nesin, bütün ömrünce, devletin bir üsteğmenidir. Devletten fazla uzağa gidemiyor. Keşif göreviyle de olsa bir miktar uzaklaşınca, topladıklarıyla birlikte geliyor ve devlete teslim oluyor, teslim ediyor. 

Bütün mücadelesi kişisel'dir ve devlet içinde bir yer tutmayı amaçlıyor. Aydın Yazısı ve bunu izleyen Ekin ile devletin fazla uzağına düştüğünü düşünüyor ve bu nedenle, bir «günah keçisi» bulup taşlayarak, devletle hizaya gelmeye yatkın oluyor. 

Şimdi burada yalnızca birinci nokta üzerinde durmak istiyorum; bunun için Aziz Nesin ile Tahsin Saraç dostluğundan söz etmem gerekiyor. Aslında Tahsin'in Aziz Bey'e olan yakınlığına dostluk denemez; tam bir kişiye tapınma, culte de personalit&, çizgileri taşıyor. Dostluk eşitliği içeriyor; Aziz Nesin, Tahsin için bir bayrak oluyor. Arada bir çıkar ilişkisi var mıdır; burada beni ilgilendirmiyor. 
Her dostluk, sağlıklı dozda «çıkar içeriyor ve içermesi gerektiğini düşünüyorum; aksi halde kalıcı olmuyor. Ancak Tahsin, bütün sevgilerini, Aziz Nesin'e göre ayarlıyor. 
Aziz Bey'in sevdiklerine Tahsin tapınıyor ve Aziz Bey'in sevmediklerinden nefret ediyor. Aziz Nesin'in sevmedikleri çok olduğu için Tahsin'in nefreti geniş ve Aziz Bey'de sevgisizliğe geçişler ani olabildiği için Tahsin'in aşkları- nın nefrete dönüşmesi çok sık ortaya çıkabiliyor. 

Tahsin, Aziz Nesin'e tapınmasında son derece kıskanç'tır; Aziz Bey Ankara'ya gelişinde Tahsin'in Emek'teteki stüdyosunda kalıyordu. Bir kez, Romanya'dan gelen çevirmen bir kadın arkadaşıyla, daha geniş olduğu için, benim evimde kalmayı planlayınca Tahsin kıyametler kopardı ve izin vermedi. Çok şaşırmış olduğumu; hatırlıyorum. 

Böyle bir durumda Aziz Bey'in bana olan sevgisi arttıkça Tahsin'in aşkı daha da kabarıyordu. Emek ile Karakusunlar'ın çok yakın olmasına karşın kent içi mektuplarla da sevgisini ifade etmekten geri kalmıyordu. Bu mektuplardan birisini aktarmak istiyorum. 


* k k 
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29.1.1986 
Ankara 
Sevgili Yalçın, 


İstanbul dönüşü bir sürpriz olsun Sana. Pembe kâğıda yazılmış iki satır ve iki şiir!.. 
Bahar uç vermekte. Sevilerin bol otsun ve yüreğince büyük. 
Öperim. 
Tahsin Saraç kk k 


CANÖZÜM 


Bir akbüyüdür, canözüm, 
Bir akbüyüdür, şu senin 
Bakışında buğulanan bahar. 


Ölümsavar mıknatıslı bir meyve 
O yumuk uçları göğüslerinin; 
Ve temmuz senin tenin. 


Dört süremi birbirine düğümler 
Operken 
Dağgülü dudakların. 


En umarsız karanlıklardan bile 
O suskun onurunla bakarken 
Gözlerinden gün doğar. 


Sen ki ey, bir başka adınla özgürlüğüm Yokluğunu yaşadığımdadiı beri 
En yasak bir düşün üstüne uyuyorum. 


Sensizliğe dayanır olursam 
Demektir, damardan kuruyorum. 


kk k 
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ZULMÜN YANAŞAMADIĞI BİR KIYI 


Köklerdeki özsuya çekildi 
Postallarla çiğnenmiş yaşam 


Yalnızlığın o tapınak sessizliğinde Mayalanıyor ölümsüzlüğün gizi. 


Sabahın kokusudur koruyan dirimseli 
Olümü ayartan bu çiçekte 
Ve yüreğimizde. 


Bak işte 
Umudun çeliğine su verdi 
Ozan-demirci. 


Zulmün yanaşamadığı bir kıyıdır 
Senin sevgin. 
XXX 

İki şiirli ve sevgi dolu, bu şehir içi mektubu şu nedenle aktarıyorum; Ocak Ayı'nın son günlerinin tarihini taşıyor. 
Aziz Nesin, bu çirkin kavgayı, Şubat Ayı'nın ilk haftasın- da başlatıyor. Ekin Eylemleri devam ederken ve yarı yolda kalabilecek bir biçimde bir hücum başlatılıyor. 

Ekin Eylemleri, 3 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da başladı ve gece yapılan «Ekin Düğünü» programından hemen sonra Bilgesu ile birlikte Ankara'ya hareket ettik; 5 Şubat'- ta başlayacak Ankara Eylemleri'nin engellenmesini önlemeye çalıştık. Aziz Nesin, 5 Şubat'ta Ankara'ya geldi. 

Eğer bu tarihten önce Aziz Nesin'de böyle bir çirkin kavganın izi olsaydı, Tahsin Saraç, buna benzer bir mektubu yazmaz ve göndermezdi. Tahsin'in Aziz Bey'in kızdıklarını sevmesi mümkün değildir; nitekim, notlarıma göre, en son 8 Şubat'ta görüşmüş oluyoruz. Bu tarihte Tahsin, benimle ve Aziz Nesin'in kutsal cihadına katılmayanların hepsiyle, bir cilet sevgisizliğiyle, ilgisini kesti. Kendisini hiç ilglendirmemesine karşın, Aziz Bey Takımı'na girmeyenleri bir daha görmedi. 
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Öyle sanıyorum, 5 Şubat Akşamı'nda, Tahsin'in Emek'- teki küçük evinde, Behice Boran Takımı, Aziz Bey'i Yalçın Küçük'e karşı yeni bir cihata ikna edebildi. Behice Boran'ın üç buçuk adamının «Yalçın Küçük çok yükseldi, çok öne çıktım kaygılarını işitiyordum. Fazla sürpriz olmadı. 
Sürpriz Aziz Bey'e oldu; 6 Şubat Günü, «Kült-Kültrt» toplantısı yapılacağı sırada topladığı bir başıbozuklar toplantısında benim «burnumu sürtme» denemesine girişti. Programlar devam ederken, ASI'ta «Kült» paneli başlamak üzereyken Aziz Bey, bir başıbozuk takımının önünde beni hizaya getirmeye çalışıyordu. Herhalde bir akşam önce «ben hallederim» demişti; şimdi hallediyordu. «Kült» panelinde Timur Selçuk'u dinlemeye söz verdiğimi, daha sonra konuşabileceğimi söyledim; ama, Aziz Bey, Behice Boran Takımı'na ve belki de başkalarına söz vermişti. 

Bir yandan MIT ve diğer yandan Behice Boran Takımı, Ekin'i öldürmek istiyordu. | 

Programlar başlar başlamaz İç İşleri Bakanı «sol toparlanıyor» diye demeç verdi. Albay Türkeş, «kültürel ve: ideolojik saldırı başladı» diyerek, kaygılarını belirtti. 

Behice Boran Takımı, «objektif hain» rolüne büyük bir kıskançlıkla sarıldı. Hem devletten gelen baskılar ve hem de kütlelerin ilgisi karşısında, Cevat Geray, Halük Gerger ve benzerleri, ürküntüden gözlerini sabit tutamıyorlardı. Aziz Nesin, devletin fazla uzağına düştüğüne inanıyordu. Kendisini ve bunun için de Yalçın Küçük'ü. 
hizaya getirecekti. Bir sürpriz beklediğini bilmiyordu. 

Altı Şubat günü, öğleden sonra «Kült» ve akşamı «Hüsnü Göksel'e Armağan» programları varken, Aziz Bey, topladığı bu başıbozuklar takımı önünde beni hizaya getirmek istiyordu: Bütün görevlerimden ayrıldığımı, söyledim. Kapıyı vurdum ve Karakusunlar'a geldim. 

sekiz Şubat'ta bir heyet oldular: Aziz Nesin, Cevat Geray, Halük Gerger ve Tahsin Saraç. Karakusunlar'a geldiler ve yalvardılar. Ekin'i yönetmemi istiyorlardı. 

Tahsin Saraç'ı en son Sekiz Şubat'ta gördüm. 

Benim için ölüm, bir daha görmemektir. 

Görmediklerimin ölümünü hiç anlayamıyorum. 
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Altıncı Bölüm İçin İkinci Ek 


UMARIM BİR KABUSTUR 


Karakusunlar Köyü, 19 Mayıs 1989 

Bilar A.Ş. 

Yönetim Kurulu'na, 

şubat ayı ortasında hukuken ve Mart sonunda fiilen ayrıldığım Bilar A.Ş. yönetimi ile ilgili olarak, üç aydır istediğim, banka hesap bakiyelerinin devri ile ilgili toplantıyı nihayet 17 Mayıs 1986 tarihinde yapabildik. Pek çok talinsiz bir toplantı oldu. 

Toplantı ve bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerimi yazıyorum. 

1 — Sizin, benden, banka hesap bakiyelerini almaya 
bir niyetiniz olmadığına kesinlikle inandım. Sizler, uzun süredir sürdürdüğünüz «ihtilâf var», ya da «sorun var» iddiasını, iş yapmamanızın bir gerekçesi olarak kullanmaya devam etmek istiyorsunuz. Bunun için ısrarla ve dürüst olmayan yollarla, hesap bakiyesini almaktan kaçınıyorsunuz. 

2 — Çok dar bir çevrede bir dedikodu kazanı kaynatyorsunuz. Piyasaya... ... miktarında bir hırsızlık iddiasını ileri sürmüş durumdasınız. 17 Mayıs 1986 tarihinde tek amacınızın bu iddia ve dedikodunuzu destekleyecek bir rakam bulmak olduğunu gördüm. Şimdi Sizin sorununuz, doğru olmadığına kesin olarak inandığınız bir hırsızlık id- 
'diasından geri dönememek ve bunu sürdürebilecek bir sayı bulmak oluyor. 

3 — Toplantıda Şirketimiz denetçisini, «sosyalist ahlâk bir yana, bu yaptığınız düpedüz ahlâka sığmaz» demek Zorunda bıraktınız. 
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Hiç sıkılmadan, bildirilen gişe hasılatı ile koçan miktarı arasında çok büyük ayrılık üzerine hesap çıkardınız. 

Ben, gişe hasılatını alacak arkadaşlarımı; hemen O günlerde buldum. Gönüllü oldular. İlk kez gişecilik yaptılar, rüsum kestirdiler, bilet bastırdılar ve sattılar. Sizler, Aziz Nesin, Cevat Geray, Halük Gerger, ne bu arkadaşlarımı tanırsınız ve ne de hasılat teslim aldınız. O kadar öyle ki, Ankara'da bütün görevlerden ayrıldığım halde üzerimdeki baskı ve ricalarınızı göz önüne alarak, İstanbul'a uçakla gittim ve Ruhi Su Türküleri gecesine nezaret ettim, gişe hasılatını aldım. 

.Bana verilen hasılatın benim kayıtlarımla, arkadaşlarımın kayıtları arasında hiç bir tutarsızlık yok. Ben arkadaşlarıma güvendim, güveniyorum. Sizin dedikodu ve görüşleriniz beni hiç ilgilendirmiyor. Siz üstelik bu işleri hiç yapmadınız, nereden çıktığını da bilmiyorsunuz. 

Arkadaşlarımın bildirdikleri ve büromuzda bulunan hasılat kayıtları üzerinden hesap yapacaksınız. 

4 — Devlet Güvenlik Mahkemesi yargıcı önünde, 
«ben, avukatım, avukatlık yasası gişe açmaya, bilet satmaya engeldir, bunları yapmadım» diyen kliğinizden birisi, 17 Mayıs 1986 tarihli toplantıda, «Ankara'da neden bu fark çıkmıyor» diye soruyordu. 

Gişecilik, rüsumculuk, biletçilik nedir, bilmez. Yapmamış. Haddini bilmez. | 

5 — Bunları yalnızca, dar çevrenize sunduğunuz hırsızlık masalına sonradan bir dayanak sağlamak için yapıyorsunuz. 

Pelür kâğıtlar üzerinde, bakkal hesabını geride bırakan bir düzenlilik içinde, hırsızlık masalınıza yakın bir rakam bulmuştunuz. Utandim. Bu kadarı hiç aklıma gelmedi. Nurcan, hamile halinde kendisinin yapmış olduğu harcamaların dökümünü büromuza bırakmıştı. Giderlere katmamışsınız; soru üzerine söylediniz. Mehmet Özşuca üzerinde altı yüz bin liralık harcamanın hesabı var; henüz dökümünü alıp hesaplara katmamışsınız. 

Yalnız iki örnek verdim; bu harcamaları Ekin Topluluğu için benim babamın yaptığını mı varsayıyorsunuz? 


267 


Üç aydır pelür kâğıda, yalnızca Şubat ayının gelir ve gideri ile ilgili bir taslak çıkarmışsınız; diğer dönemin harcamalarını benim cebimden karşılamamı mı istiyorsunuz? 

Bu pejmürde hesaplarınız üzerine bir ortağımız Size, «ben yaptığım harcamaların kayıtlarını, fotokopisini almadan, büroya verdim, acaba yanlış mı yaptım, büroya güvenmekle yanlış yaptığımı düşünmeye. başladım» demek: gereğini duydu. 

6 — Tam doksan gündür hiç bir program yapmadınız. Hiç bir iş yapmıyorsunuz. l 

Hiç olmazsa, iş yapmış olan arkadaşlarımın büroya. 
vermiş olduğu harcama ve gelir bilgilerinin her gün birisini bir defter alıp geçirebilirdiniz; doksan günde, her gün. 
bir kayıt yazmış olsaydınız, defterler tamamlanmış olurdu. 

Yazıklar olsun. 

7 — 17 Mayıs 1986 tarihinde yaptığımız toplantı, bir 
çok açıklık getirdi. Sayıyorum. 

a) Hesaplarımızın sonucunun ortaya çıkarılması için iş yapmış bütün arkadaşlarımın bilgi ve kayıtları Şubat ayında Büro'ya verdikleri kesinlikle ortaya çıktı. Böylece Aziz Nesin'in Milliyet Gazetesi'nde çıkardığı haber ve verdiği demecin hiç bir ahlâki temeli olmadığı belli oldu. 

b) Şubat ayından itibaren hiç kimsenin büroya bir belge ya da döküman getirmesinin gerekli olmadığı, Ekin Topluluğu'nun bütün belge ve kayıtlarının büroda bulunduğu anlaşıldı. 

Böylece Aziz Nesin'in 2 Nisan 1986 tarihli isteklerinin hiç bir maddi temeli olmadığı görüldü. Bu istekler, eğer bilgisizlik sonucu değilse kötü niyet sonucudur. 

c) Bilar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, toplantıda, hiç sıkılmadan, «iki yıldır hesaplara hiç dokunmadım, bir tek dün akşam baktım» dedi. Şecaat arzederken şirketle hiç bir ilgisi olmadığını da belli etti. Diğer yönetim kurulu üyesi de, ne yapılacağını o gün sormaya başladı. 

Bütün bunlar varken, Haldun Taner'in cenazesinde, bir örnek veriyorum, Cumhuriyet Gazetesi'nden bir arkadaşım «Yalçın, ...... milyon hırsızlık yapmışsın» dedi. Biraz sonra da ...... nın adını vererek «huysuzdur, hep yapar, 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söylem dedi. Üçünüz, hesaplara bakmadan, hesapları bilmeden, benim ... milyon lira hırsızlık yaptığımı söylediniz. 
Aziz Bey'in bundan dolayı, pişmanlık duymaya başladığını seziyorum. 

Ikinizi de pişman edeceğim. 

d) Siz, şirket denetçisini bile işin içine sokmayan bir yönetim takımısınız. Şirket denetçisini, Size, chlâk dersi vermeye zorladınız. Hukuki durumunuz, budur. 

e) Şubat ayından beri Aziz Bey'e iş yapılmadığı takdirde, para kazanılmadığı takdirde, ortakların katkılarının en çok sonbahara kadar yetebileceğini söylüyorum. 

Istanbul'da Saçak Dergisi'nin yapmış olduğu bir panelde, 450 bin lira gelir elde edildi. Bu yolu, Ekin açtı. 

8 — Sizin Ekin'i çökertmek istediğinize kesinlikle 
inanmaya başladım. 

a) Rejim'e, beni hedef göstermek istediniz. Bunu yaptınız. Hükümet Komiseri'nin önünde hiç gerekmediği halde, Ekin ile ve benimle bağlantıları kestiğinizi karara ve yazıya döktünüz. Rejim'le bir pazarlığınız var. 

b) Başkalarına yaranmak ya da göz kırpmak isteyebilirsiniz. Bülent Ecevit, Ekin'e cephe almıştı. Hükümet'- ten önce suçlamıştı. Ekin'i çökerterek Bülent Ecevit'e yaranmak isteyebilirsiniz. 

9 — 17 Mayıs 1986 tarihli toplantıdan bir umutlu sonuç 
aldım. Üç aydır, Ekin Danışmanlık'ı Aziz Nesin'e devretmek istiyorum. Şahin Mengü'ye vekâlet bıraktığını ve devredebileceğimi söylediniz. Yaparız. 

10 — Şahin Mengü, bizimle Ekin'in kuruluşuna katıldığı zaman Ecevit'in afarozuna uğramıştı. Ben yönetim kurulu üyeliği önerdim. Daha sonra hukuk danışmanlığında eksikliklerimiz belirince Bilar'ın vekâletini vermek istedim. 
Her ikisinde özür diledi. 

Simdi Ekin'in bu üzücü durumunda yardımcı oluyor. 

a) Ekin'i devretmek, satış işlemi gerektiriyor. Lütfen, Şahin'e, benimle ilişki kurarak bir satış senedi hazırlamasını söyleyiniz. 

b) Taslağı, avukatlarıma gösterdikten sonra, hemen Ekin Danışmanlık'ı Aziz Nesin'e devretmiş olacağım. 
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11 — Artık, Ekin için toplanan paraları harcama 0Şş0- 
masını çoktan geride bırakmış durumdayız. Artık her üçünüze, ortaklarımızın katkısını korumanız âçısından, kendimden çok daha az güveniyorum. 

Yine de Ekin Danışmanlık ile toplanmış katkıları, bir an önce, devretmek için üç aydır yaptığım çağrıyı sürdürüyorum. 

a) Ekin işine başladığımızdan beri kayıtlı tüm harcama ve gelirleri, lütfen, Ekin Danışmanlık ve Bilar A.Ş. olarak ayrı ayrı iki fiili deftere geçiriniz. Banka dekontları- nın Büroya gelmesini Şubat ayında sağladım. Karşılaştırınız. Bir arkadaşımıza denetletiriz. Anında banka bakiyelerini alırsınız. Bunu üç aydır yapmadınız. Çünkü, yapmak istemediniz. Çünkü, iş yapmamaya söz vermişsiniz. 
Çünkü Ekin'i harekete geçirdiğimiz için bana öfkelisiniz. 
Ekin, bütün ayak bağları ve geriye atılan adımlara, çıkartilan güçlüklere karşın, harekete geçirildi. Biliyorsunuz. 

b) Ekin'e ait banka cüzdanlarıyla kendi hesabımı başından beri ayırdım. Ancak çok iyi biliyorsunuz; günde yirmi dört saat vezne olarak çalışmam gerekti. Gece on- da, bir lokanta, hiç düşünmediğim bir anda, benden para istediğiniz zaman, on dakikalık gecikme için ne sorunlar çıkardınız. Zaman zaman anlık olarak kendi paramla ödeme yaptım. 

Bunları düzeltmeye çalıştım. 

c) Kıt parayla çok büyük bir işi, hiç bir ödeme sıkıntısına düşülmeden ve hiç kimseye paramızın miktarını söylemeden gerçekleştirdim. Zaman zaman beni, karşılıksız çek yazmak zorunda bile bıraktınız; biliyorsunuz. 

Kimseden teşekkür beklemiyorum. 

Sizin hırsız karalamanız da beni hiç etkilemiyor. Yalnızca sonucuna katlanacağınızı hatırlatıyorum. Etkilemiyor. Ancak karşılıksız kalmayacak. 

d) Düzeltmeye çalıştım. Fakat yine de üç kuruş benim alacağım kalmış olabilir. 

Üç kuruş benim borcum olabilir. Bilmiyorum. 

Su anda bunlara ayıracak bir saniyem bile yok. 

12 — Bütün bu bilgilerin ışığı altında, eğer, banka 
hesaplarını hemen, bugün, bu ay, almak istiyorsanız, yine 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önce notere gideriz; hesaplarımızı gördüğümüzü saptarız,. 
sonra bankaya gideriz, ben hesapları Size devrederim. 

Bir noktaya güveniriz: Eğer sonuçta benim üç kuruş alacağım çıkarsa Siz bana verirsiniz ve sonunda hesapiarda üç kuruş eksik çıkarsa, ben tamamlarım. 

13 — Kendine güvenen insanın işidir. İş yapmaktan 
korkmayan insanın işidir. 

Bakın, siz bilmezsiniz; ben hatırlatıyorum. Benim Aziz Nesin'e hesabı devretmem, üzerimdeki hesabı kapatıp sonucunu Aziz Bey'e veya vekili Şahin Mengü'ye vermem demektir. İsterseniz, bunu yapmam. Çünkü böyle olduğu takdirde, hesapların geçmişi ile ilgili bilgileri banka Size vermez. Kapanmıştır ve yalnızca bana verir. 

İlerde ve yüz bin yıl sonra da hesaplarımın kontrol edilmesini ve isteyenin tekrar hesap etmesini sağlayabilmek için şu yolu öneriyorum: Aziz Nesin'i ya da vekilini, banka hesaplarına katarım. Bu ancak ben istediğim takdirde olur. Bu durumda Siz, bankadan her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Bundan sonra, her türlü bilgiyi aldıktan sonra, bu hesabı kapatıp yeni ve istediğiniz isme hesap açtırabilirsiniz. 

Unutmayın; ben diğer arkadaşlarımın yaptıkları harcamaları da bilmiyorum. Evinde hesapları A e yanlarına bile çıkmadım. Güveniyorum. 

Hem arkadaşlarıma ve hem de kendime güveniyorum. 

Su anda Aziz Nesin'e, Cevat Geray'a, Halük Gerger'e güvenmiyorum. | 

Ama işleri hızlandırmak ve niç bir sorunu olmayan Ekin'e sorun yüklemenizi önlemek için bu yolu da öneriyorum. 

14 — Unutmayın, Ekin Danışmanlık ile Ekin için toplanmış paraları ancak ben istediğim takdirde devralabilirsiniz. Ben istiyorum. 

15 — Ruhi Su Türküleri için ayrı bir gelir-gider hesabı 
çıkacak. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, «beş yüz bin verilmiş, yeter» diyor; bilmez. Hep işlerin dışında idi. Ayrı bir ve sözlü anlaşmamız var. 

Hepsi bu kadar. Umarım, gittikçe büyüyen kişisel sorunları unuturuz. Bir kâbus sayarız. 

271 


Altıncı Bölüm İçin Üçüncü Ek 


DAVA VEKİLLERİNE HUKUK DERSİ 


DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 
ANKARA 


DOSYA NO: 1986/52 


Yazının konusu: Mahkemenizin bu davaya bakmakla «görevli olmadığı» iddiasıdır. 

Saym iddia makamı müvekkilimiz Yalçın Küçük'ün, Olağanüstü Hal Yasası'nın 11/b maddesindeki tedbire aykırı hareket ettiğini iddia ederek aynı Yasa'nın 25/b-1 maddesi uyarınca cezalandırılmasını istemektedir. 

Bilindiği gibi mahkemelerin görevlerini yasa gösterir. Olağanüstü Hal Yasası, «Olağanüstü halde yargı görevi ve usul» başlıklı 24. maddesinde: «..Olağanüstü hal ilân edilen yerlerde, devlet güvenlik mahkemeleriyle askeri mahkemelerin görevine giren suçlar dışındaki davalara adli yargıda bakılır» diyerek olağanüstü hal yasası'ndaki suçlara ilişkin davaların adli yargıda görüleceği ilkesini kabul etmiş, ancak bu ilkeye iki istisna koymuştur. 

Olağanüstü Hal Yasası'nın ihlâlinden doğan bir suça ilişkin davanın, yani bizim davamızın Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görevine girip girmediğini tespit edebilmek için, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa'nın «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Görevi» başlıklı 9. maddesinin incelenmesi gerekir. Bu maddenin (d) fıkrasına göre, «.. Anayasanın 120. 
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maddesi gereğince olağanüstü hal ilân edilen bölgelerde, olağanüstü halin ilânına neden olan olaylara ilişkin suçlarla ilgili davalara Devlet Güvenlik Mahkemeleri bakmakla görevlidir. 

Anayasa'nın 120. ve Olağanüstü Hal Yasası'nın 3. 
maddesine göre olağanüstü hal: a) Tabii öfet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, b) Anayasa ile kurulan hür demokratik düzenin veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması hallerinde ilân edilir. 

Ankara'da Olağanüstü hal, Yasa'nın 3/b fıkrası uyarınca ilân edilmiştir. 

İddianameye göre suçu oluşturan eylem, Yasa'nın 11/b maddesindeki yasağa, yani belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin toplanmaları yasağına aykırı harekettir. 

Bir ticari şirketin kültür etkinlikleri kapsamında yaptığı toplantıların; Olağanüstü Hal Yasası'nı ihlâl ederek de yapılmış olsalar, demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleriyle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. 

Sanığın iddianemede belirtilen eylemi, olağanüstü halin ilânına neden olan olaylara ilişkin bir eylem değildir. 
Davaya adli yargıda bakılması gerekir. 


Sonuç: Yukarıda belirtilen yasal nedenlerle mahkemenizin GÖREVSİZLİK kararı vererek dava dosyasını görevli adli yargıya gönderilmesini dileriz. Saygılarırdızla. 
9.7.1986, 

Sanık Yalçın Küçük 
Savunucuları 


Av. Gülçin Çaylıgil Av. Levent Akyüz 
Av. Oznur Gündoğdu Av. Fikret İlkiz 
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YEDİNCİ BÖLÜM 


MOSKOVA'YA GİTMEDİM VE HEP 
MEKTUP YAZDIM 


Yazı silah'tır. 
Doğru devrimci'dir. 
Doğru yazı, devrimcinin silahı'dır 


k*k 


Peki bu yazdıklarım doğru mudur? 

Ben bunların doğruluğuna inanıyorum. 

Doğru'nun devrimci olduğunun sağlam bilimsel temellerini bulabilmiş değilim. 

Bu benim en mistik yanımı oluşturuyor. 


kk * 


Demirtaş Ceyhun aktarmıştı; ben, yakınım bir kaç kişiye anlattığımı hatırlıyorum. Demirtaş şimdi bu anlattıklarına sahip çıkar mı; bilmiyorum. Ancak olaylar ve tarihler ile gazeteler var; doğruluğu araştırılabilir. Doğru olduğuna inandığım için ben araştırmıyorum 

1977 Seçimleri'ne doğru DİSK, seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar ve Bülent Ecevit'i başbakan yapmak için kolları sıvadı. Şanssız grevler düzenledi; Ecevit gelecek ve grevleri işçinin lehine düzenleyecekti. «Biz», bu arada Yürüyüş Dergisi, buna karşı çıktık. Aziz Nesin, grevlerin tekellerle anlaşmalı olduğunu anlatan «Büyük Grew yazısını yazdı. Öykü çok güzeldi; Yürüyüş'te ben 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hemen övdüm. Benim kulislerden habersiz Büyük Grev öyküsüne sahiplenmemle aynı zamanda, IKP'nin Aziz Nesin'e büyük bir kampanya düzenlediği ortaya çıktı. TKP, «Aziz Nesin Sen Nesin» kampanyasını başlattı. Nabi Yağcı, Sıtkı Coşkun, Enis Coşkun, bütün coşkunlar, «Aziz Nesin Sen Nesin» diye bağırmaya başladılar. Aziz Bey'i insan içine çıkamaz hale getirdiler; bir toplantıda Aziz Nesin konuşmaya başlayınca, hazır kıtalar, «Aziz Nesin Sen Nesin» diye bağırıyordu. Aziz Bey, çok zaman toplantı salonunu terk ediyordu; dönem, IKP'nin altın dönemiydi. Kampanyayı durduramıyordu. 

Birden bıçakla kesilmişce duruverdi. 

Nedenini ve öyküsünü, bana, Demirtaş anlattı. Bir gün Aziz Bey, «Demirtaş Moskova'ya gidiyorum» diyor. 
«Hayrola, Ağabey, ne var?» sorusuna, «kampanyayı durduracağım» cevabını veriyor. Aziz Nesin, Istanbul'da başlatılan «Aziz Nesin Sen Nesin» kampanyasını durdurmak için Moskova'ya gidiyor. Coşkunca bağıran ağızların düğmesinin Moskova'da olduğuna inanıyor. Onbeş gün kalı» yor; Moskova, düğmeyi çeviriyor. Kampanya duruyor. Aziz Bey, rahatlıyor. 


Mektup 


Moskova'ya gitmeyi düşünmedim. 


Aziz Nesin'e böyle bir kampanya planını veren ve ik, na edenin Behice Boran'ın yönetimindeki yurt dışındaki Türkiye İşçi Partisi olduğunu bilmeme rağmen Moskovo”- ya gitmeyi aklıma getirmedim. Türkiye İşçi Partisi'nin: içinde olduğum zamanlar hep bu tür yöntemlere karşı mücddele ediyordum. Benim yolum değildir. 

Mektup yazdım. Doğruları yazdım. Doğruların Benim en önemli silahım olduğunu biliyordum; silahıma güveniyordum. Çok mektup yazdım. 
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Çok mektup yazdım. Mektuplarımın birinde, «size mektup yazmak, kitap yazmamı aksatmaya başladı» diyordum. 
Mektuplarım etkili oluyordu; doğrular, Aziz Bey'i bunaltıyordu. Çatalca'dan bir yandan «Yalçın'a yanlış yaptım» haberleri geliyor ve diğer yandan da «mektupları durdursun, Aziz Ağabey, sinir hastası olacak» ricaları ulaştırılıyordu. Ben ise daha çok mektup yazıyordum ve giderek yazdıklarımdan hoşlanıyordum. 

Bir süre mektuplarımı kimseye okutmadım. Aziz Nesin, hakkımda demeçler veriyor, gazetelerde «hırsız olduğuma» dair haberler çıkarıyordu. Mektupları kimseye göstermiyordum. Ancak zamanı geldi, ve Aziz Nesin'e şunları yazdım: «Bu mektubu artık Sizi bir yanlış yoldan döndürmek için yazmıyorum. Kısa dönemde böyle bir umudum yok. Size, Ekin için ve Sizin bu noktaya gelmenizi önlemek amacıyla yazdıklarımın sınırlı bir dağıtımına karar verdiğimi bildirmek için yazıyorum». Aziz Bey'e sorun olmadığını anlatmaya çalışıyordum; yöntem öneriyordum. Eğer sorun olsa da, bunun yolunun, aydın topluluğunda, «âkil» bir grup olabileceğini, sorunu bunlara götürmek gerektiğini anlatıyordum. Hiç yanaşmadı; ben üzerime düşeni yaptım. «Âkil» saydığım kimselere mektupları göndermeye başladım. 
On-on iki kişiden, mektupları kimseye okutmamalarını da rica ediyordum. 

Doğru'larıma güveniyordum ve benim silahımın Moskova kadar etkili olduğunu hem görmek ve hem de göstermek istiyordum. Bir mektubumda, benim herkes yaşarken olayları yazdığımı belirtiyordum. Herkes öldükten sonra olayları yazmak kolaydır; ben canlı tanıkların bulunduğu zamanlarda silahımı kullanıyordum. Bir mektubumda şunları dile getirdim: «Söylediklerimin bir tekinin yalan ya da yanlış olduğu gösterilebilinirse tümünün yanlış olduğunu, yalan olduğunu kabul edeceğim. Ayrıca istediğiniz kişiyi görevlendirin, lütfen, söylediklerimi kontrol etsinler». Bu kadar açık yazıyordum. . 

Yazı, benim silahım oldu. 

Aziz Nesin'i mektup bombardımanına tuttum. 
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Ayrılma 


Ekin'i bir aydın hareketi olarak düşündük ve bir aydın çevresi yaratmayı planladık. Her tür aydın, bilim adamı, sanatçı ve yazar bir araya gelecekti; ben Ekin'de nüve halinde, «Ulusal Akademi» görüyordum. Ekin Anonim Şirketi başvurusunu yaparken beş kişilik yönetici kurulunu da seçmemiz gerekiyordu. Seçimden önce Aziz Bey'le, Ankara'da, Tahsin'in küçük evinde, sohbet ettik. Karadeniz Üniversitesi Rektörlüğü'nden uzaklaştırılan Profesör Erdem Aksoy'u, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı'ndan atılan Profesör Cevat Geray'ı, Siyasal'dan ayrılan asistan . doktor Halük Gerger'i düşünüyordum. Aziz Bey, «ben de olayım» dedi; hiç aklıma gelmemişti ve çok şaşırdım. 

Sevindim; «ben Sizin girmek isteyeceğinizi hiç düşünmedim» dedim. Çok iyi olacağını düşünüyordum. Benim için hoş bir sürpriz oldu; ancak adeta yalvarır bir hali vardı. 
«Dört ay kalırım, sonra ayrılırım» diyordu. Ayrılacağına beni inandırmak istiyordu. 

Ben ise pek seviniyordum. Bir girsin, bir daha bırakmayız; böyle düşünüyordum. Henüz Aziz Bey'in bir yere girince hiç ayrılmayacağını bilmiyordum. İstanbullu aydın ve yazarlar biliyorlarmış; ben, Aziz Bey'in cahili idim. Yeni öğreniyordum. 

Aziz Bey kadar her insanı kendisi gibi sananı görmedim. Cezaevi'nde açlık grevinden söz ediyorduk; Aziz Bey, gençlerin açlık grevinde gizli gizli karınlarını doyurduklarını düşünüyordu. «Öyle değil, Aziz Bey» diyordum; «ama ben yiyordum» diyordu. Fakat «ben yemedim» deyince de, sözünü hiç sakınmadan «sen eşeksin» buyuruyordu. Aziz Bey, kendisine benzemeyenleri eşek sanıyordu. 

Açlık grevinde gizli gizli karnımı doyurma yoluna gitmeyerek bir kez eşeklik yapmış olmakla birlikte Aziz Bey, ilk önceleri, benim eşek olmadığımı düşünüyordu. Bunu şuradan çıkarıyorum: Benim Ekin'den ayrılacağıma hiç inanmıyordu. Ben ayrılmak istiyorum, «onlar» beni atmak 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istiyorlardı. Ancak atabilmeleri için beni görevde tutmaları gerekiyordu; ben ayrılmak istiyordum, onlar beni tutmak ve sonra da atmak istiyorlardı. Ekin'deki çirkin olayları anlaşılmaz yapan çizgilerden birisi işte budur. Ayrılmak isteyen ve kırk kez ayrılan bir insanı atmak zor oluyor. 

Devlet, Ekin'in harekete geçmesini önleyebilmek için ölçüyü kaçırdı. Kalkış, takeoff, gecikti; ancak ben sonuçtan kuşku duymuyordum. Kendime güveniyordum; güven, akıl dışında, «bir işi yapacağım» duygusudur. Bende var. 
Şimdiye kadar, Türkiye'de yeni bir düzen kurma dışında, isteyip de yapamadığım önemli bir iş yoktur. Bu nedenle Ekin Projesi'ni de gerçekleştireceğimizden hiç kuşku duymuyordum. 

Proje henüz uygulamaya konmadan önce de ben ayrılacağım zamanı planlıyordum. 9 Kasım 1985 tarihinde, Mülkiyeliler Birliği'nin camlı bölmesinde yaptığımız yine 
bir «ortaklar» toplantısında bunu dile getirdim. Şubat 1986 
başından itibaren de Ekin çok büyük bir başarı ile kalkışa geçince ayrılacağımı açıkladım ve bazı can sıkıcı nedenler dolayısıyla da 6 Şubat'ta ayrıldığımı ilân ettim. 

Çok tuhaf bir durum ortaya çıktı; bir yandan bende pek çok kusur buluyorlar ve diğer yandan da görevde kalmam için yalvarıyorlardı. Bu garip durumu, Şubat Ayı'nın sonlarına doğru yazdığım bir mektupta dile getirmek zorunda kaldım. «Varsayın, bütün bunların hepsi doğru. Varsayın, bütün bunları yaptım. Peki, ne olur? Özür dilerim, bir daha yapmayacağım derim, bu iş biter. Yaptığımız ve yapacağımız işlerin yanında bütün bunların ne önemi var? 
Ayrıca ben sürekli olarak, Ekin çalışmaya başlayınca ayrılmak istediğimi ve ayrılacağımı tekrarlamıyor muyum? 
En son 9 Kasım 1985 tarihinde Mülkiyeliler Birliği'nin camlı bölmesinde, Sizin de katılmanızla, İstanbul'dan ve çeşitli kentlerden gelen ortaklarımızla yaptığımız yemekli sohbet toplantısında işler yürümeye başladığında, Halük'la birlikte ayrılacağımızı ve yerimizi başkalarına bırakacağımızı söylemedim mi? Bunun üzerine çok büyük tartışma çıkmıştı ve benim ayrılmayacağım hükme bağlanmıştı. Ayrılmak istediğimin içtenliğinden kim kuşku duyar? Böyle bir durumda bu çok büyük yanlışlıkları yapmış kimsenin ayrılmasına izin verilerek bütün bunlar çözülmez mi?» Bu kadar açık; daha bu çirkin kampanyanın başında, hem ayrıldığımı dile getiriyor ve hem de daha önceden .bunu taahhüt ettiğini hatırlatıyordum. 

Hep kimsenin yapmadığı ve mevcut somut koşullarda yapamayacağı işleri yapıyordum; kendime bunu biçtim. 
Ekin'de program yapmasını, rüsum almasını, konser düzenlemesini, Esin Afşar'a piyanist bulmasını, Deniz Türkali'ye gitarist aramasını öğrendim. Öğrenmeye doymuyordum; ancak, başka öğreneceklerim var. 

«İzmir'de Ekin'in bütün yükünü Yalçın taşıyor, genel yönetmenimiz dediniz. Sanat Koop'ta toplananlara bunları söylerken, ben de ‘hayır, ben Ekin'in hamalıyım' dedim. Artık başkaları alsın». Kendimi, yapılmayan işlerin taşıyıcısı olarak görüyordum ve sürekli taşımayı ise istemiyordum. Yol açılmıştı; bir başkası da yapabilirdi. 

Anlatamıyordum; daha doğrusu ben anlatamadığım! 
sanıyordum. Anlatmamın imkânsızlığını daha sonradan öğrendim. Çünkü «onlar» hem benim ayrılmamı istemiyorlar ve hem de beni tasfiye etmeye çabalıyorlardı. İşleri zordur. 

Aziz Nesin, aklı, Behice Boran Takımı'ndan almıştı. 
Behice Boran, kendisine ben açıkça kenara çekiliyorum dememe rağmen, beni tasfiyeye kalktı; Aziz Bey'i önceleyen acımasız toplantılarla bir kampanya düzenledi. Benim, «anti-sovyet ve anti komünist» olduğumu ilân etti; Moskova'ya ilân ediyorlardı. Türkiye'de buna kimsenin inanmayacağını biliyorlardı; ancak bunlar için, Moskova'- nın inanması yetiyordu. 

Bir parantez açıyorum. Ben «onları» anlatmaya çqlışıyorum ve ne yazık, kendimi anlatmaktan da kurtulamıyorum. İşlerimi eksik bırakmıyorum; zamanında, benimle ilgili bu pislikten ellerini çekmesi için Behice Boran'a da yazdım. Avukatı aracılığıyla. Ekin işlerinde benim de avukat olarak yararlandığım Erşen Şansal'a, «lütfen bu mektubu ilgili arkadaşlarınıza ve benim eski arkadaşlarıma 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okutun» diyerek, Behice Boran'ı uyardım. Bu uyarıyı, ek olarak aktarıyorum. 


Sadece ikna etmeye çalışıyordum. Ayrılmak istememin, Esin'in piyanisti veya Deniz'in gitaristi ile uğraşmaktan yorulmanın ötesinde daha ciddi gerekçeleri olduğunu da göstermek zorunluluğunu duyuyordum. Bir mektubumda bunu da yapmaya çalıştım. 

Bir şiiri vardı; kendi derininden korktuğunu söylüyordu. Ben, insanın derininin harikulâde olduğunu düşünüyordum; Aziz Bey'e insanın derinliğinden korkmaması ve bu harikulâdelik karşısında şaşırması gerektiğini söylüyordum. Ancak yaşadıklarımdan sonra Aziz Bey'in kendi derininden korkmakta haklı olduğunu anlıyordum ve bu düşüncelerle mektuplarımı hafifletme ihtiyacı duyuyordum. 


«Aziz Ağam, gerçekten derininizden korkun. Buniara ne gerek var? Biz Ekin'i Türk aydınının toplayıcı kuruluşu olarak düşündük, planladık. Ben ise 1986 yılından itibaren aydınımız, halkımız, emekçilerimiz arasında daha ciddi tartışmaları başlatmayı planlıyordum. Bu nedenle, geçen vilin sonundan itibaren, Kasım 1985 tarihinden itibaren resmen ve her fırsatta, Ekin'de ön plandan çekileceğimi söylüyordum. Mümkün mü, hem çeşitli tartışmaları başlatmak ve hem de Ekin'de önde ve toplayıcı olmak mümkün mü?» Daha açık yazılabilir mi? 


Dostluk 


Uyarmak ve anlatmak için çırpınıyordum. Dostlukları- mı tırnağımla kazanırım; çok zor veririm. Bir dostluğun gereğini yapmaya çalışıyordum; ancak artık anlamayacağını sezmeye başlamıştım. Bunun için, yukardaki paragrafı, kaldığı yerden şöyle sürdürüyordum: «Ben ne yapacağımı biliyorum. Aziz Ağam, beni tasfiye etmiyorsunuz. Aziz Bey, çok açık yazayım, beni tasfiye etmeye gücünüz yetmez. 
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Gücünüzü bilin». Bunları yazma zorunluluğunu duyuyor -- dum. 

Dostluk, dostuna gücünü anlatmaktır. 

Bana, Açık Üniversite örneği, ancak mektupla, on. 
derste dostluk öğretmek de düştü. Şimdi buna geliyorum. 

«Söz, satrançta hamledir ve Borçlar Hukuku'nda bağıttır. Linguistikte ise eylem halinde düşünce oluyor. Sözünüzün boşa gitmemesini istiyorum. Orhan Apaydın'ın Cenazesinin kaldırıldığı gün, tarih düşüyorum, Gençay Gürsoy'un muayenehanesinde, yer bildiriyorum, Bilgesu,. 
Gençay, Geray, Demirtaş ve Mehmet Sert ile Halük Gerger'in önünde, 'eskiden dostumdun, şimdi değilsin' dediniz. Bunu, kaybolmaması için, kâğıda geçirdim. Behice Hanım için yazmıştım. Sizin için de yazmam gerekiyor mu? 
Behice Hanım'ın dostluğunun diyalektiği olmadığını yazmıştım. Dostluk bir süreçtir. Eğer ‘bitt dendiği zaman bitiyorsa, dostluk daha önce de yoktu, demektir». Böylece dostluğu anlatıyordum. 

Dostluk, tiryakilik'tir. Kolay kolay bitmiyor ve bırakıl-- mıyor. 

«Sizinle dostluğa ben istekli oldum, ben kurdum. Dostluklarımı özenle ve her milimin fiyatını ödeyerek kazanırım. Öyle kolay kolay kaybetmek istemem. Benim için Sizin dostluğunuz hem bir onur ve hem de bir haz kaynağıdır. 
Bir buçuk aydır, kaybetmemeğe çalışıyordum». 

Mektup değil örneklerle dostluk kitabı yazıyordum. 

«Sizinle çalışmak zordur. Dostluğumuzu korumayı istyorum. Ancak şu aşamada Sizinle çalışmak istemiyo-- rum». 

Dostluk, bir ayırma işidir. 

Dostluk, ayrıntıya özendir. 

«Dostluk, diyalektiktir». 

Aziz Bey'in diyalektiği bildiğinden kuşku duyuyordum. 
Dostluğun diyalektik olduğunu belirttikten sonra, Aziz Nesin öykülerinde olduğu türden, somut olaylar vermek ve bunları yine Aziz Nesin biçemine uygun olarak, tekrarlamak gereğini de duyuyordum. 

«Tahsin'in evinde, 'Aziz Abi, bana para vermedi, Aziz 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Bey, bana iş vermiyor, Aziz (*), bana selam vermiyor, Aziz Abi Üstad (**), bana şunu vermiyor, bunu vermiyor” türünden mızıkçı sözleri dinlemek dostluğa sığmaz. 'Ya öyle mi, zaten TİP'te üç kişinin burnunu kırmış, Cumhuriyet'te bir kişinin dilini kesmiş, Planlama'da kulağı kesik adamı dövmüş, bir canavarmış. ODTÜ'de öğrencilerin saçlarını yolarmış, Gazi'de sandalyelerine çivi çakarmış, ya öyleymiş, bir de böyleymiş, kendisini çok beğenirmiş, başkasını hiç beğenmezmiş, söze hep ben diye başlarmış, evindeki sözlüklerden sen sözcüklerini silmiş, evinde duvarlara hep kendi fotografını koymuş, hep bunlara bakarmış, ben Sizi 'çok seviyorum, Yalçın'ı hiç sevmiyorum, biz yaparız, konuşuruz, biz muhakeme ederiz, hemen ederiz... Bunlar da dostluğa yakışmaz.» 

Tahsin Saraç için Aziz Nesin, bir bayraktı. Tahsin, Aziz'e hayrandı've Aziz, Tahsin'i müridi sayıyordu. Herkesin de öyle olmasını istiyordu. 

Benim ise Aziz Nesin'e hayran olmam için hiç bir neden yoktu. 

Dostluğu öğretiyordum ve bunu da yazmaktan geri kalmadım. 14 Şubat 1986 tarihli mektubuma şöyle başladım: «Demirtaş, bana, Aziz Nesin ile ilgili kitabını verirken, özetle ‘hayran olduğum Aziz Nesin'e' diyerek imzaladı. Çok yadırgadım. Oldukça şaşırdım. “Aziz Nesin'e hayran değilim, pek çok seviyorum' dedim». Çok soran olmuştur; «nesini seviyorsun, bu adamın» sorusuyla çok karşılaştım. Aslında ben işi ve daha doğrusu ortak işi seviyorum. Kiminle ortak iş yaparsam, onu çok seviyorum. Emeğime saygım çok olduğu için, sevgimden kopamıyorum. 

Ayrılması gerekiyor. Hayranlık insanın sahip olmadığı, ancak sahip olmak istediği nitelikleri bulunduran kişilere duyuluyor. Aziz Nesin'in sahip olup da benim istediğim pek fazla nitelik yok. Dünyaca ünlü bir mizah yazarı olmak istemiyorum Çok sevgilim olmasını da istemiyorum. Çok sevilmek de istemiyorum. Benim istediklerim 


(*) Tahsin Saraç, Aziz Nesin'e «Aziz» diye hitap ediyordu. 
o (#*) Cevat Geray, «üstad» diye buyuruyordu. «Aziz Abimiz Üstadımız» en çok kullandığı hitap biçimiydi. 
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başka». 14 Şubat tarihli mektubun ilk paragrafını bu Ikinci paragraf izliyordu. 

Hayranlık'da uzaklık var. 

Sevgi'de ortaklık var. 

Hayranlık, benim dünyamın dışındadır. 

Sevgi, benim dünya'mdır. 

Ortaklığı duymadan, sevgi'nin olamayacağına inanıyorum. 

Köylerde, insanlarımız, sevdiklerine, «ortak» diyorlar. 

Çocukluğumda, köyümüzde, yaşlı «köylülerimiz», beni «ortak» diye seviyorlardı. 

Ortak bir dünyada yalnızca gür akan sevgi pınarları olacağını biliyorum. 

Ve Aziz Nesin'e, sevgi'yi, dostluğu, ortaklığı anlatmayı sürdürüyorum. İki Nisan 1986 tarihli mektubun bir «Post Script» bölümü var. Burada şu cümle yer alıyor: «Mektuplarımıza bakıyorum; sanki, Sizin büyüğünüz, benim. Çok yazık». Bu «Post Script» şöyle bitiyor: «Evimdeki fotografınızı indiriyorum. Yerine, Müştak'ın Paris'ten getirdiği Mona Lisa reprodüsyinonu koyacağım. Hepsi bu kadar.» 
Gerçekten de hepsi bu kadar oluyor. 


Megaloman 


İşi zordur. 

Ben, işimi bitirdiğimi düşünüp, Ekin'de sorumluluğum- dan kurtulmak istiyordum. Aziz Nesin Takımı ise bir yandan benim görev başında kalmam için yalvarıyorlar ve diğer yandan da en çirkin kazanı kaynatıyorlardı; hemen duyuyordum Ancak işin zorluğu, sadece benim ayrılmak istememden gelmiyordu. Aynı zamanda, bu çirkin kazanı unutup, bunları göreve getirmek için her gün öneri yapıyordum. | 

somuttur ve zengin oluyor. Bana tanım ve kavramları netleştirme imkânı veriyor. 


A 
ESA 


«Siz megaloman'ı bilmiyorsunuz? Megaloman, aynı zamanda narsistir. Kendisini sever. Kendisini seven bir kimse, kendisi için böylesine kara işler yapanları yönetime çağırmaz. Kendisini seven bir insan, kendisine bu kadar küfreden insanlarla oturup kalkmaz». 

Bunlar da 4 Mart 1986 tarihli mektupta yer alıyor. 

Ancak tembeller, megaloman oluyorlar. Gerçekten de megalomanın çalışmasına ne gerek var? 

«Ben kendimi beğensem, bu kadar çok çalışmam. Ben kendimi değiştirmek, güzelleştirmek için günde yirmi dört saat çalışıyorum». 

Başka yol var mı? 

«Hakkımda bu kadar yazı çıkıyor; hiç birisini cevaplandırmıyorum. Türkiye'de kavramlar net değil; kavramlarla konuşulmuyor. Ben Türkiye'de megalomanyadan en uzak adamlardan birisiyim. Ancak doğru'ya ve bu arada kendime çok güveniyorum. Siz güvenle megalomanyayı karıştırıyorsunuz?» 

Neyi karıştırmıyor ki? 

«Arif'in Yeri'nin açıldığı gün, Teşvikiye'de hep birlikte program çıkardığımız gün olabilir, Ankara'ya dönüyorduk. Erenuslar'a uğradık. Halük içkiliydi (*). Uğur'un (**) bana olan duygularını anlattı. Jğur'un kendisine, Yalçın'ı Cumhuriyet'ten kendisinin attırdığını söylediğini, söyledi. 
Olabilir, dedim. Ben ayrılmak istiyordum. Ayrıca, Kemal Türkler, Koç (***) ve Ecevit (***9) arasında bir ittifak doğmuştu. Bu ittifak da benim Cumhuriyet'ten ayrılmamı istyordu. Ben istiyordum, ittifak istiyordu, demek bu ara Uğur da istiyormuş. Olabilir, dedim». 

Daha sonra, Halük Gerger'in, pek çok kimsenin kendisine emanet ettiği benimle ilgili özel düşüncelerini bana aktarmayı adet edindiğini farkettim. Pek çoğu beni sevmiyor ve anlamıyordu; içlerinde çok seven ve tapınma Ölçüsünde hayran olanlar da vardı. Halük, Birleşmiş Millet- 


(*) Daha sonra az içkili halini bile görmemeye alıştım. 
(**) Uğur Mumcu 

(***) Vehbi Koç 

(****) Bülent Ecevit. 
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ler Derneği'ni temsilen bir kez İngiltere'ye gitmişti de, İngiliz aydınları arasında da hayranlarımın çoğaldığını görmüştü ve bunu görünce de «Yalçın Küçük'le dost olduğu için iftihar ediyordu». Ben ise bu türe alışıktım ve giderek daha çok alışıyordum. 

Uğur Mumcu'yu «Ekin için açık oturuma katılmaya davet etmek üzere Halük gidecekti. Benim de gitmemi istedi. Gittim. Kırk kez giderim. Yeni kitabımın önsözünde övdüm. Yolumuza katkıda bulunanların hep ayağına giderim. Kimseyle sorunum yok. Megaloman tarifini iyi yapmak gerek». Artık mektuplarım, telgraf yazımına benziyordu. 


Sabahattin 


«Peki şimdi ben ne yapacağım?» 

Yapacaklarımı biliyordum ve bu soruyu bir özel durum için ortaya atıyordum. Bu sorudan hemen sonra, aynı mektupta, şu paragraf geliyordu: «Ben, bu güven verici yaşınızda, bu kadar taze olguları, bu kadar çarpıtarak yazarsanız, bu kadar yeteneksiz insanları yetenekli, korkaklara cesur, yeteneklilere yeteneksiz, cesurlara korkak derseniz, önemlilik cetvelinizi her olaya göre değiştirirseniz, ben, çok çeşitli yerlerde, çeşitli Türk aydınları ile ilgili olarak yazdıklarınıza ne değer vermek durumundayım?» Bu soruyu sormak zorunluluğundayım. 

Aziz Nesin'in bütün ömründe ve daha doğrusu ömrünün bu döneminde yaptığı ortak ve önemli iki iş, Aydın Yazısı ile Ekin Eylemleri oldu. Daha önceki döneminde ise en önemli işi Marko Paşa yayınıdır. Bu son yayında Sabahattan Ali ve Rıfat Ilgaz'la beraber çalıştı. Ancak Türk aydın hareketinde, Marko Paşa en çok tartışmalı çıkışlardan birisi oldu; Sabahattin'in ailesi ve sevenleri ile Rıfat Ilgaz, Marko Paşa'da Aziz'in rolünün az olduğunu ileri sürdüler. Aziz Nesin'in Marko Paşa'nın üzerine oturduğu iddiası çok yaygındır. 
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«Aziz Ağam, ben Sabahattin Ali ya da Rıfat Ilgaz değilim». 

«Aziz Bey, ben Sabahattin Ali ya da Rifat Ilgaz değilim». 

«Aziz Bey, ben Sabahattin Ali veya Rıfat Ilgaz değilim. Bir daha lütfen hafife almayın». 

Bilim çatıdan kuruluyor. 

Bugünün aydınlığı geçmişi de aydınlatıyor. 

Bilim adamı, bir tiyatro ışıkcısı türündendir. Işığını insanlık sahnesinde gezdiriyor. Bir yanı aydınlatıyor ve diğer yanı karartıyor. Geleceği geçmiş, geçmişi gelecek yapıyor. 

Şimdi arşive bakıyorum: Ben gerçekten Sabahattin veya Rıfat Ilgaz değilim. 

«Kıraathane dediniz, durdunuz. Ben de çok önem veriyorum. Açamadık. Önümüze engel oldu. Diğer programları yapalım, dedim. Hayır, dediniz. Yönetici arkadaşları toplantıya çağırdım. Her hafta birisinin evinde, saat altı- dan sekize kadar toplanalım dedim; sonra yemek yeriz, dedim. Parantez: Cevat artık yalanına sınır tanımıyor. Yah- ya Demirel'in avukatının yazıhanesinde, yani karışık işler avukatı Natali Okur'un bürosunda, 'adam saat iki buçuğa yönetim kurulu koyuyor’ demeye başladı. Yalan; bir teki yok. Devam ediyorum. Dört hafta üst üste konuşuldu. 
Kıraathane düşüncesi her zaman gündemde olmak üzere, “diğer programları hızla uygulamaya koyma kararı alındı. 
Bu karardan sonra hepsine şunları söyledim: “Kararı aldık, şimdi Aziz Bey'le toplantı yapacağız. Aziz Bey, her zaman olduğu gibi önce 'hayır' diyecek. Siz de 'hayır” için ‘peki’ diyeceksiniz. Bu yanlıştır. Siz Aziz Bey'i bir başöğretmen ve ünlü yazar olarak görüyorsunuz. Yönetim Kurur-. 
lu'nda bunları unutacaksınız. Yalnızca yönetim kurulu başkanı olduğunu düşüneceksiniz! Bunları söyledim. Siz gel-, diniz; hepsine 'hayır' dediniz. Tahsin'in evinde bütün cemaat “hayır” dedi. Ben Sizinle uzun bir tartışmaya girdim à Sonunda bu programa karar verdik». l 

Bu mektup da 8 Mart tarihlidir. Yazdığım zaman herkes hayattâydı. 
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Aziz Nesin'in nakaratı, «ben yapacaktım, yapmadılar, yaptırmadılar»; bunu artık biliyorum. Aydın Yazısı'nı son anda torpidoladı; izin vermedik. Kıraathane için Vacit Bey'- in yerini tutuyorduk; bir de Aziz Bey görsün istedim. Görmeden, tutmamızı engelledi. Bütün programlara «hayır» dedi. Timur Selçuk hayattadır; Mülkiyeliler Birliği, beni, Aziz Nesin'i, Timur'u bir yılın ödülüne jüri yaptı. Biz, Timur'la ikimiz, Ruhi Su'yu düşündük. Aziz Nesin, buna da karşı çıktı. İkna ettik. Ödülün maddi değerinin Ruhi Su'- nun ailesine verilmesini önlemeye kalktı. Ekin Programla-. 
rını zorla, tartışa tartışa kabul ettirdim ,Ruhi Su Türküleri; Gecesi'ne inatla itiraz etti. 

Herkes hayattadır. 

Ancak herkesin hayatta olmasına ne gerek var? Ekim ile Bilar'ı birbirinden ayırdıktan ve sorunun Ekin'den, Ekin'- in de Yalçın Küçük'ten geldiğini devlete ihbar ettikten sonra, Mülkiyeliler Birliği ile beraber, devletten, Turizm Bakanlığı'ndan ve holdinglerden iane toplayarak sinema şenliği yapıyorlar. İstanbul'da oligark Eczacıbaşı yapıyor ve Ankara'da «bunlar» yapiyorlar. 

«Bunlar» hiç sıkılmıyorlar. 

Aziz Nesin'in nakaratı «ben yapacaktım, yaptırmadılar». Benim nakaratım ise, «Ben Sabahattin Ali veya Rıfat Ilgaz değilim». Ben, üzerime aldığım işleri yaparım. 

Aydın Yazısı'ndan sonra, Ekin Projesi'ni gerçekleştirmemek için içine girenler çok oldu. Bunlarla mücadele ederek Ekin Eylemleri gerçekleştirildi. 

Benim bir nakaratım daha var: «Her mücadele aynı zamanda bir iç mücadeledir». Devlet, Ekin'i engellemeye. 
çalışırken, bunun içinden yardımcılarını bulmas! zor olmu-. 
yor. 


Kavga 


Türkiye'yi bugün istediğimiz yere getirememiş olma-. 
mız, bilimde, sanatta, politikada, düzenlemede özlediği- 
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(miz noktada olmamamız, fazla kavga yapmamızdan değil, az kavgadan ileri geliyor. Türkiye, her cephede kavga-Sı az olan bir ülkedir; buna inanıyorum. 

«Bütün pisliklerden temiz çıkarım. Bu nedenle kendime çok güveniyorum. Hepsinin önlemini alırım. Belgün'ü işe aldığımızda otuz bin lira avans vermem gerekti. Ben, Belgün ve Mehmet oturuyorduk. Parayı yakınımdaki Belgün'e vermedim. Uzağımdaki Mehmet'e verdim. Şaşırdılar. Mehmet'in elinin değmesi gerektiğini söyledim». 
© Bu mektup da 16 Şubat tarihlidir; İstanbul'da idim ve Istanbul'da yazdım. Bir gün sonra, 17 Şubat'ta, Barış Davası Duruşması'na birlikte, aynı otomobille gidecektik. Gittik. Buradaki konuşmaları da yazacağım; yazdım. 

Türkiye, kavga planında, az gelişmiş bir ülkedir. 

Türkiye, kavga açısından, fakir bir toplumdur. 

Hem bunları biliyor ve hem de muhtemel bir kavgayı önlemeye çalışıyordum. Daha işin başında, bütün önlemlerimi almış olduğumu belirterek bu pislik savaşından cay- 
.dırmaya çalışıyordum. 

«Aziz Bey, kendimden söz edeyim: Babamın bir pey- 
.gamber yanı vardır. Kuruş yemez, kimse hakkında kötü söz söylemez. Biraz bana geçti. Annemin bir mücadeleci “yanı vardır. Biraz bana geçti». 

Kavgayı önlemek için elimden geleni yaptım. 

«Size arabada da söyledim. Bunları açmayalım, de- 
.dim. Ben daha yükselerek çıkarım, dedim. Hâlâ da açmadan yana değilim». 

Artık bütün bunları yeni kuşaklar için yazdığımı saklamıyorum. 

Bütün bunları yazarken, Aziz Nesin ve türünün ve ku- 
.Şağının beni hiç ilgilendirmediğini saklamıyorum. 

Bunları, eylemin dinamiklerini ve ahlâkını yeni kuşaklara aktarabilmek için yazıyorum. 

Yeni bir eylem ahlâkı; bunun ipuçlarını vermeye çalı- 
<Şıyorum. 
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Hayırlı 


«Aziz Bey'in iki yolu var. Bir: Sakin olur. Birleştirici olur. Bunları önemli saymadığını açıklar. Sakin bir yönetim kurulmasına çalışır. Böylece Ekin, eski coşkusuyla olmasa bile rayına oturur ve yaşar». 


«İki: Bunları yapmaz. Aydın Belgesi'ni vereceğimiz günün önceki gecesinde İlhan Selçuk'a hücum etmesi türünden bana hücum eder. İlhan'a korkak, dedi. Bana, megaloman, der. Belki yazdığım mektuplardan seçme bölümler okur». 

«Bilmiyorum». 

«Ekin için birinci yolu seçmiş olmasını diliyorum». 

«Benim geleceğim için, ikinci yolu seçmesinin daha yararlı olabileceğini düşünüyorum». 

«Aziz Bey bana küfür etmeye başlarsa, başlayabilir, Ankara'daki TİP-TKP kalıntılarının sessiz alkışını alır. İyi de olur. Artık süzmemiz gerekiyor». 

Tahmin edilebileceği gibi, bu da bir mektup'tur; ancak Aziz Nesin'e yazılmıyor. 1986 Mart Ayı'nda Bilgesu, bir konser için Paris'e gitmişti; dönünce, Bilgesu'ya durum özeti veriyor. | 

«Aziz Bey, işte bu kadar; bu mektup, 24 Mart tarihini taşıyor. Paris'ten İstanbul'a dönen Bilgesu'ya durum özetiyor». Bekleneceği türden, bu durum özetini, bir mektupla, Aziz Bey'e aktarmaktan geri kalmadım. Bu aktarma- ya şunları da ekledim: «Sezdim; ancak, kavrayamadım. 
Gözlerinizden, üzerinize giydiğiniz duvar'dan, bana bir küfür kampanyası açacağınızı seziyordum, kavrayamıyordum. Şimdi anlıyorum. Fakat bu kampanyanın benim için son derece yararlı olacağını başından biliyordum. Çünkü, Siz, ayraç'sınız. Türk aydını Size güvenmiyor». Bunları da, bir mektupla, yüzüne ilettim. 
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Hırsız 


Doğrusu «hırsız» suçlamasıyla karşılaşacağım hiç ak-Ima gelmiyor. Bu, Behice Boran'ın, 1980 öncesinde, TKP ile birleşme görüşmelerine karar verdiği zaman, birdenbire beni, «anti-sovyet ve anti-komünist» ilân etmesinden daha talihsiz görünüyor. Görünmüştür. 

Bu kadar talihsiz bir suçlama için iki gerekçe bulabiliyorum. Bir: Aziz Nesin, bu suçlama ile komplekslidir. 
Üsteğmenlikten uzaklaştırılması böyle bir suçlamaya dayandırılıyor. Milli Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri, Aydın Yazısı'nı verdiğimizde, askerlikle ilgili böyle bir suçlamayı yeniden piyasaya sürüyorlardı. 

Aziz Bey'in, anılarında da, bu suçlamaya verilmiş bir cevabı bulunmuyor. Ancak Aziz Bey, sıkıştıkça, nerede ise her birlikte çalıştığı arkadaşını, bir kez «hırsız» olmakla suçluyor. 

İkincisi, bir başka gerekçe bulamıyor. 

«İstanbul'a geldim. Gazete gazete dolaşarak benim hırsız olduğumu yaymaya başladığınızı öğrendim. Olur. 
Yaparsınız. Hiç ortak çalışmanız yok. Size prestij getiren iki ortak çalışmada birlikte olduk. Aydın Belgesi'ni hazırlarken, tam vereceğimiz günün gecesinde, 14 Mayıs 1984 
tarihinde başladınız, 'İlhan Selçuk Korkaktır' türküsünü söylemeye; o zaman da söyledim, masa başında uyardım, bunun yerinin olmadığını anlatmaya çalıştım Şimdi de "Yalçın Küçük Hırsızdır” şarkısına başladınız». 

«Duramıyorsunuz. İş yapmaktan çok, beraber çalıştıklarınızdan birisini hedef seçip boşalmayı seviyorsunuz». 

İstanbul'da gazete gazete, Ankara'da ev ev dolaşarak, benim hırsız olduğumu anlatıyordu. 

«Haldun Taner'in cenazesinde, bir örnek veriyorum, Cumhuriyet Gazetesi'nden bir arkadaşım ‘Yalçın, ... milyon hırsızlık yapmışsın'dedi.Birazsonrada............... nın adını vererek 'huysuzdur, hep yapar, söyler’ dedi». 

Pek kimse inanmıyordu. MİT'in böyle bir ihtilâfa çok istekli olmasına karşın hiç bir yerde yankısını bulamıyordu; bir tek Milliyet'te hırsızlığımı ima eden haber çıkartabildi. Bunun üzerine, Ankara'da ev ev dolaşmaya başladı. Hepsini haber alıyordum ve hepsini, kendisine, yazıyordum. i 

«Onur Kumbaracıbaşı, iktisat profesörüdür, Aydın Belgesi'ni hazırlarken, evinde toplantı yapılmasını, telefon ettim, isteyerek kabul etti. Ekonomik dilekçe tasarınızda kerhen ev sahibi oldu. O gece Prof. Erdoğan Soral, Size, bu işten vazgeçin, dedi. 'Ekin-Bilar iyidir, buna devam edin’ dedi. Siz 'yok yok, bilmiyorsunuz, Ekin'de bir rezalet var, ben temizleyeceğim' dediniz». 

Yalçın Küçük'süz bir iş yapabildiklerini gösterebilmek için tam bu pis kavga sırasında bir «ekonomik dilekçe» tutturuldu; üstelik bunu da benim yapmam öneriliyordu. 
Herhalde bütün hazırlıklarını yapacaktım ve verileceği sırada Aydın Yazısında ortaya çıkan durum tekrarlanmayacaktı. Hiç oralı olmadım; bu geri, ve Aydın Yazısı'nı unutturmaya yönelik projeyle hiç ilgilenmedim. Ellerinde kaldı. 

«Aziz Ağam, çok üzülüyorum. Bu arada söylediklerinizin çoğunu söylemediğinizi o kadar ilân ettiniz ki, ben tarihe kayıt düşüyorum. Bakın Aziz Ağam, neleri bilmiyorsunuz. Erdoğan ile Cevat'ın odaları karşı karşıya. Bu toplantıya gelmeden önce, Erdoğan bilineceklerin hepsini biiyor. Cevat, Erdoğan'a 'Yalçın'ı mahkemeye vereceğiz’ diyor. Erdoğan, 'Türk soluna verilmedik bir bu zarar kaldı’ diyor. Erdoğan, Ekin-Bilar iyidir, derken, Sizin kampanyanızı çok iyi biliyordu. Onur da biliyor. Herkes biliyor». 

Aziz Nesin de açmış olduğu kampanyanın MİT'in istediği bir kampanya olduğunu biliyor. 

Aziz Nesin, Nazım Hikmet'in pis olduğu, İsmail Beşikçi'nin İngiliz ajanı olduğu, Yalçın Küçük'ün hırsız olduğu kampanyalarını açarken bunların MİT'in istediği kampanyalar olduğunu biliyordu. 

Aziz'e bazıları «polis» dediler. Kendisi de yazıyor. Bazıları «komünist» dediler. Pek az yazılıyor. Aziz Nesin, ne polistir ve ne de komünist'tir. Bir keşif koluna takılarak devletten uzak düştüğünü görünce telâşla yerine dönen ve dönerken herkese çamur atan bir üsteğmen'dir. 
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Daha Ekin Programları devam ederken, 8 Şubat'ta, £kin'i, hesaplarını alacak birisini bulmalarını istedim. Derhal almalarını istedim. Aziz Nesin, yanındaki iki kişiye dönerek «birisini bulun» buyurdular. Bir tek kişi bulamadılar. Tekeller yüreklerini dağlamıştı; hiç biri Ekin'i ve parasını alamıyordu. Bu yetmedi; Hükümet Komiseri'nin Öönün- de, Ekin'le ilişkilerini kestiklerini resmi rapora yazdırdılar. Bu yetmedi, her on günde bir, Ekin'i ve hesaplarını almaları için başvurmadık yer bırakmadım. 

«Şubat Ayı'nda geldiniz. Çıkarken iki müridinize, Halük ve Cevat'a, ‘hesapları ve Ekin'i alacak insan bulun’ diye emir verdiniz». 

Bulamadılar. Ve aylarca benim «hırsız» olduğumu söyleyip durdular. 

«2 Nisan tarihli mektubunuzda bana, 'ben alabilirim” diyorsunuz. Ne zaman? Geçen ay Halük, Şahin Mengü'de vekâletiniz olduğunu ve hemen alabileceğini söyledi». 

Artık utanmaya başlar oldular ve arada bir «alırız» diyorlardı. 

«Hemen yazdım. Hemen bir satış senedi hazırlamasını söyledim. Neredesiniz Aziz Bey? Banka cüzdanlarını ve Ekin'i almaktan korkuyorsunuz». 

Ekin, devletle nizaya düşmüştü. Ekin, ellerinde bir dinamit oldu. Alamıyorlardı. Ben Ekin'i ve banka cüzdanları ile hesapları verebilmek için çare üzerine çare yaratmaya çalışıyordum. Aslında bütün belgeler bürodaydı ve ben artık büroya da gitmiyordum. İş «aldım» diyecek ve alacak birisini bulmaya kalıyordu. 

Utanılacak bir durumdur; bütün aydın hareketi içinden Ekin'i benden alacak bir kişi çıkmadı. 

«Bu mektubu şunun için yazıyorum: 24 Haziran'da DGM'de dava başlıyor. Ankara'ya geleceksiniz. Bir satış senedi yaparsınız. Noterden Ekin'i devrederim. Bir de benden bütün hesapları aldığınızı noter senedine bağlarız. 
Banka cüzdanlarını veririm». 

Daha ne yapılabilir? Bir başka mektubumda ben «onlar» tarafından bilinmeyen bir yolu da gösteriyordum. Bu yola, «kendine güvenen insanın işidir» veya «iş yapmaktan korkmayan insanın işidir» diyordum. Böyle başlayan bir paragrafı olduğu gibi aktarıyorum. 

«Bakın, Siz bilmezsiniz; ben hatırlatıyorum. Benim Aziz Nesin'e hesabı devretmem, üzerimdeki hesabı kapatp sonucunu Aziz Bey'e veya vekili Şahin Mengü'ye vermem demektir. İsterseniz, bunu yapmam. Çünkü böyle olduğu takdirde, hesapların geçmişi ile ilgili bilgileri banka Size vermez. Kapanmıştır ve yalnızca bana verir. 

İlerde ve yüz bin yıl sonra da hesaplarımın kontrol edilmesini ve isteyenin tekrar hesap etmesini sağlayabilmek için şu yolu öneriyorum: Aziz Nesin'i ya da vekilini, banka hesaplarına katarım. Bu ancak ben istediğim takdirde olur. Bu durumda Siz, bankadan her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Bundan sonra, her türlü bilgiyi aldıktan sonra, bu hesabı kapatıp yeni ve istediğiniz isme hesap açtırabilir-SİNİZ». 

Hiç bir «hırsız» bunu yapmaz; ders vermek gereğini duyuyordum. 

«Unutmayın; ben diğer arkadaşlarımın yaptıkları harcamaları da bilmiyorum. Evimde hesapları denkleştirirlerken yanlarına bile çıkmadım. Güveniyorum. Hem arkadaşlarıma ve hem de kendime güveniyorum. Şu anda Aziz Nesine, Cevat Geray'a, Halük Gerger'e güvenmiyorum. 
Ama işleri hızlandırmak ve hiç bir sorunu olmayan Ekin'e sorun yüklenmesini önlemek için bu yolu öneriyorum». 

«Bunlar», varsa çocuklarının yüzlerine bakabilecekler mi? 

«Bir mühendis var; izin verin, adını yazmayayım. Geçen gün bir toplantıda yan yana oturduk. Anlatıyormuş; aktarıyorum. 'İki gün kadar önce beni de zorla ortak yaptılar. Yalçın Bey'in hırsız olduğunu söylediler. Toplantıya katılmamı istedilem. İsterseniz, bir gün, söylediği kimseyi Size getirebilirim. Bunları anlatırken gülüyor ve dalga geçiyormuş. Toplantı, 29 Mart'ta yaptığınız 'Yalçın Küçük'ü Karalama' toplantısıdır. Hani yine, 'açıklarsam çok kötü olur' dediğiniz, bunu tekrarlamayı sürdürdüğünüz zaman Ömer Kükner'in, Size, “açıklayın? ve Nurcan'ın da ‘Aziz 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Bey dedikodu yapıyorsunuz' diye bağırdıkları toplantıya katılmasını istemişler, katılmamış. Şimdi ortağımızdır». 
Aziz Bey, çocuklarının yüzüne bakabilir mi? 


Polis 


Sultanahmet Cezaevi'nden tahliye edileceğim gün, Orgeneral Necdet Öztorun'un yazılı emriyle, Sıkıyönetim Yargici tarafından tekrar tutuklandım. Acımasızlıktır; cepheden geldiği için dayanılıyor. Gençleri hep, yandan gelecek darbelere karşı uyarıyorum ve hazırlıklı olmalarını istiyorum. 

Eylülizm, 12 Mart Darbesi'nden farklı olarak, aydın hareketine cepheden yüklenmeyi tercih etti; içinden çürütmeyi planlıyordu. Ekin Hareketi, Türkiye aydın hareketinin bir yüksek çıkışı oldu, aydının bir bölümü ve önemli kesimi, bu yüksek yerde, teslim oldu. 

1986 yılıdır; tekelsi rejim, «eylülist reformları» 1987 
yılında uygulamaya koymaya başladı. Eylülist reformlar içinde Türkiye aydınını uzlaştırarak devrimci sınıf ve hareketleri kuşatma politikasında kullanmak, önemli bir yer tutuyor. | 

Behice Boran Takımı ve Aziz Nesin ile birlikte Türkiye rejimi ile uzlaşmanın ipuçlarını ve kararını, 1986 yılında ve Ekin içindeki pis kavgayı başlatarak veriyorlar. Bu kavgayı bir devlet görevi sayıyorlar. 

Yaptıkları işin polisin arayıp da bulamadığı bir iş olduğunu biliyorlar. Bilmezler mi? Bilmeseler bile ben ne güne duruyorum? Anlatmaz mıyım? 8 Mart 1986 tarihli mektubumun bir bölümü «Polis Hakkında» ara başlığını taşıyor. Bu bölüm dün yararlı idi ve bugün de yararlıdır. 

«Rejim, karşıdan Ekin'i önleyemiyor. 

Aramıza polis ya girmiştir ya da girmek üzeredir. 

Devlet'in Ekin'in içini polissiz. bırakacağını düşünmek mümkün değil. 
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Hiç kimseyi polislikle suçlamam. Bu tür suçlamaları da yersiz bulurum. Ancak bunlar, Mil'in boş durduğunu düşünmemi de gerektirmiyor.» 

Daha ne yapabilirim? Behice Boran'ın yalnızca yüreğinin değil aklının da diyalektiği yoktur. Ve ben çok şaşırdım; Aydın Yazısı ve Ekin Eylemleri nedeniyle Türkiye'nin yazarlarıyla daha yakın oldum. Istemezdim, istemiyordum; ama oldum. Ne kadar sevgisizler! Bu kadar sevgisiz insandan nasıl yazar olur; düşünüyorum. 

Kemal Tahir'i tanımadım. Ancak sevgi damarlarının kupkuru olmasını görmek için tanımak değil bir kaç kitabını okumak yetiyor. Üstelik Fethi Naci de yazdı. Aziz Nesin ise sevgisizlikte Kemal Tahir'i çok geride bırakıyor. 
Bütün öykülerine bakılabilir; bir tekinde bir tek insana sevgi yoktur. 

On yıla yakın dostluğumuzda Aziz Nesin'in bir tek Kemal Tahir'i sevdiğini gördüm; bir tek Tahir hakkında olumlu konuşuyor. 

Ancak benim işim ayrı'dır. Polis uyarısını yapmakla yetinmedim ve bir de polisi tanıtmaya çalıştım. Aktarmam gerekiyor. Polis tanımı eksiktir; buna, örgüt içindeki polisin, belli bir düzenlilikle kaybolduğunu da eklemek zorunludur. Ayrıca örgüt ya da eylem içindeki polis, sürekli para sıkıntısından veya işlerinin kötü olduğundan yakınıyor. 
Parasızlık yakınması ya küçük memurun alışkanlığıdır ya da polisin, başka bir geliri olmadığına inandırmak için aşırı vurgusudur; örgüt veya eylem içindeki polis, her iki nedenle de sürekli mali sıkıntıdan söz ediyor. 

Moskova'ya gitmedim. Hep açıklamaya ve aydınlatmaya çalıştım. 

Ben kendime biçtiğim rolü biliyorum: Öğrenmeyi ve aydınlatmayı seviyorum. 

Daha bu pis cihadın başında, yol arkadaşlarıma, aramızdaki polisi tanımaları için, bildiğim kadarıyla ve örgüt ile eylemlerden çıkardıklarıma göre, «polis reçetesi» vermeye çalışıyordum. 

«Polis, karıştırır. Polis imza atmaz. 

Polis, yetki ister. Sorumluluk almaz. 
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Polis işi durdurur. 

Henüz hiç kimse hakkında kararım yok. Ama vardır. 

DGM sorgulaması ip ucudur». 

Artık iş ciddileşiyor. Karşı mücadele iç mücadele ile iç içe giriyor. Bu nedenle pek çok parantez açmak zorunda kalıyorum. Bunlardan üçü, «DGM sorgulaması ip ucudur» paragrafından hemen sonra geliyor. 

«Parantez açıyorum: Mektubumu istediğiniz kişiye gösterebilirsiniz. 

Bir parantez daha açıyorum: Bu mektubu yayınlamak istemiyorum. Ancak eğer Ekin'e bir fenalık gelirse bu mektupları ve diğer belgeleri yayınlamak zorunda kalacağım. 

Üçüncü parantezi açıyorum: Söylediklerimin bir tekinin yalan ya da yanlış olduğu gösterilebilinirse tümünün yanlış olduğunu, yalan olduğunu, kabul edeceğim. Ayrıca istediğiniz kişiyi görevlendirin, lütfen, söylediklerimi kontrol etsinler». 

Yazdıklarımı okumadığım biliniyor. Şimdi bu çalışmamı telif ederken mektuplarımı okumak zorunda kaldım. 
Doğrusu Aziz Bey'e hak veriyorum. Mektuplarımı aldıkça bir psikiatristin yardımına ihtiyaç duyması normal'dir; hiç kimsenin bu mektupların muhatabı olmamasını diliyorum. 

Sabahattin Ali ya da Rıfat Ilgaz değilim. 

Aziz'in, Sabahattin ve Rıfat Hoca ile ilgili iddialarına da, artık bu mektupların ışığında bakılacaktır; kurtulmasını mümkün görmüyorum. 

Artık Ekin'e yer arıyorduk. Kuşkusuz, Devlet'e başvurularda, benim Karakusunlar Köyü'ndeki evimi, merkez olarak gösteriyorduk. Kente indiğimde Avukat Mehmet Özşuca'nın bürosunda oluyordum; burası gayri resmi ancak fiilen ikinci merkez olarak kullanılıyordu. Evim uzakt ve Mehmet'in bürosu vardı; üstelik bir iş yeriydi. Yer bulmamız gerekiyordu. 

Amacımız bir yer tutmak, orada kıraathane ve bugünkü sözlükle kahvehane açmak, paralı konferans ve seminer vermekti. Böyle bir yer arıyorduk; Tunalı Hilmi üzerinde Vacit Bey'in yapısı düzenleniyordu ve bana çok elverişli görünüyordu. Tam bir «Ekin Kültür Merkezi» olabilecek türdeydi; Vacit Bey, yapısını, bir kültür merkezi olacak biçimde yeniden inşa ediyordu. Eninde-sonunda Ekin'e verir mi; şu anda da kesin bir kanı sahibi olamıyorum. 
Belki sonunda vazgeçecekti; ancak tutmak üzere bir kez de Aziz Bey'in görmesini istedim. Beraber gittik; yapıyı görmeden, Vacit Bey'i beğenmediğini söyleyerek tutulmasını önledi. Ben henüz Aziz Bey'in bir sabatör olduğu bilincinde değildim; ancak yine de Aziz Bey'le çalışmanın en verimli yolunun sık sık ve sert ölçülerde tartışmak ol- 


Vi 


«POLİS KARIŞTIRIR İMZA ATMAZ» 


Ekin ve Bilar'a yer aradık. Zor oldu. Eczacılık Profesörü Ilbeyi Ağabeyoğlu, Onur Han'daki katını verecek oldu. Kiralayan yine bendim. 
Iki kefil istedi. Korkak kahramanların hepsi toz oldular. Aziz, Cevat, Halük vesaire, Ankara'daki Behice Boran'ın üç buçuk adamı kayboldular. Birisini hemen buldum; benim en sevgili arkadaşlarımdan, Ekin'in ilk ortaklarından, Alarko Holdingin en üst düzey yöneticilerinden Tamer Atauza sormadım, kefil olacağını biliyordum, oldu. 
İkincisi, ortada kaldı. Harita emekli Albay Ergun Uğur'u öne sürdüler. İmza açtım; imzalamadı. Sonunda yine benim sevgili arkadaşım, «Kürt | Mehmet» Candan, nöbeti aldı. İmzaladı. 

Her ikisini de yayınlıyorum. 

Behice Boran'ın üç buçuk ardılı, sonradan benim ve Candan'ın imzasıyla tutulan bu büroya, parasız kalınca bir de Bilim-Sanat adındaki dergilerini taşımışlar. Yaparlar. Bunlar hep başkasının imkânlarıyla iş yaparlar. Yıllar yılı sosyalizmi getirecek «güvenilir» bir chp, shp, demirel veya benzerini arıyorlar. 


l 


T 


I — Korkak Aydın Kefil Olmuyor 


KEFİL KİRACI KİRAYA VEREN l- Ergün Usur Ek anişmanlikx İğdbeyi Azabeycoğlu P 
As Tümer ATAUZ 
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II — Kürt Mehmet Nöbeti Alıyor 


KEFİL KİRACI KİRAYA VEREN 


z» Tamer AT:UZ rg yi 


AŞA 


VEN ZE e L İİ İL Un E mm m Emma L ei e 


.duğunu öğrenmiştim. Bu nedenle Vacit Bey'in yerinin tutulmasını sabote etmesine karşın, bu işi yönetim kuruluna getirdim. Yönetim kurulunda benim düşüncem kaybetti. 

Burada bir parantez açıyorum. «Onlar» bir kliktiler. 
«Biz» bir klik değildik. 

Parantez içinde parantez açıyorum: Kim klikse, gericidir. Kim klik kuruyorsa, düzenin ajanıdır. 

İlk parantezime devam ediyorum: Biz klik değiliz. Bu 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pis cihad açılıncaya kadar Candan Baysan ve Bilgesu Erenus, hemen hemen her konuda benim önerilerimin aksine oy kullandılar. Bilgesu'nun da, Vacit Bey'in yerinin tutulması yönünde oy kullandığını hatırlıyorum. Daha da önemlisi, 17 Şubat 1986 tarihine, Barış Davosı'nda en önemli kararın verileceği ve tahliyelerin gerçekleşeceği- nin umulduğu güne, «Barış Türküleri» programını koyduk. 
Bundan tekrar tekrar söz edeceğim; devlet, bu toplantıyı engellemeden, Ekin-Bilar yönetimi, toplantıyı yapmama kararı aldı. Bir tek ben karşı çıktım. Bilgesu ve Candan da, Barış Türküleri'nin yapılmaması yönünde oy kullandılar. 
«Onlar» korkuyordu ve daha önceden aralarında kulis yapmışlardı; bunu sonradan öğrendik. Bilgesu ve Candan korkmuyorlardı ve «biz» aramızda konuşmadık. Arkadaşlarım korkmuyorlardı; yalnız çoğunluğu doğru kabul ediyorlardı. 


Vacit Bey'in yerini tutamadık. Kent'te bir yerimiz olmasını istiyorduk; geçici olarak, bizim, «Sosyalist İktidar» dönemimizden kalma, Sümer Sokak'ta bir yerimiz vardı. 
Zemin kattı ve matbaamızı orada kurmuştuk. Düzenledik; Ekin ve daha sonradan kurduğumuz Bilar için merkez yaptık. 


Ancak çok elverişli değildi. Üstelik üzerinde Camuzoğlu baklavacısı vardı. Camuzoğlu, bu yeri almayı aklına koymuştu; ikide bir baklava-börek pis sularını bırakıyor ve «kaza» oldu diyordu. Çıkmamız gerekiyordu; artık, bu arkadaşların, devletin muhalefetini gögüsleyerek bir kıraathane açabilecekleri konusunda da içime kuşku düşmüştü. 
Daha küçük bir yer tutabilirdik; içinde seminer yapabilirdik. Onur İşhanı'nda bir profesörün bir dairesi vardı; küçüktü ve bize verebilecekti. 


Bir parantez daha açıyorum: Herkes gücünü ve kendisini bilmelidir. Bütün ricalarıma kulak vererek Behice Boran-Aziz Nesin Takımı bu pis cihadı başlatmamış olsalardı, «kahraman» aydınlar arasından, bir küçük çevre dışında, bir kefil bulmanın bile mümkün olmadığını kim bilecekti? Benim işim, mecbur kalmadıkça, aydın pisliğini 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örtmektir. Ancak böylesinin daha verimli olabileceğini de düşünüyorum. 

«Size kira mukavelesinin fotokopisini gönderiyorum. 
Bir imza eksik. Değer mi? Size Sizi tanıtmak için değer. 
Mülk sahibi ile anlaştık. Karısı ürkütmüş, geldi, vazgeçiyor. Emekli albay var, Halük var, Ömer Kükner var, Mehmet Var. Adamı karısı nerede ise caydırmış. Diller döktüm. Bir ara sonra, emekli albay kalktı, gitti. Gider». 

Aydın takımı imza gerektiği zaman kalkıp gider. 

«sonra Halük da gitti. Sonunda Halük bana, 'bir ara adamı dövecektim, ama, senin sakin sakin konuşmanı görünce durdum’ dedim. 

Öyledir. Boran-Nesin Takımı imza atmaz; ürkmüş bir mülk sahibini, rüyasında, döver. Boran-Nesin Takımı hep rüyada dövüyorlar. 

«Halük, bana 'bir ara adamı dövecektim, ama, senin sakin sakin konuşmanı görünce durdum' dedi. Emekli Albay, Mehmet'e, 'bu adamın yeri tutulmaz' demiş. Mehmet iş bittikten sonra, bana, hayranlığını ifade etti, 'tüccar olduğunuzu anladım' dedi. Adam bir de çift kefil istedi. Hemen yakın arkadaşımın ismini yazdırdım». 

Korkak aydın, imza atmaz; «haydi aslan, ne güzel yürüyorsun »diyor. 

«Benim yakın arkadaşım, özel arkadaşım, hemen imzaladı da, Sizin çok sevdiğiniz Emekli Albay imzalamayı reddetti». 

Emekli Albay üzerinde durmak istiyorum. Önce çok kuşkulandığımı yazmak durumundayım; sonra kuşkumun yersizliği sonucuna vardım. Emekli Albay'ın sorunu kendisiyleydi, isteyerek aramıza katıldı, ancak yılların albaylığı vardı, böyle «tehlikeli» işlerde hiç bir alışkanlığı yoktu, bir ayağı ileri, bir ayağı geri gidiyordu, bu nedenle kendi iş yapamazlığının nedenini başka yerde arıyordu, rahatsızdı; Boran-Nesin Takımı, Emekli Albay'ın rahatsızlığından yararlanmak istediler ve yararlandılar 

Bu, her hainliğin bir kez yeniden keşfedeceği bir ilkedir: Reichstag yangını da bir rahatsızın rahatsızlığından yararlanılarak tezgâhlandı. 
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İkinci Türkiye İşçi Partisi döneminde, Osman Sakalsız ile Nihat Sargın'ın parti içinde psikolojik ya da psikiatrik rahatsızlığı olanları «politize» ederek, rakiplerinin üstlerine salmada uzmanlaşmış olduklarını çok gördüm. 

Emekli Albay'ı, kendisiyle rahatsızlığı olan, dürüst bir insan olarak hatırlıyorum . 


Cevat 


«Cevat Hoca'yı ilk önce, Size, yönetim kurulu için önerirken şunu söyledim, Tahsin'in evinde, çok şaşırdınız : “Hiç bir iş yapmayacak, her toplantıya geç gelecek, dengeci ve ihmalcidir! Siz bana 'peki neden istiyorsunuz' dediniz. Açıkça, ‘Sizin adınız ve benimki çok sert, Cevat'ın imajı yumuşaktır, ihtiyacım var' dedim. Doğru yaptığıma inanıyorum». , 

Ekin'de ilk iç sorun Cevat Geray yüzünden çıktı. Yönetim Kurulu'nda boşalmalar olunca katkıya göre bir yeni arkadaşımızı çağırıyorduk; Emekli Vali Güngör Aydın, çok istekli görünüyordu. Sınıf olarak benden önce, ancak aynı okuldandık; Elazığ ve Antalya Valiliklerinde çok güzel ve namuslu bir yönetici örneği vermişti. Profesör Erdem Aksoy, Cezayir'e gidince Güngör Aydın'ı yönetim kuruluna çağırdık. Sevinerek geldi. 

Güngör, Mülkiyeliler Birliği başkanlığı da yapmıştı ve yeni ilkeleri işlettikten sonra yönetimi Profesör Cevat Geray'a devretmişti. Mülkiyeliler Birliği içinde Cevat'a bir muhalefet oluşuyordu ve Güngör'ün başkanlığı bırakmış olduğundan pişmanlık duyduğu izlenimini ediniyordum. 

Güngör Aydın, Mülkiyeliler Birliği içindeki sorunları Ekin'e taşımak istedi. Cevat Geray'ın «hırsız ve. faşist» olduğunu söylüyordu ve bunu, Ekin'e, bizim Sosyalist İktiJar'ın eski yerine gelmeye başlayan öğrencilere de aktarıyordu. Uyardım. Ben Cevat'ın hırsızlığına da, komünistliğine de inanmam; Cevat, Cevattır. Bunları söyledim. 
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Cevat, Yönetim Kurulu başkanvekili idi; Aziz Bey İstanbul'da olduğu için toplantılarımıza başkanlık yapıyordu. 
Güngör, bir hırsız ve faşistin başkanlığında toplantılara katılamayacağını ileri sürüyor ve benim başkanvekili olmamda ısrar ediyordu. Ben ise bunu reddediyordum; Güngör'e, Ekin'den ayrılmak düştü. 

Bu, Emekli Albay Sorunu'ndan önce oluyordu. Ekin, biraz da emekliler klübü idi ve her emeklinin bir başka huyunu öğreniyorduk. Ancak Güngör Aydın'ın sorununu çözememekle birlikte Ekin içinde böyle bir tartışmayı önleyebildim. Bunu, daha sonra, örnek olarak da gösterdim. Ancak Boran-Nesin Takımı, sorun çözmeyi değil, yoktan sorun çıkarmayı amaç ediniyorlardı. 

Cevat Hoca'yla, Cevat'ın asistanlık ve benim öğrencilik günlerimden başlayan bir dostluğumuz oldu; her zaman sevmişimdir. Namusuna hep güvendim. Hâlâ da güveniyorum. Cevat'ın hırsız olmadığını, faşit olmadığını, her zaman savunurum. Bana yapılan pek çok kötü işlerde rol aldı; sevgimi ve görüşlerimi yine de değiştirmiyorum. 

«Cevat, hep benim sevgi duyduğum birisi olmuştur. 
Ancak Ekin'le birlikte girdiği yol yaşamında ilk'tir. Cevat, devletle hiç bir zaman konfrontasyona gelmedi. Hep dengeler tuttu. Ekin'le birlikte bu dengeleri aşmaya başladı. Halük'la bunları çok konuştuk. Yaptığımız işi sevdik. 
İnsanları güzelleştirmeye başladığımızı söyledim. Hatta giderek bir 'güzellik enstitüsü' kurduğumuzu ifade ettim». 

«Cömert yanlarını seviyorum. Ancak pek yumuşak olduğu için çalıştığı kurumların ağırlama harcamalarını hep aştığını gördüm. Halük, bir yolculukta sabaha kadar bana anlattı, Dekan olarak da sorunları olmuş. Mülkiyeliler Birliğinde de sorunları oldu. Mülkiyeliler, her programların- dan sonra, konferansçıya ya da panelcilere yemek veriyordu. Cevat, bunu sünnet düğününe çeviriyordu. Her gelen, her gelen; bizim Ekin yemekleri de tıpkı böyle olmuş. 
İzin verilemez. Ben izin vermezdim». 

Devlet'in Ekin'i bir şirket olarak tescil etmeyeceği hiç kimsenin aklına gelmemişti; Türkiye tarahinde ilk kez akla geliyor. Bunun üzerine benim adıma, tek kişilik bir 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«Ekin» firması kurduk. İkincisi, kişiliğimin inatçı bir yanp vardır; Devlet'e yaptığı işin niteliğini göstermek zorundaydım. «Ekin Anonim Şirketi» ana sözleşmesinin bir iki nokta dışında benzerini hazırlattım; «Bilim Araştırma» sözcüklerinden «Bilar» adını uydurdum, güvendiğim beş arkadaşıma gerekli parayı vererek müracaatı yaptırdım. Bunu, aramızdaki ağzında söz ıslanmayan arkadaşlardan ve bu arada da özellikle Aziz Nesin'den, gizli tuttum; sonuç alındıktan sonra açıklayacaktım. Bilar'ı sonradan devralacaktık; hepsi planladığım türden oldu. Bir ders vermek durumundaydık; Bilar'ı kurarak gerekli dersi verdiğimizi düşünüyorum. 

Ancak Devlet'in direnişinin benim yol arkadaşlarıma da «ders» olduğunu daha sonradan anlıyordum. Artık Ekin-Bilar yönetiminin önemli bölümünün adımları ters atıyordu. Bir de şu var: Devlet bu kadar engel çıkartır ve ortada görüntüyü kurtaracak, «yapacaktık, yaptırmadılar» diyebilmek için gerekçe varken, bu Yalçın Küçük neden ısrar ediyor? Bir de bu var: İnat'ımla arkadaşlarım arasında sevimsiz olmaya başladım. 

Ama inatımı kıramıyorlardı. Başka yollara başvuruyorlar. i 

«Aziz Bey, tanıklıdır. Ankara'da izin işleri sürdürülürken, Tahsin'in evinde, bir çok konuğun arasında, Cevaf Hoca birden bağırarak 'izin vermezler arkadaş, tabii vermezler, defterlerimizde hiç kayıt yok' dedi. Bilgesu, Orhan Asena, bir yığın konuk vardı». 

Yönetim Kurulu Başkan vekili, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, artık devlet gibi konuşuyordu; Ankara Valiliği, Ekin Eylemleri için program başvuru dilekçesini kabul etmek istemiyor ve kabul ederse izin vermeyeceği izlenimini veriyor ve Profesör Cevat Geray, «tabii vermez, arkadaş» diye hem üzülüyor, hem seviniyor ve mutlaka bağırıyordu. Defterlerde kayıt yokmuş; halbuki, her titizlendiğim zaman bana bütün kayıtların tamam olduğu söyleniyordu. 

Ancak Cevat yine baltayı taşa vuruyordu. Benimle çalışanlar bilirler; hiç bir ayrıntıyı ihmal etmiyorum. Herkese 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güvenmekle birlikte, ayrıntıların yerine getirilip getirilmediği konusunda, kendimden başka, hiç kimseye güvenmiyorum. 

Bir gün Arif Damar'a, «bilim ayrıntıdır» demiştim. Arif, «Şiir de ayrıntıdır» cevabını verdi. Bütün devrimler, ayrıntı üzerine kuşku ile başlıyor. 

Sevgi, ayrıntıya özen değilse nedir? 

«Cevat hem haklı idi ve hem de haksız. Hani biz İstanbul'a geldik, Çatalca'ya geçtik, devir için imza attık, resimler çektirdik, hepsi boşmuş. Mehmet hiç birisini deftere işlememiş. Siz ve ben, Bilar için imza attığımız zaman yeteneksizmişiz. İmza sirküleri için aylarca tutturdugum zaman, imza sirküleri almak istediğim zaman, ortaya çıktı. Bilgesu hariç defterlere ben geçirttim. Hemen Bilar için imza sirküleri aldım. Tarih: 16 Ocak 1986». 

Profesör Cevat Geray yine ağır kalmıştı; resmi başvuru zamanında, eksiklikleri fark ederek, hepsini tamamadım. 

Bir soru var: Profesör Cevat Geray ile Mehmet, Ekin Eylemleri'ni yaptırmamak isteyen devlet makamlarına, bilerek ve anlaşarak bir gerekçe sağlamak için kayıtları ihmal etmek ve bana kayıtların tamam olduğunu söylemek yolunu mu seçtiler? Bu soru ortadadır. Çünkü devlet, uzun süre, Ekin Eylemleri'ni, Ekin-Bilar'ın şirket olmadığı veya kayıtlarda bulunmadığı gerekçesine dayandırdı. Biz bu engelleri aştık; ancak soruyu ortadan kaldıramıyorum. 

Çünkü Aziz Nesin'in de sanık olmasına karşın bulunmadığı bir zamanda, savcılığın tutuklama istemi ile DGM Yargıcı önüne çıkartıldığımızda, bu Mehmet, birden bire ve beni hayretler içinde bırakacak biçimde, Ankara Valiliği'ne yapılan başvuruda «sorumlu düzenleme kurulu» olarak görünmekle birlikte kendisinin imzasının olmadığını söylüyordu. Buna inanamadım. 

Ankara Valiliği'ne dilekçeyi, Profesör Cevat Geray ile bu Mehmet götürecekti. Cevat Geray, Siyasal Bilgiler'de İdari Şube hocasıdır; kaymakamları ve valileri yetiştiriyor. 
Cevat ile bu Mehmet, günlerce, bana, Valiliğin dilekçeyi kabul etmediğini söylüyorlardı. Ben «nasıl olur» diyordum; 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«diekçeyi nasıl almazlar», diyerek sinirleniyordum. «Nasıl almazlar, verin ben götüreyim» dedikçe, bana, «güzel hocam, sen yorulma» veya «büyük hocam, sana düşmez» diyorlardı. Ne güzel sözler buluyorlar! Ben «verin, ben götüreyim» dedikçe, «güzel hocam, büyük hocam» diyerek beni yerime oturtuyorlardı. Bu sözlere kim dayanabilir ; sinirim hemen geçiyor ve yerime oturuyordum. 


I — ENGELLEMEYİ REDDETTİK VE 
IMZALADIK 


3 Şubat 1986 Akşamı, Şan Sineması'nda saat | 
19'da başlayacak ilk programı, İstanbul Valiliği, saat 19.10'da engellemek istedi. Bir görevli bir tutanak getirdi ve imzalamamızı, toplantıyı iptal etmemizi istedi. Reddettik. Altına yazdık ve imzaladıR. 

İlk bölümü polis memurunun eli mahsulü'dür ve ikinci bölüm, Aziz Bey tarafından yazıldı. Okunmasını sağlamak için daktilo ediyorum. 

«Merkezi Ankara'da bulunan EKİN DANIŞ- 
MANLIK ve BİLAR A.Ş'nin Şubat ve Mart 1986 
ayları içerisinde kültürel faaliyetler ve gösteriler yapılmasını konu alan 13.1.1986 günlü dilekçeleri tetkik edilmiş, Ticaret Bakanlığınca yaptırılan incelemede EKİN DANIŞMANLIK ve BİLAR A.Ş. 
ismi ile tescilli bir şirketin mevcut olmadığının anlaşılması üzerine mevcut olmayan bir Şirket adına gerçekleştirilmek istenen muzikli gece, söyleşi, anma gecesi ve film gösterilerine müsaade verilmesi Valilikçe uygun görülmediği hususu tarafıma tebliğ edildi. 3.2.1986». 

«Bu şirket kurulmuştur. Sorumluluğu bizimdir. Kurulmadığı iddiasıyla töreni durdurmak gerekse bile tam törenin başlama saatinde durdurmak uygun değildir. 3.2.1986, saat: 19.10». 


Şevket Türker Cemil ...... 
Kom. Yrd. P. M. 
(imza (imza) 
Yalçın Küçük Aziz Nesin 
(imza) i (imza) 
II — KURNAZLIK YAPTIK VE İMZAYI 
ATMADIK 


Ankara, 9 Ocak 1986 

Ankara Valiliğine, 

Ankara 

Ortaklığımız ekinsel ürünleri pazarlamaktadır. 

İlişik listede yazılı konserleri, geceleri, panelleri, şiir-muzik metinlerini, konferans ve söyleşileri programlamıştır. 

Ortaklığımızın bütün a ucretli olacaktır ve ilgili belediyeden tarife almak üzere başvuru yapılmıştır. 

Yasaların gerektirdiği üç kişilik sorumlu kurul aşağıdadır. 

Gerekli izni saygılarımızla diliyoruz. 


Prof. Dr. Cevat Geray Yalçın Küçük 

Yönetim Kurulu Bşk. V. Murahhas Aza 
Ekin Danışmanlık 
(imza) (imza) 


Sorumlu Düzenleme Kurulu 
Prof. Dr. Cevat Geray 


Doç. Dr. Yalçın Küçük Av. Mehmet Özşuca 


Ekler: 
1 — Program Listesi ve Tarihleri 
2 — Belediyeye Başvuru Yazısı 
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Ancak dilekçe gitmiyordu. Sonunda «güzel hoca» veya «büyük hoca» sözlerini hazmettikten sonra, bu Mehmet'e, «Mehmet, dilekçeyi bugün Vilâyet'in kapısına bırak, gel» emrini verdim. İki saat sonra, bana «aldılar, hocam» telefonu geldi. Vilâyet tarafından alınan dilekçeyi ise ben tutuklama isteminden sonra, merak ettim ve gördüm. Ne için «güzel hoca» veya «büyük hoca» sıfatına bol bol muhatap olduğumu da anlayıverdim; gerçekten dilekçede «sorumlu düzenleme kurulu» imzaları yoktu. Cevat Hoca ve bu Mehmet, «sorumlu» imzalarını atmamak için bana da imza ettirmemişlerdi; ancak benim ve Cevat'- ın imzası, başvurunun yazısında bulunduğu ve Cevat Hoca bundan kurtulma yolunu bulamadığı için, pek sorumluluktan da kurtulamıyordu. 

Bu dilekçe şimdi masamın üzerindedir; bu çalışmanın yazıldığı daktilonun mahsulüdür. Dilekçenin veriliş tarihi 9 Ocak 1986 gününü gösteriyor; Vali Muavini Cengiz Bulut'un, Cengiz bu işlerinden dolayı olabilir. hızla terfi etti ve önce Tunceli ve şimdi de Diyarbakır Valisi oldu, kabul tarihi ise 13 Ocak 1986 günüdür. Ben bu arada sık sık sinirlendim ve sık sık «güzel hoca», «büyük hoca», «aslan hoca» sözlerini işiterek sakinleştim. 


Devlet 


«Aziz Ağam, Size, bir fotokopi gönderiyorum. Bilar Genel Kurulu'nda karar taslağı oluyor; bir haince el yazısından çıkmış olmalı». 

«Hükümet Komiserini şaşırtmışsınız, böyle karar oimaz demiş. israr etmişsiniz. Cevat Geray önermiş, Aziz Nesin ve Halük Gerger desteklemiş ve temenni kararı alınmış. Şu: Bilar'ın Yalçın Küçük'e ait Ekin Danışmanlık ile ilişkilerine son verme kararı alınmış». 

«Utanıyorum». 

«Bir: Diyelim, bu kararı almak istediniz; neden genel 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kurulda alıyorsunuz? Yönetim Kurulu kararı idi ve Yönetim Kurulu karar vererek, Ekin Danışmanlık ile ilişkiye son verebilirdi. Böylece en azından Hükümet daha geç öğrenebilirdb;. 

«Ekin» adında bir anonim şirket kurulmasını Hükümet önlemek isteyince, «Ekin Danışmanlık» adıyla bir kişi firması ile daha sonra gizlice bir «Bilar A.Ş.» kurulmasını sağladık ve Yalçın Küçük'e ait «Ekin» ile kurduğumuz Bilar arasında bir protokol imzalayarak bir «konsorsiyum» oluşturduk. Bunu Bilar'ın yönetim kurulu ile Yalçın Küçük arasında bir anlaşma olarak geliştirdik; eylemlerimizi «Ekin» adıyla sürdürüyorduk. Aziz Bey takımı bu anlaşmayı bozuyordu; bunu Bilar yönetim kurulunda yapabilirdi. Bu takdirde Hükümet, böyle bir anlaşmanın bozulduğunu en azından bir yıl sonra öğrenecekti. Aziz Bey Takımı'nın ise, bunu, hükümete hemen duyurmak istediği anlaşılıyordu ve Hükümet Komiseri'nin önünde yapıyorlardı Aziz Bey Takımı böyle yaparak, Yalçın Küçük'ü tek sorumlu olarak ihbar ediyor ve bunu Hükümet Komiseri'ne bildiriyordu. 

«Yalçın Küçük'le ilişkileri kopardığınızı Hükümet'e bu kadar acele bildirmekten beklediğiniz yarar ne? Bir pazarlık mı var? Varsa bunu kim yaptı? Cevat mı?» 

«Hemen arkasından İstanbul DGM Savcılığı'nda Ekin'in işlerinden sorumsuz olduğunuzu söylemişsiniz. Bu hazırlık soruşturmasıdır ve gizlidir. Siz bunu basına açıkladınız». 

«Ankara'da üç kişilik tertip komitesinin sorumlu olduğunu söylediniz. Bunu okuyanlar bilmiyorlar ve yine de tepki gösterdiler. Herkes, DGM'nin önüne beni atmak istediğiniz biçiminde yorumladı. Bilmiyorlar; ben, Size, anlattım ve yazmaya çalıştım. DGM'de tutuklanma istemiyle çıkarıldığımız yargıç önünde, Sizin sorumlu dediğiniz tertip komitesinin benim dışımdaki iki üyesi, sorumluluğu almadılar. Ben ilk önce orada duydum; Mehmet Özşuca, başvuruyu tertip komitesi üyelerine imzalatmamış. Mahkeme'de 'imzam yok' dedi. 'Sorumlu olmam' dedi. Hem Mehmet ve hem de Cevat, bir de, 'yasak kararı bize tebliğ edilmedi’ dediler. ‘Sadece Yalçın Küçük'e tebliğ edildi' dediler. Bu Mehmet bir de ekledi: ‘Tertip komitesinin tüzel kişiliği yoktur, hepimize tebliğ edilmesi' gerekir». 

Kendilerini saymayanlar, Mahkeme'de Devlet'in kendilerini saymamış olmasından yakınıyorlar. 

«Siz, imzaları olmadığını söyleyen, yasak kararının kendilerine tebliğ edilmediğini söyleyen bir tertip komitesi vardır, sorumlu budur diyorsunuz». 

«Bir tek sorumlu ben kalıyorum». 

«Ekin-Bilar'ın bütün sorumluluğunu alıyorum». 

«Hepsini alıyorum». 

«Bütün prestijini Size bırakıyorum». 

Ayinesi iştir kişinin; Aziz Bey iki iş yaptı ve kişiliği çok güzel ortaya çıkıyor. 

«Bir de yasak kararına karşı dava açtığınızı söylüyorsunuz, Uyduruyorsunuz. 

Bir: Yasak kararı yok ki. Yasak kararı yok olduğu için sinema ve tiyatro kapattılar. İki: Yasak kararı yalnız bana tebliğ edildi ise, Siz ve tertip komitesi olarak imzası olmayanlar nasıl dava açıyorsunuz? 

Devam ediyorum: Ekin ile ilişkiyi kestiğinizi, hiç gerek yok iken, bugünkü hükümete bildirerek bütün işlerin Ekin ve Yalçın Küçük tarafından yapıldığını mı anlatmak istiyorsunuz? 

Parantez açıyorum: Turgut Özal, Bursa'daki Baro'nun düzenlediği toplantıyı önleme yöntemini Ekin içindeki gelişmelerden öğrendi. 

Bizi cepheden yıldıramadı. 

İçimize elini soktu». 

Tekrar etmek zorundayım: Başta Aziz Nesin olmak üzere Aziz Bey Takımı, aralarından bir kişiyi çıkarıp da 
Ekin Danışmanlık'ı alamıyor. Tiril tiril titriyorlar. Daha 31 
Mart 1986 tarihinde, Ekin Danışmanlık'la ilişkilerini kestiklerini Hükümet'e bildiriyorlar. Ancak bu yetmiyor, Aziz Nesin, bana 2 Nisan 1986 tarihinde gönderdiğ. bir notta «Ekin Danışmanlık'ın devri işlemlerinin tamamlanması» için istekte bulunuyor. Kime devredeceğim? Ah bir alacak olanı bulsam! Sıkılmazlığın cu kadarı hiç bir yerde görülmemiştir. Sonra, Ekin Danışmarlık ile ilişki kesilmiştir; 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bir insan veya bir takım, ilişkisini kestiği bir «şeyin» devrini ister mi? Daha sonra bir de para sorunu var; parayı da almıyorlar. Üstelik resmen banka ile gönderdiğim parayı da almaktan korkarak iade ediyorlar. 


«Aziz Bey, içten olamıyorsunuz. Kendinizi neden bu kadar yıpratıyorsunuz?» 

«Bana 31 Mart kötü gününde alınmış kararları yazıyorsunuz ve peki neden eksik yazıyorsunuz? Hükümet Komiseri'nin uyarısına karşın, Siz üçünüz, Bilar'ın Ekin Danışmanlık ile ilişkisini kesme kararını almadınız mı? Bir Yönetim Kurulu kararı olabilecekken, Yönetim Kurulu kararı olsa Ticaret Bakanlığı uzun süre bilemez, bir kopyesi Bakanlık'a giden bir genel kurul kararı haline sokarak bu eğiliminizi rejime bildirmediniz mi?» 

Bir yandan rejimin dert saydığı Ekin ile ilişkilerini kestiklerini, uslu uslu bir karar haline getiriyorlar ve devlete bildiriyorlar ve diğer yandan da, bu işleri yaparak rejime «dert» olan kimseye karşı insafsız bir kampanya açıyorlar. Rejimin uslu aydınları olacaklarını, Aydın Yazısı ve Ekin Eylemleri ile yaptıklarına pişman olduklarını, tövbe ettiklerini, hükümete bildiriyorlar. 

Hükümetin uzlaşmacı aydınlar yaratma politikası bu örnekten sonra gelişiyor. 

Hükümet, giderek uzlaşması aydınlardan uzlaşmacı bir parti yaratmayı planlamaya başlıyor. 


«Bunlar», bu kampanyadan sonra, Hükümetten ve bazı holdinglerden para alarak sinema şenlikleri düzenlediler. Benim gizlice kurdurduğum ve sonra devraldığımız, bir mücadelede, yürek ve akılla hak alınabileceğini gösterdiğimiz «Bilar», Turizm Bakanlığı ile bazı holdinglerden para alarak festivaller düzenliyor. 

Rejim memnundur ve «bunlar» yerlerini buluyorlar. 
Bunlar, İstanbul'da oligark Nejat Eczacıbaşı'nın yaptıklarının taşralı kopyesini Ankara'da yapmaya özeniyorlar. 


«Aziz Bey, şu anda, benim hırsız ya da deli, ya da tımarhanelik olduğumu söylemekten başka ne yapoabilirsiniz? Sizin yerinizde her kim böyle bir konumda olursa, ya 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bir yerde durur ya da benim hırsız olduğumu, deli olduğumu söyler. Mecbur». 

«Beni hükümete veriyorsunuz». 

«Bunlar» böyledir. Bunların türü böyledir. 

«Bunlar» iki yüzlü türünden gelirler. 

Deneyimleri var ve başka yerde yeniden yazmak üzere çok açık kaydetmek zorundayım: Bu tür, 1930 yıllarında, önce Nazım Hikmet için bir kampanya açtı ve sonra Hükümet'e vermeye kalktı. Nazım Hikmet, 1938 yılında, ard arda iki «hukuk hatası» ile bir katliama maruz kalmadan önce, «bunlar» tarafından mahküm edilmek istendi. «Bunlar» hem Nazım Hikmet'in etrafını boşaltmaya çalıştılar ve hem de Moskova'ya «irotskist» suçlamasıyla ihbar ettiler. O sıralarda henüz «anti- -SOvyet» suçlaması keşfedilmemiş bulunuyordu. 

«Bunlar» bir türdür. Kendilerinin önünde o'anları, önce Moskova'ya ihbar ederler ve sonra enli vermek için plan hazırlarlar. 

Nazım Hikmet, dört duvar arasına kapatılınca, «bunlar», uzun yıllar o dört duvarın yanından bile geçmediler. 
Nazım'la ilgili anılar, hapiste beraber yatanların anlattıkları ortadadır: Hiç birisi yüzünü dönmedi. Nazım, hapishanede kendisine bakmak için çalışmak, aynacılık, dokumacılık yapmak, çeviri yapmak zorundaydı. 

Ve Nazım, kendi gücüyle hapisten çıkmak için çabalarken, Avrupa'nın «kardeş partileri», ilgisiz olacaklarını ilan ettiler; çünkü «kayıtlara» göre Nazım Hikmet bir «trotskist» idi. 

Neden Nazım Hikmet, dünyada tanınmış bir şair değildir? Çünkü «bunlar» ve bunların kardeşleri, Nazım Hikmet'in tahminine göre İsmail Bilen'in gayretleri ile «Moskova Kayıtları» düzeltilinceye kadar, Nazım'ı kötülediler. 


Dilekçe 


«Bunlar hem korkaktır ve hem de beceriksizdirler. 
«Bunlar» ne yaptıklarını bilmezler. 
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«Bunlar» bildiklerine güvenmezler. 

«Bilgesu da yanıldı. Sizin ve benim ortak çalışmamızin sona ermemesi için çok çabaladı. Aydın Belgesi'ni ve Ekin'i sevdi. Sizin, bütün bunları, bir yanlış bilgilenme sonucu olarak yaptığınızı düşündü. Bu nedenle hep Siz'den iyi haberler getirdi ve benden de Size, Sizi ne kadar çok sevdiğimi aktardı; öyle sanıyorum». 

«Bilgesu, bu nedenle, çok yakın zamana kadar, ekonomik dilekçe tasarınızı, 'Yalçın'a yeni bir oyuncak hazırıyorum' sözleriyle Bilgesu'ya anlattığınızı bana aktarmadı, söylemedi. Bunu kesin olarak söylediğinize inanıyorum. Çünkü bütün senaryonuza uyuyor. Bir: Daha Şubat başında, Barış Türküleri'ni yapamayacağımızı düşündüğümüz gün, ben, Gençay Gürsoy'un yerindeki toplantımızda, hepimiz buradayız, hemen yazalım, yetkimiz var, yönetimden ben ayrılıyorum, Halük'u getirelim' dediğimde, Siz, yok, yalnız sen ayrılırsan seni tasfiye ettiğimiz söylenir’ diyordunuz. Bunu anlamıyordum. İçinizi söylüyormuşsunuz. Bunu kamufle etmek için de bütün bu telâşlar için de, ekonomik dilekçe için toplantılar düzenlememi istiyordunuz. İsim listeleri yapıldı. Bana küfreden Cevat 'tabii Yalçın'dan başkası bunu örgütleyemez' diyordu. Zavallı Bilgesu da Sizin ve Cevat'ın beni ne kadar çok sevdiğinizi ve bana ne kadar güvendiğinizi görüp, seviniyordu». 

Her halde korkularına ideolojik bir kılıf giydirmek istiyorlardı. Çok büyük bölümü gerilemiş, önemli kesimi AT'cı olmuş, Ortak Pazar'dan, NATO'dan yana, 24 Ocak kararlarını savunan, darbelerin işçilerin hakkından fazlasını almasından ileri geldiği yolundaki Latin Amerika'dan esen rüzgârlara kapılan Türkiye aydınını, ekonomik konularda birleştirmek, ortak bir çizgiye getirmek mümkün değildir; ekonomik platformda Türkiye aydını ancak ayrıştırılabilir. Her halde dilekçelerinin bir yerinde benim, ne kadar «kat», plancı, stalinist, jakoben olduğumu söyleyip bir de böyle ihbar etmeyi planlıyorlardı. 

Öyle sanıyorum bunu yapabilseler de «hırsız» veya «deli» demeyeceklerdi; çaresizlikten dediler. 

Miyop, hülyasız, dar pratikçi aydıncıklar! Bir kez öğrendiler mi, «dilekçe» vermeyi meslek haline getiriyorlar. 
Depolitizasyonu bir ilke ve süreklilik haline getirmek istiyorlar. T 

«Aziz Ağam, bildiri ya da Carta, Dilekçe, ya bir karanlıktan aydıniığa çıkış için, bütün örgütlü yolların kapalı olduğu bir zamanda, bireysel güçlerin bir araya getirilmesi için yapılır, ya da bir kara perde indirilmesini önlemek için düşünülür». 

«Ayrıca ekonomide bir ortaklık anlamlı görünmüyor». 

«Dilekçeçilikte bana oyuncak düşünmüşsünüz. Sağolun, ben yoruldum, Siz oynayın». 


Karakusunlar Köyü, 21 Şubat 1986 


Aziz Nesin 

Bilar A.Ş. 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Iyi bir noktaya geldiğinizi düşünüyorum. 

9 Kasım 1985 tarihinde, Mülkiyeliler Birliği'nde yapılan yemekli sohbet toplantısında, Ortaklığımızın çalışmaya başlaması gerçekleştikten sonra uygun bir zamanda genel müdürlükten ayrılacağımı açıklamıştım. 

Çok başarılı bir başlangıç yaptığımıza inanıyorum. 

Genel Müdürlükten ayrılma zamanım geldiğini düşünüyorum. 

Yeni bir atamaya kadar işleri sürdüreceğim. 
Yalnız günlük işlere bakacağım. 

İstanbul ve Ankara'da iyi bir çalışma ekibi kurulmuştur. Bunların, yakın bir zamanda, yönetimi rutin bir iş haline getirebileceğine inanıyorum. 

Saygı ve sevgilerimle. 

Yalçın Küçük 
(imza) 
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Kedi 


Kedi türündendirler 
Kendi çocuklarını boğmaktan çekinmezler. 


«Bunlar» kendi ürünlerini murdar eden bir soydan gediyorlar. 

Bunların ekonomik dilekçeleri, Aydın Yazısı'nı murdar etme girişimleridir. 

Bunların demokrasi kurultayı, Ekin Eylemleri'ni murdar etme çabasıdır. 


Burjuvazi böyle yapıyor: Murdar etmeden teslim almiyor. 

Bunlar, görevlerinin tümünden kırk kez ayrılmış bir kimseyi tasfiye etmek için cihad açarlar: Çünkü, burjuvazi murdar etmeden teslim almıyor. 

Altı Şubat'ta bütün görevlerimden ayrıldığımı yüzlerine çarptım. Sekiz Şubat'ta başta Aziz Nesin olmak üzere Aziz Bey Takımı bir heyet olarak, Karakusunlar Köyü'ne gelip, işleri yürütmem için ricada bulundular, yalvardılar. 
O gün kabul etmedim. Sonra İstanbul'daki toplantıların başında bulunmak için kalktım. Şan Sineması'nda toplantıları denetledim ve kasayı aldım. Arkasından bir kaç kez rica ettim; kabul etmediler. 17 Şubat 1986 tarihinde, Gençay Gürsoy'un otomobiliyle, Barış Davası Duruşması'na giderken bir kez daha rica ettim; «bana doğum günü hediyesi verin, Ekin Danışmanlık'ı şu, Bilar'ı bu alsın, bugün karara bağlayayım» dedim. Ben de ne kadar safım; Aziz Nesin, «bu çok büyük bir doğum günü hediyesi olur, o 
kadarı fazla» diyordu ve ben anlamıyordum. Olmadı; 21 
Şubat 1986 tarihinde, resmen ve yazıyla, istifa ettim. Bütün bunlar varken, «bunlar» beni tasfiye etmeye çalışıyorlardı. 

Ne yaptıklarını kimse anlamıyordu. 

«Bilar ile ilişkisini kesmeyi kararlaştırdığınız Ekin Danışmanlık'”ı benden alıp ne yapacaksınız? İstanbul'da Gençay'ın muayenehanesinde yaptığımız bir toplantıda tavşan kadar ürkek Halük, 'vergisini ödeyerek tasfiye etsek, ne kadar olur?’ diye sormuştu. Şimdi anlıyorum». 

«Bunlar» artık Ekin'i kendi «pislikleri» olarak görüyorlardı. Korkuyorlardı. 

Bunları ancak kendileri ve kediler anlatabiliyor. Ve benim bir parantez açmam gerekiyor; 1986 yılı sonlarına doğru, Aydın Yazısı'nın ve Ekin Eylemleri'nin kalkıştırıcı etkisiyle de, öğrenci eylemleri başladı. Öğrenciler, sorunlarını açıklıkla dile getirmek zorunda kaldılar; kimse, açlık grevindeki öğrencilere barınak açmadı. Aynı anda ve birbirimizden habersiz olarak İstanbul'da Bilgesu ve Ankara'da ben evlerimizi açtık. Bu biliniyor ve o kadar önemli “bulmuyorum. 

Sonra alışkanlık haline geldi. Arkası kesiimedi. Öğrenciler, hem hep benim evime gelmekten sıkılıyorlar ve hem de kolay yolu seçiyorlardı. Bir-iki denemeden sonra «başka yer bulamadık» diyorlardı. ; 

Evimde yapılan kaçıncı açlık greviydi hatırlamıyorum; birinde bir grevci sordu. «Bu Halük Gerger nası! bir adamdır?» Ben de neden sorduğunu sordum. Greve yatmak isteyenlere, «benim evime gelmeyin, bizde iş yok» diyormuş; ancak, bu kadarını o kadar yazmaya değer bulmuyorum. Bir de şunu ekliyormuş: «Yalçın Küçük'ün de evine gitmeyin, bizim hepimizde iş yok». Grevci şaşkın şaşkın bu sözlerin sahibini soruyordu. 

Böyle bir konuşma olmuş mudur? Bana aktarılanlar doğru mu? Doğru olmayabilir; ancak doğruluğuna ben kesinlikle inanıyorum. Çünkü, benim tekil olguların doğru-İuğunu sınama için bulduğum bir yöntem var; bu yöntem pratiğin zenginliğinden ve sürprizlerinden çıkıyor. Şöyle düşünüyorum: Eğer bu sözler söylenmemiş olsa, bunları kimse uyduramaz. Kimse böyle bir mantığı uyduramaz; böyle bir mantık, en sağlıklı noktadan en büyük sağlıksızğa kadar uzanan büyük bir pratikler dünyasında çıkabilir. Bir ara tanıdım; Gerger'den bu ve benzeri, söyleyen hakkında üzüntü yaratabilecek sözlerin çıkabileceğine inanıyorum. 

Parantezin içine bir yenisini koymak zorunluluğu ortaya çıkıyor: Biz, 24 Şubat 1986 tarihinde, Ankara DGM'- de sorgulandık; tutuklanma istemiyle yargıç önüne çıkartıldık. Ekincilerin DGM önünde olması doğaldır; Halük, en önemli adamlarımızdan birisi, öğleden sonra gelmiş ve Aziz Bey hiç gelmedi. Bu da başlı başına anlamlı değil; fakat DGM polislerinden birisi ya bir soru için ya da DGM önünden uzaklaştırmak amacıyla Halük'a yaklaşmış. Halûk birden «dokunma, dokunma bana» diyerek ağlamaya başlamış. Bunu DGM önündeki arkadaşlarımızın hepsi anlattılar; inanılmaz görünüyor, ama, ben inanıyorum. 

Çünkü, Gençay Gürsoy'un Teşvikiye'deki muayenehanesinde toplanıyorduk. Burayı, Gençay'ın «tarafsız» Olduğunu düşündüğümüz için seçiyorduk; daha sonra psikiatri profesörü Gençay Gürsoy, gördüklerinden hoşlanmış olmalı, tarafsızlığını kaybetti ve daha doğrusu. bütün bu gelişmeler karşısında «paralize» olarak etkisizliği seçti. 
Böyle bir günde, bir yandan, Barış Türküleri Programı'nın ortadan kaldırılması ve diğer yandan «tasfiye» dilekleri- nin çeşitleri içiçe tartışılıyordu. Vali Nevzat Ayaz, Barış Türküleri'nin engellenmeyeceği işaretini vermişti ve ben temas arıyordum. Ancak «bunlar» çoktan teslim olmuşlar; ben bunu bilmiyordum. Pis kavganın başındaydık; zaman zaman saf, zaman zaman sert, bir sorunun içinde diğeri, hepsini birden tartışıyorduk. Belki bütün sorunların tansiyonuyla, belki Vali'nin engellememesi halinde Barış Türküleri'nin kendisinin açmasının daha önceden planlanmış olması nedeniyle, Psikiatr Profesör Gencay Gürsoy'- un muayenehanesinde toplantı yaparken, Halük Gerger birden bire ağlamaya başladı. Hüngür hüngür ağlıyordu. 
Şaşırdık; hepimiz birden Halük'a bakmaya başladık. Biz bakarken, sanki sözleşmişler gibi, birden bire Mehmet Özşuca da ağlamaya başladı. Bir koro oldular; ağlarken birşeyler söylüyorlardı, ama, ben anlamıyordum. 

Bu hal hepimizin canını sıktı; ancak en çok Aziz Bey'- in sıkıldığı ortaya çıktı. Son zamanlarda edindiği bu iki çocuğunun, hiç ummadığı bir zamanda, ve büyüklerin yanında hüngür hüngür ağlamalarına çok üzülmüş olmalı ki, birden bana döndü ve «bak çocukları ne hale getirdin?» 
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dedi. Adeta çıkışıyordu. Bu da benim canımı çok sıktı ve büyük bir sertlikle, «bunları bu hale siz getirdiniz, çocuklara büyük adam muamelesi yaptınız, Siz kim, Ekin kim, Bilar kim?» dedim ve elimi olanca şiddetiyle masaya vurdum. Artık Aziz Bey'in gerçek yüzünü görüyordum. Ancak benim o anda gördüğüm yüz daha başkaydı; Aziz Bey'in vücudundaki bütün kan tepesine çıktı, bütün yüzü kıpkırmızı oldu, sanki nefes alamıyordu. Aramızda tıp doktoru olan Gençay, bu duruma pek telâşlandı ve elinde Aziz Bey'- in ilâcı ve bir bardak suyla koşup gelirken, «Yalçın dur, Aziz Bey'i öldüreceksin» diye bağırıyordu. 


Tam bu sırada Gençay'ın muayenehanesinin telefon bölmesinde Vali Nevzat Ayaz ile temas kurmaya çalışan Mehmet Sert ve Mahmut Cumbul, «Vali hazır, bağlıyayım mi» diye içeri girdi. Barış Türküleri'nin yapılmamasına kalplerini teslim etmiş ve çok büyük ölçüde rahatlamış olan arkadaşlarımız, «vali hazır» sözü üzerine, hem ağlayan iki çocuğu ve hem de nefes alamayan Aziz Bey'i unutarak, birden canlandılar, kapıya doğru koşarak, Mehmet ve Mahmut'a, «yapmayın yahu, valiyi bağlamayın» diye bağırdılar. Valiyi bağlamanın zamanı olmadığını söylüyorlardı. 


Nevzat Ayaz, ben öğrenci eylemlerine başladığım SIrada, Ankara'da, Niyazi Bicioğlu ile nöbetleşe, benim «ilk birinci şube müdürüm» idi. «Sarı Nevzat» derdik; bağlanması sorunu birden beni uyandırdı. Birden bire iki güzide arkadaşımı, Halük ile Mehmet'i, hüngür hüngür ağlatan, Türkiye Yazarlar Sendikası Başkanı, dünyaca ünlü mizah yazarı Aziz Nesin'i öldürmek üzere olan, Türkiye'- nin incisi İstanbul'un Valisi Ayaz'ı bağlayan, gaddar ve kötü adam durumuna düştüğümü anladım. Çok üzüldüm ve toplantı odasını terkederek Gençay'ın muayene için hastalarını yatırdığı ince uzun yatağa gittim ve uzandım; Gençay, Aziz Bey'in hapını içirdikten sonra bana da kolonyayı getirdi. Daha sonra, Halük ve Mehmet'in ağlaması bitince ve Aziz Bey'in kalp krizi geçince, Cumbul ile Sert'in Nevzat Ayaz'ı bağlamaktar vazgeçtikleri bir zamanda, biz yeniden toplantıya başladık. Kaldığımız yerden tartışmaya devam ettik. 

«Aziz Bey, Bilar'ın ana sözleşmesinin seminer, panel yapmaya izin vermediğini kaç kez yazacağım? Ekin Danışmanlık tasfiye edilirse, bunları yapamayız». 

«Ben de neler yazıyorum». 

Bu noktanın üzerinde durmak istiyorum: Bilar'ı gizlice 'kurdururken, Ticaret Bakanlığı'nın bu şirketin de arkasında bizim olduğumuzu anlamaması için, panel ve benzeri aktivitileri ana sözleşme taslağına koydurmadım. Ekin Danışmanlık ile birlikte bunları yapmak mümkün oluyordu. 

Böyle bir nokta sonunda bize, hukuk cephesinde de, yaradı. Başka bir yerde yazıyorum; burada kısaca özetlemek istiyorum. DGM'de açılan davayı, benim avukatlarım, Gülçin Çaylıgil, Levent Akyüz, Öznur Gündoğdu, Fikret İlkiz, «bunların» avukatları Halit Çelenk, Veli Devecioğlu ve diğerlerini hayretler içinde bırakan bir biçimde DGM'- den aldılar ve normal mahkemeye geçirmeyi başardılar. 
Bu berat yolunda önemli bir adım oldu. Burada ise davayı «hukuk cephesinde» tümüyle ben götürdüm; hep, bizim, usulüne uygun olarak kurulmuş olduğumuzu ve valiliklerin de bizi yasaklamadığını ileri sürüyordum. Ankara Asliye Mahkemesi'nde hep bu noktanın sorulmasını istiyordum. «Ben ayrıldım, arkadaşlarım Ekin'den ayrıldılar ve Bilar olarak yapıyorlar ve yasaklanmıyorlar» diyordum ve sorulmasını istiyordum. Ancak «bunlar» artık hem devletle bütünleşmiş iş yapacaklar ve hem de «bize izin vermiyorlar» diye ağlayacaklar. Gazetelerde de, İzmir'de düzenledikleri bir toplantının müzikli bölümüne izin verildiği ve Reha İsvan'ın da katıldığı panele izin verilmediği haberini çıkardılar. Reha İsvan'ın «bunlar» arasında ne aradığını bir türlü anlıyamıyorum; Mahkeme'de bu noktaya açıklık getirdim. «Bilar'ın ana sözleşmesini ben hazırlattım, Aziz Bey, bilmez, bu ana sözleşmeye göre panel yapılamaz ve İzmir Valiliği bu nedenle bu bölüme izin vermiyor». Bunları söyledim; bunun dışında bir küçük nokta hariç hiç eksiğimiz olmadığını ekledim. Bizim bir tek «şekli» açığımız vardı: «Ekin-Bilar A.Ş.» adını Ticaret Sicilli Gazetesi'ne tescil ettirmemiştim. Buna yetişmediğimi sonradan anladım.. 
Bunun için de benim, Aziz Nesin'in ve Cevat Geray'ın aleyhine ayrı bir dava açılmıştı. Ne Aziz ile Cevat, ne de ünlü avukatları farkındaydı. Ben bu davayı da takip ediyordum. Sonunda bu büyük kusurdan dolayı üçer bin lira para cezasına mahküm olduk; benimkini, Aziz ve Cevat'ınkini de ödedim. Makbuz yanımdaydı; asıl davanın görüldüğü mahkemede, bunları dile getirdim ve makbuzu ibraz ettim. «Bunların» avukatları her celse geliyor ve bazan davayı seyrediyor ve bazan da stajyer avukat türünden bilgileniyor, gidiyorlardı. 

Yargıç, haklı olduğumuza inandı. Bizi berat ettirdi. 

Bunlar kedi türünden gelirler. 

Kendi ürünlerini pislik sanırlar. 


Ürkme 


«Yalnız burjuvazi ürkmedi. Arkadaşlarımızın bir bölümü de ürktü». 

«Ürktüler. İşlerin çoğuna katılmadılar. Sevince de katılamadılar. Sorun budur». 

«Ayaklara sarılarak geriye çekmek isteyenin kini, göğüse basarak arkaya itmek isteyenin kininden yoğundur». 

«Halük, şimdi daha iyi anlıyorum, ürkmüş bir tavşan türünden, Valilik'in izin vermesi halinde bile Barış Türküleri'nin yapılmaması önerisiyle geldi. Once Gençay'ı ikna etmiş. O günde bir bölük arkadaşımın ürkmüş olduğu hiç aklıma gelmemişti. Barış Türküleri yapılmazsa, Tony Benn'in basın toplantısının Londra'da bomba olacağı ileri sürüldü. Ben ise, asıl parayı bundan toplayacağımızı ve ayrıca izin verilirse şirketin önünün hemen açılacağını söyliyerek karşı çıktım. Siz de Barış Türküleri'nin yapılmaması lehinde oy kullandınız». 

17 Şubat'ta Barış Türküleri Programı olacaktı. İngiliz 
eski bakanlarından, ilerici politikacı Benn, gelecekti. Her 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önemli toplantıyı bir «önemli» arkadaşımızın açması ilkesini getirmiştik; Halük, dış ilişkilerle ilgili olduğu için, Barış Türküleri toplantısını açacaktı. Ancak tir tir titriyordu. 
Korkuyordu. 

Tony Benn gelmezse, Londra'da bir basın toplantısı yaparsa, bomba olurmuş; bunu bulmuşlar. Ben ise hem sözümüzü, hem mali durumu ve hem de şirketin önünü açmayı düşünüyordum. Sonuna kadar bu programın yapılmasını istedim. Tek kaldım. 

Demirtaş Ceyhun toplantıya geç geldi. Karar verilmişti ve kararı özetledim. «Demirtaş, benden başka bütün arkadaşlar bu programın iptal edilmesi yönünde karar verdiler» dedim. Demirtaş, düşünüyormuş gibi davrandı, Slkıldı ve oyunun iptal lehinde olduğunu ifade etti. 

Olabilir; bunu büyütmüyorum. Ancak Ekin Eylemleri'- ni durdurmak için sinema ve tiyatrolar üzerine baskı yapılarak bizimle ilişkileri kesildiğinde, bir basın toplantısı yaptık. Ancak Bilgesu ile arkasını bırakmadık; yeni bir dilekçe ile ve bu dilekçeye şirket olduğumuzu daha iyi belirterek, İstanbul Valiliği'ne gittik. Özel Kalem, sanki geleceğimizi biliyordu; Nevzat Bey'in beni beklediğini söylediler. 
Ancak benim başka randevum vardı ve Vali'nin toplantısının bitmesini bekleyemedim. İzlenim, güçlük yenilecekti. 

Ben arkadaşlarıma bunu sordum; yeniden başvurduğumu ve izin verilebileceğini, bu durumda zor duruma düşeceğimizi belirttim. «Izin verilmedi» deriz; dediler. Utanç duydum ve hâlâ utanç duyuyorum. 

«Biz» toplantı yaparken Mehmet Sert ile Mahmut Cumbul, Nevzat Bey ile telefon bağlantısı kurmaya çalışıyordu. İptalciler «bağlamayın, bağlamayın» diyordu. Ürküntü, benim yol arkadaşlarımın çoğunu, açıkça yalana hazır bir hale getirmişti. 

Hep solculuğun bir ahlâk olduğunu düşündüm. Solculuğu ahlâklılıktan ayıranlarla birlikte olmamak gerektiğine inanıyordum. 

Faruk Gürler'i hatırlamak ihtiyacını duyuyorum. «İyi» paşa sayıldı ve sivillerin de katkısıyla Ordu içinde yükseldi. «İlerici» darbe yapacaktı; 9 Mart 1971 tarihinde, yapacağı darbeden ürktü. Geriye döndü; bir yandan arkadaşlarını verdi ve diğer yandan «muhtıra» verdi. Böylece «12 Mart Muhtırası» ortaya çıktı. Sonra Genel Kurmay Başkanı oldu ve Devlet Başkanı olmaya özendi. Darbe yapacağı Meclis'ten cumhurbaşkanı seçilmeyi umdu; yardımcısı General Turgut Sunalp'tı ve «bütün Adalet Partili milletvekillerinin oyları cebimde» diyordu. Faruk Paşa aday oldu, perişan oldu, kanser oldu ve öldü. 

«Faruk Gürler, İkinci Başkanı Turgut Sunalp'a güvendi. Sunalp, ‘bütün AP'lilerin oyları hazır’ dedi; liste çıkardı. 
Sizi de Halük aynı duruma getirdi. ‘Tüm ortaklar Yalçın'ı istemiyor' dedi ve Behice Hanım'ın ardılları aranızdaki köprüyü kurdu». . 

Behice Boran'ın ardılları arkadan vurmaya hazırdılar. 

«Yanıldınız. İki kişiyi aleyhimde konuşturobildiniz. Birisi sürekli yanlış anlaşıldığı haberlerini gönderiyor. Diğeri, geçen gün geldi ve bana saygı ve sevgilerini iletti. Hepsi bu kadar». 


Ekin 


Yükseliş yükselişi besliyor. Alçalış alçalmayı körüklüyor. 

Aydın Yazısı, umulmadık bir zamanda bir umud ve bir yükseliş oldu. Eylülizm, ekini ve bilimi kurutma süreci olarak da görüldü. Üniversite, imam-hatip liselerine çevriliyordu. Üniversiter eylemi, kahvelere taşımaya karar verdik. Bir «Ekin» kurmak istedik; kahvelerde seminerler yapacaktık. Süper market olan yerler arıyordum: üstte öğrenciler gelecekti, gazete, dergi okuyacaktı. Altta, belli günlerde konferanslar verilecekti. Üst katta, yarım kat denilen yerlerde, küçük küçük bölmeler yaptıracaktık; öğretim üyeleri, usta yazarlar, oyuncular, buralarda, daha ileri öğrencilerle teknik çalışmalar yapacaklardı. 

Tekelsi düzen, sürüler üzerinde egemendir; egemenliğini sürdürebilmek için insanları sürü yapmak zorundadır. 
«Biz», insanların sürüleştirilmesine karşı savaşıyorduk; devlet, bunu engellemek istedi. Kıraathaneyi açamadık; ancak, devlet'in engellemelerini bertaraf edebilmek için cepheden bir kanal açmak zorunluluğunu duydum. Yola çıktığım arkadaşlarımın ayaklarını geriye doğru açmalarına bakmadan bir çıkış hazırlayabildim. Üç Şubat'ta başlayan çıkış gerçekten görkemli oldu. 

Ürktüler. Korktular. Devlet'in safına geçtiler. Bana acımasız bir kampanya başlattılar. Sakin sakin önlemeye çalışıyordum. En çok, yeni kuşaklara «bunlar kavga ederler» umutsuzluğunun verilmesini önlemek istiyordum. Bütün atılan çamurlara susma ile cevap verdim. Hep mektup. 
yazdım. Durdurmak istedim. 

21 Şubat 1986 tarihli mektubumdan aktarıyorum. 

«Ekin'i, lütfen, parçalamayalım. İçimize kapanıp Ekin” - in sorumluluğunun on kişide olduğunu düşünmeyelim. En. 
azından kurucu olarak seçtiklerimiz ve daha sonra aramıza katılan değerli insanlar var. Bunlara sormak durumundayız». 

«Bunların» böyle bir yönteminin olmadığını sonradan öğrendim. On kadar kişiye ben sordum; bir süre sonra mektupları gönderdim. Ataleti seçtiler. Bir teki, Profesör Sadun Aren, böyle bir pisliği, Behice Boran'a olan eski sadakatsizliğini örtmenin bir yolu olarak gördü ve pislik atma kampına katıldı. Diğerleri sessiz kalmayı tercih ettiler. 

«Artık Sizin benimle çalışmak istemediğinizi düşünüyorum. Bunun için endirek yollara gerek yok. Ben Ekin'i, Size bırakıyorum». 

Her zaman söyledim ve tekrar ediyorum: Benim adım ve imajım, o zamanlar, ne Aydın Yazısı'nı ve ne de Ekin'i sürüklemeye yetiyordu. Bu işler için Aziz Nesin'e ihtiyaç duyuyordum. Şimdi Aydın Yazısı bulanık suyu bulandırmış ve Ekin ise uçmuştu; nedenini, o zamanlar, pek anlayamadığım bir ihtilâf çıkınca Ekin'i Aziz Nesin'e bırakmayı doğal buluyordum. Ben işimi bitirmiş olduğumu düşünüyordum. 
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şubat bitip Mart gelince olanları biraz daha anlamaya başlıyordum. 4 Mart 1986 tarihli mektup bunu gösteriyor. 

«Arkadaşlarımın gözünü kara bürümüş. Yalçın Küçük'ü tasfiye etmek için Ekin'i tasfiye etmekten hiç çekinmiyorlar! Yaptırmayız». 

Ekin'i tasfiye ettirmek istemiyordum. Ekin'i, «bunlara» devretmek istiyordum. Henüz Ekin'in adından tirtir titrediklerini bilmiyordum. Beni tasfiye etmelerine gelince, buna özendiriyordum ve bunu sevinçle karşılıyordum. 
Aynı mektuptan aktarıyorum. 

«Peki bu Yalçın Küçük'ü tasfiye ettik. Yurt içi ve dışından mektuplar, telefonlar Yalçın Küçük'e gidiyor. Basın O'nu arıyor. Ne diyeceğiz, 'keratayı attık mı, diyeceğiz. 
Doğrusu gülüyorum». | 

«Doğrusu pek yağma yok. Ruscada bir söz var: İşlemeyen dişlemez». 

«Aziz Bey, yalnız sürülerde herkes eşittir. Örgütlü yaşamda eşit değil. Herkes çalışması ve bir örgütlü yaşama katkısı ölçüsünde konuşur». 

«Beni tasfiye etmek mi? Keşke! Kişi düzeyinde ne kaybederim? Tip'ten, Cumhuriyet'ten, odtü'den, gazi'den, kaç bin yerden tasfiye oldum. Otururum kitap yazarım. 
Yeni işler yaparım». 

«Yaz aylarından beri piyasaya sürdüğüm dernek kuruluş aşamasına girdi. Adı, Insan Haklarını koruma Derneği oluyor. Hapistekilere özellikle yönelecek. Siyasi, adı ve sağcı-solcu ayırımı yapmadan hapishanelere yatışmaya çalışacağız. Kurucu listesi hazırlanıyor. Hamallığını yine benim yapmama karşın, Halük ve Cevat kurucu olmayı kabul etmişler». 

«Tüzük kurulu seçtik. Bir onursal genel başkanlık olmasını istedim. Umut ediyorum, onursal gene! başkanımız olursunuz. Artık Sizi yormamak gerek». | 

Işte böyle! Hapishanelere yönelik bir dernek düşüncesini ortaya attığım zaman sonradan bunun içine girenlerin yüzündeki şaşkınlık ve korkuyu hatırlıyorum. Bir kaç kişiyi ikna etmem dört ayımı aldı. İlk toplantıyı, Ankara'- da Ekin'in bürosunda yaptık. Istanbul'da sürdürdük. Bunların, bu derneği kurarken de devletle anlaşma içinde olduklarını bilmiyordum. Ben Aziz Nesin'i bunun içine sokmaya çalışırken, Behice Boran-Aziz Bey Takımı'nın bunu, benden ve Bilgesu'dan kaçırmaya çalıştıklarını bilmiyordum. 

Bu derneğin içinde olmadığım için sevinç duyuyorum. 

Bir gün derneğin kuruluşunu da yazmak zorunda kalmayacağımı umut ediyorum. 


Simdi 8 Mart 1989 tarihli mektubumdan aktarıyorum. 

«Şirket kurmayı, gişeciliği, rüsum almayı, kapı tutmayı, konser düzenlemeyi öğrenmeye başladım». 

«Pek çok seviniyorum. Öğrenmeye doyamıyorum». 

«Şu anda keyfim çok yerinde. Artık kitap yazabileceğim ve bahçeyi işleyebileceğim». 

«Ekin Danışmanlık'a gelince; hemen veririm ve herkese hiç vermem. İstediğiniz zaman sizindir. Hemen devrederim. Topluluğumuz içinde hemen devredeceğim başka kimseler de var. Ancak Siz isteseniz ve zorlasanız da devretmeyeceğim kimseler var. Yalnız bunun da hile-i şer'- iyesi var. Hiç istemediğim kimseye de veririm. Bunun için önce Size devredeyim. Siz istediğinize devredersiniz. Bu kadar kolay». 

Neler yaptık ve nereye geldik! Ben yine de Aziz Bey'e, bu pis savaşından dolayı da teşekkür ediyorum. Eğer böyle bir pis savaş olmasa, ben bunları kaydetmemiş olacaktm ve bunlar bilinmeyecekti. Şimdi biliniyor: Şimdi Ekin Eylemleri planlanırken her adımda birisi tarafından engellenmek istenmiş olduğum ortaya çıkıyor. Adımları geriye gidiyor ve ben programları ileriye doğru götürdükçe, düzene daha da yapışıyorlar ve bana kin bileyliyorlar. 

Hemen sonraki mektuplarımdan birisi, 2 Nisan 1986 
tarihli olanı, bunu gösteriyor. 

«Siz, Ruhi Su Türküleri'ne itiraz ettiniz. Sevgili Albayınız, yönetim kurulu kararından sonra, 'bizim tabanımız solcudur, Hüsnü Göksel Gecesi'ni kabul etmez' diyerek, Göksel Gecesi'ni sabote etmek istedi. Artık karar alındığını, dönülemeyeceğini kesinlikle belirttim. Halük'- 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un tekrar görüşülme önerisini reddettim. Cevat'ı, dilekçemizi kabul etmeyen Ankara Valiliği'ne zorla gönderdim, gidip geldikten sonra, ayağını yere vura vura, ‘valilik hakkt’ dedi. Kabul etmedim. Buraya geldik». 

Şimdi bana kin duymalarının nedenini daha iyi anlıyorum. Ben, «bunları», bu koca akılsız çocukları almışım ve bir yerlere götürmüşüm; bunu anlıyorum. 

«Lütfen, biraz, Vakf'a gidin. Biraz düşünün. Her insanın normal çevresinin dışında konuştuğu insanlar vardır. Bunlara olayı bir anlatın. Topluluğumuzun birikimli ve deneyimli insanları vardır. Bunlarla bir konuşun. Bugün belki bir kaç kişiyi, belki en çok ve mutlak anlamda, bir ay ikna edebilirsiniz. Ama bu topluluğu bir sorunlu albay emeklisi ile bir tembel boşanma avukatının uzmanlığına dayanarak, Cevat ve Halük'la, yönetemezsiniz Aziz Bey, Size bunu yönettirmezler». 


«Biraz sakin olalım. Hâlâ hiç bir sorun yok. Ama artık tam bir klik başı durumundasınız. Bunu artık inkâr etmeniz mümkün değil. Klik var, klik başı var; yine de sorun yok. Buna inanın. Siz de sorun olduğunu söyliyemiyorsunuz. 'Yalçın'la çalışmam! Peki, Yalçın bunu çok daha önce yazılı aktardı. O da istemiyor. Şu evde, Şubat başında üç saat hem bağırdınız ve hem rica ettiniz; işleri yürütmemi istediniz. Sorun yok». 

«Bir prestij paylaşımı kavgası başlattınız. Bütün prestiler Sizin olsun. Gelin, topluluğumuzun deneyimli, birikimli insanlarıyla bir araya gelelim. Istanbul'da olsun. Hizipçiler ve klikçiler olmasın. Hep birlikte karar verelim. Ne karar verilirse, öyle yapalım. Ekin yıkıldı denilirken, yeniden başlasın». 

«Benim sorunum yok. Sizin çok. Siz, Aziz Nesin Geceleri'nin yük taşıyıcısı, kurucu ortağımız, yöneticimiz, Ekin Geceleri'nin önde gelen ismi Bilgesu'ya yönetim öneremiyorsunuz. Siz çalışma arkadaşı değil mürit istiyorsunuz». 

«Mektuplarınıza bakıyorum; sanki Sizin büyüğünüz benim. Çok yazık!» 
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Nisan Ayı mektuplarının bir diğerinden de aktarıyorum. 

«Ne kadar insafsız olabiliyorsunuz? İki buçuk aydır Ekin Danışmanlık'ı benden devralacak birisini arıyorduk. 
Şu mektuplar okunduğunda ne olacak? Hani Siz alacaktınız? Ruhi Su Türküleri'nin Ankara programında bütün görevlerimden ayrıldığımı söylediğim zaman, evime gelip ricada bulunduğunuzda, yine de kabul etmediğim zaman, Halük ve Cevat'a, 'Ekin'i alacak birisini bulun' diye emir verdiğinizden beri, 'Yalçın Küçük türü bir enayi 'bulamayınca, Şimdi Ekin'i tasfiye yoluna mı gidiyorsunuz? Yazık değil mi?» 

«Başka bir 'enayi' bulunmazsa, Ekin'in sorumluluğunu taşımayı sürdüreceğim». 

Şu satırları yazarken «bunları» niteleyecek söz bulamıyorum. Bana karşı, tekellerin bile Behice Hanım - Aziz Bey Takımı kadar insafsız olmadığını biliyorum. 

İnsanları, sözlerinden daha çok kinlerinin yönüne göre ayırmak gerekiyor. 

Korku ve kin kavramlarını bilimin içine yerleştirmeye çalışıyorum. 

Nisan Mektupları'ndan aktarmayı sürdürüyorum. 

«Bana ‘hırsız’ diyorsunuz. Doğrusu, gerçekten bir yolunu bulsanız, beni mahkemeye verirsiniz. Hiç biriniz para- ya dokunmadınız. Gişelerin hasılatını almadınız. Ruhi Su Türküleri'ne nezaret etmek için, görevden ayrılmış olmama karşın, yine de bu geceyi yapabilmek için, gişe hasılatını almak için, uçakla, Ankara'dan geldim. Ne Siz, ne Gençay, ne bir başkası ve yalnızca ve yalnızca Bilgesu ile ben paraların sorumluluğunu aladık. Bir çak harcamayı, fatura verilmediği için, faturasız yaptım. Işıkçıya, sesciye, piyanocuya yüz binlerce lirayı, fatura olmadığı için, faturasız verdim. Hasad'a üç yüz bin liralık giysiyi faturasız aldım. Sıdıka Hanım'a faturasız çek gönderdim. Hepsinin sorumluluğu bana ait. Yine böyle bir durum çıksa, yine Siz, Gençay Gürsoy, Halük, Cevat, beraber iş yapsak, yalnızca benden para alıp harcamayı isteseniz, şimdi bana ‘hırsız’ demenize, Ankara'da ‘faturasız harcamalar 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var, mahkemeye vereceğiz’ demenize rağmen, hepsini yine yaparım». 

«Ben buyum. Yapılmayan işleri yaparım. Hiç umurum- da değil; istediğiniz kadar hırsız deyim. 

Mayıs Ayı'na geçildiğinde artık sonuç almaya yaklaşıyordum. Bunların niyetinin ne olduğunu görüyordum. Mektuplarım daha açık oluyordu ve çünkü pratik açıklığı getiriyordu. 


1968 yılında bir gece ansızın, Zeki Baştimar'dan gelen 
bir işaretle, Sadun Aren ile Behice Boran, Mehmet Ali Aybar'a karşı saldırıya geçtiler. Saldırdıkça gözleri görmez oldu; bir yanda Mihri Belli ve diğer yanda Aren ve Boran, yedi yıllık birikimi hovardaca dağıtıyorlardı, 

Eylülizm gelmişti; «biz», durgun suları yeniden bulandırmaya ve pınarlar kurmaya başlıyorduk. Devlet karşıda, Aren ve Boran bir arada ve devletin yanında, bu kez Aziz Bey de aralarında, hücuma ve parçalamaya başladılar. 

«Topladığınız iki-üç Behice Hanım ardıl, ‘ayrıldık, Ekin Yalçın Küçük'te kaldı, Bilar bizim, diyorlarmış; lütfen, durdurun. Ekin ve Bilar ayrılmaz». 

«Veririm, veririm». 

«Ekin Danışmanlık'ın iş yapmasa bile ödeyeceği bir vergisi var. Katkılara yazık. Katkıları vergi olarak mı bitireceğiz?» 

«Üç aydır, Ekin Danışmanlık'ı devretmek istediğimi sözlü ve yazılı bildiriyorum. Bunu tüm ortaklara da yazdım. Ne zaman istiyorsunuz, bir notere gidelim. bütün hukuki sonuçlarıyla, Ekin Danışmanlık'ı Size devredeyim». 

«Ekin Danışmanlık'ı kim alırsa, bence, ortak katkılarını da onun alması gerekiyor». 

Artık durum hem açıktır ve hem de bir hukuk alanında yürüyor. Bunlar varken, Aziz Bey Takımının mahkemenin kapısına bile uğrayamayacağını biliyordum. Çamur atmak istiyorlardı ve ne kalırsa, yazı oluyorlardı. 

«Aziz Bey, gözünüzü Yalçın bürümüş; göremiyorsunuz». 
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«Bir komplekse girmişsiniz. Mızıkçılık yapıyorsunuz. 
Sizi, bir çocuk olarak algıladığımı yazmıştım. Zaman zaman mızıkçılık yapıyorsunuz». 

«Sabahattin Ali veya Rıfat Ilgaz değilim». 

Artık çok netlik var. Bir başka Mayıs mektubu bu netliği daha da açıyor. 

«Sizin Ekin'i çökertmek istediğinize kesinlikle inanmaya başladım». 

«Rejim'e, beni hedef göstermek istediniz. Bunu yaptınız. Hükümet Komiseri'nin önünde, hiç gerekmediği halde, Ekin ile ve benimle bağlantıları kestiğinizi karara ve yazıya döktünüz. Rejim'le pazarlığınız var». 

Artık bunlara ekleyeceklerim çok az görünüyor: Bilim ne kadar heyecan veriyor! Pratik ne kadar zengin bilimsel ipuçları taşıyor! Behice Hanım-Aziz Nesin Takımı'nın devletle anlaşma hırsı, daha 1986 Mayıs ayında belli oluyor. 
Ekin pratiği bunu gösteriyor. 

Pratiğin içinde yaşamının ve insan aklının kendi pratiğine nesnel olmamasının yarattığı belli yanılmaların içinden geçerek, ben, 1986 Baharı'nda «bunların» devletle an-Iaşmaya başladıklarını görüyormuşum; şimdi bunu görüyorum. 

Her dış mücadele bir iç mücadeledir. 


328 


Yedinci Bölüme Ek 


İMZA TAKLİDİ SUÇTUR 


Aziz Nesin 

Nesin Vakfı 
Gökçeali Köyü 
Çatalca - İstanbul 


Aziz Bey, 

Birlikte EKİN A.Ş.'yi kurmaya çalıştık. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda iki yasal başvurumuz hâlâ tescil için cevap bekliyor. Bunun dışında yakın arkadaşlarımızın kurduğu BİLAR A.Ş.'yi devraldık. Bunları biliyorsunuz. Ayrıca hatırlatıyoruz. 

BİLAR A.Ş.'de ortaklık paylarımız beşte bir ve yüzde yirmi olarak birbirine eşittir. İçimizden birimiz, bir hisseyi Candan Baysan'a devretti ve Candan Baysan, böylece BİLAR A.Ş.'nin yasal denetçisi oldu. Durum böyle iken bizlere haber verilmeden şirket genel kurulunu toplamaya çalıştığınızı işittik. Yasal denetçiden gerekli denetçi raporunu almadan genel kurul toplamayı bile düşünebiliyorsunuz. 

Size hisselerimizi kimseye devretmediğimizi ve imza taklidinin bir suç olacağını hatırlatmayı gerekli görüyorum. 

Saygılarımızla. 


Ankara Onbirinci Noterliği kanalıyla 17 Nisan 1987 tarihinde gönderildi. 26346 numarada kayıtlıdır. 
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Yalçın Küçük 
Orta Doğu Sitesi Üçüncü Cad. No. 25 
Karakusunlar Köyü/Ankara 

(imza) 


Bilgesu Erenus 
Ayazpaşa Camii Sok. No. 10- 12 
Taksim/İstanbul 

(imza) 


Candan Baysan 
Yeşilyurt Sokağı No. 9/13 
Kavaklıdere/Ankara 
(imza) 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 


KAPISINDAN KOVULDUĞUM ÜNİVERSİTEYE 
PENCEREDEN GİRDİM 


Revolüsyon ile reformasyon arasında ne fark var? 


Pek çok örneğe bakıldığında şiddet, kütlesellik, sınıfsal değişim, revolüsyon ile reformasyon arasında kesin bir çizgi çekemiyor; eylemin çok kısa bir zaman arclığında yoğunlaşması anlamında hız, revolüsyon ile reformasyon arasında daha net bir çizgi çekebiliyor. 

Bu çizgiye bir başka açıdan da bakılabilir; hak alanlar ile hak verenlerin hareketleri olarak ele alınabilir. Revolüsyon, şiddeti, kütleselliği olan ve sınıfsal değişime götüren bir hak alanlar hareketidir. Reformasyonu, her zaman hak verenler sınıfının, şiddeti ve kütleselliği taşıyan ve sınıfsal değişimi kolaylaştıran hareketi olarak düşünmek gerekiyor. 

Bu açıdan bakıldığında, hem Martin Luther'in «reformasyonu» ve hem de Kemal Paşa'nın kemalizmi, hak verenlerin hareketi olarak çıkıyor; birincisinin adı üzerindedir ve ikincisini de aynı renkte ele almakta daha büyük bir doğruluk buluyorum. Ancak burada üzerinde durmak istediğim bunlar ve içerdikleri doğruluklar değil; hak alanlar ile hak verenlerin iki ayrı dünyayı oluşturduklarını vurgulamak istiyorum. 

Hak vermeyi meslek haline getirenler hak alma yoluna çıkmazlar. 

Hak alma mesleği, hep itici ve zorlayıcı bir dinamiğe sahiptir. Hak vermenin profesyonelleri sürekli frenlemeyi ve durdurmayı kişilik haline getiriyorlar. 

İnsanlar, aslında, yaptıkları işin kişilikleridirler. Sermayedar, kişilikleşmiş sermaye olarak tanımlanıyor. İşçi ise, kişilikleşmiş iş çerçevesini aşmaya başladığı anda reli ve hak alma MES EINE girmiş oluyor. 


k 4 


Bu düşünce, ilk kez içime, anbriyonik hal, 12 Mart Günleri'nde Yıldırım Bölge kapısında düştü. Bir insan, bir adam, bir bürokrat, bir genel müdür yardımcısı, hepsi olabilir, bir baba, gördüm; askeri gözaltı karargahının kapısında eriyordu. İçerde kızı ya da oğlu var; nasıi görüşeceğini soramıyor ve engel çıkartan çavuşları aşamıyordu. 
Hem içerdeki çocuklarından, hem kendisinden, hem de çavuşlardan utanıyordu. O kapıda volta atarak erimesini durdurmaya çalışırken, gece kondulardan gelen anneler ve babalar, bütün engelleri bir bir aşıyorlar ve içerdeki çocuklarının üzüntüsüne, bir hak daha almanın sevincini katıyorlardı. 

Bu düşünce içimde, eylülist günlerde ve Mamak'ta büyüdü. Aydın Yazısı'nın Davası vardı; ünlü hukukçular, tanınmış aydınlar, aralarında komutan emriyle üniversiteden kovulmuş profesörler vardı. Nizamiye'den Askeri Mahkeme Salonu'na gidilir ve gelinirken, otobüste, sohbet edilirdi. Ben, «Sıkıyönetim biter bitmez üniversiteye dönerim» diyordum. 1402 sayılı sıkıyönetim yasasında yapılan bir değişiklikle sıkıyönetim komutanlarına üniversiteden öğretim üyesi atma yetkisi verilmişti; komutanlar bu yetkilerini, ilk kez, Fizik Profesörü Burhan Cahit Ünal, İktisat Profesörü Tunçer Bulutay ile birlikte beni kovarak kullanmaya başladılar. İlk atılmıştım; ilk önce dönmenin bana düştüğünü düşünüyordum. 

Ancak hayret ediyordum; yol arkadaşlarımın hiç birisi, «suç ortaklarımdan» hiç biri, bana hak ve dönebileceğime ihtimal vermiyordu. Ünlü hukukçular ve üniversiteden kovulmuş profesörler de, birer papağan örneği, sık! 
yönetim komutanlarının söylediklerini tekrarlıyorlar ve kovulmamıza dayanak yapılan yasa maddesindeki bir daha kamu hizmetine alınmayacağı ifadesine dayanıyorlardı. 
Hak verenler arasında olduğumu anladım. 


Reductio Ad Absurdum 


Öğrenciliğimde hep hak almaya çalıştım. 

Üniversite yıllarında sıkıyönetim altında mücadele etmeyi öğrendim. 27 Mayıs 1960 öncesinde, sıkıyönetim komutanları uslüp ve dünya görüşü açısından bir birinden , ayrılıyordu; İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Fahri Paşa, Fahri Özdilek, hükümeti deviren komite içinde bile yer aldı. Bu dönemde sıkıyönetim komutanlıklarının birbirinden ayrı eğilimde olması, komutanlık emir ve yetkilerinin, ancak kendi bölgesinde geçerli olduğunu iyice öğrenmemi sağladı. Bu alfabedir; bunu öğrenmiştim. 

Martçı ve Eylülist Darbeleri, sıkıyönetim kararlarını ve emirlerini birbirine benzettiği için, bir emrin, bütün bölge-Jerde geçerli olduğunu gösteren bir düzenleme yapmak ihtiyacını duymadı. Bu nedenle, bizlerin kovulmasının, sıkıyönetim süresinde ve bölgesinde geçerli olduğundan kesinlikle emindim; hiçbir yasa değişikliği bu kesinliği ortadan kaldırmamıştı ve hala kaldırmıyor. 

Bu kesinlikten iki sonuç çıkıyor. Bir: Ben sıkıyönetim süresince de, Ankara sıkıyönetim bölgesinin dışında bir üniversitede görev yapabilirdim. Hepimiz için hala bu yol açıktır; ancak kullanılabileceğini sanmıyorum. Bu noktaya biraz ilerde değinmek istiyorum. İki: Sıkıyönetim kalkınca Ankara'daki üniversite görevime dönmem engellenemez; bunu göstermek durumundaydım. 

Bir paranteze ihtiyacım var, son derece kısadır: Hak alma ve arama, yalnızca mahkemelerde gerçekleşmiyor. 
Hak alma, toplumun içindedir ve her cepheyi içine alıyor. 

Ankara'da sıkıyönetim kalktığı gün, hak alma sürecini başlattım. Üniversiteye döndüm; üniversiteye dönülebileceği düşüncesi, yayıldı. Başka arkadaşlarım da döndüler; eylülist üniversitenin rektörleri, yürütmeyi durdurma kararı istediler. Danıştay, bu istemin tümünü kabul etti; ben zamanında müdahale ettim ve şu ana kadar üniversitede en uzun kalan «1402'lik» öğretim üyesi oldum. Ancak bunun da çok uzun sürmediğini belirtmek zorundayım; Danıştay'ın ilgili dairesi üç-iki gericilik tarafından kilitlenmişti. Altıncı Bölge İdare Mahkemesi'nde kazandığım hakkı, Danıştay Beşinci Dairesi elimden aldı. Ancak hak alma süreci henüz kapanmadı. 

Nasıl oldu; anlatımının son derece öğretici olduğuna inanıyorum. Şunun gösterilmesi gerekiyor: Bu toplumda haksızlığı kabul etmeyenler var. Darbeler, sıkıyönetimler, hepsi, devleti oluşturan çeşitli zor'u, daha yoğun ve tek bir yönde toplulaştırma, çaba ve yöntemleridir. Böyle dönemlerde zor'un belli yönde kullanımını kabul etmeyenleri cezalandırmak, görevlerinden uzaklaştırmak, daha kolaydır; çünkü, zor belli yönde yoğunlaşmış durumdadır. 

Kendi üzerlerinde yoğunlaşmış zoru kabul etmeyenler, en zından bunlardan bir bölümü, her zaman kabul etmiyorlar. Boyun eğmiyorlar; bunun gösterilmesi gerekiyor. 
Bu dava, bu boyun eğmeyişin ve bir hak alma dinamiğinin örneğidir; burada bunu özetlemek istiyorum. 

19 Temmuz 1985 tarihinde başladım. Bu tarihte iki 
yazı gönderdim. Birisi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne hitap ediyor ve «Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1/2/1983 tarih ve İSTH: 3500-349-83/Ks. 1098 sayılı emirleriyle Gazi Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevimden uzaklaştırıldım» diye başlıyor. Bundan sonra, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün kovmayı bildiren yazısına işaret edildikten sonra, hukuk durumu ve istem dile getiriliyor. 

«19 Temmuz 1985 tarihinde Ankara İli'nde sıkıyönetim sona ermiş olmaktadır.» 

«Sıkıyönetim Komutanlıkları emirleri, sıkıyönetim yürürlük süresi ile sınırlıdır.» 

«19 Temmuz 1985 tarihinde, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 1/2/1983 tarih ve İSTH: 3500-349-83/Ks. 1098 
sayılı yazıda belirtilen emirleri yürürlükten kalkmıştır.» 
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«Gazi Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevime başlayabilmek için gerekli işlemlere emirlerini diliyorum. Saygılarımla.» 

Fakat bu kadar değil; işin bir de sıkıyönetimle ilgili yanı var. Türkiye'de ve dünyanın her yanında bürokratlar, bunlara generaller de dahil, dayandıkları güçten yoksunf(*) kalınca, yaptıkları işin sorumsuzluğunu ve kendilerinin ne kadar iyi niyetli olduklarını anlatmada yarışa girerler; pek çok örnekleri biliniyor. Şimdi sıkıyönetim kalkıyor ve bir sorumlu olması gerekiyor. İdare hukuku içinde bu sarumlu Genel Kurmay Başkanı'dır; aynı tarihte bir yazı da Genel Kurmay Başkanlığı'na gönderdim. Necdet Üruğ, artık Genel Kurmay Başkanı olmuştur ve 19 Temmuz 1985 tarihli ve «Paşam» diye başlıklı yazımı General Üruğ'a ilettim. 

«Sıkıyönetim komutanlıklarının emirleri, sıkıyönetimin yürürlük süresi ile sınırlıdır.» 

«Bu durumda, 19 Temmuz 1985 tarihinde, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın beni görevden uzaklaştıran, 1 
Subat 1983 tarih ve İSTH: 3500-349-83/Ks. 1098 sayılı yazida belirtilen emirleri yürürlük süresini doldurmuş ve yürürlükten kalkmış olmaktadır.» 

«Komutanlığın, benimle ilgili emirlerinin yürürlükten kalktığını, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne bildirmiş olduğunu umuyorum. Ancak yine de görevime başlamada gecikme olmaması için, bütün komutanlıkların bağlı olduğu makamınıza başvuruyorum.» 

«Ankara İli'nde sıkıyönetimin kalkmasıyla birlikte hakkımdaki görevden uzaklaştırma emrinin yürürlük süresinin sona erdiğini, ilgililere bildirmenizi diliyorum. Saygılarımla.» ) 

Bunlardan sonuç alnamayacağını biliyorum; ancak Necdet Üruğ'un böyle bir yazı almasının yararına çok inanıyorum. Gereklidir. 

İnsanlar, layık oldukları yazıları almalıdırlar. 

Hak arayanlar, her hak alma durumunda, en uygun yöntemi bulmak zorundalar. Bu davada, Reductio Ad Ab- 


(*) Bürokratı, güç'e dayanmış darlık olarak tanımlıyorum.. 
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surdum, Saçmaya İndirgeme Yöntemi, ortaya çıktı; kollektif olarak bulunuyor. Bizim üniversiteden uzaklaştırılabilmemiz için mevcut hukuk sisteminin tahrip edilmesi gerekiyordu; yapıldı. Ancak bizim üniversiteden uzaklaştırılmamızın, yerleştirilmek istenen politik düzen açısından, «absurd» olduğunu söylemek mümkün görünmüyor; tekelsi bir düzen için güncelde ya da yaşam öykülerinin bir kesitinde kişilikli davranmış üniversite öğretim üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılması zorunlu oluyor. 

Fakat yapılanın ortadan kaldırılması için, hem hukuk sistemi içine sokulan mekanizmanın ve hem de yapılanın saçma olduğunun gösterilmesi gerekiyor. Bu mahkemelerde olacak; ancak eylülizm, sıkıyönetim uygulamaları- nın dava edilemeyeceği «hukuk ilkesini» de getirdiği için önce üniversiteye başvuruluyor. Absurd'u sergileme, üniversitenin red kararı üzerine oturtuluyor. 

Birinci saçma sergilemesi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün göreve başlama isteğimi reddetmesi üzerine avukatlarım tarafından Ankara Idare Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde yer alıyor. Bunu buraya alıyorum: «Kamu hizmetinden yasaklanmaya ancak mahkemeler karar verebilir. Türk Ceza Kanunu'nun 31 nci maddesine göre, beş yıldan fazla ağır hapse mahkum olan kişi ömür boyu kamu hizmetinden yasaklanır. Red kararındaki gerekçeyi kabul edersek, davacı, hakkında beş yıldır ağır hapis cezası verilmiş bir kişi ile eş tutulacak ve bu cezanın sonuçlarına katlanacaktır. Yani, hukukun ana ilkelerinden biri olan kanunsuz ceza olmaz ilkesi hiçe sayılacaktır. Hukuk devletinde böyle bir durum kabul edilemez.» Çok açık; hiç bir mahkeme kararı olmadan bizler, beş yıl ve daha uzun hapis cezasının sonuçlarına çarptırılmış oluyoruz. Bu, her hangi bir hukuk düzeninde son derece «absurd» bir durum oluyor ve ortaya konuyor. 

İkinci absurd'un gösterilmesine geliyorum; bu, benim üniversiteye dönmemi sağlayan Ankara Altıncı İdare Mahkemesi'nin kararıyla sergileniyor. Üç kişilik kurul, oy birliği ile üniversiteye dönmem lehinde karar veriyor; fakat başkan, dönüşün otomatik değil de, yeni bir atama süreci içinde olması gerektiğini düşünüyor ve bu yolda «ayrışık oy» yazıyor. Ancak ben, Başkan Mustafa Birden de dahil, üye Sevim Dündar ve Gülsevin Güngör'ü bu kararlarından dolayı kutlamak istiyorum. Kararları son derece önemlidir; önemli olduğu yerlerde kurulun ortak görüşü beliriyor. 

«Sıkıyöretim yer ve zaman itibariyle geçici bir rejimdir. Sıkıyönetimin sona ermesi, sıkıyönetimle öngörülen amacın gerçekleşmesi anlamına geleceğinden bu tarihten itibaren sıkıyönetim önlemlerine de gerek kalmamaktadır.» Kararda bunlar var; bu hükmü, hep «hak veren» yol arkadaşlarıma anlatmakta güçlük çekmiştim, şimdi yazılmış oluyor. Fakat ben, Altıncı İdare Mahkemesi yargıçlarını, kararlarının bu bölümü nedeniyle kutlamıyorum; çok önemli bir gelişmeye parmak basıyorlar. Ne yazık, tekelsi düzende, bilgi ve becerinin, uzmanlık ve yetkinliğin giderek değersizleşmesi süreci içinde, Idare Mahkemesi'nin bir çok önemli saptaması değerlendirilemiyor. 

«Diğer taraftan, bir daha kamu hizmetinde çalıştırılmamak’ ibaresindeki ‘kamu hizmet? kavramı, devlet memurluğu dışındaki bir çok kamu hizmetini de kapsar nitelikte olup kamu hizmetinin kapsamını çok genişletmek mümkündür. Öyle ki, bir sıkıyönetim önlemi olarak alınan, ‘bir daha kamu hizmetinde çalıştırılmamak' önlemi, kamu hizmeti kavramı genişletildikçe, aleyhine önlem alınan ki-Şiyi, önceden kestirilemeyen çeşitli biçimlerde etkileyen, ağırlığı, kapsamı belirsiz ve süresiz bir ceza ile karşı kar-Şıya bırakacaktır.» Burada bir belirsiz durumun çok güzel dillendirilmesi yer alıyor. Gerçekten de sıkıyönetim komutanlarının dudaklarından çıkan bir tek «attım» sözü, içlerinde üniversite profesörleri de dahil pek çok kamu görevlisi için, «ağırlığı, kapsamı belirsiz ve süresiz bir ceza» oluyor. Saçma'dır ve Latince kökenli sözcükle, absurd ortaya çıkıyor. İ 

Bu nokta üzerinde durmak zorundayım; Idare Mahkemesi Yargıçları'nın son derece önemli bir gelişmeye parmak basmış olduklarını tekrarlamak istiyorum. Burada iki nokta var; birincisi, «kamu hizmeti» tanımıyla ilgili 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oluyor. Mahkeme, kamu hizmeti'nin devlet memurları tarafından yapılan işin sınırlarını aşabileceğini görmektedir; son derece isabetli bir saptama ortaya çıkıyor. Bugün üniversitelerde önemini yitiren «maliye dersleri», kamu hizmeti ve harcamalarının tanımı için uzun tartışma ve araştırmalar içeriyor. 

Kamu hizmeti nedir; burada buna girmek durumunda değilim. Ancak hizmetten yararlanmada ortaklık, hizmeti yaparken kâr amacının olmaması ve benzeri ölçütler geliştiriliyor. Bu, birinci noktadır. 


İkinci nokta, tekelsi düzen, bir devlet büyümesidir. Burada teorik görüşlerimi tekrarlamak istemiyorum; her halde İstanbul'daki sinema, tiyatro ve benzer festivallerin, Istanbul festivalinin, bir «kamu hizmeti» olmasından hiç kimse kuşku duymamalıdır. Eskiden bu tür işler «devlet» tarafından ve «kamu ajanları» aracılığıyla yapılıyordu; şimdi büyük zenginler tarafından ve profesyonel kadrolar aracılığıyla gerçekleştiriliyor. 


Dünyada Türkiye'nin turistik özelliklerini tanıtma işi, eskiden tümüyle bir «devlet» sorumluluğu ve «kamu hizmeti» idi; şimdi yine kamu hizmeti'dir ve ancak bir bölümü «özel» kişilerin kurduğu vakıflar tarafından yapılıyor. 
Ankara sinema şenliği de bir kamu hizmeti'dir; kamu ajanları yetiştirmek için kurulan Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin mezunlar derneği olan Mülkiyeliler Birliği ve Aziz Nesin'in gaspettiği «Bilar» tarafından yapılıyor. Devlet bütçesinden ve Turizm Bakanlığı kanalıyla, ilgili fasıllardan, Ankara sinema şenliği hizmetinin gerçekleştirilmesi için fon aktarılıyor. 

Tersinden bir durumdan da söz edilebilir; «Ekin Hülyası», kahvehaneler açarak seminer ve konferanslar vermek, öğleleri yoksul öğrencilere ucuz kuru fasulye plav sunabilmek, bir kamu hizmeti'dir. Bir toplumsal hizmet olduğundan kuşku duyulacağını sanmıyorum. Nitekim, Ekin Hülyamız'a, «halk üniversitesi» adı verilmekte gecikilmedi. Ve eninde-sonunda, başında arkasında, bu işi bizim yapmamızı önleyebilmek için çok çeşitli engeller çıkarıldı. 
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«Kamu hizmeti» kavramının bilimsel olarak genişliği, tekelsi düzende kamu hizmetinin devlet bütçesinden açık bir finansman koşuluyla sınırlanması dönemini geride bırakması, «bir daha kamu hizmetinde çalıştırılmamak» ibaresini, tam anlamıyla bir hukuk saçmlığı düzeyine çıkarıyor. Altıncı İdare Mahkemesi'nin yargıçlarının bu hem somut ve hem de soyut absurd'ü görmüş olmaları tekrar kayda değer; altını çizmekten çekinmiyorum. Mahkeme, benimle ilgili kararında, yukardaki paragraftan sonra, şöyle devam ediyor: «Bu açıklamadan da anlaşılıyor ki, bir daha kamu hizmetinde çalıştırılmamak tedbirini ancak olağanüstü hallerde olağanüstü yetkilerin kullanılmasıyla alınabilecek geçici tedbirler kapsamında kabul etmeyip devamlı bir ceza haline dönüştürmek Anayasa ile teminat altina alınan temel hak ve hürriyetlere, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine ve diğer hukuk devleti ilkelerine aykırı düşecektir.» Saçma, bir kez saptandıkça ve dikkatle bakıldıkça, kendiliğinden büyüyor. 

Şimdi sıra üç numaralı saçmadadır; bu dava bana İonesco'nun oyunlarını hatırlatıyor. İon&sco, bu düzenin, insan aklı ve davranışlarında yarattığı absurd'ler üzerine oyunlar kuruyor. Bu davaya, bir absurd'ler crescendo'su gözüyle bakılabileceğini sanıyorum. 

Durum şöyledir: Sıkıyönetim Komutanı, «attım» diyor ve sıkıyönetim yasasında, beş orgeneralin imzasıyla yapılan bir değişiklikle, bu söz, ömür boyu geçerli ve kesin sayılıyor. Zor'dur; ancak bir nokta için kabul ettiğim varsayılabilir.” Arkasından şöyle bir ikinci nokta geliyor: Aynı komutan, her hangi bir nedenle ve hiç bir gerekçe göstermeden, «kaldırdım» dediği takdirde bu ömür boyu geçerli ve kesin ceza kalkıyor ve ben, üniversiteye dönebiliyorum. 
Örnekleri var; benim için değil ama başkaları için komutanlar «kaldırdım» dediler ve bunlar, kamu görevlerine döndüler. Bu iki durum yan yana geldiğinde oldukça saçma bir manzara çıkıyor; ancak saçmalık burada kalmadan: tırmanıyor. Üçüncü durum şudur: «Kaldırdım» diyecek bir makamı arıyorum ve yok oluyor. Genel Kurmay Başkanları, «sıkıyönetim komutanları emrimizdedir» diyerek Övür-. 
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nüyorlar; benim davama gelince «ben karışmam» diyorlar. Bu durumda ne yapabilirim? 

Bütün bu saçmalık dizisinden ne yapılması gerektiği sonucu çıkıyor; ancak benim bu sonucu bir de zamanın Gazi Üniversitesi Rektörü'ne sormak ihtiyacı duyduğum - anlaşılıyor. Rektör Akça'ya 11 Ekim 1985 tarihinde yazdığım yazıdan aktarma gereğini duyuyorum. 

«Şakir Bey, Ankara Sıkıyönetim Komutanı, isterse hakkımdaki kararı kaldırabilir; başkaları hakkındaki kararları kaldırdığını biliyorsunuz. Şimdi Ankara'da bir sıkıyönetim yoktur ve Siz, bana, sona eren sıkıyönetimin komutanının hakkımda almış olduğu bir kararın ebedi olduğunu anlatmaya çalışıyorsunuz. Peki, bana ne tavsiye ediyorsunuz? Hakkımdaki kararın kaldırılması imkanını yaratabilmek için Ankara'da sıkıyönetimin yeniden ilanı için mi çaba göstermeliyim? Buna ek olarak, Ankara'da ilan edilecek sıkıyönetime, hakkımdaki kararı değiştirecek bir korgeneral atanması için çalışmamı mı öneriyorsunuz?» . 
Düşündükçe saçmalık büyüyor. 

Burjuva legalitesine göre hak arama süreci, yargı kararı ile son buluyor; fakat burada bir yargı kararı olmadığı ve yargı yolunun kapalı sayıldığı için, bana, hakkımı alabilme yolu olarak, tüm hakları askıya alan sıkıyönetimin ilanını sağlamaktan başka çare kalmıyor. Saçma'dır. 

Bu saçmalık kendi içinde bir başkasını da gizliyor. 
Sıkıyönetim ilan etmekle iş bitmiyor; sıkıyönetim ilanını başarsam bile, komutan olarak, bir tanıdığımın atanmasını sağlamak zorunlu oluyor. Bu da olmazsa, atanacak komutanın bir yakınını bulmam gerekiyor; muhtemelen, kitaplarımı okuyan ve etkilenen bir genç yakını olacaktır. 
Bu yakını yeni komutana gidecektir ve «Recep Amca, çok iyidir, bakma hakkında söylenenlere, Amcacım bak bu istediğimi kırma, Recep Amca, n'olursun..» diyecektir. Paşa ya da Recap Amca, bu ısrar karşısında, «olmaz, mümkün değil... ama dur bakim, bir dosyasını inceletiim, ama bak söz vermiyorum ha.. bir bakiim» diyecektir. Saçma; İdare Mahkemesi'nde davamı anlatırken, sözlü olarak, bunun mümkün olduğunu ve böyle bir yolu onursuzluk sayacağımı diie getirdim. Aramızdan doğrudan doğruya komutanlara başvurarak, af dileyerek, geri dönmek isteyenler oldu; bir bölüğünün bu ve tanımladığım yoldan üniversiteye döndüğünü biliyorum. 

Dört numaralı saçmalık Sultan Hamit dönemi ile ilgilidir; buna da, Mahkeme'de sözlü olarak değindim ve bunu Gazi Üniversitesi Rektörü'ne yazılı olarak bildirdim. 
Şöyle formüle ediliyor: «Şakir Bey, Sultan Abdül Hamit bile, memuriyetten ve üniversiteden uzaklaştırdığı Osmanli yurttaşlarının tekrar görevlerine dönmesine imkan tanıyordu. Bana gönderdiğiniz kararınızla, Türkiye'yi Abdül Hamit tarihinden de geriye çektiğinizi görmüyorsunuz?» 
Bir kesimin niyeti daha da geriye çekmektir; bundan kuşku duymuyorum. Bize düşen, bu geriye çekişi sergileyerek, söylenenlerle fiili durum arasında ortaya çıkan saçmalığı gözler önüne koymak oluyor. 

dare Mahkemesi, sıkıyönetim komutanının kararını ortadan kaldırdı. 


Üniversite İle Savaş 


İdare Mahkemesi'nde 4 Şubat 1987 tarihinde duruşma oldu. Avukatlarımın dilekçesine ek olarak görüşlerimi yazılı olarak hazırladım; ancak sözlü anlatımda yer yer dışına çıkma zorunluluğunu duyduğumu hatırlıyorum. Çok kısa olarak yazılı görüşlerimden iki aktarma yapıyorum. 

«Şura-ı Devlet, Türkiye'de parlamento kurulamadığı için ortaya çıktı. Şura-ı Devlet ile birlikte ülkemizin meşruti sultanlık dönemine girdiği düşünüldü ve öylece ilan edildi. Bu kurumu, çok kısa bir zaman sonra, Meclis-i Mebusan izledi.» 

«Şura-ı Devlet, Türkiye'de parlamentonun, tarih ve mantık açısından önceleyenidir.» | 

«Mahkemeniz, Şura-ı Devlet'in bir devamıdır ve parçasıdır. Türkiye'de hakların güvence altına alınmasında önemli bir kurum oluyor.» 
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«Bunu, Mahkemeniz'e hatırlatmak zorunda kaldığım için üzülüyorum. Kamu görevlisi olma hakkımın, bir idari kararla atanan bir korgeneralin bir emri ile ortadan kaldırılamayacağına karar vermenizi bekliyorum.» 

Verilecek bu kararın, bir hukuk saçmalıkları dizisini ortadan kaldırma yanı var. Bir de üniversiteler sistemi ilgilendiren yanı bulunuyor. Bu ikinci yanı, karar verecek olan yargıçlara hatırlatma gereği duyduğum görülüyor. Aynı yazımda şunlar da yer alıyor: «Bizlerin üniversitedeki görevlerimize başlamamızla birlikte, üniversitelerdeki yök baskısının sarsılmaya başlayacağı kuşkusuzdur. Bu konuda, bizlerin üniversiteye dönmemizle yök sisteminin sarsılacağı konusunda, yök başkanı ve yök rektörleriyle aynı görüşü paylaşıyorum.» Çok açık; benim hak alma çabam, kurulan bir baskı sistemini sarsmaya ve parçalamaya yöneliktir. Bunu, karar verecek yargıçlara da açıklamaktan, çekinmediğim görülüyor. 

Bir parantez açıyorum; sıkıyönetimin kalkışı ile birlikte 1402 sayılı yasaya dayanılarak komutanlık emriyle görevinden alınan öğretim üyelerinin görevlerine dönebileceğini, yazgı arkadaşlarımın anlamaları zaman aldı. Ancak benim sıkıyönetimin kalktığı gün üniversiteye başvurmam ve arkasından dava açmam bir yol açıyordu; izleyenler oldu. Idare Mahkemesi, bu tür müracaatların bir bölümünü benden önce sonuçlandırdı ve üniversiteye dönüşler başladı. Ancak üniversite rektörlükleri, bir zamanlar kamu görevlilerinin kullandıkları bir mekanizmaya sarılarak, Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı istediler. 

Danıştay'ın ilgili dairesi üç-iki kilitlenmişti; bu önemli dairede, beş üyeden üçü, eylülist karar ve kurumların, eylülist proğram ve planların inatçı savunucusu yargıçlardı. 
Üniversite rektörleri, eylülizmin üniversitelerdeki çavuşları olarak yürütmeyi durdurma kararları istiyorlar, Danıştay Beşinci Dairesi otomatik olarak, Başkan Nuri Alan ve Sabri Coşkun'un karşı oy yazılarıyla üye Güzin Ersoy, Temuçin Erçağ ve Ender Çetinkaya'nın oylarıyla, yürütmeyi durduruyordu. Öğretim üyeleri ellerinde Altıncı İdare Mahkemesi kararıyla bir gün üniversiteye giriyorlar ve iki haf- 


342 


ta içinde Danıştay Beşinci Dairesi'nin kararıyla yeniden kovuluyorlardı. Eylülizm, Ausus alanında kendisini sürdürüyordu. 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün Danıştay'a başvurusunda, bizlerin üniversiteye dönmemizle, bu baskıcı sistemin sarsılacağı görüşümü doğrulayan bir anlam ve içerik yer aldı. Rektörlük, usülen beni göreve çağırdı ve kalben Danıştay'dan, yürütmenin durdurulmasıyla birlikte, benim yeniden kovulmamı istedi. Bu isteğin son parağrafını aktarıyorum: «Ayrıca Sıkıyönetim Kanununa ve Danıştay'ın emsal kararlarına aykırı olarak verilen bu kararın İ.K.U.K.”- nun 28. maddesi 1 ve 4. bendi gereği olarak yerine getirilmesi, davacı öğretim üyesi olarak ders verip, sınav yapıp, öğrenci mezun edebileceği için, ilerde telafisi mümkün olamayacak sakıncalar doğuracağından yerel mahkeme kararının yürütülmesinin durdurulmasında acil zaruret vardır.» 
Rektörlük, «aman, yandım» diyor ve derhal yürütmenin durdurulmasını talep ediyor. 

Derhal müdahale ettim. 20 Mayıs 1987 tarihinde, Danıştay'ın ilgili Dairesi'ne, Beşinci Daire'ye, bir dilekçe verdim. Bunun bir bölümünü buraya alıyorum: «Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün temyiz dilekçesi, ne yazık, sıkıyönetim mantığını ve sıkıyönetim komutanlıklarının devamını özleyen bir anlayışı yansıtıyor. Görevimle ilgili sıkıyönetim komutanlığı emrinde, ders verme, sınav yapma veya öğrenci mezun etmemin telafisi mümkün olmayacak sakıncalar doğuracağını anlatan bir açıklığa hiç bir zaman rastlamadım. Mahkeme kararları gerekçelidir. Sıkıyönetim komutanlık kararları ise gerekçesizdir. Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, gerekçesiz bir karara gerekçe bulmakla sorumlu değildir.» Gerçekten de inanılmaz bir acımasızlık ve ikiyüzlülük ortaya çıkıyor. Eğer üniversite rektörlükleri MİT ile iç içe, veya MİT dosyalarında okuduklarını idari karar sayma yanılsaması içinde değillerse, bunları söylemek veya ileri sürmek durumunda olamazlar. Çünkü sıkıyönetim, eski sözlerle, örfi idare, gerekçesiz işleyen bir mekanizmadır. 

Ayrıca gerekçe tam tersi de olabilir; ben çok «iyi» bir 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öğretim üyesi olabilirim ve her derse girdiğimde öğrencilerin fazla heyecanıyla karşılaşabilirim. Sadece böyle bir durumda bile, isteyen Örfi İdare Paşası, beni görevimden uzaklaştırabilir. 

Bunun da ötesinde, bana tebliğ edilen yazıda, Sıkıyönetim Komutanlığı'nın bir gerekçesi de yer almıyor. Bir gerekçesi olabilir; ancak idare ve hukuk belgeler üzerinde yürüyor. 

Gazi Rektörlüğü'nün bu itirazını yanıltıcı olmasının yanında çok çirkin buldum. Danıştay'a bir de şunu ilettim: «15 Mayıs 1987 tarihinde görevime başladım. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı'nda Dekan'ı ziyaret ettim. Sömestr sona ermek üzere olduğundan, artık ancak gelecek sömestirde ders verebileceğimi söylediler. 
Üniversite öğretim üyeliği ile ilk okul öğretmenliğinden ayrıdır. Öğretim üyeleri, ancak, sömestr başında proğram yapıldığı sürece ders verebiliyorlar.» Bunları kaydederek, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Danıştay'ı yanılttığını dile getirdim. j 

Danıştay'ı, haklılık yönünden, etkilediği anlaşılıyor. 
Danıştay, rektörlüğün yürütmeyi durdurma istemini reddetti. 

Böylece ben, üniversiteden ilk kovulan ve aynı zamanda tekrar ilk dönen öğretim üyesi oldum. Kapıdan kovuldum, pencereden girdim. 

Pencereden girdiğimi biliyordum. Devlet'in bütün gürcüyle bu kararı ortadan kaldırmaya çalışacağından kuşku duymuyordum. Yanılmadım; Devlet, bütün gücüyle, Danıştayın, esas karar almasını çabuklaştırdı ve 1988 Şubat başında, ben tekrar üniversiteden kovuldum. Danıştay, hiç kimse için değil (*) sadece benim için, İdare Mahkeme- 


(*) 1969 yılında, benim durumum netleştikten sonra, ya üniversiteler yürütmeyi durdurma kararı istemekten yada Danıştay bu istekleri kabul etmekten ve esas kararı çabuklaştırmaktan vazgeçti; şimdi benim «yazgıdaşlarımın» bir bölüğü üniversitede görev yapıyorlar. 

Benim sevgili hukukçularım, muhtemel geleceği sezerek, kararın düzeltilmesini istediler. Gündemde, ilerde bir tarihte ele alınır, umuyorum. 
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si'nin vermiş olduğu kararı esastan bozma yönünde hareket etti. Üç-iki kilit, üniversiteyi, kaçıncı kez hatırlamıyorum, tekrar yüzüme kapatıyordu. 

Ancak galip sayılır, bu yolda mağlup; ben kendimi öyle sayıyorum. Böyle bir yol olduğunu ve bunu gösterebildiğim için seviniyorum. 

Bu bölümü bitirirken iki noktanın altını çizmek istiyorum. Bir: Tekelsi düzen, sürüleştirilmiş insanlar üzerinde egemenliğini sürdürebiliyor. Şimdiye kadar üniversitelerde «yanlışlık» yapılıyor ve sürü olmayanlar da üretiliyordu. Sürüleştirilmesi, üniversitelerin, birer lise ve özellikle imam-hatip lisesi düzeyine indirilmesi gerekiyordu. Bunun içinde önce darbe ve sonra tasfiye süreçleri başlatıldı. Yeni bir yasa düzenlemesinden sonra, üniversite rek-- torlüklerine, çoğu MHP sempatizanı profesörler oturtuldu. 

Bir kereste fabrikası önünün deposundaki kerestelere bakışının rektörlerin öğrencilerine yaklaşımından çok daha fazla ihtimam içerdiğini biliyorum. 

İki: Devlet zor toplamıdır. Zorunu bir yerde uygulamıyorsa, «iç savaş» olduğunu düşünüyor. Devlet, 1960 ve 
1970 yıllarında Türkiye üniversitelerine «iç savaş» alanları olarak bakıyor. Eylülizm ile birlikte bu alanları «zaptediyor.» 

Benim zaptedilen alanın dışında kalmam zor'un gereği olarak ortaya çıkıyor. 

Bunu biliyordum. İdare Mahkemesi'ne 4 Şubat 1987 
tarihinde verdiğim yazıda, dönme isteğimin «kişisel sorunum» olmadığını açıkça belli ediyordum. Şunları da yazıyordum: «Her yerde öğrenci bulabiliyorum. Evimi bir gönüllü dersane haline getirebiliyorum. Yazdıklarımla Türkiye'nin her köşesinde bir tartışma başlatabiliyorum. Öğretmenlik yolunda daha fazla isteğim olamaz.» Peki ben ne istiyordum? 

Benimki bir hak alma hastalığıdır. lee NOŞ-- nut olduğumu yazabiliyorum. 
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DOKUZUNCU BÖLÜM 


BAŞKASININ YERİNE HAPİS YATTIM 


Devrim eşiği sezgi dünyasıdır. 

Her devrim, bilgi teorisinde bir uç beyliği'dir. 

Sezgisel bilgi, aynı zamanda, kanıtlanmamış bilgi oluyor. Sezgisel bilgiyi, kanıtlanmaya elverişli bir yöntemle elde etmek mümkün olmuyor. 

Devrim eşiğinde insan, kanıtlanabilecek bilgiyi, kendi pratiğinden sezerek çıkarıyor. Lenin, Rusya sosyal demokrat işçi hareketini menşevikler ve bolşevikler olarak ikiye bölen tepkisel bilgisine nasıl ulaştığına, daha sonra kendisi de şaşırıyor. Bu, beni, şaşırtmıyor. 

Burada Türkiye pratiğinden sezerek çıkardığım bir düşüncemi yazmak istiyorum: Bütün devrimler enternasyonal'dır. Marx'ın büyük bir sezgiyle formüle ettiği, bütün karşı-devrimlerin de devrimci bir temelde geliştiği olgusuyla birleştiğinde, bütün karşı-devrimlerin de enternasyonal olduğunu söylemek mümkün oluyor. 

Bir artikülasyona ihtiyaç var: Bu düşünce bugün, düne göre çok daha geçerlidir. 

Bu düşünceden çıkan bir sonucu yazabiliyorum: Amerika Birleşik Devletleri, bugün, dünden çok daha karşı devrimcidir. Sovyetler Birliği ise bugün düne göre çok daha az devrimcidir. Sovyetler Birliği'nin devrimciliği, sosyalizmin restorasyonu sınırlarına çekilmiş görünüyor. Amerika'nın karşı devrimciliği, seçmeli caydırıcılık doktriniyle de açıklandığı ve pek çok olguyla kanıtlandığı gibi, dünyanın her yerindeki irili-ufaklı her devrimci hareketi ya da başiangıcı ortadan kaldırma girişimlerine kadar genişliyor. 

Burada sezgisel bilginin kanıtlanmaya elverişli olmadığını tekrarlayarak şunu ileri sürebiliyorum: 1988 Yaz Başında Toplumsal Kurtuluş'a indirilmek istenen darbede Amerika Birleşik Devletleri'nin izlerini görüyorum. Kurtuluş'un Amerika Birleşik Devletleri'nin husumetini çekme- de, Türkiye solunun unutur olduğu Anti-Amerika çizgiyi canlı tutma isteğinin rolü var. Ancak hepsi bu kadar olmuyor; Kurtuluş'u aşan yanlar ortaya çıkıyor. Bir kez Washington'un Türkiye'ye yönelik bir karşı-devrim proğramı olmadığını düşünmek mümkün görünmüyor. Türkiye aydınını düzenle uzlaşmacı çizgiye çekebilmek için düzenin imkanlarını Türkiye aydınına verme politikasının geliştirilmesinde Washington siyaset plancılarının rolü olduğuna inanıyorum. Washington'un hazırlanmış bir proğram olmadan ve bu proğram Türkiye'de MİT ve Genel Kurmay içinde değerlendirilmeden Devlet Başkanı Kenan Evren'in bir «öro-komünist» parti savunuculuğuna geçmesini düşünemiyorum. TKP-TİP birleşmesi, tersi yönde az veya çok umutları tümüyle ortadan kaldırarak Washington'dan kaynaklanan bir «öro-komünist» parti boşluğunu dolduracak bir oluşuma yol açıyor. Türkiye'de bunun kütlelere, sınıflara ve aydınlara «satılması» gerekiyor; bu «satışın imkansız hale sokmada, bütün reklam kampanyalarını elektronik hücumlarla bozmada Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nin çok etkin bir rol oynadığının inkar edilemeyeceğini sanıyorum. 

Bunlara eklenecek bir nokta kalıyor: Washington'un bir «kürt politikası» olduğu kesindir. Ayrıca Washington'un seçmeli Caydırıcılık proğramının formülasyonunda Türkiye'nin tümünden çok Doğu Anadolu bir kaç kez proğramın içine giriyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Kürt Politikası olduğunu gösteriyor. 

Bu politikanın ayrıntılarını bilemiyorum; ancak görebildiklerimi yazabiliyorum. Irak Kürdistan'ında KDP Lideri Barzani'yi Amerikan yanlısı veya Washington'u Barzani destekçisi saymak doğru görünüyor. Washington, buna ek olarak, YKK Lideri Talabani'yi kendi kutbuna çekmek ve PKK Lideri Öcaian'ı yalnız bırakmak istiyor. Ancak «bizler» gözaltına alınıp hücrelere konmadan çok kısa bir zaman önce Talabani-Öcalan ittifak imzaladılar ve bu ittifaklarına Arap ve Türk devrimcilerini çekmek istediklerini ilan ettiler. «Bizler», siyasi polis hücrelerinde, Türkiye'de PKK'yi legalize etmekle suçlandık ve tutuklanmamızdan kısa bir süre sonra, Talabani, Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etme imkanına kavuştu. 


Gizli Örgüte İndirgeme Yöntemi 


Devrimlerin çok teorik, çok genel gerekçeleri var. Bunun yanında çok basit, basit olduğu için çek bilinen ve çok zaman da vulgar tarihçilerin temel neden düzeyine çıkardıkları, aslında ayrıntı düzeyinde kalması gereken, hazırlayıcıları bulunuyor. Büyük Fransız Devrimi'nde Kraliçe Antoinette'in özel yaşamı ve ekmek bulamayanlara pasta yemelerini tavsiye etmesi, bu tür ayrıntı hazırlayıcılar içinde en çok bilinenlerden birisi oluyor. 

Önemli pek çok davada da böyle ayrıntı hazırlayıcılar görülüyor; savcılar, bunları hem hazırlıyorlar ve hem de büyük bir sevinçle bakıyorlar. Bu davada, ya da davanın ilk belgelerini içine alan kitabın başlığıyla, Toplumsal Kurtuluş'un Kürt Davası'nda Dergi'nin yazı işleri müdürlerinden Orhan Gökdemir'den böyle bir rol bekleniyor. 
Beklenen rolü, tutuklandıktan sonra kapatıldığımız Ulucanlar Merkez Cezaevi'nde ilk duruşma için hazırladığım «sorgu» yazımda açıklamak imkanı buldum. Buraya aktarıyorum: «Bu davanın bir İkinci Harp Okulu Davası olarak düşünüldüğünü sanıyorum. Harp Okulu Davası'nda Ömer Denize ve Barış Davası'nda Aydan Bulutgil'e verilen rol, bu kez yazı işleri müdürümüz Orhan Gökdemir üzerinde denenmiştir. Orhan Gökdemir'in bizi suçlayacak ifade vere- 


348 


ceği hesabı yapıldı. Ömer Deniz'den ve Aydan Bulutgıl'den alınan ifadeler ile tutuklamalar başlatıldı; bizim davamızda Orhan Arkadaşımın ağzından 'azmettirme' sözü tutanağa geçirilince bizler toplanmaya başlandık.» Orhan, ansızın yazı işleri müdürlüğünden ayrıldı ve askere gitti. «Bizim dava», Orhan'ın askerden alınması ve ağzından Bilgesu ile benim, dergide PKK yazılarının yayınlanması için kendisini azmettirdiğimiz sözünün alınmasıyla başlıyor. 

Orhan Gökdemir, ne yazık, Bizim Dava'nın yumuşak karnı oluyor. Eylülist darbe yılında lisede olduğunu sanıyorum; solla ilgilidir. İlgili olduğu arkadaşlarının çoğu «içeri» alınıyor; daha sonra bu yaş üniversite öğrencilerinin bir bölümü evimde açlık grevi yaptılar ve bir bölümü de destekçi olarak geldi, hepsinden benzer izlenimler aldığı- mı hatırlıyorum. Bu yaş öğrenciler, üniversite yıllarının önemli bir bölümünü, kendilerinin ne zaman alınacağının soğuk hesaplarını yaparak geçiriyorlar. Bu hesap içlerine yer ediyor. 

Gökdemir'in, yazı işleri müdürü olduğu derginin çizgisinin beklediğinden daha net bulduğunu biliyorduk ve biliyordum. Ansızın askere gitme kararını açıkladı; olabilir. 
Yazı işleri müdürlüğünden nasıl ayrılacağını sordu; ayrılmakla ayrılmış olunacağını söyledim. İlhan Akalın'a da sormuş; aynı cevabı alıyor. Bana tekrar sordu ve tekrar tekrar, yayın üzerinde isim gösterilmediği zaman yazı işleri sorumluluğunun olmadığını anlattım. Ancak Orhan'ı inandıramadığımızı sonradan öğrendik; Bilgesu, bir kez siyasi şubeye davet edildiğinde, polisler, bilgiççe ve ellerinde bir koz olduğunu anlatırca, «Orhan'ın dilekçesi» üzerinde konuşmuşlar. Inanamadık ve ihtimal vermedim. Ancak sonradan Orhan doğruladı: Bizim yazı işleri müdürümüz, yazı işleri müdürlüğünden ayrıldığını, polise dilekçe ile bildiren ilk yazı işleri müdürü olmuştu. 

Bir parantez yararlıdır: Polis, bir «zaaf» gördüğü zaman, artık hemen bunun üzerine saldırmıyor. Elinde tutuyor ve bekliyor. Ayrıca mücadele derinleştikçe, polisin zaafı bekletme politikası daha da ustalaşıyor. 

Orhan'ın polise, Toplumsal Kurtuluş yazı işleri müdürlüğünden istifa dilekçesini vermesiyle, Isparta'daki asker ocağından alınarak Ankara DGM savcılığına götürülmesi ve oradan da Ankara Dal'ın ünlü hücrelerinden birisine konması arasında uzunca bir zaman aralığı var. Orhan, Ankara DGM'de hukukçumuz Hüsnü Öndül ile birlikte savcılık sorgusuna çıkarılıyor ve hücreye konuyor. Söylediği, benim ve Bilgesu'nun yazı işleri müdürünü, Orhan Gökdemir'i, PKK'yı legalize edecek, tanıtacak, yazılar yayınlamaya azmettirmiş olduğumuzdur. 

Söz uygunsa, «operasyon», Orhan Gökdemir’ den alınan 'ifade' ile başlıyor. Orhan, Isparta asker ocağından getiriliyor ve bir süre Ankara'nın ünlü Dal hücrelerinde yatırıldıktan sonra, 13 Haziran 1988 tarin ve gününde ifadesi alınıyor. Aynı gün Ankara DGM Savcılığı, Savcı Yardımcısı Yüzbaşı Ülkü Coşkun, «çok ivedi» ve «günlü» bir yazı yazıyor ve şunları emrediyor: «Sanık Orhan Gökdemir'i yayın yoluyla kürtçülük ve bölücülük suçuna azmetti- ' ren Doçent Yalçın Küçük ile Toplumsal Kurtuluş Dergisi sahibi Bilgesu Erenus'un derhal yakalanmaları.» Böylece «operasyon» aynı anda, 13 Haziran Günü'nü, 14 Hazlran'a bağlayan saatlerde, Ankara'da Karakusunlar Köyü'nde, İstanbul'da Ayazpaşa'da başlıyor. 

Bilgesu'yu yerinde bulamıyorlar. Yerine e E Lisesi öğrencisi oğlu Ali Erunus ile yetmiş dört yaşında eşi şair ve hukukçu Müştak Erenus'u rehine olarak alıyorlar ve Gayrettepe'deki siyasi polise götürüyorlar. Aynı anda Bilgesu, Genel Yayın Yönetmeni İlhan Akalın ile birlikte, otobüsle, Toplumsal Kurtuluş'un tutuklu yazı işleri müdürü Felemez Ak'ın 14 Haziran 1988 tarihindeki duruşmasında bulunmak üzere, Ankara'ya hareket ediyor. DGM Savcılığı bu saate kadar İlhan'la pek ilgilenmiyor; İlhan'ın da bu işin içinde olduğunu anlayınca «yakalanacaklar listesi» içine İlhan'ı da sokuyorlar. i 

Parantez gerekiyor. Bir: Doktor Turhan Temuçin, yıllardır benim sevdiğim dostumdur. Tam 27 Mayıs'cıdır; devrimci ve özverili bir arkadaşımız oluyor. Yüzünü görmekten her zaman hoşlandığım insanlar arasındadır. Bir gün iktisatçılar Cemiyeti'nin lokalinde gördüm; mutluluktan mı, 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üzüntüden mi, Doktor'un gözleri dolup dolup boşanıyor. 
«Yalçın, Ali Cem tutuklu» diyordu; «gurur duyuyorum» diye elkiyordu. Yalnız Cem'in bir hastalığı vardı; sürekli ilaç alması zorunluydu. Baba'dır; oğlunun ilacına çok üzülüyordu. 

Doktor, oğlu için Güvenlik Mahkemesi'ne gide gele Savcı Ülkü Coşkun lle dost oluyor. Biliyorum; Yüzbaşı Coşkun'un dost edinme isteği var. Kendisini tekelsi rejimin bir samurayı sanıyor; vuracaktır ve vurduktan sonra dost olabileceğini düşünüyor. İşte bu sırada «bizim» operasyon. 
başlıyor. Savcı Yüzbaşı Coşkun, büyük bir coşkuyla beni ve arkadaşlarımı yakalatıyor. 

Turhan, daha sonradan aktardı; Savcı'ya «Yalçın'ı tutuklatamazsın» diyor. «Zordur, Yalçın suç işlemez.» 
Savcı Yüzbaşı, kendine güveniyor; «bu kez tam hazırlığım var» diyor. Bu kez kendisinden emin görünüyor. (*) Ne yazik, sonunda güveni boşa çıkıyor. 

İki: Varsayılabilir, Bilgesu ile ben, yazı işleri müdürünü PKK görüşlerinin yayınlanmasına «azmettirdik.» Peki, ne olacak? Bir kez bütün yayın organlarında, yazı işleri müdürü diktatör değildir; girecek yazılara tek başına yazı işleri müdürleri karar vermiyor. Genel yayın yönetmenleri, seksiyon yöneticileri, zaman zaman önde gelen yazarlar, ortaklaşa karar veriyorlar. Yazı işleri müdürleri, bu ortak kararın sonunda, hukuki sorumluluğu alıyor; yazı işleri müdürlerinin hukuk sorumluluğu, Basın Yasası'na göre, mutlak'tır. Bir başkasının etkilemesi veya azmettirmesi, Basın Yasası'na göre, en küçük bir öneme sahip olmuyor. 

Savcı'nın bunu bilmediğini sanmıyorum. Ancak DGM Savcılığı, Toplumsal Kurtuluş operasyonunu bir «basın davası» olarak değil, tümüyle bir gizli örgüt operasyonu biçimiyle ele alıyor. Gizli örgüt operasyonu olunca, iş, daha 


(*) Arkadaşlarımla birlikte tutuklanınca, Yüzbaşı Coşkun, Doktor'a bir «muzaffer» telefon ediyor. Biz ilk duruşmada tahliye olunca, bizim Doktor, «ben sana demedim mi?» telefonunu yapıyor. Savcı Coşkun'un yenilgisine gerekçe olarak söyledikleri o kadar önemli ve inanılmaz görünüyor ki, burada yazmamayı tercih ediyorum. 
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kolay ve kaba'dır; hukuk incelikleri, gizli örgüt operasyondarının tümüyle dışında kalıyor. 

Bu nokta üzerinde ne kadar durulsa, yine de az olacağını düşünüyorum. Artık düzen, savunma hukukunu ve (devrim-karşılaması) yargılamasını son derece basitleştirmiştir; her hangi bir iddia bir gizli örgüte indirgendiği zaman suçluluk kanıtlanmış kabul ediliyor. Bunun için ayrı maddeler var ve bu maddeler güçlendirildiler. 


Düzenin savunma hukuku ve seçmeli caydırıcılık doktrinine uygun olarak devrimleri önleme mantığı, gizli Örgüte indirgeme yöntemiyle aynılaşıyor; maddeler, Türk Ceza Yasası'nın 168 ve 169 ncu maddeleri oluyor. Devlet ve düzen, artık 141-142. maddelerinin tanımları altında kendisine yönelik bir devrim tehditi görmüyor; bu maddeler, tanımları ve kapsamına aldıkları örgütler (*) açısından, dönem ve önemlerini tamamlıyor. 

Parantezleri kapatıyorum. Bu dava ile ilgili sorgulama yazımdan aktarma yapmak istiyorum. «Ulucanlar, 18 
Ağustos 1988» tarihini taşıyan, Ulucanlar Merkez Cezaevinde kaleme alınan bu yazım, bir yerinde, «bir küçük parantez gerekiyor» diye, bir parağrafa, başlıyor ve devam ediyor: «Ben 13 Haziran Gecesi, komiser Il başkanlığında bir ekip tarafından evimden alınarak Dal hücrelerinden birine tıkıldım. En az dört gün, bir metre eninde ve 2 
metre uzunluğunda bir hücreden, yalnızca, lütufkar nezaretçilerin uygun buldukları zamanda gözlerim bağlanarak tuvalete götürülmek için çıkarıldım. Bu hücrede benden önce kalan kimseye benim kadar bile lütufkar davranılmamış olduğunu anlıyorum; ricam üzerine, dört-beş gün sonra kaldığım hücreyi temizlemeğe gelen temizlikçi, hücrede birikmiş idrar kokusuna tahammül edemediği için bir kaç kez kendisini hücreden dışarıya attı. Benim birikmiş idrar kokusuna bir tepki olarak kendimi hücreden dışarı atma özgürlüğüm olmadı.» Aslında alışkanlık insanın 


(©) TCK. 141 ve 142. maddelerinin önemlerini yitirmesi ayrı bir konudur. Bu, buradaki tanımın kapsamına giren tehditin fosilleşmesinden ileri geliyor. 
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en büyük dostu ve düşmanıdır; dört-beş gün sonrasında idrar kokusuna alışmış olduğumu hatırlıyorum.. Artık rahatsız olmuyordum ve ilk günlerde rahatsızlığımı hatırladığım ve titizlik istediğim için temizlik istiyordum. 

Gece yarısı bu hücreye atıldım ve ilk kez 14 Haziran 
1988 sabahında bir zaman hücrenin kapısını vurup bağırdım: «Memur Bey, tuvalete gitmek istiyorum.» İnsanın bir tuvaletten diğerine gitmesini pek anlamıyordum ama hem hücrenin kapısını vuruyor ve hem de bağırıyordum. Çünkü Bilgesu'nun sesini işitmiştim; daha sonra yaptığı «emanetçi» şarkısında olduğu gibi tarağını, cüzdanını, Dal'ın emanetçisine veriyordu. Ben, Bilgesu'ya getireceklerini hiç akıl edememiştim; Karasunlar'a gelecekti, ben evde «götürüyorlar» diye bir not (*) bırakıp buraya gelmiştim. 
Şimdi burada yalnız olmadığını anlatmak istiyordum, sesimi duyurmak istiyordum; sesimi duyduğunu cevap Öksürrüğünden anladım. 

«14 Haziran 1988 tarihinde, 9 Haziran 1988 tarihinde gözetim altına alınan yazı işleri müdürümüz Orhan Gökdemir ile birlikte, Ankara'da Dal hücrelerine tıkılmamız tamamlanıyor. İşte bu işlem bittikten sonra DGM Savcı Yardımcısı Şubat 1988 tarihli sayımızı bilirkişiye veriyor. (**) Biz hücredeyiz. Sadece, arada bir hücremizin kapısını vuruyoruz. 'Memur Bey, tuvalete gitmek istiyorum.' Memur Bey'in sesi çok zaman 'bekle' diye çıkıyor. Biz bekliyoruz. 
Sonra geliyor. Önce hücreye kirli bir bez atıyor ve 'bağla' diyor; bu kirli paçavra ile, hücrede, kendi gözlerimizi kendimiz bağlıyoruz. Bazan kirli paçavra da getirmiyorlar; üzerimizdeki kazağımızı, gözlerimizi kapatabilmek için, başımıza çekmemizi emrediyorlar. Sıkışmışsınız. Çaresiz ya- 


(*) Aslında iki not yazdım. Birisini komiser 11 başkanlığındaki ekibe yakalattım. Diğeri kaldı. Bilgesu bu ikinci nota «beni de» diye ekledi. 

(**) Bütün davalar ve bu arada bizim davamız çok hoştur; Devlet, bize karsı «geç» uyanıyor. Bu nedenle ve uyanınca, geçmiş sayılarımızı toplatmaya başlıyor. Örnek olsun, Kurtuluş'un Şubat sayısı Nisan ayında toplanıyor. Toplanmıyor; çünkü zaten yoktur. 
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pıyorsunuz. Kazağı başımıza çekip gözlerimizi kapatabilmemiz için kamburumuzu çıkartmamız zorunludur. Şimdi gözlerimiz kapalı. Birisi 'yürü' diyor. 'Sağdan', sonra 'başını eğ'. Uzun yürüyor ve geliyorsunuz. Sonra yine hücredesiniz.» 

Buniarı da Ulucanlar Yazımı'ndan aktarıyorum. Açıktır; «gizli örgütçü» muamelesi görüyorduk. Bir gizli Örgüte bağlanacaktık; bundan sonrası son derece basit ve kaba olacaktı. Şimdi bu noktaya gelmiş bulunuyorum. 

Bu noktaya gelince, bu kez oldukça acı bir parantez açmak istiyorum: Devlet'in imkanları artıyor. Ancak gizli ya da açık, siyasi ya da mitçi, polisin bilgisi hala son derece kıt görünüyor. Polis, en büyük bilgiyi, solun ve devrimcilerin gevezeliğinden alıyor. Solun ham övünmelerin- den, telefon aşkından, solcunun eline telefonu aldığı zaman büyüdüğünü düşünerek ne biliyorsa telefona vermesinden yararlanıyor. Dal'da kaldığım on günden daha uzun bir zaman aralığında bunları gördüm. 

İşe yaramaz profesörler vardır; dünyayı tercüme ile görüyorlar. Bunlar için Türkiye'deki her olguyu anlayabilmek ancak o olgunun Fransızca ya da İngilizce karşılığını bulmakla mümkün olabiliyor. Dal polislerinin bir bölümü bana işe yaramaz profesörleri hatırlattı; Eylül öncesi Kurtuluş Örgütü'nün teköşin'i üzerine sorgu yapmaya başladılar. Ben önce anlayamadım, sonra anladım ve hayretler içinde «ne...» deyiverdim. «Siz de hiç bir şey bilmiyormuşsunuz» diye ekledim. Canları sıkıldı; «biliyoruz, biliyoruz ama bir de sizden dinlemek istiyoruz» dediler. Onurlarını koruyorlardı. 

Bir başka akşam üzeri aldılar; saatımızı da almış oldukları için saatı bilmiyordum. Sonradan her ay gittiğim Dal'ın üzerindeki büroların birine götürdüler; penceresi vardı. Gün karardı, koyu karanlık oldu, ağarmaya başladı; sürekli soruyorlardı. Sorgudan bir sonuç çıkmayacağa benzediği bir zamanda, kapının önünde işkence yapıp yapmamayı tartışmaya başladılar. Bir yandan soruyorlar ve kapının öbür yanında tartışıyorlardı, bir tutanak getirdiler ve alınan ifadeleri gösterdiler. İstanbul'da bir büroyla ilgiliydi ve bürodakiler İstanbul siyasi polise götürülmüşler ve Toplumsal Kurtuluş'ta nasıl çalıştıklarını anlatmışlar. 
Imzalamışlar. Bunun üzerine bana soru soruyorlardı; gerginlikle de gülme tuttu. «Yanlış büroyu basmışsınız» dedim. Başka bir büroyu basıp, bizimle ilgili ifade almışlardı; Dal'da sorguda gülmekten kırılıyordum. 

Dal'da sorgucular her ihtimale hazırdılar. Ancak «aman Siz de hiç bir şey bilmiyormuşsunuz» sözlerine ve kıkır kıkır gülene hiç hazırlıklı olmadıklarını anlamaya başliyordum. Kuşkusuz her zaman üstten bakıyorlar ve «mesleklerine uygun» hareket ediyorlardı; fakat hazırlıklı olmadıkları böyle durumlarla karşılaşınca ellerini alınlarına götürüyorlar ve terlemeye başlıyorlardı. Bundan sonra aralarında «sen iyi sormuyorsun, dur ben sorayım, yok yok sen sor, ben geliyorum» dalaşı başlıyordu. 

Fakat bu dalaşın dışında ciddi bir sorun var: Bize bir gizli örgüt bulunması gerekiyor. «Operasyon», Türkiye Cumhuriyeti kuvvetlerinin PKK üzerine nihai sonuç alacağı ve PKK'yı hem dağlarda ve hem de kentlerde ortadan kaldıracağını planlayarak başlattığı bir büyük hareket döneminde ve Öcalan-Talabani ittifakından hemen sonra başlatılıyor. Siyasi şubede çok büyük ölçüde PKK'yı legalize etmek, PKK'ya PKK'nın yapamadığı yararları sağlamak, 
PKK'yı Türkiye'de tanıtmakla suçlandık; 22 Haziran 1988 
tarihinde önüne çıkarıldığım Savcı Yüzbaşı Ülkü Coşkun, beni, yalnızca PKK ile ilgili olarak sorguya çekti. Bunu, sorgumda, DGM Yargıçları'na da bildirdim ve şunları söyledim: «22 Haziran 1988 tarihinde, sorgu için çıkarıldığım DGM Savcılığı makamında, yalnızca ve yalnızca Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nde yazıların nasıl çıktığı, nasıl karara bağlandığı konusunda ve özellikle PKK yazılarıyla ilgili sorgulandım. Ben, DGM Savcılık Makamı'nda PKK yazılarını yayınlamak konusunda yazı işleri müdürünü azmettirmekle suçlandım.» Çok güzel; buraya kadar son derece güzel. 

Ancak dava açıldıktan sonra başka bir gizli örgütle bağlantı içinde olduğumu anlayıverdim. Ulucanlar'da yazili olarak hazırladığım sorgumda bunun kanıtlarını ortaya koydum ve şunları ekledim: «Çok açık ve pek güzel görünüyor: DGM Savcı Yardımcısı Yüzbaşı Ülkü Coşkun, bizlere ve bu arada bana gizli örgüt yakıştırmada bir türlü karar veremiyor ve bu kararsızlıkla beni PKK ile suçlayınca Rızgari'yi unutuyor veya Rızgari ile suçlayınca PKK'yi hatırlamıyor.» PKK ile başlayan operasyon, Rızgari'ye doğru yol alıyor. 

Neden, bilemiyorum. «Rızgari» sözcüğünün «Kurtuluş» sözcüğü ile anlam yakınlığı bir gerekçe ve dayanak olabilir. İkincisini Yüzbaşı Ülkü Coşkun haber veriyor. İlhan Akalın'a, sorgusu sırasında söylediklerini, ben Mahkeme'ye yazılı olarak bildiriyorum: «Savcı Yardımcısı Ülkü Coşkun, Rızgari uzmanı olduğunu ve Rızgari'yi gizli örgütten mahkum ettirdiğini söylüyor. Eninde sonunda bizi de mahkum ettireceğini haber veriyor.» Ülkede yeni uzmanlık alanları doğuyor. (*) Bu gelişmenin habercisidir. 

Burada bir özet yapabileceğimi düşünüyorum. Devlet, Toplumsal Kurtuluş operasyonunu, çok acele ve telaşla çıkarmışa görünüyor. Her halde «PKK'dan vururuz» diye hesap yapıyorlar. Çalışmaya daha çok bizler Dal hücrelerine kapatıldıktan sonra başlıyorlar. Hem bizim Dal'daki tutumumuz ve verdiğimiz polis ifadeleri, bu yolun çıkmaz olduğunu anlatmakta gecikmiyor. Bunun üzerine DGM savcıları ve savcılarla birlikte çalışan bilirkişiler, Ankara Hukuk Fakültesi'nden Zeki Hafızoğlu ve Eralp Özgen, harl harıl başka suçluluk arıyorlar. Rızgari örgütünde çalışmış kimseler tarafından Stockholm'da çıkarılan Kürdistan Press, bizim ve benim suçlanmamda önemli bir göreve çağrılıyor. 

«aa. Kürdistan Press: Bu gazete, Kürtçe olduğu sanılan yazılar, Türkçe yazılar, eski harflerle yazılmış yazıları ihtiva etmektedir. Gazetede yer alan 'Kürt halkı hayatın 


(*) Bir kez Dal'da iki siyasi polisin konuşmasını duydum; biri diğerine, «bana kuk'u sordular, kawa'yı daha çok çalışmıştım» diyor. Komiser yardımcısı sınavına girmiş, kuk örgütünü anlatmasını istemişler, burayı iyi çalışmamış, halbuki kawa'yı ezbere biliyormuş; böylece terfi etmesi mümkün olmuyor. Daha çok çalışması gerekiyor. 
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her alanında tehdit ve tasallut altındadır’, ‘Kürtlerin bağımsızlık mücadelesini desteklemek insanım diyen herkesin görevidir - Kendi kaderini tayin kürt halkının hakkıdır', 'Kürdistan'a yönelik stratejiler ve politikalar’, 'kirso', ‘kürdistan cephesinin önemi ve geleceği’, ‘Belge... belge’, 'iyi ki İspanyol değiliz’ başlıklı yazılar yukarıdaki ölçüler içinde değerlendirildiğinde, TCK'nun 142/3 maddesinin ihlaline vücut verirler, çünkü bu yazılarda Türkiye'deki bir etnik grubu ekonomik, sosyal, hukuki sorunları dile getirimemiş, tersine bir halkın, bir ulusun, bir milletin varlığı vurgulanmış, Türk devletinin bu halk üzerindeki zulmüne son verilmesi; bir kürt devletinin kurulması, kürt özerk bölgesinin ihdası düşünceleri savunulmuş, Türk devletinin kürtler üzerinde baskıcı bir unsur olduğu ileri sürülmüş, böylece 142/3 maddesi anlamında milli duygular zaafa uğratılmak suretiyle veya yok edilmek istenmiştir.» 

Bunları, bizim dava dosyamızdan, bizi suçlamak için hazırlanmış olan bilirkişi raporundan alıyorum. Bu parağraf, yazılı sorgumda da yer alıyor ve bunu, şu sözler izliyor: «Değerli Yargıçlar, varsayalım ki buradaki suçlamalar doğru ve haklıdır. Peki bize ne? Peki bana ne? Peki, bunlar bu dava dosyasında ne arıyorlar? Gerçekten de ne arıyorlar? Çünkü bunlar Kürdistan Press'te yayınlanıyorlar ve bunların hiç birisi, şu veya bu yolla Toplumsal Kurtuluş'ta yayınlanmıyor. Başka bir yayının yazılarından Toplumsal Kurtuluş'u suçlamak mümkün mü? Bizi ve beni suçlamak mümkün mü; ancak, bizler, Rızgari örgütü mensubu olursak, bu yolla suçlanmamız mümkün olabiliyor.» 

Bir adım daha atıyorum. Rızgari ile ya da Kürdistan Press ile hiç bir bağlantımız olmamakla birlikte bir-iki basın ilişkisi olduğunu belirtmek durumundayım. Bir yanı kısaca şöyle: Bir gün telefon ettiler; Sevgili Arkadaşım İsmail Beşikçi hapisten çıkıyordu, demeç istediler. Telefon edenler, Yeni Gündem adına geldiler. Ben Yeni Gündem'e pek demeç vermiyordum ve Murat Belge de, Dergi'de çalışanların zorlamasıyla benden alınan demeçieri de hiç beğenmediği için yayınlamıyordu. Demeç vermek istemedim, 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Murat'ın yayınlamayacağını söyledim; ancak Beşikçi söz konusu olduğu için de ısrarı kıramadım. Bir kız-bir erkek geldiler; gazetecilikte yeni olduklarını anladım ve Istanbul'dan olduklarını, yeni girdiklerini söylediler. 

Bu demecim Yeni Gündem'de çıkmadı ve bir süre sonra Kürdistan Press'te yayınlandı. Nasıl oldu, bilmiyorum; biraz' aldatıldığımı düşünmekle birlikte neden aldatıldığımı anlamıyorum. Ben, Kürdistan Press'e de demeç verirdim; suç varsa, demecimin yayınlandığı yerde değil, demecimdedir. Demecimde suç yoksa, suçlu demeç vermemeye özen gösteriyorum, her yerde yayınlanabilir; bunun doğruluğuna inanıyorum ve her yerde sonuna kadar savunuyorum. 

Bir parantez açıyorum. Toplumsal Kurtuluş'u solcu ve devrimcilerin bir bölümü de, savcıların çoğu da anlamıyor. 
Solcuların bir bölümü ve savcılar için sorun son derece basittir; eğer bir yayında PKK görüşleri varsa, PKK'lıdır veya bir yayın, Kürdistan Press'ten aktarma yapıyorsa, Rızgarı örgütündendir. Toplumsal Kurtuluş, bu kaba ve mekanik görüşleri reddediyor. 

Bir sayısında Kürdistan Presste çıkan Aziz Nesin'in demeci, benim bu demecim ve bununla birlikte Ankara'da Talip Sineması'nda yapılan ve bağımsız milletvekili adayı Ali Fidan'ı destekleme kampanyasındaki konuşmamdan bir bölüm yer alıyor. O konuşmada ben, İsmail Beşikçi'- nin Türklerin onuru olduğunu söylüyorum ve Kürdistan Press'te çıkan konuşmasında Aziz Nesin, Ismcil'e bir zamanlar «ajan» dediğini kabul ediyor. Aynı insana benim «onur» ve Aziz Bey'in «ajan» gözüyle bakması. demeçlerin yanyana gelmesine neden oluyor. 

Bunların yanyana gelişini, Merkez Cezaevi'nde fark ettim. lddianame, iddinameye dayanak o'an bilirkişi raporları ve bizim ifdelerimizin hepsini avukatlarımız cezaevine getirdiler. İncelemeye başladım; inceledikçe güldüm. Her okuyuşta gülüyordum; Mahkeme önürde de işin bu yanına gelince gülmekten kendimi alamıyordum. Bana benim tutuklanmam tam bir şaka olarak görünüyordu. 
Şaka olduğundan emindim; ama kimin şakası bilemiyordum. Mizah yazarı Aziz Nesin'in mi bir mizahı, DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un mu bir şakası, yoksa bizlerin tutuklanmasına karar veren Deniz Yargıç Albay Ünal Özpınar'- ın mı bir cilvesi bilemiyordum. Dosyaya baktıkça bir başkasının yerine hapis yattığımı anlıyordum. 

Iddianame'nin benimle ilgili bölümünü aktarıyorum : «Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nin Şubat 1988 tarihli 8 nci sayısında, 3 ve 4 ncü sahifeler arasında yer alan ‘İsmail Beşikçi biz Türkler'in onurudur', 'Demokrat Çağını Doldurdu’ başlıklı yazılarda sanık Yalçın Küçük'ün yurt dışında illegal Rızgarı Örgütü tarafından basılıp dağıtılıp Türkiye'- ye de gizlice sokulan Kürdistan Press Dergisi'yle yapmış olduğu röportajı dergi sahibi sıfatıyla Toplumsal Kurtuluş dergisinde yazı kurulu aracılığı ile bastırttığı ve dosya içerisinde Yalçın Küçük'ün Kürdistan Press'in kendisiyle yapmış olduğu röportaja ilişkin belgelerin yer aldığı ve bu röportajda sanık Yalçın Küçük'ün yayın yoluyla kürtçülük, bölücülük propagandası yaptığı ve bilirkişi mütalaasının bunu doğruladığı» anlaşıldığından cezalandırılması gerekir. Iddianame, aynen böyle yazıyor ve ben bunu okudukça gülmeye başlıyorum. 

Bir kez «İsmail Beşikçi biz Türkler'in onurudur» sözünü ben, bir panelde söyledim ve panelde söylediğim suçlanan dergide açıkça yazılıyor. Bu panel ile ilgili olarak da elimde, yine aynı DGM Savcılığı tarafından verilmiş bir takipsizlik kararı bulunuyor. Kuşkusuz hapishanede yanımda bu takipsizlik kararı yoktu; çıkar çıkmaz, mahkemeye, ilettim. Ankara DGM Savcılığı polisin getirdiği panelle ilgili ses kayıtlarını Doçent Dr. Ahmet Danışman'a, bilirkişi olarak inceletiyor ve 22 Nisan 1988 tarihli 1988/21 nolu kararı ile hakkımda takipsizlik veriyor. Benim buradaki konuşmamın tümünde suç olup olmadığını bir bilirkişiye inceletiyor ve bu arada benim de ifademi aldıktan sonra bir suç olmadığını kararlaştırarak sonucu bana bildiriyor. 

Böylece ben, suç olmadığı daha önce aynı savcılık tarafından saptanmış bir konuşmamdan dolayı ikinci kez suçlanıyorum. Bunun dünyada eşine pek az rastlanır bir 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durum olduğunu kaydetmek durumundayım. Buna yeterli ölçüde ve acı acı güldükten sonra diğer suçlarımı anlamaya çalışmam gerekiyor; Merkez Ceza Evi'nde bu çalışmayı yaptım. Yaptıkça daha çok güldüm. İnsanın cezaevinde gülmesi için arada bir böyle gerekçeler olmalıdır; yararına inanıyorum. 


Ben Ankara'da Dal'da, arada bir «memur bey, tuvalete gideceğim» dediğim sırada, Ankara Üniversitesi'nden bilirkişi Zeki Hafızoğlu bizim yazılarımızda suç bulmak için, belki de tuvalete bile gitmeden, sürekli çalışıyor. Raporunu, 16 Haziran 1988 tarihinde veriyor; öyie. anlaşılıyor, Zeki Hafızoğlu'nun rahat çalışması için Yüzbaşı Ülkü Coşkun, bizlerin hücreye konmamızı uygun buluyor. Aksini düşünmem mümkün değil; çünkü, Zeki Hafızoğlu, hiç yapmamakla birlikte, bir kez suç olmadığı görüşünü bildirmiş olsa, Savcı Yüzbaşı Coşkun'un zor duruma düşmesi kesindir. Hafızoğlu, Yüzbaşı Coşkun'un zor duruma düşmesini istemiyor ve benim suçlu olduğumu ilân ediyor, ancak yine de Ülkü Coşkun'u çok zor bir duruma düşürüyor. Bana ise gülmek düşüyor. 


«Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nin üçüncü sayfasında yer alan ‘Demokrat Çağını Doldurdu» başlıklı yazıda yer alan ‘kürt halkı üzerine araştırmalar’, kürt sorunu’, 'kürdistan üzerine bir çok soru yöneltildi’, ‘biz hiç bir zaman kürt halkının karşısında olmadık, hiç bir zaman kürtçenin karşısında olmadık', 'kürt, kürtçenin, kürt halkının karşısında değiliz', “kürt halkının kendi kaderini tayin hakkını kabul ediyorum, bağımsız demokratik bir kürdistan kurulmasından yanayım, bunu diyor musunuz' şeklindeki beyanlar ve karşılıklı konuşmalar bir bütün olarak ele alındığında söz konusu beyanların, yukarıda konulan ölçüler çerçevesinde, TCK'nun 142/3 maddesinin ihlâline vücut verdiği açıkça görülür». 

Bilirkişinin beni suçlayan görüşleri bundan ibarettir ve bu görüşler, benim tutuklanmama dayanak yapılıyor. 
Buna ise sadece gülme düşüyor. Sorgumda, neden güldü-. 
ğgümü açıkladım. Buraya aktarmak istiyorum. 
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«Bana yakıştırılan, tutuklanmama ve ceza istemine: dayanak yapılan bilirkişi raporu budur ve hepsi budur. 
“Ancak, ne yazık, bu raporun benimle hiç bir ilgisi yoktur. 
Burada tırnak içine alınan ifadelerden yalnızca 'demokrat çağını doldurdu" ifadesi bana aittir; diğerlerinin tümü: Aziz Nesin'indin. 

«Üstelik, Değerli Yargıçlar, bilirkişi raporunda, “şekiindeki beyanlar ve karşılıklı konuşmalar’ deniliyor; ben, Isveç'e gitmedim ki, bunlar bana ait olsunlar. Aziz Bey gitti; konferans verdi ve Kürdistan Press muhabiriyle tartıştı. Bunlar Kürdistan Press'te yayınlandı ve Toplumsal Kurtuluş'ta aktarılarak basıldı». 

«İşte ben sorgumda, bu iddianameyi ve dosyayı incelerken bunun için gülüyordum. Kim olsa gülmez? Mizah yazarı Aziz Nesin'in bir mizah mı, yoksa DGM Savcı Yardımcısı Yüzbaşı Ülkü Coşkun ile DGM Yedek Üyesi Albay Unal Özpinar'ın ortak bir şakası mı; bilemiyorum. 
Dosyayı inceledikten sonra bildiğim şudur: Ben, Aziz Nesin'in yerine hapis yatıyorum». 

Yanlış bir katilin hapis yattığını biliyordum. Yanlış bir yazarın hapis yatmasıyla ilk kez karşılaşıyordum. Bu da benim başıma geliyor. 


Malazgirt'te Türklerin Türkleri Fethi 


Fakat bizim Ankara Dal'da hücrede geçirdiğimiz zamanın pek de boşa gitmediğini düşünüyorum. Bu zaman içinde, İddianame okununca görülüyor, DGM Savcısının, kaba ve basit bir mekanizma ile gizli örgüte indirgeyerek bizleri mahkum etme düşüncesini yavaş yavaş terk etmeye başladığı anlaşılıyor. Savcı, bizleri, basit yanılgılara kolayca yapabilen gizli örgüt mensupları olarak görmekten uzaklaşıyor ve yasaların boşluklarından yararlanarak düzeni tehdit eden şeytanlar olarak algılamaya başlıyor. 

Böyle bir gelişme sevindirici olabilir; ancak DGM Sav-- 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cılığı bunu öyle bir biçimde kullanıyor ki, derin bir üzüntü ile sarsılmaktan kendimi koruyamıyorum. Şimdi bu noktaya gelmek istiyorum. 

«Değerli Yargıçlar, bu İddianame'nin bana derin üzüntü veren bir ifadesi var; aktarmak istiyorum. Şöyle: 'Dosya kapsamında görüleceği üzere örgütsel faaliyetlerde bulunup idam cezasına ya da müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlülerin açıkça suç ihtiva eden yaziları Basın Kanunu'nun boşluklarından yararlanılarak”, Toplumsal Kurtuluş Dergisi'nde yayınlanmıştır. Bu iddia yürekler acısıdır ve rönesans'tan bu yana insanlığın kazanımlarını reddetmek anlamına geliyor». 

«Bir insan, yaşadığı sürece insandır. 

«Bir insan, yaşadığı sürece, insan olmanın özünden yoksun bırakılamaz. Bir insan, darağacında, can verince- ye kadar insandır; yaşar ve duyar. Insan olduğu sürece idam edilmeyeceğini düşünür ve idamını önlemeye çalışir. İnsan idamını önlemeye çalıştıkça yaşar». 

«Herkesin böyle düşünmesi gerekir. Hukukçular, aldıkları hukuk eğitimini özümleyebilmişlerse, böyle düşünmek zorundadır. Başkası olamaz». 

«İdam hükümlüsü, müebbet mahkumu insandır». 

«İdam hükümlüsü, müebbet mahkumunu insan saymak durumundayız». l 

Bunları yazmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Iddianame'nin bu bölümünü, bize, sanıklara, cezaevlerindeki yazarlarımıza değil, teorik insana bir saygısızlık ve saldırı olarak görüyorum. İnsan kavramını anlamamaktan ileri geliyor. 

Sonra, temel ilkedir; kanunsuz suç olmaz Eğer kanunda boşluk varsa, bu, henüz suçun tanımlanmadığı ve yazılmadığı anlamına geliyor. Bizler, yazılmamış ve tanımlanmamış suçlardan dolayı hapsedilmek isteniyoruz. 


t y 
Artık bu bölümü de bitirmenin zamanıdır. 


Bu davadaki sorgu yazım, bir başka kitapta yer alıyor. Tekrarlamak istemiyorum. Ancak bu çalışmanın bùtünlüğü içinde söz konusu sorgu, yazımından bazı aktarmalar yapmak zorunluluğunu duyuyorum. 
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Hukuk Fakültesinde okumuş savcılar, yasaların yerine müphem ideolojilere göre suçlama yapabiliyorlar veya bulabildikleri bir suç için her hafta yeni bir insanı veya grubu sanık sandalyesine oturtmaya çalşabiliyorlar. 
Bu, hukuk ve yasa kavramının çok büyük ölçüde zaafa uğramış olmasını anlatıyor. 

Eylül darbesinin en büyük zararlarından birisi burada aranmalıdır. Darbe ile yönetimi alan asker kişilerin tek suçlayıcı olmaları ve radyo ve televizyonla birlikte basını sürekli olarak suç kampanyaları için kullanmaları büyük bir şanssızlık olmuştur. Türkiye'de önyargılar, kanun hükmü gücüne kavuşmuştur. 

Türkiye, ön yargıların, kütlesel vehimlerin, yasa maddesi sayıldığı ve üstelik uygulanmaya çalışıldığı bir ülkedir. Polis şefleri, «kürtlerin kürtçe konuşmalarını desteklemek» türünden suçlar icat ettiler, savcılar kemalist ideolojinin dışında kalan tüm düşünceleri mahkum etmeye çalışıyorlar, diğer yöneticiler her gün bir vehimlerini ulusal tehlike düzeyine çıkartarak, bunlar için ceza kesme- ye çağrı yapıyorlar. Bütün bunlar kamu yönetiminin alışılmamış ölçüde keyfileşmesi olgusu ile yan yana gidiyor; kütlesel vehimlerin ceza maddesi sayıldığı bir ortamda vehim ve önyargı yaratmak kaçınılmaz sayılıyor. 

Kütlesel vehimleri ceza maddesi saymakla Orta Çağ'- ın engizisyon kurumu yanyanadır. Engizisyon ceza yöntemi, yönetenlerin vehimlerini kütleye mal etmesiyle uygu-Ianabilmiştir. 

Tekellerin polis devleti ile Orta Çağ yönetimi, bir açıdan, aynı tabana oturuyor; Orta Çağ'da birey yoktur. İnsan hayvana yakın, duymayan ve düşünmeyen amorf yaratıktır. Tekellerin polis devleti de, bireyi ezmek ve insanı kişiliksiz bir pelte veya en iyisinden deniz anası yapmak içindir; tekeller, sadece kişiliğini yitirmiş, medüz olmuş eski insanların omuzlarında, yönetimlerini sürdürebiliyorlar. 
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Benim bu düzene itirazım, bir medüz veya en iyisinden hamam böceği olmamak içindir. 

Sekiz yıldır kişiliğimizden önemli kayıplar verdiğimize ve kayıpların artık niteliksel bir boyut kazandığına inanıyorum. 

Bunu gösterebilecek durumdayım. Tahmin edilebilir; Toplumsal Kurtuluş ile ilgili bilirkişi raporu da, polis şeflerinin illegal hazırlanan bir sayfalık raporu «ilgili kuruluşlara» dağıtıldıktan sonra başlıyor. Ne yazık, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Kürsüsü'nden bir öğretim üyesi polis şeflerinin evhamlarını bilirkişi raporu olarak DGM Savcılığı'na gönderebiliyor. Doç. Dr. 
Eralp Özgen, 1987 yılı Kasım ayında çıkan beşinci sayımızdaki «Partiya Karkeran Kürdistan» başlıklı yazımızla ilgili bilirkişi raporunu 18 Mart 1988 tarihinde imzalıyor. 


Bu rapordan bir paragraf aktarıyorum. Bu paragraf bizi suçlamanın temelidir; üzerinde durulması gerekiyor. 
Doç. Dr. Eralp Özgen şunları ileri sürüyor: «Ülkenin bir bölümü başka bir ülke (Kürdistan) ve burada yaşayanlar da başka bir milletin (Kürt) unsuru olarak takdim edilerek, TCK'nun 142/3 maddesinde öngörülen ‘milli duyguları yok etmek veya zayıflatmak için propaganda’ suçunun unsurları yer almaktadır». Ben de Doçent Ozgen'in bu görüşüne karşılık, şunu söyliyebiliyorum: Eylül döneminde, öyle anlaşılıyor, kişilerin okuma derecesi yükseldikçe, evhamları artıyor. 

Türkiye'de milli duygular çok nazlı bir gelin midir ki, «kürdistan» veya «kürt» sözcükleri söylenir söylenmez ya zayıflıyor ya da yok oluyor? Türkiye'de milli duyguların zaafiyetini önlemek için «kürdistan» ve «kürt» sözcüğünü telaffuz eden herkese on beş yıl hapis mi kesmek gerekiyor? 


Peki Türkiye'de Sultan Abdülhamit döneminde «kürdistan» ve «kürt» sözcükleri rahatça telaffuz ediliyordu, bugünkü Türkiye'nin Sultan Hamit'in dönemine göre daha ilkel olduğunu mu söyliyeceğiz? Peki, Türkiye'de Türk uluscu hareketlerin Sultan Abdülhamit döneminde başladığını, Türk Ocakları'nın bu dönemde kurulduğunu, Türk Yurdu'nun bu dönemde açıldığını, Mehmet Emin Yurdakulun bu dönemde çıktığını, Mehmet Emin Yurdakul'un ilk Türkçü şiirlerini bu dönemde yazdığını nasıl açıklayacağız? 

Burada bir parantez açmak istiyorum. Şu anda yaptığımız işin onurunu daha iyi anlıyorum. Biz ve bizim gibi bir avuç insan olmasa, Türkiye'nin Hamit dönemindeki koyu bir ilkelliği yaşadığına inanmak gerekecektir; bunu önlemiş oluyoruz. 
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Burada sorgulanırken, sonunda verilecek yargı kararının oluşumuna katkıda bulunmaya çalışıyoruz ve ortada adı üzerinde bir «bilirkişi» raporu var. Bu raporda bir ceza hukuku öğretim üyesi, bir yazıda salt «kürdistan» ve «kürt» sözcüklerinin geçmesini, başkaca hiç bir kanıta gerek duymadan on beş yıla kadar çıkan hapis cezasına uygun görüyor ve gösteriyor. Benim ise burada, bu kütlelere enjekte edilen evhamları en yüksek düzeyde sağa - sola yaymaya ve böylece çoğaltmaya çalışan öğretim üyesine çok kısa dersler vermem gerekiyor. 

1) Türkler Anadolu'ya 1071 yılında, Doğu'da Malazgirtte yapılan bir savaşı kazanarak girdiler. Bu tarih bugün bile bir bayram olarak kabul ediliyor. 

Burada, Türklerin Anadolu'yu zaptettikleri tarihte, Anadolu için üç ihtimal düşünülebilir. 

a) Türkler Anadolu'yu zaptettikleri zaman Anadolu'da yine Türkler yaşıyordu. Bu ileri sürülebilir. Ancak saçmadır; çünkü, Türklerle meskun bir yere Türklerin girmesi- ne «fetih» denemiyor. 1071 Ağustos Ayı, hâlâ Anadolu'- nun zaptı ve fethi sayılıyorsa, daha önce burada Türkler yaşamıyordu. Bu sonucu kesinlikle ileri sürebiliyorum. 

b) Türklerin Anadolu'yu fethettikleri tarihte Anadolu'nun bir Afrika jungle'ına benzediği iddia edilebilir. Vahşilerin ve hayvanların yaşadığı düşünülebilir. 

Ancak Küçük Asya'nın Doğu bölgelerindeki arkeolojik kalıntılar böyle bir düşünceyi hemen çürütüyor. Türklerden 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önce Anadolu'nun bu bölgesinde çeşitli uygarlıkların yaratıcılarının yaşadığı biliniyor. 

c) Öyleyse, «biz» Türklerden önce Anadolu'da başka halkların yaşadığının kabul edilmesi zorunludur. Küçük Asya'nın Doğusu'nda «biz» Türkler'den önce Ermeniler ve Kürtler yaşıyordu. 

Ermeniler, bugünkü Erzincan ve Erzurum çevrelerin- de, isimlerin başındaki Er- önsesleri bir kalıntı olmalıdır, ve Kürtler de daha güneyde yaşıyorlardı. 

Şimdi, Değerli Yargıçlar, ben özgürlüğüme kavuştuğum zaman ve savunma aşamasında bu bölge için «kürdistan» sözcüğünün kullanıldığı pek çok kaynak sağlamayı vaad ediyorum. Bunlar içinde kemalist tarihi geliştirmek için kurulan Türk Tarih Kurumu'nun bilimsel dergisi «Belleten» de var. Bunlar içinde Kültür Bakanlığı yayınları olacaktır. 

Ayrıca bu sözcüğün günlük basında da kullanıldığını gösterebiliyorum. Bütün bunlar varken bizim Dergimiz'de «kürdistan» sözcüğünü gördüğü için, belki de polis şeflerinin illegal raporlarından haberdar olarak, aşırı bir evham ile bize suç yakıştırmak hem bir cehalet örneğidir, hem de bize yönelik bir iftira oluyor. 

Sonra ne oluyor? Trakya sözcüğü mü, Türkçe'dir? Ege sözcüğü mü? Yoksa Kilikya sözcüğü mü Türkçe oluyor? 
Türkiye'de kaç yöre veya yerleşim yerinin adı Türkçe'dir? 
Neden «Trakya» veya «Kilikya» dendiği zaman ceza maddesi harekete geçirilmiyor? Yoksa «Anatolia» veya «Anadolu» sözcüğünün de Türkçe olmadığı, Helenler için «Gür-. 
neşin doğduğu» yönü ifade ettiği bilinmiyor mu? 

Korkmamak gerekiyor. İ 

Önemli olan tarih değildir. Önemli olan bir bölgede yaşayan halkın uluslaşma bilinci ve iradesidir. Bölgenin adının etimolojik kaynağı birinci derecede önemli olmak- 


tan uzaktır. 
ek * 


Değerli Kurul, 
Çalışkan birisi olduğum biliniyor. Dürüstüm. Aptal olduğum söylenmiyor. Bana bütün kariyerler açıldı. Hepsini reddettim. Çünkü bu düzene itirazım var. 

Bu düzende hiç bir kariyer istemiyorum. 

Bütün sınıfları birincilikle geçtim. Bütün mektepleri geride bıraktım. Şimdi benim bir mektebim var: Sosyalizm. 

Bu ülkede sosyalizmin kurulduğunu görmek istiyo-- rum. 
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ONUNCU BÖLÜM 


GAZİANTEP DAL'ININ AÇILIŞINI YAPTIK 


Bilgesu Erenus 


Bir karabasan sanki, temizlenme çabasındaki koridorların hangisi hangisiydi belleğimde ayıramıyorum, hepsi de tüm çelişkileriyle dört uzun ve yorucu gune açılıyorlar. 
.Ayırmam gerek. 


15 Eylül '88. Az önce girdim bu koridora. Devlet Güvenlik Mahkemesi sonrası Ankara - İstanbul yolunu kısaltan İlhan ve Orhan'ın tahliyeleriydi. Tek tip giysili görevliler taş binanın kapı önlerine çiçekler konmuş odalarına geçit veren koridorları siliyorlar. Sildikleri alanı bir süre iki tahta levha arasına alıyorlar. Levhaların üzerinde ayağı kayıp düşen bir insan figürü var. Hemen altında da «Dikkat, Kaygan Zemin» uyarısı. Uyarı, gözalıcı bir sütunun üzerine yerleştirilmiş, altın izlenimi veren parlak bir metalden bir başka levhanın altına çekildi şimdi. Sarı parlak metalin üzerinde de yazılar var. Hastahanenin ya- 


Bu olay nedeniyle, diğer arkadaşlarımla birlikte, Malatya Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıyorum. Yine Kürtçülük ve komünizm propagandasıyla suçlanıyorum. Artık ayrıntısını vermek istemiyorum. 

Bilgesu Frenusun izlenimlerini aktarıyorum. Toplumsal Kurtuluşun Ekim 1988 sayısında yayınlandı. 

Dostum ve avukatım Gülçin Çaylıgil'e gönderdiğim mektup “da 17 Ekim 1988 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlandı. Ek a Olarak sunuyorum. 
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pımına katkıda bulunan Amerikan halkına teşekkür ediliyor. Benim her iki levhadaki yazıları birleştiren dikkatimin farkında sanki görevli, kaygan zemin levhasını bir başka yöne çek diyor. Bu koridor iyine net artık belleğimde, Amiral Bristol hastahanesine ait, evet. Ali, ben Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesinde, öteki Toplumsal Kurtuluşçu arkadaşlarımla yargılanırken bir ameliyat geçirdi. Yapımını Amerikan halkına borçlu olduğumuzu vurgulayan bu binanın koridorlarını belleğime yerleştiren iki günlük refakatim oğluma. Ankara DGM yorgunluğu geçince bu koridorlarla bir sorunum olmadığını anlıyorum. Ali'nin sağlığına açıldılar çünkü, oğlum daha rahat nefes alabilecek artık, bir süre Amiral Bristol kantininde gönüllü olarak çalışabilirim bile. 

17 Eylül 1988, iki günlük refakatin ardından bir başka koridor şimdi. Gene tek tip giysili görevliler, uzun saplı paspaslarıyla taş zemini parlatıyorlar. «Dikkat, kaygan zemin» levhası kullanılmıyor burada. Bilmediğim isimler danışmaya çağrılıyor «lütfen..» Belleğimde netleşen bu koridor Yeşilköy Atatürk Havalimanına ait. Elimde gitarım, çantam ve dün gece Mehmet'in ilettiği Gaziantep uçak bileti var. IHY'nın servis otobüsü bir buçuk saat erken getirdi uçak yolcularını, bekliyorum. Bir süre sonra Gaziantep uçağının, bir saat ertelemeyle kalkacağını duyurmağa başladı hoparlörler, bekliyorum. Toplantıya yetişip yetişemeyeceğim sorusu tedirgin ediyor beni. Gözlerimi saatten ayırdığımda, düzenli aralıklarla yerlerin ıslak bezlerle silinişini izliyorum. Şimdilik bir düşen kalkan görünmüyor Atatürk hava limanında. Yorgunum. Mehmet Emin sert beklenen valilik izninin mesai saatleri dışına taşdığı için, her şeyin böyle üst üste geldiğini söylüyordu. Emek Dünyası'nın Gaziantep'de referandum toplantısı yapabileceği, dün saat 18'den sonra belli olmuş. Yeniden saate bakıyorum. Yeniden bir erteleme olmazsa polis kontrolü- ne çağrılabiliriz birazdan. Çağrılıyoruz. Atatürk Hava Limanının koridorlarıyla da pek sorunum olmadığını anlıyorum şimdi. Tüm ertelemelere karşın, gökyüzüne açılarak mesafeleri yakınlaştırıyor bu koridorlar. 
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Ankara'dayız. Esenboğa hava alanında uçak değiştiren Gaziantep yolcuları arasına, Yalçın Küçük de katılıyor. Uçak havalandığında, yanıtı bile bile, «gitmeyebilirdim, oğlum yeni çıktı hastahaneden» diyorum. Yalçın Hoca bildiğim yanıtı yineliyor bana. «Emek Dünyasından arkadaşlar Gaziantep'de adımızı anons etmişlerdir, gitmemek olmaz. Ben de çalışma masamdan kalktım geldim» diyor. «Hem Ali iyi artık» diye bağlıyor cümlesini. Hem «Ali iyi artık» diye yineliyorum ben de içimden. İkimiz de saate bakıyoruz. Oysa az önce de bakmıştık. 

Gaziantep'deyiz. Burç sinemasındaki toplantının kırk dakika önce başlamış olması gerek. Bindiğimiz taksi, yeni ziftlenmiş yolda bütün arabaları solluyor. Yetişip yetişemeyeceğimizi değil, varıp varamayacağımızı düşünmeye başlıyorum bir an, yorgunluğum artıyor. 

Burç sinemasındaki sahne ve koltuklar arasında tüm güç koşullara karşın yaşanan o büyük coşkudan sonra getirildik bu koridora. Gaziantep Emniyet müdürlüğüne Git bu yeni koridor. Taş zemine bakmıyorum bile, üst üste yaşadığım öteki koridorların yer silicilerini unuttum çoktan. 
Az önceki toplantıda yaşadıklarım tüm yorgunluklarımdan arıttı beni. Lenin'in tanımlamasına bir kez daha katılıyorum, «Toplumsal bir eylem kadar insanı dinlendiren bir şey olamaz». Referandum toplantısını izleyen bir üst görevli, «siz hocam, tertip komitesi, bir de hanımefendi, iki dakika Emniyete geliniz, sahnede söylediklerinizle ilgili ifadeniz alınacak, sonra serbestsiniz» demişti. Bu nedenle buradayız. İki dakika sonrası gelecek serbestliğe hiçbirimiz inanmıyoruz ama hepimizin gene de keyfi, neşesi yerinde. Koridora iskemleler diziliyor bizim için. Az önce yaşadığım coşku oturtmuyor beni. Taş zemine bakmama kararındayım. Bir kaç görevlinin dışında ötekiler, kapı üstlerinde görev bölümü yazılı Birinci Şube ve Güvenlik odalarında kayboluyorlar. Mehmet anlatıyor o sırada, onunla yeni görüşebiliyoruz çünkü, biz geldiğimizde sahnedeydi. Toplantı başlamadan önce, başkomiserlerden biri hocanın Gaziantep'e gelip gelmeyeceğini sormuş, gelirse konuşur herhalde demiş. Mehmet'in yanıtı şu; «Evet konuşacak misafirimiz olarak». Başkomiser sanki bir kaygılıymış, hocanın hiç gelmemesini dilercesine. 

Görev bölümü yazılı odalardan ötekiler de çıkıyor, açık kalan kapılardan makam masalarının altlarını görüyorum, plastik terlikler var masaların altında, abdest alınırken kullanılan cinsten. Üst görevlilerden en irisi, «Sen» diyor, Yalçın Hocaya yönelip, az önceki nezaketinden eser kalmamış, gereken yerlerden gereken talimat alınmış belli ki, «Sem diyor Yalçın Hocaya yönelip, «Sana saygım vardı buraya gelmeden önce, ama Emniyet arabasına binmem diye diretince...» Küfüre dönüşüyor nezaketsizliği. 

Emniyet arabasına binmemek Mehmet Emin Sert'in düşüncesiydi, Gaziantep'liler toplantı salonundan çıkarken bizlerin ekip arabalarına konarak götürülmesinin Gaziantep'lilerde yaratacağı gerginliği önlemek istemişti, bu yüzden taksiyle götürülmemizi önerdi. Yalçın Hoca da katıldığı bu düşünceye iki dakika için çağrılı olduğumuz Emniyete taksiyle gitme isteğimiz gecikmeli bir suça dönüşmüştü şimdi. 

Yalçın Hoca küfürleri bölerek, «Benimle böyle konuşamazsınız» dedi. Üst görevlilerden en irisi, kendi görev ievhasının bulunduğu odaya çekeledi hocayı, «Nasıl konuşacağımı göstereyim sona» diyordu, az sonra kaba kuvvete dayalı bir konuşmanın başlayacağını sezinleterek herbirimize. İşte tam o sırada taş zemini gördüm ben ve bir yıl önce bitmiş ve yeni taşınılmış binanın koridorundaki zemin, kirliye yüz tutmuştu şimdiden. «Neden? dedim kendi kendime» neden bu koridorlar, diyemez mi?» 

Sonra tek tek başka odalara alındık hepimiz, Mehmet Emin Sert, Sait Üner, Nuran Güvenilir, Yılmaz Ekşi ve ben. İfademin alınmasına başlanmamıştı daha ve ısrarla kökenimi soruyorlardı. İstanbullu bir ana ile Eskişehirli bir baba diyordum, «bırak şimdi bunları» diye üsteliyorlardı, «kökenini» söyle. Yüzlerindeki beklentide Kürt ya da Ermeni olmam vardı, Türk olduğumu ve bu beklentilerini yerine getiremiyeceğimi söyledim. Ancak o zaman kimliği- mi istediler. TYS kartımla pasaportumu verdim, uyruğu sütunu karşılığında TC vatandaşı belirlemesi de yetmez görünüyordu onlara, «kökenin ne, kökenini söyle..» Bir an için karşılıklı gerilen seslerimize dışardan bir görevli yaklaştı, gülümsüyordu. «Anlaşamıyorsanız bırak şunu pencereden atayım» dedi, gülümseyen. Gözüm ister istemez üçüncü kata ait olduğunu sandığım pencereye gitti. Pencereden atma isteklisi hâlâ gülümsüyordu. «Sahi» dedi, «sen inanıyor musun bizim pencereden adam filan attığımıza». Gözümü bir süre pencereden ayırmadan «yaşanmadan bilinmez bunlar» diyebildim. Koridorda görevlilerin en irisinin sesi vardı, Yalçın hocayı kastediyordu, «atın şunu nezarete, o tek bölmeye». Bir başka nedenle gülümsüyordum ben de. Az önce komiserlerin hoca'nın ifadesini almak için birbirlerine görev yüklediklerini yaşamıştım. Biri ötekine, «Sen al, sen... Ders versin sana». 

Yalçın hoca anlatıyordu daha sonra, nezarette her yer tek bölmeydi zaten, eskiden kalma tabutluk usulü. 
Yeni taşınılan binayı görevliler yeterince tanıma fırsatı bulamamışlardı. Gaziantep dalının açılışını bize yaptırıyorlardı, evet. 

Daha sonra da tanık olacağımız bu oturmamışlık gözZümü korkutuyordu. Ankara Dal'ını aratabilir bize diyordum. 

ifademi almak için daktilonun başına geçen görevli iki parmağını kullanabiliyordu, birlikte olunacak süreyi kısaltmak için yardım etmek isteği geliyordu içimden, söyledim de, «Beş kopya sizin yazış hızınıza dayanamaz» diyerek reddetti. Öfkesini şu soruda yoğunlaştırıyordu ikide bir ve yazmayı keserek, «kendinizi mi tatmin ediyorsunuz, ne işiniz var Gaziantep'te, neden geldiniz? Elli milyonda nesiniz siz?» Buraya referandumla ilgili düşüncelerimi açıklamak ve şarkı söylemek için geldim, düşünce, bir kişiyle de temsil edilse düşüncedir» diyordum ben de, her defasında. İ 

ifadede yer almak üzere açılan ilk resmi soruları «hangi gizli örgütle bağlantınız var ve kim aracı oldu bu bağlantıya» idi ve ardından yeniden soy sop araştırması... 
Daha fazlasını anlatmayacağım; Bu ülkede mesleğim avukatlık diyenler varsa eğer, gözaltına alınan kişiye peşin 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peşin suçlu muamelesi yapılamayacağını, suçların şahsi olduğunu, soy sopla bir ilintisi olmadığını anlatmanın zamanı geldi de geçiyor sanırım. Bu konuda ortak ve ivedi bir tavır alınmak zorunda artık. 

İfadelerimizin alınması bittiğinde bir kat yukarı çıkarıldık teker teker. Kat merdivenlerinin karşına konmuş büyük boy aynaları o zaman gördüm. Üzerinde «kıyafetini düzelt» yazıyordu plastik harflerle. Burdaki görevliler tek tip giyinmiyorlar, toplumun her kesimini yansıtacak giysiler var üzerlerinde, bir işçi, bir aydın, bir memur diyebilirsiniz kolaylıkla. Aynaya bakarak, ceket cebimdeki kırmızı mendilimi biraz çekeledim, kaymış. Görüntüye benimle birlikte yansıyan görevlinin kıyafetini düzelt talimatina karşın böylesi bir kaygısı yok. Bizim için evinden, sofrasından koparılıp getirilen parmak izi uzmanı görevli yakınırken de güleç bir yüz takınıyor. Gazianteplilerin esmer yüzlerini aydınlatan ortak bir gülümseyişleri var, görev başındakilere bile zaman zaman yaraşıyor bu gülüş. Parmak izinden sonra aynı görevli, bir başka odada göğse numara ekleyerek yandan ve cepheden resimlerimi çekiyor. 
Artık gülmek geliyor içimden, sanırım gülüyorum da. Kendi isteğimin dışında da olsa resmimi çektiği için teşekkür ediyorum, resmim, parmak izlerimle birlikte onların arşivlerinde . 

Şimdi hep birlikte, koridora dizelenmiş iskemlelerdeyiz. Yalçın Hoca «sakalımı ikiye ayırıp çektiler» diye fısıldıyor, «sonra üstten saçlarımı..» 

Yumruklar.. «Biri döverken, ikisi seyrediyordu». Hepimiz birbirimizden gözlerimizi kaçırıyoruz onların adına ve utançla. Yalçın Hoca sürdürüyor fısıltısını. Vururken, «otuz beş dakikada gençleri nasıl büyüledin, görmedim mi» diye tekrarladığını söylüyordu görevlinin.. Hepimiz, yaşanandan öte bir ses duyma adına, polis baskısına karşın salonda yerlerini alan bir avuç insanın, iki üç saat önceki yüzlerini hatırlıyoruz, inanç ve kararlılığın yansıdığı bu yüzleri hatırlamak bir an için rahatlatıyor bizi. 
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Sol Düşünce Anadolu'da Rehin 


«Sol düşünce Anadolu'da rehin» diyor Yalçın Hoca, kendini ve yapılanı unutmuşçasına yalnızca bunun için üzülüyor şimdi. Sonra her nedense bir açıklama yapma gereği duyuyor kendi adına da. «Bir insan bunları uyduramaz değil mi? Sakalının ikiye ayrılıp çekildiğini filan..» 
Hep birlikte Yalçın Hoca'nın yüzüne bakıyoruz gözleri gözleri hakkı yenmiş bir çocuk kırgınlığında.. Artık hiç konuşmadan her an her şey olabiliri bekliyoruz. 

Görevliler gece yarısına doğru tutum değiştirdiler yine, çok daha yumuşadılar sanki ve daha bir telâşlılar. İşi çabuklaştırma eğilimindeki üst görevli küfür bulaşığı cümleleriyle toplantı bantlarının ve video çekiminin hemen çözülmesi gerektiğini duyuruyor astlarına. Belli ki onlar için de uzun bir gece bu. 

Yalçın hocayı, Sait Üner'i ve Mehmet Emin Sert'i yeniden aşağıdaki tek hücrelere götürüyorlar. Bayanlar yukarda kalacak, Nuran'la benim ırz ve namusumuza tanık olarak genç tekel işçisi arkadaşı bırakıyorlar yanımızda: Yılmaz Ekşi'yi. 

Kirliliğe yüz tutmuş koridora açılan odalardan toplantıJla kaydedilen seslerimiz duyuluyor. Mehmet'in, Sait'- in, Yılmaz'ın, Nuran'ın sesleri benim şarkılarıma karışıyor. 
Nuran, Sait Üner'i tanıtıyor bir odada banttan. «1977' de bağımsız sosyalist işçi adayı». Alkış sesleri duyuluyor ve «Genel Hizmet İş Sendikası genel başkanı» diyor Nuran'- ın sesi. Sonra Sait'in yumuşacık ve derinden gelen sesini duyuyorum, «Biz işçiler yönetime gelmediğimiz sürece hiç bir çözüm yok» diyor.. Alkışlanıyor... Bir başka odada Mehmet Emin'in sesi var. «Yasalara saygılı olmakla birlikte, tüm ölülerimize, Deniz Gezmiş'e, Hüseyin İnan'a, Yusuf Aslan'a hain dedirtmeyeceğiz» diyor. Bantı geri alıyor görevliler, aynı cümlenin sonrasında Mehmet'in sesi yineliyor. «Hepsi de bizim ortak şehitlerimizdir». Bantı yeniden geriye sarıyor görevliler. Tekel işçisi, Yılmaz Ekşi'- nin sesi duyuluyor öteki odadan, daktilo sesleri arasında. 
«Tekeller her şeyi engelliyor» diyor Yılmaz. «İşçi sınıfı mücadele etmek zorunda. Halk demokrasisini kuracağız». Onun sesini de bir süre geri alıyor görevliler. Benim Bomba-ı Kimya'm duyuluyor ötelerden, her müzik cümlesi durup durup yeniden başlatılıyor: «Hain dünya vazgel gayri kınama / Çal sat, yap sat kınama». 

Yalçın Hoca'nın sesi ulaşıyor koridora «Turgut'un gidip Demirel ya da Baykal'ın gelişiyle sorun çözülmez. Demirel idamcıdır. Demirel ve Deniz Baykal'la beraber bu referandum da hayır oyu vererek demokrasi getireceğini sanan eski solcu arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. Yollarını şaşırmamak için Demirel'e baksınlar ve o ne yapıyorsa tersini yapsınlar. Doğru hedef işçi ve emekçi iktidarıdır » 

Hoca'nın sesinin de geri alınmasını bekliyorum, şu ana kadar alınmadı, sürüyor. 

«İşçi ve emekçi iktidarında herkes kardeşçe yaşayacak. Kürtlere Kürt, Türklere Türk diyebileceğiz. Kürt kardeşlerimiz kendi dillerini kullanıp geliştirebilecekler. Eğer bu gün Kürt kardeşlerimizin bazı tepkilerinden rahatsızlık duyuluyorsa bunun sorumlusu Diyarbakır zindanını büyütenlerdir». 

Ayrı odalardan yansıyan seslerimiz birbirinden ayırtedilemez oldu. İçim şaşırtıcı ölçüde rahat, ne var ki gözlerim kapanıyor uykusuzluktan. Nuran'a saati soruyorum. 
Biri on geçiyor. En iyimser tahminle savcılığa çıkarılmamıza dokuz saat var ve bu iskemlede geçecek. Nuran'a «Bir otobüste olduğumuzu düşün» diyorum ve bu otobüs hiç bir yere gitmiyor. Nuran gene de herhangi bir mola yerine varırsak beni haberleyeceğine söz veriyor. Çiğ floresan ışıklarının altında, hiçbir yere varamayacak olan bu iskemlelerde uyumaya çalışıyoruz. Genç işçi arkadaşım Yılmaz, görevliler için de üzülüyor sanki, «Halleri bizimkinden beter... Hoca hiç değilse 'benimle böyle konuşamazsınız demişti.. Hoca korkmuyor.» «Kimbilir belki o da korkuyordur» demek geliyor içimden, genç işçi arkadaşım Yılmaz'ın bunu kabullenmeyeceğinden eminim. Yanımızdan geçen komserlerden birine «Bir battaniye filan verilemez mi acaba, aşağıdaki arkadaşlarımız için..» diyorum. «Onların durumu sizden iyi» diyor başkomser. «Merak etmeyin». 
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Durumları bizden iyi olanlar daha sonra anlattılar, Yalçın Hoca da, Sait de Mehmet de birbirlerinden habersiz saymışlar, demir kapılı taş hücrelerin her birinde tam on üç hava deliği varmış, ince bir kalem sığacak türden on üç delik. Yalçın hoca sabaha karşı soluma güçlüğü çekerek açtırdığı hücre kapısından boş yere hava girecek diye beklemiş. Emniyet dallarının mimarisi gereği, hücreler Gaziantep'de de ekip arabalarının durdurduğu bir garaj sonrası, sürpriz bir kapıyla yer altı mahzenine açılmakta, dikkatsiz ve ilgisiz bir yaklaşımla mahzenin görünürdeki emniyet binasıyla ilintisini kurabilmek olanaksız. 

Resmi ağızla, durumları biz yukardakilerden iyi olanların tuvalete gitmek istekleri, nöbet değişimine rastlarsa, tuvalete götürecek nezaretçinin, «tuvalet nerdeydi» sorusuyla karşılanıyormuş. Durumları bizden iyi olanlar tuvaletin yerini tarif ediyorlarmış görev devralanlara. Gaziantep dalının açılışını bizlerin yaptığını bir kez daha yinelemek zorundayım burda. Bir süre sonra durumları bizden iyi olanların taş üzerinde yatmalarına yüreği elvermeyen bir görevli, kantinden getirdiği bisküvi kutularını vermiş oturabilmeleri için. 

Gene de sabah oldu sonunda ve biz yukardakiler güneşin doğuşunu görebildik iskemlelerimizde. Görevliler için de uzun bir geceydi bu ve yorgunluklarına bizim neden olduğumuzu sanıyorlardı. Bazıları olimpiyatları izlemek üzere televizyonlu odaya geçtiler. Üst görevlilerden ikisi, savcılık dosyalarımızın hazırlanıp bitmiş olmasının rahatlığı içinde şunları söyleyecekti, evlerine uyumaya gitmeden önce; «Bundan bir şey çıkmaz, biz de üzülüyoruz ama n'apalm. Bir daha Gaziantep'e gelmeyin. Bir daha Gaziantep'e gelmeyin». 

Sabahçı görevliler yeni binanın taşlarını silmeğe başladılar yeni güne hazırlık, ne denli silinse de bu taşların ağaracağı yok. Belleğimde hâlâ iç içe duran öteki koridorları düşünüyorum, Amiral Bristol, Atatürk hava limanı koridorları ve bu. Bu koridorla sorunum var evet, Amiral Bristolu'unki sağlığa açılıyordu, Atatürk hava limanı- nın gökyüzüne, oysa bu tür koridorlar, burdan salınıverilsek bile özgürlüğe açılma umudu taşımıyor, tüm ülkeyi. 
dolanıp kuşatıyor sanki geçit vermeme çabasında ve yalnızca sol düşünceye yönelik.. 


Bir Sağlık Ocağı Doktoru 


13 delikli hücrelerinden getirilen arkadaşlarımızla birlikte ekip arabasına konuyoruz. Nuran'la ben, 1987 bağımsız işçi adayı Sait Üner'in lacivert elbisesindeki dün olmayan lekeleri boş yere çıkarmaya çalışıyoruz. Hücrenin topraksı tozları inat ediyor, çıkmıyor. İlk götürüldüğümüz sağlık ocağında doktor çoluklu çocuklu yaşlı, genç hastalar bekleşiyor. Yaşamıma giren öteki koridorları unutabilirim belki ama, insan sağlığına geçit vermeyen bu koridorları unutmam olanaksız. Yeniden ekip arabasına alınıp, bir başka sağlık ocağına götürülüyoruz. Burası daha da kalabalık ve çocuklar ve hasta çocuklar... Doktorun odasına öncelikle alınırken herbirinden çok utanıyorum, herbirinden ayrı ayrı özür dilemek geliyor içimden, sıralarını aldığımız için, torpilli bile sanabilirler bizi. Doktorun bize yönelttiği cümle yalnızca «Darp izi var mi vücudunuzda?» oluyor. Mehmet Emin Sert «iki tokat, tekme» diyor.. Doktor çok hoşgörülü «onlar olur» diyor gözlerini kaçırarak, aradığı yalnızca darp izi. «Darp iziyle tanımlanacak bir şey yok diyorum sıram geldiğimde. «Sizin de Öyle, sizin de öyle» diye «hayati tehlike bulunmadığı» sevinciyle her birimiz için ayrı kâğıtlar imzalıyor sağlık ocağı doktoru. Yalçın hoca da kafa derisindeki ağrının darp'a girmeyeceğini bildiğinden, «hayır» diyor. Sağlık ocağı doktoru iyice rahatlamış görünmekte. Bizi getiren görevlilerden en yetkilisi, benimle ilgili yarım kalmış mahcup bir cümle yöneltiyor doktora. «Doktor bey kendileri bayan oldukları için acaba bir de..» Cinsel bir saldırıya uğramadığımız belirlenecek. Sağlık ocağı doktoru «gerekmez, bayan oldukları isimlerinden belli» deyip anlamazlıktan geliyor. Ne tuhaf, hiçbirimizin içinden gülmek gelmiyor bu fıkraya. 
Koridorda bekleşen hastalardan hızla uzaklaşıyoruz. 

Sağlık ocağından hareket etmek üzere olan arabamızın 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yanına bir baba-kız yaklaşıyor. Baba belli ki bizi taşıyan görevlilerin meslektaşı. Kelebek yüzlü kızın kolu alçılı. 
Baba meslekdaşlarının hayrola sorusunu «Yanlış kaynamış kemik» diye yanıtlıyor. Arabamızdaki meslekdaşları şunu öğütlüyor dertli babaya. «Biraz paran varsa Özel bir doktora götür». Çelişkinin bunca yoğunluğuna dayanamıyorum, artık acıyla karışık bir gülme kaplıyor içimi. Gaziantep'in ekip arabasına dolan sıcağı daha da dayanılmaz geliyor, kelebek camına doğru yaklaşıp üst üste soğuk alıyorum ve dar bütçeli dertli babanın yanında sekerek uzaklaşan bu kolu alçılı kelebek yüzlü küçük kızın kaybolup yitişini izliyorum bir ara sokakta. 

Yeni bir koridordayız şimdi, sırtımız duvara dayalı, savcının karar için dosyamızı incelemesini bekliyoruz. Basın mensuplarının yanımıza gelmesi engeleniyor, resim çekmeleri de.. Haber alma adına üsteleyen bir gazeteciye yönelen resmi ses şöyle.. «Seninle görüşeceğiz.» Haber alma adına üsteleyen gazeteci Anadolu Ajansından, yani devlet görevlisi o da. Polislerden birine yaklaşan bir hanım «Yalçın Küçük tutuklanmış öyle mi» diyor, üzgün bir sesle ve heyecanlı. Yalçın Küçük'le yanyanalar ama tanımıyor onu, çoğu insan için Yalçın Hoca bir simge artık, mücadele simgesi. Nizip'te Avukat olduğunu öğrendiğimiz hanımı görevliler Yalçın Küçük'ün yanından ustalıkla uzaklaştırıyorlar. 

Savcılık makamının dosyamızı incelemesi uzuyor yeniden Emniyete götürülüyoruz. Emniyet koridorunda bizim için bir masa kuruldu şimdi. İkisi işçilikten gelme altı kişi, bir topak beyaz peynirle bir kilo üzümü bitiremiyoruz. Bir bayan polis Nuran'la bana içinde «fiili lavata» sözcüğü geçen bir kâğıt imzalatıyor. Çok canım sıkılıyor imzalarken ve «ben olsam başka sözcükler kullanırdım» diyebiliyorum -ancak. | 
Gaziantep vilâyetine döndüğümüzde üç gazetecinin gözaltına alındığını duyduk. «Sizinle bir ilgisi yok» diyorlar. 

Savcının önünde el yazısıyla isimlerimiz yazılı, Mehmet Emin Sert dışında beşimiz ardardayız. Savcı başka 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hiç bir şey söylemeden, normalde sorgumuzu bekliyorduk biz oysa, «siz, Siz, sizler serbestsiniz» diyor. Yalçın Hoca'- nın yüzünde güç inanır bir anlatım. Savcı yineliyor «Evet efendim serbestsiniz». Mehmet Emin Sert, sorgu yargıcınca sorgulaması yapılmak üzere içeri çağrılıyor. 


Ertelettiğimiz uçak biletleri geliyor aklımıza, Gaziantep'ten hemen uzaklaşmak isteğindeyiz. Mehmet Sert «tutuklanıp tutuklanmıyacağım belli değil» diyor, «gitmeyin daha». Yaşadığımız gerginliklerin bize bu yoldaşça inceliği unutturduğu için, Mehmet'e karşı mahcubuz. 

Yalçın Hoca gerginliğini atabilmek için biraz bir şeyler içmek niyetinde. Gaziantep usulü kıymayı ikiye bölüyoruz. Soğuk biralarımız olmasa lokmalar ağzımızda iyice büyüyecek. Heykel alanından vilâyete yönelirken Yalçın Küçük, «Eğer bir gün» diyor. «Benim hayat hikâyemi yazarsan o da korkardı de lütfen...» 

Bir dakikalık gecikme sonucu. Mehmet Emin Sert'i göremedik, az önce tutuklanıp Gaziantep E tipi cezaevine götürüldüğünü öğreniyoruz arkadaşlardan. Ankara dönüşü çektiğimiz telde de yazdık Mehmet'e «Bir dakika gecikmeyle, seni öpemedik» diye. 


Camları kapanmayan bir taksi, hızla hava alanına doğru yönelirken Gaziantep'in boğucu Eylül sıcağını dolduruyor içimize. Gaziantep'in hava alanına uzanan yeni ziftlenmiş yolu, Deniz Baykal'ı karşılamaya hazırlanıyor. Kıraç toprak rengi tişörtlerin önünde ve arkasında SHP ve hayır yazan soluk yüzlü gençler kamyonlara, minübüslere dolmuşlar korna ve davul çalarak küçük kahverengi bayraklar dalgalandırarak yanımızdan yöremizden geçiyorlar. 


Gaziantep hava alanındayız. Deniz Baykal'a karşıcı SHP milletvekilleri var salonda, içlerinden biri Abdülkadir Ateş, «geçmiş olsun» diyor Yalçın Küçük'e. Duyar duymaz sabah saat dokuzda vali beye gittiğini ekliyor sonra, Vali bey «uyduruk bir meseleden dolayı tutulduğunuzu» söylemiş kendilerine. Daha sonraki konuşmalardan Yalçın Küçük'le Gaziantep Valisinin Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinden devre arkadaşı olduğunu anlıyoruz. 
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SHP arabalarına konan hoparlörler, tanımadığım bir kadın ve erkek sesinden «neler olacak neler olacak» cümlesinin sıkça yinelendiği bir şarkı duyuruyorlar. Deniz Baykal'ı getiren uçak hava alanına inmek üzere. Alandaki görevliler daha bir hareketlendiler. Çoğunu tanıyoruz, Gaziantep emniyetinden ve çoğu gözlerini kaçırıyor bizden. 
İçlerinden birinin görüntüsü çok şaşırtıcı. Sabahleyin, rastgele bir pantolon ve gömlekle gördüğümüz sıradan halk adamı tipindeki görevli, bir İngiliz centilmeni gibi giyinmiş. Gaziantep'in bu akşam vaktinde, sabahki görünüşünü bir kez daha düşünüyoruz, belki de sıradan bir halk adamına değil, Amerikan - Fransız ortak yapımı macera filimlerindeki ağzı jikletli, tepkileri boşalmış acımasız bir karakter artistine benziyor O. 

Deniz Baykal şeref salonuna alınıyor Gaziartep'in. Hoparlörler SHP Gaziantep referandum şarkısını duyurmaya başladı şimdi. 


Beni hor görme arkadaşım 
Ben Harputlu, ben Muşlu'yam 
Acılardan kavrulmuşam 
Onun için Harputluyam 


Deniz Baykal'ın geldiği uçakla İstanbul'a dönecek turistler var hava alanında. Çocukların yaratıcılıktan uzak boyama kitapları örneği, iplik renkleri önceden belirlenmiş goblen bir yastığa, iki kedi yüzü işleyen bir ingiliz turist dikkatimi çekiyor. Gözlerini işinden ayırmadan, alanda duyduğu referandum müziğini kendince yorumluyor. 
Tarat rat rut, tarat rat rut.. Victorian Cats'ler için yeni bir iplik ayırıyor, alaycı. 

Saat 16.45. Gaziantep hava alanının koridorları gökyüzüne açılarak, bizim için mesafeleri kısaltıyor yeniden. 

Ankara'dayız. Şu iki gün içinde en sık duyduğumuz tümceyi, dostlarımız da yineliyor bizler için. «Gaziantep'- de ne işiniz vardı?» 

Gaziantep bir simge artık. Sorun Gaziantep'e gidip gitmemek sorunu değil. Kimlerin gidip, kimlerin gidemeyeceği asıl sorun, Gaziantep'e... 
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Gaziantep'te ne işiniz vardı sorusu sevecenlikle de yöneltilmiş olsa, Yalçın Küçük, yorgun bir espiriyle mırıldanıyor kendi kendine. 

«Onlar öyle söyledikçe Gaziantep'e gitmek geliyor içimden.» 

Dört uzun ve yorucu günün koridorlarıydı geride kal an ve belleğimde hepsi de net artık. 
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Onuncu Bölüm İçin Ek 


KÜRTÇE BİLMEDİĞİM İÇİN OROSPU ÇOCUĞU OLDUM 


Karakusunlar Köyü, 25 Eylül 1988 

Sevgili Gülçin, 

18 - 19 Eylül 1988 günleri, Gaziantep'te yaşadıklarımı- 
ZI, Sana, yazıyorum. Böylece kâğıda özetlemiş oluyorum. 
Değerlendirmene bırakıyorum. 

Emek Dünyası Dergisi'nin referandum ile ilgili olarak Gaziantep'te düzenlediği toplantıda bulunmak üzere Bilgesu ile birlikte, uçakla, Antep'e gittik. Havaalanından hızla, toplantının yapılacağı Burç Sineması'na yetiştik; saat, öğleden sonra beş buçuk idi. Mehmet Emin Sert, toplantıyı düzenleyen Emek Dünyası'nın yöneticisidir ve sonunda Antep'te tutuklandı, daha sonra, bize, görevli emniyet memurlarının toplantıya benim gelip gelmiyeceğimi sorduklarını, gelirsem herhalde konuşacağımı tahmin ettiklerini söyledi. Bir hazırlıkları olmalı; bu, Ankara, İstanbul ve İzmir'in dışında bir kentte sosyalistlerin yaptıkları ilk toplantı oluyordu. 

O geceyi, Gaziantep Emniyeti'nde ve Antep Dal'ında geçirdik. Yeni bir bina ve siyasi nezarethane tam bir orta çağ mimarisiyle yapılmış; bir insanın uzanamayacağı kadar dar bir hücre, yalnızca beton, ağır demir kapılar ve demir kapının üzerinde hava gelmesi için her birisi bir kurşun kalem çapında on üç delik var. İçinde hava almak mümkün değil. Rica ettim, kapısını açık bıraktılar. Ancak bütün nezarethaneyi verseler yine hava yetmez. Özellikle havasız yapılmış. Yeni emniyet binalarının siyasiler için 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yapılmış nezarethanelerinin en önemli sorunu havasızlıktır; böyle bir vahşet zor hayal edilebilir. 

Hücrede beton üzerine uzanarak yatmaktan başka çarem yoktu. Bugün tam bir hafta geçti. Bütün vücudum: ağrıyor ve bağırsaklarım bozulmuş durumdadır. 

Bilgesu Erenus ve Nuran Yeşilova ile, bu ikisinin ırzını korumak için olmalı, aramızdan tekel işçisi Yılmaz Ekşi, siyasi şube ile güvenlik şubesinin ortak koridorunda, sandalye üzerinde sabahladılar. Mehmet Emin, sendikacı Sait Uner ve ben, hücrede ve ayrı ayrı kaldık. 

Gece ifadelerimiz alındı ve sabaha kadar video ile bant kayıtları çözüldü. Sabahleyin işini bitirip giden polis şefleri, yukarda sandalyada sabahlayan arkadaşlarımıza «bundan bir şey çıkmaz, fakat, bir daha Antep'e gelmeyin» demişler. Bütün sorunun burada yattığına inanıyorum. Bizim Antep'e gitmememiz gerektiğine inanıyorlar. Biz İstanbul ve Ankara'da kalmalıyız; bunu açıkça söylüyorlar. Sanki Antep veya diğer kentler ayrı birer memleket; gittiğim: için bana ceza kesmek istediler. 

Toplantı akşam sekizde bitti ve çok sayıda sivil polisten, daha sonra güvenlik şubesi müdürü olduğunu anladığım birisi, iki dakikalığına emniyete gitmemiz gerektiğini söyledi. Mehmet Sert, kalabalığın önünde polis arabasına binmemek gerektiğini ve taksiyle gitmemizi önerdi. Kısa bir tartışmadan sonra kabul ettiler. 

İlk önce kibardılar. Sonra odalarına çekildiler. Telefonla konuştular. Bizler koridorda bekliyorduk. Öyle anlaşılıyor; telefondaki seslerden tedip etme iznini aldılar. 
Bu güvenlik şubesi müdürü, koridora çıktı, yanımıza geldi ve bana, ağır sözlerle neden taksiye binmek istediğimi sordu. Ben, taksiyi Mehmet'in istediğini, benim de katıldığımı söyledim. Hakarete başladı. Böyle konuşamayacağını söyleyince, çekip odasına aldı. Üç kişiydiler; siyasi şube müdürü ve bir de başkomiser vardı. Derhal gözlüğümü çıkarıp, hücuma geçti. Yumruk ve tokat hırsını almasına yetmiyordu. En ağır küfürleri birbiri arkasına sayıyordu. 

Ben, «burada güçlüsünüz, kalabalıksınız, adamlarınız var, bunları yapabilirsiniz» demekle yetindim. 
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«Avradını s... .min oğlu, Rusya'ya git lan, Rusya'ya git». 

«İbne, buraya gelmeden önce sana saygım vardı, anasını s...ğim, otuz beş dakikada gençleri ne hale getirdiğini gördüm, hepsini sen zehirliyorsun». 

«Eşşoğlu... Kürtçe diye tutturuyorsun, yaz lan pezevenk, varsa yaz bakayım, orospu ç... ğu, varsa sen niye bilmiyorsun«. 

Bunlar kullandıkları elfazdan sadece bir demettir. 

Vurmakla, yumrukla, aşağılık küfürlerle hıncını alamıyordu. Benden korkar bir halleri vardı. Sonra Bilgesu söyledi; benim ifadem için başkomiserler birbirine yükleniyorlarmış. «Gitmem ben, Sen git de dersini al». Bunları birbirine söylüyorlarmış. Nitekim daha sonra bana cahil bir polis memurunu, arkasından güleç bir komiseri çıkardılar. 
Fakat komiserin elinde de sorulmak üzere başkasının verdiği notlar vardı. Bütün bunların ötesinde, yıllardır devletin bana kendilerinin uygun gördüğü bir cezayı kesememiş olmasından dolayı da kinleniyorlar. Antep Dal'da bu ikisini birlikte gördüm ve yaşadım. 

Siyasi şube müdürü, emir almıştı ve kinini döküyordu. Hıncını alamayınca sakalımı, iki eliyle ikiye ayırıp iki yana doğru çekmeye ve yolmaya başladı. Yine içindeki kini söndüremiyordu; bu kez sakalımı aşağıya doğru çekiyordu. Bundan sonuç alamayınca saçımı yukarıya doğru çekiyor ve yoluyordu. Ben soğuk kanlıydım ve taştım. Hiç ses çıkarmıyordum. Daha da kinlendi. Bu kez, bir eliyle sakalımı düğüm yapıp aşağıya ve bir eliyle saçlarımı düğüm yapıp yukarıya doğru çekmeye başladı. 'ri yarıydı, gençti ve gücü yerindeydi. 

«Tek hücreye atın, daha hesabını göreceğim» diye emir verdi. Orta Çağ'ın kale diplerini hatırlatan bir yerde betonun üzerine attılar, 

Saatımızı almışlardı. Ne kadar geçti, bilmiyorum. 
Çağırdılar. Bütün emniyet ekibi toplanmıştı. Acele ifadelerimizi aldılar. Artık hiç bir sonuç çıkmayacağını anlamış görünüyorlardı. Sabah ikiye doğru tekrar taş hücreye attılar. Nezarethanenin yakınında kantin varmış; içi boşalmış tüketim maddeleri kutuları bulduk. İzin verdiler. Bir kat yapıp üzerine yattım. 

Savcıya çıkardılar. Savcı beşimizin ifadesini bile almadan serbest bıraktı. 

Bilgesu ile hava alanına zor yetiştik. Deniz Baykal'ı karşılayan konvoy vardı. Antep Milletvekili Abdülkadir Ateş de oradaydı. Aynı okuldanız. «Abi duyar duymaz, sabah Vali'ye gittim» dedi. Vali, sınıf arkadaşım Hüsnü imiş; «işgüzarlık» demiş, «bir suç yokmuş». Antep eski Milletvekili Celâl Doğan da oradaydı. Telefonun yetişmiş. O da temaslar yapmış. Celâl Doğan'a da hiç bir suçumuz olmadığı söylenmiş. Ben de biliyorum; ben artık suç işlemiyorum. 

Hepsi bu. Ne yaparsan yap; yalnız «Yalçın Küçük'e bu yapılırsa, diğerlerine...» deme. Diğerlerine yapılan, bana da yapılıyor. Hepsi bu. Sevgiler.» 


365 F.: 29 


ONBİRİNCİ BÖLÜM 


DAVALARIMIN SAYISINI UNUTTUM 


İnsanlar inançlarıyla ve düşünceleriyle var oluyorlar. 


Bunun için olabilir, Max Planck, çok doğru bir noktaya parmak basıyor. Doktrinlerin, ancak inananlarının ve sahiplerinin tümünün ölümüyle, ortadan kalktığına işaret ediyor. Son derece doğru görünüyor ve tümüyle katılıyorum. 

Peki ölüm ne oluyor; tanımı ve anlaşılması son derece zor geliyor. Olüm, belki de, insanın kendisini unutmasıdır. 

Unutma, korkma ile ilgilidir. Belki de bu nedenle ölüm, yaşamı bilene ancak ölümü teorik olarak anlayamayana son derece korkutucu geliyor, Yaşamı bilmeyen için ölüm son derece basit oluyor; unutulacak yoktur. Yaşamı teorik olarak algılayana ise ölüm yine son derece kolaydır; çünkü kendisini kolaylıkla unutabiliyor. 

Yaşamı teorik olarak algılayabilmek, yaşadığı sürece, kendini unutabilmekle birlikte gidiyor. 

Korkuyu ve kini bilime sokmaya çalışıyorum. 

Toplumsal olarak «unutturmak», bir kuşak insanı Öldürmek ve yerine bir başka kuşak insanı koymak anlamına geliyor. Toplumsal unutma, ancak kütlesel korku ile ortaya çıkıyor. 

Kütlesel korku'nun kendiliğinden olduğu tarih kesitleri var. «İnterregnum» ya da Osmanlıca kullanılan sözcüklerle «fetret devri», korkunun, kendiliğinden ve kütlesel 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olduğu zaman aralıklarına verilen isimdir; öyle düşünüyor ve ileri sürüyorum. Fetret Devri'nde büyük bir dinamizm, derin bir kavga, büyük bir iç savaş ve bunla birlikte gerçek demokratik işleyiş var; ölüm ve korku kol geziyor. 

Rastlantıya hiç inanmadığım biliniyor: Rastlantı, henüz bilimsel olarak açıklanamamış beraberliklere verilen ad oluyor. Peki, Osmanlı'nın kendini yazmaya, Fetret Devrinden sonra başlaması bir rastlantı mıdır? Hiç sanmıyorum. Önce bir saptama gerekiyor; Osmanlı beyliğinin kendi tarihini yazmaya başlaması tümüyle Fetret Devri'nden sonra ve Aşıkpaşazade Tarihi ile başlıyor. Rastlantı olduğunu sanmıyorum; Osmanoğuliarı ancak derin bir bunalım ve uzun yılları içine alan kütlesel bir ölümden sonra, Osmanoğlu kütlelerinin pratik toplum ve doğa bilgilerini unutmaya başladıkları bir sırada, Oğuzlar'ın Kayı Kolu'ndan geldiklerini uydurabiliyorlar. Bunu, ancak, Fetret Devri'nden sonra yazabiliyorlar. 

1970 yıllarının bir «interregnum» olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde iki «düzem çarpıştı; bu dönemde çarpışan iki sınıflı düzen oluyor. Devrimciler ve sosyalistler, bu çarpışmada bir taraftır; ancak yine sınıflı bir düzeni savunmak için çarpışıyorlar. Bu iç savaş, 1980 yılı Eylül ayı- na gelindiğinde, henüz iki tarafın hiç birine bir galibiyet yazmıyor. 

1970 yılları, ölümün, işsizliğin, ihanetin, kütleselleştiği ve sokakları doldurduğu bir zaman aralığıdır. Bu dönemde insanlar, tarih ve doğa bilgilerini ve bir de kendi insanlık tanımlarını unutmaya başlıyorlar. 

Bu dönemde kütlesel ve bir anlamda kendiliğinden korku, insanın belleğini silmeye ve daha teknik sözcükle unutmanın kütleselleşmesine yol açıyordu. Bu dönemi eylülist darbe tamamladı. Eylülist darbe, korku'yu daha örgütlü ve sistematik hale getirdi. 

Eylülizm, korkunun örgütlü ve sistematik bir hale getiriimesi değilse, nedir? Devlet'in yönetim araçları arasında bulunan «korku», eylülist darbe ile, en önemli arar-, cı haline geliyor. 

Eylülizm, idam, işkence ve propaganda ile korkuyu büyütüyor bellekleri siliyor, insanın, bütün bilgi ve tariflerini unutmasını sağlıyor; temizlenmiş belleklere kendi normlarını ve ahlâkını yazmaya başlıyor. Eylülizm, bellek silme ve temizlenmiş belleklere, tekelsi felsefe ve ahlakı yazma sürecidir. 


«Bizim» yaptıklarımız, tekelsi kalemleri kırma ve işlemez hale getirme mücadelesidir; ne ölçüde etkili olduğunun henüz söylenemeyeceğini düşünüyorum. İnsana kendi bilgisi unutturulmuştur ve tabula rasa bellekler, tekelsi diktatörlerin (*) özgürlük alanı haline getirilmiştir; yapılması gereken hem bunu önlemek ve hem de daha ileri bir yazımı imkânlı hale getirmektir. Bu yönde çabaları, başkalarının değerlendirmesine bırakıyorurn; ancak Aydın Yazısı ve Ekin Eylemleri'nin bu yönde adımlar olduğunu biliyorum. 

Yeni ve daha ileri yazım ne olabilir; kollektif bir çabayı gerektiriyor ve sürüyor. Toplumun ve doğanın bütün cephe ve alanlarını içine alması zorunludur; eylemle de gerçekleşeceğinden kuşku duyulmayacağını sanıyorum: Bu nedenle ve burada yeni yazımı sunmanın imkânsızlığı- nın anlaşılacağını umuyorum. 


Burada sadece küçük bir yazımı tekrarlamak istiyorum; devlet'in siyasi polis faaliyetini «Parmaksız Hamdi» (**) öyküleri ile algılamayı reddetmek zamanı gelmiştir. 
Ne yazık, siyasi polis olarak sadece Parmaksız Hamdi'yi tanıyanlar hâlâ yaşadıkları için ve solculukla devrimciliği artık yalnızca anılarında yaşadıkları için, çok da anı anlatıp yazdıkları için, devletin siyasi polis yazımı, Parmaksız Hamdi ile başlıyor ve bitiyor. Bu yazımı unutmayı öneriyorum. 

Milli İstihbarat Teşkilâtı'nı ise yalnızca telefon dinleyen, mektup açan, postaya müdahale eden bir örgüt olarak almamak gerekiyor. MİT, devletin en önemli siyaset 


(*) Diktatör, «dikte ettiren», ya da «yazan» anlamına geliyor. 


(**) Kırk Kuşağı solcuları yıldıran İstanbul Emniyeti'nde bir polis memuru oluyor. 
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planlama ve çok zaman da uygulama örgütü oluyor. MİT, eylülist dönemde çok zaman ileri sürüldüğü gibi yalnızca sorgulama yapan ve işkencede bulunan bir örgüt olmayı da aşıyor. Şu anda, Devlet'in siyasi partilerinden birisidir. 

MİT, şu anda gazetesi olan, örgütü olan, çok çeşitli örgütler içinde üyeleri bulunan bir gizli siyasi partidir. Parmaksız Hamdi'yi unutmak ve siyasi partileşmiş bir siyasi polis yazımını yerine koymak gerekiyor. 


İstanbul'da Konuştum 
Izmir'de Suç işiedim 


Bir soru var: Bir insanın İstanbul'da yaptığı bir konuşma nasıl olurda, İzmir'de yapılmış sayılır ve bu insan, Ankara'da İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'nın talimatı üzerine ifade verebilir? Bir gün Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'na çağrıldım ve İzmir'de yaptığım bir konuşma ile, 27 Kasım 1987 tarihinde, yine .kürtçülük suçu işlemiş olduğum ileri sürülerek ifadem alınmak istendi. 27 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de olmadığım için İzmir'de konuşmam ve dolayısıyla kürtçülük yaparak suç işlemem mümkün değildi; ancak, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'na yazı İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nden geliyordu, gelen yazının kâğıdının başlığından da bu açıklıkla görülüyordu. 

Nasıl olabilir? Bir nokta açık; hakkımda çok dava açıiyor ve bunlar birbiriyle karıştırılıyor. Güzel; karıştırıldığı ortaya çıkıyor. Peki nerede karıştırılıyor; İstanbul'da yapılan bir konuşmayı İstanbul polisi izler ve polis izleme raporuna bağlayarak savcılığa gönderiyor. Kuşkusuz, Istanbul Savcılığı'na ve buradan da benim için özellikle Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'na gönderilmesi gerekiyor. 
Peki, devreye İzmir nasıl giriyor? 

Bu sorunun bir tek cevabı var: Benimle ilgili bütün polis ve istihbarat raporları bir merkeze gönderiliyor ve hangi davayı, hangi Savcılığın açacağına bu merkez karar veriyor. Başka bir durum söz konusu olamaz; başka bir soru olabileceğini düşünemiyorum. 

Bu merkez, ancak MİT olabilir. Başka bir merkez olamaz; MİT Adalet'in gerçekleşmesinde üstüne düşmeyen ve yetkisi olmayan işler yapıyor (*). MIT, Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılık'larının görev ve sorumluluk alanlarına giriyor ve Savcılık, sorumluluk ve yetkilerini paylaşıyor. 

Dava açılıyor ve dosyadaki polis izleme raporunu aktarıyorum: «Doç. Dr. Yalçın Küçük, konuşmasında, '1965 yılında Parlamentoya 15 kişi gönderdik. Bugün değişik bölgelerden bazı arkadaşlarımızı gönderme çabasındayız. 
Türkiye'deki temsili demokrasi bitmiştir. Bizler iktidara geldiğimizde, bir kişinin dilini bağlayacağım o da Mesut Mercan'dır. 12 Eylül 1980'de Evren'in yönetime el koyuşunu o güzel sesiyle anlatmamıştır. Türkiye'deki kürt kardeşlerimizin devrimci mücadelesi yavaş yavaş kıpırdadı. 
O da olacaktır? Avrupa komünizmi Türkiye'de sosyalizm olacaktır? Gittiğimiz yol iyi bir yol. Bu yoldaki onurdan bizim ortaklarımızdır. Biz bir bütünüz. Biz devrimciyiz. Bir devrimci genç idam sehpasında emperyalizm ve faşizme karşı çıkıyorsa ne âlâ, sonucu olmasa bile hep devrimciyiz! diyerek konuşmasını bitirdi». Böyle bir pelis izleme raporuna dayanılarak hakkımda dava açılıyor. Burada siyah harflerle yazılanlar tutanakta, büyük harfle yazılıyor. 

Doğaldır; böyle bir tutanağa dayandırılan davadan berat etmem gerekiyor. Nitekim DGM Savcılık Makamı da, polisleri de dinledikten sonra, beratımı istedi ve mahkeme beratıma karar verdi. Tekrar yazıyorum: Bu davada DGM Savcılığı berat istedi ve Mahkeme de berat verdi. Ancak “aynı savcılık kararı temyiz etti ve kendisinin de katıldığı berat kararının bozulması için üst mahkemeye başvurdu. 


(*) Özellikle emekli olmuş olan Sıkıyönetim yargıçların- dan karar aşamasında önlerine getirilen ve sonra kaldırılan MİT raporları konusunda bilgi alınabileceğini düşünüyorum. 
Daha doğrusu bir değerli avukat arkadaşımın böyle bir hazırlık içinde olduğunu ve belli mesafeler kaydettiğini biliyorum. 
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Nasıl olabilir? Tekelsi dönemde beceri ve bilgi ölçütlerinin son derece düşürüldüğünü yazıyorum; bu nedenle hiç olmazsa bana sürpriz olmaması gerektiği düşünülebilir. Ancak ben böyle düşünemiyorum ve «olmaz» diye tepkimi ifade ettiğimi hatırlıyorum. 


Durum şudur: 1970 yılından beri bana pasaport verilmedi. Danıştay'da hak iddia ettim, pasaport aldım ve bir sosyalist ülkeye gidebildim; sonra kapılar yeniden kapandı. Bu dava sürerken yurt dışından davet aldım ve pasaport için başvuruda bulundum. O sırada da, eylülist darbenin pasaport yasasının bir hükmü, önemli maddelerle bir dava açılması halinde otomatik olarak pasaportun yasaklanması hükmü geçerliydi; ben berat etmiştim ve pasaport alabilecektim. 


Öyle anlaşılıyor DGM Savcılığı benim pasaport başvurumu bilmiyor. Beratımı istiyor. Bilenler uyarıyor ve kendi sitemini doğrultusundaki mahkeme kararını, aleyhte, temyiz ediyor. 

Şimdi davanın açılışına geliyorum: Ben 1987 başında İzmir'de Doğan Avcıoğlu'nun anısına düzenlenen bir panelde konuşmacılar arasındaydım. Kasım Ayı'nın sonunda da İstanbul'da çıkardığımız bağımsız sosyalist aday Sait Üner'in seçim kampanyasında konuştum. Her ikisinin de polis izleme tutanakları, öyle anlaşılıyor, MİT'in Yalçın Küçük Dairesi'ne gidiyor. Daire'de çalışanlar bıktıkları ve artık yoruldukları için olabilir; İstanbul polisi izleme raporunu, dava açması için İzmir'e gönderiyor. 


Başka bir açıklama bulamıyorum. Bu davada berat etmemde, devletin özen eksikliğinin de rolü olduğunu sanıyorum. Hem polisler artık özen göstermiyorlar ve hem de İstanbul'daki tutanak, yerleşmiş mahkeme pratiğine göre, kusurlu çıkıyor. Tutanakçı polisler, sorularımız üzerine, mahkemede açıkladılar: Polisin kaseti azmış, beni izleyecekleri zaman bütün bantlar meşgulmüş, banta alamamışlar, bir gün sonra akıllarında kaldıkları türden, özetleyerek kayda geçirmişler. Mahkeme'de kayda geçirdiklerinin hiç bir cümlesinden emin değillerdi. Özellikle televizyonun eski spikeri Mesut Mercan'ın dilini bir türlü açıklayamadılar. 

Mesut Mercan, Darbe'nin bildirisini televizyon ve radyoda okuyan kimsedir. Bizim bağımsız adayla katıldığımız seçimde, SHP milletvekili adayı olarak ortaya çıktı. Tepki: göstermem doğaldır; ancak, tutanakta yazıld.ğı türden Mesut Mercan'ın dilini bağlamayı hiç aklıma getirmemiştim. Çünkü dil kesilir; ancak dili bağlayabiiene düşmemiştim. 

Bu davanın duruşması sırasında Mahkeme'ye verdiğim. 
dilekçe kısadır; olduğu gibi aktarmanın yararlı olacağını sanıyorum. Hukuk savaşını sürdüreceklere yararlı olabileceğini düşünüyorum. Bu sorgulu yazım, 23 Mart 1988 
tarihini taşıyor. 

reyi ir 3 


Mahkemeniz'de açılan ve sanık olarak yargılandığım davanın ilk duruşmasında, 29 Şubat 1988 tarihinde, gerçekleştirilen sorgumu, Mahkemeniz'in uygun bulması üzerine, çok kısa ve yazılı olarak, sunuyorum. 

Davada, TCK 142/3 maddesine göre cezalandırılmam isteniyor. İlgili fıkrayı yazıyorum: «Anayasa'nın tanıdığı kamu haklarını ırk mülâhazasıyla kısmen veya tamamen kaldırmayı hedef tutan ve milli duyguları yok etmek veya zayıflatmak için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse 5 yıldan 10 yıla kadar ağır hapis cezasıyla cezalandırılır». Bununla yargılanıyorum. 

bir: Böyle bir madde bana uygulanamaz; hiç ırkçılık. 
yapmadım ve hep ırkçılıkla mücadele ettim. 

İki: Halkları tanımayı ve sevmeyi, yaşamın önemli bir sevinci sayıyorum. İnsanlar, diğer halklardan olan insanları tanımalıdırlar; insanlığın, öğrenmek gibi, bu yolla da zenginleşeceğine inanıyorum. 

Üç: Bir ulusun bir diğer ulusu ezmesi veya bir devletin diktasını bir başka devlete zorlaması, milli duyguları zayıflatır. Bu, reddedilmesi gereken bir usüldür. Milli duygularm bu usulle zayıflatılmasına ben de karşıyım; böyle: bir suç işlemedim. 
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Dört: Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, Ankara'da hakkımda açılması düşünülen bir davayla ilgili olarak ifade verdim. Bu sırada İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin talimatı üzerine, 27 Kasım 1987 tarihinde İzmir'- de yaptığım iddia edilen bir konuşmamla ilgili olarak ve sanık sıfatıyla ifadem alınmak istendi. 27 Kasım 1987 tarihinde İzmir'de değildim; İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi başlıklı yazının ekindeki polis izleme raporunun benimle ilgili olamayacağını belirtmeye çalıştım. 

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'nda, hep İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi talimatına göre ifade verdim ve tutanak böyle tutuldu. 


Beş: Bu davada ve dava dosyasında, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'na gönderilen talimat yazısındaki polis izleme raporunun İstanbul'a ait olduğu görülüyor. Bu durumda, hakkımda, Mahkemeniz'de açılan dava ile ilgili olarak verilmiş bir savcılık ifademin olmadığı ortaya çıkıyor. 

Altı: Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcılığı'nda, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin talimatı ile İzmir'- de yaptığım ileri sürülen bir konuşmayla ilgili olarak verdiğim ifadeye dayanılarak İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanıyorum. 

Dosyada yer alan ifade tutanağına bakıldığında, bütün cevaplarımın, söz konusu tarihte Izmir'de olmadığım üzerine kurulduğu görülür. | 

Mahkemeniz'deki ifade tutanağında «İzmir» sözcüğü, elle, «İstanbul» olarak değiştirilmiştir. Yanında benim ve-Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı'nın imzası yoktur. 

Yedi: İstanbul'da yaptığım bir konuşmadan dolayı, Ankara'da, İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesi başlıklı bir yaziya dayanılarak ifademin alnması, İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi yazısının İstanbul ile Ankarc arasında bir yerde bir karışıklığa uğradığını gösteriyor. 

Sekiz: Bir savcılık ifade tutanağında yanında ilgili imza olmadan el yazısı ile düzeltmeye ilk kez rastlıyorum. Bu, 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Değerli Mahkemeniz'i ilgilendiriyor. Araştıracağınızı umuyorum. 

Dokuz: Konuşmayı, bağımsız sosyalist aday Sait Ünerin seçim kampanyası sırasında ve konuk olarak bulunduğum toplantıda, davet üzerine, 27 Kasım 1988 tarihinde Şişli'de yaptım. Polis izleme tutanağı ise 28 Kasım 
1987 tarihini taşıyor. 

Geçersiz sayılmalıdır; zamanında ve gününde tutulmalıdır. Polisler, bir gün sonra, akıllarına ne geldiyse, tutanak haline geçiremezler. 

On: Bu dönemde hakkımda o kadar çok dava açıldı ki, alaylı hukukçu oldum. 

Polis izleme tutanağında bana atfedilen sözleri kabul etmiyorum. 

Ancak hepsini kabul etsem bile, en küçük bir suç görmüyorum. 

Onbir: Şişli'de uzun konuştum. Polis izleme tutanağı on bir satırdır. Hiç bir anlam çıkmıyor. 

Oniki: «Biz iktidara geldiğimizde, bir kişinin dilini bağlayacağım o da Mesut Mercan'dır 12 Eylül 1980 de Evren'in yönetime el koyuşunu o güzel sesiyle anlatmamıştir». Bu cümleden bir anlam çıkarmaya mümkün görmüryorum. 

Dil kesilir veya dil koparılır; bu, Türkçe'dir. Dil nasıl bağlanır? 

Bu duruşmanın haber yapıldığı gazetede de, hü- 
. kümet partisinden bir milletvekilinin, bürokratların «dilini keseceğiz» dediği yazılıyor. Mecazen söylenir. 

Benim söylediğim şudur: Eylül düzeni, Erdal İnönü ile Turgut Özal'ın omuzlarına dayanıyor. Erdal İnönü, Eylül Darbesi'ne karşı olduğunu söylüyor ve Komutanlar'ın yönetime el koyma bildirisini, radyo ve televizyondan okuyan spikeri, milletvekili adayı yapıyor. Mesut Mercan, milletvekili adayı yapılmamalıdır; askeri yönetimin ilk bildirisini okuduğu için pişman edilmellidir. 

Ayrıca «dilini keseceğim» veya «dilini koparacağım» Türkçe'de hiç bir zaman suç yüklü ifadeler değillerdir. 

Onüç: «Türkiye'deki kürt kardeşlerimizin devrimci 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mücadelesi yavaş yavaş kıpırdadı. Oda olacaktır». Bu cümleden de hiç bir anlam çıkmıyor. 

Uzun konuşmamdan cımbızla seçilen sözcükleri yan yana getirerek veya bilgisiz polis memurlarının belleklerinden çıkardıkları yanlış kurulmuş cümlelerle suçlanmam mümkün görünmüyor. 

Devrimcilik, bir sonucu köktenci bir yolla elde etmeye çalışmaktır. 

T.C. yasalarında, devrimci olmayı suçlu gösteren bir madde yoktur. 

«Kürt» sözcüğünü telaffuz etmek suç değildir. 

Ondört: «Avrupa komünizmi Türkiye'de sosyalizm olacaktır? Gittiğimiz yol iyi bir yol». Türkiye'de en çok yazdığı ileri sürülen bana yakıştırılan cümleler bunlar oluyor. 
Bu cümleleri bana yakıştırmak, bana yapılmış bir haksız-Jıktır, 

Söylediğim şudur: Devlet Başkanı Evren, MGK Başkanı olarak ve her fırsatta komünizm tehlikesinden söz etti. Dağı taşı hep komünist tehlikesi olarak gördü. Ancak 1987 ortasında birden görüş değiştirdi. Özetle «komünizm olsun, fakat Avrupa komünizmi olsun» dedi. 

Bilim adamı olmaya özeniyorum; bu değişikliği açıklamam gerekiyor. 

Mahkemenizi yanıltmak istemem; konuşmamda kürtlerden söz ettim. Bir yandan kürt hareketinin ve diğer yandan da, yükselmeye başlayan sosyalist mücadelenin, rejim için bir sorun olduğunu söyledim. Rejim, bunu önleyemiyor. Rejim, burada, bir tür «komünist» hareketten yardım almak istiyor; «Avrupa Komünizmi», Türkiye'de başlayan hareketliliğin durdurucusu olarak düşünülüyor. Devlet Başkanı Evren'in, birdenbire Avrupa Komünizmi'ni istemesi, buradan kaynaklanıyor. 

Söylediklerim, özetle, budur. Bunlar hem doğrudur ve bunlarda, hem de, hiç bir suç yoktur. 

Onbeş: «Bu yoldaki onurdan bizim ortaklarımızdır. Biz 'bir bütünüz. Biz devrimciyiz. Bir devrimci genç idam sehpasında emperyalizm ve faşizme karşı çıkıyorsa ne âlâ, sonucu olmasa bile hep devrimciyiz». Bana yakıştırılan 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ve «diyerek konuşmasını bitirdi» sözleriyle sona eren polis izleme raporu bundan ibarettir. 

Söylediğim şudur: Genç ömrünün tümünü, beni eleştrmeye ayırsa da, idam sehpasında «kahrolsun emperyalizm ve faşizm» diyen bir genç arkadaşımın onurlu yaamından bana da pay düşer. Çünkü bizler devrimciyiz ve: ortak bir yolun yolcusuyuz. 

Sözlerimde suç yoktur. 


Davalarınıdan Utanmaz Oldum 


Bazı aktarmalar yapmak istiyorum. Bir: «Poliste hep PKK'yı legalize etmekle, PKK'nın yapamayacağını yapmakla ve PKK'yı eleştirmemekle suçlandım. Bunun için ısraria sorguya çekildim. Bunun için hücre yaşamına mahkum edildim». Bu, DGM Yargıçları önünde verilen bir ifadede yer alıyor. 

İki: «Bu yazıda hiç bir hukuki sakınca görmüyorum. 
PKK görüşlerine bizden çok günlük basın yer veriyor, günlük basın PKK'nın ayrı bird evlet istediğini yazıyor, ayrıca bölücü olduğunu yazıyor, ‘hain’ diyorlar, fakat PKK'nın görüşlerini tam olmamakla birlikte, suçlamakla birlikte yayınlıyorlar. Ayrı bir kürt devleti kurmak istediklerini, bölücülük yaptıklarını hep biz günlük basından okuyoruz. Bizim yazdığımızda bir tek suç cümlesi yoktum. Bu, bir polis ifadesinde okunuyor. 

Üç: «Dal'da, bana, küfrederek, 'hain' diyerek PKK konusunda her şeyin yazılabileceği, bütün elfazın kullanılabileceği dersi verildi. Bu dersi reddediyorum». Mahkeme tutanaklarının birinde yazılıyor. 

Dört: «Türkiye toplumunda artık her günkü tartışmaya giren PKK konusunda, kanunun suç saymadığı unsurlardan oluşan doğru bilgileri Dergimiz'de yayınlamaya çalıştık; buna her basın organının riayet etmesi gerektiğini yazıyoruz». Bunu, poliste verdiğim ifadeye koydurabildi-- ğim anlaşılıyor. 
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Beş: «Bizim yaptığımızla, Cumhuriyet Gazetesi'nde Behice Boran'ın, Milliyette Ahmet Kaçmaz'ın, Hürriyet'te Nabi Yağcı'nın görüşlerinin yayınlanması arasında bir ayrım yapılamaz; TİP, TKP, TSİP, PKK bunlar hep gizli örgüt sayılıyorlar». Bunları Dal'da sorguda söyledim ve Mahkeme'de tekrarladım; son derece gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Çok şaşırtıcıdır; yüksek ışık altında beni sorgulayan, beni gören ve benim görmediğim yetkili, işte bu noktada çok şaşırıyor. «Behice Hanım ile Öcalan'ı aynı mı sayıyorsunuz, Yalçın Bey?» diyerek şaşkınlığını ifade ediyor. Siyasi poliste gizli örgütler arasında bir ayrım yapılabileceğini hiç düşünememiştim; bu ayrımı ancak bir siyasi parti yapabilir. 

MİT, siyasallaşmış bir partidir. 

Altıncı aktarma biraz daha uzun tutuyor. DGM Yargıçlar Kurulu önündeki bir sorgu yazımından aktarıyorum. 

«Şu noktanın altını çizmek durumundayım: Yasalar açısından TKP, TİP veya TSİP ile PKK arasında hiçbir fark yoktur. Bunların hepsi yasaların yasak saydığı örgütlerdir. Böyle olmasına karşın hiçbir Iddianame'de 'yazıda TKP örgütünün Türkiye Hükümeti'nin politikasını eleştiren görüşleri yazılmıştır” denilerek bir suçlama başlatıldığını görmedim». 

«TİP, TSİP, TKP kadar PKK görüşlerini aktarmak da suç değildir». 

«Suç, ancak aktarılan görüşlerde yasalara aykırılık varsa ortaya çıkar». 

«Savcılık, görüşlerin farklı aidiyetini göstererek değil, aktarılan görüşlerle hangi yasanın hangi maddesinin ihlal edildiğini belirterek suçlama yapmak durumundadır». 

«Bütün bunları bir de şunun için yazıyorum: Gerek siyasi poliste karşılaştığım sorular ve gerekse Savcılık Makamı'nın tutumu, Devlet'in beni, TIBKP'ye kaydetmek için bir politika kararı aldığı izlenimini veriyor. Beni TBKP'ye sokmanın Devlet'in ve bu arada Savcılık'ın görevi olmadığını sanıyorum». 

Gerçekten, Devlet'in bir kimseyi, bir gizli partiye kay- 


397 


detmek için bu kadar çaba harcaması son derece şaşırtıcı görünüyor. Bu, ancak devlet içinde gizli bir siyasal partinin olmasıyla açıklanabiliyor. 

e 


Ben tövbekör olmamakta inat ettikçe, hakkımda açılan davaların sayısı artmaya başlıyor. 31 Ocak 1989 tarihli 1989/11 İddianame Nolu İddianame, bana üç yeni dava birden getiriyor. DGM Savcı Yardımcısı Nuh Mete Yüksel (*), artık toptan dava açma yolunu seçiyor. 

Burada bu toptan davalardan yalnız üçüncüsünden söz etmek istiyorum. Böylece, bu çalışmamın da sonuna gelmiş oluyorum. Aktarmaları sorgu yazımından alıyorum. 

e. we 


İddianame'nin «netice ve talep» yazan ve sevk maddeleriyle üç yeni davayı açıklayan son cümlelerinden hemen önceki parağrafı aktarmak istiyorum. İddianame, iddiayı açıklayan son cümlesinde, şunları belirtiyor: «Mülakat evvela başka bir dergide yayınlanmış ise de bu husus suçun oluşmasına engel bir durum değildir». Hakkımdd açılan pek çok davanın bana verdiği hukuk bilgisiyle, İddianame'nin bu cümlesinin son derece doğru olduğunu ve İddianame'de katıldığım tek cümlenin de bu olduğunu açıklamak istiyorum. 

Üçüncü davam, İşçi Dünyası Gazetesi'nin benimle yaptığı ve daha önce Işçi Dünyası'nda yayınlanan mülakat ile ilgilidir. Ekte, bu mülakatın Işçi Dünyası'nda yayının kupürünü sunuyorum (**). Daha önce yayınlanan ve 


(*) Savcılar, benimle hukuk ilişkilerinde, zaman oldu, hukuk dışılığı gizlemek değil göstermek ve benim gözüme batırmak için çaba gösterdiler. Bir kez Savcı Nuh Mete Yüksel, emretmiş beni aldılar ve yine Dalda hücreye koydular. Günler sonra Savcı Mete Yüksel'in karşısına çıkardılar. Savcı, bana, bir yazı gösterdi ve bana ait olup olmadığını sordu. «Benimdir» cevabını verdim. «Buyurun, çıkın» dedi. «Bana soru sormayacak mısınız» dedim; sormadı ve mesleğini bildiğini anlattı. 
Üzerinde adım yazılı yazının bana ait olup olmadığını sormak için hücreye attırdı, başka soru sormadı, DGM nezarethanesi- ne gönderdi, tutuklanmamı istedi. 

(**) Bu eki, bu çalışmaya alma gereği duymuyorum. 


398 


hakkında bir kovuşturma açılmayan bir mülakat, Toplumsal Kurtuluş'ta tekrar yayımlanınca kovuşturma konusu olabiliyor. 

«Aydın Günah Keçisi Yapılmamalıdır - Kürt Aydını İse Masum Değildir» başlıklı mülakatın daha önce yayınlanmamış olması, varsa eğer, suç unsuru taşımadığı anlamına gelmiyor ve DGM Ankara Savcılığı bunda suç unsuru görüyor. Dava açıyor. Olabilir. 

Fakat bundan sonra olması gerekenler de var. Hukuk bir tutarlılıktır; Savcılık Makamı, eğer yaptığının doğruluğuna inanıyorsa, bu davayı açarken derhal mülakatın ilk yayınlandığı yayınla ilgili de harekete geçmek durumundadır. Toplumsal Kurtuluş'un aylar sonra eski sayılarının toplatıldığı görülmüştür; benzer mekanizmaların çalıştırılması gerekir. 

Hukuk keyfilik sistemi değildir. Ankara DGM Savcılığı bunu yapmadığı sürece, Toplumsal Kurtuluş Dergisi'ne karşı açılmış özel bir savaş olduğu görüşlerinin doğruluğu kabul edilmek gerekir; bunun dışına çıkılmaması zorunluluğu var. 
o Benim görüşlerim Toplumsal Kurtuluş'ta yayınlandığı zaman suç olacağını ve başka yerde suç olmayacağını kabul ettirmek kolay görünmüyor. Bu söyleniyor; bana, «bırak Toplumsal Kurtuluş'u, nasıl olsa her yerde yazabiliyor ve demeç veriyorsun» deniliyor. Ancak ben, bilim, hukuk ve mücadele alanlarının dışına çıkıldığı zaman kalın kafalı oluyorum ve bunları anlamıyorum. 

Hiç bir yayının toplatılmasını ve hiç bir arkadaşımın sanık yapılmasını istemiyorum. Bunun bilindiğini sanıyorum. Burada sadece hukuk ilkelerini anlatabilmek için reductio ad absurdum ilkesini kullanıyorum; ilk önermeyi, absurd olana, saçma görünene indirgiyorum. 

İddianame'nin beni suçlayan uzun parağrafını aktarıyorum. 

«Sanığın bu yazıda kürtçülük yaptığı çok açıktır. Kürt ulusu, kürt aydını, kürt milli sorunu kavramlarını öne sürüp yurdumuzun belirli bir bölgesinde ayrı bir ulustan ve bu ulusun milli sorunlarından bahsediyor. Kürt aydınları- 
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'nı kendi milli sorunlarına sahip çıkmadıkları için eleştiriyor. Bu arada kemalizmin kürt aydınlarını kemirdiğini söylüyor, Atatürkçü düşünceye olan menfi tavrını yine ortaya koyuyor. Esasen soruyu yönelten, sanığın, kemalizmi ilk reddeden aydınlardan olduğunu belirtmektedir. Ancak sanık bugün artık kürt devrimcilerinin Türk devrimcilerine cesaret verdiğini, ulus bilinci ile sosyalist bilincin yanyana gittiğini söyliyerek günümüzde kürtçülük hareketinin komünizm hareketi ile el ele verdiği gerçeğini açıklamıştir». 

İddianame'nin suçlama parağrafını aynen almış bulunuyorum. Üzerinde durmak istiyorum. 

Bir: Ben kemalizmi reddeden ilk Türk aydını değilim. 
Bunlardan birisi değilim. Benden önceleri ve sonraları da var. 

Benim durumum ilk reddeden olmamdan ileri gelmiyor; ayrıdır. Bana gelinceye kadar kemalizme karşı olanlar daha çok Kemal Paşa'nın kişiliğiyle uğraştılar. Ben ki-Şiliğiyle uğraşmıyorum ve Kemal Paşa'yı da, kendi düzenini kurmak için, yelkenlisini koyu siste kayalıklar arasından geçiren bir kaptan olarak görüyorum. Fakat ben kemalist tarih üzerinde araştırma yapıyor ve boşluklar üzerinde duruyorum. 

Sağda veya solda, hiç kimse kemalist tarih konusunda benim yaptığımın binde birini yapmadı ve soru çıkarmadı. İnönü Zaferi, Hareket Ordusu, Çanakkale Savaşı, Çerkez Ethem, Kurtuluş Savaşı ve Batı Anadolu ve benzeri pek çok konuda yeni sorular, görüşler ve tezler geliş- 
<irdim. Tarihin altını üstüne getirdiğim söylenebilir; söyleniyor. 

Soru soran arkadaşımın kastettiği bu olmalıdır. 

İki: Benimle yapılan mülakatın İşçi Dünyası ve Toplumsal Kurtuluş'ta yayınlanan nüshalarında, hiç bir yerde «Kürt Ulusu» veya «Kürt Milleti» sözcükleri geçmiyor. Sav-Cilik Makamı, bunu, nereden çıkarıyor? 


Fakat suç mudur? Ekte sunuyorum; (*) Hürriyet Ga- 


(*) Buraya almıyorum. 
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zetesi başyazarı yazıyor ve açıkça «Kürt Milleti» veya «Kürt Milletinin Varlığı» sözcüklerini kullanıyor. 

Devletin gücü yalnızca bana mı uzanıyor? Hürriyet Gazetesi Ankara'da satılmıyor mu? Eğer «Kürt Milleti» demek suç ise, neden Oktay Ekşi'nin yakasına yapışılmıyor da, beni mahkum ettirmek için okasyon yaratılmak isteniyor ve bu sözcükleri hiç kullanmadığım halde neden buraya getiriliyorum? 

ii k k 

Benim demecimde «kürt ulusal sorunu» sözcükleri geçiyor. Geçer, «Ulusal sorun?» kavramı, son derece kabul görmüşbilimsel bir kategoridir. Bir halkın «ulus» ya da «halk» olup olmadığını tartışmak, «ulusal sorun» kavramını tartışmakla özdeş sayılıyor. Türkiye'de her gün her dergi veya yayında «ulusal sorun» sözcükleri yer alıyor. 

Üç: Hukuk dildir. Bunu tekrarlıyorum. Daha önce Savcılık Makamı'nda, uzun bir polis ifadesini aynen aktardığını, ancak Makam'da alınan ve çok kısa bir savcılık ifadesini özetlediğini ve özetlerken de en önemli bölümü özet dışı bıraktığını gösterdim. Neden yapılıyor; anlamıyorum. 
Benim dikkatsiz olabileceğim neden varsayılıyor; bilmiyorum. 

«Ayrıca sanık bugün artık kürt devrimcilerinin türk devrimcilerine cesaret verdiğini»; Savcılık Makamı, İddianame'ye bu ifadeyi koyuyor. Neden koyuyor ve nasıl koyuyor; anlamak mümkün görünmüyor. 

«Bugün durum değişmiştir. Kürt devrimcileri Türk devrimcilerine güven veren yeni yollar açma aşamasına girmiştir». Yayınlanan ve benim ifadem olan cümle budur. 
«Cesaret» nerede ve «güven» nerededir? Birbirleriyle ne . 
ilgisi var. 

Türk devrimcileri cesurdur. 

Cesarete muhtaç değiller. 

k 4 

Aktarmayı burada kesiyorum ve bir nokta üzerinde durarak bu çalışmayı tamamlamak istiyorum. Devlet Güvenlik Mahkemesi, bu üçü bir yerde davayı, bilirkişiye gönderme gereği duydu ve belki de Ankara Üniversitesi 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Hukuk Fakültesi öğretim kadrosunun çok fazlo yıpranması nedeniyle, İstanbul Üniversitesi'ne havale etti. Dosya İstanbul'a gitti ve Nisan 1989 tarihinde bir sempozyum nedeniyle benim de İstanbul'a gitmem gerekti. Sempozyum- da genç bir öğretim üyesi tanıdım; üç davamın birden bilirkişisi olduğunu söyledi. 

İstanbul'daki bilirkişi kurulu, üç davada da ben suçsuz bulmuş ve öyle rapor yazıyor. Ancak bu genç öğretim üyesi, raporlarında, benim için çok ağır sözler kullandıklarını da açıkladı; hakaret ettikleri anlamına geliyor. Söz konusu demeçte şöyle bir cümle var: «Ne yazık ki, kemalizm, çok uzun yıllar, önemli ölçüde, Kürt aydınlarını kemirmiştim. Bilirkişi, demeçte geçen «kemirmiştir» sözünü hakaret sayıyor ve görünüşe göre bu hakarete karşılık bana hakaret ediyor. 

İlk tepkiyi, masada bulunan ve sempozyum için yurt dışından gelen öğretim üyesi arkadaşlarımız gösterdiler; «kemirme» sözcüğünün ve kavramının son derece bilimsel olduğunu anlattılar. Ben ise, gerekli açıklamaları mahkemede yapacağımı düşünüyordum. Ancak bilirkişiler üzerinde de bir deneyimim vardı. 

Bilirkişiler, beni suçsuz buldukları zaman, bana hakaret etme yolunu seçiyorlar. Tersinden de söyleyebilirim; bilirkişiler, bana hakaret etmeden, beni suçsuz ilan edemiyorlar. «Bir Yeni Cumhuriyet İçin» kitabımın ilk bilirkisisi Profesör Sulhi Dönmezer, suç olmadığı kanısına vardığı için, raporunda bol bol bana hakaret etti. Beni mahkum etmeye kararlı Sıkıyönetim Mahkemesi, Dönmezer'in «SUÇSUZ» raporunu ortadan kaldırabilmek için «suçlu» raporu verecek bir başka kurul buldu. Bunlar bana dil etmediler; «suçlu» raporu verdiler. 

Öğretim üyelerinin, ağır baskı karşısında, hakaret etmeden beni suçsuz bulma özgürlüklerinin olmadığı bir dünyada yaşıyorum. 

Bunları, DGM önünde söylemeyi planlıyordum. «Kemirme» sözcüğü üzerinde bir hazırlık yapacaktım. Olma- 


dı; bir yurt dışı seyahati sırasında DGM beni berat ettirdi. 
#4 k 
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«The need for a bold step had been gnawing at Bush for some time, but it really sank in when French President François Mitterand visited the President's vacatlon home in Kennenbunkport, Me., to weeks ago». (*) Bu cümleyi, Time Dergisi'nden aktarıyorum. ABD Başkanı Bush'u, bir ihtiyacın, «gnaw» ettiğini yazıyor. 

En basit bir sözlük, Redhouse, «to gnaw» filinin kemirmek anlamına geldiğini kaydediyor. (**) Bir Türkçe-ingilizce sözlük ise «kemirmek» sözcüğünün karşılığını «gnaw» olarak veriyor. (***) Bütün bunlardan bilimsel ve «terbiyeli» anlamda «kemirmek» sözcüğünün çok rahat kullanıldığını ortaya koyuyor; bir düşüncenin, bir öğreti- nin bir başka öğretiyi veya bir topluluğu kemirmesi, yavaş yavaş etkisi altına alması, yavaş yavaş etkisiz hale getirmesi, hep meşgul etmesi anlamlarına geliyor. 

Bir tekrar yapmam gerekiyor: Bilimde ve hukukta, sözcükler, sokaktaki anlamlarını kaybediyorlar. 

Ayrıca ben dili zenginleştirmeye çalışıyorum. 

be al G 


Böylece bu çalışmayı bitirmiş oluyorum. Ancak son olarak, bu sorgu yazımının ilk sayfasını aktarmak istiyorum. 


KA X 


Hakkımda açılan üç yeni dava ile ilgili olarak sorgulanmam yapılmak üzere karşınıza gelmiş bulunuyorum. 
Her üç dava ile ilgili olarak kısaca ve özetle söyleyeceklerim şudur: Bu tür iddianameler yazılabildiği sürece, ben, Değerli Mahkemenizin önüne, daha çok gelirim. 

Buna ekleyeceklerim var ve şöyledir: Bu kadar çok önünüze ve diğer değerli yargıçların karşısına gelmekten utanıyordum. Ancak artık utanmıyorum; bu iddianameyi 


(*) Time, june 5, 1989; s. 36 
(**) gnaw, Kemirmek, ısıra ısıra yemek; aşındırmak; sancı vermek. 
Redhouse İngilizce Türkçe Lügat, s. 450 
(***) A, Vahid Moran, Büyük Türkçe-İngilizce Sözlük, 
S. 500 
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okuduktan sonra, artık sanık olmaktan ve her ay bir kez tutuklanma talebiyle yedek üyeliğinizin önüne çıkartılmaktan ve en az bir kez de yargılanmak üzere huzurunuza alınmaktan utanmaz oldum. Artık hiç utanmıyorum. 


Nedeni, kısaca ve özetle, şudur: Artık sanık olmayı bir kamu görevi saymaya başlıyorum. Artık bundan böyle toplumsal bir görevim olduğunu, bir mesleğimin bulunduğunu, düşünüyorum. Eğer böyle iddianameler hazırlanabiliyorsa, bu toplumun bana ve benim türümden bir sanığa ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da, bir kamu görevlisi düzenliliğiyle huzurunuza geleceğime ve görevimi yapacağıma inanıyorum. 

Benim görevim, hukuku savunmaktır. 

Benim görevim, eşitliğin, hukukun temel ilkesi olduğunu savunmaktır. 

Benim görevim, iddia etmenin de bir kamu görevi olduğunu anlatmaktır. 

Benim görevim, hiç bir hukuk ülkesinde, savcılık makamının keyfilik makamı olmadığını anlatmaktır. 

Benim görevim, savcılık işlevinin idare'nin mi, yoksa yargı'nın mı bir parçası olduğunu tartışmaktır. 

Savunmak, anlatmak ve tartışmanın bir kamu görevi haline geldiği bir aşamadan geçiyoruz. 

Artık bu görev bilinci benim içime yerleşti ve beni egemenliği altına aldı. Eskiden, siyasi polise götürülürken, tutuklanma istemiyle yedek üyeliğin önüne getirilirken, karşınıza çıkartılırken, hem utanıyordum ve hem de korkuyordum. Şimdi hem utanmıyorum ve hem de korkmuyorum. 
Artık tutuklanmaktan ve mahkum olmaktan utanmaz ve korkmaz bir insan haline getirildim. Çünkü artık yalnızca görevimi yaptığımı düşünüyorum. 


k k *X 


Davalarımın sayısını unutmaya gelince, yaşama teorik olarak bakma isteğimden kaynaklanıyor. 
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